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1e CATECHISATIE over: “De gehoorzaamheid”, gehouden

door ds. J. P. Paauwe op 12 oktober 1955 te ’s-Gravenhage.

Gezongen: Psalm 19 : 6.

Dus krijg ik van mijn plicht,
O, God, een klaar bericht.

Wat is ’t vooruitzicht schoon!
Hij die op U vertrouwt,
Uw wetten onderhoudt,

Vindt daarin groten loon.
Maar, Heer’, wie is de man
Die, op ’t nauwkeurigst, kan

Zijn dwalingen doorgronden?
O bron van ’t hoogste goed,
Was, reinig mijn gemoed,
Van mijn verborgen zonden.

Gebed:
Doe ons naderen tot U, Heere, met eerbied en in geloof.

Alleen zo wordt U verheerlijkt en vinden wij wat we nodig hebben.
Want wat we nodig hebben, dat zouden we begeren in geloof, niet
twijfelende. Zo wij twijfelen, dan doen wij aan U tekort en we
snijden ons de weg af tot het waarachtig geluk.

Gij hebt ons bewaard, zodat we nog zijn die we zijn. Het
had anders kunnen wezen. Het zijn Uw goedertierenheden dat het
zo is. Geef dat Uw goedertierenheden ons leiden mogen tot
bekering, tot gemeenschapsoefening met U, tot gehoorzaamheid
aan Uw bevelen. Laat ons deze doen blijmoedig, met een oprecht
hart. Dat was ook het verlangen van de dichter van wie het woord
gezongen hebben. “In het houden van die is groot loon”, zo sprak
hij.

Wil ons gedenken in deze ogenblikken en ons geven wat we
nodig hebben om enige eenvoudige woorden van waarheid te
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kunnen spreken. Laat ons hebben een eenvoudig hart. Dan komt de
Waarheid wel tot ons, en tegelijkertijd gevoelen we dan dat de
Waarheid onze versiering niet behoeft. Onze versiering zou een
mismaking van de Waarheid zijn. Ze is schoon in zichzelf, en de
kennis van en liefde tot de Waarheid maakt een schoon leven.

Gedenk onze zieken, rouwdragenden en verpleegden. Deze
week werd nog weer iemand uit ons weggedragen naar het graf.
Gedenk de overblijvenden, en zegen hen met een goede gestalte
onder het verlies.

AMEN.

“Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht

hebben”. Dit is nog altijd het onderwerp, en misschien blijft het
nog wel enige tijd het onderwerp. Het is een gebod Gods, al komt
het ook voor in de vorm van een verbod. De Wet, dus ook dit
gebod, is niet van een mens, niet van Mozes, hoe groot deze man
ook was – het is een gebod van God! En Mozes heeft daarbij
bemiddeling mogen verlenen. Dat is groot! Maar hij was dan toch
niet meer dan een middel. En niet meer te zijn dan een middel, dat
is goed, dat is aangenaam. Want dan wordt God verheerlijkt, en
zelf geniet men van het grootste goed, dat is: zelfverloochening.

God heeft ons geschapen. We zijn niet van onszelf en we
zijn ook niet van onze ouders, maar wij zijn van onze Schepper.
Weinig bedacht, en ieder mens doet alsof hij recht op en eigendom
heeft aan zichzelf, en….hij behoort God toe als de Schepper van
hemel en aarde. En hierom heeft het gebod betrekking op ons. En
wanneer dit gebod – gelijk het dit doet – gehoorzaamheid eist, dan
kan niemand zich van zijn plicht om te gehoorzamen, ontslagen
rekenen. Wij moeten gehoorzamen, óf in onszelf, óf in een Ander.
En anders blijft er niets anders van ons over dan wat waard is om
verstoten te worden.

God heeft ons goed gemaakt. We zijn niet uit Zijn hand
gekomen zoals we nú zijn. Toen we uit Zijn hand gekomen waren,
waren we goed – goed, overeenkomstig  de Wet. Er ontbrak niets.
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En als er niets ontbreekt, dan geniet een mens God! Alweer,
zelfverloochening is de voorwaarde. En waar deze niet is – men
kan praten zoveel als men wil, er is geen geluk, geen zaligheid, en
God wordt niet verheerlijkt.

We zijn in de toestand waarin we waren toen God ons had
gemaakt, niet gebleven. We komen in onze predikatie hier altijd op
terug. Waarom? Is deze zaak zo gewichtig, dat ze altijd herhaald
moet worden, dat de mensen er steeds op gewezen moeten worden?
Ja, want als het ten opzichte van deze zaak niet recht ligt in ons
hart, dan ligt er van het ganse christendom niets recht in ons hart.
De mensen verbeelden zich wel dat men nu niet altijd over de val
behoort of behoeft te spreken, en vele mensen willen er in het
geheel geen woord van horen, maar er zijn twee Verbonden, en
deze moeten gekend worden: het Werkverbond en het
Genadeverbond. En als men in het  onderwijs en in de predikatie
hier niet de volle nadruk op legt, dan is het volksverleiding.

We hebben, door ons aan onze Schepper te onttrekken,
Hem de gehoorzaamheid opgezegd. Dat is in de val gebeurd. Dat is
eigenlijk de val! We hebben Hem de gehoorzaamheid opgezegd.
En in het leven gekomen, in het leven gekomen als een
afstammeling van Adam en als begrepen in Adam, zijn we
ongehoorzamen. Van een gehoorzaamheid aan God willen we
volstrekt niet weten. “Wij zijn heren, wij zullen niet meer tot U
komen” (Jer.2:31), dat is de taal van ons hart. En deze woorden
worden door ons omgezet in daden. We zijn vijandig, vijandig
tegen God, duivels vijandig. En als onze consciëntie, ons hart niet
besprengd wordt met het bloed van Christus, dan sterven we zo en
komen we als duivels vijandige mensen te staan voor de
rechterstoel van God.

Omdat God ons recht geschapen heeft, heeft Hij recht om
van ons gehoorzaamheid te eisen. Maar wij gehoorzamen Hem
niet, hoe ongelukkig we ons ook bevinden in onze eigen weg, die
een weg van ongehoorzaamheid is. Hoe droevig wij het lot zien
van onze kinderen – die ofschoon opgevoed in de Waarheid, zich
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aan de Waarheid moedwillig en vrijwillig onttrekken – hoe wij een
kerk, een volk ook, onherroepelijk te gronde zien gaan vanwege de
ongehoorzaamheid, wij gehoorzamen niet! Wij kunnen niet
gehoorzamen, wij willen niet. Wij willen niet, maar wij kunnen
ook niet!

Wat ontbreekt er? Hoe komt het dat we kunnen noch willen
gehoorzamen? Er zijn twee zaken die worden gemist, maar
onmisbaar zijn voor de gehoorzaamheid. Kent u ze? In de wereld
hoort men een ontelbaar aantal stemmen, nietwaar? Dat weet u, een
ontelbaar aantal stemmen op ieder gebied. Er is eigenlijk geen zaak
waar de meningen niet over verdeeld zijn. Om te kunnen
gehoorzamen, moeten we één stem horen, dat is de stem van God.
Onder het ontelbaar aantal stemmen in de wereld is ook de stem
van God. En om te kunnen gehoorzamen moeten we deze stem
horen. Zolang een mens niet in staat is om deze stem – ze is er –
om deze stem tot zich te laten doordringen, zó dat hij haar hoort, en
zegt :”Dit is de stem van God”, kan hij niet gehoorzaam zijn en is
hij ook niet gehoorzaam. Daarom roept de dichter van de 85e Psalm
zichzelf toe: “Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft” (vs.3
ber.). Saulus van Tarsen had een gewichtige opdracht. Aan de
kwijting ervan heeft hij niet kunnen noch mogen beginnen, voordat
hij een antwoord had ontvangen op de vraag: “Wie zijt Gij,
Heere?”

En de tweede zaak die niet kan worden gemist, is de kracht!
Ik heb gezegd dat wij niet willen gehoorzamen, maar ook dat we
niet kunnen. Wij kunnen niet gehoorzamen omdat wij de stem van
God niet kennen, en ook omdat het ons aan de kracht ontbreekt.

Wanneer iemand, de stem van God gehoord hebbende, zich
geroepen gevoelende om te gehoorzamen, komt te staan in dit
leven, in zijn omstandigheden, in zijn omgeving, in deze wereld,
met het voornemen om te gehoorzamen, met de verklaring dat hij
een Stem heeft gehoord en dat het zijn wens is om deze Stem te
volgen – want dat het niet geraden is iets tegen zijn consciëntie te
ondernemen – wat dan? Dan kan hij zo goed niet zijn, of hij wordt
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uitgebannen. En hij kan zoveel vrienden niet hebben, of hij verliest
ze. Dan wordt hij tegengesproken! En de stemmen die er in de
wereld zijn, dus alle opinies, alle zogenaamde overtuigingen, het
rolt alles tegen hem aan. Want dat is juist wat men niet wil. Men
wil in de wereld niet datgene waaraan de mens van nature part
noch deel heeft, noch zijn verstand, noch zijn wil. En als dat dan
tot hem komt, tot hem komt waarin de mens van nature part noch
deel heeft, dan komt hij in opstand, of hij vroom is dan of hij
goddeloos is.

Er is niemand die de Wet of de wil van de Heere zo goed
gekend heeft en zo goed uitgevoerd heeft als de Heere Jezus
Christus. En wat heeft Hij ontmoet? Tegenstand en tegenspraak en
niets anders dan tegenstand en tegenspraak! Zelfs degenen die zich
bij Hem gevoegd hadden door een waar geloof, verstonden Hem
niet altijd. Ook Zijn moeder niet. De kerk, die in die dagen de
enige kerk was, was Zijn voornaamste tegenstander, en zij heeft
niet gerust voordat ze Hem uit de weg geruimd had.  

Wanneer nu de mens onmachtig is, onmachtig is omdat hij
de stem van God niet kent, en omdat hem de krachten ontbreken, is
het dan wel recht van God om zo te eisen, om te eisen, om te eisen
gehoorzaamheid, volstrekte gehoorzaamheid? Is dat wel recht van
God? Gelukkig ja! Gelukkig! Als het geen recht van God was, dan
zou er geen behoudenis wezen. Waarom is het recht van God
gehoorzaamheid te eisen? Omdat Hij ons goed geschapen heeft.
Laat dat nu los, ontken de erfzonde en de erfschuld, en uw ganse
christendom valt in duigen. Het is recht bij God de
gehoorzaamheid te eisen! En onder geen voorwaarde mogen we
ons of kunnen we ons aan de gehoorzaamheid aan God onttrekken.

Maar wat is nu Gods doel met Zijn Wet, met de eisen die
Hij stelt? Ten eerste, het recht te handhaven, het recht der Wet
waarvan in het begin van Romeinen 8 gesproken wordt, het recht
der Wet handhaven. Maar in de tweede plaats is het Gods
bedoeling om een mens ertoe te brengen dat hij inziet dat hij niet
kan en niet wil. Want ik heb daar nu wel iets van gezegd, maar in
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verscheidene ogenblikken van uw leven zijt gij wel degelijk van
gedachte dat u kunt, en vooral dat u wilt. Denk maar eens aan uw
goede voornemens die ge af en toe hebt. Dat is alles schijn. Dat is

alles schijn! Dat ondervindt u ook wel. Daar blijft niets van over.
En dat is ook de weg der zaligheid in het geheel niet. U kent het
spreekwoord: “De weg naar de hel is met goede voornemens
geplaveid”. Wij denken dat God Zijn eisen stelt om ons ertoe te
brengen ernstiger te zijn, ernstiger in ons gedachteleven en in ons
spreken en in ons doen. En zo zien we dan de mensen in het
klooster gaan, zich allerlei dingen somtijds ontzeggen. Maar dat is
Gods bedoeling niet. Wat is Zijn bedoeling dan wel?

Er is er Eén Die de Wet gekend, gewild en gedaan heeft:
Christus Jezus, de Rechtvaardige. En de tegenstand die er was,
heeft Hij weerstand kunnen bieden. De machten der duisternis
hebben Hem niet kunnen overwinnen, hoezeer ze ook gepoogd
hebben dit te doen. En de bedreigingen van een vrome wereld
hebben Hem niet van het spoor kunnen brengen waarop Hij was.
Hij heeft geleefd in gehoorzaamheid. Hij is van stap tot stap
gehoorzaam geweest. En als een gehoorzaam mens is Hij
gestorven. Dat Hem de bitterste lijdenskelk zou worden
ingeschonken, ook dat heeft Hem niet teruggehouden. Hij heeft
hem aan de lippen gezet en Hij heeft hem tot de bodem toe
gedronken, waarom Jesaja Hem noemt: “Een Man van smarten”
(Jes.53:3). Hij, Hij heeft het gedaan! Hij heeft het geleden! En nu is
de bedoeling van God  ons de allerscherpste eisen te stellen – de
eisen van Zijn Wet – om het vuur zo heet te maken en zó ons nabij
te brengen, dat we het ontvluchten, en dat we onze toevlucht
nemen tot Hem. Dat is de bedoeling! Wie dit mag doen, die vindt
in Hem al wat nodig is. En wat is dat? Dat is ten eerste
gerechtigheid om een goede eeuwigheid op te kunnen wachten, en
om met vrijmoedigheid te kunnen gaan tot de Troon der genade
met al onze noden, met al onze zonden, met al onze verkeerdheden,
met al onze gebreken, met al onze ellende, met al onze dwalingen,
zó dat we noch onszelf noch onze naaste hierbij nodig hebben. En
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ten tweede de kracht. Wie tot Hem de toevlucht neemt, vindt ook
in Hem de kracht. De kracht, zó dat hij zich opgewekt gevoelt om
die ene weg te verkiezen, de weg van zelfverloochening, en zo
door het leven te gaan, zichzelf verloochenende, van zichzelf niets
meer willen weten, niets; zichzelf te veroordelen in alles, God te
rechtvaardigen, en met een zeker iemand te zeggen:

Jezus is ’t alleen,
Waar mijn hart trekt heen,
Naar die Levensvorst
Mijne ziel gedurig dorst.

(Jacob Groenewegen 1710-1755).

En dat is dan het christelijke leven. Het christelijke leven is er
niet met behoud van ons leven. Het is er nooit geweest en het zal er ook
nimmer wezen. Als een mens gelooft, dan verliest hij zijn leven. Een
geloof waarbij geen verlies van het leven, het natuurlijke leven,
plaatsheeft, is een waangeloof; al wordt het ook door velen goedgekeurd,
het is een waangeloof.

Misschien – de Heere geve het, ik wenste het wel – misschien is
er hier of daar iemand die vraagt: “Ja, wat nu? Wat moet ik doen? Welke
raad zou me kunnen worden geschonken?” Ik moet deze vraag wel
stellen, want al was er maar één die vragen had (over het algemeen
hebben de mensen geen vragen meer, en als ze gedaan worden, dan
worden ze gedaan uit vijandschap, om degene die het antwoord heeft,
schaakmat te zetten, (het moeilijk te maken), maar er kon er toch één
zijn – God geve dat er velen zijn – die met vragen hier zat, met de vraag:
“Wat moet ik nu doen?” U moet zien of deze vraag uit verlegenheid
komt, of het u werkelijk om het antwoord te doen is. Maar als de vraag
uit verlegenheid komt, en zo het er u waarlijk om te doen is, dan zeg ik
dit: Neem de Wet eens voor u en ga de verschillende geboden en
verboden eens na, en zie dan eens of er ook één gebod is of verbod aan
de overtreding waarvan gij niet schuldig zijt. En dan zou het kunnen
zijn, misschien niet bij de eerste maal, maar bij een volgende maal of in
een zekere toekomst, dat de Geest eens kwam, de Heilige Geest, en u
deed zien de geestelijke zin van de Wet. En als dat eens gebeurde, vlucht
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dan tot Christus, vlucht dan tot Christus! Ge hebt u de Wet voorgesteld,
stelt u zich dan Christus voor. Hij wordt u voorgesteld. Hij wordt u
aangeboden. Vlucht dan tot Hem in die nood, in deze verlegenheid,
vlucht dan tot Christus. En als u dan niet begint te zingen Psalm 118 (vs.
11ber.): “Het is een wonder in onz’ ogen; wij zien het, maar
doorgronden ’t niet”, dan heb ik nog nooit een woord van waarheid tot u
gesproken. Hier is het gezang van Mozes. Hier is het gezang dat in de
hemel tot in alle eeuwigheid wordt gezongen, het gezang waarin God
wordt verheerlijkt. God eist zoveel, Hij eist zo geducht, dat Hij ons niets
overlaat, om ons alles in Christus deelachtig te doen worden.

Nu moet u nooit rusten voordat u dit, voordat uw hart dit
verstaat. Want waarlijk, wie dit niet verstaat, heeft nog niets verstaan,
niets! Maar als u geleerd hebt wat ik u nu in deze avond heb mogen
zeggen, stel u dan geheel ter beschikking van God. O, wat zult u
somtijds schreien, zuchten en klagen – maar niet over uw naaste, en niet
over de moeilijke omstandigheden van het leven – over u zelf, naar het
woord van Jeremia: “Wat klaagt dan een levend mens? Een ieder klage
vanwege zijn zonden” (Klaagl.3:39). Wie klaagt over tegenspoeden,
over moeilijkheden van welke aard ook, die wandelt niet in Christus, die
wandelt niet naar de Geest, maar naar het vlees. Want God is voor alles
te danken, maar behalve dan voor Christus en het geloof, is Hij het
meest te danken voor tegenspoed, kruis en bezwaar – tegenspoed, kruis
en bezwaar van welke aard ook. En zo vinden we in de Schrift dat het
goed is dat een mens het juk in zijn jeugd draagt. “Hij zitte eenzaam en
zwijge stil, omdat Hij het hem opgelegd heeft. Hij steke zijn mond in het
stof, zeggende: Misschien is er verwachting (Klaagl.3:27-29). Want de
Heere kastijdt en slaat niet uit lust tot plagen (Klaagl.3:33). Geloof in
Zijn liefde, en als u dat niet kunt, neem dan als een verloren mens in
Adam de toevlucht tot het Pand van de liefde Gods, tot Jezus Christus.
En zie dan of er in uw leven sprake is van zelfverloochening.

Bij het overhoren van de kinderen uit Handelingen 12 kwam onder meer

het volgende aan de orde.

Over wie wordt er in Handelingen 12 wat gezegd dat niet goed kan
genoemd worden?  “Herodes”. Heel goed. Wat was dat voor iemand?
“Een koning”. Was dat een goed koning? “Nee”. Dat was een slechte
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koning. Als een koning slecht is, moet je hem dan  nog gehoorzamen
ook? Hé, wat denk je? Nu moet je precies eens zeggen wat je denkt. Je
zegt nee, hé? En als je ouders niet goed zijn, moet je ze dan
gehoorzamen? “Ja”. En zo moet je een koning die slecht is ook
gehoorzamen. Maar je mag wel bidden dat God een andere koning voor
hem in de plaats geeft.

Gezongen: Psalm 32 : 5

Wil toch niet stug, gelijk een paard, weerstreven,
Of als een muil, door domheid voortgedreven;
Gebit en toom, door ’s mensen hand bestierd,
Beteug’len ’t woest en redeloos gediert’;
Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen.
Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen;
Maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen,
Ziet zich omringd met Zijn weldadigheên.

Gebed:
Doe ons, Heere, door Uw genade U danken voor dit samenzijn.

U gaf ons nog een woord te spreken. Wil het zondige ervan genadiglijk
vergeven, en wil het woord ofschoon niet zonder zonde uitgebracht, toch
gebruiken, gebruiken tot ere van Uzelf en tot heil van ons. We hebben te
leren, we hebben veel te leren. We hebben tenslotte nog alles te leren, en
altijd weer te leren. Ach, doe ons onze armoede kennen, ons verkeerd
zijn – dat zich geopenbaard heeft in zovele zondige gedachten, woorden
en daden – zien en belijden. En doe ons in gehoorzaamheid tot Uw
genade de toevlucht nemen, en in gehoorzaamheid leven. Laat ons in
staat zijn om de weerstanden te overwinnen, dóór te gaan en te
volharden tot het einde. Wil ons nu op de weg gedenken, ons tot de
onzen brengen, ons het onze in goede staat weer doen terugvinden.

                                              AMEN.

14     Ds. J.P. Paauwe ‘De Gehoorzaamheid’

2e CATECHISATIE over: “De gehoorzaamheid”, gehouden door

ds. J. P. Paauwe op 9 november 1955 te ‘s-Gravenhage.

Gezongen: Psalm 34 : 6.

Komt, kind’ren hoort naar mij; 
Neemt mijn’ getrouwen raad in acht;
Ik leer, opdat g’ uw plicht betracht,
Wat ’s HEEREN vreze zij.
Hebt gij in ’t leven lust,
In dagen, waar men ’t goed’ in ziet,
Waarin men vrij is van verdriet, 
Waar niets ons heil ontrust;

Gebed:

Doe ons, Heere, door Uw genade naderen tot U met diepe
eerbied, in het besef dat wij met U te doen hebben, dat Gij God zijt en
niemand meer, en dat wij zijn onwaardig en verwerpelijk. Gij hebt ons
bewaard en gezegend. Uw goedheid ons betonende in rijke mate. Uw
Woord zegt: En weet gij niet, dat de goedertierenheden Gods u tot
bekering leiden? Hebben ze dit gedaan? Het is U bekend. Maar als het
zo nog niet is, laat het dan gebeuren, mocht het zijn deze avond. Want
wat ook mag uitgesteld worden, de bekering mag niet uitgesteld worden.

Ach, geef ons besef. Wij zijn mensen die van nature zonder
besef leven. Het gaat maar door, en we eindigen in de eeuwigheid,
waarin alles onveranderlijk zal zijn ten opzichte van onze staat.

We zijn door Uw goedheid hier met elkander vergaderd om met
elkander ook na te denken. Leer ons nadenken. Verlos ons van
oppervlakkigheid en van inbeelding. We hebben geen enkele reden om
ons wat te verbeelden, want wij verwekken niets dan schuld en zonde;
we zijn onbekwaam tot enig goed geneigd tot alle kwaad. En in ons
leven spreken we uit dat wij er heel anders over denken. Het is dan ook
alleen door de werking van Uw Geest dat een mens komt tot en in
zichzelf.
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Geef ons te zeggen een woord van waarheid en van gezond
verstand. Behaagt het  U om dit te schenken, laat het dan ook overdacht
en ter harte genomen worden.

We hebben weer vele zieken. Er zijn er die ernstig ziek zijn.
Gedenk ze en leer hen bidden, roepen, zuchten, smeken. En leer hen dit
alles doen in het geloof, opdat ze hun moeilijkheden met zichzelf,
werpen mogen op U, Die genadig en barmhartig zijt in de Zoon Uwer
liefde.

Wil Uw Gemeente sterken. Wil haar uitbreiden, ook door onze
geringe dienst. Wil U ontfermen over land en volk; wil U ontfermen
over de volkeren.

AMEN.

We stellen ons in de weg om de overdenking voort te zetten over de
gehoorzaamheid. Wanneer er gezegd wordt: “Gij zult geen andere

goden voor Mijn aangezicht hebben”, dan wordt er gehoorzaamheid
geëist. Dit bevel, deze eis heeft betrekking op ons, op mij en op u. En
waarom? Omdat wij schepselen Gods zijn, zodat niemand zich van
onder God mag en kan wegwerken. We hebben met Hem te maken.
Iemand, een wijsgeer uit de vóórchristelijke tijd, heeft gezegd: “Als het
waar is dat God bestaat, dan heeft Hij recht op onze dienst, en ook komt
het Hem toe ons te zeggen hoe Hij wil gediend worden”.

Nu is God. Er is niemand die hieraan twijfelt. Ge zult zeggen:
“Dat klinkt me wat vreemd”. Het hoeft niet vreemd te klinken. Ik weet
ook wel, ik weet het van mijn vroegste jeugd, dat er zijn die zeggen dat
er geen God is. Dat is absurd, ongerijmd! Misschien hebt gij wel eens
horen zeggen: “Ni Dieu, ni maître”, dat is: “Geen God en geen meester”.
Als er geen God is, en wij derhalve niet aan een God gehoorzaamheid
schuldig zijn, welke ouder heeft dan het recht om van zijn kind en welke
meester heeft het recht om van zijn leerling gehoorzaamheid te eisen?
Dat recht bestaat niet meer, als men zegt: “Ik geloof niet dat God er is”.

Iedereen gelooft dat God is. Maar het is maar zo ongelukkig dat
een mens zichzelf niet kent, en nu redeneert hij erop los; en dat doet
goddeloos en vroom. Dat leidt tot de theorie van het atheïsme, de theorie
dus van het ongeloof. Als een mens zegt dat God niet is, dan baant hij

de weg naar de dictatuur. En de dictatuur baant de weg naar de
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anarchie, de regeringloosheid, naar de chaos. En de chaos baant de

weg naar de hel. Goed geluisterd, jongelui? Goed geluisterd?

Overdenk de dingen, kinderen! En als er nu nog veel is dat u niet
begrijpt, er zou een tijd kunnen komen waarin voor en na u licht over
deze dingen geschonken werd.

God is Mens geworden. Dat is wel het grootste wonder. Want
wanneer u de zonden naar de keel grijpen – en dat zullen ze vroeg of laat
doen – waar moet u dan naar toe? En waar zou u naartoe moeten als God
niet Mens geworden was? U zou dan moeten sterven in de diepste
wanhoop of – wanneer uw geweten niet was opengegaan aan deze zijde
van het graf – moeten leven, eeuwig moeten leven in de wanhoop!
Bedenk dat, gij die meent het zo goed te hebben, bedenk dat!  Want
vroeg of laat komt het er voor ieder mens op aan.

In Zijn menselijke natuur is Hij gehoorzaam geweest aan de Wet
en heeft Hij straffen gedragen niet voor Zichzelf. Zou er iemand voor
een mens naar de hel willen gaan? Christus heeft de straf gedragen, en is
gehoorzaam geweest aan de Wet, in de plaats van de mens. Dat moet nu
uw behoud wezen. En ik mag u verzekeren – en ik doe het ook – dat als
u met God in aanraking komt en het wordt u geopenbaard, dan is dít het
begin van uw behoud.

De prediking stelt Christus voor. Als er geen prediking was, dan
zouden we niets van al deze dingen weten. Weet u wel dat de prediking
het in Europa gebracht heeft – de prediking, eerst van Paulus, en daarna
ook van anderen? Als dat niet gebeurd was, dan zouden we hier nooit
iets te weten zijn gekomen van het Evangelie, ook niet van de liefde,
want ook de liefde is door Paulus gebracht in Europa. Ze was er vóór die
tijd niet. Maar de prediking wijst niet alleen op deze dingen, maar ze
komt ermee tot ons en zegt: “Daar ligt het, daar ligt het!”. En dan legt
de prediking het aan onze voeten. En daar kan het nu opgeraapt worden.
En het is Gods bevel, uitdrukkelijk bevel, dat het geloofd zal worden.
Wat  geloofd zal worden? Dat God geen tiran is, geen wreker, maar dat
God is liefde in Zijn Zoon, en dat Hij ons persoonlijk wil zalig maken en
kan zalig maken. God wil uitdrukkelijk dat we dat zullen geloven. En als
wij dat dan doen, als we geloven, wat dan? Dan zijn we gered, gered
naar ziel en lichaam. Als een mens gelooft, dan is ineens alles anders
geworden. De hemel is voor hem geopend, en zijn hart is voor de hemel
geopend, en de Bijbel – die altijd een gesloten boek was – is
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opengevallen, en hij ziet! En wanneer iemand ziet, dan zegt hij: “Ik heb
nooit gezien, ik ben blind geweest, ik ben van nature blind”. En wanneer
hij zo ziet, dan ziet hij dat de hele wereld dwaalt, en in haar weg
blijvende, onherroepelijk om zal komen. De wereld, hebben we zondag
gezegd, is bestemd om te falen, de gehele wereld! Dus als je nu deel van
de wereld uitmaakt, dan heb ik het u gezegd: gij zijt bestemd om te
falen, uw ondergang is bereid.

Als iemand gelooft, wat hem aan de voeten gelegd is aanneemt,
dan heeft hij een basis. U weet wel wat een basis is. Een basis is iets
waar op men staan kan, en waar men een huis op bouwen kan, een
grondslag. Een andere Griekse geleerde uit de vóórchristelijke tijd heeft
eens uitgeroepen: “Neem mij iets waar ik zou kunnen staan”. Iemand die
gelooft, heeft dat gevonden. Hij zou die Griekse wijsgeer hebben kunnen
antwoorden. Hij heeft grond onder de voeten gekregen. En dit is voor
hem zo tastbaar, dat hij weet dat deze grond hem nooit zal begeven,
nooit, in alle eeuwigheid niet. Het licht is in zijn duistere ziel gekomen.
Een mens weet niet dat hij duisternis is en niets verstaat, en in
betrekking tot de geestelijke en eeuwige dingen en in betrekking tot de
grote levensvragen nooit anders  spreekt dan onzin. Het is de moeite niet
waard er één ogenblik naar te luisteren, of het zou moeten wezen om
iemand te onderwijzen en terecht te helpen.

Het is licht in de ziel geworden, en in dat licht aanschouwt hij
God in Zijn heerlijkheid. Hij ziet de Heere Jezus! Hij ziet de Heere Jezus
in zijn hart, in de Schrift en in de hemel, aan des Vaders rechterhand.

Hij ziet zichzelf! En hoe ziet hij zichzelf? Hij ziet zichzelf als
een zondaar zonder meer, zonder iets  anders, als een zondaar. En hij ziet
dat zo diep dat hij een zondaar is en niets meer, dat hij onmiddellijk
onder God niet alleen, maar onder alle mensen is terechtgekomen. En
dat doet hem instemmen met de woorden van de apostel Paulus: Mij, de
voornaamste van alle zondaren, is barmhartigheid geschied (1Tim.1:15-
16). Vanaf dat ogenblik is het hem onmogelijk gemaakt, tenzij dan in
ogenblikken van verzoeking, om zich boven iemand te stellen. Hij is de
ergste; hij is de grootste van alle zondaren. En dat blijft zo zijn leven
lang. Daarom, als een begenadigd mens zich verheft, dan is het nog
zondiger en nog belachelijker dan wanneer een onbegenadigd mens dit
doet. En de mensen doen niet anders dan te trachten zich te verheffen en
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te handhaven. Stumpers, ellendelingen, belachelijke schepselen – dat is
al wat er van ons kan gezegd worden, voorzover we van nature werken!

We zien ook ons heil, waarvan we vóór die tijd misschien wel
eens gemeend hadden er wat van te zien. Nu zien we het. En terwijl we
ons heil zien, worden we aangegrepen door een almachtige kracht, die
niet te wederstaan is, en in staat gesteld om dat heil te omhelzen Dat
betekent de redding van de mens, de omhelzing van het hem aangeboden
heil in Christus, de aangrijping van de hand des Vaders, uitgestoken naar
hem in de Zoon Zijner eeuwige liefde. En wat er nu verder ook mag
plaatshebben, dit wordt nooit weggenomen. Er staat geen berg zo vast
als dit licht, dat is gegraveerd in de tafelen van het hart. En al zou men
het er zelf uit willen hebben, omdat men in verkeerde gedachten of
onder invloed van aanvechting zou zeggen: “Ik wil maar liever nog eens
opnieuw beginnen, want als ik me eens vergiste”, dat zal hem nooit
gelukken, want hij heeft er niets over te zeggen. Toen het kwam, had hij
niets te zeggen, en nu het er eenmaal ligt, heeft hij ook niets te zeggen,
en hij zal nooit iets te zeggen hebben.

Weigeren we het heil aan te grijpen, zijn we ongehoorzaam,
verwerpen we hetgeen ons aangeboden wordt, dan doen we de zwaarste
zonde. Er zijn vele zonden. Ik kan de mijne niet tellen. U de uwe? We
hebben alle geboden Gods overtreden, ontelbaar zijn onze
ongerechtigheden, maar onder al deze ongerechtigheden is er niet één zo
verschrikkelijk en zo groot als de zonde van het niet-aannemen van het
ons aangebodene. Daarom heeft ieder mens die niet in Christus is, in de
zonde, al was hij zo braaf als de rijke jongeling. Zondig is  gaan we in
tegen de Heere. We zeggen ronduit – al is het dat we deze woorden niet
gebruiken, want we kunnen zoveel zeggen zonder woorden, dat weet u
wel – we zeggen ronduit: “God, dat is een leugenaar!” En ten opzichte
van de Heere Jezus zeggen we: “Wat een dwaasheid om Zich zo te laten
slachten!” En wat betreft de Heilige Geest, wij werken Hem tegen zo
hard als wij kunnen, opdat dat  eigen ik” maar gehandhaafd zou kunnen
blijven. Dat is alleen waar het om gaat: het “eigen ik”. Het gaat om de
vraag – als ik het eens eenvoudig mag zeggen, plat mag zeggen -: “Wie
is baas, God of ik?” En dan zegt de  natuurlijke mens: “Dat ben ik, ik
ben de baas”. 

Wie het aanbod van de genade Gods niet aanneemt, die stelt zich
boven de Heere. Hij plaatst de leugen boven de Waarheid. Hij Is iemand



19     Ds. J.P. Paauwe ‘De Gehoorzaamheid’

die een slecht voorbeeld geeft. Hij is een mens die kerk en staat te
gronde richt. Dat is het lieve ongeloof. Dat zijn de vruchten van het
ongeloof.

Is de mens bij machte om het hem aangeboden heil aan te
nemen? Nee, neen dat is hij niet. Daartoe heeft hij de krachten niet.
Krachten van het geloof worden niet in zijn ziel gevonden. Wat
ontbreekt hem dan? Hoe komt het dat hij het aangebodene niet kan
aannemen? Er wordt gezegd dat het aan de voeten ligt. Heeft men nu
niet zoveel kracht dat men even bukt en het opneemt? Nee, zoveel kracht
heeft men niet. 

Waarom schort het dan bij ons? In de eerste plaats schort het
hieraan dat we geen licht hebben, geen licht!  We wandelen in de
duisternis. En al zouden we nu ons hele leven de Bijbel lezen en goede
boeken onderzoeken, en rechte predikaties aanhoren, dan zou ons dat
alles, kwam er de Geest niet bij, niet baten. Zo volstrekt is de onmacht
van de mens. Daarom heeft men vroeger niet nagelaten om te zeggen dat
we onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad (H.C. vr.8).
Jammer dat men zo over deze dingen heen leest. En waarom leest men er
overheen? Omdat men ze niet verstaat, en ook omdat men ze niet wil
verstaan. Gedachteloosheid en oppervlakkigheid hebben er wat geveld!
En wanneer nu de mens geplaatst wordt voor de eisen, dan zoekt hij
andere wegen, en dan hebt u daar de valse godsdienst, waaronder ook het
atheïsme.

En in de tweede plaats schort het ons aan gewilligheid. Wij
willen niet! Wij willen niet! Moeilijk te verstaan! Als een mens zo werkt,
of als hij zo denkt, en als hij ook eens tracht ernstig te worden, dan
meent hij dat hij wil, maar hij wil niet. Als hij wilde, dan zou hij het
aangeboden heil aannemen en onmiddellijk gelukkig zijn, gelukkig door
het geloof. Maar hij wil niet! Misschien zegt u: “Ja, dat is toch iets dat ik
nooit begrepen heb”. Nee, maar de dingen van het Koninkrijk Gods kan
men niet begrijpen, want daar hebben we geen verstand voor van nature.
Daarom zegt Paulus: “De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die
des Geestes Gods zijn; want ze zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet
verstaan” (1Kor.2:14). Maar wat u nu niet begrijpt, dat zult u misschien
later wel begrijpen. En zelfs begenadigde mensen moeten wel eens een
leven achter de rug hebben, voordat ze in staat zijn om sommige dingen
te verstaan, die toch wel voor de hand hadden gelegen. Maar het hart
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opent zich maar zo moeilijk voor de dingen van het Koninkrijk Gods. En
daarom wordt er onder de begenadigden ook nog zoveel gebabbeld, wat
veel beter niet gedaan zou kunnen worden. En als ze waarlijk
werkzaamheden des geloofs hadden – maar die heeft de babbelaar niet –
als ze werkelijk werkzaamheden des geloofs hadden, dan zouden ze zich
wat meer wachten om de mond te openen. Het is op deze grond dat er
staat: Zijt ras om te horen en traag om te spreken (Jak.1:19). U moet niet
denken dat u wat zegt, gij die zo graag babbelt. Gij brengt meer
verwarring dan stichting. Als ge maar geen verleider zijt, want dit is ook
nog mogelijk.

Dus een mens wil niet. Dat hij geen verstand heeft van God en
Goddelijke zaken, en dat hij niet wil, dat moet hij zeer zeker eens voor
het eerst ondervinden en inzien en verstaan en belijden. Maar u moet
niet denken dat het nu ophoudt. Dat moet men zijn gehele leven door
leren. En iedere tijd des levens is daarvoor geschikt, maar het meest de
ouderdom; het meest is de ouderdom daarvoor geschikt. En daarom, als
oudere mensen elkaar ontmoeten, dan zouden ze daaruit moeten spreken.

Nu heeft een mens dus twee zaken nodig. Ten eerste, verstand
met Goddelijk licht bestraald. En daarom bidt ook de Kerk: “Geef mij
verstand, met Godd’lijk licht bestraald” (Ps.119:17ber.). En het tweede
is: gewillig making. Wanneer nu iemand verhoring van deze twee
geboden gebeden krijgt, wat dan? Dan ziet hij dat hij in de duisternis
wandelt. Al wat licht is, maakt openbaar. Dan ziet hij dat hij in de
duisternis wandelt, en vóór die tijd duisternis gehouden heeft voor licht.
En zo kwam het dat hij zo goed van wal kon steken in zijn praatjes. Daar
kwam dat vandaan. En als God een mens gewilligheid geeft, dan leert hij
zich kennen als een vijand – na de begenadiging bedoel ik dus – leert hij
zich kennen als een vijand, die gedurig ingewonnen moet worden om
zich te verenigen met Gods wil weg en welbehagen, gedurig!

Waar hij nu deze dingen nodig heeft, verlichting van het
verstand en gewillig making, en deze dingen onmisbaar zijn – anders ga
je als een dwaas door het leven, en je sterft als een dwaas ook – waar nu
deze twee zaken onmisbaar zijn, daar mag hij bidden. En hieruit komt
het gebed voort. Het gebed is geen vroom praatje met God, maar het
gebed is een roep uit armoe, zoals Petrus geroepen heeft: Heere, ik
verga. Red mij, help mij, help mij. Dat is het waarachtige leven: geloven
wat God in Zijn Woord van ons zegt, en in deze gezegden ons hart en
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leven, onze uitgangen en onze bedoelingen zien. En daaronder zich zo
schamen en bedroefd zijn, daardoor zo een walging van zichzelf hebben,
dat het niet uit te spreken is. En dan roepen, zo tot Hem roepen dat men
gelooft, dat men in Hem gelooft, dat Hij ten eerste, ondanks het feit dat
we zijn die we zijn, ons toch niet wil verwerpen, en ten tweede, dat Hij
ons helpen kan, helpen wil en helpen zal. En wie dit gebed niet opzendt,
laat mij eens zeggen wat hij voor een mens is. Hij is een mens die de
verdoemenis verkiest boven alles, en daar gaat hij naartoe ook, als het
niet anders wordt. Want hij heeft nooit iets anders begeerd dan de
wereld, en de zaligheid heeft hij verworpen, ofschoon hij die had kunnen
hebben. Hij verkiest de verdoemenis niet, maar hij verkiest de weg die
erheen leidt, zoals we het al meermalen gezegd hebben. Want geloof
maar dat, wanneer iemand niet als het ware dag en nacht roept om deze
twee zaken, licht en gewilligheid, zijn voeten staan op de brede weg,
waarvan in Matthéüs 7 gesproken wordt, op een weg die ten verderve
voert.

En als hij dit toch wel doet, wat dan? Dan wordt hij behouden,
dan wordt hij behouden! Dan zal hij behouden zijn, vroeg of laat. Dan
zal hij het ondervinden dat dat de weg is om behouden te worden. Als
het er maar waarlijk om gaat. Maar niet zó dat men eens een ogenblik
heeft, en dat men dan bidt of roept, en dan verder maar weer zijn eigen
weg gaat. Dat is eigenlijk spotten. Maar wanneer het aanhoudt, dan is dat
de weg, de weg Gods.

“Leven, leven, leven!”, riep Christen uit in Bunyans
Christenreize, “leven, leven!” En als iemand om leven begint te roepen,
dan is het voor hem niet meer de vraag of hij in een mooi of lelijk huis
woont, of hij rijk of arm is, of zijn kinderen een aanzienlijke positie
zullen bekleden of eenvoudige werkmensen zullen zijn. Dan is het voor
hem niet meer de vraag of hij veel of weinig zal hebben, maar dan is het
hem om leven te doen, om leven! En de man die zo uit de stad Verderf
gelopen is, is gekomen in de stad waarvan God de Bouwheer is, niet de
duivel, maar God. En als u er dan verder belang in stelt, dan leest u dat
boekje maar eens. Na het uitroepen van: “leven!”, komt de pelgrim op de
smalle weg, en na enige tijd komt hij aan een graf en ziet hij een
bloedende Man, en daar valt zijn last weg, en daar is hij christen
geworden, gerechtvaardigd en geheiligd.
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Er wordt geklaagd, er wordt erg geklaagd op het ogenblik over
de jeugd. Men kon evenzeer hard klagen over de ouders, net zo goed. Er
wordt geklaagd over de jeugd. Er is een circulaire verspreid, waarin die
klachten worden gevonden, vooral over de jeugd van het middelbaar
onderwijs. En dit is alom bekend, dat ouders niet veel meer te vertellen
hebben over de jeugd. En als dat nu zo is, en als nu de jeugd van
tegenwoordig opgegroeid zal zijn, wat zal die dan te vertellen hebben
over de kinderen? Hoe komt het? Het moet zo wezen. Dat zoeken we
met inspanning van alle krachten, en dat hebben deze leraren die de
klachtencirculaire gezonden hebben maar niet begrepen, naar het schijnt.
Dat komt omdat de ouders God verlaten hebben. En wat heeft nu een
mens te zeggen – in betrekking tot de opvoeding – die God verlaten
heeft? Ik heb u in het begin van mijn overdenking gezegd: Hij heeft niet
eens recht, hij heeft niet eens recht tot opvoeding. Hij heeft niet eens het
recht om van het kind gehoorzaamheid te eisen. Op grond waarvan zou
hij recht hebben? Er bestaat geen grond, omdat hij God verlaten heeft.
Het Opperwezen is de grond van alle dingen. En daarom zien wij met
grote bedruktheid – grote bedruktheid! – de toekomst tegemoet, en
vooral die van de kinderen.

Gezongen: Psalm 34 : 7

Houdt dan uw tong in toom;
Dat zij nooit schand’lijk spreek’ of smaal’;
Dat nooit bedrog of logentaal 
Op uwe lippen koom’;
Betreedt het rechte spoor;
Veracht het kwaad; jaagt naar de vree.
God ziet de vromen, en hun beê
Geeft Hij altoos gehoor.

Gebed;

Dat is waar, Heere, dat is waar. Gij hoort het gebed, tot U zal
alle vlees komen. Ach, laten we deze woorden, deze uitspraak, niet
krachteloos maken door onze redeneringen. Want de uitspraak is waar,
en de redeneringen zijn vals. Leer ons hier wat van bij aanvang en bij
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voortgang. Wij doen toch van nature niets anders dan U beschuldigen, en
Gij zijt niet te beschuldigen. Gij zijt goed en goeddoende. Gij zijt liefde
en betoont liefde. Aan U wordt geen kwaad gevonden. En zo werkt Gij
het ook in de harten van Uw kinderen. Nooit, nooit leerde iemand U
kennen, of hij begon met zich schoon te wassen, van alle vlekken te
zuiveren, en te zeggen: “Opdat Gij rechtvaardig zijt in Uw richten en
rein zijt in Uw spreken”. En als wij U dan verhoogd hebben,
vrijgesproken, dan komt Gij tot ons,of liever, dan laat U zien dat U tot
ons gekomen zijt met Uw weldaden – al veel vroeger, veel vroeger al –
maar dat wij er geen oog voor hadden, ook geen oog voor willen hebben
dat U al gekomen zijt in onze doop. Maar dan mogen we het zien; zien,
kennen, ervan genieten, aannemen.

En nu is het droevige dat de zonden blijven bestaan. Maar om
deze zonden verwerpt Gij niet, zo ze slechts bekend en betreurd worden.
Maar huichelarij duldt Gij niet, onoprechtheid wilt Gij niet. Gij hebt lust
in Waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt Gij wijsheid
bekend. En waar het erom gaat, waarlijk het erom gaat, daar blijft Gij
niet achterwege, maar Gij helpt, Gij helpt op wonderbaarlijke wijze. Gij
helpt door en uit. Gij geeft wat nodig is, zodat er niets ontbreekt, en uit
het stof lof oprijst voor U, en bedekking des aangezichts voor ons.

AMEN.

3e CATECHISATIE over “De gehoorzaamheid”, gehouden door 

ds. J. P. PAAUWE op 16 november 1955 te ’s-Gravenhage.

Gezongen: Psalm 119 : 1 en 2.

Welzalig zijn d’ oprechten van gemoed,
Die, ongeveinsd, des HEEREN wet betrachten;
Die Hij op ’t spoor der godsvrucht wand’ len doet.
Welzalig, die, bij dagen en bij nachten,
Gods wil bepeinst, en Hem, als ’t hoogste goed,
Van harte zoekt met ingespannen krachten.

Die, wars van ’t kwaad, niet in de zonde leeft;
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Maar zijnen gang bestiert naar ’s HEEREN wetten.
Gij, grote God, Die ons bevelen geeft,
Gij eist, dat w’ op Uw woord gestadig letten,
En dat w’ ons hart, aan Uwen wil verkleefd,
Geduriglijk op Uwe wegen zetten.

Gebed:

We hebben het gezongen. Heere, “Gedurig op Uwe wegen
zetten”, “wars van ’t kwaad”. Dat is Uw eis, maar ons belang is er geheel
en al in begrepen. Leer het ons recht begrijpen, begrijpen hoe dit is, en
maak ons bekwaam en gewillig om, zoals we het nu met elkander
hebben gezongen, het ook in ons leven uit te drukken.

Door Uw goedheid zijn we nog weer hier. Gij hebt ons bewaard
bij het leven. Ge hebt ons gezondheid en krachten geschonken, zodat we
ons hierheen konden begeven. Laat het door ons worden opgemerkt,
erkend en gewaardeerd, en doe ons zo in het spreken als in het horen,
zoeken ons voordeel en Uw eer.

Wil ons leiden in de Waarheid. Uw Woord is de Waarheid. En
wij verstaan haar niet zonder verlichting des Geestes. Doe ons
opmerkzaam zijn, aandachtig. Geef ons te spreken een eenvoudig woord,
maar dan een woord van een waarheid en van gezond verstand. En doe
ons dat woord dan overdenken, in ons toelaten. Leer ons er ons aan te
onderwerpen tot vernietiging van het eigen, en van al wat van het eigen
is, en tot verheerlijking van Uw nooit volprezen Naam.

AMEN.

Het is nog altijd: “Gij zult geen andere goden voor Mijn

aangezicht hebben”. Dat God bestaat, dat weten we. En ik kan niet
aannemen, dat er één onder u is, die hieraan twijfelt, of de moed om het
bestaan van God te ontkennen. En als dat nu waar is, wat volgt daaruit
voor ons?

Wij zijn Zijn schepselen. Ons bestaan hebben we niet aan
onszelf te danken, maar aan Hem Die onze Schepper is. We hebben dus
rekening te houden met God, naar Hem te vragen. Want Hij eist dat we
op Zijn Woord gestadig letten (Ps.119:2 ber.). Gestadig letten! Dat houdt
nogal wat in. Dat is niet maar alleen dat wij af en toe de Bijbel eens



25     Ds. J.P. Paauwe ‘De Gehoorzaamheid’

nemen – gestadig letten! En dat sluit dan zeker in de behoefte en de wil
om te gehoorzamen, om te doen naar het Woord.

De zaligheid was in ons toen God ons had geschapen, in ons en
door ons. ”Doe dat”, zo was gesproken. “en gij zult leven” (Luk.10:28).
Maar dit is in de grond veranderd. Nu is de zaligheid niet in ons, en ook
niet door ons. De zaligheid is in Christus, in de Mens geworden God.
Deze heeft voor ons de zaligheid verworven. Dit zijn waarheden die we
menen te verstaan, maar het is merkwaardig dat er bijna niemand is, die
deze waarheden verstaat.

Ik heb dezer dagen gedacht aan het volgende. Ontelbare malen is
de Bijbel vertaald, in allerlei talen. En het boekje: “Eens christens reize
naar de eeuwigheid” is evenzeer in ontelbare talen vertaald. En  als we
nu eens de wereld door konden gaan, en telkens een willekeurig mens
konden vragen: “Wat is nu de inhoud, én van de Heilige Schrift, én van
het boekje “Eens christens reize naar de eeuwigheid”? Op de duizend –
hoeveel zouden er wezen, die een behoorlijk antwoord op deze zouden
kunnen geven? Misschien niet één. Wellicht één op de honderdduizend
of nog minder.

De zaligheid zou nooit binnen ons bereik komen als ze ons niet
geschonken werd. Maar hoe wordt ze ons geschonken? Hoe wordt ons
de zaligheid geschonken? Er staat in de 89e Psalm, u welbekend: “En
onze Koning is van Isrels God gegeven” (vs.8 ber.). Wat wil dat zeggen:
“Onze Koning is van Isrels God gegeven”? Dat betekent dat onze
Koning ons aangeboden en ons aan de voeten gelegd is! Hoe dan? Staat
dat ergens aan het firmament geschreven? Nee, het geschiedt door de
prediking, door een prediking die aan het vereiste voldoet van de
onderscheiding van de Wet en van het Evangelie. Het onderscheid tussen
Wet en Evangelie kan niet scherp genoeg gemaakt worden, want wij zijn
geneigd om alles door elkander te mengen. Waar deze prediking is, daar
wordt ons door middel van deze prediking Christus geschonken.

En nu is het de eis Gods dat we dit geschenk aannemen. Wie aan
deze eis voldoet, moet er nooit over denken dat het met hem goed af zal
lopen. Het zal integendeel zeer slecht met hem aflopen. Als iemand een
aangeboden Christus aanneemt, dan behartigd hij zijn belang, zijn
tijdelijk, geestelijk en eeuwig belang; niet door zijn geloof, maar omdat
in Christus al onze belangen gewaarborgd zijn. Hebt u er wel eens over
gedacht, dat in Christus al onze belangen gewaarborgd zijn?
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Wat Christus eigenlijk is, ach er zijn maar weinig mensen die bij
deze vraag stilstaan en in staat zijn om haar te beantwoorden. Maar in
Christus zijn onze belangen gewaarborgd, zoals ik gezegd heb, de
tijdelijke, de geestelijke en de eeuwige. En deze belangen zijn nergens
elders gewaarborgd, wat u ook ondernemen mag, nergens! Wie dus
Christus aanneemt, denkt op de rechte wijze aan zijn belangen. En hij
doet meer! Hij erkent God. Hij toont hiermee dat God er is, dat hij dat
gelooft, en hij verheerlijkt God. Hij mag er op rekenen dat God voor
hem zal zorgen. Hij heeft te werken, maar God zegent de arbeid. Het is
hier zoals het met de vogels is. Een vogel vindt ergens een korrel. God
heeft de korrel daar voor de vogel neergelegd. Zo doet God ons de
dingen vinden, aantreffen, aantreffen!

Hebt u wel eens opgemerkt dat goede en kwade dingen
onverwacht komen? U ziet naar iets goeds uit en het komt niet; en u
denkt er niet aan, of u is er helemaal vanaf… en het is er! En zo is het
ook met het kwade. We lezen van Zacharias en Elizabet. Ze hadden een
kind begeerd, maar aan deze begeerte was niet voldaan en nu was de tijd
voorbij…daar is het kind! Zo zouden we deze paradoxale uitdrukking
kunnen bezigen: de zoekers zijn geen vinders. Maar denk eraan, het is
een paradoxale uitdrukking, een uitdrukking die schijnt onwaar te
wezen.

God wil dat we geloven. Maar wat is het geloof? Deze vraag heb
ik al dikwijls gedaan, maar u moet niet denken dat het overtollig is deze
vraag te doen, want nog eens, er zijn maar bitter weinig mensen die het
geloof hebben en verstaan. Wij verstaan het geloof niet voordat we het
hebben. En als we het ontvangen hebben, dan is er nog heel wat studie,
overdenking en gebed nodig, voordat we beginnen het geloof te
verstaan. Wie het verstaat, die weet het niet, die weet het niet!  Wie zegt
dat hij het verstaat, die begrijpt het niet. Christus zei eens tot de
farizeeën en schriftgeleerden: “Indien gij blind waart, zo zoudt gij geen
zonde hebben; maar nu zegt gij: Wij zien; zo blijft dan uw zonde”
(Joh.9:41) En met enige variatie zou ik kunnen zeggen: indien gij het
niet verstondt, dan zoudt ge het begrijpen, maar nu gij voorgeeft het te
verstaan, zo blijft uw onkunde, zo blijven uw zonden.

Wat is het geloof? Het geloof veronderstelt dat er een Voorwerp
is. Waarop steunt het geloof van de meeste mensen? Op hun eigen
gedachten. Maar een geloof dat op eigen gedachten steunt, is geen
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geloof. Het geloof heeft een Voorwerp, en dit Voorwerp is Christus met
al Zijn verdiensten. En wanneer nu een mens door het geloof Christus
heeft aangenomen, dan steunt hij op Christus, dan rust hij op Hem. Niet
alleen voor de eeuwigheid, niet voor de eeuwigheid alleen. Spottend is er
wel eens gezegd dat er een wissel getrokken wordt op de eeuwigheid. Ja,
eenmaal zal de wereld het spotten wel afgeleerd hebben. Het geloof rust
op Christus. En nu kan men nog verder gaan en zeggen: het heeft een eis
bij God in Christus. Het eist van de Vader de vervulling van noden en
behoeften, tijdelijke, geestelijke en eeuwige. Dat is het Voorwerp van
het geloof: Christus met al Zijn verdiensten. Het geloof is een verstaan
van deze dingen.

Het geloof wordt uit de ondergang van het eigen geboren. Het
geloof wordt geboren uit de ondergang van het eigen. Het paart zich niet
met het onze. Waar het geloof is, daar is een verloren mens. En dat is de
ware zelfkennis. Zelfkennis maakt dat we ons zien zoals we zijn. En hoe
we zijn, dat moet u niet aan uw verdorven en misleidend hart vragen,
maar dat moet u aan de Bijbel vragen. En hoe uw naaste is? Hierbij moet
u niet nagaan de opvatting die u van de naaste hebt, maar u moet de
Bijbel nagaan, en dan zult u daar het goede antwoord hebben op de vraag
wat onze naaste is.

Het geloof, Christus kennende en ziende als gevolg van de
openbaring van Christus in het hart, ziet de weg. Wat heeft men vóór die
tijd gedaan? Men heeft vóór die tijd eens gedacht over de dingen, de
dingen gezocht op zijn manier. Men heeft er dit eens voor gehouden, en
dat eens voor gehouden, maar wat was de waarheid? De waarheid was
dat men het niet wist. Want men geeft wel voor dat men het weet, maar
men moet eens letten  op zijn gemoed. Doet men dit, dan zal men
gewaarworden dat men wankelt, en dat men altijd wankelt. Maar als een
mens Christus heeft leren kennen, na zichzelf gezien te hebben zoals hij
is van nature, dan wankelt men niet meer, tenminste niet in de grond van
zijn ziel. Dan weet men het!  Dit heeft de apostel Paulus doen zeggen:
“Ik weet” (2 Tim.1:12), en ook Job heeft zo gesproken (Job19:25). Dan
weet men het, en men is niet van plan, niet van voornemen, om het ooit
ergens meer te zoeken. Men weet waar het is, en in zoverre heeft men
het gevonden. Men is met zijn ganse hart verenigd met de door God
uitgevonden weg om een mens zalig te maken, met zijn ganse hart! En
het is onnozel van de wereld om daar tegenin te gaan. Wie dat doet, wat
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er staat in Psalm 2 dat geldt hem: “Die in den hemel woont zal lachen,
de Heere zal hen bespotten” (vs.4). En wat in de hemel gedaan wordt,
dat wordt ook door Zijn Kerk, dat is door Zijn gelovigen gedaan. Ook de
gelovige lacht, lacht om de tegenspraak van de wereld. Heilig lacht de
Kerk, en ze bespot de wereld. Eenmaal, dit weet de gelovige, eenmaal
zal de ganse wereld God rechtvaardigen. En wij weten dit: eenmaal zult
gij God rechtvaardigen om hetgeen gij van ons gehoord hebt.

Een gelovig mens blijft hier echter niet staan, maar hij keert zich
af, hij keert zich om, en hij wendt zich naar God toe. Dat had hij nooit
gedaan. Hoe godsdienstig hij ook was geweest, dat had hij niet gedaan.
Hij bleef altijd naar zichzelf zien, en in  zichzelf zien. Hij wendt zich af,
en dit is het afscheid dat hij aan de wereld geeft. En dit afscheid herhaalt
hij. Hij wendt zich naar God toe, en hij komt tot Hem; hij komt tot de
Heere. En dit doet hij door eerst Christus uit ’s Vaders hand aan te
nemen. Want Christus is “de Weg, de Waarheid, en het Leven”
(Joh.14:16). En als hij dat dan gedaan heeft, uit ’s Vaders hand Christus
aangenomen heeft, dan komt hij door Christus tot God. En dan weet hij
dat hij verhoord is, en aangenomen is, en dat God voor hem wil en kan
en zal zorgen. In de grond worden hier alle zorgen gebannen. En dit is
dan de bekering van de mens door het geloof. Het geloof gaat vooraf en
de bekering volgt. Dit is de bekering van de mens, en hierbij geeft hij
zich. Hij geeft zich weg. Hij geeft zich aan de Heere, zoals de Heere, de
God uit Wie en door Wie en tot Wie alle dingen zijn, Zich aan hem heeft
gegeven.

Zulk een geloof is de eerste daad van gehoorzaamheid. Voordat
een mens gelooft, heeft hij nooit gehoorzaamd. Hij is altijd tegen God
ingegaan, en daarom behoeft men niet te vragen, wanneer men
tegenspoed heeft: vanwaar toch, en waarom toch? Hij is altijd tegen God
ingegaan. Christus met al Zijn lijden heeft hij verworpen. Het Bloed van
Jezus Christus heeft hij onrein geacht. Hij heeft de Heilige Geest
tegengewerkt, tegengesproken, bedroefd en uitgeblust. Wat heeft een
mens die buiten Christus is al niet gedaan? Hij heeft niet anders gedaan
dan leven midden in de zonde. Ieder die buiten Christus is, heeft nooit
anders gedaan dan leven midden in de zonde. Hij heeft geweigerd om
zich tot zichzelf te laten brengen, altijd maar getracht om de
beschuldigingen van zich af te houden, de beschuldiging van de Geest en
het Woord en van de Voorzienigheid van zich af te houden, en getracht
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om “de man” te blijven. Dat is altijd zijn oogmerk geweest; en wat een
ellende heeft dit niet ten gevolge! Want wat is er te verwachten wanneer
men het Licht zoekt te bestraffen!  Men moest het Licht geheel en al tot
zich laten doordringen. En dan weet ik bij ondervinding, dat het
verschrikkelijk is wat er gezien wordt, verschrikkelijk! Want dan duurt
het niet lang, of men komt terecht bij de vorst der duisternis  met al zijn
werken. En dat is vreselijk, dat te moeten opmerken. Maar men moet
gewillig zijn om het toch te doen. Er is in eeuwigheid geen behoud
wanneer men het Licht niet tot zich laat doordringen. Laat men het Licht
tot zich doordringen, dan is er onmiddellijk behoud: 

‘k Bekend’, o HEER’ , aan U oprecht mijn zonden;
‘k Verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden (Ps.32:3).

Alle steunsels die een mens zoekt, alle dingen waardoor hij zich nog
tracht staande te houden, moeten hem ontvallen, en hij moet midden in
zijn dood en midden in zijn schuld vallen voor God. En dan komt er wat
van terecht. God heeft geen lust om te verdelgen, maar Hij kan niet zalig
maken zolang de mens niet schuldig voor God geworden is. Hij kan hem
niet zalig maken, zomin als men een nieuwe lap op een oud kleed zet, en
nieuwe wijn doet in oude lederen zakken; God kan hem niet zalig
maken! Hij neemt het ene weg, om het andere te stellen (Hebr.10:9).

Wanneer nu deze daad verricht is, dan moet er wat volgen. Wat
moet er dan  volgen? Een leven in gehoorzaamheid aan God moet er dan
volgen. Dat is dus een leven waarbij men niet altijd en onmiddellijk het
eerst aan zichzelf denkt – niet aan zijn zaken, niet aan zijn gezin, niet
aan de zonde, niet aan zijn gezondheid en krachten – een leven, waarin
men niet in de eerste plaats en niet onmiddellijk denkt aan zichzelf, maar
aan God. Een leven in gehoorzaamheid aan God! Zo’n leven, een leven
in gehoorzaamheid aan God, bestaat uit twee delen: het eerste deel is
sterven, en het andere deel is leven.

Sterven. Sterven aan de zonde, hoe verleidelijk ze ons ook
voorkomt, hoe gemakkelijk het haar somtijds ook valt om ons te pakken
– sterven aan de zonde. En wanneer doet een mens dit? Wat is sterven
aan de zonde? Sterven aan de zonde is de zonde opsporen, eerlijk en
oprecht. Daar dient het wel mee te beginnen: de zonde na te gaan. Hoe
komt het dat ik gezondigd heb, hoe komt het? Waardoor ben ik van het
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rechte spoor afgegaan? Hoe komt dat? De zonde zien in haar
verschrikkelijkheid, als zonde tegen God! Dan moet het hierbij niet gaan
om sommige zonden, maar om alle zonden, zonder enige uitzondering.
Wie hier niet toe komen kan, leeft niet als een christen. Zonder
uitzondering alle zonden te bestrijden! Laat ons beginnen met de zonde
tegen het zevende gebod, maar denk niet dat dat de enige zonde is. Wie
zo zijn leven nagaat en de zonde zoekt op te sporen, voor hem is een
kleine leugen een zonde, een verschrikkelijke zonde; een gering bedrog,
een verschrikkelijke zonde. En hij kan deze en dergelijke zonden niet
opsporen zonder God te bidden om waarheid in het binnenste te mogen
ontvangen, lust in waarheid te mogen krijgen.

Wie aan de zonde stervende is, die tracht de gelegenheid te
mijden waarin het zondigen hem gemakkelijk zou vallen. Het komt
vooral aan op het niet zijn in de verzoeking. De ondervinding leert dat
wanneer men in de verzoeking is, men ook gemakkelijk valt in de
verzoeking. Men moet dat mijden, en men zal trachten het te mijden,
wanneer men aan de zonde stervende is. Wie aan de zonde stervende is,
kan niet rusten voordat het zo is dat de zonde in haar eerste opkomen
(dat kan men niet nalaten, daar kan men niet tegenop, dat kan men niet
verhinderen), dat de zonde in haar eerste opkomen een slechte ontvangst
vindt bij ons, tengevolge waarvan ze op de vlucht gaat! Wie aan de
zonde stervende is, die zoekt de neiging om de zonde niet te doen, maar
het tegenovergestelde van de zonde te doen,  versterkt te krijgen –
“Weerhoud, o HEER’, Uw knecht”, Psalm 19, het laatste versje – hij
zoekt de neiging om goed te doen, niet te zondigen, versterkt te krijgen.
Dit is sterven aan de zonde! Dit leven eist God, wil de Heere dat we
zullen voeren.

En het tweede gedeelte, dat is leven. Sterven en leven! Leven!

Dat het beide is, dat zegt ons de natuur al. Nu gaat de natuur al sterven,
in het voorjaar leeft ze weer op en ziet men het leven. En wat is nu het
leven? Wat is het leven?  Het leven is: dagelijks met God te leven. De
morgen met Hem te beginnen, onmiddellijk bij het wakker  worden,
nadat men het ook al in de nacht gedaan heeft. In de morgen zich geven
aan God. De dag ermee te eindigen en het dan overdag ook nog te doen.
Dagelijks met God te leven. Er tegen te strijden dat er iets tussen zou
komen. En als men dan voelt, dat er iets tussen ligt, dat men dan geen
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leven heeft, zodat men bidt: “Heere, laat het vlak zijn tussen mij en U”.
Dagelijks met God te leven!

Nu moet u niet zeggen: ja, waar is dit leven? Nu, als het er
helemaal niet is, dan is er ook niet één kind van God. En daarom, kom
met deze tegenwerpingen niet tot ons. Want die laat u maar horen om
uzelf te sparen. Nee, als u dit meent te moeten zeggen: “waar is dat?”,
dan hebt u uzelf aan te klagen. En iedereen heeft dit te doen, en niet te
rusten voordat hij leert wat sterven en leven is. En als nu iemand dat
geleerd heeft en leert, dan mag hij de verwachting hebben, en heeft hij
die ook, dat God met hem door zal werken en hem eindelijk zal doen
triomferen over alles, over al het kwade. Maar dat zal dan in de hemel
wezen. “Vertrouwende ditzelve, dat Hij Die in u een goed werk
begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus”
(Filipp.1:6). Dit is het goede werk: sterven en leven.

Geloof! Dat moet ik u toeroepen. Geloof, geloof toch! Geloof
dat u de verdoemenis u waardig gemaakt hebt, en dat er niets aan u is,
dat voor God enige waarde heeft, noch voor uzelf, noch voor uw naaste.
Geloof dat en beken het, en beken het! En rust dan niet voordat de Heere
u bekendgemaakt heeft Wie Hij is, en gij als gevolg daarvan
onwederstandelijk getrokken zijt tot de Heere. Ik kreeg vandaag nog een
brief: “Ach dominee, er komt een eind aan” – hij bedoelde aan mijn
werk – “er komt een eind aan, en”, laat hij volgen, “en we gaan maar
door”. Maar we moeten niet doorgaan, we moeten niet doorgaan! En de
mens moet zich hier niet verontschuldigen met te zeggen: “Ja, zo is nu
eenmaal een mens”. Wanneer hij zo spreekt, dan verdedigt hij zijn
zondige staat. Is dat een goed werk? Dat is een slecht werk, een God
onterend werk. Dat is een werk waardoor men zijn val, zijn eeuwige val,
bespoedigt. Als men moet schrijven of zeggen: “En wij gaan maar door”,
dan moeten we niet langer doorgaan. Ik heb de man dan ook geschreven:
“U schrijft: ”Wij gaan maar door”; ik antwoord daarop: “Dat moet u niet
doen. U moet doorgaan”. En dat zeg ik nu tegen u ook. Er zijn er
verscheidenen onder ons die ook zo spreken: en wij…en wij…en
wij…Dat moet afgelopen zijn. Dat moet volkomen afgelopen zijn. En u
moet zeggen: “Ik móét bekeerd worden, en als ik niet bekeerd word, als
ik mijn zonden niet leer zien en bekennen, en wanneer ik er niet van af
kom – voorzover men aan deze zijde van het graf er van af komen kan –
dan ben ik voor eeuwig verloren”. En dan moet er aangepakt worden!
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“De sluimering doet verscheurde klederen dragen” (Spr.23:21). Dat zal
de wereld doen, al maakt ze zich nog zo op. Haar naaktheid wordt door
God gezien, haar klederen zijn gescheurd. De wereld is “ellendig en
jammerlijken arm en blind en naakt” (Openb.3:17).*

Gezongen:Psalm103 : 9.

Maar ’s HEEREN gunst zal, over die Hem vrezen,
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen;
Zijn trouw rust zelfs op ’t late nageslacht.
Dat Zijn Verbond niet trouweloos wil schenden,
Noch van Zijn Wet afkerig d’oren wenden
Maar die, naar eis van Gods Verbond, betracht.

*) Het laatste gedeelte van de Catechisatie, ter grootte van waarschijnlijk ongeveer een

halve bladzijde, en het dankgebed ontbreken. 

4e CATECHISATIE over: “De gehoorzaamheid”, gehouden door

ds. J. P. Paauwe op 7 december 1955 te ’s-Gravenhage.

Gezongen: Psalm 119 : 30 en 31.

Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan,
Mijn voet gekeerd tot Uw getuigenissen,
En mij gehaast, die paden in te slaan,
Waarin mijn ziel zich nimmer kan vergissen; 
‘k Heb niet vertraagd, om op die effen baan
Het doel van Uw geboden niet te missen.

Een godd’ loos rot heeft mij ten roof gesteld;
Nochtans heb ik Uw wetten niet vergeten;
Te middernacht heb ik Uw lof vermeld;
Dan sta ik op, om met een blij geweten
Het recht, dat Uw gerechtigheid verzelt,
Tot Uwen roem ten breedste uit te meten.
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Gebed:

Doe ons, Heere, met eerbied tot U naderen. Gij zijt God, uit Wie
en door Wie en tot Wie alle dingen zijn. En wie door genade U kent en
op U een vast vertrouwen stelt, is voor eeuwig geborgen en smaakt een
geluk dat altijd duren zal.

Het is door Uw voorzienigheid dat we met elkander aan deze
plaats nog weer tezamen zijn. Geef ons van dit voorrecht een recht
gebruik te maken. Laat ons dan, zo in het spreken als in het horen, van U
ons diep afhankelijk gevoelen, want wij zijn onbekwaam tot enig goed
en geneigd tot alle kwaad. En behalve dit, hebben we ook al enig licht
ontvangen, de duisternis die in ons is, is toch nog groter dan wat we
ontvangen hebben. Leer ons bidden om U, om Uw gemeenschap en om
Uw leiding.

Treed niet in het gericht met ons. Vergeef ons het onze en verlos
er ons van zoveel als dit mogelijk is. Laat ons staan voor U in
oprechtheid, en laat ons zo staan tegenover en in het leven: in
oprechtheid.

Gedenk onze zieken. Er zijn er. Er is er meer dan één en er zijn
er die ernstig ziek zijn. Leer nog door moeilijkheden zien dat men de
moeilijkheden nodig heeft, meer dan water en brood.

Wil Uw Gemeente onderhouden, hier en elders en waar er ook
nog wat van moge gevonden worden. Jakob is dun, maar Jakob bestaat.
Zo het wezen kan, wil nog toevoegen aan Uw Gemeente die zalig
worden, ook onder ons.

Denk aan onze kinderen, onze kinderen, Heere! En ontferm U
over ons volk, de regering, de koninklijke familie, over de volkeren en
hun leidslieden.

AMEN.

Wij spreken aan de hand van de woorden “Gij zult geen andere

goden voor Mijn aangezicht hebben” over de gehoorzaamheid. We
hebben er de vorige keer al iets van gezegd. Vanavond hopen we ermee
door te gaan. Er is nog meer, er is nog veel, er is nog zeer veel van te
zeggen. Want men moet niet vergeten dat we zijn “een beroofd en
geplunderd volk” (Jes. 42:22), dat op ons passen de woorden: Een os
kent zijn bezitter, maar Mijn volk weet niet en verstaat niet (Jes.1:3). We
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zijn zó aan lagerwal geraakt in geestelijk opzicht, dat het niet uit te
drukken is. En naarmate we ontdekt worden, naar die mate zien we dat.
En naar de mate dat we met onszelf worden bekendgemaakt, naar die
mate zien we hoe het bij een ander is. En als wij de toestand van ons
volk en van de volkeren van West-Europa zien vanuit het licht dat
somtijds wil schijnen in het hart, dan kan men niet anders doen dan
uitroepen: waar gaat het heen, en waar moet het heen?  En wie heeft dan
geen medelijden met onze kinderen, kleinkinderen?

God bestaat. Er zijn wel mensen die zeggen dat dat zo niet is.
Deze mensen zijn ten enenmale zonder zelfkennis en weten niet wat in
hun hart gevonden wordt. In het hart van ieder mens leeft het besef dat
God is. En als het anders was, dan zou de godsdienst in de wereld nooit
algemeen geworden zijn. Maar nu God bestaat, daar wil Hij gediend
worden, en wel op de wijze die Hij Zelf aangeeft. Van het dienen van
God weten we dus niets, zolang we niet gelegen hebben op de knieën des
harten en gebeden hebben: “Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal?”
(Hand.9:6), zolang we weigerden plaats te nemen aan de voeten van
Jezus, waar Maria, de zuster van Martha, het zo goed had.

Men kan maar niet zeggen, zoals dat wel voorkomt: “Ja zeker, ik
geloof wel dat er een Opperwezen is, of een algemene Geest, of een
God”. Nee, God moet worden gediend. “Dient God”, staat er in de 100e

Psalm (vs.1 ber.). In de dienst van God neemt de gehoorzaamheid een
voorname, ja men kan wel zeggen de voornaamste plaats in. We moeten
dus iets zeggen over de gehoorzaamheid.

Een kind is een afhankelijk schepsel, lichamelijk en geestelijk.
En van wie is het afhankelijk? Het is afhankelijk van de ouders aan wie
het kind toebehoort. En nu voelt u wel dat deze opmerking aangeeft dat
ouders een roeping hebben, een roeping in het algemeen, en in het
bijzonder tegenover hun kind. 

Een kind heeft geen begrip van het leven. Dat kan er niet zijn.
Dat komt – als het dan komt – bij en met het opgroeien. Maar zolang een
kind een kind is, heeft het geen begrip van het leven. En nu moet dat
kind beschermd worden, beschermd, want er werken invloeden op dat
kind: op het plein waarop ze spelen, van de zijde van de familieleden, en
verder van mensen met het in aanraking komt.

Er zijn ouders die zich op de volgende wijze uitspreken: “Ten
aanzien van de godsdienst laat ik mijn kinderen vrij. Ze moeten later
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maar zelf beslissen”. Moet men niet vragen hoe het mogelijk is dat zulke
woorden uit de mond van wat men noemt een beschaafd mens kunnen
komen?

De ouder heeft de roeping om het kind begrip bij te brengen,
vóór alles begrip bij te brengen. Begrip – om het in het kort te zeggen –
begrip van het leven. En het kind is verplicht om te gehoorzamen. Doet
het dat niet, gehoorzaamt het kind niet, dan komt het in moeilijkheden,
in grote moeilijkheden. Want wanneer een kind niet leert gehoorzamen,
dan zal het nimmer leren te bevelen. Het zal daartoe de zedelijke kracht
niet hebben in zijn latere leven.

De ouders hebben het recht van hun kinderen gehoorzaamheid te
eisen. En ze hebben niet alleen het recht om gehoorzaamheid te eisen,
maar ze hebben ook het recht om gehoorzaamheid op te leggen. 

Een kind dus moet gehoorzamen, ook dan wanneer het op vrij of
zeer verstandige wijze (want zulke kinderen zijn er: vroegrijp) een beter
woord kan spreken over de zaak waar het over gaat, dan de ouders. Ook
dan, zeg ik, is het kind gehoorzaamheid verplicht te bewijzen aan zijn
ouders, zolang als het in huis is. Want het is wel duidelijk, dat als men in
huis is, er geen twee vorsten of vorstinnen in dat huis kunnen zijn. Eén
moet het aangeven, en de anderen hebben te volgen. Gebeurt dat niet,
dan is er geen orde. En wat betekent een huis waar geen orde is?

Een kind heeft dus zijn ouders in alle dingen te kennen, ook in
huwelijks aangelegenheden. En wanneer de ouders zeggen: “Nee!” dan
mogen de kinderen niet zeggen: “Ja”. En bijvoorbeeld de hulp van de
kantonrechter inroepen.

Er zijn echter gevallen waarin het kind niet alleen niet behóéft te
gehoorzamen, maar ook niet mág gehoorzamen. God heeft tot het kind
gesproken. Het heeft Zijn wil bekendgemaakt. Het heeft de wil des
Heeren omhelsd en is voornemens om die op te volgen. Als nu de ouders
hiertegen opkomen, dan heeft het kind niet te gehoorzamen, mág het niet
gehoorzamen. Waarom niet? Omdat dan de ouders niet meer staan in de
plaats van God, waar ze immers tegen Hem ingaan. En hieruit kunt u de
algemene regel trekken dat men altijd zijn ouders moet gehoorzaam zijn,
tenzij de toestand zodanig is dat met gehoorzaamheid te eisen de ouders
zich van God weggemaakt hebben. In alle gevallen is er nooit een
excuus voor ongehoorzaamheid.
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Ik heb u gezegd in onze zondagspredikaties dat er geklaagd
wordt, geklaagd wordt over de jeugd, erg geklaagd wordt. Aan de ouders
worden circulaires gezonden, vol klachten! De jeugd zou feestjes vieren
waar het niet altijd al te goed gaat. De jeugd zou laat  thuiskomen, ja tot
in de nacht, tot na twaalf, één, twee, drie, vier uur wegblijven. Nu, dan is
er ook wel reden om te klagen, En dit geldt dan het meest de jeugd van
het middelbaar onderwijs. Men zegt dat in Amerika het gezag van de
vader zozeer gedaald is, dat het geen betekenis meer heeft. Ik hoop dat
dit overdreven is, maar misschien is het niet overdreven. En als het nu
niet overdreven is, waar moet het dan met Amerika heen? En men kan er
aan toevoegen: waar moet het met West-Europa heen? En men kan er
ook nog dit aan toevoegen: waar moet het met ons volk heen?

Maar geliefden, is het nu wonder dat het is zoals het is? Ik zeg:
nee. Ik heb, toen ik nog hervormd predikant was in Bennekom, dus vóór
1914 al, gezegd: “Op het ogenblik leeft men nog op wat vroeger gewerkt
is, men parasiteert daarop (om een vreemd woord te gebruiken), maar
daar komt een einde aan. Omdat er geen toevoer meer is, komt er een
einde aan”. En als het einde hiervan er zijn zal, dan is de gehele

wereld rijp voor de dictatuur, omdat de wereld anders niet meer te

houden zal wezen. En de dictatuur baant de weg, onherroepelijk,

voor de chaos, dat is, de algemene en totale verwarring. En wie zal

dan kunnen leven?

Nee, het is niet verwonderlijk dat het gaat zoals het gaat,

want wij hebben God en Zijn dienst losgelaten. West-Europa heeft dat
gedaan, en ja, in Amerika is er van het ware nooit zo heel veel geweest,
maar iets is er toch ook wel aanwezig geweest. En men heeft dat
losgelaten, de gehele wereld door. Nu heb ik dikwijls het volgende
ontmoet  “De  Catechismus is uit de tijd; oude boeken zijn van vroeger
jaren”, we leven nu in een heel andere tijd”. En ik heb hierop een vraag
gedaan: ”Wanneer is het licht gekomen dat het licht van onze
voorouders tot duisternis maakte?” Want dat is toch de vraag, nietwaar?
Wie gooit oude schoenen weg voordat hij nieuwe heeft? Dat is toch niet
het werk van een verstandige? Maar ik moet van al mijn tegenstanders
nog het antwoord hebben. En zo is het in het algemeen ook. Men heeft
God en Zijn dienst losgelaten. Waarom heeft men dat gedaan? Nog eens,
scheen er een licht in het hart, waarbij het licht van de Waarheid gelijk
ze in Jezus is ( om zo te zeggen) duisternis bleek te zijn? Er is niemand
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die hierop wat zeggen kan, niemand! En zo is het niet alleen buiten de
kerken, maar ook in de kerken. Men heeft God en Zijn dienst

losgelaten. En daarom zijn het zulke verfoeilijke lichamen op het

ogenblik, de kerken. Want zij gaan vóór, en de volkeren in het

algemeen volgen. Men heeft God en Zijn dienst, in en buiten de

kerken, losgelaten om vrij te kunnen wezen. Dát was het oogmerk:

emancipatie, vrijheid van alle banden, zoals er in de tweede Psalm

van gesproken wordt. Maar Jeremia sprak: Houten jukken zullen plaats
maken voor ijzeren jukken (Jer.28:13). En dat is hetgeen we u te zeggen
hebben: Houten jukken zullen plaats maken voor ijzeren jukken.

De ouders staan in de plaats van God. Als dit formeel ontkend
wordt, dan heeft niet één ouder meer het recht om gehoorzaamheid van
zijn kind te eisen. Want waarom zou dan een kind zijn ouders moeten
gehoorzaam zijn? En als een kind zoveel vrijmoedigheid had om zijn
ouders deze vraag eens voor te leggen: “Waarom moet ik eigenlijk doen
wat u zegt?”, dan kan men alleen komen met utiliteitsoverwegingen, met
woorden die aan het nut ontleend zijn, en zeggen: “Ja maar, kind, zo en
zo”. Maar dat is de grondslag niet van de gehoorzaamheid in het
algemeen, en van de gehoorzaamheid van de kinderen aan hun ouders in
het bijzonder. De grondslag is: “Ik sta in de plaats van God en daarom
moet je mij gehoorzamen”. Maar waar zijn de ouders die hier nog iets

van voelen? En dit is de oorzaak: de Bijbel komt niet meer op tafel,

vooral niet in de gezinnen van de kinderen van de middelbare

scholen, de Bijbel komt niet meer op tafel. En uit zichzelf nemen de

kinderen de Bijbel niet ter hand.

Kinderen – je bent acht, tien, twaalf, veertien jaar – houdt het er
eens voor dat ik je persoonlijk toespreek, kinderen van acht tot veertien
jaar, kinderen, nemen jullie de Bijbel wel eens, zonder dat je ertoe
genoodzaakt wordt, en lees je er wel eens in? Ik vrees, ik vrees dat er
weinig kinderen zullen kunnen zeggen: “Ja dominee, ik neem dagelijks
ook nog enige minuten, zonder dat vader of moeder het wil, om de
Bijbel te lezen”.

En gesproken over de dingen van het Koninkrijk Gods wordt er
ook niet meer. Het is in de gezinnen zo dood, zo dood, dat het niet uit te
spreken is, ook al is men godsdienstig, al is men nóg godsdienstig, zo
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dood! Men voelt niet meer dat men een opdracht heeft ten opzichte van
zijn kind. Men wil hebben dat het kind leert en dat het kind straks een
behoorlijke positie zich verwerft, maar de vraag of dat kind straks in de
hemel of in de hel zal wezen, om het maar wat cru, wat grof te zeggen,
weegt dié bij de ouders, weegt die zwaar?

Tja, zult u misschien denken, tja, wat moeten we doen? Nee, dat
is de vraag niet wat wij doen moeten. De vraag is wat ik, wat u doen
moet. Men moet de vraag persoonlijk stellen, de vraag: “Wat moet ik

doen?” En wat u doen moet, dat vindt u alleen maar in de Schrift. Het

staat op vele plaatsen. Ik denk nu aan Psalm 119, het dertigste vers.
Daar vinden we deze woorden:

Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan,
Mijn voet gekeerd tot Uw getuigenissen,
En mij gehaast die paden in te slaan,
Waarin mijn ziel zich nimmer kan vergissen;
‘k Heb niet vertraagd om op die effen baan
Het doel van Uw geboden niet te missen.

Als iemand bedaard zijn wegen nagaat, laat hij zijn gehele leven
voorbijgaan, van zijn derde, zijn vierde, zijn vijfde jaar tot vandaag, en
gaat hij zijn woorden, werken, gedachten, bedoelingen na. Hij denkt aan
zichzelf, en hij is ingegaan in zichzelf. Als hij dat doet, vindt hij de slang
uit het paradijs. Hierbij kan hij het niet uithouden.

Wat doet iemand die zijn voet gekeerd heeft tot Gods
getuigenissen? Daar ziet hij Christus, de uitkomst, in het Woord. Uit
Christus en tot Christus komt een onwederstandelijke  trekking in zijn
hart. Hij wendt zijn voeten tot de getuigenissen Gods. Er is inkeer,
afkeer, terugkeer. Een bekering heeft nooit aanvankelijk haar beslag
gekregen, als deze drie zaken er niet zijn geweest. Terugkeer tot God,
Die Zich in Christus tot ons gewend heeft. Hierop, na deze drie zaken,
volgt het leven der heiligmaking. Het gaat er niet om te geloven dat ik in
de hemel kom of dat mijn zonden zijn vergeven, maar dat ik voor God
leef, dat ik voor Hem beken al mijn overtredingen, dat ik Hem beken dat
ze mij leed doen, Hem verzoek om licht en kracht om voor Zijn
aangezicht zuiver te leven. Hiervoor is God nodig!
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Bekeren is Gods werk, geen mensenwerk. Doen wij het zonder
de Heere, dan volgt óf dat we met de gewassen zeug tot de wenteling in
het slijk terugkeren en dat ons laatste erger is dan het eerste, óf dat we
ons een valse hoop bemachtigen, te vroeg bekeerd zijn en menen dat dit
de bekering is. Daarom is God nodig om ons van onszelf bevrijd te
krijgen.

Ik was al ver gevorderd en werd voor een begenadigde
gehouden. Op de vraag van een oude vrome: “Ben je vernederd
geworden?”, had ik geen antwoord. Het lag dus bij mij niet goed.
Nederigheid gaat immers vóór de verhoging?

Waarin bestaat dan de nederigheid?  Ten eerste, wanneer een
mens ertoe gebracht wordt in te zien dat hij niet alleen áls Adam, maar
ook in Adam gezondigd heeft. Ten tweede, als een mens gebracht wordt
op de heuvel Golgotha en ziet wat zijn werk is: dat hij Christus heeft
vermoord en het nooit tot iets anders gebracht heeft en het nooit tot iets
anders brengen zal. Dán is de mens vernederd. “Alle oog zal Hem zien,
ook degenen die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde
zullen over Hem rouw bedrijven” (Openb.1:7).

Denk aan deze twee gewichtige zaken. Hier is Christus dierbaar,
noodzakelijk, genoegzaam en gewillig. God is goed. Men wordt
getrokken tot God door de Heilige Geest, anders had men nooit
vrijmoedigheid gehad. Wie tot God komt, moet een Offer meebrengen.
Voor wie dat niet heeft, blijft God een verterend Vuur. Dat Offer is
Christus! Is het niet zo bij u, heb dan toch niet de moed om zo door te
blijven leven!

Gezongen: Psalm 19 : 6.

           Dus krijg ik van mijn plicht,
O God, een klaar bericht.
Wat is ’t vooruitzicht schoon!
Hij, die op U vertrouwt,
Uw wetten onderhoudt,
Vindt daarin groten loon.
Maar, o HEER’, wie is de man,
Die op ’t nauwkeurigst kan
Zijn dwalingen doorgronden?
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O Bron van ’t hoogste goed,
Was, reinig mijn gemoed
Van mijn verborgen zonden. Het dankgebed ontbreekt.

5e CATECHISATIE over “De gehoorzaamheid”, gehouden door

ds. J. P. PAAUWE op 21 december 1955 te ’s-Gravenhage.

Gezongen: Psalm 103 : 11.

Looft, looft den HEER, gij Zijne legerscharen,
Wier lust het is, op Zijnen wenk te staren.
Dat hemel, aard’, en zee, en berg, en dal,
Hoe ver men ook Zijn schepter ziet regeren,
Nu Zijnen naam en grote deugden eren;
En gij, mijn ziel, loof gij Hem bovenal.

Gebed:

Laat dat versje, Heere, naar ons hart wezen. Het is het lied van
Uw Gemeente, die haar zaligheid gevonden heeft in de verheerlijking
van U. Met deze verheerlijking staat en valt ze. Zou U het onderspit
moeten delven, zij zou ook ondergaan. Maar in Uw overwinning is haar
overwinning. Ach, leer ons verstaan, en doe ons bidden. Doe ons Uw
Naam grootmaken, ook in deze ogenblikken.

Gij hebt ons bewaard. Door Uw goedheid zijn we hier. Laat ons
dan werkzaam mogen wezen tot verheerlijking van U en tot heil van
onszelf. Het is nog een korte tijd, misschien wat langer, misschien nog
korter dan wij denken, maar laat ons de dagen, de uren gebruiken om ons
anker der hoop uitgeworpen te hebben achter het binnenste voorhangsel.

Gedenk onze zieken, Heere. Er zijn er verscheidene die ernstig
ziek zijn en onze voorbede gevraagd hebben. Gedenk ze. En schenk hen
genade om op U te zien, ook in de meest benarde omstandigheden het
hart tot U op te heffen, voor U zich te  vernederen, en te geloven dat Gij
genade hebt en genade schenkt, dat er bij U uitkomsten zijn tegen een
lichamelijke, maar ook tegen een geestelijke dood.
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Wil Uw Gemeente sterken in het allerheiligst geloof, in dat
geloof waardoor de ogen rechtuit zien, en doen vragen: “Wat wilt Gij dat
ik doen zal?” Gedenk de volkeren.

AMEN.

Het gaat over de gehoorzaamheid. Het gewicht van deze zaak
zult u niet ontkennen. Wij zijn niet van onszelf. En de natuur heeft ons
niet bij toeval voortgebracht. God is de Schepper van hemel en aarde, en
zo is Hij ook onze Schepper. En waar wij schepselen zijn, daar zijn we
geroepen om te gehoorzamen, en hier geldt niets anders dan
gehoorzamen. Gehoorzaamheid moet er zijn in het gezin. Kinderen zijn
geroepen en verplicht gehoorzaamheid te betonen. “Gij kinderen”, zegt
de apostel Paulus, maar het is eigenlijk de Heere  Die zo spreekt. “Gij
kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in den Heere” (Ef.6:1). En of deze
kinderen groot of klein, jong of oud zijn, dat maakt hier geen verschil.
Dat er van de kinderen gehoorzaamheid geëist wordt, betekent onder
meer dat de verantwoordelijkheid van de ouders groot is, zeer groot. Zij
moeten weten wat ze hun kinderen zullen toelaten en wat ze hun
kinderen niet zullen toelaten. Ze staan in de plaats van God. Neem deze
waarheid weg, en het gehele gezinsleven is uit elkander gerukt; er
bestaat van dien aard niets meer.

De ouders zijn verantwoordelijk voor wat ze hun kinderen leren
en niet leren. Gij kent de geschiedenis van Eli. Eli was een priester ten
tijde van het leven van Samuël. Hij had twee zonen: Hofni en Pinehas.
Deze zonen pasten slecht op. Ze leidden een verschrikkelijk leven. En
Eli, er wordt gezegd dat hij zijn zonen niet eens zuur aangekeken had,
ofschoon het leven van Hofni en Pinehas hem bekend was. Zijn straf is
vreselijk geweest. Hofni en Pinehas zijn beiden in de krijg (oorlog)
gevallen, en toen tot Eli het bericht gekomen was dat dit geschied was,
maar erger, dat ook de ark in de handen van de Filistijnen, de vijanden,
gevallen was, viel Eli van schrik en ontzetting van zijn stoel en brak de
nek.

Op de scholen zijn de onderwijzers de verantwoordelijke
personen. Ze zijn verantwoordelijk voor hetgeen zij de leerlingen leren
of niet leren.

De ingestelde kerk heeft de roeping om zulke wetten te doen
gelden, die men in de vreze Gods kan gehoorzamen. Heeft ze zulke
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wetten niet, maar zijn door haar andere wetten ingevoerd, wetten die het
tegenovergestelde zijn van hetgeen ik opmerkte, dan is ze een valse
kerk! En wanneer men zich nog in zo’n kerk bevindt, dan heeft men de

plicht en de roeping om haar wetten volkomen opzij te zetten.

Militairen moeten gehoorzamen, en onderdanen in het algemeen
moeten zich onderwerpen aan de regering. Of deze regering goed is dan
of ze niet goed is, van de onderdanen wordt onderwerping geëist. “Alle
ziel zij den machten over haar gesteld, onderworpen; want er is geen
macht dan van God” (Rom.13:11). “Weet Gij niet”, vroeg de landvoogd
aan Jezus, “dat ik macht heb U te kruisigen, en macht heb U los te
laten?” Het antwoord van Jezus was: “Gij zoudt geen macht hebben
tegen Mij indien het u niet van boven gegeven was” (Joh.19:10-11).

De grote mannen Gods zijn gehoorzaam geweest. Noach krijgt
de opdracht een ark te bouwen. Gij kunt wel denken wat de gedachte van
de wereld daarover geweest is! Abram wordt gezegd dat hij zijn land zal
verlaten. Waarheen? Dat zegt het Opperwezen niet. Abram wist niets; hij
wist alleen dat hij gaan moest. Mozes wordt bevolen naar Egypte te
trekken om een geheel volk te bevrijden. Had men nu ooit zoiets
gehoord, dat één mens in staat zou zijn om een geheel volk te bevrijden
uit de slavernij? Wanneer de vraag gedaan wordt: “Wien zal Ik
zenden?”, dan is het antwoord van Jesaja: Zend mij, Heere (Jes.6:8). Het
was Paulus’ bedoeling om aan de kust van Klein-Azië ook op zijn
tweede zendingsreis het Evangelie te verkondigen. Hij voelt remmende
krachten in zijn binnenste, en hij ontvangt de genade om hierop te letten.
Hij vraagt en hij blijft vragen. Hij wil het hier doen en hij wil het daar
doen, maar hij voelt: nee, het kan niet, totdat de zaak wordt opgelost. Hij
ziet een Macedonisch man en hoort hem vragen om hulp: “Kom over en
help ons!” (Hand.16:9). Calvijn wil rechtsgeleerde worden en daar had
hij geweldige gaven voor, want Calvijn was iemand van een geniale
aanleg. Maar een van de dienstknechten Gods zegt: “Nee, gij wordt geen
rechtsgeleerde, gij wordt prediker van het Evangelie”. Calvijn spartelt
tegen, maar hij brengt de nacht door in het gebed, en God zegt hem: “Gij
wordt Evangelieprediker” – en hij wordt het.

Al deze mensen hebben vrede gehad, zoals wij vinden in de 119e

Psalm:

Wat vreê heeft elk, die Uwe Wet bemint!
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Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. (vs.83)

En zij hebben niet alleen vrede gehad, maar ze hebben zich hun leven
lang erover verwonderd dat ze bekwaam gemaakt waren geworden om
Gods weg te kiezen. Want als men Gods weg kiest – dat is altijd een
extra-ordinaire weg, nooit gewoon, nooit algemeen – als men Gods weg
kiest, dan heeft men al direct  een groot aantal tegenstanders. Want al
wat uit God is, wordt tegengesproken. Maar er is ook nog wat anders.
Als men Gods weg kiest, dan krijgt men medestanders die de zaak niet
begrijpen. En als men dan overwonnen wordt en ingewonnen om op
geen tegenstand en op geen instemming te zien, dan is dat Gods werk.
En hierover verwondert men zich zijn leven lang. Het wordt een bron
van blijdschap.

Ongehoorzaamheid wordt gestraft, somtijds zwaar gestraft. En
het gebeurt dat men om schijnbaar luttele zaken gestraft wordt, om de
ongehoorzaamheid die men gepleegd heeft. Zo Mozes, om het slaan op
de rotssteen. Hij had uit Egypte het volk uitgeleid, maar het werd hem
niet toegelaten de kroon op zijn werk te zien, nog eens, om een
schijnbaar luttele zaak. Dat de zonde gestraft wordt, heeft Saul moeten
ondervinden. Hij was in oorlog met de Filistijnen, en de profeet Samuël
had tot hem gezegd dat hij de strijd niet zou aanbinden voordat hij,
Samuël, gekomen zou zijn. Maar tijdens de afwezigheid van Samuël
veranderen de omstandigheden, en uit deze verandering meent koning
Saul te moeten opmaken dat hij niet langer moest wachten. Maar straks
komt Samuël, en zegt hem aan dat hij verworpen is.

Hoeveel malen per dag bidt u wel: “Bewaar mij voor mijzelf.
Bewaar mij voor de schijn”? O, ik heb toch zo dikwijls brieven
ontvangen waarin ik de “slang” zag kruipen. De ogen hadden daar niet
rechtuit gezien, en nu zocht men zichzelf te behelpen en uit te redden.
Let maar op deze dingen, want het is alles eenvoudig, maar…voor de
eenvoudigen.

Dat ongehoorzaamheid gestraft wordt, heeft de jonge profeet
ondervonden. Zijn opdracht was duidelijk, maar de oude profeet komt
ertussen. “Ja”, zei de jonge profeet gedacht hebben, “dat is een oud mens
met veel ervaring en met een grote naam. Zou ik misschien niet goed
geluisterd hebben”? Enfin, hij komt ertoe om de oude profeet te volgen.
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Het heeft hem zijn leven gekost. Er behoeft dikwijls maar één stap
gedaan te worden, en de zaak is verloren.

Hoe het moet, dat leert ons de jonge Samuël. De jonge Samuël
bevindt zich in het huis van Eli. Hanna, zijn moeder, had hem bestemd
voor de dienst des Heeren. Hij ligt op zijn legerstede en hij hoort zich
roepen. Hij staat op en gaat naar Eli en vraagt wat Eli belieft. “Maar
jongen, ik heb je niet geroepen”. Hij gaat terug en hij hoort dezelfde
stem weer. Hij staat op en gaat naar Eli. “Nee” zegt Eli, “ik heb je niet
geroepen”. Eli zegt hem tenslotte: “Jongen, dat ís mijn stem niet, het is
de stem van God. En wanneer je deze stem nu weer hoort, zeg dan:
“Spreek HEERE, want Uw knecht hoort” (1Sam.3:9) . En Samuël hoort
bij vernieuwing de stem, en nu spreekt hij deze woorden: “Spreek
HEERE, want Uw knecht hoort” (Vs,10).  Zó moet het zijn, zó moet het
gaan! Hebt u daar geen zin in? U zult het ondervinden wat dat betekent,
geen zin te hebben om het bevel van God op te volgen.

U moet niet vergeten dat God staat aan de kant van de goede,
schone en ware. Als u nu aan dezelfde kant staat, aan de kant van het
goede, schone en ware, dan kunt u rekenen op Gods hulp. Maar nooit
zult u God zien komen aan de andere kant. En wie heeft vrede gehad,
wanneer hij zich tegen God verhardde? (Job 9:4).   

Kinderen, kinderen, luister toch. Het is van zoveel betekenis
voor je verdere leven, en hetzelfde zeg ik tot de grotere mensen. Alle
draaien, alle bedekking moet geweerd worden. Nog eens, God staat aan
de kant van het goede, schone en ware. Wilt u daar niet staan, omdat het
u niet gelegen komt, omdat een andere weg u beter toeschijnt? Dan zult
u ondervinden wat het is God tegen u te hebben. De apostel Paulus roept
uit: “Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” (Rom.8:31). We
kunnen ook zeggen: “Zo God tegen ons is, wat zal ons dan nog
gelukken?”

Er is een Wet en deze Wet eist gehoorzaamheid. Ze beveelt en
ze dreigt. Ze belooft het eeuwige leven, en ze dreigt met de eeuwige
dood. Want het waarachtige leven kan toch nooit gevonden worden in
een weg waarin men de Wet der Tien Geboden tegen zich heeft? God
wil dat we deze Wet gehoorzamen. Want ze moet gehoorzaamd worden,
óf door onszelf, óf door een Ander, door Christus. En dit is geschied.
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Christus heeft de Wet gehoorzaamd. “Hij is gehoorzaam geweest”, zegt
de apostel, “tot den dood, ja, den dood des kruises” (Filipp.2:8). En al
het lijden dat hieraan verbonden was, heeft Hij gedragen, vrijwillig,
godvruchtig, tot ere Gods en tot heil van de mens – ik kan wel zeggen tot
heil van de mensheid. En nu moet de eis die God in Zijn Wet stelt,
erkend worden. Dit is het begin.  Het is niet het begin dat we ons vroom
gaan aanstellen. Het begin is dat we Gods eis, gesteld in Zijn Wet,
erkennen. En wie dat doet, die zal voor de Wet vallen. Dat is het eerste.
En het tweede is dat hij genade zoekt in Hem, door Hem, Die de Wet
vervuld heeft en de straf gedragen, dat hij gelooft in Jezus Christus.

Hier moet niet gezegd worden: “Het is moeilijk, het gaat zo
maar niet”. Hier moet gedáán worden, gedaan wat God wil dat men doen
zal. Want, ”die geloofd  zal hebben  en gedoopt zal zijn, zal zalig
worden, maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden”
(Mark.16:16). Het is hier niet de vraag wie de mens is. Ik zeg, het is hier
niet de vraag wie de mens is, want we zijn allen grote zondaren. En wie
dát nu kan zijn, wie een grote zondaar, een groot overtredend mens kan
wezen, wie dat kan zijn… Christus, Die gezegd heeft dat Hij Zijn
schapen bij name noemt, roept hem en doet hem dit horen – en hij komt.
Hij komt, niet als een mens die halverwege op weg is naar de hemel,
maar als iemand die op weg was naar de hel, zwart, goddeloos. Hij komt
als een mens die het er schandelijk afgebracht heeft, en hij wordt met
open armen ontvangen, zoals u dit vinden kunt in de bekende gelijkenis
van de verloren zoon. Want er is niemand die onder het Evangelie leeft,
die behoeft verloren te gaan. ”Komt herwaarts tot Mij, allen die
vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven” (Matth.11:28). Maar het
komt er maar op aan, aan welke kant men zich stelt. Blijft men zijn eigen
kant houden en dit verdedigen, daar is geen redding mogelijk. Maar
zodra men dit loslaat, en kan bekennen: “Nee, in geen enkel opzicht kan
ik mij verdedigen. Ik heb ongelijk; ik heb in elk opzicht ongelijk. Ik heb
gezondigd, de Wet overtreden. Ik heb tegen God gezondigd en gedaan
wat kwaad in Zijn heilige ogen”, als men dat kan bekennen – maar dat
kost het gehele natuurlijke bestaan – als men dat kan bekennen, dan is
men gered. Die zijn zonden bekend en nalaat, zal barmhartigheid
verkrijgen, maar die de overtreding toedekt, zal niet voorspoedig zijn
(Spr.28:13).
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Er worden somtijds opdrachten gegeven, nietwaar? Het kan zo
gebeuren in het leven van een mens dat hij voor iets komt te staan. Nu,
wat moet er nu gebeuren? Ten eerste moet hij niets beginnen zonder
opdracht. Wie dat doet, die overschat zichzelf, zijn wijsheid en zijn
kracht, en hij geeft daaraan toe, al is het ook dat hij zegt: “Ik hoop maar
dat ik mag doen wat de Heere wil, en als het niet goed is, dan hoop ik
maar dat de Heere het afbreekt”. Dat is allemaal onzin, huichelarij. Men
moet niet beginnen voordat men een opdracht heeft. Zolang men die niet
heeft, moet men wachten. En als de opdracht gekomen is, dan moet men
onmiddellijk omhelzen wat God ons oplegt, onmiddellijk. Maar dan?
Wat moet men dán doen? Niets, niets! Nog weer wachten en uitzien en
hopen. En dat kán, want als het een Goddelijke opdracht is, dan vált er te
hopen, omdat Goddelijke opdrachten staan in de bescherming van de
Opdrachtgever, dat is van God. Dus het komt terecht, het komt zéker
terecht. Verstaat u? Het komt zeker terecht. Maar nu, nu komt het:
wanneer men de opdracht omhelst, dan is er blijdschap in het hart, maar
dan is het nog niet terechtgekomen. Want als de opdracht moet volvoerd
worden, dan doen zich de moeilijkheden voor. 

Welke? Ze zijn niet allemaal te noemen. Ten eerste komen de
mensen, vriend en vijand. Men heeft zich nooit zo met u bemoeid als
dan. En de een heeft dit en de ander heeft iets anders, en men heeft allen
wat. Het zijn de tegenstanders, die helemaal niet willen dat Gods wil in
enig opzicht in de wereld geschiedt. En deze mensen staan onder de
invloed van de duivel, want de poorten der hel weten wat te smeden!
Maar degenen die het ermee eens zijn, zijn er ook, en ik heb u in het
begin van mijn toespraak al gezegd dat dat doorgaans mensen zijn, die,
hoewel ze instemmen, het toch niet verstaan. En nu is de bewarende
hand Gods nodig. En nu, met eerbied gezegd, wat het God kost om een
mens in deze weg te bewaren, daar weet hij iets van, die deze weg had te
gaan – nádat hij hem gegaan was. Want “wat Ik doe, weet gij nu niet; gij
zult het na deze verstaan” (Joh.13:7).

Of men de zaak die ons opgelegd wordt, begrijpt, dat is helemaal
niet van betekenis. Er moet zelfs helemaal geen begrijpen bij zijn, want
God leidt de blinde (Jes.42:16). Het is geen kwestie van inzien. Het is
een zaak van gehoorzamen. Hoort u dat nu wel goed? Het is een zaak
van gehoorzamen, en niet van weten of inzien. Of men de kracht ervoor
bezit? Deze zaak maakt ook niets uit, want we moeten juist helemaal
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geen kracht hebben om Gods werk te kunnen volvoeren. De apostel
Paulus schrijft in 2 Korinthe 12: “Als ik zwak ben, dan ben ik machtig”
(vs.10). In dit licht is de geschiedenis van het neerleggen van de reus
Goliath door David van zo grote betekenis en van zo gewichtige
strekking. Saul, die God nooit gezien had, zegt: “Maar jongen, je kunt
toch zó niet de strijd ingaan tegen zo’n sterke man”. En hij brengt David
zover dat hij de wapenrusting aandoet. Maar door de werkingen van de
Heilige Geest voelt David: “Nee, als het zo moet gaan, als ik deze
wapenen moet gebruiken, dan verlies ik het zeker”. En God brengt
David zover dat hij zijn wapenrusting neerlegt. En dan is zijn enige
wapen een slingersteen. En zo wint David. Zo wint David deze ongelijke
strijd.

Nu moet u weten dat we van deze dingen niets verstaan, niets!
En als u er iets van verstaat, dan is u al op een verkeerde weg. Niets! Wij
moeten daar ingebracht worden! En nu is het niet de vraag of het een
grote zaak geldt. Dat is met kleine en kleinere zaken hetzelfde: men
moet ingebracht worden. En als men er niet ingebracht wordt, dan denkt
u als de schrijvers van zo vele brieven die ik ontvangen heb en nog
ontvang. Het is niets anders dan draaierij om toch maar zichzelf te
kunnen inboezemen dat God aan zijn kant staat. Maar God staat zo niet
aan onze kant, en Hij heeft daar nooit op deze manier gestaan. Maar nog
eens: Ik zal de blinde leiden door de weg die hij niet geweten heeft
(Jes.42:16). En of men voordeel ervan zal hebben, dat komt helemaal
niet in overweging, want die Gods wil doet, kan er nooit nadeel van
hebben. “Wij weten, dat degenen die God liefhebben, alle dingen
medewerken ten goede, namelijk degenen die naar Zijn voornemen
geroepen zijn” (Rom.8:28).

Is u van voornemen om het met God alleen en in alles te wagen?
Dan zijt u een christen, met een God in Christus. En ontbreekt dat
voornemen, dan moet u maar weten dat u op de verkeerde weg zijt.

Gezongen: Psalm 19 : 4.

      Des HEEREN wet nochtans
Verspreidt volmaakter glans,
Dewijl zij ’t hart bekeert.
’t Is Gods getuigenis,
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Dat eeuwig zeker is,
En slechten wijsheid leert.
Wat Gods bevel ons zegt,
Vertoont ons ’t heiligst recht,
En kan geen kwaad gedogen.
Zijn wil, die ’t hart verheugt,
Eist zuiverheid en deugd,
Verlicht de duister’ ogen.

Gebed:

Dat wij U danken mochten, Heere, dat deze dingen er zijn, en
ook dat ze ons bekendgemaakt zijn. Vergeef het zondige erin, en gebruik
wat er gezegd is om ons tot diep nadenken  brengen. Het gaat om de
gestalte van ons hart en om onze houding in het leven. Het gaat om Uw
Naam en zaak en ere, en het gaat om onze behoudenis. Er staat in Uw
Getuigenis: “Gehoorzamen is beter dan offerande, en opmerken dan het
vette der rammen”.

Ach Heere, Gij weet wel hoe wij gesteld zijn. In plaats van
gehoorzaamheid, brengen we somtijds wel eens een offer. En als het gaat
om het vette der rammen, dan laten we wel eens na op te merken, en we
zien niet en bekennen niet, we willen niet zien, we willen niet bekennen
dat wij gevangen zijn door de list van de vorst der duisternis. Ach,
bewaar ons dan voor onszelf, en leid ons door Uw Woord en Geest. Dat
is een klare weg en het is een gezegende weg.

Gedenk ons nu we weer hiervandaan gaan. Wil ons op de weg
beveiligen.

Doe ons Uw Naam vrezen, en bekennen onze overtredingen.
Doe ons U, Uw vergevende goedheid nodig hebben en zoeken en vinden.
 AMEN.
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6e CATECHISATIE over “De gehoorzaamheid”, gehouden door

ds. J. P. PAAUWE op 11januari 1956 te ’s-Gravenhage.

Gezongen: Psalm 125 : 1 en 2.

Hij zal noch wank’len noch bezwijken,
Die op den HEER’ vertrouwt,
En op Zijn goedheid bouwt.
Hij zal, als Sions berg, nooit wijken,
Wiens grondslag door geen aards vermogen
Ooit wordt bewogen.

Gelijk ’t gebergt’, dat, hoog gerezen,
Om Salem ligt gespreid,
Zo is, in eeuwigheid,
De HEER’ rondom hen, die Hem vrezen;
Rondom Zijn volk, ’t welk Hij wil hoeden
Voor tegenspoeden.

Gebed:
Doe ons, Heere, door Uw genade naderen tot U met diepe

eerbied. Gij hebt ons welgedaan. Ge hebt ons gedragen en verdragen. Ge
hebt ons gezegend en beweldadigd. Leer ons eens verstaan wat dat alles
betekent, en geef dat Uw goedertierenheden ons leiden mogen tot
bekering, tot bekering tot U. Bij U is de fontein des levens, In Uw licht
zien wij het licht. Wil ons beschijnen met dát licht, opdat we inzicht
mogen hebben in onszelf, inzicht mogen hebben ook in de Waarheid, in
de Waarheid gelijk ze in U is. Want het is U bekend dat we, zoveel in
ons is, ons trachten te onttrekken aan U en aan de invloed die van U, van
Uw Woord, uitgaat, dat wij zeggen: “Wijk van mij, want aan de kennis
Uwer wegen heb ik geen lust”. Laat dit ons ook bekend zijn. Laat ons
niet toe ons te vleien. Maak ons bekwaam en gewillig om het licht van
de Waarheid in ons te laten schijnen.

Door Uw goedheid zijn we nog weer hier. Geef ons wat te
zeggen, te zeggen wat waarachtig is, en zou kunnen dienen tot heil van
ons. Wat een voorrecht genieten we allen, dat we nog aan deze zijde van
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het graf zijn, dat nog, bij aanvang of bij de voortgang, hersteld kan
worden wat door ons zo hopeloos verdorven is en verdorven wordt.

Gedenk onze zieken, inzonderheid hen die ernstig ziek zijn. Eén
onder ons werd geholpen en doorgeholpen; wil hem nog verder helpen.

Wil Uw Gemeente gedenken, en haar brengen tot het inzicht
waarom de toestand is zoals zij is. Want het is door het verlaten van U,
het is door de ongehoorzaamheid aan U. Leer ons onze toestand zien en
bekennen. Eens, toen Ge U bevondt aan de poorten van Jeruzalem,
kwamen uit Uw hart en over Uw lippen deze woorden: “Och, of gij ook
bekendet”. Doe ons bekennen, en nog eens, Heere, laat ons niet ons
kunnen noch willen vleien. Er is geen enkele oorzaak en helemaal geen
reden voor, want er zijn vele oorzaken en grote redenen om onszelf aan
te klagen, en te zeggen met Uw volk: “Bij U, HEERE, is de
gerechtigheid, bij ons de beschaamdheid der aangezichten”

AMEN.

Het is dan nog het eerste gebod:

“Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht

hebben”.

Dit is een gebod van God. Wij doen wel alsof wij dit niet weten,
maar we zijn er toch aan gehouden. Wij zijn de schepselen van God. Uit
énen bloede heeft Hij allen geschapen, en zo volgt dat wat Hij gebiedt of
verbiedt, ons geldt. Wanneer er dus geschreven staat: “Ik ben de HEERE
uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb”, en: “Gij
zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben”, dan is dat
gesproken tot ons persoonlijk. En nu zal iedereen dienen te weten wat hij
doet. We kunnen deze dingen laten liggen, maar nog eens, er zal een
ogenblik aanbreken waarin we er aan zullen worden herinnerd, en
waarin ons zal rekenschap gevraagd worden, waarin onderzocht zal
worden wat wij met deze woorden hebben gedaan

We zijn tot het gehoorzamen onbekwaam, onmachtig, volkomen
onmachtig. Er kan van ons nimmer een daad van gehoorzaamheid
verwacht worden. Het is altijd, voor zover we aan onszelf overgelaten
worden, ongehoorzaamheid. We zijn altijd ongehoorzame kinderen. En
als het de schijn heeft dat iets volbracht is in gehoorzaamheid, dan is het
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toch nog niét zo, dan is het toch nog ongehoorzaamheid. Maar dit, dat
we onmachtig zijn om te gehoorzamen, verontschuldigt ons niet. Er zal
hier niets over het hoofd worden gezien. Waarom verontschuldigt onze
onmacht ons niet? Omdat God ons goed gemaakt heeft, ons geschapen
heeft naar Zijn beeld. En wie nu de Waarheid zal verstaan, moet hier
beginnen.

Er zijn twee Verbonden: het Werkverbond en het
Genadeverbond, en van het Werkverbond moeten we gaan tot het
Genadeverbond. Wie deze gang niet heeft gemaakt, kent noch het
Werkverbond noch het Genadeverbond. Al wat hij meent te bezitten aan
genade, is zuiver inbeelding.

Nu is God tot ons gekomen. Hij is mens geworden, heeft in Zijn
menselijke natuur onze taak op Zich genomen: gehoorzaamheid aan de
Wet, en tegelijkertijd het dragen van de straf. En nu komt Hij hiermee –
want Hij heeft dit gedaan in onze plaats en ten bate van ons – nu komt
Hij hiermee tot mij en tot u. Dat is de aanbieding van de genade in Jezus
Christus. En zoals wij u altijd hebben mogen leren, deze aanbieding
geldt ieder mens die door de Voorzienigheid in aanraking gekomen is
met de Waarheid.

En wanneer nu, geliefden, de mens bekent dat hij gezondigd
heeft, en nooit anders deed dan zondigen, gezondigd heeft zowel in
Adam als in hemzelf; - bekent…”’k bekend’, o HEER’, aan U oprecht
mijn zonden” (Ps.32:3 ber.); – de Heere rechtvaardigt, dat is, belijdt dat
hij zich veel erger dingen waardig gemaakt heeft dan welke over hem
gekomen zijn, ja, dat hij de eeuwige verwerping zichzelf waardig
gemaakt heeft; - wanneer een mens zich vernedert voor de hoge,
heerlijke en aanbiddelijke God; - zich verootmoedigt, dat is, bekent dat
in hem geen goed is, dat in hem niet alleen niet is het volbrengen, maar
ook nog niet eens de lust om te volbrengen wat van hem geëist wordt,
want dat is de verootmoediging – wanneer een mens God rechtvaardigt,
zichzelf beschuldigt en veroordeelt, en belijdt dat hij alle genade
onwaardig is; - wanneer hij, ziende dat de genade Gods tot hem gebracht
is, hem aan de voeten gelegd is en hem in de hand gegeven is, zichzelf
de genade toeëigent, zich rijk maakt met Jezus Christus, op en door de
trekking van de Heilige Geest tot de Heere; - en door het geloof zich
bekeert tot God; - dan is dat de eerste stap van de gehoorzaamheid.
Verstaat u? Dat is de eerste stap van gehoorzaamheid, en vóór die tijd
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heeft een mens nooit gehoorzaamd betoond. Hij heeft geleefd als een
ongehoorzame. Daarom wordt door de apostel Paulus gesproken van de
gehoorzaamheid des geloofs (Rom.1:5), dat is, de gehoorzaamheid die
door het geloof bewezen wordt.

De gehoorzaamheid is van het allerhoogste belang. Als ik zeg:
“het allerhoogste belang”, dan is dat waar. Maar we begrijpen er nog niet
veel van, en we doen er ook nog niet zo erg naar. Toch zeggen we, en
moeten we zeggen, dat de gehoorzaamheid van het allergrootste belang
is. Adam en Eva hebben dat niet ingezien, en zo is het gekomen, zo is

het gekomen! Saul heeft het niet ingezien, en zo is het gekomen voor
hem. De jonge profeet, 1 Koningen 13, heeft het niet ingezien, en zo is
het gekomen voor hem. Judas heeft het niet ingezien, en zo is het
gekomen voor hem.

De gehoorzaamheid is van het grootste belang. Kinderen moeten
gehoorzamen aan hun ouders. Ze hebben geen begrip van het leven. Ze
hebben het minste begrip niet van het leven, en daarom moeten ze
gehoorzamen. En ouders zijn verantwoordelijk ten aanzien van wat ze
hun kinderen opdragen of niet opdragen, volkomen verantwoordelijk,
want ze staan in de plaats van God. Waar wordt dit geloofd? Waar is en
ouder die dit gelooft, die gelooft: “Als ik beveel, dan beveelt God. Als ik
toelaat, dan laat God toe”?  Waar is de ouder die zo tegenover zijn
kinderen staat? Is het dan wonder dat het misloopt? Móét het dan niet
mislopen? Dan móét het mislopen!

Op school is men gehoorzaamheid schuldig aan de onderwijzers,
en deze zijn verantwoordelijk. Een onderwijzer draagt de
verantwoordelijkheid voor zijn onderwijs. Militairen zijn
verantwoordelijk en moeten gehoorzamen. Maar als een militair de
opdracht krijgt om een mens te martelen, dan moet hij niét
gehoorzamen, ook niet wanneer hierdoor zijn leven op het spel kwam te
staan. 

Wat komt er van een kind terecht, dat niet geleerd heeft te
gehoorzamen? Daar is op zijn minst dit van te zeggen – er is veel meer
van te zeggen, maar er is op zijn minst dit van te zeggen – dat als een
kind niet leert gehoorzamen, hij nooit in staat zal zijn om te bevelen.
Hem zullen de zedelijke krachten gedurende heel zijn leven ontbreken,
tenzij hij zich bekeert.
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Wat komt er van een kerk waarin wetten zijn die niet mógen
gehoorzaamd worden, en geen wetten die zouden móéten gehoorzaamd
worden? Van zo’n kerk komt niets terecht; zo’n kerk wordt een spelonk
van moordenaars.

Wat komt er van een volk, wanneer de onderdanen niet
gehoorzaam zijn, of wanneer de wetten niet geworteld zijn in het
bewustzijn van de onderdanen?

Wat komt er van een mens terecht, die Wet en Evangelie beide
opzijzet? Of hij dan vroom of goddeloos is, dat maakt in het geheel geen
onderscheid; zo’n mens is bestemd om onder te gaan.

Er wordt streng door het Opperwezen op gelet of een mens
gehoorzaam is, streng! Ten eerste, omdat God de Schepper is en Hij
recht heeft op de gehoorzaamheid van Zijn schepsel, maar in de tweede
plaats – ach, of we het mochten kunnen bedenken – omdat een
ongehoorzaam mens onherroepelijk verloren is. Ik zei zo-even: Adam en
Eva, Judas en de anderen die we genoemd hebben, hebben niet gezien de
strekking van de ongehoorzaamheid; dat is, om het eenvoudiger te
zeggen, ze hebben niet begrepen welke gevolgen de ongehoorzaamheid
heeft. Dat hebben ze niet begrepen. En dat begrijpen wij ook niet. We
verrichten een daad van ongehoorzaamheid, en we leven verder, we
staan er niet bij stil. Maar, nog eens, er is er Eén Die er wél bij stilstaat.
En als u nu iets overkomt, als het u minder aangenaam is in het leven,
als er tegenspoed op tegenspoed is, of als er zelfs grote moeilijkheden en
diepe ellenden zijn, mens, dan heb je hieraan te denken. Dan heb je
eraan te denken dat je zo’n ongehoorzaam wicht was toen je nog kind
was, dat je zo’n ongehoorzame jongen of ongehoorzaam meisje was, dat
je zo ongehoorzaam bent geweest in het opgroeien, en nóg!

Deze dingen zien we over het hoofd, omdat we zo oppervlakkig
leven. En zo spreken we van genade, en wij weten niet wat het is genade
te ontvangen, bij aanvang en bij voortgang. We maken er wat van, zoals
we van alles maar wat maken. We maken maar wat van God, en van
onszelf, en van de Waarheid, en van de Bijbel, enzovoort. Maar God
doet dat niet! Hij maakt van niéts maar wat, wat, maar Hij handhaaft de
dingen zoals ze zijn, en Hij zorgt ervoor dat ze gehandhaafd blijven
zoals ze zijn, al zien wij dat niet, want we hebben op alles een verkeerde
blik. Er is niets dat we recht zien. Waarom niet? Nu moet u zich maar
eens afvragen waarom niet?  Waarom niet? Omdat een mens nooit recht
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ziet, zolang hij niet als een verlorene voor God ligt of staat, nooit! Hij
heeft nog nooit recht gezien; hij heeft nog nooit iets gezien  ter ere Gods
en tot heil van zijn onsterfelijk ziel. Om te zien, om iets te zien, moeten
we er eerst uitgenomen zijn, uitgeplaatst zijn, moet ons eerst getoond
zijn dat we buiten alles liggen, dat er geen goed ding is waarmee wij
contact, waarmee wij aanraking hebben. En zolang dat niet gebeurt, zien
wij niet, zijn we blind. Daarom – let op de Bijbel, lieve mensen, leer
hem verstaan – daarom heeft de Heere Jezus naar aanleiding van de
genezing van de blindgeborene tot de farizeeën en schriftgeleerden, die
alles zo goed wisten, gezegd: “Indien gij blind waart, zo zoudt gij geen
zonde hebben” (wat een uitspraak, nietwaar: “indien gij blind waart”!),
“maar nu zegt gij: Wij zien: zo blijft dan uw zonde” (Joh.9:41).
Waarom? Waarom moesten hun zonden blijven? Wat men niet ziet, dat
bekent men niet. En nu zijn er vele zonden die we niet zien. Daarom bad
de dichter van de 19e Psalm: “Reinig mij van de verborgen afdwalingen”
(vs.13). Maar dit, dat we zondaren zijn, om en om, zonder meer, dát
moeten we zien. Zo zagen deze mensen zichzelf niet – “zo blijft dan uw
zonde!”

Ik zeg: er wordt scherp op gelet of we gehoorzamen, scherp,
kinderen. Onthoud het maar, kinderen, er wordt scherp op jullie gelet.
Niet alleen door je ouders, maar ook door de Heere. En op ons, ouders,
wordt er ook scherp gelet, door de kinderen, maar ook door de Heere. En
vooral gaat het om de vraag, niet alleen of we gehoorzamen, maar of wij
dit doen door het geloof. Want u weet de uitspraak van de apostel
Paulus: “En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde” (Rom.14:23). Of
wij gehoorzamen uit geloof, dát is de vraag. Want zolang een mens niet
gelooft, dat is, zich niet verenigd heeft met Jezus, en door God in Jezus
niet gerechtvaardigd en geheiligd is, gehoorzaamt hij niet, en heeft hij
nooit één daad van gehoorzaamheid verricht. Misschien klinkt u dat
vreemd in de oren, maar dat is niet de vraag. Waarheid moet ons altijd
vreemd in de oren klinken. Een waarheid die we van het begin af
verstaan hebben, dat is nooit Waarheid geweest. Het moet alles vreemd
voor ons geweest zijn, alles vreemd tot ons gekomen zijn. En als we
bestemd zijn om de Waarheid te leren verstaan, dan zal dat
teweegbrengen het werk – of wilt u dat ik bij een term blijf die gebruikt
wordt – werkzaamheden. En deze werkzaamheden zijn dan bestemd –
nog eens, wanneer de zaligheid voor ons is weggelegd – om doorbroken



55     Ds. J.P. Paauwe ‘De Gehoorzaamheid’

te worden door het licht. En  wat een mens dan ziet, dat moet u maar
eens zeggen, wat hij dan ziet. Dan, dan eerst, is hij zondaar voor God.
Zondaar, dat is: een mens die de Wet heeft overtreden, niet alleen de
letter, maar ook naar de geest genomen, en zich de eeuwige straffen
zowel als tijdelijke waardig gemaakt heeft. Dat is een zondaar! Een
zondaar is een mens die het Evangelie van de genade Gods afgeweerd
heeft, en gezegd heeft: “Wij zijn heren, wij zullen niet meer tot u
komen” (Jer.2:31). Dat is een zondaar! Als het Goddelijke licht valt in
een mens die, omdat hij de dingen niet verstond, ernstig werkzaam
geworden was, ik zeg:  als het Goddelijke licht in zo’n mensenhart valt,
dan ziet hij dat hij een zondaar is. En gij weet het, de Heere Jezus is
gekomen “niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot
bekering” (Matth.9:13). Leer de Waarheid goed verstaan, anders zult ge
u straks bedrogen vinden. En er zijn ontelbaar veel hulpmiddelen,
behalve uw eigen  verdorven hart, om u van de kennis van de Waarheid
verwijderd te houden. Maar leer de Waarheid goed verstaan; nog eens,
anders komt u bedrogen uit, en zult u het woord moeten horen: “Ik ken u
niet” (Matth.25:12).

Wij hebben ontelbare malen ongehoorzaamheid gepleegd,
nietwaar? Ontelbare malen! Kinderen, je bent je daar toch zeker van
bewust? Je weet toch wel, kinderen, dat je zo dikwijls ongehoorzaam
bent? Maar wij moeten jullie zeggen, dat dat gevolgen heeft in je verdere
leven. En deze gevolgen kunnen vreselijk wezen. Mozes maakte het
slaan op de rots te veel. Mozes  was één van de uitstekendste kinderen
van God – God straft hem! Hij had het volk uit Egypte geleid - hij zou in
het beloofde land niet komen. En al is het nu dat de Heere niet altijd
onmiddellijk streng straft, Hij kán het doen. En dan kan men wel
uitroepen: “Hoe is dat toch mogelijk?” en: “Waaraan heb ik dat toch
verdiend?” en: “Hoe komt het toch?”, en dan zal God je helemaal geen
antwoord waardig keuren, kinderen! Dan zal Hij het aan je overlaten om
daar maar eens achter te komen, hoe dat komt. Nietwaar, we hebben
geen begrip van de dingen, we leven maar zo door.

We hebben dikwijls ongehoorzaamheid betoond aan onze
ouders. Smart het je niet kinderen, smart het je niet, ouderen, dat je zo
ongehoorzaam bent geweest aan je vader en moeder, ongehoorzaamheid
betoond hebt aan onze overheden? Wat kunnen we toch ons gemakkelijk
heen zetten over de bevelen van de wet, alsof het geen onuitsprekelijke
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zegen, een voorrecht is, dat een volk een overheid heeft, al zou er ook
van deze overheid veel te zeggen zijn. Want waar geen overheid is,

daar is de chaos, en waar de chaos is, daar zijn stromen van bloed,

en is niemand meer één ogenblik zeker van zijn leven.

Somtijds móéten we ongehoorzaam zijn. Als een ouder wil
hebben dat zijn kind naar een plaats gaat waar de Waarheid niet is, dan
mág en móét zo’n kind weigeren. En als hij dat doet, dan is hij niet
ongehoorzaam. En zo ook, als een man wil hebben dat zijn vrouw naar
zulk een plaats gaat, moet deze vrouw niet ter wille van de vrede doen
wat de man zegt. We moeten niets doen ter wille van de vrede als het
gaat ten koste van de Waarheid. De Schrift heeft hier weer zoveel lering.
Men wilde niet hebben, dat Jezus gepredikt werd: “Hebben wij u niet
gezegd, dat gij in dezen Naam niet zoudt leren?” (Hand.5:28). En hoe
was de houding van de apostelen? Ze hebben zich het Evangelie niet
laten ontnemen, maar ze hebben hun vijanden geplaatst voor een vraag:
“Oordeelt gij, of het recht is voor God, u lieden meer te horen dan God”
(Hand.4:19), en ze zijn doorgegaan. Ze zijn misschien allen omgekomen
door de beul, ofschoon wij het niet weten, maar het is te vrezen. Maar ze
zijn doorgegaan.  

Een christen, laat me dit eens even zo zeggen, tegen u en tegen
mij, een christen moet niets bezitten, want in Christus heeft hij alles;
maar het Evangelie moet hij wél bezitten. En wanneer hem nu alles
afgenomen wordt, dan heeft hij niet te klagen, maar nog eens, het
Evangelie laat hij zich niet afnemen. En hij is geroepen om daar alles
aan te wagen: onvrede in huis, tegenspoed op allerlei wijze en in allerlei
wegen, armoede, heeft hij te aanvaarden. Hij heeft niets dan het
Evangelie, en dat heeft hij te bewaren.”O Timotheüs, bewaar het pand u
toebetrouwd” (1Tim.6:20). En de martelaren! Er werd gezegd: “Hier is
het crucifix (een kruis met een poppetje erop, dat ze de Heere Jezus
noemden), kússen!”  En als zij het deden, dan waren zij behouden, dan
werd hun het leven niet ontnomen. Ze hebben het niet gedaan, ze hebben
niet gekust, en ze zijn omgebracht, talloos velen, ook hier, door de
antichristische kerk. En u moet geen ogenblik denken dat deze
antichristische kerk veranderd zou zijn. Ze heeft precies dezelfde
beginselen als toen. Ze heeft nooit, nooit een beginsel dienaangaande
prijsgegeven.
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In de Romeinse keizertijd, dat is in de eerste drie eeuwen na de
geboorte van de Heere Jezus, was ieder die in Rome woonde, tot het
keizerrijk behoorde, geroepen om goddelijke eer aan de keizer, aan de
persoon des keizers, te brengen. De christenen hebben het niet gedaan.
Ze waren uitgesloten van de waterputten, ze mochten geen water putten,
enzovoort; en ze werden allen uit alles uitgeworpen. Ze hebben het niet
gedaan, en ze zijn bij duizendtallen omgekomen door beulshanden. Het
is maar de vraag, ten eerste of we het Evangelie hebben leren kennen
met de Wet erbij, en ten tweede wat ons dat Evangelie waard is
geworden. Dat is maar de vraag!

Een mens moet als hij opgestaan is, en ook voordat hij opgestaan
is, beginnen te bidden: “Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal?” Ik kom
voor dit en ik kom voor dat te staan, en ik kom voor vele dingen te staan
die ik nog niet ken. Wat wilt U, Heere, dat ik doen zal?” Dat is wel,
geliefden het begin. Als u dat verwaarloost, dan geeft u blijk dat u
schromelijk oppervlakkig leeft, geen besef hebt van de dingen waar het
om gaat; en verbeeldt u ook maar nooit dat u genade zou bezitten. Want
het wordt ons gezegd: Zie dan toe hoe gij voorzichtig wandelt, de tijd
uitkopende, dewijl de dagen boos zijn (Ef.5:15-16). Zijt ge
ongehoorzaam geweest? Beken het, Beken het! Ga er niet overheen,
maar beken het. En als u het waarlijk bekent, en dit met uw hart mag
doen, dan zal het nooit kwaad kunnen; dan zullen de ergste zonden nog
geen kwaad kunnen.

 Heeft God u een opdracht gegeven? Verenig u ermee en vervul
de opdracht, waar het ook over gaat. En als dit geschied is, eindig dan in
de Heere en zeg: ik ben een onnutte dienstknecht, want ik heb maar
gedaan wat me opgedragen was (Luk.17:10). “Waakt en bidt, opdat gij
niet in verzoeking komt” (Matth.26:41). Ik zeg het tot u, ik zeg het tot
mezelf.

Gezongen: Psalm 119 :84 en 85.

Mijn ziel bewaart Uw trouw getuigenis;
Dat heb ik lief, ook doe ik Uw bevelen;
Uw woord kan mij, ofschoon ik alles miss’,
Door zijnen smaak, én hart én zinnen strelen;
Gij weet mijn weg, en hoe mijn wandel is;
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‘k Wil niets daarvan voor U, mijn God, verhelen.

O HEER’, sla toch op mijn geschrei Uw oog;
Wil naar Uw woord mijn geest verstandig maken;
Zie gunstig op mij neder van omhoog;
Laat mijn gebed voor Uwen troon genaken;
Red, daar mij ’t leed zo diep terneder boog,
Red mij naar Uw beloft’, en richt mijn zaken.

Gebed:

Zo hebben ze gebeden, Heere, zo hebben ze gedurig gebeden, en
ze hebben zo vurig gebeden. Ach, laat het toch bij ons niet anders
wezen. Het moet toch van U komen, van onszelf zijn we toch tot niets
deugende. In ons wordt geen kracht gevonden. We zijn ledig, ledig van
al hetgeen waarvan we niet ledig moesten wezen: ledig van wijsheid en
verstand, ledig van gerechtigheid, ledig van zuiverheid, ledig van alle
dingen die goed zijn. Maar bij U is de fontein des levens, in Uw licht
zien wij het licht. En als ons dat nu gezegd wordt en herhaaldelijk
gezegd is, laat ons dan niet tegen deze dingen ingaan, maar doe ons
bidden, bidden uit de nood van ons hart, van ons leven, bidden, gedurig.
En leer het ons doen in het geloof, in het geloof in U. Doe ons geloven
dat U kunt en wilt en zult helpen allen die tot U naderen.

Zegen wat gezegd is, en vergeef ons het onze. Reinig er ons van,
zoveel als dit mogelijk is.

Geleid ons op de weg, bescherm ons, en doe ons het onze en de
onzen in welstand ontmoeten. Doe ons Uw Naam vrezen, U nodig
hebben, in alle dingen U nodig hebben.                               

AMEN.
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7e CATECHISATIE over: “De gehoorzaamheid” , gehouden door

ds. J. P. PAAUWE op 8 februari 1956 te ’s-Gravenhage.

Gezongen: Psalm 118 : 8 en 9.

Gods rechterhand is hoogverheven;
Des HEEREN sterke rechterhand
Doet door haar daân de wereld beven,
Houdt door haar kracht Gods volk in stand.
Ik zal door ’s vijands zwaard niet sterven,
Maar leven, en des HEEREN daân,
Waardoor wij zoveel heil verwerven,
Elk, tot Zijn eer, doen gadeslaan.

De HEER’ wou mij wel hard kastijden,
Maar stortte mij niet in den dood;
Verzachtte vaderlijk mijn lijden,
En redde mij uit allen nood.
Ontsluit, ontsluit voor mijne schreden,
De poorten der gerechtigheid;
Door deze zal ik binnentreden,
En loven ’s HEEREN majesteit.

Gebed:

Zo heeft men, Heere, geworsteld met U; men heeft U geprezen,
geloofd en gedankt, en op grond daarvan had men een gebed en smeekte
men U om de vervulling van alle noden. Ach, leer ons dit verstaan en
doe ons handelen zoals Uw gemeente de eeuwen door heeft gehandeld;
ze heeft er U niet buiten gelaten; ze heeft niet getracht het zelf tot stand
te brengen; ze heeft geen afwerende beweging gemaakt, noch tegenover
de naaste, noch tegenover U, maar ze heeft geroepen: “Help mij”.

Door Uw goedheid zijn we met elkander hier; geef ons deze
ogenblikken, die kort zijn en voorbij vliegen, ons ten nutte te maken, U
te zoeken en U aan te roepen en van U onze verwachting te hebben, en
dit in de eerste plaats in het spreken, maar niet alleen in het spreken; ook
het luisteren gaat zonder U niet; we zijn tot beide onbekwaam.
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Treed in het gericht met ons niet; vergeef ons het onze en wil er
ons genadiglijk van verlossen, zoveel als dit aan deze zijde van het graf
mogelijk is, en doe ons, waar een gehele verlossing niet mogelijk is,
“zuchten, bezwaard zijnde”, als de apostel Paulus: “Ik, ellendig mens,
wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?”

Gedenk onze zieken, rouwdragenden, verpleegden; gedenk Uw
kerk over de ganse aarde; het ziet er naar uit, alsof er niet vele meer zijn,
die haar toebehoren, maar ze zijn er en ze zullen er blijven tot de jongste
dag. Voeg nog toe aan Uw gemeente, die zalig worden.

Gedenk ons volk en de volkeren.
AMEN.

We spreken over de gehoorzaamheid; we hebben hier al menig uur
aan gewijd, maar er is nog meer van te zeggen en ik hoop, dat u dat met
mij voelen en erkennen zult.

We hebben gezegd, dat de eerste daad van gehoorzaamheid  het
geloof is in God, zodat we Hem verstaan in Zijn bedoelingen met ons.
Het is de ellende  van vele godsdienstige mensen, dat ze Gods bedoeling
niet begrijpen. Als iemand gelooft, doet hij dat wel; dan gelooft hij niet
slechts, dat God bestaat, maar hij gelooft ook in God, zodat, om het
maar kort te zeggen, wat we vinden in de Schrift: “Zo waarachtig als Ik
leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in den dood des
goddelozen! Maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van
zijn weg en leve” (Ezech.33:11), door het geloof in Jezus Christus voor
hem en in betrekking tot hem waar is, en dit is dan het goede begin, het
begin van het geloof.

Christus wordt aangeboden en dit geschiedt van Godswege. ”Wij
bidden van Christuswege: laat u met God verzoenen!” (2 Kor.5:20) zegt
de apostel Paulus, en nu komt het er alleen maar op aan, dat we dat zien
en erkennen; dat we van het ons verleende voorrecht door de genade en
de Geest Gods leren gebruik te maken, zodat in ons hart gevonden
wordt, wat we aantreffen in de 27e Psalm:

“Mijn hart zegt mij, o, Heer’, van Uwentwegen:
“Zoek door gebeên met ernst Mijn aangezicht”;
Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek den zegen
Alleen bij U, o bron van troost en licht!
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Er zijn hier vele en sterke invloeden, die een mens van het geloof
afhouden. Men redeneert; dat is de dood voor het geloof; men moet niet
redeneren; men moet geloven. Als een mens redeneert, dan gelooft hij
niet en dan is zijn gehele godsdienst waardeloos; er is niet het geringste
in, dat van betekenis is. Als men gelooft, dan is aan alle redeneren een
eind gekomen; het is dat, wat ik aanhaalde uit Psalm 27: “dat wil, dat zal
ik doen; ik zoek de zegen alleen bij U, o, bron van troost en licht!” Zoals
ik het nu zeg, moet het in mijn hart en in uw hart als geschreven staan en
als dit het geval is, dan heeft u niet anders dan gemak van wat ik u zeg,
maar u moet er in uw binnenste niet mee in conflict zijn, want dat zou
geen goed teken zijn.

De vorst der duisternis is erop uit om een mens af te houden van
het geloof. Dat een mens niet gelooft, is onder de invloed van het
duivelse werk; hij kan dat niet zien en hij gelooft het niet, maar dat
betekent niets; hij zou het wel zien, als het hem geschonken werd, want
als iemand het geloof ontvangt, wat doet hij dan? Dan is één van zijn
eerste werken dit, dat hij de vorst der duisternis uit zijn hart uitwerpt
(“Ga weg, Satan!”), en dit doet hij, terwijl hij Christus in zijn hart inlaat;
dit gebeurt, wanneer iemand begint te geloven.

De vorst der duisternis heeft allerlei redeneringen, die we graag
overnemen. Wat zegt hij? Veel meer, dan ik op het ogenblik zou kunnen
noemen, maar o.a. zegt hij: “Ge zijt toch Gods schepsel? Is God dan uw
Vader niet? Denk nu maar niet, dat u iets van Hem te vrezen heeft; Hij
zal toch Zijn eigen werk niet verwerpen? Er zijn maar weinig mensen,
nietwaar, die waarlijk van binnen uit kunnen verklaren, hoe ze
losgemaakt werden en hoe ze daarop aan de Heere in Zijn Zoon
verbonden werden; nu hebben sommige mensen gezegd, dat dit moet
gebeuren, maar ge begrijpt toch wel, dat er maar heel weinig mensen
zijn, die in staat zijn om deze zaken uit hun ondervinding te verklaren en
dan zult u toch niet willen aannemen, dat dát nu de enigen zijn, die zalig
worden? Ge hebt toch wel goede dingen? Ge bidt, ge strijdt, ge weent,
ge zijt in staat om wel iets te zeggen van de bemoeienissen, die de Heere
met u hield. Geloof toch niet, dat dit alles van de natuur is! Neen, dat is
wel degelijk van God; het is waar, daar wordt nog iets in gemist, maar
Die het goede werk begonnen is, Die zal het ook wel verder brengen.

De vorst der duisternis kan ook wel op een andere manier komen,
“Ik vrees”, zo kan hij tot ons spreken, “dat er voor u toch niet veel te
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hopen is; u hebt uw leven ook wel eens bezien; nu, dan heeft u zo wel
het een en ander gevonden, en waar de dingen gevonden worden, die bij
u worden aangetroffen, daar is de genadewerking onmogelijk; had u zich
hierin of daarin nu maar niet schuldig gemaakt, maar ook dat is u
bekend; geniet van het leven, zoveel als u maar kunt, dat is het enige,
wat u overschiet”. Deze dingen worden overgenomen: “als ik dan
verloren moet gaan, dan wil ik ervoor zorgen, dat er goede reden is, om
mij verloren te laten gaan” en als de vorst der duisternis het zover met
een mens gebracht heeft, dat hij daarnaar luistert, dat hij  ophoudt
godsdienstig te zijn, de weg van de wereld begint in te slaan op velerlei
wijze, dan kan het gebeuren, dat na kortere of langere tijd zich de
consciëntie opent en dat een mens dan, als de weg van verlossing hem
niet geopenbaard wordt, het hier niet meer kan uithouden en een eind
maakt aan zijn leven, dat hij van God gekregen had. Ik weet niet, of u er
iets van bekend is, maar het is wat, om dit te doorleven: “nu kan ik
nergens meer terecht; ik wil ook nergens heengaan; ik heb van alles
genoeg”; dan is een mens zonder toevlucht, niet alleen zonder toevlucht
tot God, maar ook zonder toevlucht onder de mensen. Als God er dan
niet aan te pas komt, dan moét zulk een mens zelfmoord plegen. Vergeet
het maar niet, en smeekt God, dat Hij het bij u daartoe niet laat komen.

“Gij zijt de persoon niet om zalig te worden, dan moet er nog heel
wat anders gebeuren. Dacht u, dat het maar zó zou gaan? U vergist u
lelijk; als een mens zalig zal worden, dan moet er nog heel wat anders
met hem plaats hebben gehad; hij moet ontdekt worden, overtuigd
worden, vernederd worden, veel dieper dan gij nu vernederd zijt; och,
het lijkt er nog niet op!” Zo wordt dan de mens niet gebracht tot
Christus, waar hij al deze zaken moet zien en zoeken en vinden, maar hij
wordt gebracht tot zichzelf, en nog dieper in zichzelf en als het nu niet
verhoed wordt, dan zal die mens, tenzij hij alle godsdienst opgeeft, naar
al deze dingen blijven zoeken, en zo zijn leven eindigen in zichzelf; niet
deelachtig worden, hetgeen we vinden in de Openbaring: “Zalig zijn de
doden, die in den Heere sterven” (Openb.14:13).

Het geloof is de omhelzing van de belofte van het Evangelie en
deze belofte heeft betrekking op iedereen, op ons allen, op mij en op u.
Wat doet nu de godsdienstige mens (de mens, die in de wereld leeft,
komt hier nog helemaal niet aan toe); hij gelooft dat niet; hij zegt: “dat
kan ik niet geloven; ik kan niet geloven, dat mij Christus door het
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Woord wordt aangeboden”. Heeft hij reden voor dit wantrouwen? Geen
enkele! Hij moést het geloven, want zulk een aanbieding geschiedt in de
naam van God. De predikatie begint met de woorden: “In de naam des
Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes”; bovendien vinden we de
aanbieding in het Woord en is ze verzegeld door de dood van Jezus
Christus, maar óf men let er helemaal niet op, óf men heeft vele
uitvluchten, maar het slot is: niet aannemen, verwerpen, en dat zal het
zwaarste zijn in de verdoemenis; dit verwerpen zal zwaarder wegen, dan
onze val in Adam en dan al onze zonden.

De onkunde onder de mensen is zo geweldig, dat men, als men
zichzelf niet had leren kennen, en niet voortging met zichzelf te kennen,
wel iedere dag vele malen zou uitroepen: “Hoe is het mogelijk!” Men
hoort de domste dingen; men is zo onkundig, het is niet uit te spreken.
Een wetenschap leert men niet, door er zo eens op te kijken; de
Godgeleerdheid is ook een wetenschap en ze vereist in de eerste plaats
denken, veel denken. U zult er nooit achter komen zonder veel te
denken, want zelfs als God het in uw hart verklaard heeft, dan zult ge
nog veel moeten denken om enigermate te kunnen uitdrukken, wat God
u deed ondervinden.

Men kent God niet; men heeft het wel over Hem en men zegt wel,
dat men Hem kent; dat is erg, maar dat men doet, alsof men Hem kent,
althans, dat men er niet bij stil staat, dat men Hem niet kent, dát is zo
erg!

Men kent Christus niet; men heeft het wel over Jezus; ik ontraad u
sterk om het te doen, maar ga maar eens naar een willekeurige kerk op
de aanstaande Rustdag, dan zult u horen, dat er over Jezus gesproken
wordt, maar u zult geen predikatie horen, waarin gesproken wordt over
de openbaring van Christus en waarin gezegd wordt, dat men Christus
niet kent en wat er eigenlijk in het hart gebeurt, wanneer door het Woord
en de Geest Christus geopenbaard wordt.

Men kent de Heilige Geest niet; men hoort ook niet meer over de
Heilige Geest en over Zijn werkingen spreken. Hoe komt dat? Omdat
men er zelf geen begrip van heeft. 

Men kent het Woord niet; hoe zou men het Woord kunnen kennen,
als het niet geopend is geworden. Eerst moet het hart geopend worden,
vrienden, en dan zult u een geopend Woord vinden. Hij, Die het hart
opent, laat Zijn licht vallen op en in het Woord en dan komen deze twee
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samen; een geopend hart en een geopend getuigenis en als dat niet
gebeurt, dan zal men nooit de eigenlijke inhoud van het Woord leren
verstaan. Het komt niet door studie, niet door veel denken, niet door het
horen van predikaties, ofschoon deze dingen aan te moedigen zijn,
onmisbaar zijn in zeker opzicht, maar het komt van openbaring; het
komt van de bijzondere werking van de Heilige Geest, zodat, als u deze
leert kennen, u zult zeggen: “Dat is de Heilige Geest, dat is God; dat is
de Drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest”.

Men kent de twee verbonden niet. Er zijn twee verbonden,
kinderen, vergeet dat niet, onthoudt het: een verbond der werken en een
verbond der genade. Als men deze twee verbonden niet kent, dan komt
men nooit in het verbond, waarin men moet zijn, want het geloof is een
gang van het verbond der werken tot het verbond der genade en als u
deze gang gemaakt heeft, kan het wel zijn, dat u denkt: zou ik nu de
twee verbonden hebben leren kennen? Zou dat nu waarlijk de kennis
zijn van de twee verbonden? Maar straks zult u weten, dat dit waarlijk
de kennis is van de twee verbonden: de gang van het werkverbond naar
het verbond der genade.

Men kent het Sacrament niet; rijen van mensen vinden we, als er
gelegenheid tot het laten dopen van de kinderen gegeven wordt; rijen
van mensen en als er zo tien of vijftien gereed staan om hun kind ten
doop te houden, zou er dan één zijn die er iets van begrijpt? Het is te
vrezen! Zo is het ook met het Sacrament van het Heilig Avondmaal.
Men máákt er iets van. Men heeft wat ondervonden en dan zijn er
uitreddingen geweest en, men kan het niet ontkennen, men heeft meer
dan eens aangenaam gebeden en meer dan eens aangenaam geluisterd;
dat zijn toch de beginselen! De beginselen waarvan? Van het geloof, of
van de wedergeboorte! Wat is dan het geloof?.....afgelopen! Hierop
heeft men geen antwoord, maar men spreekt wel van de beginselen van
het geloof en de wedergeboorte. Wat is de wedergeboorte? Nicodémus
wist het niet en  een mens, die buiten Christus is, weet hij het niet. Men
máákt er iets van en dan gaat men nog een stapje verder en dan komt
men, voorgelicht door een valse prediking, door een verkeerd gesprek,
met de Bijbel; kijk eens, zegt men dan, hier is een Ruth! Zij had een
goede keus gedaan, maar ze was nog niet onder de vleugel van Boaz
gekomen, en dan moet Boaz Christus zijn. Het is om van te ijzen! Of,
zoals ik het wel gehoord heb: alle mensen, die als begenadigd
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voorgesteld worden in het Oude Testament hadden nog niet anders dan
de belofte. Ze hadden werkelijk nog niet anders dan de belofte, maar dan
bedoelden zij ermee; stonden nog voor alles! Zo was het immers ook
met de discipelen, die hadden nog geen inzicht in het borgtochtelijk
lijden en sterven van de Heere Jezus en als men daar geen inzicht in
heeft, dan staat men er toch nog voor? Alles schijn, alles onhoudbaar!
Waar komt dat nu vandaan? Dat komt van de vorst der duisternis en hoe
komt het, dat het onder de mensen verbreid wordt en dat het van menige
preekstoel de eeuwen door gekomen is? Dat komt, omdat de Geest
geweken is, want de Geest leert dat niet; de Geest leert niets van deze
dingen en de Schrift leert er ook niets van, en degenen, die het
verstonden en gepredikt hebben, hebben er met geen woord van
gesproken. U kunt uit uw kast geen boek halen, waarin u deze dingen
zoudt kunnen vinden. U kunt er met niet één bij me komen en zeggen:
”kijk eens, Dominee, hier staat dat nu”, en toch wordt het maar als
goede munt onder de mensen gebracht en gehouden. Als men daar nu
niets van weten wil, dan is men hard, of hoogmoedig; dat is dan het
oordeel van een mens, zoals God ook voor hard wordt gehouden.

Men zegt: “Ja, het is allemaal wel zo, maar ik ben het niet
waardig”. Juist omdat men het niet waardig is, is het voor ons. “Ik ben
niet waardig”, was het woord van de hoofdman, “dat Gij onder mijn dak
zoudt inkomen” (Luk.:7:6), maar Christus hielp de mens, als dat waar
was, als dit opging, als een mens kon zeggen: “ik ben het niet waardig”.
Christus, Die, toen Hij op aarde was, Zichzelf voor waardig hield. Het
zijn juist de onwaardigen, en als iemand in de Waardige, dat is in
Christus Jezus, wordt gevonden, dan is hij zo onwaardig in zijn eigen
schatting, dan is hij minder dan een druppel van een emmer, een stofje
van de weegschaal (Jes.:40:15). Let maar eens op het woord: ”Met het
gehoor des oors heb ik u gehoord; maar nu ziet U mijn oog. Daarom
verfoei ik mij, en heb berouw in stof en as” (Job 42:5en6). Waardigheid
vinden we bij Christus en onwaardigheid vinden we bij de mens, die in
Christus is, en zolang een mens niet in Christus gekomen is door een
waarachtig geloof, is zijn zeggen: “ik ben het niet waardig” niet op
waarheid gegrond; het is iets, dat hij overgenomen heeft, of waarvan hij
meent, dat het wel gezegd kan worden.

Het voornaamste echter ,dat een mens weerhoudt, van te geloven
in Jezus Christus is toch nog wat anders, ofschoon het alles waar is, wat
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ik u gezegd heb; een mens is hoogmoedig; daar is tot hem gezegd: “Gij
zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad” (Gen.3:5) en dat
klinkt hem nog altijd in de oren; hij luistert er nog altijd naar en daarom
wil hij per se met iets komen voor God en als een mens met iets meent
te kunnen komen voor God, dan, helpt wat Christus gedaan heeft niet,
want Christus is de kracht der zwakken; Hij is de wijsheid der dwazen;
Hij is de rechtvaardigheid van de schuldigen; Hij is de heiligheid voor
de onreinen; Hij is de verlossing voor de geboeiden.

Ik hoop, dat het u veel stof tot overdenking zal geven en dat ge bij
het overdenken van deze dingen om een zegen zult smeken en dat u dit
zult blijven doen, want ge kunt er zeker van wezen, dat wat ik u heb
mogen zeggen, de waarheid is, gelijk ze in Jezus Christus is, en het kon
wel zijn, dat het spoedig niet meer gezegd zal worden en dan staat er in
de Bijbel: “Als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot” (Spr.29:18).

Gezongen: Psalm 119 : 5.

Waarmede zal de jongeling zijn pad,
Door ijdelheên omsingeld, rein bewaren?
Gewis, als hij het houdt naar ’t heilig blad.
U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op U staren;
Laat mij van ’t spoor, in Uw geboôn vervat,
Niet dwalen Heer’; laat mij niet hulp’loos varen.

Gebed:

Dat we U danken mochten, Heere, dat Ge ons nog in staat wildet
stellen om Uw Woord te brengen en dat Ge ons gelegenheid wildet
geven om Uw Woord te horen. Ach, laat ons nu eens naar U luisteren,
niet naar onszelf, niet naar een wereld, die veel voorgeeft, maar er niets
van weet, ook niet naar de vorst der duisternis; laat ons eens luisteren
naar U, en zo we dit mochten doen, dan zouden we horen, niet alleen
met de oren van het lichaam, maar ook met die van het hart: “Komt
herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust
geven” en dat zou zulk een indruk op ons maken, zulk een kracht op ons
uitoefenen, dat we niet konden nalaten te doen, wat ons door U
aangeraden en bevolen wordt; we zouden komen en vinden; we zouden
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vinden en genieten; we zouden U loven, danken en prijzen, en vol
verwondering op deze voetbank Uwer voeten nederliggen, uitroepende:
”O, welk een God zijt Gij!” “Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt
Hij ons” en we zouden wensen U aan te hangen in ons verdere leven en
U te volgen; we zouden wensen de wereld te verzaken en onszelf te
verloochenen, en in de grond van ons hart zouden we gedurig sterkte
ontvangen.

Wil ons op onze wegen geleiden; bescherm ons tegen elk gevaar
en wil ons brengen, waar we zijn moeten.

AMEN.

8e CATECHISATIE over: “De gehoorzaamheid”, gehouden door

ds. J. P. PAAUWE op 22 februari 1956 te ’s-Gravenhage.

Gezongen: Psalm105 :1 en 2

Looft, looft, verheugd, den HEER’ der heren;
Aanbidt Zijn naam, en wilt Hem eren;
Doet Zijne glorierijke daân
Alom den volkeren verstaan.
En spreekt, met aandacht en ontzag,
Van Zijne wond’ren dag aan dag.

Juicht, elk om strijd, met blijde galmen;
Zingt, zingt den Hoogsten vreugdepsalmen;
Beroemt u in Zijn heil’gen naam;
Dat wie Hem zoeken, nu te zaâm
Hun hart verenen tot Zijn eer,
En zich verblijden in den HEER’.

Gebed:

Doe ons door Uw genade, Heere, met eerbied en ontzag naderen
tot U. Gij hebt ons bewaard en ons geschonken het leven en de
gezondheid en de krachten. Niet allen genieten dit voorrecht. Er zijn er
die ziek, ernstig ziek, tot stervens toe ziek zijn. Gedenk dezen, en schenk
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hun genade, hun verwachting te hebben van U, voor de tijd en voor de
eeuwigheid. Want bij U zijn uitkomsten boven bidden en denken,
uitkomsten tegen de dood.

Doe ons het voorrecht waarvan we genieten, erkennen als een
geschenk van U, en geef ons werkzaam te zijn tot ere van U. Doe ons
ons hart verenen tot Uw eer, en met blijdschap  en droefheid beide,
denken aan U en aan onszelf. Geef ons een woord te spreken, een woord
van eenvoud en oprechtheid, van Waarheid en van gezond verstand.
Laat zulk een woord bij ons een plaats vinden. Eenvoud en oprechtheid,
Waarheid en gezond verstand, hoezeer hebben we deze zaken nodig.
Zonder deze zaken kunnen we noch leven, noch sterven zoals het
behoort.

Treed dan niet in het gericht met ons, maar vergeef ons het onze
en reinig ons. Vernieuw in het binnenste van ons een vaste geest, en doe
ons treden in het spoor van gerechtigheid en leven.

Wil Uw Gemeente onderhouden, sterken en bevestigen in het
allerheiligst geloof. Wil Uw Gemeente onderhouden en uitbreiden.

AMEN.

“Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht

hebben”.

Wij spreken over de gehoorzaamheid. We hebben gezegd, meer
dan eens gezegd, dat de eerste daad van gehoorzaamheid is de
aanneming van de naar ons toegestoken hand van de Vader in Jezus
Christus. Mij dunkt dat dit voor tegenspraak niet vatbaar is, ofschoon de
tegenspraak groot en veelvuldig is. De Heere Jezus is de Zaligmaker. Dit
staat toch vast, en het moet voor ieder die de Heilige Schrift niet
verwerpt, vast staan: Hij is het! “Juda, Gij zijt het” (Gen.49:8). En als
een mens door de genade en de Geest Hem leert kennen, dan roept het
hart ook uit: “Juda, Gij zijt het, Gij zijt het!”  “Mijn Heere en mijn
God”, zo viel Thomas als aan de voeten van de Heere Jezus neder:
“Mijn Heere en mijn God” (Joh.20:28).

De Heere Jezus heeft de zaligheid verworven, en het heeft Hem
veel gekost. Gehoorzaamheid heeft Hij geleerd, gehoorzaamheid aan de
Vader, uit hetgeen Hij geleden heeft, en dat lijden is zeer zwaar geweest.
Er is aan Zijn werk niets toe te voegen. Wat zouden wij, die onbekwaam



69     Ds. J.P. Paauwe ‘De Gehoorzaamheid’

zijn tot enig goed, en geneigd tot alle kwaad, eraan toevoegen kunnen?
We moeten niet alleen niet trachten er iets aan toe te voegen, wij moeten
dat ook niet willen, uit eerbied voor, en uit liefde tot de Heere.

We hebben u gezegd: dat is de leer van de Heilige Schrift. Gij
kunt deze leer overal in de Bijbel vinden, niet alleen in het Nieuwe,
maar ook in het Oude Testament. Het is ook de leer van de Kerk van
Christus. Wie tot deze Kerk behoort, wil, kan en mag van niets anders
weten dan van de Heere Jezus Christus. Gij kent de woorden van de
apostel Paulus: “Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan
Jezus Christus en Dien gekruisigd” (1Kor.2:2). De inhoud van het
Evangelie!

Als een mens Christus heeft leren kennen, dan heeft hij het
Evangelie leren kennen. Als hij het Evangelie heeft leren kennen, dan
heeft hij Christus leren kennen. De Heere Jezus in het Evangelie, het
Evangelie in de Heere Jezus! Evangelie en Christus moeten door ons
niet worden gescheiden. Hij wordt aanschouwd in de spiegel van het
Evangelie. En als dit geschiedt, dan zegt een mens: “Wij allen, met
ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel
aanschouwende, worden naar hetzelve beeld in gedaante veranderd van
heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest” (2Kor.3:18).
Want kennis van Christus, het vertrouwen op Hem, en de vernieuwing
of wedergeboorte zijn zaken die nooit één ogenblik van elkander
gescheiden zijn, en van elkander dan ook niet mogen gescheiden
worden.

Wat nu de inhoud is van het Woord en van het Evangelie, dat
wordt door het Evangelie aangeboden. Zelfs zo sterk is dit, dat we
zeggen, en ook meermalen gezegd hebben, dat Christus door de
Evangelieprediking als aan de voeten van de mens gelegd wordt. We
lezen dat het manna rondom de tenten gevonden werd. Welnu, we
kunnen zeggen dat Christus aan de voeten van de mens gevonden wordt.
En wanneer iemand Hem vindt, dan vindt hij Hem altijd daar – let er
maar goed op – dan vindt hij Hem altijd dáár. De apostel Paulus
beschrijft dit uitnemend in Romeinen 10; u kunt het thuis nalezen
(vs.6:13).

Maar als nu iemand weigert het aanbod te omhelzen, Christus,
om welke reden dan ook, niet aanneemt, is hij dan niet ongehoorzaam?
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Hij zondigt, in plaats van wel te doen, goed te doen, door de Geest te
werken – hij zondigt! En tegen Wie zondigt hij?

Hij zondigt tegen de Vader. “Want alzo lief heeft God de wereld
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk,
die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe”
(Joh.3:16). Tegen de Vader, Die met de Zoon overeengekomen is dat
Hij, de Zoon, de uitverkorenen zou zalig maken; Die de Zoon het
lichaam bereid heeft; Die Hem vervuld heeft met de Heilige Geest, niet
met mate; Die van ogenblik tot ogenblik met Hem geweest is; Die met
hoorbare stem Hem heeft aangewezen: “Deze is Mijn geliefde Zoon, in
Denwelken Ik Mijn welbehagen heb, hoort Hem!” (Matth.17:5); Die,
nadat de Zoon het werk verricht had, Hem opgewekt en aan Zijn
rechterhand gezet heeft; Die door Hem de wereld oordelen zal. H i j
zondigt tegen de Zoon; tegen de Zoon, Die Zich aangeboden heeft, Die
verschenen is onder ons in de menselijke natuur, Die de zaligheid
volbracht heeft in een weg van allerdiepste vernedering en
versmaadheid, in een weg van schande en ellende, in een weg van het
zwaarste lijden.

Hij zondigt tegen de Heilige Geest, tegen de kloppingen van de
Heilige Geest, Wiens werk het is om de mens bekwaam en gewillig te
maken om van zichzelf een voetbank van Christus te maken.

Hij zondigt tegen een drie-enig God! Ernstig en schoon en
treffend vinden we dit gezegd in 1 Johannes 5: “Drie zijn er, Die
getuigen in den hemel: de Vader, het Woord: en de Heilige Geest; en
deze Drie zijn één” En drie zijn er, Die getuigen op de  aarde: De Geest,
en het water, en het bloed; en deze drie zijn tot één” (vs.7 en 8). En wat
getuigen nu deze Drie in de hemel en op de aarde? Dat in Jezus Christus
is het leven, en dat die in de Zoon Gods gelooft, het getuigenis van de
Drie in zich heeft.

Hij verwerpt de Heilige Schrift, het Woord, ook al slaat hij het
iedere dag eenmaal of tweemaal of driemaal op.

Hij verwerpt de goede belijdenis van de gelovigen. Hij breekt de
Kerk af, al bevindt hij zich ook iedere week enige malen onder het
gehoor. Hij is trouweloos aan het geslacht van Gods volk (Ps.73:15). Hij
staat niet aan hun zijde, hij staat tegenover hen.

De mens is een schepsel Gods. Hij kan dus niet doen wat hem
behaagt. Als schepsel heeft hij met God te maken, en te doen wat zijn
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Schepper hem opdraagt. Nu zegt de apostel Paulus: En al wat gij doet,
doet het al ter ere Gods (1 Kor.10:31). Wanneer doet nu een mens wat
hij verricht tot ere van God? Hebt u er wel eens over nagedacht? 

Als iemand iets doet ter ere van God, dan heeft hij de
verplichting, die op hem ligt uit kracht van schepping, én uit kracht van
het Verbond dat hij ingewilligd heeft, op zich genomen. Hij heeft
gebeden: “Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal?” (Hand.9:6).

Wanneer iemand iets doet ter ere van God, dan heeft hij de hem
bekend gemaakte wil des Heeren omhelsd, met het hart omhelsd, en
gezegd:

Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek den zegen
Alleen bij U, o Bron van troost en licht (Ps.27:5).

Als iemand iets doet ter ere Gods, dan heeft hij zich in de weg
gesteld om dat te doen. Abraham stond de volgende morgen vroeg op,
zijn hart bereid om des Heeren weg te gaan (Gen.22:3).

Als iemand iets doet ter ere Gods, dan is hij er zijn eigen
belangen bij ingeschoten. Hij vraagt niet wat er van hém wordt, maar hij
vraagt wat er van de Heere, van Zijn Naam, ere, wordt.

Wanneer iemand iets verricht tot ere van God, dan wordt hij
door de moeilijkheden die hij op zijn weg ontmoet, niet moedeloos.
Integendeel! Zoals er staat: “Elke rechtvaardige is moedig als een jonge
leeuw” (Spr.28:1). En heeft hij ook ogenblikken of tijden van inzinking,
hij krijgt zich weer op te richten, terwijl hij zich schaamt om de
inzinking.

Als iemand iets doet ter ere  Gods, dan blijft hij staan wanneer
hij niet verder kan, en wacht, zoals Paulus op zijn tweede zendingsreis,
toen hij wel zich voorgenomen had om aan de kust van Klein-Azië het
Evangelie te prediken, maar gewaar werd dat de Geest niet met hem
was.

Als iemand iets doet ter ere Gods, dan gelooft hij dat de Heere
het hem zal doen gelukken. En dit doet hem dan ook voorwaarts gaan,
graag voorwaarts gaan.

Als iemand iets doet ter ere Gods, dan is hij ervan overtuigd, dat
zijn belangen, tijdelijke, geestelijke en eeuwige belangen, zijn in de
hand van God. Niets in zijn eigen hand, niet in de hand van
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omstandigheden, niet in de hand van zijn naaste, maar in de hand van
God.

Als iemand iets doet tot ere van God, dan eindigt hij in de
Heere, en gelooft wat we in één van de psalmen vinden: Hij doet
wond’ren, Hij alleen (Ps.72:10ber.), want er staat: ”Ken den HEERE in
al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken” (Spr.3:6), en ook:
“Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand
niet” (Spr.3:5).

Maar wanneer nu iemand niet gelooft; zijn deerlijke toestand
waarin hij door zijn val in Adam en door eigen menigvuldige, zware
overtreding gekomen is, niet erkent; niet voor zeker houdt dat in
Christus, en in Hem alleen, het behoud is, voor de tijd zowel als voor de
eeuwigheid; nalaat de toevlucht te nemen tot de Heere Jezus, en niet
zoals de vrouw, die jaren de vloed des bloeds gehad had, Hem bij Zijn
kleed aangrijpt, gelovende dat bij Hem hulp besteld is; wanneer een
mens weigert af te zien van zichzelf, op te houden met redeneren,
weigert te geloven, wat kan er dan  terechtkomen van het doen van het
werk van God? Niets! Want “al wat uit het geloof niet is, dat is zonde”
(Rom.14:23).

Onze Catechismus is onmiddellijk begonnen het ons goed te
leren. Gij kent het begin: “Wat is uw enige troost, beide in het leven en
sterven?” Deze vraag doet de Catechismus mij, u, u allen, en alle
mensen die in de wereld zijn, voor zover ze in aanraking gekomen zijn
met de Waarheid, met het Woord. Wat is uw enige troost, enige…, enige

troost in leven en in sterven, in leven en in sterven? En nu kent u het
antwoord: “Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven,
niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben,
Die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald
heeft” – hoort u het? Volkomenlijk! – “en mij uit alle geweld des
duivels verlost heeft, en mij alzo bewaart, dat zonder den wil mijns
hemelsen Vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij
alle ding tot mijn zaligheid dienen moet” – Paulus zegt: “Wij weten, dat
dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede”
(Rom.8:28) – “waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het
eeuwige leven verzekert”- de derde Persoon in het Goddelijke Wezen;
Die leren de kinderen van God ook al kennen – “en Hem voortaan te
leven van harte willig en bereid maakt”.
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En dan: “Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in
dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt?” Antwoord: “Ten eerste:
hoe groot mijn zonden en elllende zijn” – hoe groot! Hoe groot moet
men dan weten zijn zonden en ellende te zijn? Dat ze zo groot zijn, dat
men er voor eeuwig mee te gronde gaat, en dat er alleen behoud is in
Jezus Christus. “Ten andere: hoe ik van al mijn zonden en ellende
verlost  worde”- dat ik dat weet, dat ik het hoe daarvan versta. “En ten
derde: hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn”. Nietwaar,
het komt alles wel goed op hetzelfde neer. De Bijbel heeft zich niet
vergist, en de Kerk van Christus heeft zich, wat betreft de gronden van
de religie, ook niet vergist. En wij hebben ons ook niet vergist, wanneer
we u deze dingen leren.

Dus gij moet God en uzelf leren kennen. Zonder kennis van God
geen toevlucht, niets! En zonder zelfkennis niet de ware behoefte aan de
toevlucht. Én uzelf én de Heere moet gij leren kennen.

En ten tweede, moet u er alles bij ingeschoten zijn. Het is wel
waar dat het hart van een begenadigde gedurig naar andere dingen
uitgaat, en dat dit een kwelling is voor de begenadigde, maar in de grond
gaat het hart van de begenadigde alleen uit naar het Koninkrijk Gods en
Zijn gerechtigheid. Een begenadigde heeft niets te verliezen, maar wel
alles te winnen. En al zou hij in benauwdheid heengaan, zijn hart zou
toch niet zijn als het hart van de vrouw van Lot: “Kon ik nog maar wat
hier blijven!”

En ten derde, gij moet vastelijk geloven dat alleen in de Heere

uw belangen zijn – de behartiging  van uw belangen – niet alleen van

geestelijke, maar ook van tijdelijke belangen. Dat zijn de drie zaken die
u kennen moet, geloven moet. En wilt u er een vierde bij hebben, gij
moet hartelijk instemmen met de dichter van de 73e Psalm: “Wien heb ik
nevens U in den hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde”
(vs.25). Zodat, al was het dat er niemand met u instemde en dat er geen
mens u gezelschap wilde houden, maar allen zich tegen u keerden, gij
toch zoudt zeggen: Aangaande mij, ik zal de Heere dienen en Hem
volgen door het bezaaide en door het onbezaaide”.

Gezongen: Psalm 51: 9 en 10.

Gods offers zijn een gans verbroken geest,
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Door schuldbesef getroffen en verslagen;
Dit offer kan Uw heilig oog behagen;
’t Is nooit, o God, van U veracht geweest.
Doe Sion wel, laat om mijn zwaren val
Uw goedheid niet van zijne burg’ren wijken;
Bouw Salem op, laat nooit zijn muur en wal,
Door Uwe straf, voor ’s vijands macht bezwijken.

Dan vindt Gij in onz’ offeranden lust,
Waarmee wij U, naar ’t heilig recht, vereren;
Dan zal ’t altaar de varren gans verteren;
Dan wordt het vuur daarop nooit uitgeblust.

Gebed:

Heere, laat Uw dienst ons schoon wezen. Hij is schoon, maar
van nature denken we er anders over. Maar als Gij ons begenadigde, dan
zouden we er goed over denken, en we zouden instemmen met de
dichter, en niet alleen met de dichter, maar met al uw volk: “… Uw
schonen dienst aanschouwen. Hier weidt mijn ziel met een
verwond’rend oog”. Zeker, we kunnen over dingen in de wereld, over
zichtbare en tastbare dingen, ons ook verwonderen, maar deze
verwondering duurt kort. Met de verwondering over U en over Uw werk
is het anders gesteld. Deze verwondering gaat niet alleen niet weg, maar
ze blijft en ze wordt groter, en zal wezen tot in alle eeuwigheid. En dan
zal ze geen ander voorwerp behoeven te hebben dan U, drie-enig God,
Vader, Zoon en Heilige Geest. O, is dit Waarheid in ons? Doe ons het
onderzoeken. Doe ons onderzoeken of dit Waarheid is in ons. Is het
Waarheid in ons, dan spreekt dit uit onze levenshouding. En wanneer
hier niets van te vinden is in het leven hier, dan zal er ook niets van te
vinden zijn in het leven hierna.

Dat we U danken mochten, dat we hier nog een ogenblik
mochten vertoeven, en dat we deze dingen nog mochten zeggen. Doe
verzoening over het zondige ervan, en wil het gebruiken. Wij gebruiken
wat er gezegd is tot opbouwing, bevestiging en schraging van Uw
Gemeente. Want al is ze misschien zeer klein, ze bestaat toch.
Onderhoud naar Uw belofte wat Gij hebt gewerkt. En nog eens, gedenk
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onze zieken, Heere! Zou het vannacht de laatste moeten wezen, help hen
door en uit, en doe hen zeggen: “Jezus, Jezus alleen!” 

AMEN.

9e CATECHISATIE over: “De gehoorzaamheid”, gehouden door

ds. J. P. PAAUWE op 7 maart 1956 te ’s-Gravenhage.

Gezongen: Psalm 125 : 1 en 2.

Hij zal noch wank’len noch bezwijken,
Die op den HEER’ vertrouwt,
En op Zijn goedheid bouwt.
Hij zal, als Sions berg, nooit wijken,
Wiens grondslag door geen aards vermogen
Ooit wordt bewogen.

Gelijk ’t gebergt’, dat, hoog gerezen,
Om Salem ligt gespreid,
Zo is, in eeuwigheid,
De HEER’ rondom hen, die Hem vrezen;
Rondom Zijn volk, ’t welk Hij wil hoeden
Voor tegenspoeden.

Gebed:

Doe ons, Heere, door Uw genade, naderen tot U. Gij hebt ons
welgedaan. We mogen nog zijn die we zijn, en het zijn Uw
goedertierenheden dat het is zoals het is. We staan er niet bij stil. We
geven geen acht, en zo blijft de bekering uit, terwijl Gij in Uw
Getuigenis zegt: Weet gij niet dat de goedertierenheden Gods u tot
bekering leiden? We kunnen nog wel getroffen worden door de
goedheid van onze naaste, maar de goedheid van U laat ons in het diepst
van onze ziel onberoerd. Wilt Gij het eens anders maken en ons brengen
tot bekering. Doe ons verstaan wat de bekering is, hoe zij door U geëist
wordt, maar ook hoe door haar alleen ons geluk, en niet alleen ons geluk
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voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid en wel allereerst voor de
eeuwigheid, bewerkt wordt

Ach, we staan tegenover alle dingen toch zo verkeerd. We
openbaren het in zo vele zaken, dat wij gedeformeerd zijn, dat we
gevallen zijn, dat we misvormd zijn, dat we Uw beeld niet meer hebben,
dat we geen verstand meer hebben.

Wil ons gedenken in deze ogenblikken en ons schenken wat we
nodig hebben om een verstandig woord te kunnen spreken, en op een
verstandige manier daarop acht te geven. Laat ons waar zijn en waarheid
spreken en waarheid liefhebben.

Treed met ons niet in het gericht, want niemand die leeft, zal
voor Uw aangezicht rechtvaardig zijn. Wil ons genadiglijk het onze niet
toerekenen, maar er ons van verlossen zoveel als dit mogelijk is, en laat
ons het geen huisvesting geven. Laat ons door Uw genade op onze hoede
zijn tegen drogredenen. Laat ons rechtuit zien en de weg der Waarheid
kennen, verkiezen en bewandelen.

Ach, Heere, gedenk ons, maar wil ook de zieken gedenken, hem
voor wie  misschien de tijd daar is, doorhelpen en hem geven
versterking, bevestiging in het geloof, eenmaal de heiligen overgeleverd.
Is de tijd er nog niet, wil hem oprichten. Zegen Uw Gemeente. Doe haar
leven, leven door een waar geloof, leven tot Uw eer, leven tot haar eigen
behoud.

AMEN.

We spreken nog over de gehoorzaamheid. We hebben u gezegd,
reeds herhaaldelijk gezegd, dat de eerste daad van gehoorzaamheid is
het geloof, het geloof dat zijn beschrijving vindt in de zevende zondag
van onze Catechismus. De gehele zaligheid is in Christus. Dat moet
steeds herhaald worden, want we zoeken haar in onszelf, we laten haar
afhangen van een gestalte, van een dít of van een dát. Ze is in Christus.

God is Mens geworden, opdat er zaligheid zijn zou. En als God
en Mens beide, heeft Hij de zaligheid verworven. Dit is de eenvoudige
waarheid. Zo wordt het gevonden in de Schrift, en er is niet één
begenadigd mens of hij heeft het zo ervaren.

Jezus is ’t alleen, daar mijn hart trekt heen;
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Naar dien Levensvorst, mijne ziel gedurig dorst.  (Jacob
Groenewegen)

Zo spreekt de begenadigde. Zo spreekt hij dagelijks, zo spreekt
hij in de nacht; hij spreekt altijd zo, want Jezus is zijn leven, en buiten
Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf.

De Heere Jezus heeft de prediking ingesteld, en door middel van
de prediking laat Hij Zich en het door Hem verworvene, bekendmaken,
zodat ieder die onder de prediking is, het weet, de weg weet. Hij kan
zich niet verontschuldigen. Hij tracht dit te doen, hier, ook voor de
Rechter van hemel en aarde, maar hij kan zich niet verontschuldigen.
Christus wordt met al het Zijne aan de voeten gelegd, en hij heeft er
niets voor te doen dan alleen maar daarop te zien en het aan te nemen. U
behoeft niet te schrikken wanneer het zo voorgesteld wordt, want als u
het verstaat, dan hebt u het zo bevonden. En als u het nog eens mag
leren kennen, dan zult u het zo zien, “Niet door kracht, noch door
geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden” (Zach.4:6).

En hoe komt het nu dat, terwijl de dingen zo zijn, terwijl de
gehele zaligheid bereid is en zij zo in onze nabijheid zich bevindt, hoe
komt het nu, dat er bijna geen geloof op aarde  is?  “De Zoon des
mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?”
(Luk.18:8). Hoe komt dat? Hebt u er wel eens een onderzoek naar
ingesteld? Men kan redeneren als volgt: “Wel, het geloof is toch een
gave Gods. Als de Heilige Geest een mens overtuigt van schuld en
zonde, wanneer Hij hem ontdekt aan zichzelf, en de Heere Jezus Zich
openbaart, dan is er geloof. Op deze wijze wordt het geloof gewerkt.
Maar wanneer de Heilige Geest ons nu niet meer overtuigt, en niet
ontdekt, en de Heere Zich niet bekend maakt, dan is er geen geloof en er
kan geen geloof zijn. Zo komt het dat er zo weinigen zijn die geloven”.
Ik zeg, zo kan er geredeneerd zijn. En wanneer men zo redeneert, dan
krijgt God de schuld. En de schuld op een ander werpen, dat hebben we
al vroeg geleerd. Zie maar eens naar de paradijsgeschiedenis. Maar nu is
er toch ook nog een andere kant aan de zaak. De oude Romeinen zeiden
reeds: Audi et alteram partem”, ge moet de andere kant ook horen. Er is
toch een andere kant? En waarom komt men daarmee niet voor de dag?
Daar moet toch wat schuilen, er moet toch een adder onder het gras zijn.
Het moet toch niet alles zuiver zijn, als men de andere kant niet laat
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spreken. Laten wij ons van het geloof niet moedwillig en vrijwillig
terughouden? Dat is de andere kant!

Er zijn vele dingen waardoor we ons van het geloven laten
terughouden. We hebben u de vorige woensdagavondbijeenkomst er al
genoemd, en misschien herinnert u ze zich.

We luisteren naar de duivel, die ons van alles wijsmaakt. Want
tenslotte, een mens mag het draaien zoals hij het wil en zoals het hem
toegelaten wordt, ik heb bevonden dat onze eigen leer geheel een leer
van de duivel is, een duivelse leer. We zouden deze leer niet hebben als
we ons niet stelden onder de invloed van de duivel. Daar zegt de apostel
Paulus immers zoveel van? Zegt hij niet dat: “de god dezer eeuw de
zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale
de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het
Beeld Gods is”? (2Kor.4:4). Deze man had ook leren kennen dat zijn
ganse leer duivels was, uit de duivel, van de duivel.

Hebben we de rechte belangstelling voor de dingen? Hoe was
het toen ge een aankomend jongmens waart? Was u toen gegrepen door
de belangstelling voor de eeuwige dingen? Of hebt ge uw jeugd
doorgebracht zonder veel te letten op dood en eeuwigheid, op waarheid
en leugen? Alle dingen moeten bestudeerd worden, ook de theologie,
ook de godgeleerdheid. En als u dit niet gedaan hebt in uw jeugd en
misschien nog niet doet, dan moet u zich toch niet erover verwonderen
dat u er niets van verstaat. U hebt er nooit belangstelling voor gehad. En
misschien heb je er nog geen belangstelling voor. En als dit het geval is,
dan ziet het er verschrikkelijk donker voor u uit. Want met
belangstelling begint het. En dan gaat het over in diepe overdenkingen,
en daarop volgen dan nog andere dingen, en tenslotte het zaligmakend
werk.

We menen zo gemakkelijk al wat te hebben, maar wij brengen
het niet ter toets. Wat stand houdt, dat moet de toets van de heilige Wet
kunnen doorstaan. En als het dit niet kan, dan is het bestemd om onder
te gaan. Wij zijn dikwijls zo nederig, bedriegers die we zijn. Dan zeggen
we: “We zijn het niet waard”, en: Hoe zou ik het kunnen denken, dat het
voor mij zou wezen?” Alles, alles bedrog! Alles bedrog, alles
misleiding. We zijn zo hoogmoedig.

We kiezen  niet graag tegenover de malle, boze, verwerpelijke
wereld – we kiezen niet graag tegenover de arrogante godsdienstige
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wereld partij. Wij komen niet graag voor onze gevoelens uit. Als het er
ons om ging, dan zouden we de wereld kennen in haar verregaande
onnozelheid, in haar arrogantie, in haar ongegronde vrijmoedigheid.
Maar wij doen liever met de wereld mee.

Maar behalve deze dingen – waar we de vorige keer ook iets van
hebben gezegd – is er nog een andere zaak die ons ook van het geloven
afhoudt. Dat is de liefde tot de wereld. Een mens, ook een godsdienstig
mens, wil niet één ding, zoals de dichter van de 27e Psalm, maar honderd
en duizend andere dingen ook nog. En dan zou hij deze dingen met
elkander willen samenvoegen, combineren, het ene niet loslaten en het
andere deelachtig worden, want….ja, en dan heeft het vlees duizend
verrotte redenen. Maar als de Heere en onze zaligheid, als de Waarheid
ons niet álles waard is, dan zullen we haar nooit deelachtig worden,
nooit! “Eén ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: “dat
ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om
de lieflijkheid des HEEREN te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn
tempel” (Ps.27:4). David was een koning, maar het was zijn koninkrijk
niet waarin hij zijn leven zocht. Het was wat anders. Wat was het? “O
God, ons Schild, zie en aanschouw het aangezicht Uws gezalfden. Want
één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik koos liever aan
den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de
tenten der goddeloosheid” (Ps.84:10,11). Ik veronderstel dat, wanneer
gij genade bezit, gij dit versje enkele keren in de vierentwintig uren
opzegt of zingt.

We hebben somtijds nogal wat van de wereld te zeggen,
nietwaar? Ze is boos, de wereld is boos. Ja, dat is ze. De boosheid van
de wereld is niet uit te vinden, want ze staat onder de regering van de
boze. Mijden we haar, omdat ze zo boos is? Mijden we haar? De wereld
is gevaarlijk. Ze is gevaarlijk, dat is waar. Het jonge mens, het is tien,
twaalf, veertien, zestien jaar oud. Het is thuis opgevoed in, laten we nu
maar in het algemeen zeggen, de christelijke religie. Maar nu komt hij in
aanraking met andere jonge mensen, en daar ziet en hoort hij zo geheel
andere dingen dan welke hij thuis gezien en gehoord heeft. Intussen
heeft hij zijn oog geslagen op de wereld. Hij doet een stap in de wereld.
Waar zal deze stap dit jonge mens brengen? En als hij zijn eerste bittere
ervaringen gehad heeft – want die blijven niet uit – trekt hij zich dan
haastiglijk terug? Op zijn eerste stap laat hij, alsof er niets was gebeurd,
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een tweede, een derde, een honderdste, een duizendste stap volgen. En
waar is dat jonge mens na verloop van korte of langere tijd? Waar is hij?
De Heere weet het. De ouders weten het misschien ook. Het is mogelijk,
dat hij het zelf ook al weet.

De wereld voldoet niet. Nee, de wereld voldoet niet. Van
eenvoudige mensen heb ik in mijn leven gehoord: “Het hart is driezijdig,
de wereld is rond. De wereld kan een driezijdig hart niet voldoen”. Dat
is een aardigheidje, maar daar ligt een diepe waarheid in. Heb je nooit
gehoord van Alexander de Grote? Of het waar is, weet ik ook niet, maar
er wordt gezegd dat hij een tranen stortte, en dat hem gevraagd werd
waarom hij dat deed. “Ach,” was zijn antwoord, “nu heb ik de hele
wereld veroverd, en nu schrei ik omdat er niets meer te veroveren is”.

O kinderen, kinderen, luister toch, luister toch! En gij ouders,
waarschuw toch! Wij zoeken de wereld. De wereld zoekt niet slechts
ons, maar wij komen op de wereld af. Wij zoeken haar, we hebben haar
lief, we willen haar, we willen genieten van haar, hoe langer hoe meer.
En er is niets dat ons weerhoudt, niets. Wat een verdriet hebben de
ouders van kinderen die weerbarstig zijn en niet luisteren willen.
Onuitsprekelijk is het verdriet van vele ouders. Het wordt nog maar door
één zaak overtroffen: het verdriet dat ze over zichzelf hebben, want dat
is van begenadigde mensen de grootste plaag.

We rechtvaardigen de wereld, en God beschuldigen we. We zijn
erbij om een smet op God te leggen, en we zijn er ook bij om de wereld
te verontschuldigen. Wanneer? Niet altijd, maar dán wanneer in de
verontschuldiging van de wereld iets gevonden wordt van de
verontschuldiging van onszelf. Anders kunnen we wel geweldig op de
wereld afgeven, want we haten God niet alleen, maar we haten ook onze
naaste.

Al wat in de wereld is, trekt ons. En al wat in God is, wekt onze
afkeer op. “Als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat we Hem
zouden begeerd hebben” (Jes.53:2). We verwerpen het! O, laat u toch
niet misleiden door uw godsdienstigheid. U is niet godsdienstig. Van
nature is geen mens godsdienstig. Van nature haat ieder mens God, wil
van de Heere niets weten. Het ligt bedekt, zeker, het ligt bedekt. Maar u
weet toch wel voorbeelden  die zeggen wat wij u voorhouden? Het is
bedekt. Heb je nooit nagedacht over Paulus’ woord: “Ik meende bij
mijzelf tegen de Naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige
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dingen te moeten doen”? (Hand.26:9). Dat dat vijandschap tegen God
was, tegen de God Die voor Paulus was de God van Israël, dat lag voor
Paulus niet open. En als het open komt, dan wordt gezien dat we
godsdienstig of niet godsdienstig, vijandschap zijn tegen God; niet
vijanden alleen, maar vijandschap zijn tegen God, dus ook tegen onze
zaligheid. Dus dat moet ontdekt worden, dat moet bloot komen te
liggen. Komt het niet bloot te liggen, dan gaan we er in op, zoveel als
het ons toegelaten wordt. En als het bloot komt te liggen, dan zijn we in
Adam verloren mensen, verloren mensen, die nooit naar het goede
hebben getaald. En dat is de gave van de Heilige Geest. Hiermede begint
de Heilige Geest. Paulus noemt dat de bedekselen der schande
(2Kor.4:2), en hij zegt dat hij deze bedekselen der schande – dat zijn de
dingen die dienden tot bedekking van het eigen van Saulus van Tarsen –
verworpen heeft.

Deze onderwijzing heeft hij ontvangen op de weg naar
Damaskus. En waar u? Waar hebt u deze onderwijzing ontvangen?
Wanneer? Hoe was het? Wat was de oorzaak, wat was de aanleidende
oorzaak hiervan? Ga het na. Als u dit onderwijs ontvangen hebt, dan
weet u het. Als u het niet weet, dan hebt u het ook nog niet ontvangen.
“Ik had niet geweten”, zegt deze Saulus van Tarsen, “ik had niet
geweten de begeerlijkheid  zonde te zijn, indien de Wet niet zeide: Gij
zult niet begeren” (Rom.7:7). De Wet bestrijkt het gehele gebied, ook
het verborgene, het binnenste des harten. Daarom zegt een begenadigde:
“Ik had niet geweten, ik had het niet geweten, ik zou er nooit op
gekomen zijn, ik zou nooit hebben verstaan wat ik ben van nature”. En
nu is dit zo nodig, want: geen Christus én het onze, geen hemel én de
wereld. Eén van tweeén! En nu, de gerechtigheid van Christus wordt
toegepast aan de ontwaakte en naakte zondaar. En de heiligheid van
Christus wordt hij deelachtig die onrein is. En de hulp ontvangt hij die
hulpeloos is. En aan de raad des Heeren heeft hij wat, die radeloos is. En
ga nu maar in uzelf afdalen en onderzoek het. Als u kunt, wees blij dat
het u gezegd is, dat het u gezegd wordt. Sta ernaar dat de wond
gezuiverd wordt, want anders wordt het nog erger. Een pleister op een
niet gezuiverde wond, wat zouden we toch verontwaardigd zijn als een
dokter ons zo behandelde. Zo zal men in de hel verontwaardigd zijn op
de voorgangers die de mensen zo bedrogen hebben, en zelf zal men zo
op zichzelf verontwaardigd zijn, dat men de leugentaal heeft aanvaard! 
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“Ontdek mij”, dat moet dagelijks uw gebed wezen, “ontdek mij,
beproef mij” Psalm 139: “En zie, of bij mij een schadelijke weg zij, en
leid mij op den eeuwigen weg” (vs.24). U moet niet komen met uw
ervaringen als u niet geworden bent wat u is, wat u in Adam geworden
bent. Als u dat geworden bent, kom dán maar met uw ervaringen; en als
dan Christus blijkt u dierbaar te wezen, en God door u verheerlijkt
wordt, dan kan het goed en stichtelijk wezen, en nuttig voor uw naaste,
en somtijds aangenaam voor uzelf. Want, “wat vreê heeft elk, die Uwe
Wet bemint” (Ps.119:83 ber.)

Sta daar nu eens bij stil. Wie over deze dingen heengaat, het
loopt immers alles op ellende uit. Nog eens: ontdek mijn ogen en zie of
bij mij een schadelijke weg is. Belijd wat er bij u gevonden wordt in de
binnenkamer voor de Heere. En als het schijnt dat het niet helpt, moet u
toch daarmee niet ophouden. Voortgaan, voortgaan, altijd maar
voortgaan. Maar de dingen moeten u aangrijpen en aangegrepen hebben.
En dan zal er wat goeds van komen. Want u moet God niet zien zoals u
Hem ziet. Hij is anders. Hij kán niet alleen helpen, maar Hij wil u ook
helpen. En als u begenadigd bent, dan moet u zich niet zo op een afstand
stellen, alsof alles nog zou moeten beginnen. Zeker, diep ontzag,
kinderlijke vreze – maar gelovige toenadering om van Hem te vragen al
wat nodig is. En onthoudt Hij u wat u Hem vraagt? Dankbaar zijn, niet
alleen voor hetgeen u ontvangt, maar ook voor hetgeen u niet ontvangt,
dankbaar zijn. Maar ga er niet overheen. Ik heb u vroeger wel eens
gezegd dat oude vromen de gewoonte hadden om dít te zeggen: “Als
Vader zwijgt, dan blijft het zoals het is”. En ik heb u ook wel eens iets
gezegd van iemand die geen christen was, van Cartesius. Deze man had
de gewoonte te zeggen: “Als u op een dwaalweg meent te zijn, maar de
rechte weg niet ziet, om die te verkiezen, dan moet u voorhands nog op
de dwaalweg blijven”. Kostelijke raad! En anders, als men dit niet doet,
dan spreekt men van een “deus ex machina”: men heeft het over de
knoop doorhakken – niet losmaken, de knoop doorhakken, jawel. Ja, we
zullen wat hakken, we zullen wat hakken. We zetten God opzij en dan
denken we dat Hij opzij is. Maar, ken de Heere in al uw wegen, en Hij
zal uw paden recht maken (Spr.3:6). Bent u niet verzekerd dat de stap
die u van plan bent te doen, door God gewild is, doe hem dan niet, al
zou de hele wereld zeggen: “Doe hem wel”. Amen.



83     Ds. J.P. Paauwe ‘De Gehoorzaamheid’

Ja, nu moet ik me nog even met de kinderen bezig houden. Zeg
me eens waar het over gaat in het begin van Handelingen 14. “Over
Paulus”. Dat is goed. Alleen over Paulus? “Ook over Barnabas”. En wat
wordt er van deze mensen in het begin van Handelingen 14 gezegd?
Waar waren ze? “In Ethiopië”. Nee, Ethiopië, nee, nee, daar waren ze
niet; in Iconium. Als je nou maar zeggen kunt wat ze daar gedaan
hebben. “Gepredikt”, Waar hebben ze gepredikt? “In de synagoge”. Er
werd gezegd dat ze in de synagoge waren. Wat is dat? “De kerk”. Maar
de tempel, wat was dat dan? “Het huis des Heeren”. Goed, het huis des
Heeren. Ja, dat zou de synagoge ook kunnen zijn geweest, het huis des
Heeren. Maar wat deed men daar dan? Wat deed men in de tempel?
“Offeren”. Maar in de synagoge ook? “Nee, in de synagoge offerde men
niet”. Wat deed men daar dan? “Preken uit de Wet”. Goed, heel goed,
jongen, men onderwees daar de Wet. En heeft het jodendom nu nog een
tempel? “Nee”. De tempel is in het jaar 70 na de geboorte van de Heere
Jezus door de Romeinen verwoest en na die tijd is er geen tempel meer
gebouwd. De synagoge heeft het jodendom nog. Op verscheidene
plaatsen in de wereld is een gebouw dat genoemd wordt: de joodse
synagoge. Hier was er een in de Wagenstraat. Ik geloof dat dit gebouw
verwoest is, en dat men erover denkt om een nieuwe synagoge te
bouwen. Nou, daar werd dan de Wet onderwezen. En daar heeft Paulus
nu gepredikt. En heeft dat nog wat uitgewerkt? “Ja”. Dat heeft wel
degelijk wat uitgewerkt. Er kwamen velen onder de invloed en de indruk
van de apostel Paulus. Maar toen begon het weer mis te lopen. Toen
kwam er scheiding en, jawel, het was te mooi. Daar trad de vorst der
duisternis op en hij deed de mensen te hoop lopen en het gevolg was dat
Paulus vertrok, en zo aan de dood ontkwam. En waar zijn Paulus en
Barnabas toen heengegaan? “Naar Lystre en Derbe”. Dat is goed. Ik
vind het altijd prettig om goede antwoorden te krijgen.

 
Gezongen: Psalm 125 : 3 en 4.

Want hoe de bozen zich doen schromen
Door wrede heerschappij,
Nog zal hun dwing’landij
Niet rusten op het lot der vromen,
Opdat zij nooit, van ’t recht geweken,

84     Ds. J.P. Paauwe ‘De Gehoorzaamheid’

Zichzelven wreken.

Geef, Heer’, den goeden Uwen zegen;
Doe wel aan ’t vroom gemoed;
Maar hem, die onrecht doet,
En die zich neigt tot kromme wegen,
Zal God verdoen; doch Isrel leven
En vrede geven.

Gebed:

Ach Heere, geef wat meer bezonkenheid. Doe ons wat dieper
nadenken. Leer ons wat meer belangstelling hebben in de dingen van
Uw eer en van onze zaligheid. Doe ons U missen; doe ons U zoeken:
doe ons U vinden. Gij hebt het ons nog geschonken. Het is ons nog
gezegd. We zijn nog gewaarschuwd en onderwezen. Leer ons er U voor
danken, hartelijk voor danken, en doe ons er een recht gebruik van
maken, nu, morgen, overmorgen en voortdurend. Het is altijd het
verlangen van Uw Kerk geweest, hoewel er tussenpozen waren van
inzinking: “Eén ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik
zoeken”. De apostel had niet voorgenomen iets te weten dan Jezus
Christus en Die gekruist. Hij had er al zoveel in gezien, want hij was
opgetrokken geweest tot in de derde hemel, had gehoord
onuitsprekelijke woorden, maar hij had er nog niet genoeg van gezien en
hij heeft er ook nu nog niet genoeg van gezien.

 Ach leer ons verstaan wat het zegt: aan alle volmaaktheid heb ik
een einde gezien, maar Uw gebod is zeer wijd”.

AMEN.
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10e CATECHISATIE over “De gehoorzaamheid”, gehouden door

ds. J. P. PAAUWE op 21 maart 1956 te ’s-Gravenhage.

Gezongen: Psalm 95 : 1, 2 en 3.

Komt, laat ons samen Isrels HEER’,
Den rotssteen van ons heil met eer,
Met Godgewijden zang ontmoeten.
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht,
Met een verheven lofgedicht
En blijde psalmen, juichend groeten.

De HEER’ is groot, een heerlijk God,
Een Koning, Die het zaligst lot,
Ver boven alle goôn, kan schenken.
Het diepst van ’s aardrijks ingewand,
Het hoogst gebergt’ is in Zijn hand;
’t Is al gehoorzaam op Zijn wenken.

Zijn’ is de zee; z’ is door Zijn kracht
Met al het droge voortgebracht;
’t Moet alles naar Zijn wetten horen.
Komt, buigen w’ ons dan biddend neer;
Komt, laat ons knielen voor den HEER’,
Die ons gemaakt heeft en verkoren.

Gebed:
Doe ons naderen tot U, Heere, met diepe eerbied en in de vreze

van Uw gezegende Naam. Ge hebt ons bewaard en door alles heen
geholpen. Het had anders, het had heel anders kunnen zijn. Doe ons dan
Uw goedheid opmerken, erkennen en waarderen, en geef dat we van de
ons geboden gelegenheid om met elkander na te denken over het heil
van onze onsterfelijke ziel, een recht gebruik mogen maken, de
gebruikmaking welke strekt tot verheerlijking van U en ons tot behoud.

Wil in het gericht met ons niet treden. Wil ons vergeven dat we
zijn die we zijn. En wat zijn we? In onszelf aangemerkt, ten enenmale
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verwerpelijk! Laat ons het zoeken bij U. Bij U is het. Bij U is de fontein
des levens. In Uw licht zien wij het licht.

Gedenk onze zieken, hen die ernstig ziek zijn, die misschien niet
meer zullen worden opgericht. Doe hen rusten in Uw welbehagen en
steunen op Uw barmhartigheid, door het geloof. Er zijn er ook die
opgericht werden. Zo bevinden er zich op het ogenblik twee in ons
midden. Gedenk ze en leer hen zich rekenschap geven van de vraag wat
ze nu met het overige van hun leven zullen doen. Schenk hen genade om
U erkentelijk te wezen, niet volgens onze eigen gedachten, maar zoals
de Heilige Geest in het hart de dankbaarheid werkt. Wil Uw Gemeente,
sterken, uitbreiden, ook door onze geringe dienst. Wil U ontfermen over
ons volk, de regering, de koninklijke familie. Gedenk de mensheid.

AMEN.

Over de gehoorzaamheid….We hebben aan dit onderwerp al
verscheidene uren gewijd, maar u zult zelf wel gevoeld hebben dat het
onderwerp breed en diep is; van betekenis, van de allergrootste
betekenis voor oud en jong, voor alle mensen. Gehoorzaamheid aan
Hem Die ons gemaakt heeft en op onze gehoorzaamheid derhalve het
volste recht heeft, waaruit we zonder twijfel kunnen besluiten dat een
ongehoorzaam mens nooit een gelukkig mens kan zijn. Daarom staat er
zoveel betekenend in de  Schrift: “Gehoorzamen is beter dan slachtoffer,
opmerken dan het vette der rammen” (1Sam.15:22).

De mensheid is doodongelukkig. Waarom? Omdat ze God mist.
Waar God niet is, daar is niets anders dan zonde en schuld. Een mens
meent wel dat het anders is. Hij vergist zich. En waar niet anders dan
zonde en schuld is, daar is ellende, uitsluitend ellende, diepe ellende.
We beproeven onszelf te helpen, op velerlei wijze, door godsdienst en
door goddeloosheid beide, maar ook dat is zonde. Want wie tracht
zichzelf te helpen, schuift God opzij, Hem dus Die zegt: “Wendt u naar
Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde; want Ik ben God, en
niemand meer” (Jes.45:22). Het is tevergeefs, want men valt terug in
zichzelf en op zichzelf, dat is: in het boze.

God is onze Redder. In de aangenomen menselijke natuur heeft
Hij onze redding uitgewerkt, volkomen. Het is volbracht. Volkomen
zaligheid! Hij kan volkomen zalig maken al degenen die door Hem tot
God gaan (Hebr.7:25). En deze zaligheid wijst Hijzelf ons nog aan. Hij
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wijst op Zichzelf, en Hij geeft daarbij lessen die de ziel wijzer kunnen
maken. Hij zegt: “Hier, hier is het. Zoek het nergens anders. Het wordt u
voorgesteld en aangeboden, híér is het”. En als een mens nu deze stem
hoort, van dat ogenblik af is hij een bevoorrechte.

Waarmee is deze mens dan bevoorrecht? Met een gerechtigheid
waarmee hij voor God bestaan kan en bestaan zál. Welke gerechtigheid
is dat? Dat is de gerechtigheid die Christus Jezus in de diepste weg, in
de meest smartelijke weg, heeft verworven. Het is de gerechtigheid van
God Zelf, want Christus was God en Mens in één Persoon. Hij is niet
alleen een Rechtvaardige, maar Hij is ook een Heilige, want Hij heeft
het Woord in Zich en het Woord is heilig. En niet alleen heeft Hij het
Woord in Zich, maar ook de Heilige Geest. En de Heilige Geest is God,
te prijzen tot in alle eeuwigheid.

Hij kent een weg die hij op heeft te gaan in al zijn moeilijkheden
en met al zijn voorrechten. Hij heeft een Toevlucht. En als er wat is, dan
gaat hij niet naar de mensen en hij gaat ook niet naar zichzelf, maar hij
gaat tot God. En daar vindt hij gehoor. Er is altijd verhoring bij God. Ik
zeg niet dat hij dat altijd voelt, maar weten doet hij het, want de Geest
Zelf bidt voor hem met onuitsprekelijke verzuchtingen (Rom.8:26). En
God weet, ziet, waar het deze bidder om gaat, want Hij weet welke de
mening des Geestes is.

Hij is in staat om zich te verheugen, zich in God te verheugen.
De wereld doet dat ook wel, heeft ook wel eens blijdschap, maar ach
lieve, dat waarover men zich verheugt, is er vandaag, en morgen is het
er weer niet. Op het ogenblik is het zó, en na enkele ogenblikken is het
dikwijls heel wat anders. Het is het ene uur een oorzaak van blijdschap,
en het andere uur een oorzaak van vreselijke droefheid. “Er is niets
bestendigs hier beneên”. Maar dat waarover deze mens zich verheugt, is
van een eeuwig blijvende aard. Wat vergaat, God bestaat. Hij verheugt
zich in God. “Verheugd in God”, Psalm 32, “naar waarde nooit te
danken” (vs.6 ber.).

Weet u wat een begenadigd mens is? – dat valt me zo op het
ogenblik in – weet u wat een begenadigd mens is? Een begenadigd mens
is met alles verlegen en wie met alles verlegen is, die is een begenadigd
mens. Waarmee is hij dan verlegen?  Met zichzelf, met zichzelf! Wat er
in zijn hart omgaat, wat zich daar huisvest, dat maakt hem diep
verlegen, daar kan hij niet uit- en niet bovenuit komen, nooit. Wat er in
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zijn leven gepasseerd is, dat maakt hem diep verlegen. Hij zou, om maar
één voorbeeld te noemen, hij zou alle mensen nog wel eens even willen
spreken, om een woord van vriendelijkheid hen toe te voegen, want hij
is vreselijk tekort gekomen gedurende zijn ganse leven, tegenover zijn
naaste. O, wat is hij tekort gekomen, wat heeft hij van zijn naaste geëist
en wat heeft hij zelf weinig gegeven. Dankbaar moest zijn naaste wezen,
zeker, en dat terwijl hij helemaal nog niet wist wat dankbaar zijn is en
nooit één ogenblik God dankbaarheid bewezen had, daar moest zijn
naaste hém dankbaar zijn, als hij hem een dienst betoond had of een
luttel bedrag gegeven had, of wat ook. En hij is verlegen met de
goedheid Gods. Ook daarin weet hij geen weg, daarvan weet hij het
rechte woord niet te zeggen.

Wat zal ik, met Gods gunsten overlaân.
Dien trouwen HEER’ voor Zijn genâ vergelden?
‘k Zal bij den kelk des heils Zijn Naam vermelden.
En roepen Hem met blijd’ erkent’nis aan (Ps. 116 : 7).

Deze mens heeft vrede. Er is niets, niets meer dat hem kwaad
doen kan. Hij heeft vrede met God en met alle omstandigheden van het
leven. Hij heeft vrede met vriend en vijand. Hij heeft in zijn consciëntie
vrede in Christus. Er ontbreekt hem niets. Niets van de wereld ontbreekt
hem. En wanneer hij zegt: “Ik hoop dit, of ik verlang dit, ik zou wel
willen dit…”, dan gaat het hem als David, toen hij een stuk van de
mantel van de koning afsneed. Dan slaat hem het hart, dan spreekt de
consciëntie hem aan.

Hij is in staat om lief te hebben. De wereld heeft lief als ze
meent daar reden voor te hebben. En denkt ze: ”nee, ik heb geen enkele
reden om die of die lief te hebben, of enige goedheid te bewijzen”, dan
kent de wereld geen liefde. De wereld kent helemaal geen liefde. Ze is
egoïstisch, denkt alleen aan zichzelf. En als ze vandaag goed op iemand
is, dan is ze morgen zijn vijand. En als ze van iemand heden veel te
zeggen heeft, dan is dat de volgende dag weer wat minder, omdat
daarvoor dan een reden gekomen is. De wereld kent helemaal geen
liefde. Déze mens is in staat om zich te geven. Waar wilde de wereld
zich aan geven? Waaraan? Ten eerste mág ze zich aan niets geven, maar
in de tweede plaats kán ze zich aan niets geven. Maar wie het aanbod
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van de genade in Jezus Christus aangenomen heeft, die kan zich geven.
Hij mag dat doen, hij moet het doen, en hij wil het doen, en hij doet het.
Hij kan zich geven aan God. Nu heeft hij geen beschikking meer over
zichzelf. Integendeel, hij verfoeit het om over zichzelf beschikking te
willen hebben. Hij kent dat als een vijandschap tegen God: beschikking
te willen hebben over zichzelf, en hij ziet het als een ondergang van
zichzelf. Want die behandeld wordt naar de beschikkingen die hijzelf
maakt, gaat naar de afgrond.

En nu komt er een vraag: “Is het waar, dat ons dat alles
aangeboden wordt? Dat het ons voorgesteld wordt, dat het ons
aangeboden wordt?  Is dat waar? Is dat nu  werkelijk waar?” Het is

werkelijk waar. U kunt het in de Schrift vinden.
Ik heb het al aangehaald uit Jesaja 45: ”Wendt u naar Mij toe,

wordt behouden, alle gij einden der aarde; want Ik ben God, en niemand
meer”, Jesaja 45:22. “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en
belast zijt, en Ik zal u rust geven” (Matth.11:28). Dat wil niet zeggen dat
degenen die niet genoeg vermoeid en beladen zijn, niet mógen komen.
Er wordt zo gesproken om alleen maar degenen die  zo erg vermoeid en
beladen zijn, een riem onder het hart te steken, ze te bemoedigen, ze te
laten horen dat ze geen reden hebben om weg te blijven. 

Er is een grote schare bijeen en Christus is met deze schare in de
woestijn. En wat zegt Hij? “Mijn Vader geeft u het ware Brood”
(Joh.6:32). Hij zegt het niet tot deze en gene; Hij loopt niet door de
rijen, Hij haalt er niet enkelen uit om tot dezen  te zeggen: “Mijn Vader
geeft u dat ware Brood” – nee, Hij zegt het tot de gehele schare, en dat
waren er duizenden. En tot deze duizenden zegt Christus: “Mijn Vader
geeft u dat ware Brood”. En Paulus: ”De rechtvaardigheid die uit de Wet
is, zegt: De mens die deze dingen doet, zal door dezelve leven. Maar de
rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart:
Wie zal in den hemel opklimmen? Hetzelve is Christus van boven
afbrengen. Of: Wie zal in den afgrond nederdalen? Hetzelve is Christus
uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het Woord, in uw
mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken:
Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met
uw hart geloven dat Hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij
zalig worden” (Rom.10:5-9).

90     Ds. J.P. Paauwe ‘De Gehoorzaamheid’

De aanbieding van het Evangelie, van de genade Gods in het
Evangelie, is waar. U kunt erop aan. U kunt veel beter op deze
aanbieding aan, dan  op uw gedachten, voorstellingen. Maar, zo zoudt u
wederom kunnen vragen: “Heeft íéder recht om wat aangeboden wordt,
aan te nemen?” Iéder heeft recht om wat hem aangeboden wordt, aan te
nemen. Hier is geen sprake van uitzondering te maken. En niet alleen
heeft ieder het   recht, maar hij is van Godswege verplicht om wat hem
aangeboden wordt, aan te nemen. De Heere wil dat hij dat doen zal. De
Heere wil volstrekt geen excuses, geen verontschuldigingen aannemen.
Hij wil alleen maar hebben dat men doet wat Hij wenst dat we doen
zullen: aannemen – aannemen wat ons in de hand, aan de voeten, in het
hart gebracht is.

“Dat is dan gemakkelijk”, zo wordt er gekritiseerd: “Dat is dan
gemakkelijk. Ja, zeker. We zijn in Adam gevallen, en de Heere Jezus
heeft de zaligheid verworven, en nu moeten we dat geloven, en als we
dat dan geloven, dan zijn we behouden”.

Laat me u in de eerste plaats zeggen dat het inderdaad
gemakkelijk is, zo gemakkelijk zelfs, dat men er geen idee van heeft –
gemakkelijk. Maar deze redenering deugt niet. Ze heeft met de
werkelijkheid niets te maken. Ze is puur leugen en bedrog. Ik weet wel
dat er zo gepreekt wordt: “Geloof het maar”, enzovoort. We kennen
allen wel deze prediking. Dat is leugen en bedrog! Dat is zo gruwelijk
en afschuwelijk, dat is zo misleidend! Want als iemand zo spreekt: “Het
is gemakkelijk”, dan is men gauw klaar, dan verraadt hij zich en laat hij
horen wie hij is. En wat is hij? Hij is een mens die zijn val niet kent
noch erkent, die niet weet dat we gevallen zijn met het voornemen om
nooit meer naar God om te zien. Het verstand is gesloten, de wil is
vijandig, het hart is onrein, het oordeel is op een dwaalspoor, ook het
geheugen kan niets goeds vasthouden. Wie nu zo spreekt, die weet dat
niet. Hij is een vreemdeling in zijn eigen hart. En al wat hij zegt,
daarmee bedriegt hij zichzelf en tracht hij een ander ook te bedriegen.

Als de Heilige Geest komt bij het Woord, dan hebben de dingen
plaats. Wat gebeurt er dan? Zoudt u instaat zijn om daar een verslag van
te geven? Ik bedoel niet: zoudt u in staat zijn om de loop van de dingen
te schetsen; dat bedoel ik niet. Maar zijt u in staat om te zeggen wat er
plaatsheeft?
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Als de Heilige Geest Zich verenigt met het Woord, dan hebben
de volgende dingen plaats. Dan leert de mens zichzelf kennen: goed
geschapen, door de zonde wanschapen – en zo wanschapen, dat er geen
goed meer in hem gevonden wordt, zo wanschapen, dat hij zichzelf ziet
als een waardeloze.

Als de Heilige Geest Zich bij het Woord voegt, dan wordt God
hem verklaard, het Wezen waarvan hij nooit anders had dan
voorstellingen, gedachten, opvattingen. Dan wordt God hem verklaard.
En nu is het waar wat Paulus zegt: “Wij kennen ten dele en wij
profeteren ten dele” (1Kor.13:9), maar als God in het hart verklaard
wordt, dan kent de mens zoveel van Hem, dat hij niet meer van Hem kan
afblijven, en hij komt tot Hem en hij gaat over in Hem. En wat is dat nu?
Wat heeft dat voor gevolgen, dat iemand overgaat? De gevolgen hiervan
zijn dat hijzelf dood op aarde ligt, en dat hij in Christus leeft. Men hoort
wel eens spreken van dood en leven. Nu, dan zal men toch beide moeten
kennen, niet door horen zeggen. Deze men kent dood en leven. Hij heeft
de dood en zichzelf gevonden en niets anders dan de dood; en hij heeft
het leven gevonden buiten zichzelf en niets anders dan het leven. Let
hier goed op: niets anders dan het leven, niets anders dan de dood. Dat is
vanaf dat ogenblik waar geworden, maar dat  wordt in de toekomst veel
meer waar. Deze mens komt gedurig voor God, maar als een veel groter
zondaar dan hij was toen hij voor het eerst voor God kwam. Dat houdt
nooit op. Dus het verwerpelijke van hemzelf wordt steeds groter, en het
aanbiddelijke van God, dat  wordt ook steeds groter, want: “Hij moet
wassen, maar ik minder worden” (Joh.3:30). En als u het er voor houden
mag dat u genade bezit, dan moet u eens nagaan het onderscheid tussen
het begin en het heden. Want het is leven en het houdt nooit op leven te
zijn.

En nu nóg een vraag: “Als het nu alles in Christus is, en de
Heere Jezus wordt ons aangeboden door het Woord, zó, dat Hij in onze
onmiddellijke nabijheid is – “nabij u is het Woord” – waarom wordt er
dan gezegd dat er nog zoveel vooraf moet gaan? Kan het nu niet zonder
dat er zoveel voorafgaat? “Weet u wel wat u bedoelt? Of zegt u maar
iets dat zo uit het oppervlakkige dagelijkse leven opgenomen is? Als u
wat zegt of vraagt, geef u dan toch vooral rekenschap van wat u zegt of
vraagt.
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Wanneer iemand zo op staande voet Christus aanneemt, is er
geen aanmerking te maken. Maar wel iets anders moet er gedaan
worden. Hij zegt: “Ik heb Christus aangenomen, want de Bijbel zegt dat
ik dat doen moet”. “Goed”, zegt de ander, “maar wat hebt u gedaan, toen
u Christus aannam? Geef er eens een verklaring van, want ik mag best
deze vraag doen. En wat is het gevolg geweest van uw aannemen van
Christus?” Nu, als men daarop maar goede antwoorden had, dan zou
niemand iets mogen zeggen. Maar die zo op staande voet Christus
aanneemt, zal wel niet bekwaam zijn om deze twee vragen goed te
beantwoorden

Waarom moet er dan zoveel voorafgaan?” Hoeveel moet er
voorafgaan? Nog eens, weet u wel wat u vraagt? Hoeveel moet er
voorafgaan?. Wat is de betekenis van  wat voorafgaat aan de aanneming
van Christus? Niets anders dan dit, dat de mens ziet: ik heb Christus
nodig, en als ik Christus niet heb, dan ben ik verloren; - en dat hij in
staat is om te zeggen waarom hij dan verloren zou zijn, als hij zonder
Christus bleef. En daarom moet voorafgaan wat er aan vooraf moet
gaan. Als dat doel bereikt is, dus als de mens zichzelf heeft gezien
zonder Christus, en Christus hem geopenbaard is, en hij gewillig is om
zich te laten helpen, dan is het alles goed. En daarom wordt er gesproken
van een gewillig volk op de dag van Gods heirkracht (Ps. 110:3).

Maar Pilatus vroeg: “Wat zal ik dan met Jezus doen?”
(Matth.27:22). En iemand die zijn val niet heeft leren kennen, en
zichzelf niet gezien heeft in het licht  van de Waarheid, vraagt ook, al is
het dat zijn mond heel andere dingen zegt, heeft ook in zijn hart de
vraag: “Wat zal ik dan met Jezus doen?” En opdat men weet wat men
met Jezus doen moet, moet er zoveel aan de aanneming van Christus
voorafgaan, zodat, als men Christus aangenomen heeft, men op twee
vragen het antwoord kan geven. De eerste vraag is: “wat men zelf is
buiten Christus” en de tweede: “wat men door de genade is in Christus”.
En hier komt het dan op aan.

En daarom, kunt u zich niet ver genoeg houden van een
prediking waarin deze dingen niet voorkomen, niet gedurig voorkomen,
want het is alles misleiding. En dan gaat een mens heen met de gedachte
dat de hemel voor hem zal geopend worden, en de hemel zal voor
eeuwig voor hem gesloten blijven, want: “Op dezen zal Ik zien, op de
arme en verslagene van geest en die voor Mijn woord beeft” (Jes.66:2).
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Gezongen: Psalm 95 : 4 en 5.

Want Hij is onze God, en wij
Zijn ’t volk van Zijne heerschappij.
De schapen, die Zijn hand wil weiden;
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.

Verhardt u niet; neemt Zijn genâ
Ootmoedig aan; laat Meriba,
Laat Massa u ten afschrik wezen,
Waar ‘k door uw vaders ben verzocht,
Toen alles, wat Mijn almacht wrocht,

Hem niet bewoog, om Mij te vrezen.

Gebed:
Heere, laat deze klacht niet op ons betrekking hebben, of

althans niet op ons betrekking blijven hebben. Want wat is er voor deze
mensen overgeschoten, en wat zal ons einde zijn? Ze hebben niet
kunnen ingaan vanwege hun ongeloof en niemand kan ingaan als hij niet
gelooft. De natuurlijke mens, de mens zoals hij geworden is door de val,
staan slechts twee wegen open: de weg van zelfbedrog en de weg van
wanhoop. Bij U en door U en tot U is er een andere weg, een weg van
leven, vrijheid en blijdschap, een weg van eeuwig leven. En deze weg is
niet door ons gebaand en niet door ons gezocht. Gij hebt hem gelegd.
Het is de verse, het is de levende weg, het is de weg uit U. Ach, doe ons
hem en onszelf kennen, doe ons onze eigen wegen verlaten en doe ons
verkiezen en bewandelen Uw weg. We zouden er grote blijdschap in
vinden. We zouden er sterkte in vinden en troost. We zouden er de
vervulling in vinden van grote en dierbare beloften. Leer ons dan
verstandig handelen, en ga met ons. Begeef noch verlaat ons en
bescherm ons op de weg.

AMEN.

Dit is de laatste door ds. Paauwe gehouden catechisatie.
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