
CERN: Goddeeltje gevonden!

Moeten wij de techneuten van CERN feliciteren met hun vondst?

Gaan ze nu feestvieren net als koning Belsazar?

Zij mogen óns wel feliciteren dat zij met geld van de belastingbetalers jarenlang konden

zoeken als onderaardse mollen naar het zogenaamde Higgs-Bosondeeltje. Er is ongeveer 35

jaar over gedaan om CERN te bouwen, en de kosten zijn ruim 6 miljard euro. Duizenden

mensjaren zijn opgegaan aan de vernuftigste technologie. Het zogenoemde Higgs-deeltje met

het daarbij behorende mechanisme moet verklaren hoe de bouwstenen van de materie aan hun

massa komen. Men wil weten hoe de natuur in elkaar steekt. Voor 99,99% zijn de mensen van

CERN er zeker van op het spoor te zijn van het Higgs-deeltje.  Knap stukje werk? 

Zij zeggen de afdruk en schaduw van het ‘god-deeltje’ waargenomen te hebben. En wat nu? Is

de volgende stap om zélf voor God te gaan spelen? Of gaan ze nu de boel demonteren en

genieten van hun vondst?

Mozes heeft ook de ‘schaduw en achterste delen’ van God waargenomen, niet diep

ondergronds in een tunnel van 27 km lengte, maar in een kloof van een rotssteen, Exodus

33:23. Waar ging het om bij deze Godsverschijning?  Om de bóven-natuur, en niet om te

weten hoe de materiële beneden-natuur in elkaar steekt. Het ging om de eigenschappen van

God bevestigt te zien, als barmhartigheid, genade, vergevensgezindheid, ontferming, en om

voor de 2e maal de Verbondswet te ontvangen. Daar hoefde het volk geen 6 miljard voor op te

hoesten. Wie waarlijk honger en dorst heeft mag komen om te eten en te drinken zónder geld,

Jesaja 55:1. Wél een groot contrast met CERN!

Dan leert men geen deeltje van God en het heil kennen, maar een overvloeiende volheid van

liefde en vrede met onze Schepper.

Wat is de volgende stap/fase van de ‘techno-mollen’ te CERN? Of heeft men nog een

achterliggend geheim plan om uit te werken? Is al hun nieuwsgierigheid bevredigd? Gaan

deze moderne ‘torensbouwers van Babel’ nog verder de ‘diepte’ inwroeten van het

Goddelijke? Zal hun onderaardse ‘stad en toren’ ook verstrooid worden, nadat tijdens hun

feestvreugde het volgende handschrift aan de wand verscheen: Mene, mene tekel upharsim? 

Komt er een gedwongen bouwstop? Zal heel hun gezamenlijke bedenksel worden afgesneden,

zoals destijds in Genesis 11:6? 

Een schipper had de volgende spreuk op zijn schip gezet: "Wie naar God zoekt, is van Hem

gevonden’.  Zullen de ‘god-deeltjeszoekers’ van de enige ware God gevonden worden? God is

niet gedeeld, en laat zich niet door geestelijk-blinde-techno-mollen vinden in hun onderaardse

gangenstelsels. God laat Zich vinden door hen die zich geestelijk blind leerden kennen, en

zegt tot hen: Ziet hier ben Ik. Over het gewoel der anderen zal Hij vanuit de hemel lachen

(Psalm 2:4).  Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.
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