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Aan de redactie van “Opgemerkt”, met het vriendelijke verzoek of dit geplaatst kan worden.

De rol van vrouwen.

Binnen de gereformeerde gezindte speelt zich een actuele discussie af over het standpunt:

vrouwen in de politiek. De gereformeerde gezindte wil op grond van de Bijbel, en dan met

name Paulus zijn uitspraken, geen vrouwen in de politiek. Maar.....ik lees in mijn Bijbel van

een vrouw die een profetes was, legeraanvoerster en richteres van Israël. Zij (Deborah, wat

betekent: vlijtig) stond aan het hoofd van het volk en het volk ging naar haar toe om raad.

Vervolgens gaat zij zelf mee de strijd in en geeft bevelen aan de aanvoerder, zij bestuurt dus

een heel leger. Later wordt zij zelfs een moeder in Israel genoemd. Hoe kan de gereformeerde

gezindte met de Bijbel in de hand beweren dat van Godswege een vrouw moet zwijgen, geen

volk mag besturen laat staan een politieke rol vervullen? De mens is naar Gods beeld

geschapen. Zowel de vrouw als de man. Hoe kunnen wij dan nu, het vrouwelijke vernederen,

veronachtzamen en oneerbiedwaardig maken? Stond er in ons land nog maar eens een

Deborah, Jael, of Hulda op die ons de weg wees naar de levende God. Wat een rijke zegen

zou zij zijn voor ons land.
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