
05-12-2011, Kootwijkerbroek

Aan de redactie van “Opgemerkt”, met het vriendelijke verzoek of dit geplaatst kan worden.

Dating.

Naar aanleiding van het artikel “10 jaar Crosspoint” in het RD van 01-12-2011, wil ik graag

reageren met enkele opmerkingen.

Waarom lees ik in heel het artikel nergens de naam van God? Waarom komt God niet voor in

dit artikel? Heeft Hij niets te maken met het samenvoegen van vrouw en man? In het

huwelijksformulier wordt er drie keer gezegd dat God met Zijn besturende hand de vrouw en

man samenvoegt. Als dat zo is, waarom hebben we dan (christelijke) datingsites of bureau’s

nodig? Het is omdat wij niet meer kunnen wachten op God en wij God niet genoeg 

vertrouwen. Daardoor verkiezen we zelf een partner op allerlei mogelijke manieren, buiten

God om. Wij menen dat je toch wel voor je 25e jaar getrouwd moet zijn. Maar waarom? Wie

bepaalt dat? God alleen kan dat het beste bepalen. Maar de meeste mensen vertrouwen dat

God niet toe en kunnen niet wachten totdat God hun een partner geeft, met alle gevolgen van

dien. Heel het dating gebeuren kan toch niet van God zijn, als een mens afgaat op de foto en

het gevoel? Alsof het gevoel de grondslag is van het huwelijk. Wat is de grondslag van het

huwelijk? “De grondslag van het huwelijk is: De wille Gods! En nu gaat de mens, bij het

sluiten van een huwelijk, veel liever af op zijn gevoel, dan dat hij zich rekenschap geeft van

de vraag: de stap die ik doe, is dat de wil van God? En zo raakt men niet aan God

gebonden, in betrekking tot deze zaak. En hoe verder deze dingen uit het gezicht raken, niet

meer gekend en overdacht worden, tegengesproken, des te losser wordt de band van het

huwelijk”. Aldus wijlen ds. JP Paauwe. 

Waar is er nog iemand die zichzelf verloochent en wacht tot hij of zij samengevoegd wordt

met een partner door God? Waar is er nog iemand die rekening houdt met God in betrekking

tot het huwelijk? 

Met vriendelijke groet,

PF v.d Meer jr.

Harskamperweg 5

3774JN Kootwijkerbroek


