
23-04-2012, Kootwijkerbroek

Aan de redactie van “Opgemerkt”, met het vriendelijke verzoek of dit geplaatst kan worden.

Koninginnedag.

Wat ga je met koninginnedag doen? Is een veel gestelde vraag in deze dagen onder de jeugd.

De jeugd die een vrije dag heeft en zich overal en met van alles kan vermaken. Wat kan de

reformatorische jeugd op deze dag gaan doen? Een groot gedeelte zal zich gaan begeven naar

trekkertrek, motor- of autocross evenementen. Maar zijn dat plaatsen waar wij onze jeugd

graag zien? En kunnen wij, christelijke ouderen, ons ook op die plaatsen begeven of zelfs

deelnemen aan dergelijke evenementen? Kunnen wij zondags in een kerk zitten en maandag

ons uitleven te midden van wereldse activiteiten? Nee! Dergelijke evenementen hebben niets

met God, Gods wil en Gods eer te maken. Ze zijn er zelfs mee in strijd. Het zijn plaatsen met

alcohol en wereldse muziek waar geen tijd en ruimte voor God is. Het gaat om eigen eer en

eigen belang. En waar is de naaste liefde? Er zijn vele kinderen die leven in armoede. Hoe

kunnen, wij christenen, dan ons geld en onze tijd verkwisten aan dergelijke zinloze,

natuurverwoestende, geldverslindende, ego-strelende, zondige evenementen? Wij zijn weer in

de zelfde dagen als van ouds waar het volk vroeg om brood en spelen. Laten we ons bekeren

en terugkeren tot God nu het nog kan en leren onze tijd nuttig besteden. Leer ons onze dagen

tellen (nuttig besteden), opdat wij een wijs hart bekomen.

Met vriendelijke groet,

PF v.d Meer jr.
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