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Goedendag,

Zouden jullie het volgende ingezonden artikel kunnen plaatsen?

Verre liefdes.

Graag wil ik reageren op de artikelen in Punt Uit over "verre liefdes."  

Zou het Gods wil zijn dat we een huwelijk sluiten met iemand van een ander ras? Zou God

Zijn zegen hieraan kunnen geven? In de vrije natuur teelt elk beest zich voort met hetzelfde

ras of soort. Dit is een onwrikbare en onwijzigbare natuurwet. Ik heb nog nooit een kraai met

een duif zien paren. Of een mus met een roodborstje, noch een hert met een schaap, alhoewel

al deze dieren daar wel de gelegenheid toe hebben. Waarom niet? Omdat je door vermenging

degeneratie (bastaarden) krijgt. En dat is nooit Gods bedoeling geweest. Wel de bedoeling van

de boze, zie de raad van Bileam die aanraadde om maar vele vreemde vrouwen naar het volk

Israel te sturen. Niet dat andere rassen meer of minder zijn, maar ze zijn anders in hun genen

en bloed. En bloed mocht en mag absoluut niet vermengt worden. Nergens in de Bijbel staat

God het toe dat je je met andere rassen mag vermengen. Het volk Israel was een heilig volk.

D.w.z. een apart gezet volk, een voorbeeld-volk. Het mocht zich niet mengen met andere

volken noch met andere afgoden. Zo mogen wij ons ook niet vermengen met andere rassen en

zeker niet met mensen die andere goden navolgen.

Ik weet dat dit een gevoelige reactie kan zijn, maar de wet van: niet-vermengen, ligt in de

Bijbel en in de natuur. En de natuur is een door God geschapen boek. Gelukkig de mens die

dit boek mag

lezen.
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