
         17-03-2013, Kootwijkerbroek 

 

Aan de redactie van Opgemerkt, met het vriendelijke verzoek of dit geplaatst kan worden. 

Ingezonden artikel: Genocide. 

Naar aanleiding van het artikel over de erkenning van genocide in Irak (11-03-2013), wil ik 

graag aandacht vragen voor een volk dat ook al jarenlang verdreven, gruwelijk gemarteld en 

vermoord wordt. Een volk wat door haar eigen regering veracht, vernederd, tegengewerkt en 

verworpen wordt. En dat is het blanke Boeren volk in Zuid-Afrika.  

Onze blanke bloedverwanten in Zuid-Afrika worden door zwarte bendes op de meest 

gruwelijke en barbaarse manier uitgemoord. (kijk op internet bij: plaasmoorde) De regering 

zelf is het die het zwarte volk ophitst om de blanke Boeren te vermoorden, om alle blanken te 

verwijderen uit Zuid-Afrika. De regering doet niets om de blanken te beschermen. 

Waarom is er in de Europese en met name Nederlandse regering en media maar zo weinig 

aandacht voor deze gruwelijke genocide? Elke week wordt er een Boeren gezin uitgemoord. 

Meer dan 4000 Boeren en meer dan 68000 blanken zijn er al vermoord sinds 1994.  

Laten we onze broeders en zusters niet vergeten maar hen ook erkenning en bescherming 

geven. Waarom steunt onze regering wel het redden van Europese staten (o.a. Griekenland 

waar we geen enkele bloedband mee hebben) met miljarden, maar doen we niets om onze 

naasten te redden in Zuid-Afrika? 

Met vriendelijke groet, 

Pieter v.d Meer jr. 

Harskamperweg 5 

3774JN Kootwijkerbroek 


