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Aan de redactie van het Reformatorisch Dagblad.

Naar aanleiding van de valentijnsactie in de rubriek Punt Uit, wil ik graag reageren met enkele

opmerkingen.

Valentijnsactie.

Na het lezen van de 31 ingezonden verhalen op de website van Punt uit en het ‘winnende’

verhaal in de krant van 12-02-11, vraag ik mij af: Waar is God in al deze verhalen? Waar is

God die man en vrouw samenvoegt? Waar zijn er nog mannen en vrouwen die werkelijk

kunnen verhalen dat God hen samengevoegd heeft?

In het huwelijksformulier, wat waarschijnlijk ook voor gelezen is bij al de huwelijken die in

deze verhalen gesloten zijn of nog gesloten zullen worden, staat drie keer te lezen: dat er

gelooft wordt dat God heden ten dage met Zijn hand, man en vrouw samenvoegt.

Waarom lees ik hier niets van in de verhalen van de rubriek Punt Uit? Zo te lezen heeft God

deze personen niet samengevoegd. Als God werkelijk heden ten dage nog de huwelijken

samenvoegt die in de kerken gesloten worden d.m.v. het huwelijksformulier, waarom zijn er

dan zoveel ongelukkige huwelijken? En gaan er, ook in kerkelijk verband, zoveel huwelijken

uit elkaar? Heeft God zich vergist in het samen voegen van al die huwelijken?

Een verhaal waaruit blijkt dat God werkelijk de samenvoeger is, is voor mij het winnende

verhaal. Aangezien uit al de ingezonden verhalen blijkt dat dit niet het geval is, zijn er mijns

inziens alleen maar verliezers! Waar is er nog een jongeman of jongevrouw die zijn/haar

levenslot in Zijn handen heeft gelegd en wacht tot God hem/haar samenvoegt met een

partner?

Om op deze wijze zeker te weten dat de grondslag van hun huwelijk goed is? Zouden de

gevolgen, van het niet-goed-zijn van deze grondslag, kunnen gelegen zijn in de grote afval die

wij vandaag de dag zien op religieus, maatschappelijk en zedelijk gebied? 
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