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Verraad 
De definitie van verraad volgens encyclopedie: 

- Het schenden van trouw 
- Trouweloos handelen tegen 
- Uitbrengen, uitleveren, bekend maken, aangeven,  
- Een geheim verraden 
- Het helpen van een vijand 
- Kwade trouw 

Benamingen voor een verrader: klikker, klikspaan, Judas  
 
 
Verrader. 
Het gevaar van een verrader is, dat hij niet lijkt als een vijand. Een vijand 
komt van buitenaf. Je kunt hem zien, je kunt jezelf verdedigen, hem 
uitschakelen, maar een verrader niet. Een verrader komt van binnenuit, is 
wellicht een deel van jouw dagelijks bestaan en zeer moeilijk te 
herkennen. Hij kan ogenschijnlijk voor jarenlang je beste vriend, vader, 
moeder, broer of zus zijn. Hij / zij wacht zijn kans geduldig af of kan 
plotseling toeslaan, want het gaat hier om zijn eigen gewin en hij weet 
wel dat hij dit zo aan moet pakken dat het zeker wat voor hem oplevert. 
Een verrader is bereid om met de vijand te praten. Een verrader loopt 
altijd naar de vijand voor zijn eigen hachje en daarom is een verrader een 
enorme egoïst. Een verrader is onrechtvaardig, want wat hij doet is niet 
recht. Hij is liefdeloos, want liefde vereist zelfverloochening en dat is iets 
wat een egoïst niet kent.   
Andere woorden voor verraad zijn: trouweloos handelen of een geheim 
verklappen uit eigen gewin of om er een genoegen in te hebben om 
iemand dwars te zitten.  
De bekendste verrader in de geschiedenis is wellicht Judas. Volgens het 
bijbelverhaal verrade Judas, Jezus voor een verradersloon van dertig 
zilverlingen. We zien dus dat Judas uit was om zichzelf te verrijken. Dat 
was zijn oogmerk waaruit hij handelde. Eigen gewin ten koste van een 
ander. Nadat hij Jezus verraden had kreeg hij zoveel spijt dat hij het geld 
terugbracht en vervolgens zelfmoord pleegde.   
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(Judas die Jezus met een kus verraad) 
Op een verrichtte verradersdaad kan wroeging volgen, schuldbekentenis 
en vergoeding voor aangerichtte schade. Maar men kan ook na wroeging 
de hand aan eigen leven slaan zoals bij Judas het geval was. Er zijn 
verhalen van verraders bekend die in grote eenzaamheid hun leven 
hebben moeten doorbrengen omdat men geen omgang meer met ze wilde, 
omdat ze uit de samenleving gespuugd werden. 
Hoe dan ook, verradersloon geeft nooit de voldoening die men wel heeft 
bij arbeidersloon. 
 
Wat moet je met een verrader aan? En wat moet iemand die verraden 
wordt? Iemand die verraden wordt is diep teleurgesteld in diegene die 
hem verraden heeft. Het gegeven vertrouwen werd geschonden en dat 
wordt gevoeld diep in het hart. Door verraad is in één keer al het 
vertrouwen weg en dit zal nooit vergeten worden. Maar dat deert een 
verrader niet. Een verrader heeft geen enkele sympathie voor jou en heeft 
nooit het welzijn van jou op het oog. 
Het lot van een verrader kan in eerste instantie lijken alsof zijn list 
geslaagd is. Hij heeft zichzelf verrijkt. De beoogde buit waar hij zijn 
zinnen opgezet had, heeft hij binnen. Nu is hij de man. 
Maar….welk een vreselijk einde zal die man hebben, want hij heeft één 
van de grootste natuurwetten geschonden. Want volgens de Goddelijke 
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natuurwetten moet je degene die gelijk is aan jou, lief hebben en altijd 
het beste met hem voor hebben. Hulpvaardigheid en vriendelijkheid zijn 
uitdrukkingen van liefde. Verraad is daarom een daad tegen de wet der 
Liefde en der Rechtvaardigheid welke is de grondslag der Schepping, de 
grondwet van het ganse heelal. 
Ook de wet van wederkerigheid zegt: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, 
doet dat ook een ander niet. Alle dingen dan, die gij wilt dat u de mensen 
zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de Wet en de profeten 
(Matt. 7:12). 
Verraad en vertrouwen zijn 
tegenovergestelden van elkaar. Verraad 
geeft een geschonden vertrouwen en dit is 
zeer moeilijk te herstellen. Verraad wordt 
niet gauw vergeten. Het voelt alsof je van 
achteren aangevallen wordt, alsof er een 
mes in je rug gestoken wordt. Verraad aan 
je volk, familie of vrienden is een grote 
misdaad, een daad van zeer laag gehalte.   
Vandaag de dag wordt er veelvuldig 
verraad / ontrouw gepleegd in de huwelijken. Vreemd gaan is iets dat 
zeer veel voorkomt. Vreemd gaan is verraad aan je huwelijksbelofte 
Het aangaan van een huwelijk is tegenwoordig een grote gok geworden. 
Vrouwen gokken er maar op dat hun man trouw zal blijven en andersom.  
Ook komt het voor dat er tussen buurtbewoners onderling verraad 
gepleegd wordt. De ene buurman kan niet hebben dat de andere buurman 
bijvoorbeeld een schuurtje bouwt en gaat bellen naar de gemeente met 
het doel om de buurman te verraden. Dat die buurman dan in de 
problemen komt met dwangsommen of een executieveiling, dat deert de 
verrader niet. Hij geen schuur, dan jij ook geen schuur. Onder buren kan 
veel afgunst spelen waardoor men enorm op elkaar zit te letten. Doet de 
ene buurman iets wat illegaal is, dan wordt er gelijk gebeld naar politie, 
gemeente of een andere overheidsinstelling.  
Ten tijde van een oorlog, wordt er veel verraad gepleegd wat soms vele 
dodelijke slachtoffers ten gevolge heeft gehad. Dat leert de geschiedenis 
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ons.   
 
Wie kun je op deze manier nog vertrouwen? 
 
 
Er is een kinderliedje wat als volgt gaat: 
Klikspaan, boterspaan 
Je mag niet door mijn straatje gaan 
’t Hondje zal je bijten 
’t Katje zal je krabbelen 
Dat komt van al je babbelen 
 
 
Hoogverraad. 
Wat is hoogverraad? Hoogverraad is de juridische term voor een misdrijf 
dat de interne veiligheid van de staat in gevaar brengt. Het gaat daarbij 
om handelingen, gepleegd tegen de staatsinrichting of tegen de hoogste 
staatsorganen, met als doel om de interne organisatie van een staat met 
geweld, of met andere onwettige middelen, omver te werpen of te 
veranderen. (Wikipedia) 
 
Op hoogverraad staat/stond gewoonlijk de doodstraf, afhankelijk per 
land.  Het Nederlands wetboek kent de term hoogverraad niet, maar 
omschrijft het als volgt: 
  
Tweede Boek. Misdrijven 
Titel I. Misdrijven tegen de veiligheid van de staat 
Artikel 97 
1.Hij die met een buitenlandse mogendheid in verbinding treedt, met het 
oogmerk om haar tot het plegen van vijandelijkheden of het voeren van 
oorlog tegen de staat te bewegen, haar in het daartoe opgevatte 
voornemen te versterken, haar daarbij hulp toe te zeggen of bij de 
voorbereiding hulp te verlenen, wordt gestraft met levenslange 
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gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van 
de vijfde categorie. 
2.Handelingen gepleegd ter voorbereiding van een misdrijf als 
omschreven in het voorgaande lid, worden gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie. 
 
 
Enkele uitspraken: 

- Wantrouwen nodigt tot verraad. Voltaire 
- Ik bemin het verraad, doch haat de verrader. Julius Caeser 
- Heeft iemand in zichzelve geen muziek; roert hem de meng'ling 

niet van zoete tonen; die man deugt tot verraad, tot list en roof. 
William Shakespeare 

- De diepste wonden ontstaan altijd door verraad. Dat is wat ik het 
meest vrees, het verraad van vrienden of familieleden. Brigitte 
Bardot 

- De liefde verdraagt afwezigheid of dood beter dan twijfel of 
verraad. Andre Maurois 

- Men begaat vaker verraad uit zwakte dan met de bepaalde 
bedoeling om te verraden. Francois de la Rochefoucauld 

- Een vriend is hij wiens verraad de grootste verrassing 
veroorzaakt. Napoleon Bonaparte 

- Dit principe is oud, maar zo waar als het lot, koningen houden 
dan wel van verraad, maar haten de verraders. Thomas Dekker 

- Medelijden met de schuldigen is verraad aan de onschuldigen. 
Ayn Rand 

- Verraad verraadt de verrader. Erica Jong 
- Bedrijven kunnen geen verraad plegen, noch worden verbannen 

of geëxcommuniceerd, want ze hebben geen ziel. Edward Coke 
- Men bemint de verrader, maar men haat hem als het verraad 

eenmaal gepleegd is. Plutarchus 
- Verraad en geweld zijn speren met scherpe punten aan beide 

uiteinden; zij verwonden degenen die hen gebruiken meer dan 
hun vijanden. Emily Bronte 
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