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In de Bijbel is er door diverse profeten geprofeteerd dat er in de toekomst 
een dag van duisternis zal gaan komen. Ook hebben diverse mensen in 
de latere geschiedenis ‘gezien’ dat er een dag of drie dagen van duisternis 
zal gaan komen. Eerst zullen we de bijbelse profetiën weergeven en 
daarna de anderen. Het is aan de lezer om te beslissen in hoeverre deze 
profetiën serieus genomen moeten worden.   
 
De volgende teksten zijn overgenomen van de site: statenvertaling.net 
Zefanja 1:14 De grote dag des HEEREN is nabij; hij is nabij, en zeer 
haastende; de stem van den dag des HEEREN; de held zal aldaar bitterlijk 
schreeuwen. 
15 Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn; een dag der benauwdheid 
en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der 
duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke 
donkerheid; 
Jesaja 5: 30 En zij zullen tegen hetzelve te dien dage bruisen, als het 
bruisen der zee. Dan zal men de aarde aanzien, maar ziet, er zal 
duisternis en benauwdheid zijn, en het licht zal verduisterd worden in 
hun verwoestingen. 
Jesaja 8: 22 Als hij de aarde aanschouwen zal, ziet, er zal benauwdheid 
en duisternis zijn; hij zal verduisterd zijn door angst, en voortgedreven 
door donkerheid. 
Joel 2: 1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner 
heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des 
HEEREN komt, want hij is nabij. 
2 Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke 
duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en 
machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet 
meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. 
31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer 
dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt. 
Amos 4: 13 Want zie, Die de bergen formeert, en den wind schept, en 
den mens bekend maakt, wat zijn gedachte zij, Die den dageraad 
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duisternis maakt, en op de hoogten der aarde treedt, HEERE, God der 
heirscharen, is Zijn Naam. 
Amos 5: 18 Wee dien, die des HEEREN dag begeren! Waartoe toch zal 
ulieden de dag des HEEREN zijn? Hij zal duisternis wezen en geen 
licht. 
20 Zal dan niet des HEEREN dag duisternis zijn, en geen licht? En 
donkerheid, zodat er geen glans aan zij? 
Amos 8:9 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de Heere HEERE, 
dat Ik de zon op den middag zal doen ondergaan, en het land bij 
lichten dage verduisteren. 
Joel 2: 30 En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: 
bloed, en vuur, en rookpilaren. 
31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer 
dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt. 
Joel 3: 15 De zon en maan zijn zwart geworden, en de sterren hebben 
haar glans ingetrokken. 
Handelingen 2: 19 En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en 
tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur, en rookdamp. 
20 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, 
eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt. 
Ezechiel 34: 12 Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dage als hij in 
het midden zijner verspreide schapen is, alzo zal Ik Mijn schapen 
opzoeken; en Ik zal ze redden uit al de plaatsen, waarhenen zij verstrooid 
zijn, ten dage der wolke en der donkerheid. 
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De Duitse schrijver Stephan Berndt heeft een boek geschreven met de 
titel:  3 Tage im Spätherbst, verkrijgbaar bij Kopp Verlag ISBN:978-3-
86445-714-2  04-2022. Met als ondertitel: Wie Hellseher weltweit seit 
Jahrhunderten eine 3-tätige Finsternis für unsere Zeit vorhersehen. 
In dit interessante boek worden 19 Europese personen besproken die 
gezichten hebben gezien voor de toekomst. Onder andere dat er een drie 
daagse duisternis gaat komen. Deze personen leefden van 1081 tot de 
laatste in 1987. 
De namen van deze personen zijn: 

- Hepidannus von St. Gallen 
- Hildegard von Bingen 
- Nostradamus 
- Anna Maria Taigi 
- Die Botschaft von La Salette 
- Jakob Lorber 
- Palma von Oria 
- Das Lied der Linde 
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- Franz Kugelbeer 
- Bianca Beck-Rzikowsky 
- Marie-Julie Jahenny 
- Bertha Dudde 
- Alois Irlmaier 
- Pater Pio 
- Veronica Lueken 
- Baba Wanga 
- Edward Korkowski 
- Garcilaso de la Vega 
- Rajneesh / Osho 

In dit boek wordt beschreven dat er een derde wereldoorlog uit gaat 
breken tussen de Navo en Rusland die drie maanden gaat duren. Voordat 
het zover komt dat er een alles vernietigende atoomoorlog uitbreekt 
tussen deze atoommachten, zal er een drie-daagse duisternis komen. 
Deze drie-daagse duisternis zal meer mensenlevens gaan kosten dan de 
1e en 2e wereldoologen bij elkaar. Meerdere geschriften (o.a. de Bijbel) 
spreken van 2/3 deel van de mensheid zal sterven. Tijdens deze drie-
daagse duisternis zal het enorm gaan afkoelen. Vraag is wat de wind gaat 
doen tijdens deze drie-daagse duisternis. Advies wat gegeven wordt is 
om in huis te blijven en ramen en deuren te sluiten. Zorg voor warme 
kleding of alternatieve warmtebronnen. Alle communicatiesystemen 
zullen uitvallen. Aldus in het voorgenoemde boek beschreven. 
 
 
HET LIED UIT DE LINDE (1850): 
DE DRIE DAGEN DURENDE DUISTERNIS 
(auteur onbekend) 
 
”De winter komt, drie dagen duisternis, 
Bliksem en donder, en de aarde splijt open 
Bidt thuis, verlaat niet het huis! 
Kijk ook bij het raam niet naar de verschrikking! 
Slechts een kaars geeft de hele tijd 
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in zoverre ze branden wil, jou een schijnsel, 
Giftige damp dringt door uit de nacht vol stof, 
Zwarte pest, de ergste slachting onder de mensen. 
 
Voor allen die op aarde geboren zijn dreigt hetzelfde (gevaar), 
Maar de goeden sterven een zalige dood, 
Veel gelovige mensen blijven wonderbaar 
Vrij van ademnood en pestgevaar.” 
 
 
ANNA MARIA TAIGI 
 
* 29.5.1769 in Siena, Italië. In 1789 gehuwd. Moeder van zeven 
kinderen. Zalig verklaard op 9.6.1837. 
 
”Er zal over de aarde een geweldige duisternis komen, die drie dagen en 
drie nachten zal duren. Niets zal men kunnen zien en de lucht zal 
schadelijk en stinkend zijn en zal de vijanden van de religie (maar niet 
alleen hen) schade toebrengen. Gedurende deze drie dagen zal het 
onmogelijk zijn om kunstlicht aan te doen; alleen de gewijde kaarsen 
zullen branden. Tijdens deze dagen vol ontzetting moeten de gelovigen 
in hun huizen blijven om de rozenkrans te bidden en God om 
barmhartigheid te smeken. Alle vijanden van de kerk - zowel de zichtbare 
als de onzichtbare - zullen tijdens deze algehele duisternis op aarde 
omkomen, met uitzondering van de kleine groep van hen, die zich zullen 
bekeren om een nieuwe paus te kiezen.” 
 
 
MARIA JULIE JAHENNET 
 
* 1850. Woonde in La Fraudais, Frankrijk. Op 23-jarige leeftijd ontving 
zij de wondtekenen van Christus. Op 4.3.1891 had zij het volgende 
visioen: 
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”Er zal een drie dagen durende duisternis in de natuur aanbreken. Drie 
nachten en twee dagen zal het ononderbroken nacht zijn. Alleen de 
gewijde kaarsen zullen licht verspreiden. Een kaars zal voldoende zijn 
voor drie dagen. Rode wolken, als bloed, zullen aan de hemel 
voorbijtrekken. Het weerklinken van de donder zal de aarde doen 
schudden. Onheil brengende bliksems zullen door de straten dreunen, en 
dat nog wel in een tijd, waarin zij anders niet voorkomt. (Opmerking van 
Schmid: hiermee wordt de winter bedoeld). De aarde zal tot in haar 
grondvesten schudden. De zee zal schuimende golven over het vasteland 
slingeren. De aarde zal veranderd worden in een onmetelijk groot 
kerkhof.” 
 
De volgende gedeelten komen van de site: 
https://optimisttotindekist.wordpress.com/2015/10/09/de-voorspelde-
wereldramp-van-de-drie-dagen-duisternis/ 
 
De boodschap van de Heer Jezus Christus aan Pater Pio luidt letterlijk als 
volgt: 
 
‘Uit de wolken zullen zich orkanen van vuurstromen over de aarde 
verspreiden. Storm en noodweer, donderslagen en aardbevingen zullen 
zonder ophouden elkaar opvolgen; ononderbroken zal de vuurregen 
neerkomen… Opdat men zich op de gebeurtenis zal kunnen voorbereiden, 
geef Ik u het volgende teken: 
De nacht is zeer koud, er zal een hevige wind staan en na enige tijd zullen 
de donderslagen beginnen. Sluit dan alle deuren en ramen goed af en 
spreekt met niemand buiten uw huis. Knielt neer voor het kruis en hebt 
berouw over uw zonden. Bidt Mijn Moeder om haar bescherming. Kijkt 
dan niet naar buiten zolang de aarde beeft, want de toorn van Mijn Vader 
is heilig. In de derde nacht zullen de aardbevingen en het vuur ophouden 
en de volgende dag zal de zon weer schijnen. De engelen zullen uit de 
hemel afdalen en de geest van vrede over de aarde brengen.’ 
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De bekende Beierse ziener Alois Irlmayer (hij kwam uit Freilassing en 
bouwde waterputten) bleef tot zijn dood, op 26 juni 1959, bij zijn visioen 
omtrent een derde wereldoorlog, waarin de ‘Drie Dagen Duisternis’ op 
dezelfde manier worden weergegeven als in de boodschap van Pater Pio. 
 
‘Tijdens de oorlog komt de grote duisternis die 72 uur duurt. Op een dag 
tijdens de oorlog zal het donker worden. Dan barst een hagelstorm los 
met bliksem en donder en een aardbeving schudt de aarde hevig. Ga dan 
niet buitenshuis. Geen licht zal er kunnen branden behalve dat van 
kaarslicht. De stroom valt uit. Wie de (dan verspreide – red.) stof inademt 
krijgt kramp en sterft. Doe de ramen niet open, bedek ze met zwart papier. 
Al het open water wordt giftig, ook alle open voedsel dat niet in 
afgesloten dozen is gedaan. Ook voedsel dat in glas zit blijft niet goed. 
Buiten heerst de stofdood, zeer veel mensen zullen sterven. Na 72 uur is 
alles weer voorbij. Maar nogmaals zeg ik het: Ga niet naar buiten, kijk 
ook niet door het raam naar buiten, laat de gewijde kaarsen of de 
waxinelichtjes branden en bid. In die nacht sterven meer mensen dan 
tijdens de beide wereldoorlogen samen.’ 
 
Op de vraag hoe de mensen voorzorgen kunnen nemen voor deze 
duisternis antwoordt Alois Irlmayer het volgende: 
‘Koopt een paar conservenblikken met rijst en peulvruchten. Brood en 
meel blijven goed, vochtig voedsel bederft, behalve in conservenblikken. 
Leidingwater is drinkbaar, maar melk niet. Echt veel honger zullen de 
mensen zo niet krijgen tijdens deze catastrofe en duisternis. Het vuur zal 
branden, maar doet tijdens deze 72 uur geen raam open. De rivieren 
zullen zo weinig water bevatten dat men ze gemakkelijk zou kunnen 
doorwaden. Het vee valt om, het gras wordt geel en dor, de dode mensen 
worden helemaal geel en zwart. De wind drijft de doodswolken naar het 
oosten weg. Hoelang de oorlog zal duren? Ik zie duidelijk het getal drie, 
maar of het drie dagen, drie weken of drie maanden zijn, dat weet ik niet’. 
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Steeds weer heeft God aan daartoe uitgekozen zielen vingerwijzingen 
gegeven omtrent een komend strafgericht dat zich zou voordoen, als de 
mensheid zich niet zou bekeren. Zo kreeg ook de begenadigde zieneres 
Anna Henle (geb. 18 november 1871 in Aichstetten/Allgäu), die op 
zestienjarige leeftijd de wondetekens van Christus ontving, een 
behartenswaardige boodschap van Christus: 
‘O laat Gods kinderen toch niet verloren gaan in de hevige verwarring 
van de strijd!’- ‘Drie dagen, waarin het nacht zal zijn, zullen er komen. 
Wanneer dan de dwaalleren verdwijnen, wanneer ze met de gesel van de 
strafroede gezuiverd worden en verstommen, dan zal het heerlijk zijn, 
dan zal er vrede zijn. De straf zal de gehele aarde treffen. De Drie Dagen 
Duisternis, te vergelijken met de drie uren van Jezus aan het Kruis, zullen 
spoedig komen. Het zal plotseling nacht worden en de aarde zal sidderen 
en beven zoals nooit tevoren.’ 
 
Waardevolle informatie hebben we te danken aan de visioenen van de op 
30 mei 1920 door de Kerk zaligverklaarde zieneres uit Rome Anna Maria 
Taigi (1769-1837), moeder van zeven kinderen. Na haar bekering was 
het haar gegeven als in een mysterieuze zon iedere gebeurtenis te 
herkennen waarop zij haar gedachten richtte. In de akten van haar 
zaligverklaringsproces is het volgende visioen opgetekend: 
‘God zal twee strafgerichten voltrekken: het ene komt van de aarde (t.w. 
oorlogen en revoluties) en het andere kwaad, het andere strafgericht gaat 
van de hemel uit. Er zal over de hele aarde een diepe duisternis komen, 
die drie dagen en drie nachten zal duren. Deze duisternis zal het 
volkomen onmogelijk maken waar dan ook iets te zien. Verder zal de 
duisternis een verpesting van de lucht met zich meebrengen, die 
weliswaar niet uitsluitend maar wel hoofdzakelijk de vijanden van de 
godsdienst het leven zal ontnemen. Zolang de duisternis duurt, zal het 
onmogelijk zijn om licht te maken. Uitsluitend gewijde kaarsen zullen 
aangestoken kunnen worden en licht geven. Wie tijdens deze duisternis 
uit nieuwsgierigheid het raam opendoet en naar buiten kijkt of uit zijn 
huis gaat, zal ter plekke dood neervallen. Tijdens deze drie dagen moeten 
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de mensen binnenshuis blijven, de Rozenkrans bidden en Gods 
erbarming afsmeken.’ 
 

 
 
 
 
Jesaja 26: 20 Ga henen, mijn volk! ga in uw binnenste kamers, en sluit 
uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap 
overga. 
21 Want ziet, de HEERE zal uit Zijn plaats uitgaan, om de 
ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken; en de 
aarde zal haar bloed ontdekken, en zal haar doodgeslagenen niet langer 
bedekt houden. 
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Jeremia 16: 15 Hoort en neemt ter ore, verheft u niet; want de HEERE 
heeft het gesproken. 
16 Geeft eer den HEERE, uw God, eer dat Hij het duister maakt, en 
eer uw voeten zich stoten aan de schemerende bergen; dat gij naar licht 
wacht, en Hij datzelve tot een schaduw des doods stelle, en tot een 
donkerheid zette. 
 
Hoe je voor te bereiden? 
Zorg dat u de volgende spullen in huis heeft: 

- Voedselvoorraad 
- Kaarsen 
- Warme kleding  mutsen /sokken/handschoenen 
- Wollen dekens / isolatiedekens 
- Lucifers / aanstekers 
- Watervoorraad  
- Waterfilters 
- Duck tape 
- Plastic zeilen 
- Vuilniszakken 
- Houtkachels of andere warmtebronnen 
- Olielampen 
- Kookstellen op petroleum of hout 
- Ehbo koffer 
-    

 
Lees ook de volgende brochures: 
http://www.pentahof.nl/Brochures/245-tiendeplaneet.pdf 
http://www.pentahof.nl/Brochures/457-komende-duisternis.pdf 
http://www.pentahof.nl/Brochures/571-
driedagenduister.laatste.docxpdf.pdf 
http://www.pentahof.nl/Brochures/brochures%20Pieter/1326-
Siener%20van%20Rensburg.pdf 
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