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Definitie vam geweld Wikipedia: Geweld wordt wel gedefinieerd als een 
kracht van meer dan geringe betekenis uitgeoefend op personen of zaken. 
Hoewel men bijvoorbeeld ook wel spreekt over natuurgeweld, gaat het 
meestal om een doelbewuste actie van een of meer personen, al of niet 
met gevechtswapens of andere hulpmiddelen. 
 
Kunnen we stellen dat de mens een liefhebber van geweld is? Gezien de 
populariteit van gevechtsspelletjes, bokswedstrijden, voetbalwedstrijden, 
kinderen die graag soldaatje spelen e.d. kunnen we constateren dat de 
mens vanaf zijn geboorte een liefhebber van geweld is en in hoofdzaak 
betreft het hier de mannen. Het zijn hoofdzakelijk de mannen die 
oorlogen voeren, mannen die betrokken zijn bij inbraken, vecht- of 
schietpartijen. Het zijn hoofdzakelijk de mannen die liefhebbers zijn van 
wapens, de wapens ontwerpen, fabriceren en toepassen.   
 
Geweld is er altijd al geweest. De geschiedenis staat vol van geweld. 
Heersers die met geweld probeerden hun macht of bezittingen uit te 
breiden. Vele liters bloed zijn er al dmv geweld in de aarde gevloeid. Iets 
wat onnatuurlijk is, want bloed hoort in een lichaam van een mens of dier 
te blijven, daar te stollen en in het lichaam te vergaan. 
Waarom komt er geen eind aan al dat geweld en bloedvergieten? 
Tolstoy (een russische filosoof) heeft reeds gezegd: “Zolang er 
slachthuizen zijn, zullen er slachtvelden zijn.” Met andere woorden: 
zolang de mens vlees blijft eten, zal er geweld zijn. Om vlees te kunnen 
eten, moet je een dier doden en om een dier te kunnen doden, moet je 
geweld gebruiken. Er is niet één dier op de ganse aardbodem die zich 
vrijwillig overgeeft om dood gemaakt te worden. Elk dier heeft een drang 
in zich om te leven. Daarom vlucht een dier weg of pleegt verzet wanneer 
er op hem gejaagd wordt. 
Als je vlees eet, eet je geweld. Je eet lichaamsdelen van dieren die vol 
stress en adrenaline zitten. Wanneer de mensheid stopt met vleeseten, 
verdwijnt op den duur ook het gewelddadig denken en uitvoeren in de 
mens. Dan wordt dit niet langer doorgegeven aan volgende generaties en 
zal geweld niet meer gehoord of gezien worden. 
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Bij veel kleine kinderen zien we al hoe hun hart uit gaat naar geweld. 
Wapens maken van hout, soldaatje spelen, waterpistolen, 
computerspelletjes waarin men tegenstanders moet uitschakelen, enz. In 
stripboeken zoals Donald Duck komt geweld veelvuldig voor. Ja van 
jongs af aan zijn wij liefhebbers van geweld. Hoe komt dit? Degeneratie. 
 
Mensen gaan over tot het gebruik van dreigementen om een ander te 
dwingen om te doen wat hij wil dat zal gebeuren. Als je niet doet wat ik 
zeg, dan……… Wanneer deze dreigementen niet de gewenste uitwerking 
hebben, is geweld vaak de volgende stap. 
Een kind moet gehoorzaamheid leren waarbij dwang een middel zou 
kunnen zijn. Maar dwang tussen volwassen mensen is onmenselijk. Elk 
volwassen mens heeft de vrijheid om te doen en te denken wat hij wil. 
Keuzes die een ander maakt, hebben we te respecteren. We hoeven het 
niet met die keuzes eens te zijn, maar we moeten elkaar wel vrijlaten. 
Doen we dit niet, dan ontstaat bemoeizucht, dwang en uiteindelijk 
tirannie. De bemoeizucht van de mensen vandaag de dag is 
verschrikkelijk. Commentaar geven op een ander z’n handelen is 
makkelijker dan dat men enige zelfreflectie toepast. 
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Voetbal is oorlog. Hoe kan het dan dat miljoenen mensen deze 
sportwedstrijden bekijken? Elke bokswedstrijd is geweld en wereldwijd 
zijn er miljoenen liefhebbers van deze vorm van geweld. Bekijk maar 
eens op youtube filmpjes over WWE. Dit zijn Amerikaanse 
bokswedstrijden waarbij men elkaar helemaal bont en blauw slaat, net zo 
lang tot dat een van twee niet meer in staat is om binnen 3 seconden op 
te staan. Miljoenen liefhebbers van geweld volgen deze beestachtige 
praktijken. Het youtube kanaal van WWE heeft 97miljoen abonnees. 
 
Geweld komt ook veelvuldig voor in huwelijken en gezinnen. 
Verschillende onderzoeken laten zien dat geweld tegen vrouwen zeer 
vaak voorkomt, maar andersom ook tegen mannen door vrouwen. Intiem 
partnergeweld is de meest voorkomende vorm van geweld. Wereldwijd 
heeft 1 op de 3 vrouwen fysiek en/of seksueel geweld ervaren. Verbaal 
geweld komt veelvuldig voor. Schreeuwen, schelden, vloeken, de ander 
kleineren of pijn doen. Er heeft eens iemand gezegd: “Stemverheffing is 
een teken van innerlijke zwakte.” Dus wanneer iemand zijn stem verheft, 
zegt dat veel over de innerlijke toestand van die persoon. Zelfbeheersing 
aanleren is een groot goed voor volwassenen maar ook voor kinderen. 
Eén op de drie kinderen groeit op in een gezin waar sprake is van ernstig 
lichamelijk of geestelijk geweld.  
Geweld achter de voordeur komt overal voor. Waar is de 
zachtmoedigheid? Waar is de zelfverloochening en zelfovergave in de 
huwelijken? Waar de zelfbeheersing? 
Hulpverleners zoals ambulance personeel of brandweer, krijgen steeds 
meer te maken met geweld van omstanders. Journalisten ervaren ook 
steeds meer geweld tijdens hun werk.  
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Onze leefwereld wordt elke dag meer gewelddadig, schietpartijen met 
slachtoffers zijn aan de orde van de dag. Kinderen van14 jaar die mensen 
doodschieten. Altijd is er wel ergens op de wereld oorlog. Miljoenen 
mensen die elke dag werkzaam zijn in de wapenproductie. De 
wapenindustrie is big business waar miljarden in omgaan. Wapens die 
geproduceerd worden in fabrieken om ergens in de wereld dood en 
verderf te gaan zaaien. Elke kogel wordt gemaakt met het doel om 
iemand, mens of dier, uit het leven weg te rukken. Elke kogel zorgt 
vervolgens voor groot verdriet, gebroken gezinnen, gebroken harten en 
laat diepe trauma’s na bij de nabestaanden.  
De productie van wapens en munitie kost enorm veel grondstoffen. 
Enorm veel energie om te vervaardigen, transporteren en bij opslag, met 
alle mogelijke gevaren van dien. Denk aan de vuurwerkramp in 
Enschede. Jaarlijks worden miljarden besteed aan het vervaardigen van 
wapentuig. Die miljarden zouden vele malen beter besteed kunnen 
worden.  
Elke vorm van geweld is zinloos. Elke vorm van geweld, levert een 
trauma op bij het slachtoffer en in zekere zin ook bij degene die het 
geweld gebruikt. In een oorlog zijn er geen winnaars, alleen maar 
verliezers.  
 
Presidenten sturen jonge jongens en meisjes de hel van een oorlog in en 
denken dat dit de enige manier is om problemen op te lossen. De huidige 
oorlog in Oekraine laat zien hoe men  met geweld, geweld betracht te 
bestrijden. Meer wapens sturen, meer geweld is het antwoord. Maar met 
geweld krijg je nooit geen echte vrede. De president van Oekraine vraagt 
het Westen om meer wapens te leveren. Waarom is er geen Westerse 
leider die van vredesonderhandelingen praat? Waarom gaat koning 
Willem niet eens op gesprek bij Poetin om over vrede te praten?  
Volgens de bijbel waren Adam en Eva de eerste mensen op aarde. Zij 
kregen twee zoons Kain en Abel. Kain sloeg vanuit jaloezie zijn broer  
Abel dood. Dit was de eerste daad van geweld die in de bijbel beschreven 
wordt. Dit komt omdat Kain en Abel niet geschapen waren in 
overeenstemming met de natuurwetten, dus trad de degeneratie in.  

Liefhebbers van geweld                                                                                     No.1330 
 

6 
 

http://www.pentahof.nl/Brochures/636-De%20natuurwetten.pdf 
 
Een wereld zonder geweld is ons bijna niet voor te stellen. Een wereld 
zonder wapens, zonder wapenindustrie, zonder legers, zonder 
straaljagers, tanks, onderzeeers, atoombommen. Wij zijn deze wereld 
met al dat wapentuig normaal gaan vinden, maar dat is niet normaal! Zet 
de tv maar aan en u krijgt een golf van geweld te zien waar ter wereld 
ook uitgevoerd. Bomaanslagen, oorlogen, machtsgrepen, 
sportwedstrijden met geweld, geweld in huwelijken. Ja het bloed druipt 
van het beeldscherm. De filmindustrie is een grote promoter van geweld. 
Er is bijna  geen film zonder geweld. Geweld in films oefent een grote 
aantrekkingskracht uit op de kijkers. Geweld is actie en dat willen de 
mensen zien. Wat zijn de effecten van dit geweld? De impact van geweld 
in films is groter dan wij denken. Vooral bij kleine kinderen. 
We moeten geweld niet langer via onze ogen en oren binnenlaten en 
toelaten in onze gedachten. En zeker niet in onze daden.  
 

 
 
Het geweld van brullende motoren is voor vele mensen aantrekkelijk en 
facinerend. Kijk maar naar autoraces, tractorpulling of motorcross wat 
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wereldwijd vele mensen bezig houd. Veel mannen hebben als hobby iets 
wat met motoren te maken heeft.  
Brochure no. 1331 gaat over tatoeages. Er zijn mensen die afbeeldingen 
van wapens op hun lichaam laten tatoëren. Bijvoorbeeld een pistool of 
zwaard. Deze mensen zijn dus werkelijk liefhebbers van geweld.  

  
 
http://www.pentahof.nl/Brochures/brochures%20Pieter/1331-
Tatoeages.pdf 
 
Heeft het gebruik van geweld al ooit tot vrede geleid? Is er wel vrede 
mogelijk door middel van geweld? De geschiedenis leert ons dat geweld 
altijd weer nieuw geweld oproept. De toevlucht nemen tot geweld is altijd 
een doodlopende weg. 
Zal het geweld ooit kunnen stoppen op onze planeet? Ja dat kan!  
- Geweld stopt als we leren een ander te respecteren, als we leren dat een 
ander ook zijn mening mag hebben en zijn of haar keuzes maakt in het 
leven.  
- Geweld stopt als we leren de dieren met respect te behandelen. Als we 
stoppen met het doden en consumeren van dierlijk vlees.  
- Geweld stopt als er weer harmonieuze huwelijken gesloten worden 
waarin zelfverloochening en zelfovergave de boventoon voeren. 
Huwelijken waarin de man zowel als de vrouw geheel zichzelf mag zijn 
en niet gedwongen wordt zich te gedragen naar de wil van de ander.  
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- Geweld stopt als de mens zichzelf verbetert. Eerst moet de mens 
zichzelf verbeteren, dan komen er vanzelf betere toestanden op deze 
wereld. Van degeneratie moeten we weer gaan werken aan Regeneratie.  
Als het geweld niet stopt, graaft de mensheid zijn eigen graf. Verander 
de wereld, begin bij jezelf. Keer u af van alle vormen van geweld zodat 
uw gedachten of uitingen niet meer gewelddadig zijn. 
 
http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/Henschel/Wedergeboorte%2
0der%20Mensheid.pdf 
http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/Henschel/Waargaathetomvo
ordetoekomst.pdf 
http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/Henschel/De%20jeugd%20e
n%20het%20seksuele%20probleem.pdf 

Wat zegt de bijbel over geweld? Wanneer de bijbel spreekt over de 
eindtijd, staat er geschreven dat de mensen alsdan zullen zijn liefhebbers 
van zichzelf. De mensheid zal verharden. De liefde zal verkoelen. Zien 
we het niet overduidelijk om ons heen? Hieronder volgen enkele verzen 
uit de  bijbel die over geweld gaan: 

Gen. 49: 5 Simeon en Levi zijn gebroeders! hun handelingen zijn 
werktuigen van geweld! 

Psalm 11:5 De HEERE proeft den rechtvaardige; maar den goddeloze, en 
dien, die geweld liefheeft, haat Zijn ziel. 

Psalm 74: 20 Aanschouw het verbond; want de duistere plaatsen des 
lands zijn vol woningen van geweld. 

Jesaja 60: 18 Er zal geen geweld meer gehoord worden in uw land, 
verstoring noch verbreking in uw landpale; maar uw muren zult gij Heil 
heten, en uw poorten Lof. 

Ezechiel 12: 19 En gij zult tot het volk des lands zeggen: Alzo zegt de 
Heere HEERE, van de inwoners van Jeruzalem, in het land Israëls: Zij 
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zullen hun brood met kommer eten, en hun water zullen zij met 
verbaasdheid drinken, omdat hun land woest zal worden van zijn volheid, 
vanwege het geweld van al degenen, die daarin wonen; 

Daniel 6: 28 Hij verlost en redt, en Hij doet tekenen en wonderen in den 
hemel en op de aarde; Die heeft Daniël uit het geweld der leeuwen 
verlost. 

Joel 3: 19 Egypte zal tot verwoesting worden, en Edom zal worden tot 
een woeste wildernis, om het geweld, gedaan aan de kinderen van Juda, 
in welker land zij onschuldig bloed vergoten hebben. 

Amos 3: 10 Want zij weten niet te doen, dat recht is, spreekt de HEERE; 
die in hun paleizen schatten vergaderen door geweld en verstoring. 

Jona 3: 8 Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn, en zullen 
sterk tot God roepen; en zij zullen zich bekeren, een iegelijk van zijn 
bozen weg, en van het geweld, dat in hun handen is. 

Micha 2: 2 En zij begeren akkers, en roven ze, en huizen, en nemen ze 
weg; alzo doen zij geweld aan den man en zijn huis, ja, aan een iegelijk 
en zijn erfenis. 

Micha 6: 12 Dewijl haar rijke lieden vol zijn van geweld, en haar 
inwoners leugen spreken, en haar tong bedriegelijk is in haar mond; 

Zacharia 4: 6 Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het 
woord des HEEREN tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch 
door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE 
der heirscharen. 

 

 

 


