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Voetbal is oorlog.

Voetbal is een wedstrijd tussen twee partijen. 11 man van de ene partij
tegen 11 man van de tegenpartij. De tegenpartij wordt gezien als een
tegenstander, rivaal, vijand, die bestreden en overwonnen moet worden.
Wij willen winnen, de tegenstander moet verliezen. Wat begon als een
onschuldig spelletje, is de onschuldigheid allang voorbij. Voetbal is
oorlog geworden. Voetbal is competitic. Competitie is het
tegenovergestelde van cooperatie. Cooperatie is samenwerking. Werken
met elkaar in plaats van tegen elkaar. Voetbal is ooit begonnen als een
onschuldig spelletje. Maar toen geld een rol ging spelen, ging de
voetbalwereld verharden. Is het een miljoenensport geworden die
miljoenen mensen in zijn greep houd. Miljoenen mensen die hun kostbare
levenstijd vrijwillig laten afpakken door naar voetbalwedstrijden te
kijken hetzij in stadions of voor de televisie. Voor vele mensen is hun
weekend niet geslaagd als hun favoriete club niet heeft gewonnen.

Zijn voetballers of het voetbal spel nuttig voor de samenleving? Dragen
ze iets positiefs bij aan de maatschappij? Zijn voetballers als mens een
voorbeeld voor andere mensen? Zorgt het voor verbinding of
verdeeldheid?

Het volk wil brood en spelen. Voetballers geven de mensen hun spelen,
meer niet. Een voetbalwedstrijd bekijken is tijdverdrijf en tijdverspilling.
Het is de ledigheid vullen met ledigheid. Je wordt er niets wijzer van.
Verkrijg je meer levenswijsheid door naar een voetbalwedstrijd te
kijken? Als de wedstrijd afgelopen is, heeft het dan bijgedragen aan een
positieve geestelijke ontwikkeling? De ene keer wordt de ene club
kampioen en de andere keer een andere, wat maakt het uit? Als jouw
favoriete club alleen maar zou winnen, zou het maar een saai spel zijn.

Rinus Michels: “Topvoetbal is net zoiets als oorlog. Wie te netjes blijft,
is verloren.”

Volgens Rinus Michels moet een voetballer die de belangrijkste finale
van zijn leven wil winnen, met een keiharde mentaliteit het veld betreden.
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Hieronder enkele voorbeelden van moorden die plaatsgevonden hebben
mbt voetbal:

In 2012 werd een grensrechter doodgeschopt in Almere.

In 2013 werd in Brazilie een speler door een scheidsrechter dood
gestoken. Vervolgens werd de scheidsrechter door toeschouwers
gelyncht en in stukken gesneden.

In 2016 werd in Argentinie een scheidsrechter doodgeschoten door een
voetballer die een rode kaart had gekregen en van het veld was gestuurd.
Geweld bij voetbal is in Argentinie een groot probleem. Evenzo in
Indonesié€ waar voetbal regelmatig ontaard in massahysterie. In 2022 ging
het verschrikkelijk mis tijdens een wedstrijd in Indonesié. Bij rellen na
het duel zijn zeker 174 doden gevallen.

Dat voetbal mensenlevens gekost heeft, zou al rede genoeg moeten zijn
om het gehele voetbal af te schaffen. Dat het bouwen van voetbalstadions
mensenlevens kost, is nog een rede om voetbal af te schaffen. Neem
bijvoorbeeld de bouw van voetbalstadions in Qatar die voor de
wereldkampioenschappen gebouwd zijn en die naar schatting 400 tot 500
mensenlevensgekost heeft. Anderen beweren dat er zelfs 6500
slachtoffers zijn gevallen. Dit is toch bizar! En wat doet Amnesty
Internationaal? Die willen dat er een compensatiefonds komt voor de
slachtoffers, maar wat hebben die er aan? Wat hebben de nabestaanden
aan geld?
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Maar het volk wil brood en spelen..... Elk mens die kijkt naar voetbal
wedstrijden keurt het min of meer goed dat het mensenlevens kost en is
wellicht mede verantwoordelijk. Als de mensen niet meer kijken naar
voetbal, stopt vanzelf al die dwaasheid, zinloosgeweld en het
verongelukken van stadionbouwers.

Talloze voetballers hebben de ervaring om het veld te moeten verlaten op
een brancare. Wanneer een soldaat op een brancare van het slagveld
gedragen wordt, vinden we dat allemaal verschrikkelijk en roepen we om
het hardst vrede, vrede. Maar wanneer een voetballer met een brancare
weg gedragen wordt, vinden we dat normaal en moet de wedstrijd zo snel
mogelijk doorgaan. Agressie is een negatieve emotie in een mens die op
een voetbalveld volop ten uiting komt. Fysiek of verbaal agressie uiten,
getuigd van weinig zelfbeheersing.

Zou een winnaar ook de winst aan een verliezer gunnen? Hoeveel
medelijden heeft de winnaar met de verliezer? De gunfactor op een
voetbalveld is absoluut nul. De teams gunnen elkaar geen winst. Spelers
onderling gunnen elkaar geen doelpunt, elke speler wil het liefst zelf de
doelpunten maken.

Winnaars mentaliteit = ego mentaliteit

Elke speler zegt tijdens een wedstrijd in zijn hart: “Ik wil winnen, ik wil
doelpunten maken, ik wil de uitblinker zijn, ik wil uitgeroepen worden
tot man van de wedstrijd.” Ik, ik, ik..... ach arme ik.

Sport verhard een mens, want er kan maar één winnaar zijn. En de
winnaar mag niet iemand anders zijn, dat wil jij zijn. ledereen wil de beste
zijn of eerste worden. Wie eerste wordt staat in de belangstelling, wie
tweede of derde wordt niet. De ander laten winnen uit mededogen, wordt
gezien als zwakte.

Maar wat is winnen en wat is verliezen? Wie is beter en wie is slechter?
Dit zijn definities vanuit een lage dimensie bepaald. Vanuit hogere
dimensies gezien is er geen winnen of verliezen. Op de toekomende
vernieuwde aarde (zie brochure: http://www.pentahof.nl/Brochures/934-
Nieuwetijd-rijkGods.pdf ) zullen geen winnaars of verliezers meer zijn.

4



Voetbal No.1334

Iedereen zal gewaardeerd worden om zijn unieke gaven. Niemand zal
meer streven om de beste, sterkste of slimste te zijn. Niet het tegenover
elkaar staan en de strijd om het bestaan, maar één met elkaar zijn, een
symbiose, zal de weg der ontwikkeling zijn, die de opwaarts stijgende
mens heeft te gaan. ( P. Messer-Platz, Opvoeding voor de Geboorte)
Binnen een team heerst ook groot egoisme, want iedereen wil het
doelpunt maken. De doelpuntenmaker staat immers in de belangstelling.
Daardoor ontstaat jaloezie. Jaloezie, haat, schelden, vechten, het zijn
allemaal negatieve emoties die op en om een voetbal veld volop geuit
worden.

Als je niet goed genoeg presteer, dan mag je op de bank zitten en ben je
‘reserve man’. Presteer je tijdens een inval beurt nog niet goed genoeg,
dan is de kans groot dat je uit het team geworpen wordt. Alleen de besten
die komen aan bod. Je wordt genadeloos afgerekend puur op je prestatie.
Dit legt een enorme druk op de spelers. Ook de toeschouwers zijn
genadeloos in hun oordeel over de prestatie van spelers. Menig speler
krijgt na een misser een compleet fluitconcert tegen zich te horen.

Bij bijna alle takken van sport is het zo dat degene met het meeste geld,
die komt aan de top. Team met het meeste geld kan de duurste voetballers
kopen. Dus is het weer het geld waar het om draait.

Schelden, vloeken, schoppen, duwen, trekken, ja voetbal is oorlog.
Waarschijnlijk is een voetbalveld de plek op aarde waar het meest
gescholden en gevloekt wordt. Als er een doelpunt gemaakt wordt, dan
begint de ene helft van de toeschouwers te juichen en de andere helft te
schelden en vloeken. En daardoor zend elke wedstrijd een verkeerde
energie uit. Wat denkt u wat er voor energie uitgaat van een stadion vol
voetbalsupporters die zich de longen uit hun lijf schreeuwen? Wat vind u
van de spreekkoren die geuit worden? Getuigd het niet van een
laagstaand niveau om andere mensen voor van alles en nog wat uit te
maken? Naaste liefde is ver te zoeken op het voetbalveld. Is er enige
vorm van liefde, vrede, mededogen, harmonie of cooperatie op een
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voetbalveld te vinden? Vrede, vrede iedereen wil vrede maar dan
moeten we daar wel zelf mee beginnen en ons afkeren van alles wat geen
vrede is.

Wil je weten hoe het thans met onze samenleving gesteld is? Ga dan maar
eens een kijkje nemen op en rondom het voetbalveld.

Ook voor de scheidsrechter is voetbal oorlog. De meest verschrikkelijke
ziektes wordt ze soms toegewenst. Bij sommige clubs krijg je een rode
kaart als je gaat schelden met het woord kanker.

Voetbalsupports gaan vaak na een wedstrijd op de vuist met de
tegenpartij. De ME heeft haar handen vol aan dergelijke knokpartijen
waarbij vaak van alles vernield wordt en afval overal van zich afgegooid
wordt. Wie kan dat allemaal betalen? Het zou rechtvaardig zijn als
degene die voetbal aanhangen ook opdraaien voor de kosten.

Er zijn vele ouders die hun kinderen op voetbal doen. Vaak hebben deze
ouders de stille hoop dat hun kind het zal schoppen tot profvoetballer en
zo wereldberoemd wordt.

Is voetbal nuttig en leerzaam voor de kinderen? Leren ze op voetbal iets
nuttigs waar ze de rest van hun leven iets aan hebben? Nee. Het is vele
malen nuttiger en leerzamer om je kind bijvoorbeeld op een
survivalcursus of bushcraft te doen. Samenwerken en overleven in de
natuur. Scouting is ook leerzaam waarbij alles draait om uitdaging,
samenwerking, plezier en persoonlijke ontwikkeling. Scouting
Nederland kent meer dan 118.000 leden. En heeft u ooit weleens gehoord
dat de ME moest optreden bij een scouting club?

Wat is de missie van scouting Nederland:

“Scouting is een open, maatschappelijk betrokken jeugd- en
jongerenorganisatie, die haar leden met het Scoutingprogramma een
plezierige en uitdagende  vrijetijdsbesteding  biedt. In  dit
Scoutingprogramma wordt in actief samenspel met leeftijdsgenoten,
geinspireerd op het buitenleven, een bijdrage geleverd aan de vorming
van de persoonlijkheid. Hierdoor leren scouts met respect voor zichzelf
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en hun omgeving de eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheid
te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen."

Bron: https://www.scouting.nl/over-scouting/wat-is-
scouting/doelstelling-missie

AT JE
| roAce”

Miljoenen gaan er in de voetbalwereld om. Spelers worden als moderne
slaven tegen een geldbedrag verhandeld. Topvoetballers worden als
helden vereerd. Maar wat of wie is een held? Is het een heldendaad om
een bal in een doel te trappen? Ben je een held als je drie doelpunten
maakt (hattrick)? Ben je een held als je de tegenstander onderuit haal?
Mensen lopen met shirts aan met de naam van hun favoriete club en
speler. Vereering van mensen is afgoderij. Sport idolen, zang idolen,
politicke idolen, religieuze idolen, ons leven is vol idolen (idool =
aanbeden persoon). Is het niet alles afgoderij? Vullen van ledigheid?

De miljoenen die omgaan in de voetbalwereld zouden nuttiger gebruikt
kunnen worden. Bijvoorbeeld om arme mensen te helpen of om de natuur
te herstellen. Met al die miljoenen zouden vele bomen, heggen,
bloemenstroken, kikkerpoelen, houtwallen e.d. aangeplant kunnen
worden.

Iedereen wil in vrede leven, maar zolang de mensen begeren om naar
voetbalwedstrijden, bokswedstrijden e.d. te kijken, zal er geen vrede
komen.
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Vele mensen zijn gegrepen door het voetbal. Kijk maar als er
wereldkampioenschappen gespeeld worden. Mensen weten van
gekkigheid niet wat ze moeten doen. Huizen, straten, auto’s e.d worden
versierd, er wordt veel gezopen en de economie vaart er wel bij.
Volgens onderzoek telt Nederland ruim 8 miljoen voetballiethebbers, die
gemiddeld 11 uur per week met voetbal bezig zijn. Het profvoetbal zou
voor ongeveer 2miljard euro bij dragen aan het bruto binnenlands
product. Volgens de Volkskrant levert voetbal meer op dan dat het kost.
Maar zouden hier ook de mensenlevens bij gerekend zijn? Hoeveel is een
mensenleven waard in de sport?

Voetballers hebben een grote invloed op de jeugd. Hebben voetballers
een bepaald haarkapsel, dan zie je dat de jeugd die ook gaat nadoen. Veel
voetballer zitten onder de tatoeages. Hoe vaker je naar een
voetbalwedstrijd kijk, hoe normaler je al die tatoeages ga vinden.
Sluipenderwijs gaat het jou beinvloeden.

Zie meer over tatoeages:
http://www.pentahof.nl/Brochures/brochures%20Pieter/1331-

Tatoeages.pdf

Veel voetbalvelden zijn van kunstgras voorzien. In het kunstgras worden
rubberen bolletjes verwerkt. Wanneer het kunstgras versleten is moet
deze vervangen worden. De recycling van dit kunstgras in enorm
belastend voor de natuur.

Iemand die geen voetbalwedstrijden kijkt (zoals schrijver van deze
brochure) wat mist die? Is die minder intellectueel dan een voetbalkijker?
Heeft een voetbalkijker meer levenswijsheid? Een ruimere kijk op de
wereld?

Tijd die een voetballiethebber doorbrengt met het kijken naar voetbal, is
verspilde tijd en die tijd komt nooit meer terug Tijd die een mens in de
natuur doorbrengt is nooit verspilde tijd. Onderzoek heeft uitgewezen dat
alleen al het lopen in een bos, een enorm gunstige invloed op onze
geestelijke en lichamelijk gezondheid heeft.
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Een ontwaakt vredelievend mens die zich bewust is van natuurwetten,
levenswijsheid, zachtmoedigheid, naaste liefde, zelfverloochening en
streeft naar cooperatic en vrede, wat heeft die te zoeken in een
voetbalstadion? Wie wil werken aan betere toestanden op deze wereld,
zal afscheid moeten nemen van voetbal of welke sport dan ook. Verbeter
eerst de mens, uzelf en uw toekomstige kinderen, dan wordt de wereld
vanzelf beter.

Voetbal is oorlog,
Stop deze oorlog!
Vrede begint bij jezelf!
Begin vandaag...
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OORLOG
IN
KORTE BROEKIES

oy €
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