
Hoe vind ik de juiste levenspartner                                                                         No.1342 
 

1 
 

  

Hoe vind ik de juiste 
levenspartner? 

 

 
Door P.F.v.d.Meer 

Pietermeer555@gmail.com 

www.pentahof.nl 

Dit is uitgave no. 1342 van 
stichting vd Meer-Pentagram /  
het Lage Landen Leerhuis  
Datum 03-03-2024 

Hoe vind ik de juiste levenspartner                                                                         No.1342 
 

2 
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Voorwoord 
De wereld verkeert in een periode van overgang, en alom openbaart zich 
een drang naar vernieuwing. Velen verlangen de oorzaak van deze drang 
te leren kennen. Sommigen vermoeden dat in de diepte van de kosmische 
ruimte een Super-brein werkzaam is. Hieraan schrijven zij bepaalde 
trillingen toe, welke nieuwe denkbeelden, begrippen en verlangens in de 
menselijke geesten en zielen wakker roepen. Hierdoor zouden de diepere 
lagen van het ziele-leven worden omgewoeld, en lang vergeten idealen 
weer opduiken in het menselijk bewustzijn. 
Wat deze idealen inhouden, en hoe ze straks werkelijkheid zullen 
worden, staat weinigen nog duidelijk voor de geest. Een ding is echter 
zeker: alle vernieuwingen behoren door de mensen zelf tot stand gebracht 
te worden. Daarom dient het denken naar een betere toekomst gericht, en 
het handelen in nieuwe banen geleid te worden. Vooral de opvattingen 
en gewoonten op seksueel gebied zullen zich moeten wijzigen. Immers, 
primo is hiervan afhankelijk door welke soort mensen de wereld straks 
bewoond zal zijn. En secundo zal een betere wereld slechts door betere 
mensen voortgebracht kunnen worden. 
Er zullen dan ook mensen van superieure kwaliteit naar lichaam, ziel en 
geest geboren moeten worden. Hiertoe zullen allerlei zaken, welke direct 
en indirect samenhangen met de keus van de levenspartner, in het 
middelpunt van de belangstelling moeten komen. Want een meer-
verantwoorde en selectieve huwelijkskeuze is voor de toekomst 
noodzakelijk. Daarbij spelen behalve biologische, ook psychologische en 
bionomische factoren een rol. Het besef moet ontwaken onder de mensen 
dat onze wereld weel uitmaakt van de kosmos; dat de orde die daarin 
heerst op wetmatigheid berust die het geheel zowel als de delen omvat. 
Hieruit volgt dat ook de evolutie van wereld en mensheid aan kosmische 
wetten is gebonden. 
Het seksuele leven maakt hierop geen uitzondering! 
Vandaar dat de seksuele ongebondenheid onzer dagen zal verdwijnen, 
zodra het geslachtsverkeer weer in overeenstemming met de bedoelde 
wetten wordt geordend. De selectieve partner-keuze zal ertoe bijdragen 
dat onbehagen in het huwelijk wordt voorkomen, en het geluk der 
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echtgenoten duurzaam van aard zal zijn. Tevens zullen uit harmonische 
huwelijken kinderen worden geboren, die meer rust en vrede in zich 
dragen, terwijl de geboorte van gehandicapte kinderen kan worden 
voorkomen. 
Allerlei zaken die op het eerste gezicht nauwelijks verband schijnen te 
houden met de verantwoorde huwelijkskeus, worden in de volgende 
hoofdstukken besproken. Lang niet alles kon echter worden gezegd, want 
daarvoor is het onderwerp te complex. In eerste aanleg wordt ermede 
beoogd ernstige mensen tot zelfstandig denken aan te sporen, opdat het 
inzicht veld winnen dat veel wat voor ‘waar’ en ‘natuurlijk’ wordt 
gehouden, dit allerminst is. 
Vooral ter zake van huwelijk, seksualiteit en ouderschap zullen totaal 
andere, meer gezonde denkbeelden en begrippen aanvaard moeten 
worden, willen de problemen van overbevolking, huwelijksnood, abortus 
provocatus en de geboorte van zwakke en gebrekkige kinderen ooit tot 
duurzame oplossingen gebracht kunnen worden. 
Dit boek zal mensen, die zonder nadenken door het leven gaan, stellig 
niet aanspreken. Het werd veeleer geschreven voor hen, die begaan met 
de noden der mensen, positieve middelen en methoden wensen aan te 
wenden bij de vernieuwing van de wereld. Na lezing zal bij hen – naar 
wij hopen en verwachten – het besef ontwaken dat eerst de mens zelve 
vernieuwd en verbeterd dient te worden in geestelijk zowel als in 
lichamelijk en moreel opzicht, alvorens mag worden verwacht dat de 
vernieuwing van de wereld tot stand zal komen. 
 
Baarn, voorjaar 1972 
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Hoofdstuk 1 
Over aard en wezen van het huwelijk en wat er direct en indirect mee 
samenhangt. 
Vele opvattingen, gewoonten en gebruiken, verband houdend met 
huwelijk en geslachtsleven, zijn afkomstig uit de joodse godsdienst. Ook 
treft men er sporen in aan van hetgeen eertijds door Griekse en Romeinse 
moralisten werd verkondigd. Bij laatstgenoemden ging het allereerst om 
de vraag met welk doel het huwelijk was ingesteld. Met uitsluiting van 
alle ‘persoonlijke’ motieven, stelden zij vast dat het in overeenstemming 
is met de goddelijke Wil, die zij gelijk stelden met de wil der natuur. 
Ocellus Lucanus, die leefde in de 5e eeuw v. Chr. en waarschijnlijk 
leerling was van Pythagoras, zag in het huwelijk een natuurlijke 
instelling, door welke de mens in staat wordt gesteld via de geboorte van 
goede kinderen aan het welzijn van familie, staat en wereld mee te 
werken. 
Plato (429-347 v. Chr.) zag in het huwelijk de mogelijkheid tot her-
eniging van tweeling-zielen, teneinde door middel van de voortplanting 
naar eugenetische trant, bij te dragen tot het verbeteren van de menselijke 
soort. Zijn leerling Aristoteles (384-322 v. Chr.) beschouwde het 
huwelijk als middel om ouders via de opvoeding hunner kinderen tevens 
aan hun wederzijdse vervolmaking te laten meewerken. Xenophon (2-3e 
eeuw v. Chr.) spreekt van een goddelijke Wil, die de mens verplicht door 
middel van de voortplanting zijn soort in stand te houden. Hij pleit voor 
het monogame huwelijk. 
Musonius (1e eeuw n. Chr.) was van oordeel dat slechts het monogame 
huwelijk in overeenstemming kon zijn met de natuur-orde, omdat het er 
toe bijdraagt de mens zijn plichten ten opzichte van de gemeenschap te 
doen vervullen door zorg te dragen dat de kinderen van goede kwaliteit 
en hoedanigheid zijn. 
Epictetus (1-2e eeuw n. Chr.) achtte het huwelijk storend voor wijsgerige 
bespiegelingen en gaf om die reden de voorkeur aan het ingehuwd-zijn. 
Plutarchus, die in dezelfde tijd leefde als de vorige, is met Pythagoras en 
Plato degeen die sterk nadruk legt op de noodzaak het huwelijk te doen 
adelen door Eros of de hogere liefde. Het gaat niet aan, zegt hij, dat de 
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redelijke mens zich laat meeslepen door de geslachtsdrift. Integendeel, 
door de redelijke vermogens tot ontwikkeling te brengen, kan hij de 
hartstochten leren beheersen en door het telen van gezonde en gave 
kinderen zorgdragen. 
In de tweede eeuw na Christus begint de vrouw als deelgenote in het 
huwelijk meer waardering te krijgen. Door het verval van de 
Grieks/Romeinse beschaving was haar taak daarin niet veel meer 
geworden dan de man in staat te stellen een familie te vormen. Ter 
bevrediging van zijn seksuele behoeften wendde hij zich tot zijn 
slavinnen of hetaeren. Stond in vroegere tijden bij Pythagoras, Stoa en 
Plato de plicht nog in hoog aanzien om via het monogame huwelijk de  
staat goede kinderen te schenken en een aristocratie in stand te houden, 
later gingen meer persoonlijke motieven overwegen. Toen ging het 
huwelijk meer en meer dienen om de geslachtsdrift uit te leven. 
Gold voorheen bij de keus van een echtgenote vooral de mogelijkheid 
met haar kinderen van een goede soort te telen in het belang van de staat, 
later zocht men een vrouw ter bevrediging van het zingenot. Daarbij werd 
meer gelet op uiterlijke schoonheid en rijkdom dan aandacht geschonken 
aan eugenetische voorwaarden. Dit heeft geleid tot verzwakking en 
verslechtering van het ras, en tot de ondergang van de Grieks/Romeinse 
beschaving. 
Vele wijsgeren hebben zich verzet tegen de opkomende tendenz om aan 
schone en rijke vrouwen de voorkeur te geven boven deugdzame. Zij 
konden niet verhinderen dat het monogame huwelijk in aanzien daalde. 
Het feit dat steeds meer mannen er maitresses op na hielden, en vrouwen 
klandesitene verhoudingen aanknoopten, leidde er toe dat dit op het 
laatste als ‘normaal’ werd beschouwd. De ondergang van de oude 
beschaving moet dan ook uiteindelijk worden toegeschreven aan het 
verval der moraal, waardoor het huwelijk niet langer als een heilig 
instituut werd beschouwd, maar als een gelegenheid tot bevrediging van 
genotzucht en persoonlijke belangen. 
Doordat bij het begin onzer jaartelling de joodse godsdienst reeds 
eeuwenlang in verval was, en ook de oude moralisten in de loop der 
eeuwen steeds verder van de Bron van waarheid en wijsheid waren 
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afgedwaald, mag het niemand bevreemden dat gedurende de 
‘christelijke’ era op het gebied van huwelijk en geslachtsleven zoveel 
onduidelijkheid en misverstand heeft bestaan. 
In alle christelijke landen wordt onder ‘huwelijk’ verstaan de wettelijk 
geregelde en formeel bekrachtigde levensgemeenschap tussen één man 
en één vrouw, voor de duur van het leven aangegaan. Het wordt er als 
een ‘natuurlijke’ instelling beschouwd; als een middel om aan natuurlijke 
(seksuele) behoeften te voldoen en kinderen voort te brengen. 
Tot voor kort gold het huwelijk naar kerkelijke trant als een door God 
gewilde instelling, waarvan de wetten niet door, maar aan de mens zijn 
gesteld. De kerk beschouwt het als een sacrament, en naar de woorden 
van prof. dr. H. v. Oyen is “het christelijk huwelijk door het sacramentele 
karakter innerlijk geheiligd en opgenomen in de bovennatuurlijke sfeer”. 
Naar r.k. opvattingen is het huwelijk een heilige zaak, waarbij – omwille 
van het bovenpersoonlijke doel (het kind) – God zelf is betrokken. Het 
doel wordt bovennatuurlijk, omdat de gedoopten, objectief genomen, het 
kind willen in Christus en de kerk. Daarom zorgt het huwelijk als 
sacrament niet alleen voor et voortbestaan der mensheid op natuurlijk 
gebied, maar ook voor het voortbestaan van de kerk. 
In de loop der tijden hebben meer-verlichte geesten allerlei bedenkingen 
tegen deze ‘christelijke’ opvattingen aangaande huwelijk en 
gezinsvorming ingebracht. Maar zo sterk is de macht der traditie 
gebleken dat men zich eerst in onze dagen massaal van de kerk afwendt 
en met haar voorschriften breekt. Dit moge op zichzelf genomen als 
gunstig worden beschouwd, maar de onrust en onzekerheid onder de 
mensen is er eerder door toe- dan afgenomen. Immers, wel worden 
normen en voorschriften, waaraan men zich eertijds (vaak met tegenzin) 
onderwierp, intussen over boord gezet, maar….er werden geen duidelijke 
en begrijpelijke richtlijnen voor in de plaats gegeven. Hierdoor is een 
geestelijk en zedelijk vacuum ontstaan, zodat velen nu niet meer weten 
wat zij met het huwelijk aan moeten; aan welke normen en regels zij zich 
hebben te houden; welke nieuwe opvattingen op seksueel gebied 
wezenlijke waarde en betekenis hebben, en welke tot de verdere neergang 
van het moreel besef en de zedelijke gedragingen zullen leiden. 
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Zolang er van bovenaf richtlijnen werden gegeven, kon het huwelijk – 
door erkenning van een objectieve orde – naar een zeker patroon worden 
beleefd. Nu deze orde in vele gevallen wordt verworpen, gaat men het 
huwelijk meer als een ‘persoonlijke’ zaak opvatten; als een verhouding 
tussen individuen, die ieder voor zich het eigen ‘ik’ op de voorgrond 
stellen. Dit maakt het beleven van gezamenlijk geluk echter veel 
moeilijker. 
In deze tijd, waarin alles wankelt en alle waarden aan een algehele 
herziening worden onderworpen, gaat het er om het individu te doen 
beseffen dat het huwelijk der toekomst overeenkomstig een geheel nieuw 
patroon tot stand gebracht en beleefd zal moeten worden, wil het weer 
tot geluk en gezondheid van het mensdom kunnen bijdragen. Dit nieuwe 
patroon zal echter niet ‘willekeurig’ gekozen, noch door bepaalde 
mensen of groepen ontworpen of vastgelegd mogen worden. Want hoe 
zeer alle sop de wereld ook moge veranderen, de natuur is nog steeds 
dezelfde als duizenden en miljoenen jaren geleden. Haar wetten zijn 
onveranderlijk, en zullen opnieuw door de mensen onderzocht en 
toegepast moeten worden, willen zij het huwelijk in harmonie met haar 
voorwaarden kunnen beleven. 
In feite was de kerk niet zo ver van de waarheid af toen zij het huwelijke 
een natuurlijke instelling noemde, waarvan de wetten niet door, maar aan 
de mensen zijn gesteld. Zij heeft echter verzuimd de mensen met aard en 
wezen dier wetten vertrouwd te maken, en hen tot de ‘natuurlijke’ 
huwelijksbeleving op te voeden. 
Dit verzuim moet thans worden hersteld door deze wetten opnieuw 
bekend te maken en zodoende de natuurlijke grondslag en zuiverheid van 
het huwelijk te herstellen. 
Maar hoe? 
Naar onze overtuiging door terugkeer tot bepaalde vóór-christelijke 
denkbeelden en opvattingen, welke de natuur als uitgangspunt hadden. 
Het spreekt vanzelf dat deze denkbeelden aan de behoeften van onze tijd 
aangepast behoren te worden, zonder echter aan hun natuurlijke 
grondslagen te tornen. Immers, van nature is het huwelijk bedoeld om het 
aardse leven te bestendigen. Hierbij gaat het niet alleen om het 
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voortbrengen van kinderen zonder meer, daar anders de 
geslachtsgemeenschap even goed zonder huwelijk zou kunnen 
geschieden. In het ideale huwelijk gaat het om de liefde tussen één man 
en één vrouw, die ook de kinderen omvat en de band vormt die het gezin 
samenbindt. Zij stellen zich tot taak hun kinderen groot te brengen en op 
te voeden tot eerzame staatsburgers, en beiden willen hiervoor de 
verantwoording dragen. Uit hoofd hiervan werd in alle cultuurtijden het 
huwelijk als onontbindbaar beschouwd. 
Wil men deze onontbindbaarheid niet als een drukkende last ondergaan, 
dan zal de huwelijksgemeenschap door ware liefde gedragen moeten 
worden, die tevens in staat stelt de juiste levenspartner te kiezen. 
Bovendien zijn kwaliteit en hoedanigheid van het nageslacht in hoge 
mate afhankelijk van de wijze waarop deze liefde door de echtgenoten 
wordt beleefd. Hierbij is ook het optimale bevruchtingsmoment van 
doorslaggevende betekenis, gelijk in volgende hoofdstukken nader zal 
worden toegelicht. 
Tegenover de mechanisatie van onze tijd, waarin de mens aan de machine 
wordt geofferd, zal als primaire eis gesteld moeten worden de 
harmonisatie van huwelijk en huisgezin. Dit is mogelijk door de mens tot 
een levens-bewust individu op te voeden, en hem verantwoording te leren 
dragen voor het ongeboren leven. In de historie terugblikkend blijken alle 
zaken op het huwelijksleven betrekking hebbend, steeds door 
godsdienstige opvattingen en gebruiken te zijn bepaald. Toen de culturen 
bloeiden, werd de godsdienst beschouwd als in wezen een soort 
codificatie van alle bestaande natuurwetten, vandaar dat er alom naar 
werd gestreefd ook het huwelijksleven naar de natuur-orde te beleven. 
Het cultuur-verval, dat na ieder hoogtepunt van cultuur intreedt, ving aan 
zodra het besef verdween onder het volk dat heel het menselijk bestaan 
aan bedoelde natuurwetten is gebonden. 
Ook het christendom is in verval geraakt. De kerkelijke leiders kennen 
deze wetten iet meer. Vandaar dat er ter zake van huwelijk en seksualiteit 
uitspraken worden gedaan, die kant noch wal raken. Naar christelijke 
opvatting b.v. is de keus der partners niet toevallig. “God leidt man en 
vrouw met eigen hand tot elkaar”, zegt het Hervormd huwelijksformulier. 
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Intelligente mensen zullen zich ongetwijfeld afvragen of het dan ook 
Gods schuld is als het huwelijk mislukt? In die gevallen verbond Hij 
immers kennelijk verkeerde partners met elkaar! 
Nooit heeft de kerk geleerd waarom het in feite gaat bij de 
huwelijkskeuze, vandaar dat zij doorgaans aan het toeval wordt 
overgelaten. Van dezelfde negatieve aard is de christelijke opvatting als 
zouden – ten aanzien van het kindertal – geen vaste regels zijn te geven. 
“Een huwelijk dat als mandaat geleefd wordt, zal hier wegen en grenzen 
vinden, die verantwoord zijn”, zegt prof. v. Oyen. 
In plaats van de mensen erop te wijzen dat zij zelf aansprakelijk zijn voor 
de gevolgen hunner daden, heeft de kerk het bekende ‘God zegene de 
greep’ als leidraad aanbevolen. Het verklaart waarom thans zo velen, in 
plaats van zich naar de bestaande natuur-orde te richten, vrij en naar eigen 
lust en willekeur aan het leven wensen deel te nemen, zonder enig besef 
hierdoor de harmonie in hun bestaan te verstoren, waardoor de 
disharmonie haar intrede deed, welke ten slotte tot chaos en ondergang 
voert. 
Volgens Hegel is het huwelijk nauwelijks te beschouwen als een 
rechtsverhouding. Het recht immers treedt dan pas op in het huwelijk, als 
dit op punt staat uiteen te vallen. Daarom kan de echtelijke verhouding 
zich alleen in wederzijdse liefde en bijstand volkomen uiten. Als de 
verhouding alleen berustte op het geslachtelijke verkeer, zou het huwelijk 
steeds bij het verkoelen der geslachtsdrift automatisch eindigen. 
Niettemin behoort de vleselijke gemeenschap tot het huwelijk, in die zin 
dat de ‘scheppende liefde’ basis zij van een duurzame en haar 
overlevende levens- en lotsgemeenschap. 
Het huwelijk, los van de natuur beleefd, kan niet tot het geluk der mensen 
bijdragen. Het leidt tot zedeloosheid, en wat eruit geboren wordt zal – 
naar de maatstaf der natuur gemeten – niet volwaardig zijn. Vandaar de 
toename van het aantal zieken, gebrekkigen, psychisch en/of geestelijk 
gestoorden onzer dagen, die het droevige en pijnlijke bewijs leveren dat 
het huwelijk, in strijd met de natuur0orde beleefd, leidt tot degeneratie 
van het menselijk ras. 
Een en ander zou ernstige mensen tot nadenken moeten aansporen; tot 
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zich verdiepen in de vraag: op welke wijze zou het huwelijk gesaneerd, 
en de geboorte van alle onvolwaardigen voorkomen kunnen worden? 
In de eerste plaats zou het huwelijk als sacrament moeten worden 
hersteld, doch niet in kerkelijke zin, omdat dit zijn wezenlijke betekenis 
verloor. Immers, ook de kerkelijk-ingezegende huwelijken brengen de 
partners niet méér geluk, noch gezonder en deugdzamer kinderen dan die 
der buiten-kerkelijken. 
Het bewijst dat de kerkelijke traditie haar betekenis heeft verloren. Toch 
is er een tijd geweest, waarop het sacrament des huwelijks met reden 
werd toegediend aan hen, die zich aan elkaar wilden wijden in een 
‘hemels’ verbond of coelibaat, dat werd gesloten overeenkomstig de 
voorwaarden van de natuur-orde. 
 
Tot diep in de middeleeuwen is dit geheiligde huwelijk blijven bestaan, 
o.a. tijdens de bloei van de Graalcultus in Zd. Frankrijk (Provence en 
Languedoc). Toen werden der nog ‘edele’ mensen geboren, en werd het 
aanzijn gegeven aan adellijke geslachten. In hun kringen werd de z.g. 
Ebenburt toegepast, waardoor huwelijken tussen gelijk-gezinden tot 
stand kwamen. 
Alles wat betrekking heeft op het tot stand brengen van harmonische 
huwelijken en het voortbrengen van een hogere mensensoort, werd 
onderwezen aan de z.g. provencaalse Minne-hoven, alwaar men kon 
worden ingewijd in de grondslagen der Minne of hogere liefde. 
Troubadours of minnezangers getuigden hiervan in hun liederen, die de 
‘hoofse’ liefde bezongen. 
Door de roomse kerk werd de Graalcultus in de dertiende eeuw 
uitgemoord. Sedertdien is de kennis aangaande de grondslagen van het 
huwelijk als sacrament, zowel als de mogelijkheid tot hoger planting van 
de menselijke soort, geleidelijk verloren gegaan. In de plaats van het 
coelibaat voerde de kerk het celibaat in; een tegennatuurlijke levensstaat, 
waartegen in onze tijd het verzet allerwegen toeneemt. 
Ofschoon in naam nog monogaam, zijn vele huwelijken in feite 
polygaam. Velen vatten het huwelijk op als een mogelijkheid tot 
ongelimiteerd geslachtsverkeer, waarbij de gedachten in de laatste plaats 
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uitgaan naar het kind. Doordat  zij van de voorgeboortelijke ontwikkeling 
van de vrucht weinig of niets afweten, blijven vele zwangere vrouwen 
zonder enige schroom of restrictie aan het geslachtsverkeer deelnemen. 
Geen enkele arts wijst op de schadelijke invloed hiervan voor het 
komende kind, niet allen in lichamelijk opzicht, doch ook psychisch en 
mentaal. 
Wordt het huwelijk overeenkomstig de natuur-orde gesloten en beleefd, 
dan zullen gezonde en welgeschapen kinderen er de vruchten van zijn, en 
harmonische gezinnen ontstaan. Doordat van deze orde wordt afgeweken 
zijn de gezinsverhoudingen in onze dagen veelal chaotisch, zodat het 
niemand behoeft  te verbazen dat ook de maatschappelijke toestanden het 
beeld van de chaos vertonen.  
Harmonisering van de maatschappij behoort met het gezin aan te vangen. 
Als voorwaarde tot het stichten van harmonische gezinnen moet het 
huwelijk wederom overeenkomstig de natuur-orde worden beleefd. 
Hierbij geeft niet het aantal kinderen de doorslag, maar hun kwaliteit en 
hoedanigheden. In verband met de eisen die de atoom-eeuw in steeds 
sterker mate zal stellen aan de creatieve vermogens der mensen, is het 
noodzakelijk  de kwaliteit der komende generaties, naar lichaam en geest 
zo hoog mogelijk op te voeren. In dit verband moge worden gerefereerd 
aan hetgeen prof. dr. J.F. Schouten opmerkte tijdens een interview met 
een medewerker van Elseviers Weekblad (9sept. ’67). “De nare 
vertekening waar onze technocratische maatschappij aan lijdt is dat we 
een landing op de maan als een wonder beschouwen. Maar het grootste 
wonder is en blijft de baby”. 
 
In dit tijdsgewricht gaat het erom de geboorte van zieke en 
onvolwaardige babys te voorkomen. Door met de juiste partner aan het 
geslachtsverkeer deel te nemen overeenkomstig de voorwaarden der 
natuur, zullen uitsluitend gave en gezonde kinderen worden geboren. Het 
is nodig te leren verstaan, dat het huwelijk niet alleen het geluk der 
partners tot doel heeft, maar bovenal in dienst gesteld behoort te worden 
van de hoger planting der menselijke soort. Dit laatste is een primaire eis 
door Moeder natuur gesteld! Immers, wat in de levende natuur niet aan 
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minimum eisen voldoet wordt opgeruimd, ingevolge de wet van Darwin 
in navolging van Herbert Spencer aanduidde met de woorden: ,the 
survival of the fittest’. Om de soort in stand te houden past de natuur een 
bepaalde teeltkeus toe. Weliswaar volgen  de mensen haar hierin na waar 
het hun koeien, paarden, honden e.d. betreft, maar zij verwerpen 
diezelfde teeltkeus als immoreel of erger, als het gaat om de veredeling 
van de eigen soort. 
Gelukkig trekt de natuur zich van menselijke kortzichtigheid, 
voortspruitend uit onkunde en onwetendheid, weinig aan. Zij gaat kalm 
haar gang, zoals dit sedert miljoenen jaren geschiedt. Gezien echter de 
verdergaande degeneratie van het mensdom op fysiek gebied, en de 
hiermede samenhangende verwildering en ontaarding in 
geestelijk/zedelijk opzicht, zou men wensen dat alle intelligente lieden 
spoedig uit de droom ontwaken, en tot het inzicht komen dat de natuur 
sterker is dan menselijk vooroordeel. De erfelijkheidswetten zijn van 
kracht in alle natuurrijken. Ze beheersen in gelijke mate planten, dieren 
en mensen, ongeacht het grote onderscheid dat deze rijken onderling 
kenmerkt. Doordat kinderen van hun voorouders bepaalde lichamelijke 
vermogens en kwaliteiten erven, naast geestelijke eigenschappen en 
hoedanigheden, is het voor het kind van het hoogste belang dat het 
afstamt van ouders met een gezonde erfmassa. Immers, in grote trekken 
is ieder levend wezen een herhaling of voortzetting van zijn voorouders. 
Het is echter bepaald n iet zo dat het komende kind alle eigenschappen 
bezit van vader en moeder, gedeeld door twee. In dat geval zouden alle 
kinderen van éénzelfde ouderpaar identiek zijn. Hun onderlinge 
verschillen berusten hierop, dat onmiddellijk na de bevruchting a.h.w. 
een strijd aanvangt tussen de erfmassa’s van man en vrouw. Hieraan is 
het toe te schrijven dat na de deling van de bevruchte eicel (zygote) 
sommige genen (stoffelijke dragers van erfelijke eigenschappen) actief 
optreden, terwijl andere latent blijven. Genen, welke in het nieuwe 
individu op de voorgrond treden, worden dominant genoemd; die welke 
latent blijven, heten recessief. 
Worden na de bevruchting sommige recessieve genen door dominante 
genen van de partner onderdrukt, dan zullen laatstgenoemde pogen zich 



Hoe vind ik de juiste levenspartner                                                                         No.1342 
 

15 
 

in de volgende generatie te doen gelden. Daartoe wordt het individu door 
Moeder natuur op onnaspeurbare wijze in de armen gedreven van een 
partner, in wie bepaalde erfelijke factoren aanwezig zijn, welke bij de 
samensmelting van ei- en zaadcel, aan het recessieve gen door cumulatie 
een dominante uitwerking verzekeren. 
In wezen gaat het bij de overdracht van erfelijke factoren om iets 
‘bovennatuurlijks’, d.w.z. om een door ‘intelligentie’ geleid 
natuurproces. Schopenhauer sprak in dit verband van de ‘genius der 
soort’ welke erop toeziet dat uit bepaalde ouderparen, overeenkomstig de 
wet van oorzaak en gevolg, die kinderen worden geboren, wier 
karaktertrekken en/of gebreken hen predisponeren tot het lot dat zij niet 
kunnen ontgaan. Reeds de antieke Grieken spraken van Schikgodinnen 
die het menselijk lot weven. Deze ouden was het bekend dat de mens het 
bewustzijn tot die graad kan ontwikkelen, waarop hij in staat is bedoelde 
genius buiten spel te zetten, door overeenkomstig de natuur-orde met de 
juiste partner het geslachtsverkeer te beleven, en ‘bewust’ aan de 
hogerplanting van het nakomelingschap deel te nemen. 
De bekende Weense genealoog en psychiater, dr. L. Szondi, omschrijft 
de noodlotsanalyse als: genealogie van het onbewuste. Zij vormt a.h.w. 
een brug tussen de dieptepsychologie en de genealogie. 
Door ons bewust te worden van hetgeen ons ‘drijft’ bij de 
huwelijkskeuze, kunnen wij aan de drang der recessieve genen (genius 
der soort) ontkomen, en invloed uitoefenen op kwaliteit en hoedanigheid 
van ons nageslacht. Kinderen, aldus in het leven geroepen, zullen niet 
langer afhankelijk zijn van het lot. Daar moet het uiteindelijk naar toe! 
Want zolang men – onbewust van de bestaande natuurorde – de ene fout 
op de andere blijft stapelen, zal de wereldchaos voortduren. 
 
Intelligente mensen zouden zich derhalve moeten gaan verdiepen in al 
die ‘onzichtbaar’ werkzame factoren die de gang der dingen mede 
bepalen. Er mag bij de keuze van de levensgezel niet langer alleen op de 
ongecontroleerde gevoelens en aandoeningen worden afgegaan; vóór 
alles behoort de rede ingeschakeld te worden. Men moet weten of eigen 
karakter, temperament en levensritme in voldoende mate 
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overeenstemmen met die van de wederpartij. Anders is duurzaam geluk 
in het huwelijk niet mogelijk! 
In het algemeen gesproken huwen de mensen te vroeg. Doorgaans 
bezitten zij vóór het vijf en twintigste jaar niet voldoende levenservaring 
en onderscheidingsvermogen om de levenspartner met ‘kennis van 
zaken’ te kunnen kiezen. 
In onze dagen wil een deel der jeugd reeds op 15 j. leeftijd trouwen of 
nog eerder aan het geslachtsverkeer deelnemen, omdat de geslachtsdrift 
hun de baas is. Geslachtelijk kunnen zij zich inderdaad voortplanten, 
maar het huwelijk houdt meer in dan alleen bevrediging van zinnenlust. 
Het werd door Moeder natuur ingesteld tot hoger-planting of veredeling 
van de menselijke soort. 
Nietzsche schreef in zijn ‘Zarathustra’: “Gij zijt jong en verlangt kind en 
huwelijk. Maar ….zijt gij een mens die een kind verlangen mag? Of … 
spreekt uit uw verlangen het dier en de behoefte”? Huwelijk noemde 
Nietzsche: de wil van twee het Ene te scheppen, dat méér is dan zij die 
he schiepen. Dr. O. Z. Hanish schreef: “De man behoort een voorbeeld te 
zijn voor de vrouw als deze een hoger, een beter geslacht wil 
voortbrengen. Is hij dit niet, maar beschouwt hij haar als een stuk 
speelgoed dat hij voor zijn eigen genot gebruikt, dan zal dit leiden tot 
ondergang van gezin, volk en ras”. 
Wie het huwelijk als een complete levensvervulling zullen betrachten, 
zullen het niet uitsluitend als een biologisch gegeven mogen beschouwen, 
in de mening dat het voldoende is als twee lichamen paren. Van veel 
grotere betekenis is de psychologische zijde van het huwelijks- en 
geslachtsleven, omdat het van bepaalde metafysische voorwaarden 
afhangt of twee zielen tot een eenheid kunnen samensmelten. In het 
harmonische huwelijk behoort de vrouw – naar dr. C.L.A. van Uden 
opmerkt – de pendant te zijn van de man; zijn tegenhanger! Want de 
vrouw is niet MINDER dan de man. Integendeel, zij is ANDERS! 
De metafysica leert ons dat de mens oorspronkelijk een man/vrouwelijk 
wezen (androgyn) was. Daarom is in het Genesisverhaal sprake van Eva 
die uit de rib van Adam ontstond. Het duidt erop dat door evolutie eerst 
later de scheiding der geslachten optrad, waardoor afzonderlijke mannen 
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en vrouwen ontstonden als elkanders helft en wederhelft. Deze worden 
door Plato ‘tweelingzielen’ genoemd, en volgens hem blijven de 
oorspronkelijke helften door onzichtbare (metafysische) banden met 
elkaar verbonden. Wat de mensen ‘liefde’ noemen, is niets anders dan 
het ‘onbewuste’ verlangen naar de hereniging met de tweelingziel. Door 
het ontwikkelen van de rede moet de mens zich van dit verlangen 
BEWUST worden, en vervolgens de verloren wederhelft herwinnen. 
Waar dit het geval is, zal het huwelijk harmonisch worden beleefd, en 
zullen er harmonische kinderen uit geboren worden. Harmonie berust op 
evenwicht. Daarom behoren echtparen zich zodanig te verbinden, dat 
door gelijkwaardigheid hunner psychologische verschillen hun 
verhouding in evenwicht blijft. 
Om in balans met elkaar te blijven zal het seksuele verkeer ‘geordend’ 
beleefd dienen te worden, waarbij van de periodiciteit der vrouw behoort 
te worden uitgegaan. Ook de gezinsvorming zal met wederzijds 
goedvinden moeten plaatsvinden, zodat de geboorte der kinderen niet 
langer van het lot of toeval behoeft af te hangen. 
Ten overvloede biedt het harmonische huwelijk de gelegenheid tot 
toepassing van een zodanige erf-hygiëne, dat prophylactisch kan worden 
ingegrepen tegen de overdracht van ongewenste erfelijke factoren. Op 
deze wijze kan de overerving van bepaalde ziekten, kwalen en/of 
gebreken die in een familie erfelijk zijn, worden geëlimineerd, zodat 
voorkomen kan worden dat aan onvolwaardige nageslacht het leven 
wordt geschonken. 
Partners behoren elkaar zeer goed te kennen, alvorens de grote stap voor 
het leven met z’n tweeën te wagen. Goed beschouwd mag het helemaal 
geen waagstuk zijn! Hoe zal men echter de partner door en door leren 
kennen? In de eerste plaats door te weten hoe men zelf is; welke sterke 
en zwakke karaktertrekken en/of verkeerde neigingen men bezit, als ook 
of er voldoende bereidheid is om de eigen zwakheden te overwinnen en 
door inspanning en volharding tot geestelijke volwassenheid uit te 
groeien. Tot iemand die zich onder alle omstandigheden waardig en 
verantwoord weet te gedragen; die zich niet bij de minste tegenslag of 
teleurstelling door zijn driften laat meeslepen of telkens opnieuw toegeeft 
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aan allerlei lusten en begeerten. Kortom, iemand die zich NIET op de 
stroom van het onbewuste leven laat meedrijven, maar de drijfveren die 
hem in beweging brengen, ernstig onderzoekt.  
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Hoofdstuk 2 
Het irrationele bij de huwelijkskeuze 
Het huwelijksgeluk is in hoge mate afhankelijk van de wijze, waarop tot 
het kiezen van de levensgezel wordt overgegaan. Doordat de jeugd niet 
voor het leven wordt opgevoed, wordt haar niet geleerd op welke zaken 
te letten bij de partnerkeuze. In zijn ‘Harmonie van lichaam en ziel in het 
huwelijk’ zegt Ernst Kretschmer: 
“Voor het al dan niet aangaan van een bepaald huwelijk zijn doorgaans 
allerlei ‘irrationele’ elementen van menselijk doen en laten aansprakelijk. 
Ze houden verband met diepe biologische problemen, welke ver uitgaan 
boven persoonlijk belang en noodlot, omdat ze tot in het kosmische 
reiken. Deze kosmisch-biologische samenhang kan zeer diep en lots 
bestemmend inwerken op allerlei liefdesbetrekkingen en het huwelijk 
doen slagen of mislukken.” 
Als voorbeeld noemt hij dat knappe meisjes als regel eerder worden 
gekozen dan lelijke, maar als een meisje per se niet wil trouwen met die 
jongen van X, omdat ze hem onuitstaanbaar vindt, dan veegt ze meteen 
alle verstandelijke overwegingen van de tafel. Men kan dan wel spreken 
van een luim of een gril, maar waarschijnlijk houdt haar ‘onbewuste’ 
reactie verband met een soort ‘intuïtie’, waarin een grote dosis wijsheid 
schuilt. Want in de intuïtie ligt vaak een soort natuurlijke regeltechniek 
verborgen, gericht op het behoud van bepaalde hoedanigheden voor het 
ras. “Wie trouwt met een mooi exemplaar van het menselijk ras”, zegt 
Kretschmer, “trouwt daarom geenzins een naar de ziel welgeschapen 
mens. En wie een lelijk mens trouwt, behoeft nog geen naar de ziel 
ontaard mens gevonden te hebben, al is het vaak zo dat een onevenredige 
lichaamsvorm de uitdrukking is van een onevenredige zielestructuur. 
Want het uiterlijke is symbool van het innerlijke.” 
 
Bij het kiezen van de levensgezel wordt veelal uit het oog verloren dat de 
mens niet alleen een op zichzelf staande persoonlijkheid is, maar 
bovendien soortwezen, zo goed als maatschappelijk wezen, en ten slotte 
ook kosmisch wezen. Het evenwicht in de kosmische natuur berust op 
het samenvoegen van gelijkwaardig verschillende tegenstellingen, 
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overeenkomstig de wet, waarop in  de kosmos alle harmonie berust. 
Vandaar dat ook in het huwelijk twee gelijkwaardig verschillende 
persoonlijkheden elkaar behoren aan te vullen om een harmonische 
eenheid te kunnen vormen. Daarom behoort bij de keuze van de 
levensgezel te worden uitgegaan van kosmische wetten, die 
samenhangen met de innerlijke, metafysische structuur des levens. Het 
gaat hierbij om dezelfde geestelijke en ongeschreven wetten, die in hun 
totaliteit ethiek en moraal bepalen. 
Het besef aangaande aard en wezen van deze wetten is in de loop der 
eeuwen uit de menselijke geest verdwenen. Alles wat niet onmiddellijk 
kan worden verklaard, wordt als ‘irrationeel’ afgewezen, ongeacht het 
feit dat het irrationele veel meer invloed op de menselijke gedragingen 
uitoefent, dan algemeen wordt aangenomen. 
Het irrationele houd verband met ’s mensen zieleleven, maar helaas is 
ook de betekenis van de ziel voor de meeste mensen een vaag begrip 
geworden. Dit maakt het gewenst op dit onderwerp iets dieper in te gaan. 
De ziel is te beschouwen als de zetel van het bewustzijn. Enerzijds 
werken de impressies uit de buitenwereld via de vijf zintuigen op ons 
bewustzijn in. Anderzijds ontvangen wij allerlei indrukken uit de 
binnenwereld, die religieuze gevoelens, zedelijk besef e.d. doen ontstaan. 
In het algemeen gesproken wordt er meer aandacht besteed aan de 
buitenwereld (ons materieel welzijn) dan aan de binnenwereld, die de 
ware bron is van liefde en geluk. Gelijk er onscherpe of onduidelijke 
beelden ontstaan, wanneer de lens van het fototoestel niet zuiver is 
ingesteld, zo nemen ook de meeste mensen niet duidelijk waar wat zich 
in hun binnenste afspeelt. Allerlei gevoelens en aandoeningen roepen min 
of meer vertekende beelden op in hun geest, en doen vage begrippen van 
liefde en geluk ontstaan, die weinig reële inhoud hebben. Hier ligt de 
oorzaak van het feit dat de meeste dingen die men ervaart niet volledig 
in het bewustzijn worden geïntegreerd, zodat er niet voldoende lering uit 
wordt getrokken. 
De oorzaak van het niet-scherp-waarnemen ligt doorgaans bij het feit dat 
dit inspanning vergt. Van nature is de mens onderworpen aan de wet der 
traagheid of de eigenschap der lichamen om te volharden in de toestand 
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waarin zij zich bevinden. Uit zichzelf komt de mens niet gemakkelijk tot 
actie. Daarom zorgen allerlei prikkels er voor dat hij in beweging wordt 
gebracht. Tot één van de sterkste prikkels is de geslachtsdrift te rekenen, 
die de onervaren mens tot onberaden stappen brengt. Deze leiden 
weliswaar tot pijn en verdriet, maar ze zijn nodig om de mens wakker te 
schudden en zijn bewustzijn uit te breiden. 
Pijnlijke ervaringen leiden tot na-denken; tot het besef dat men anders 
had moeten handelen. Herhalen zich de pijnlijke ervaringen, dan zal men 
zich ten slotte gaan afvragen uit welke OORZAAK ze ontstonden. Dit 
leidt tot analyseren; tot verband zoeken tussen oorzaak en gevolg. Door 
dit vermogen onderscheidt de mens zich van het dier. Dit ondergaat zijn 
lot lijdelijk, zonder er wijziging in te kunnen brengen. De mens echter 
kan – door bewustzijnsverruiming – met steriele denkpatronen en 
traditionele gevoelens afrekenen, en door met vooruitziende blik te leren 
handelen, pijnlijke gevolgen voorkomen. 
Gedurende de laatste decennia heeft het menselijk denken een wijde 
vlucht genomen. Hierdoor konden wetenschap en techniek tot onze 
materiële welvaart in sterke mate bijdragen. Op dit proces heeft tot nog 
toe de ziel weinig invloed kunnen uitoefenen, hetgeen verklaart waarom 
de ethiek bij alle vooruitgang is achter gebleven, en ons welzijn in het 
gedrang is gekomen. In het leven gaat het niet alleen om het lichaam. De 
ziel is even belangrijk, zo niet van méér betekenis. Zij is niet aan de drie 
aardse dimensies gebonden, omdat zij van kosmische oorsprong is. Via 
de ziel wordt de binnenwereld betreden; het gebied waarop 
levenswaarden gelden van meer blijvende aard, zoals liefde, geluk, 
genegenheid, trouw en verder alles wat de antieken onder het begrip 
‘Muzen’ verstonden. Is de ziel van de mens ontwaakt, dan zal het gebied 
van de Muzen betreden kunnen worden. Hier ervaart men hoe de liefde 
op tweeërlei wijze kan worden beleefd. Als hartstocht zal zij de zinnen 
in vuur en vlam zetten, als gevolg waarvan ‘onbewuste’ prikkels tot 
onberaden stappen drijven, zonder dat men van de drijfveer enig besef 
heeft. Onder invloed hiervan worden huwelijken gesloten die 
disharmonie in het bestaan brengen, ofwel er worden – zonder dat men 
daarop enige invloed kan uitoefenen – kinderen geboren, die kwantitatief 
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zowel als kwalitatief allerlei onvoorziene problemen doen ontstaan, zoals 
overbevolking, woningnood, gebrek aan recreatie-ruimte, milieu 
verontreiniging e.d.  
Om een meer-verantwoorde partnerkeuze mogelijk te maken, moet de 
mens met aard en wezen der innerlijke drijfveren vertrouwd worden 
gemaakt. Daartoe dient het begrip ‘seksualiteit’ nader ontleed, en het 
karakter van deze natuurdrift nauwkeuriger omschreven te worden. 
Nodig is haar niet slechts van de biologische zijde te benaderen, maar 
ook de metafysische kant ervan onder ogen te zien. 
De metafysica betekent voor de verstandelijk denkende mens of een 
abstracte hersenschim, of een abstracte verborgenheid. Slechts wie het 
intuïtieve denken heeft ontwikkeld, zal het abstracte als hogere vorm van 
waarheid leren kennen. “Alles Spekulative ist dem verstande ein 
Mysterium”, zegt Hegel. 
“Zolang het menselijk bewustzijn door het verstandelijk denken wordt 
beheert”, vervolgt hij, “zal de mens de dialectiek van de rede, en 
daarmede de rede in haar hoogste aanzicht, nl. als zuiver begrip, niet 
kunnen verstaan”. Hegel onderscheidt in het bewustzijn o.m. het 
verstandelijke, het negatief-redelijke en het positief-redelijke denken. 
Waar en wanneer de rede zich als begrip in de z.g. objectieve sfeer van 
de samenleving manifesteert, is er sprake van recht en zedelijkheid; 
manifesteert zij zich in en als de z.g. absolute sfeer van de geest, dan is 
er sprake van godsdienst, kunst en wijsbegeerte. 
De vraag hoe ‘bewustzijn’ tot begrip van zichzelf , tot eigen waarheid 
ontwikkelt, beantwoord Hegel als volgt: “De rede als het zichzelf 
begrijpende begrip ontwikkelt zich ‘dialectisch’. Het dialectische is de 
ziel van alles wat waarlijk ‘wetenschappelijk’ kan worden gekend”. 
In onze dagen is er een streven gaande om de seksualiteit los te maken 
van haar oorspronkelijke functie, nl. het voortbestaan van de menselijke 
soort te waarborgen. In plaats hiervan wil men haar toepassen als een 
middel ter bevrediging van de lustgevoelens. 
Verstandige mensen zouden zich eens moeten afvragen, waarom het 
geslachtsverkeer met lustgevoelens gepaard gaat. Zij zullen ontdekken 
dat het een liist van de natuur is, door middel waarvan zij ‘onbewuste’ 
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lieden ertoe brengt allerlei zorgen, lasten en moeiten te accepteren, 
verbonden aan de geboorte en de opvoeding van kinderen. Door het 
bevredigen hunner zinnelijke lusten laten de meeste mensen zich door de 
natuurdrift verleiden om aan de voortplanting deel te nemen, en het 
oogmerk van de natuur: de bevolking van deze planeet instand te houden 
, te vervullen. Daarom zegt Hegel: “Men zou het een list van de rede 
kunnen noemen, dat zij de hartstocht voor haar eigen doeleinden laat 
arbeiden”. 
Wanneer een jongen een meisje ontmoet en op het eerste gezicht verliefd 
op haar wordt (ook het omgekeerde komt voor) treden fantasie en 
verlangen in werking, zonder dat hij of zij zich hiervan bewust is. Zij 
worden a.h.w. betoverd door het instinct dat vernauwing van het 
bewustzijn veroorzaakt en verhindert dat de ware aard der indrukken 
objectief wordt ontleed. Zij zijn slachtoffers van een waan en veelal 
innerlijk overtuigd van een zielsverwantschap en een harmonie, die in 
feite niet bestaan! Wat zij als een ‘geschenk der goden’ beschouwen, is 
niet méé® dan een verdrongen ‘wensdroom’, die op een gegeven moment 
in een bepaalde persoon gestalte krijgt. Een soort spek, waarmee de muis 
in de val wordt gelokt. Hoe lang nog zullen mensen zich, waar het de 
‘liefde’ (lees hartstocht) betreft, als muizen gedragen? Het voortbrengen 
van nieuwe generaties zal steeds het opperste doel blijven, waar de natuur 
haar argeloze kinderen heen lokt, zolang zij zich laten verlokken door de 
wederzijdse aantrekking en de vreugde der lichamelijke eenwording. 
De geslachtsdrift, die oorspronkelijk op een willekeurige partner was 
gericht, toen er alleen seksuele bevrediging werd gezocht, evolueerde in 
de loop der tijden tot een aandrift, waarbij de liefde tot een speciale 
partner een rol ging vervullen, niet in de laatste plaats ten behoeve van 
het voortbrengen en de opvoeding der kinderen. Momenteel is de 
mensheid op weg naar een volgend stadium, waarop de geslachtsdrift van 
zijn driftmatig karakter moet worden ontdaan, om in dienst gesteld te 
worden van de hoger-planting van de menselijke soort. Tegen die tijd zal 
het ‘persoonlijke’ een meer ‘sociaal’ aanzicht krijgen en de voortplanting 
in dienst van de cultuur worden gesteld, waardoor het scheppen van een 
edeler mensensoort hoogwaardige cultuurtoestanden mogelijk zal 

Hoe vind ik de juiste levenspartner                                                                         No.1342 
 

24 
 

maken. 
In het laatste geval zal de geslachtsdrift volledig onder de beheersing van 
de bewuste wil zijn gebracht, waardoor het ‘toeval’ bij het voortbrengen 
van nieuwe generaties te enen male wordt uitgeschakeld. 
Vanzelfsprekend zullen alleen geestelijk-volwassen individuen hiertoe in 
staat zijn, omdat zij uit allerlei impulsen en verlangens welke het individu 
bestormen, diegene weten te kiezen, welke voor het scheppen van 
cultuur-waarden noodzakelijk zijn. 
Hierop wees lang geleden reeds Arthur Schopenhauer in het werk ‘Die 
Welt als Wille und Vorstellung’. Hij spreekt daarin van een ‘genius der 
soort’, die men zich als een transcendent of bovenmenselijk wezen moet 
voorstellen, wiens taak het is de belangen van toekomstige generaties te 
behartigen. Deze genius is het die twee mensen in een toestand van 
‘verliefdheid’ brengt, als het aangewezen middel om ongeboren zielen in 
de gelegenheid te stellen een stoffelijk lichaam te ontvangen, waarin het 
aardse bestaan beleefd kan worden. De souvereine wil der natuur om de 
soort op de doelmatigste wijze te dienen, wordt doorgezet, ten koste van 
het individu en zijn levensgeluk. Geen mens kan uitmaken waarom de 
natuur deze of gene geniale mens laat geboren worden. Wellicht om zijn 
tijdgenoten te dienen met zijn grote wijsheid. Ook weten wij niet precies 
waarom de natuur mensen als Hitler c.s. in het leven riep. Waarschijnlijk 
omdat in hen de collectieve haat en waan van een gans volk zich kon 
incarneren en zulke mensen ‘onbewust’ de taak krijgen toebedeeld om 
hun land- en/of tijdgenoten te tuchtigen en hen tot het besef te doen 
ontwaken dat individuele haat en geweld tenslotte met soortgelijke 
gevoelens in anderen samensmelten en dan elkaar zodanig versterken dat 
ze ter eniger tijd tot explosies aanleiding moeten geven. Dit leidt tot 
vernietiging van het kwaad door het kwaad! 
Er is wel eens opgemerkt dat Schopenhauer’s visie aangaande het 
bovenpersoonlijke instincts-mechanisme, dat op de keus van de 
huwelijkspartner invloed uitoefent, verband zou houden met zijn scherp 
en sarcastisch pessimisme. Op deze wijze zou het verschil tussen de 
belangen van de soort en die van het individu ontaarden tot een tragisch 
conflict, dat het geluk van de enkeling absoluut onmogelijk maakt. 
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Hierbij wordt evenwel uit het oog verloren dat zolang de mens niet in 
staat is zich overeenkomstig de natuur-orde te gedragen en de evolutie 
van mens en mensheid in goede banen te houden, de natuur via het 
instinct (genius der soort) zodanig op de mens moet inwerken dat hij 
‘onbewust’ volbrengt wat zij voorschrijft. Zou men evenwel de moeite 
doen om zich in de toekomstige ontwikkeling van individu en 
gemeenschap te verdiepen (dit kan, omdat in de natuur alle processen 
‘wetmatig’ verlopen) dan zal het mogelijk zijn aan de evolutie van het 
ras ‘bewust’ deel te nemen. Dan is echter het instinct op hoger niveau 
gebracht en tot intuïtie omgezet. Hierdoor leert men de innerlijke 
werkingen der natuur verstaan en weet men zich deze ten nutte te maken 
bij het ordenen van alle individuele betrekkingen en maatschappelijke 
verhoudingen. 
Zolang de aardbewoners met het bestaan van deze genius geen rekening 
wensen te houden, en zich door allerlei irrationele gevoelens en 
verlangens tot ‘verliefdheid’ laten verleiden, zal het menselijk bestaan 
een drama blijven. Dan zullen nog veel bloed en tranen vergoten moeten 
worden alvorens de mens boven het dierlijk-gerichte niveau leert 
uitstijgen. 
Slaagt men er evenwel in alle aandoeningen en affecten met de rede te 
analyseren en te controleren, dan zal men in staat zijn zich boven de waan 
der verliefdheid te verheffen, en ‘bewust’ aan de partner-keuze deel te 
nemen. 
In onze verlichte tijd menen velen deze genius (aan wiens bestaan zij 
overigens sterk twijfelen) schaakmat te hebben gezet. Immers, door ons 
vernuft zijn wij erin geslaagd middelen te bedenken, door het gebruik 
waarvan wij aan het geslachtsverkeer kunnen deelnemen, zonder 
kinderen ter wereld te brengen. In hun kortzichtigheid menen de mensen 
een overwinning op de natuur behaald te hebben, zonder te beseffen dat 
het slechts een Pyrrhus-overwinning is, waarvoor straks een zware tol 
betaald zal moeten worden. Want de natuur is sterker dan het menselijk 
vernuft. 
Er zijn méér tijden geweest in de geschiedenis, waarin de mens in opstand 
kwam tegen de natuur. Ook toen werd vergeten dat zij – met het doel de 
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menselijke evolutie in stand te houden – strikte voorschriften aan het 
verkeer tussen de seksen verbond. Zolang men zich hieraan hield, bleef 
het ras gezond en zuiver, maar toen er van de voorschriften werd 
afgeweken, en de seksualiteit om het genot alleen werd bedreven, traden 
allerlei ziekten en gebreken onder de mensen op, welke zich hebben 
vermeerderd, totdat op heden de mensheid met ondergang wordt 
bedreigd. 
Dit thema werd in de klassieke oudheid reeds behandeld in de mythe van 
Prometheus. Zoals u zich zult herinneren had deze als de 
‘vooruitdenkende’ opgemerkt, hoe geen enkel levend wezen in staat is de 
krachten der natuur aan zich dienstbaar te maken, en zich door middel 
van het verstand met de goden te meten. Hem was het ook opgevallen dat 
alleen de goden het geheim kennen van het vuur (symbool van wijsheid 
of het verlichte verstand); een element dat niet geschapen scheen om door 
mensen aangewend te worden. 
Prometheus besloot zich iets van der goden bezit toe te eigenen, en 
scheurde wat vuur los van Zeus’ zonnewagen, dat hij verborg in de holle 
steel van zijn zweep. 
Zeus besloot hem voor zijn driestheid te straffen, en gaf opdracht een 
vrouw te maken. Door de godin Athene werd zij in een wit glanzend 
gewaad gehuld. Haar hoofd werd getooid met een gouden kroon. Hermes 
schonk haar de spraak en leerde haar de kunst om door middel van 
vleiende woorden harten te veroveren. Door alle goden werd zij met 
geschenken overladen, reden waarom zij Pandora werd geheten. Zeus 
zelf overhandigde haar als laatste een zorgvuldig gesloten doos, met de 
opdracht die aan Prometheus ten geschenke te geven. Deze vertrouwde 
de zaak echter niet, en wilde van Pandora, noch van haar doos iets weten. 
Zijn broer, Epimetheus, de ‘achteraf denkende’ ried hij dringend aan niets 
van Zeus aan te nemen. Maar deze sloeg alle wijze raadgevingen in de 
wind en trad met Pandora in het huwelijk. Toen sprong de geheimzinnige 
doos open, en alle kwalen, plagen en rampen die de aarde sindsdien 
bezochten, vlogen er uit. De geschrokken Epimetheus wilde ze er weer 
instoppen, maar dat lukte hem niet. Alleen de hoop was in de doos achter 
gebleven, zodat alleen deze gave voor de mensen bewaard bleef. 
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Veelal wordt aangenomen dat antieke mythologieën getuigen van een 
primitieve geestesgesteldheid. Niets is minder waar! Er ligt veel 
levenswijsheid in verborgen, op empirische wijze verworven uit alle 
ervaringen, door de mensheid in haar miljoenen-jaren-omvattende 
evolutie opgedaan. Deze  verhalen getuigen van grote kennis aangaande 
kosmische wetten, welke in natuur en leven werkzaam zijn. Door zich 
van deze kennis op de hoogte te stellen wordt de mens in staat gesteld 
deze wetten in toepassing te brengen, teneinde zijn persoonlijke en 
maatschappelijke zaken overeenkomstig de bestaande natuur-orde te 
regelen. 
De concrete betekenis van het Prometheus-verhaal is deze, dat de mens 
– door het ontwikkelen van het intuïtieve denken – zich het vuur der 
goden (levenswijsheid) kan verwerven en met vooruitziende blik leert 
handelen. In dat geval laat hij zich niet door Pandora’s 
verleidingskunsten (onbewust ondergane natuurdriften en instincten) 
overhalen tot ondoordachte daden, welke pijnlijke gevolgen na zich 
slepen. 
Pandors’s doos symboliseert de vrouwelijke baarmoeder. Want er zullen 
volwaardige dan wel minderwaardige kinderen worden voortgebracht, 
naar gelang de vrouw zich door de hartstocht laat beheersen of door de 
driften, via de rede in toom te houden, bevruchting laat plaatsvinden in 
overeenstemming met de voorwaarden der natuur. 
Epimetheus is het symbool van de ‘onbewuste’ mens die niet eerder na-
denkt of de onaangename gevolgen zijner impulsieve daden moeten hem 
daartoe dwingen. Door willekeurig handelen verstoort hij de natuur-orde, 
en hierom veroorzaakt hij zelf de kwalen en rampen die hem tot inkeer 
moeten brengen. 
De hoop die in Pandora’s doos achterbleef, wijst op de mogelijkheid voor 
de mens, om door lijden gelouterd, tot het inzicht te komen, dat handelen 
overeenkomstig de natuur-orde hem in de gelegenheid stelt  het  geluk te 
herwinnen voor zich en de zijnen. In zijn algemeenheid wijst deze mythe 
op de noodzaak de mens op te voeden voor het huwelijk, opdat hij de 
partner ‘bewust’ lere kiezen, in plaats van zich door de seksuele driften 
en instincten van de rechte weg te laten afvoeren. 
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Aan het huwelijk gaat doorgaans een periode van andere kennismaking 
vooraf. Gedurende de verloving hebben partijen de gelegenheid zich te 
vergewissen of de stap die men voornemens is te doen, wel dan niet 
verantwoord is. Immers, vaak blijkt eerst later, las het huwelijk niet zo 
goed verloopt als men verwachtte, dat het kiezen van de juiste partner 
toch niet zo eenvoudig is als het lijkt. 
In vele gevallen zal de verloving blijken een soort zedelijke oefenschool 
te zijn om zeer uiteenlopende en vaak tegenstrijdige karakters met elkaar 
te verzoenen of zich te leren aanpassen. Wanneer het serieuze jongelui 
betreft, zullen zinnelijke verlangens en zelfbeheersing vaak met elkaar in 
conflict komen. Duurt zij te lang, dan zal de verloving vaak grote 
spanningen teweeg brengen, waardoor ten laatste toch vóór het huwelijk 
tot seksuele gemeenschap zal worden overgegaan, ondanks dat werd 
overeengekomen daarmee te wachten tot na de huwelijksvoltrekking.  
Anderen zijn van oordeel dat men vóór het huwelijk over seksuele 
ervaring moet beschikken om latere teleurstelling te voorkomen. Dit is 
een drogreden! De ware oorzaak is dat men niet over voldoende 
zelfbeheersing beschikt, en de wil niet sterk genoeg is ontwikkeld om 
kuis en ongeschonden het huwelijk in te gaan. 
Pre-maritaal geslachtsverkeer is allerminst een waarborg voor het 
welslagen van een huwelijk. Daarin wordt de seksuele gemeenschap 
onder andere omstandigheden en verhoudingen beleefd dan tijdens 
‘losse’ verhoudingen. 
Het spreekt vanzelf dat in deze tijd, waarin conventionele regels 
verloofden niet langer tegen zichzelf beschermen, de verloving 
zwaardere eisen stelt. Want de geest moge gewillig zijn, doorgaans is het 
vlees zwak. Ongetwijfeld is het liefdesleven voor velen moeilijker 
geworden, sedert de jongeren vrijer met elkaar omgaan. Doordat hun de 
grenzen niet onder het oog werden gebracht die de natuur aan het 
geslachtsverkeer stelt, menen zij dat alles geoorloofd is, zonder enig 
besef dat de wet van oorzaak en gevolg hen persoonlijk verantwoordelijk 
stelt voor alle gevolgen van hun in onbezonnenheid begane daden. 
Meer en meer wordt aangedrongen op het geven van seksuele 
voorlichting op scholen en andere instellingen. Hoe zeer dit ook is toe te 



Hoe vind ik de juiste levenspartner                                                                         No.1342 
 

29 
 

juichen, helaas draagt deze, doordat de voorlichting zich beperkt tot de 
biologische zijde alleen, meestal méér bij tot deelname aan de seksualiteit 
om het genot alleen, dan de regeneratie van het menselijk ras te 
bevorderen. 
In plaats van de jeugd op te wekken tot  het leren beheersen van de 
hartstochten door de wil te sterken en het karakter te stalen, wordt de 
seksualiteit gelijkgesteld met eten en drinken als natuurbehoeften, 
waaraan zonder meer kan worden toegegeven. Dat hierdoor de kans op 
geslachtsziekten wordt verhoogd en de impotentie in de hand wordt 
gewerkt, ervaart men doorgaans als het te laat is. En dat slappe karakters 
eerder geneigd zijn zich aan verdovende middelen over te geven om hun 
ellende te vergeten, is een uitgemaakte zaak. 
Hoe men zich uit de greep van de hartstochten kan bevrijden, leert 
Apuleius in zijn ‘Metamorphoseis’. Daarin wordt beschreven hoe 
Psyche, door eros bemind, op diens verzoek door Zephyros naar een 
eenzame plek wordt gebracht, waar hij haar elke nacht bezoekt. Hij 
verbiedt haar evenwel te pogen hem te aanschouwen. Maar als zij op een 
nacht haar lamp gebruikt om te zien wie hij is, valt een druppel olie op 
zijn gelaat, waarna hij haar verlaat. Na vele moeilijkheden overwonnen 
te hebben, vindt Psyche tenslotte haar geliefde weer. Door lijden van haar 
schuld gereinigd, wordt zij voor eeuwig met hem herenigd. De betekenis 
van deze mythe is duidelijk. De mens moet, door het ontwikkelen van de 
rede, de drang der zinnen leren overwinnen. Door de dierlijke aard aan 
banden te leggen, zal de partner ‘bewust’ gekozen kunnen worden, 
waardoor de grondslag wordt gelegd voor duurzaam geluk in huwelijks- 
en gezinsleven. Dan worden tweelingzielen met elkaar verbonden, 
waarvan sprake is in het verhaal van Hermes en Afrodite, die gelden als 
het ideale mensenpaar, in wie de herenigde zielen tot een hogere eenheid 
samensmolten. 
Hetzelfde gegeven ontmoeten wij in de mythe van Orpheus en Eurydice, 
zowel als in de verheerlijking van Beatrice door Dante Allighieri. Ook 
Beethoven moet dit beeld voor de geest hebben gestaan, toen hij een 
compositie wijdde aan ‘die ferne Geliebte’, als de tweelingziel, die hem 
tot de meest verheven muziek inspireerde. 
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Ook Plato wijdde veel aandacht aan het begrip ‘tweelingziel’. Is er sprake 
van ‘platonische’ liefde, dan wordt hieronder de ziele-verrukking 
verstaan welke boven de zinnelijke driften of hartstochten uitgaat en de 
rede tot grondslag heeft. Via de rede heeft men toegang tot het domein 
van de orde-wetten, waarop het evenwicht berust in natuur en 
bovennatuur. Wie deze wetten kent, is in staat de tweelingziel te 
herkennen. Met haar herenigd, smelten twee zielen ineen, waardoor 
eenheid van denken en handelen mogelijk is. 
Bij de platonische liefde is alle driftmatig-handelen overwonnen. Wie 
boven de hartstochten is uitgegroeid, zal zich met de tweelingziel kunnen 
verbinden. In dat geval zal de seksuele gemeenschap niet langer het genot 
dienen of gezocht worden om allerlei spanningen en onverwerkte 
aandoeningen en reacties af te reageren, doch veeleer in dienst worden 
gesteld van de hoger-planting van de menselijke soort. 
Het voortbrengen van schone lichamen was een ideaal dat in Griekenland 
hoog werd gewaardeerd. Het geheim hiervan heeft de wijze Diotima aan 
Socrates geopenbaard. 
Ook de moderne psychologie houdt rekening met de verborgen betekenis 
van deze mythe. Zij onderscheidt bij de mens het lichaam dat onbewust 
(instinctief) reageert op allerlei prikkels uit de buitenwereld, en hierdoor 
wordt bewogen, en de ziel als bron van bewustzijn. Met de geest 
herenigd, zal zij het verstand verlichten, waardoor dit in staat wordt 
gesteld het Goddelijke te aanschouwen. De ontwaakte ziel is draagster 
van het zedelijk besef, en zodra zij via de rede het lichaam bestuurt, stelt 
zij de mens in staat zich te gedragen overeenkomstig de wetten, waarop 
alle evenwicht (is Harmonie) berust in natuur en bovennatuur. Zulk een 
mens zal zich zedelijk gedragen, in het besef dat ook de Moraal aan deze 
wetten is gebonden. 
Lichaam en geest strijden onophoudelijk om het bezit van de ziel, als 
zetel van ons willen, voelen en denken. Lichaam en ziel zijn derhalve te 
beschouwen als antipolen, welker onderling strijd de energie levert, 
nodig om ‘bewustzijn’ te wekken en uit te breiden. Zolang men zich van 
deze tweespalt niet bewust is, zal de libido (levensdrift) het lichaam in 
beslag nemen, waardoor Amor (hartstocht) een overwegende rol speelt 
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bij al ons streven. Seksuele instincten openbaren zich reeds op jeugdige 
leeftijd, hetzij openlijk, hetzij op verborgen wijze. Ze worden evenwel 
nog niet op hetzelfde vlak beleefd als de geslachtsdrift bij volwassenen. 
Bij hen zal deze zich op uiteenlopende wijzen manifesteren. Sommigen 
zijn er van bezeten; anderen pogen zich aan deze drift te ontworstelen, 
zodra zij haar als ‘demonisch’ hebben ervaren. Enkelen gelukt he t het 
dier in zichzelf aan banden te leggen, en de levenskracht voor creatieve 
doeleinden aan te wenden. In dat geval spreekt men van ‘sublimatie’ van 
de libido. Er wordt onder verstaan het omzetten van primitieve 
driftuitingen in strevingen van een hoger gedifferentieerd niveau door het 
denken van het lichamelijke naar het geestelijke te richten. 
Bij kinderen kunnen zich vroeg reeds allerlei perverse lusten 
(vernielzucht, agressie e.d.) openbaren. Bij pubers worden ongerichte 
seksuele spanningen vaak afgereageerd door masturbatie (onanie) toe te 
passen. Meestal zijn het gevolgen van verkeerde opvoedingsmethoden 
(verwennen, verwekelijken, gemis aan tucht). Het kind wordt niet geleed 
weerstanden te overwinnen, zodat het toegeeft aan iedere drang van het 
lichaam. Doordat de mens in ’t algemeen niet voor het leven wordt 
opgevoed, en hem aard en wezen van de levenswetten niet worden 
onderwezen, is slechts weinigen bekend wat de seksualiteit in wezen 
inhoudt. Zij weten derhalve niet of de wijze waarop zij zich voorstellen 
aan het geslachtsverkeer deel te nemen, verantwoord is of niet. 
Vanzelfsprekend laat de seksuele beleving zowel als het gemis ervan de 
mensen in hun ziel niet onberoerd. Maar omdat zij te weinig van hun 
eigen innerlijke roerselen verstaan, weten zij niet uit welke oorzaken 
eventuele psychische spanningen ontstaan. 
Doordat grote gebieden van het ziele- en geestesleven voor de mensen 
‘terra incognita’ zijn, weten jonge mensen doorgaans weinig af van 
hetgeen zich in hun innerlijk voltrekt zodra zij met de liefde in aanraking 
komen. Vandaar dat allerlei onbewuste motieven meespelen bij de 
huwelijkskeuze. Jung merkt dan ook zeer terecht op dat ‘hoe groter de 
omvang is van het onbewust-geblevene, hoe minder men bij het sluiten 
van een huwelijk te maken heeft met een vrije keuze. Men handelt 

Hoe vind ik de juiste levenspartner                                                                         No.1342 
 

32 
 

subjectief onder invloed van een soort ‘noodlotsdrang’, welke in de 
verliefdheid aan de dag treedt.’ 
Onbewustheid doet vele verliefden menen ‘voor elkaar bestemd’ of zelfs 
geschapen te zijn. Het is een uiting van infantilisme. Uit innerlijke 
onzekerheid verlangen zij naar bescherming. In de partner worden allerlei 
eigenschappen ontdekt, die er in feite niet zijn. Men hoopt deze bij hem 
of haar aan te treffen, omdat men ze zelf mist. Vandaar dat weekhartige, 
onzelfstandige mannen zich onbewust voelen aangetrokken tot flinke 
vrouwen die de handen uit de mouwen weten te steken. Zij zoeken een 
subsituut voor de moeder die hen verwende. Maar als deze vrouwen hen 
later slapheid of halfzachtheid verwijten, en de teugels in handen nemen, 
voelen zulke mannen zich achteruit gezet, waardoor hun gevoel van 
eigenwaarde een knauw krijg. Ze zijn teleurgesteld in hun 
huwelijksverwachtingen, maar wensen doorgaans niet toe te geven dat de 
schuld bij hen zelf ligt. 
Enkelingen slechts komen door teleurstelling tot de verassende 
ontdekking dat wat zij hielden voor het bereikte doel, in feite de onderste 
trede vormt van een lange ladder, die met veel moeite en inspanning moet 
worden beklommen. Slechts de sterksten onder hen zullen de top 
bereiken. 
Het merendeel van de teleurgestelden zoekt de schuld bij de partner 
zonder zich bewust te zijn dat eigen onbewust handelen ertoe bijdroeg. 
Zij realiseren zich onvoldoende zelf tot de problematische naturen te 
behoren, belast als zij zijn met diverse tegenstrijdige erfelijke 
eigenschappen. 
In de samenleving zullen deze naturen gemakkelijk botsen. Weliswaar is 
de conflictstof onontbeerlijk voor hun verdere bewustwording, maar 
altijd gaat dit met pijn gepaard. Dit blijkt echter noodzakelijk, want als 
men zich af en toe flink stoot, blijft men voortdromen, en zal men nimmer 
tot geestelijke volwassenheid uitgroeien. Want psychologisch gesproken 
kan men slechts begrijpen, wat men aan den lijve heeft ondervonden. 
Mensen die de ellende van een disharmonisch of chaotisch huwelijk zelf 
hebben ervaren zullen verlangen naar een harmonische verhouding. Zij 
zullen ook bereid zijn hiervoor de prijs te betalen, d.w.z. zich zelf 
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bepaalde offers willen getroosten om het geluk te bemachtigen. 
De menselijke bewustwording wordt veelal bemoeilijkt, doordat er 
meestal een grote afstand ligt tussen de dwaling en haar gevolgen. 
Weinigen doorzien zodoende de samenhang tussen oorzaak en gevolg. 
Vandaar dat het voor velen zo moeilijk is om in te zien dat het grootste 
deel van de menselijke ellende wordt veroorzaakt door het toegeven aan 
de hartstochten, als gevolg van het dwalen langs de wegen der erotiek. 
Veel ellende kan worden voorkomen door zich op de hoogte te stellen 
van de voorwaarden, waaraan voldaan moet worden om het huwelijk 
harmonisch te kunnen beleven. Zonder goede voorlichting is dit 
onbegonnen werk.  Men moet leren inzien dat het huwelijk niet slechts 
een persoonlijke aangelegenheid is. De gehele mensheid is er bij 
betrokken. Uit het huwelijk worden de komende generaties geboren, en 
het is afhankelijk van de wijze waarop huwelijken tot stand komen en 
worden beleefd, of de nieuwe geslachten van superieure dan wel van 
inferieure kwaliteit en hoedanigheid zullen zijn. 
Om te besluiten met een woord van Jung: ‘de natuur is niet slechts 
aristocratisch, zij is ook esoterisch…. Het geheim der zielsontwikkeling, 
wordt niet verraden; zij houdt verband met de bekwaamheid van het 
individu zelf’. 
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Hoofdstuk 3 
Wat wordt onder ‘seksualiteit’ verstaan? 
Biologisch gesproken behoort de mens tot de klasse der zoogdieren. 
Zolang hij ‘onbewust’ door het leven gaat, d.w.z. zich geen rekenschap 
geeft van hetgeen hem uiterlijk en innerlijk beroert, zal hij evenals de 
dieren het instinct volgen. Dan wordt het zonder meer toegeven aan de 
geslachtsdrift als een gewone zaak beschouwd. Daar is op zichzelf 
beschouwd weinig op tegen, want de seksualiteit is een ‘natuurlijk’ 
gegeven, en mag als zodanig niet veroordeeld worden. 
Gezien echter het feit dat de mensheid aan het begin staat van een nieuwe 
fase in haar ontwikkeling, hetgeen o.a. hieruit blijkt dat atoomenergie, 
electronica, computer en ruimtevaart bezig zijn geheel nieuwe 
mogelijkheden voor ons te ontsluiten, kan het niet anders of ook de mens 
zelve zal naar lichaam en geest grote veranderingen moeten ondergaan. 
Hierdoor zal een geheel nieuw wereldbeeld ontstaan, gepaard gaande met 
een totale wijziging van onze opvattingen en gedragingen. Als gevolg 
hiervan zal het menselijk bewustzijn een verruiming ondergaan. Dit 
laatste zal ertoe bijdragen dat velen boven het stadium van instinctief 
reageren en driftmatig handelen zullen uitgroeien. Zij zullen tot het besef 
ontwaken dat de seksualiteit niet in dienst gesteld behoort te worden van 
zinnelijk genot, doch primair dient te worden aangewend tot hoger-
planting van de menselijke soort. 
Door de rede onderscheidt de mens zich van het dier, en door aard en 
wezen van de geslachtsdrift te onderzoeken en deze vervolgens ‘bewust’ 
te leren toepassen, zal de mens een medewerker kunnen worden van 
Moeder natuur. Dit is noodzakelijk, want de evolutie die altijd doorgaat, 
maakt het noodzakelijk dat de mens zich in de komende tijdkring van dier 
tot halfgod ontwikkelt. 
Doordat de mens gedurende de achter ons liggende eeuwen zijn dierlijke 
driften is blijven uitleven, en het geslachtsverkeer primair benutte om de 
zinnelijke lusten te bevredigen, is hij vervallen tot uitspattingen van het 
laagste allooi. Ofwel hij maakt zich schuldig aan onzedelijke 
gedragingen, die zelfs onder dieren niet voorkomen. Het bewijst dat men 
het onderscheid niet meer kent tussen de hogere liefde (Eros) en de 
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laagste passies (Thanatos), welke immer hebben geleid tot geweldpleging 
en ondergang van de cultuur. 
De onbewuste mens is aan de geslachtsdrift onderworpen. Deze neemt 
een belangrijk deel van zijn denken en gevoelens in beslag, en zo het 
toegestaan zou zijn deze drift zonder meer uit te leven, geen enkele vrouw 
zou nog veilig zijn voor de lusten van de man. Rust en veiligheid in de 
maatschappij zijn er dus bij gebaat deze drift aan banden te leggen. Dit 
kan geschieden door met straf te dreigen om hierdoor de mensen te 
dwingen binnen de perken der wet te blijven. Het is ook mogelijk hun het 
belang onder ogen te brengen van het beheersen der driften. Door hun 
zoveel mogelijk kennis aangaande de natuur en haar wetten bij te 
brengen, zullen intelligente mensen het als hun hoogste taak en plicht 
leren zien zodanig te handelen dat zij met de eeuwig-onveranderlijke wet 
der moraal, welke in de natuur wortelt, op goede voet blijven. 
Door dat van de Moraal (met kapitale M) uit onwetendheid wordt 
afgeweken, werd in de loop der eeuwen alles wat met het geslachtsleven 
direct of indirect verband houdt, met een steeds dichter wordend was van 
geheimzinnigheid omhangen. Hierdoor werd het deelnemen er aan ten 
laatste als ‘zondig’ beschouwd. In deze tijd dringt de evolutie er echter o 
paan ons aan het stadium der puberteit te ontworstelen, en tot geestelijke 
volwassenheid uit te groeien. Vandaar dat wij thans de meest verborgen 
uithoeken van het seksuele leven dienen te doorzoeken, om alle daarop 
betrekking hebbende vraagstukken open en bloot te behandelen, in de 
meest letterlijke betekenis van het woord. 
Het besef moet rijpen in de menselijke geest dat deelnemen aan het 
geslachtsverkeer an sich NIET zondig is, want het behoort tot de 
menselijke natuur. Het is een zonde tegen de goddelijke natuur wanneer 
aan dit verkeer wordt deelgenomen op een wijze die in strijd is met de 
wetten van de hogere natuur. 
Deze visie is zo oud als de wereld! Wij ontmoeten haar in vele antieken 
geschriften. O.a. in de bijbel, waarin de geschiedenis wordt verhaald van 
Jozef, die de verlokkingen van Potifar’s vrouw weerstond, en als gevolg 
hiervan tot eer en aanzien kwam. Zulks in tegenstelling tot Simson, die 
zich door Dalila liet verleiden tot het verspillen van de levenskracht om 
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het genot. Hij kwam erdoor in de gevangenis. Ten laatste stiet hij de 
pilaren om (symbolen van religie en zedelijk besef) waarop iedere 
samenleving behoort te steunen. 
Eenzelfde visie heeft dr. J.P. Unwin neergelegd in zijn werk ‘Seks and 
Culture’. Daarin toont hij aan hoe in Griekenland eertijds de cultuur 
bloeide zolang een aristocratie, die orde schiep in het geslachtsverkeer, 
erin slaagde de creatieve vermogens harer leden op peil te houden. Toen 
er later van de seksuele ordening werd afgeweken, verminderde de 
creativiteit van de aristocratie, hetgeen leidde tot haar overheersing door 
de massa. 
In onze dagen zijn kwaliteit en hoedanigheid in geestelijk/zedelijk en 
lichamelijk opzicht bij velen zodanig gedaald dat het voortbestaan van de 
mensheid aan een zijden draad hangt. Niet alleen door de dreiging der 
atoomwapens, maar eveneens doordat ons leefmilieu door wanbeheer 
van de natuur (lucht-, water- en bodembederf) zodanig werd vergiftigd 
dat straks uitsluitend de allersterksten de komende rampen zullen 
overleven. Dit is in overeenstemming met de natuurwet die leert dat waar 
mensen niet naar rede luisteren, en driftmatig handelen, zij de gevolgen 
moeten dragen van de eigen wandaden. Oorzaak en gevolg! 
Daarom zouden alle weldenkende mensen hoogste prioriteit moeten 
verlenen aan Unwin’s conclusie: “Het staat iedere menselijke 
gemeenschap vrij om te kiezen tussen het ontwikkelen van creatieve 
energie door zich seksuele beperkingen op te leggen, dan wel zich 
seksueel uit te leven, en hiermede de tak af te zagen waarop men gezeten 
is”. Het is DRINGEND NOODZAKELIJK niet alleen aandacht te wijden 
aan de techniek, welke de fysica tot grondslag heeft, doch bovenal om de 
ethiek te vernieuwen door tot de metafysica weer te keren, die in feite de 
OORZAAK vormt van ons bestaan. 
Toen men de overspelige vrouw tot Jezus bracht, in de hoop of de 
verwachting dat Hij har zou veroordelen, sprak Hij de woorden: “Wie 
uwer zonder zonde is, werpe de eerste steen”. (Joh. 8:3). Als wijs en 
machtig Leraar wist Jezus wat de seksualiteit in het menselijk bestaan 
betekent, en hoe moeilijk het is deze natuurkracht onder beheersing te 
brengen van de wil. Daarom veroordeelde Hij de vrouw niet, mar zei 



Hoe vind ik de juiste levenspartner                                                                         No.1342 
 

37 
 

alleen: “Zondig niet meer!” Indien deze mogelijkheid niet gegeven ware, 
zou Hij iets van haar hebben verlangd, dat niet te volbrengen is. 
Naar Freud ons verzekert leidt de cultuur tot onderdrukking van de 
seksuele driften. In de oudheid echter, toen men onder ‘cultuur’ verstond: 
heerschappij over de natuur uitoefenen door haar wetten in acht te nemen, 
paste men deze ook op het geslachtsverkeer toe, zodat de seksualiteit niet 
onderdrukt behoefde te worden. Integendeel, zij kon toen volledig 
worden geïntegreerd in het normale levens- en gedragspatroon der 
mensen. 
Het onbehagen dat voortkomt uit de verkeerd-beleefde seksualiteit zou 
verdwijnen als men zich wilde verdiepen in de wetten, waaraan zij van 
nature is gebonden. Juist onze onbewustheid op dit punt veroorzaakt 
allerlei moeilijkheden die kunnen leiden tot pathologische neigingen en 
zedelijke ontaarding. Dan meent men uitkomst te mogen verwachten van 
de pil of andere middelen, terwijl tevens het legaliseren van abortus en 
het aanvaarden van ongehuwd moederschap, homofilie etc. etc. als 
‘normale’ verschijnselen, er door in de hand wordt gewerkt. 
Doordat de mensen zichzelf niet kennen, d.w.z. niet weten aam welke 
driften en begeerten zij van nature zijn onderworpen, ontstaan allerlei 
verdrongen complexen. Vele psychologen hebben getracht ons de 
godsdienst te doen zien als een onbewuste uitlaat voor seksuele neigingen 
en behoeften. Waar dit niet lukt, worden allerlei gevoelens ‘verdrongen’. 
Hieronder verstaat men in de psychologie dat bepaalde gevoelens en 
gedachten door zekere psychische werkingen worden verhinderd tot het 
bewustzijn door te dringen. Ze worden a.h.w. weggedrongen naar het 
onderbewuste. Jung spreekt zelfs van een religieuze cultus der 
seksualiteit, ofschoon hij er geen rekening mee hield hoe gedurende de 
bloeitijden der antieke culturen de ordening van het sekse-leven een 
hoofd bestanddeel van de cultus uitmaakte. Niet alleen om hierdoor 
gezondheid en welzijn van de mensen in stand te houden, doch tevens om 
tot de verbetering van kwaliteit en hoedanigheid van het nageslacht bij te 
dragen. 
Alles wat gedurende de afgelopen eeuwen uit onwetendheid omtrent aard 
en wezen van de driften, instincten en emoties door de mensen werd 
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verdrongen naar het onderbewuste, moet in de komende tijd tot klaarheid 
worden gebracht. Door het licht van de rede erop te richten moet het besef 
ontwaken dat toegeven aan onbekende driften de mens tot een werktuig 
maakt van destructieve natuurkrachten, welke het cultuurgoed 
vernietigen. 
D.w.z. zolang de mens aan de geslachtsdrift onderworpen blijft, en geen 
cultuur brengt in het seksuele leven, werkt hij aan de ondergang van de 
wereld. Immers, alle uiterlijke toestanden en verhoudingen op de wereld 
zijn gevolgen van ’s mensen innerlijk bewustzijn, dat wordt bepaald door 
de graad van ziele-ontwikkeling van individu, volk en ras. 
Om de destructieve kracht aan de geslachtsdrift te ontnemen, moet deze 
op de juiste wijze worden toegepast. Hiervoor is nodig dat wij leren 
weten welke wijze de juiste is. Wij kennen de geslachtsdrift algemeen als 
seksualiteit. Doorgaans wordt zij vereenzelvigd met het begrip erotiek, 
dat in oorsprong verband hield met Eros, de god der hogere liefde. In 
Plato’s Symposion wordt onderscheid gemaakt tussen de hemelse en de 
aardse liefde. Eerstgenoemde heeft een edel doel, en verheugt zich in de 
intelligente aard van de mens. Zij is trouw tot het einde; zonder wellust 
of vleselijke begeerte. Laatstgenoemde is van grover aard; een liefde die 
meer het lichaam dan de ziel aangaat, en zich even snel richt op vrouwen 
als op mannen en knapen. Deze vulgaire liefde beperkt zich tot het 
lichaam; zij heeft vleugels en vliegt weg zodra de bloei der jeugd voorbij 
is. Zij is oneervol, maar de liefde die wordt gedragen door de edele geest, 
verdient aller lof. 
Toen Eros de aarde verliet, werd zijn plaats ingenomen door Amor, het 
zinnebeeld van de lagere of zinnelijke liefde (hartstocht). Zij is een 
natuurdrift of oer-instinct, waaraan alle dieren en onbewuste mensen zijn 
onderworpen. 
Kort samengevat zou men de geslachtsdrift een universele levenskracht 
kunnen noemen, die in alle natuurrijken werkzaam is met het doel onze 
planeet bevolkt en bewoonbaar te houden. Freud spreekt van de libido of 
levenskracht, zich openbarend als geslachts-instinct, dat de mens tot 
deelname aan het geslachtsverkeer aanspoort. Jung zag de seksualiteit als 
een partiële aandrift die het ganse menselijk organisme aandoet. Wat zich 
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als geslachts-instinct aandient, kan door sublimatie van de levenskracht 
tot bewust-gerichte creativiteit worden omgezet. 
In feite ligt in dit omzetten ’s mensen hoogste taak en plicht. Want het 
vermogen tot ‘denken’ werd hem geschonken om aard en wezen van de 
levenskracht te leren kennen door onderzoek en studie van de immanente 
wetten, waaraan zij is gebonden. Vandaar de mogelijkheid voor de mens 
om zijn libidineuze aandriften onder beheersing te brengen van de 
bewuste wil. Hierdoor zullen de creatieve vermogens, die sluimeren in 
iedere ziel, geactiveerd kunnen worden ten einde aangewend te worden 
tot het scheppen van cultuurwaarden. 
In tegenstelling tot het dier dat aan bepaalde bronstijden is gebonden, 
staat het de mens vrij zich op alle tijden  voort te planten, mits de vrouw 
in een vruchtbare periode verkeert. Doordat de levensstroom, evenals de 
getijden der zeeën, aan vloed en eb is onderworpen, is niet iedere periode 
geschikt voor de voortplanting. Daarom zal de intelligente mens zich – 
alvorens aan de voortplanting del te nemen – vergewissen of de tijd 
gunstig is om gave en gezonde kinderen ter wereld te brengen. Daartoe 
zal hij zich boven de onbewuste scheppingsdrift moeten verheffen, en 
door de normen der hogere liefde toe te passen, zich de zekerheid 
verschaffen dat de hoger-planting van zijn nageslacht wordt bevorderd. 
 
Of de tijd gunstig is om een bevruchting tot stand te brengen, kan worden 
bepaald aan de hand van de primaire Scheppingswet, waarop het 
evenwicht berust in natuur en bovennatuur. Deze wet leren wij kennen 
door een studie te maken van de esoterische astrologie. Wordt deze 
hoofdwet overtreden, dan wordt ongewild en ongeweten de secundaire 
wet van oorzaak en gevolg ingeschakeld, en worden er kinderen 
voortgebracht, die aan ziekten, kwalen en gebreken zijn onderworpen. 
Wie streven naar sublimatie van de levenskracht, ten dienste van het 
voortbrengen van volwaardig nageslacht, doen er goed aan rekening te 
houden met het feit dat de afscheidingen der geslachtsklieren volgens de 
wetenschap een tweeledig doel dienen. Ze dragen bij tot de ontwikkeling 
en groei van het individu, en zijn bovendien nodig voor de 
instandhouding van de soort. Reeds vóór de geslachtelijke rijpheid 
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brengen de geslachtsklieren stoffen voort, die in het bloed opgenomen, 
een speciale rol vervullen, en aansprakelijk zijn voor de specifieke 
lichaamsvormen, waardoor mannen zich van vrouwen onderscheiden. 
Behalve op het lichaam, werken ze ook in op ziel en geest, want de 
vrouwelijke intuïtie zowel als het mannelijk verstand ondergaan de 
invloed van de geslachtshormonen. 
De natuur heeft het zo ingesteld, dat in de jeugd de afscheidingen der 
geslachtsklieren worden aangewend voor de opbouw en de volledige 
levensontplooiing van het individu. Na de geslachtsrijpheid dragen deze 
stoffen, voor zover ze niet voor de voortplanting worden aangewend, bij 
tot conservering van het lichaam. Voor het geval de seksuele kracht wordt 
verspild aan overmatig geslachtsverkeer, zal hierdoor het endocrinon, dat 
is te beschouwen als een soort meet- en regelmechanisme voor het 
doseren van de levensenergie, worden verstoord, waarvan de nadelige 
gevolgen voor lichaam, ziel en geest niet zullen uitblijven. 
Tabak, alcohol en andere verdovende middelen, evenals eiwitrijk voedsel 
(vlees, vis, peulvruchten, eieren, kaas e.d.) specerijen en te veel zout, 
werken noodlottig naar twee zijden. Enerzijds remmen en verlammen zij, 
evenals uitputting, oververmoeidheid en veel bloedverlies – de fijnere 
hersenweefsels; anderzijds prikkelen zij het endocrinon, en hierdoor de 
geslachtsklieren. Het kritisch denken wordt erdoor verlamd, zodat men 
zich gemakkelijker zal laten meeslepen tot instinctieve gedragingen, in 
de eerste plaats op seksueel gebied. Beter ware het alle eiwitrijk voedsel 
te vervangen door goed klaar gemaakte rauwe groenten en veel fruit. 
Naar het woord van de vermaarde Hippkrates moeten onze 
voedingsmiddelen tevens geneesmiddelen zijn. 
Wie kritisch tegenover zichzelf durven staan, en bij evtl. seksuele 
spanningen eerlijk onderscheid maken tussen kunstmatige prikkels en 
natuurlijke aandrang, zullen zich er over verbazen dat laatstgenoemde 
gering is zolang kunstmatige prikkels worden vermeden. 
Hiervoor was sprake van de primaire wet der schepping, bij overtreding 
waarvan een secundaire wet wordt ingeschakeld, die de overtreder 
verplicht het verstoorde evenwicht te herstellen. Doordat het besef 
uitdoofde in de menselijke geest dat universele wetten door alle tijden 
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heen werkzaam zijn, is de doorsnee-mens zich niet meer bewust van het 
feit dat overtredingen in  enig aards bestaan begaan, in volgende bestanen 
hersteld moeten worden. De oosterse filosofie spreekt in dit verband van 
karma als de wet van verevening, en verbindt hieraan het begrip 
‘reïncarnatie’ hetwelk inhoudt dat de ziel regelmatig op aarde wordt 
herboren, zolang er nog oude schulden zijn te vereffenen. 
Uit het bestaan van deze karma-wet vloeit voort dat alle leed en ongeluk 
die wij op heden meemaken, gevolgen zijn van fouten door ons in 
vroegere bestanen gemaakt. 
Innerlijk voelen velen dit wel aan, want in de ziel zetelt het bewustzijn, 
dat de som is van alle ervaringen in vroegere bestanen opgedaan. Deze 
ervaringen tezamen vormen het ‘geweten(e)’en het is op grond hiervan 
dat een ieder die voor het eerst in zijn huidig bestaan met de seksualiteit 
in aanraking komt, innerlijk aanvoelt een gebied vol mysteries te 
betreden, dat gevoelens van onzekerheid of angst wakker roept. In zulke 
zielen ontwaakt min of meer het besef dat de seksualiteit in strijd met de 
Scheppingswet beleefd, onherroepelijk tot kwalijke gevolgen zal leiden. 
Het is deze innerlijke vrees die onzeker maakt. 
Deze ‘onbewuste’ angst ligt vaak ten grondslag aan verdrongen 
complexen, psychische defecten en/of neurotische afwijkingen, die alle 
hun grond-oorzaak hebben in een gestoord of geremd zieleleven. Deze 
slachtoffers weten niet dat hun levensangst in oorzakelijk verband staat 
met situaties en conflicten, die zij in vroegere bestanen niet overwonnen, 
en als gevolg hiervan nu als restanten van niet-begrepen levensraadsels 
en –problemen in het onderbewustzijn voortwoekeren. Met deze 
onverwerkte conflictstof besmetten zij hun omgeving, en scheppen er 
nieuwe spanningen door, die op hun beurt bijdragen tot de 
maatschappelijke wanorde onzer dagen. 
Onder inwerking van bedoelde wet van oorzaak en gevolg zal de 
bestaande wanorde regelmatig toenemen, totdat intelligente mensen leren 
inzien dat een nieuwe seksuele moraal dringend noodzakelijk is, c.q. dat 
over de ganse linie een betere, en meer verantwoorde seksuele 
voorlichting behoort te worden gegeven. 
Hierbij mag niet alleen van biologische gegevens worden uitgegaan, want 
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dit leidt in vele gevallen tot het aanbevelen van anticonceptiva, het geen 
op zijn beurt aanspoort tot deelname aan het ongebonden 
geslachtsverkeer. Bij bedoelde voorlichting behoort in de eerste plaats 
aandacht geschonken te worden aan bionomische (bionomie: leer der 
levenswetten) en psychologische factoren, omdat die bij het verkeer 
tussen de seksen een alles-beheersende rol vervullen. Indien deze 
factoren buiten beschouwing worden gelaten, zullen steeds meer 
jongeren tot neurotici opgroeien, en hun psychische stoornissen 
overdragen op het nageslacht. 
De seksualiteit behoort uit de sfeer van geheimzinnigheid en zonde 
overgebracht te worden in het klare licht van de natuurwetmatigheid. 
Anders zal al het gepraat en geschrijf over erotiek en geslachtsverkeer 
slechts bijdragen tot nog meer verwarring en onoverzichtelijkheid op dit 
gebied. 
In feite wacht de wereld op een tweede Hercules die de Augiasstal, door 
de mensen van deze wereld gemaakt, zal reinigen. Zoals u waarschijnlijk 
weet, bevonden zich in de stal van Augias, koning van Ellis, 3000 
runderen. In geen dertig jaar was deze stal gereinigd. Hercules volbracht 
het werk in één dag door er de rivieren Alpheus en Peneus doorheen te 
leiden. Gelijk alle mythen heeft ook deze een diepe zin. De runderen 
symboliseren het dierlijk stadium waarin de seksualiteit gedurende het 
cultuur-verval wordt beleefd. Hierdoor raakt de wereld overbevolkt met 
mensen van inferieure kwaliteit, die afbreken in plaats van opbouwen en 
zodoende de chaos verwekken. 
De beide rivieren symboliseren de levenskracht die door beide seksen 
werkzaam is. Door de seksualiteit weer geordend te beleven, zal de 
huidige chaos omgevormd kunnen worden tot harmonie. Het inzicht moet 
veld winnen dat de geslachtsdrift overwonnen behoort te worden, en 
onder controle van de ratio gebracht. In plaats van een slaaf van de 
hartstocht te blijven, moet de mens tot meester over de zinnen en 
begeerten uitgroeien. Velen zullen hierin niet slagen, omdat zij in hun 
jeugd niet leerden weerstanden te overwinnen, zij zijn te zeer 
verwekelijkt en te gemakzuchtig. Bovendien schuwen zij alle inspanning 
en bezitten zij geen volharding. Daarom verwarren zij passie met liefde! 
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Toegeven aan de geslachtsdrift leidt tot streling van de eigen liefde en 
vergroot de eigenwaan. Daden voor eigen genoegen gedaan, missen 
iedere morele bestaansgrond. Het toegeven aan zinnelijke prikkels is 
bovendien niet ongevaarlijk. Immers, de drift moge er voor een ogenblik 
zijn prikkel door verliezen, uiteindelijk wordt ze er door versterkt. Door 
het toegeven aan seksuele driften geraakt men steeds sterker in hun 
macht. 
En wat geschiedt met hen die door de omstandigheden plotseling van 
verdere deelname aan het geslachtsverkeer worden afgesneden, kan 
iedere zenuwarts e met talloze voorbeelden duidelijk maken. Het is 
hoogst gevaarlijk de geslachtsdrift te voeden door een ziekelijke, 
overprikkelde verbeelding. Daarom is pornografie, in welke vorm ook, 
uit den boze! Zij bedreigt de geestelijke volksgezondheid méér dan enige 
andere zaak, want zij draagt in sterke mate bij tot de ontaarding en 
zedelijke verwildering van het mensdom. 
In haar werk ‘Opvoeding voor de geboorte’ schrijft de Duitse arts Paula 
Messer-Platz: ‘dat het menselijk organisme als één groot geheel is op te 
vatten; dat de regulator van het seksuele leven een werking der klieren is, 
en dat door juiste voeding en zorg voor het lichaam deze werking 
beinvloed kan worden. Hierdoor is seksuele onthouding niet slechts 
mogelijk, zij kan ook zonder enig nadeel geschieden’. 
Seksuele prikkels kunnen het gevolg zijn van beelden, herinneringen, 
dromen, fantasie e.d. Ze kunnen ook ontstaan door bepaalde indrukken 
uit de buitenwereld, welke spanningen doen ontstaan die naar 
ontspanning zoeken. Doorgaans is hierbij het gehele lichaam betrokken. 
Hierbij gaat het dan niet om één indruk, maar om elkaar versterkende 
stimuli. Soms wordt de ene impressie door een andere geremd, in welk 
geval angst of onzekerheid optreedt. Het is in sterke mate afhankelijk van 
zijn innerlijke bewustzijnsgraad, of een mens tot geestelijke 
onvolwassenheid blijft voortdromen. In het laatste geval zal hij aan de 
dierlijke driften gebonden blijven en zonder meer zijn instincten en 
begeerten uitleven. 
In deze overgangstijd staat de mensheid aan een tweesprong. Wil zij haar 
dierlijk-gericht bestaan voortzetten, dan gaat zij onherroepelijk op de 
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ondergang af. Een nieuwe en betere toekomst tegemoet gaan zij die 
boven het lust-principe wensen uit te groeien door hun seksuele 
gedragingen aan een kritische beschouwing en analyse te onderwerpen. 
Dit zal bijdragen tot hun innerlijke groei en uitbreiding van het 
bewustzijn, waardoor zij – in plaats van zich allerlei onbestemde 
gevoelens, aandoeningen en emoties te laten drijven tot 
onverantwoordelijk handelen – aard en wezen van de drijfveren leren 
kennen en alleen die handelingen zullen verrichten waarvan zij de 
gevolgen met een gerust hart kunnen aanvaarden. 
In alle tijden is er strijd geweest over de vraag waar het bewustzijn zetelt. 
Homerus beschouwde het hart als de zetel van de ziel. Volgens de Veda’s 
zou bewustzijn in het hoofd zetelen. Pythagoras sprak van de denk-ziel, 
die hij lokaliseerde in het brein, terwijl de gevoels- of begeerteziel zetelt 
in het hart. In zijn school werden de leerlingen onderwezen in een 
speciale techniek, ten doel hebbend beide delen der ziel als een 
harmonische eenheid te doen functioneren. In dat geval ontstond de 
bewust-geworden ziel, bekend met het wezen van Eros en hierdoor in 
staat heerschappij uit te oefenen over de zinnen. 
De samenvoeging van denk- en gevoelsziel was het resultaat van een 
geestelijke training, gericht op het in resonantie brengen met elkaar van 
slijm- en pijnappelklier. Door het opwekken van bepaalde trillingen kon 
de samensmelting van beide ziele-delen tot stand worden gebracht, 
waardoor het mogelijk was om de wijsheid, verkregen uit de ervaringen 
van ontelbare voorbestanen, via het intuïtieve denken met de ratio te 
omvatten. Zodoende kreeg men de beschikking over alle kennis die 
noodzakelijk is voor de hoger-ontwikkeling van wereld en mensheid. 
Deze training werd ‘askese’ genoemd. In feite was het een zich oefenen 
in zelfbeheersing, waarin men zich van zinnelijke genietingen leerde 
onthouden. 
Was de een-wording der ziel bereikt, dan was men in staat de liefde in 
haar hogere aspecten van Eros te beleven. Dan kon men in de ‘hemelse’ 
Echt of coelibaat worden verbonden met de tweelingziel, die hetzelfde 
stadium moest hebben bereikt. Door het verval van de ‘christelijke’ 
cultuur, is de ware betekenis van het woord coelibaat of huwelijk volgens 
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hemelse voorwaarden verloren gegaan. Uit onwetendheid werd 
sedertdien het celibaat tot hoogste levensstaat verheven, niettegenstaande 
het in feite een tegen-natuurlijke staat is, waarbij levenslange seksuele 
onthouding wordt voorgeschreven. Het gedwongen celibaat heeft in de 
loop der eeuwen tot allerlei ongewenste spanningen en psychische 
defecten bijgedragen, zodat het noodzakelijk is hieraan een eind te 
maken. Vele priesters hebben reeds het celibaat voor het huwelijk 
verwisseld, maar ….als zij – gelijk iedere leek, die onbekend is met 
hemelse wetten welke huwelijkskeus en geslachtsleven beheersen – een 
‘willekeurige’ vrouw huwen, lopen zij het gevaar binnenkort het aantal 
echtscheidingen te vermeerderen. 
De liefde van tweeling-zielen, die elkaar hebben hervonden, zal ver 
uitstijgen boven het gepassioneerde gedoe van ‘verliefden’ die elkaars 
lichaam begeren. Vanzelfsprekend speelt ook bij een zuiver ziele-
verbond het lichaam een rol. Dit immers is het instrument dat de ziel 
behoeft om uiting te geven aan haar gevoelens. Vandaar dat in het 
harmonische huwelijk tweelingzielen via de geslachtsdaad een extase 
van hoger orde zullen beleven dan de bevrediging bij de gewone coïtus. 
In de nabije toekomst dient de hereniging van tweelingzielen op grote 
schaal te worden voorbereid. Zij die hieraan wensen mee te werken 
behoren boven de ‘bedrieglijke’ schijn hunner aandoeningen, emoties en 
begeerten uit te groeien dor uitbreiding van het bewustzijn na te streven. 
Niet echter door het gebruik van verdovende en/of stimulerende 
middelen, want deze hebben een verwoestende uitwerking op brein en 
psyche. Tot deze categorie behoort ook de z.g. pil, die vrouwen slikken 
om ongeremd aan het geslachtsverkeer te kunnen deelnemen. Doordat dit 
middel het hormonale evenwicht van het vrouwelijk organisme verstoort, 
loopt haar gezondheid naar lichaam, ziel en geest groot gevaar. 
Weliswaar verklaren vele artsen de pil voor ‘ongevaarlijk’, maar dit 
berust op onwetendheid aangaande de metafysische zijde van de 
seksualiteit. Hun uitspraak is dan ook ‘hoogst onverantwoord’ te 
beschouwen. Vrouwen echter, wier lusten sterker zijn dan het verstand, 
trekken zich van waarschuwingen als deze doorgaans weinig aan, 
totdat…. zij worden geconfronteerd met de kwalijke gevolgen die 
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nimmer uitblijven waar een natuurwet wordt overtreden. 
Wie aan de geslachtsdrift toegeven, en hun verbeelding op dit gebied vrij 
spel laten, zullen hiervan vroeg of laat de schade ondervinden. Het 
verdient aanbeveling de gedachten en gevoelens op meer verheven zaken 
te richten en deze te voeden door het lezen van goede boeken. Ook het 
beoefenen van sport ter wille van het stalen van wil, zenuwen en spieren, 
en het zich inzetten voor zaken van algemeen belang, kan heilzaam zijn 
in dit verband. Op het vermijden van alcohol, tabak en voedsel van 
dierlijke herkomst, welke de driften prikkelen en derhalve nadelig 
inwerken op ordening van het seksuele leven, werd reeds gewezen. 
Wie verstandig met de levensenergie omgaan, zullen tot op hoge leeftijd 
over voldoende vitaliteit beschikken. Niemand behoeft oud te zijn vóór 
zijn tijd! Aan seniele aftakeling lijden doorgaans diegenen, welke hun 
levenskracht verspillen aan overmatig geslachtsverkeer. Zij vervallen tot 
impotentie of worden dement, ofschoon allerlei begeerten hen blijven 
kwellen. Arme slachtoffers van onwetendheid en gebrek aan wilskracht 
en zelfbeheersing. 
Pleiten voor ordening op seksueel gebied staat gelijk met mensen tegen 
zich in het harnas jagen. Zij wensen volkomen vrij gelaten te worden, 
omdat zij menen recht te hebben op zich uitleven op dit gebied. Als regel 
weten zijn iet dat een onafzienbare rij auteurs door de eeuwen heen heeft 
gewezen op de samenhang tussen allerlei menselijke noden en ellenden 
(ongelukkige huwelijken, zowel als de geboorte van ziek, zwak en 
misvormd nageslacht) en het overtreden van de geslachtswetten. 
Gedurende alle cultuurtijden werd de seksualiteit ‘geordend’ beleefd, 
d.w.z. overeenkomstig de voorwaarden van de universele 
Scheppingswet. De Chinezen noemden haar Tao, en wisten dat op haar 
het evenwicht berust dat zich overal in de natuur openbaart. Indien de 
mensheid erin slaagt – zo leerde Lao Tze – haar persoonlijke-, gezins- en 
maatschappelijke zaken te regelen overeenkomstig deze goddelijke Wet, 
dan zal het geluk op aarde zich even vanzelfsprekend openbaren als water 
steeds naar zee vloeit. 
Plato verstond onder het zedelijk-goede (ethos): zich houden aan de 
natuur-orde die geen willekeur kent, omdat zij op wetmatigheid steunt. 
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Op haar berust de universele wereld-orde die het heelal tot kosmos maakt. 
Handelen tegen de wetmatigheid der natuur verstoort het huwelijksgeluk, 
en is oorzaak van de geboorte van zieke en gebrekkige kinderen. 
Seneca beschouwd het naspeuren en navolgen van de natuurwet als 
hoogste deugd, omdat deze de grondslag vormt van ’s mensen geluk. Ook 
de bijbel spreekt van de Wet des Heren: naar haar geboden leefden de 
oorspronkelijke Israelieten (niet te verwarren met de latere joden die de 
Wet overtraden en deswege in de diaspora terecht kwamen). 
Tijdens de ‘christelijke’ eeuwen is men van deze universele Wet hoe 
langer hoe verder afgeweken. Daarom worden de huwelijken op heden in 
strijd met haar voorschriften gesloten en beleefd, als gevolg waarvan 
chaotische gezinsverhoudingen ontstaan. Want ouders noch kinderen 
dragen de harmonie in hun zielen, zodat het geen wonder mag heten dat 
de ‘christelijke’ beschaving haar ondergang tegemoet snelt. Ook 
vroegere culturen zijn ondergegaan, toen de zuiverheid van de cultus 
verdween, en de kennis aangaande de natuur-orde niet langer aan 
volgende generaties werd doorgegeven. 
Niet alleen de bijbel spreekt van ondergang, als gevolg van menselijke 
zonde, ook de Egyptische en Helleense zondvloedverhalen schetsen de 
ondergang van het menselijk ras vanwege zijn grote verdorvenheid. In de 
Bhagawad Gita bv., één van de oudste geschriften der Brahmanen, is 
sprake van het uitroeien der mensheid. ‘Door wetteloosheid worden de 
vrouwen verdorven. Door het overtreden van de geslachtswetten ontstaat 
verkeerde vermenging der geboortestanden’. Bedoeld wordt dat er niet 
langer wordt gelet op de harmonische paring van mannen en vrouwen, 
overeenkomstig de dierenriemtekens, waaronder zij zijn geboren. 
Om verbetering in de huidige toestand te brengen, en de sanering van 
huwelijk en geslachtsleven voor te bereiden, zal moeten worden 
teruggegrepen op voor-christelijke waarden en buiten-christelijke 
wereldbeschouwingen. Want – om dr. Anna Kingsford te citeren – ‘Het 
christendom is, door de letter en het symbool in plaats van de geest en de 
innerlijke betekenis voorop te stellen, veranderd in een afgodendienst. 
Daarom is het niet gelukt de wereld te verlossen. Het christendom is 
mislukt, niet omdat het val sis, maar doordat het vervalst werd’ (De ware 
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weg). 
Men heeft de bijbel verhalen letterlijk opgevat, in plaats van door te 
dringen tot hun mythische betekenis. Uit velerlei antieke geschriften 
blijkt hoe eertijds mythe en eredienst, mythe en zedelijk leven een 
eenheid vormden. In wezen was de mythe uitdrukking van een bepaalde 
godsdienstige overtuiging, die op leven en gedrag van het volk grote 
invloed had. 
In alle mythen wordt uitdrukking gegeven aan de gedachte dat de mens 
in wezen verbonden is met, en deel uitmaakt van de natuur of het gebied 
der zichtbare verschijnselen, welke door onzichtbare krachten en 
machten (bovennatuur) worden voortgebracht en in stand gehouden. 
M.a.w. de mythe leert de mens zijn plaats te bepalen in de natuur; zij 
verschaft hem het model, waarnaar hij zijn dagelijks handelen heeft te 
richten; de autoriteit, waarop hij zich kan beroepen. 
In seksuele aangelegenheden is de huidige mens ontstellend ver 
afgedwaald van de natuur-orde. De uitwisseling van positieve en 
negatieve levenskrachten tussen man en vrouw via de coïtus, als 
noodzakelijke voorwaarde voor het onderhouden van harmonische 
betrekkingen tussen echtgenoten, heeft bij velen plaats gemaakt voor een 
blote geslachtsdrang; een liederlijk seks-appeal dat tot bandeloze passie 
is ontaard. Men komt er door tot uitspattingen van het laagste allooi en 
onzedelijke handelingen, waartoe het redeloze dier zich niet zou lenen. 
Een en ander als gevolg van het feit dat men het onderscheid niet meer 
kent tussen de hogere liefde (Eros) en de dierlijke-gerichte drift 
(Thanatos). 
Mevrouw Blavatsky merkte in haar Secret Doctrine zeer terecht op: 
“Door de buitengewone groei van het menselijk verstand, en de 
tegenwoordige ontwikkeling van het vijfde beginsel (manas) in de mens, 
heeft zijn materiële vooruitgang de geestelijke waarnemingsvermogens 
verlamd. In het algemeen gezegd leeft het verstand ten koste van de 
wijsheid. De mensheid is in haar tegenwoordige toestand geheel en al 
onvoorbereid om het verschrikkelijke drama van menselijke 
ongehoorzaamheid aan de wetten der natuur en de daaruit voortvloeiende 
ellende te begrijpen.” 
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Door het verval van de ‘christelijke’ beschaving verdween het besef 
onder de mensen dat man en vrouw twee helften zijn van een 
oorspronkelijke eenheid. Naar Plato’s overtuiging waren beide seksen 
vroeger in één lichaam verenigd, totdat zij van elkaar werden gescheiden. 
Dit wordt bevestigd door de bijbel, waarin sprake is van het ontstaan van 
Eva uit Adam’s rib. 
Elk der delen volgde, na de scheiding der geslachten, een eigen 
ontwikkelingsgang ter uitbreiding van het ziele-bewustzijn. Straks zullen 
in toenemende mate de oorspronkelijke wederhelften herenigd wensen te 
worden, hetgeen zal geschieden zodra de vereiste bewustzijnsgraad is 
bereikt. 
Het onbewuste verlangen naar de verloren-gegane wederhelft doet iedere 
ziel zoeken naar de tweelingziel! Dit verlangen nu omschreef Plato als 
Eros of de hogere liefde. Wie haar niet kennen leven in een waan, en 
mensen het hoogste geluk gevonden te hebben , als een huwelijk wordt 
aangegaan met een ‘willekeurige’ partner. Dit kan niet anders dan tot 
decepties leiden, welke moeten dienen om tot het inzicht te komen hoe 
noodzakelijk het is de mens de partner ‘bewust’ leert kiezen. 
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Hoofdstuk 4 
De Natuur-orde 
Het woord ‘natuur’ zal bij menigeen beelden wakker roepen van bossen 
en stranden; van zon0overgoten landschappen, waarin men zich bevrijd 
voelt van zorgen en verdriet. Waar geen milieu bederf optreedt als in de 
grote steden met hun walmende fabrieksschoorstenen en stinkende 
uitlaatgassen. In dit hoofdstuk zal de natuur van een hoger gezichtspunt 
uit worden benaderd, en in meer filosofische zin worden besproken, 
waarbij in het bijzonder aandacht zal worden gewijd aan de geestelijke 
zijde der natuur of metafysica. 
Goed beschouwd is het begrip ‘natuur’ te onderscheiden in: 
A. de stoffelijke of geschapen natuur (Natura Naturata) de wereld der 
verschijnselen en  
B. de onstoffelijke of geestelijke, ongeschapen natuur (Natura Naturans), 
vanwaar de krachten uitgaan die de stoffelijke dingen voortbrengen, 
instandhouden en vernietigen zodra hun taak is volbracht. 
In iedere godsdienst is sprake van een drie-enig God, waarmee 
uitdrukking wordt gegeven aan voornoemde drie aspecten van scheppen, 
bewaren en afbreken. Vandaar ook dat in de oudheid de natuur van 
goddelijke origine werd beschouwd en als het laboratorium waarin de 
goddelijke Vader samenwerkt met zijn vrouwelijke wederhelft, de 
goddelijke Moeder, aan het voortbrengen van allerlei levensvormen. 
In de stoffelijke natuur worden vier rijken onderscheiden: mineralen, 
planten, dieren en mensen. In hen openbaart zich het verschijnsel ‘leven’ 
op onderscheiden van trappen van bewustzijn. Gelet op de uiterlijke vorm 
en de verrichtingen zijner organen, behoort de mens tot de hoogste 
dieren. Reeds de Griekse natuur filosofen wisten dat alle organismen 
onderling verwant zijn; dat de hogere soorten door evolutie uit de lagere 
zijn ontstaan. Hierbij treden, naar Darwin aantoonde, selectieve krachten 
op, welke hij samenvatte onder het begrip ‘natuurlijke teeltkeus’. 
Deze voortschrijdende evolutie heeft er toe geleid dat de mens zich tot 
een ‘denkend’ wezen ontwikkelde, dat door Moeder natuur – die wij ons 
moeten voorstellen als met ‘intelligentie’ begaafd – werd voorbestemd 
om aan hoger-ontwikkeling van de soorten in al haar Rijken ‘bewust’ te 
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leren deelnemen. Vandaar dat gedurende bepaalde perioden in de aardse 
ontwikkeling de culturen tot bloei komen, zodra het menselijk denken 
zich tot ‘universeel’ of metafysisch bewustzijn uitbreidt. Hierdoor wint 
het inzicht veld dat de natuur-orde op evenwicht is ingesteld en derhalve 
het Goede off Goddelijke voortbrengt. Doordat in cultuurtijden de 
voorwaarden van de Wet van Kosmische Harmonie worden vervuld, kan 
de mens aan het scheppen van volmaakte vormen deelnemen in alle 
natuurrijken, en zijn eigen soort tot volmaaktheid opvoeren via 
voornoemde teeltkeus. Gedurende de grote cultuurperioden worden de 
geslachtswetten aan het volk onderwezen, als gevolg waarvan er dan 
mensen als goden op aarde worden geboren. 
Bedoelde Wet van Kosmische Harmonie bepaalt dat de samenvoeging 
van allerlei tegenstellingen, zoals ze in de natuur voorkomen: heet-koud; 
hoog-laag; vochtig-droog; positief-negatief; mannelijk-vrouwelijk 
zodanig behoort te geschieden dat steeds twee tegengesteld delen elkaar 
volkomen in balans houden door de gelijkwaardigheid hunner 
verschillen. Vandaar dar gedurende cultuurtijden het evenwicht (is 
harmonie) wordt bewaard door het toepassen van juiste verhoudingen, 
uitgedrukt in maat, getal en gewicht. 
Culturen bereiken een hoogtepunt, om daarna in verval te geraken, zodra 
de voorwaarden van de levenswet of Wet van Kosmische Harmonie niet 
langer wordt geëerbiedigd. Doordat de verhoudingen uit het oog worden 
verloren, waarop het evenwicht = harmonie = volmaaktheid van nature 
berust, ontaarden kunsten en wetenschappen. Het menselijk bewustzijn 
ondergaat een vernauwingsproces, waardoor het besef verdwijnt dat door 
een bepaalde levensstijl in stand te houden het volmaakte kan worden 
voortgebracht. 
Zodra in de natuur het evenwicht wordt verbroken, treedt de Wet van 
Oorzaak en Gevolg in, die de mens verplicht tussen goed en kwaad te 
kiezen. Dit is de feitelijke betekenis van het z.g. Paradijsverhaal, waarin 
de mens de keus had tussen liefde en geluk (door zich aan de 
voorwaarden van de levenswet te houden), en het ondergaan van ellende, 
pijn en lijden als gevolg van het overtreden van bedoelde wet. 
In tijden van cultuurverval wordt er strijd gevoerd over het primaat van 
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geest of stof. Deze strijd is nog niet beslecht! Niettemin gaan wij uit van 
de stelling dat de geest (het denken) de stof behoeft om door het 
overwinnen van haar weerstand zijn inherente vermogens en 
eigenschappen te leren kennen. Door de strijd van geest en stof neemt het 
bewustzijn toe, waardoor de eerste meer invloed leert uitoefenen op de 
laatste, als gevolg waarvan meer volmaakte vormen zullen ontstaan. In 
concreto betekent het dat naar mate ’s mensen geest of rede in vermogen 
toeneemt, hij in staat is invloed uit te oefenen op de prikkels en driften, 
waaraan hij in biologisch opzicht is onderworpen. Zodra hij het stadium 
bereikt waarop het denken niet langer op ‘persoonlijk’ belang of voordeel 
is ingesteld, doch door ‘universele’ waarden wordt bepaald, zal de mens 
in staat zijn de dierlijke driften en instincten te overwinnen. 
In dit stadium zal het denken niet enkel worden gevoed door prikkels en 
sensaties die via de zintuigen uit de buitenwereld worden ontvangen, 
maar ook de inwerking ondergaan van het zesde zintuig, namelijk van de 
inuïtie, door middel waarvan de ziel het denken verlicht. 
Groei van bewustzijn berust in eerste instantie op ontwikkeling van de 
ziel. Zij is te beschouwen als schakel tussen lichaam en geest. De ziel is 
van dualistische aard; als begeerte-ziel is zij met de lagere natuur 
(lichaam), als denk-ziel met de hogere natuur (geest) verbonden. Vele 
lichaamsprocessen, o.a. ademhaling, bloedsomloop, spijsvertering, en 
voortplanting voltrekken zich buiten ons bewustzijn om. Toch is de 
mogelijkheid gegeven er meer-direct invloed op uit te oefenen door het 
denken niet alleen te richten op de wetten waaraan de biologische 
processen zijn gebonden, doch ook de wetten der bovennatuur of 
metafysica in aanmerking te nemen. 
Biologisch gezien zijn er drie prikkels, waaraan ieder mens van nature is 
onderworpen, c.q. tot actie wordt aangezet. De honger dwingt hem zich 
voedsel te verschaffen, teneinde het organisme instand te houden; het 
egoïsme zorgt voor de zelfhandhaving in de strijd om het bestaan, en de 
seksualiteit is gericht op de instandhouding van de soort. 
Het dier handelt ‘instinctief’ en dient hiervoor ‘onbewust’ zijn eigen 
belang. De mens echter is – om de weerstanden aan het aardse bestaan 
verbonden, op adequate wijze te overwinnen – aangewezen op het 
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verstand. Door evolutie heeft zich het instinct geleidelijk tot intellect 
(verstandsdenken) ontwikkeld. 
Staande op de drempel van een nieuwe kosmische tijdkring (atoom-era), 
zal de mens een hogere trede op de ladder der evolutie moeten 
beklimmen, waardoor het intellect tot intuïtie zal uitgroeien. Bepaalde 
tendenzen wijzen reeds in deze richting. Zo lezen wij b.v. in een artikel 
over Julien Green in de NRC van 25 okt. ’69 geschreven door Mr. A.H. 
van Gelder: 
“Voor Green is de uiterlijke wereld niet de wekelijkheid. De waarheid 
ligt er achter, en alleen langs de weg van een geestelijk gerijpt denken 
kan men trachten het wezen der dingen te beleven.” 
En prof. J. Tinbergen sprak tegenover een redacteur van genoemde krant 
omstreeks hetzelfde tijdstip deze woorden: “Je kunt in de wetenschap 
twee richtingen uit: alles oplossen door bewust redeneren of gebruik 
maken van je intuïtie. Als je ouder wordt, weet je uit ervaring dat alles 
oplossen door bewust redeneren een te beperkte visie is, maar dat de 
intuïtie een grote rol kan spelen.” 
Ook de moderne psychologie maakt onderscheid tussen het onbewuste 
deel van de mens (lichaam) dat zuiver instinctief reageert, en het meer 
bewuste deel (geest) dat deel uitmaakt van het Goddelijke, en als zodanig 
drager is van zedelijk besef en moraal. Beide delen strijden 
onophoudelijk om het bezit van de ziel als zetel van ons willen en streven. 
Lichaam en geest zijn zodoende te beschouwen als elkaars antipolen, uit 
wier onderlinge strijd groei en bewustzijn (ziel) ontstaat. 
Dr. C.J. Schuurman bijvoorbeeld schrijft in “Perspectief der Ziel”: 
“Liefde is in de eerste plaats een drang tot psychische eenwording, en pas 
als gevolg van ’t feit dat het lichaam de uitdrukking is van de ziel, bestaat 
de drang tot lichamelijke expressie van wat in de ziel reeds realiteit is…. 
Overal waar de seksuele drang zich meer doet gelden dan met de 
psychische gevoelens overeenkomt, is een soort van machteloze woede 
in ’t spel om een eenheid langs physieke weg te forceren, die alleen op 
psychisch gebied mogelijk is. Ook alle excessen en perversiteiten op dit 
gebied zijn op te vatten als een uiting van geweld, op grond van een 
gevoel van onvermogen.” 
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Via de lichamelijke zintuigen ondergaat de ziel allerlei impressies uit de 
buitenwereld, zodat zij door de driften en instincten voortdurend her- en 
der-waarts wordt  bewogen. Zodoende wordt er b.v. aan veel en lekker 
eten toegegeven, ofwel men geeft zich over aan onmatig 
geslachtsverkeer. Door gemakzucht gedreven wordt er te weinig 
lichaamsbeweging genomen, zodat allerlei kwalen en ongemakken 
ontstaan, die de ziel (in de mens) tot het besef moeten brengen dat hij aan 
de wet van oorzaak en gevolg is onderworpen (wat ge zaait, zult ge 
oogsten). 
Zoals u weet behoort de mens, biologisch gesproken, tot de zoogdieren. 
Bij de laatstgenoemde treden z.g. bronstijden op, waardoor de 
voortplanting aan bepaalde tijden is gebonden. Het dier is zich hiervan 
niet bewust; het handelt instinctief. 
Ook de weinig-ontwikkelde mens, wiens denken in hoofdzaak is gericht 
op de bevrediging van primaire prikkels (eten, drinken, zingenot) neemt 
meer instinctief dan bewust (door het denken geleid) aan de voortplanting 
deel. Toegeven aan de geslachtsdrift is voor hem een normale, natuurlijke 
zaak, omdat niemand hem ooit duidelijk heeft gemaakt hoe de mens – als 
redelijk wezen – zich boven de driften zou moeten verheffen, ten einde 
ze te benutten voor de hoger-planting van zijn soort. 
De mens kent geen bronsttijden. Iedere normale vrouw kan met 
tussenpozen van 28/29 dagen worden bevrucht. Hiermede is de 
mogelijkheid gegeven zelf het tijdstip van een eventuele bevruchting te 
bepalen. In dat geval zal het denken, als ordende factor de plaats van het 
instinct moeten innemen. Immers, waar het denken achterwege blijft, zal 
de bevruchting ongeweten, ja in vele gevallen ongewild, tot stand komen. 
De hieruit geboren kinderen zijn derhalve als ‘toevalligheidsproducten’ 
te beschouwen, zodat het geenzins mag verbazen dat er zo vele erfelijke 
kwalen en gebreken onder hen voorkomen. 
Naarmate de kwalen en ongemakken toenemen, zal ook het verlangen 
naar orde groeien. Geleidelijk zal hierdoor het besef ontwaken dat de 
prikkels en aandoeningen, waaraan men van nature is onderworpen, 
d.w.z. de dierlijke aard, overwonnen moet worden. Naarmate dit besef 
groeit, zal men anders over de dingen gaan denken, waardoor het hogere 
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deel der ziel in actie komt en de rede een woordje begint mee te spreken. 
Door ‘van binnen uit’ te gaan denken, ontdekken we langzamerhand dat 
de natuurprocessen allerminst ‘mechanistisch’ verlopen. Integendeel, 
daarin komt een zekere vorm van bewustzijn tot uiting, en naarmate wij 
zelf een hogere graad van ziele-bewustzijn bereiken, zal de geest in staat 
zijn leiding aan ons lichamelijk bestaan te geven. Hieruit zal een nieuwe 
filosofie ontstaan, waardoor natuur en bovennatuur als een hogere 
eenheid zullen worden beschouwd. Een beter-gefundeerde ethiek zal 
hierdoor ingang vinden, en door ons bestaan naar bovennatuurlijke 
wetten te ordenen, zal de primitieve ik-gerichtheid omgevormd kunnen 
worden tot universeel wij-besef. Als gevolg  hiervan zal het huwelijk op 
hoger niveau worden beleefd en zullen harmonische gezinnen ontstaan, 
die de basis zullen vormen van een samenleving, waarin de 
broederschapsgedachte verwezenlijkt zal worden. 
Momenteel gaan de processen, welke zich in de menselijke ziel 
voltrekken, min of meer buiten het bewustzijn om, zodat de doorsnee-
mens meer wordt geleefd dan zelf de koers van zijn leven te bepalen. In 
het algemeen gesproken weet men van de ziel, en wat zich daarin 
voltrekt, weinig af. De psychologie heeft hierin wel enige verbetering 
gebracht, maar als regel wordt het menselijk bestaan méé® door het 
toeval bepaald dan door wel-overwogen handelingen en gedragingen. 
Het werken van de geest (denken) in het lichaam, werd door de antieken 
met het woord Eros: levensdrift aangeduid. Zolang de mens zich de 
inherente vermogen van de geest niet bewust is, zal hij deze drift 
‘onbewust’ als seksualiteit (Amor) ondergaan, in welk geval het lichaam 
zijn wil oplegt aan de ziel. Deze kan niet onmiddellijk op het lichaam 
inwerken. Vandaar dat de ziel als schakel tussen geest en lichaam 
optreedt. 
Als gevoels- of begeerte-ziel is zij met het lichaam, als denk-ziel met de 
geest verbonden. Uiteindelijk moeten beide delen tot een eenheid 
samensmelten, in welk geval de ziel het denken kan verlichten. Tijdens 
de evolutie heeft de mens het oorspronkelijk instinct uitgebreid tot 
intellect. Nu moet hij – door verder-gaande inspanning – het verstandelijk 
denken dat hem de stof doet kennen (fysica) uitbreiden met het intuïtieve 
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denken. Hierdoor is het mogelijk het bovenverstandelijk denken tot 
ontwikkeling te brengen, dat toegang verleent tot het gebied van de 
metafysica. 
De Grieken noemden de ziel Psyche: adem. Bij de dood verlaat zij het 
lichaam. Later wordt zij op aarde herboren om er nieuwe ervaringen op 
te doen en het bewustzijn uit te breiden. Ten laatste zal het stadium 
worden bereikt, waarop de geest, via de bewust geworden ziel, het brein 
onmiddellijk kan beïnvloeden, waardoor de mens in staat is naar hogere, 
zedelijke normen en maatstaven te handelen, en op te klimmen tot de rang 
der half-goden. Dan zijn de creatieve vermogens tot volle ontplooiing 
gekomen, en is de mens in staat cultuur-scheppend werkzaam te zijn door 
macht over de natuur uit te oefenen. 
In de oudheid werden de ongeschreven wetten, waarop het volmaakte in 
natuur en bovennatuur berust, aan het volk onderwezen door middel van 
een zuivere godsdienst. Hierdoor leerde men zichzelf als een deel van de 
natuur beschouwen, zodat men zich innerlijk aan haar wetten gebonden 
wist. De waarlijk religieuze mens hield zich aan deze wetten NIET uit 
angst of slaafsheid, maar uit innerlijk WETEN dat gehoorzaamheid aan 
universele wetten het eigen geluk en welzijn bevordert. 
Dit innerlijk besef is in de loop der eeuwen uitgedoofd in de menselijke 
ziel. Daarom is de cultuur tot chaos vervallen, en bestaan er geen vaste 
regels en normen meer, waarnaar de mens zich heeft te richten om met 
de Godheid in vrede te kunnen leven. Iedereen wil VRIJ zijn en het leven 
naar eigen smaak en opvatting inrichten, zonder evenwel te beseffen dat 
dit tot kwalijke gevolgen moet lijden; tot pijnlijke ervaringen, als het 
enige middel om zich als ziel bewust te worden van het bestaan van 
natuurwetten. 
Doordat het leven door doelgerichtheid wordt gekenmerkt, is het ’s  
mensen hoogste taak het doel van zijn bestaan te leren kennen, en aan het 
bereiken hiervan ‘bewust’ mee te werken. Het is niet goed zich door 
allerlei onbestemde gevoelens en aandoeningen (begeerten, driften, 
instincten, emoties e.d.) van de rechte koers te laten afbrengen. Door het 
intuïtieve denken (rede) tot ontwikkeling te brengen kan er naar worden 
gestreefd meesterschap te verwerven over de lagere natuur 
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(hartstochten). Door de wetten van de geest of hogere natuur te leren 
toepassen zal men orde kunnen scheppen in zijn bestaan, en huwelijk en 
geslachtsleven in overeenstemming weten te brengen met de 
wetmatigheid van natuur en bovennatuur. 
Voor dit doel is het gewenst ons nader te verdiepen in het wezen van de 
ziel. De moderne mens zit met dit begrip min of meer in zijn maag. Ook 
de wetenschap heeft nog geen waterdichte definitie kunnen geven van dit 
begrip, want de ziel kan niet gewogen of gemeten worden. Zij maakt deel 
uit van de z.g. imponederabilia of onweegbare zaken. Evenals de 
zwaartekracht, die nog niemand heeft kunnen meten, - ofschoon haar 
bestaan is af te leiden van zekere feiten die ermee samenhangen -, oefent 
ook de ziel bepaalde invloeden uit op de lichamen. Zodra de ziel het 
lichaam verlaat, blijft dit ontzield achter, waarna het ontbindingsproces 
intreedt. De ziel houdt echter niet op te bestaan. Dat wij haar niet kunnen 
zien of wegen is allerminst een reden om aan te nemen dat zij er niet is. 
In tegenstelling tot het lichaam, dat uit vier aardse elementen (vuur, 
aarde, lucht en water) is opgebouwd, bestaat de ziel uit atomen van het 
vijfde element aether, dat de quintessence vormt van alle stoffelijkheid. 
Plato, die – evenals vele andere wijsgeren der Oudheid – meer inzicht 
bezat in het wezen van het Zijnde, en uit dien hoofde ook het Wordende 
beter begreep, heeft ons in zijn Phaidon allerlei over het wezen der ziel 
en haar onsterfelijkheid medegedeeld. De begrippen schoon en goed zijn 
niet met enig zintuig waar te nemen, maar behoren tot het wezen van de 
ziel. Voort zegt hij: “oorlogen, burgertwisten en gevechten zijn van niets 
anders het gevolg dan van het lichaam en zijn begeerten, maar wille wij 
ons van die begeerten ontdoen, dan moet het lichaam worden 
uitgeschakeld, opdat wij tot de ziel der dingen zouden doordringen.” 
Dit zich-ontworstelen aan de lichamelijke begeerten is de diepere zin van 
het begrip “Verlossing”. Tot verlossing komen slechts de ware wijsgeren, 
die het onderscheid tussen lichaam en ziel hebben leren kennen. Vandaar 
dat ware wijsgeren een studie van het sterven maken teneinde van de 
angst voor de dood bevrijd te zijn. Deze studie kon men volgen aan 
bijzondere scholen of academies, waar het levensmysterie door 
‘ingewijden’ werd onderwezen. Zij die de mysteriën bij de Grieken 
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instelden waren volgens Plato geen alledaagse mensen, maar ingewijden 
die tot de rangen der Goden of bovenmenselijke wezens behoorden en 
derhalve over wijsheid beschikten. 
 
In die tijd was de  massa even onwetend aangaande het wezen der ziel als 
in onze dagen. Ook toen werd algemeen aangenomen dat de ziel, ten tijde 
dat de mens sterft, te gronde gaat en vernietigd wordt of terstond bij ’t 
verlaten van het lichaam als adem of rook zich verspreidend, wegvliegt 
en spoorloos verdwijnt. 
Plato tracht het tegendeel te bewijzen, namelijk dat de zielen der 
afgestorvenen zich ergens bevinden, vanwaar ze opnieuw geboren 
worden. Indien, zei Socrates, alles wat leeft, sterft, maar na de dood zou 
het gestorvene in die toestand blijven en niet herleven, dan moest ten 
laatste alles dood zijn en zou niets meer leven. Want als het levende uit 
andere dingen geboren wordt, en al het levende sterft, dan moeten ook 
die andere dingen opgaan in de dood. Wij moeten hieruit afleiden, zegt 
Sokrates, dat er een herleven bestaat; een worden van de levenden uit de 
doden; een voortleven der zielen van afgestorvenen, die dan later worden 
herboren. Ook andere dingen pleiten hiervoor, namelijk dat door dit 
regelmatig herboren worden, de ziel over een menigte kennis beschikt, in 
vroegere bestanen opgedaan. Na iedere nieuwe geboorte herinneren wij 
ons vele dingen, die we vroeger hebben geweten, en hierin ligt de 
oorsprong van het begrip ‘geweten’. Wat wij ‘leren’ noemen is in feite 
zich-herinneren; het herkennen van wat in het innerlijk wezen der ziel 
ligt besloten. Met een modern woord zouden we dit herinneren als 
“bewust-worden” kunnen omschrijven. De diepte-psychologie leert dat 
er in de menselijke ziel allerlei oer-driften en begeerten leven, van welker 
werking wij ons bewust moeten worden on de drijfveren van onze daden 
te leren kennen. Omdat ieder mens in de ziel de herinnering bewaart aan 
daden en hun gevolgen, in vroegere bestanen begaan, spreekt de ziel via 
de stem van het geweten zodra wij iets doen wat met de rede of de moraal 
in strijd is. Het is mogelijk deze stem tot zwijgen te brengen door 
verstandelijke redeneringen of sofismen, en het geweten in slaap te 
sussen. Dit kan slechts tot op zekere hoogte worden volgehouden, want 
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zodra de ziel haar rechten herneemt, leidt zij op onnaspeurbare wijze de 
omstandigheden in het leven in die richting, dat men wordt 
geconfronteerd met de gevolgen van de eigen misdaden of morele 
overtredingen. En mocht dit niet in de bestaande incarnatie geschieden, 
dan worden de schulden overgedragen naar een volgende incarnatie, 
waarin men dan de gevolgen krijgt te dragen van alles wat vroeger werd 
misdreven. Vandaar dat mensen, die in hun tegenwoordig bestaan te 
kampen hebben met lichamelijke kwalen of gebreken; met psychische 
defecten of mentale storingen deze danken aan fouten in vroegere 
bestanen begaan, toen zij de wetten des levens overtraden. 
Sterft de mens, zo zal zijn zichtbare deel, dat dan ‘lijk’ wordt genoemd, 
uiteenvallen. Maar de ziel, het onzichtbare deel, zal naar een plaats gaan 
die onzienlijk is. Wanneer ze in reine toestand van het lichaam scheidt, 
doordat ze de ware filosofie beoefende en zich toelegde op de kunst om 
gemakkelijk te sterven, dan gaat ze naar haar gelijke, d.i. het goddelijke, 
onsterfelijke en denkende. Aldaar is zij gelukzalig, bevrijd van dwaling, 
angsten, wilde liefde-hartstocht en andere menselijke kwalen, om – zoals 
van de ingewijden in de mysteriën pleegt gezegd te worden – met de 
goden te verkeren. Verlaat de ziel daarentegen bezoedeld en ongereinigd 
het lichaam, doordat ze zich door aardse begeerten en genietingen liet 
betoveren, dan zal de ziel niet rein en louter van het lichaam scheiden. 
Integendeel, zij zal niet van het lichaam willen of kunnen scheiden, en in 
de omgeving blijven rondwaren van de graven, totdat ze – door de 
begeerte naar het lichamelijke opnieuw in een lichaam gekerkerd wordt. 
Daarom zullen de wijzen zich van alle zinlijke begeerten onthouden, en 
niet dezelfde weg bewandelen als zij die niet weten waarheen ze gaan, 
doch het pad inslaan dat naar reiniging en verlossing leidt.| 
Hoe is het te verklaren dat men anno 1972 zo goed als niets meer van 
deze dingen weet, en als achterlijk wordt beschouwd wanneer men zegt 
re-incarnatie als een natuurfeit te accepteren? Wij menen dit hieraan te 
moeten toeschrijven dat het Christendom reeds eeuwenlang in verval 
verkeert, waardoor deze godsdienst zover van natuur en bovennatuur 
afweek, dat het dwaze denkbeeld ingang kon vinden als zou de ziel ten 
tijde van de geboorte worden geschapen om voor enige tijd in een aards 
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lichaam te worden gesloten. Voorts zou het afhangen van de wijze 
waarop dit ene bestaan wordt beleefd, of men voor eeuwig in de hel zal 
zuchten, of juichend in de hemel wordt opgenomen. Waarbij zich het 
eigenaardige verschijnsel voordoet dat juist de vroomsten, die menen de 
meeste rechten op een hemelplaats te bezitten, tevens de grootste vrees 
hebben voor de dood. Natuurlijk weet hun ziel beter en dit verklaart 
waarom zovele kerkelijken twijfelen aan een ongestoorde hemelvaart. 
Hoe dit ook zij, wie zelfstandig over de dingen plegen na te denken, 
beschouwen het als een dwaze gedachte aan te nemen dat een enkel aards 
bestaan zou beslissen over het wel en wee van de ziel. Logischer schijnt 
het hun toe dat de ziel zich na de dood moet voorbereiden op een volgend 
aards bestaan, teneinde eventuele fouten te herstellen die voorheen 
werden begaan, en zodoende uit eigen ervaring aard en wezen van het 
verschijnsel ‘leven’ te leren kennen. 
De Wet des levens eist dat ieder mens voor al zijn daden, goede zowel 
als slechte, de volle verantwoording leert dragen. Om die wet te leren 
kennen is één enkel mensenleven te kort. Daarom wordt de ziel 
onophoudelijk herboren totdat zij ten laatste in staat is het lichaam te 
beheersen. Want het goddelijke, waarvan de ziel afstamt, is van nature 
bestemd om te heersen en het sterfelijke, waartoe het lichaam behoort om 
te gehoorzamen. De christelijke leer ontslaat de mens ten onrechte van 
alle verantwoordelijkheid door te verkondigen dat Jezus de zonden 
schoon wast door zijn bloed, zodat men gereinigd en gelouterd de hemel 
kan binnengaan. 
Dit geloof moge voldoening hebben geschonken aan primitieve mensen, 
wier denkvermogen onvoldoende is ontwikkeld, maar wie over de dingen 
zelfstandig vermogen te denken, zullen inzien dat begrippen als 
“zoendood” en “plaats-vervangend lijden” in tegenspraak zijn met ieder 
zuiver Godsbegrip, dat geen uitverkiezing kent, noch uitverkorenen, 
maar ieder mens rechtvaardig beoordeelt overeenkomstig de artikelen 
van de universele Wet, die voor allen gelijk is. Die wet luidt dat een ieder 
zich aan haar voorwaarden heeft te houden, die de hoogst trap van liefde 
en geluk wil leren kennen. Wie deze voorwaarden schenden, halen zelf 
het oordeel over zich, en moeten zelf de pijnlijke gevolgen dragen van 
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hun wetsovertreding, hetzij in het tegenwoordige bestaan, hetzij in een 
volgende incarnatie. 
Indien de mensen met deze feiten op de hoogte waren, zouden zij geheel 
anders in het leven staan. Zij zouden weten dat zich verbinden met de 
verkeerde partner in strijd is met de levenswet. Wie de drang der 
begeerten en hartstochten niet kunnen weerstaan en met de eerste de beste 
in het huwelijk treden, zijn zelf schuldig als hun verbintenissen op 
teleurstelling en/of mislukking uitlopen. 
In onze dagen zijn de meeste mensen weliswaar aan de waarde en 
betekenis van de christelijke godsdienst gaan twijfelen, zodat velen de 
kerk de rug toekeren, maar….in de meeste gevallen werden oude 
schoenen weggeworpen, zonder dat men nieuwe kreeg, waarin men beter 
door het leven kan gaan. 
Door het verval van de godsdienst werd ook het zedenverval ingeluid, en 
nu de kerkleer niet langer het zout des levens bevat, en derhalve door de 
mensen verworpen wordt, zien wij ook alle geestelijke en zedelijke 
waarden verdwijnen. Hierdoor is de mensheid in een geestelijk vacuüm 
terecht gekomen, zodat men geen vaste normen en maatstaven meer kent. 
Men leeft in de veronderstelling dat op seksueel gebied alles is 
toegestaan, zonder te bedenken dat onder de wet van oorzaak en gevolg, 
allen die zich allerlei vrijheden permitteren, en de gevolgen hiervan (zorg 
voor zieke, gebrekkige, misdadige kinderen) aan anderen delegeren, zelf 
te eniger tijd hiervoor zullen moeten boeten. Natuurlijk kan men wel 
zeggen hieraan gaan geloof en geen waarde te hechten, maar daarmede 
verandert er niets aan de natuurwet, die ieder mens verantwoordelijk 
houdt voor al zijn daden. Trouwens dit wordt bevestigd door de 
bijbelwoorden: “Niemand zal uit de gevangenis (van zijn lot) worden 
ontslagen, totdat de laatste penning is betaald (Matth. 5:28)”. 
Deze voorstelling van zaken zal uitsluitend geaccepteerd kunnen worden 
door hen, wier zielen zich ten dele hebben bevrijd van de druk en de 
spanningen die dierlijke driften in het lichaam plegen wakker te roepen. 
Zij zullen de ware zin van het leven wensen te kennen, teneinde hun 
gedragingen er zoveel mogelijk mee in overeenstemming te leren 
brengen. 
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Er behoort een mentaliteitsverandering onder de mensen plaats te vinden, 
waardoor van andere premissen wordt uitgegaan en een meer-
verantwoorde levens- en wereldbeschouwing wordt aangekweekt. 
Het denken der mensen dat nu nog in hoofdzaak materieel is gericht, 
waardoor alleen op de noden van het lichaam wordt gelet, zal zich in de 
toekomst meer en meer moeten bezighouden met immateriële of 
geestelijke waarden. Want zolang men aan de natuurdrift blijft 
onderworpen, zal het lijden op de wereld voortduren. 
Om er een eind aan te maken, zal men zich moeten inspannen om de 
wetten te leren kennen welke in de bovennatuur werkzaam zijn. Want 
door het toepassen van deze wetten is het mogelijk invloed op de 
stoffelijke natuur uit te oefenen. 
Sommigen zullen vragen: Hoe kan iemand eigenlijk weten of er al dan 
niet een Scheppingswet bestaat? Op deze vraag is geen rechtstreeks 
antwoord te geven, eenvoudig omdat ongeschreven wetten niet 
aangetoond kunnen worden, anders dan door de gevolgen die er uit 
voortvloeien. Enige van deze gevolgen zullen wij nu bespreken, waarbij 
er ten overvloede nog eens op wordt gewezen da het bestaan van z.g. 
onwrikbare wetten allerminst inhoudt, dat men er ‘domweg’ aan 
onderworpen zou zijn. Zeker, in de lagere natuurrijken van planten en 
dieren ontwikkelt zich alles ‘onbewust’ naar vaste wetten. Maar door zijn 
denk-vermogen uit te breiden, en de ziel daarop te laten inwerken, is het 
mogelijk aard en wezen van deze wetten te leren kennen en er mee te 
gaan arbeiden teneinde het scheppen en instand houden van harmonie 
mogelijk te maken. 
Reeds de grote Chinese wijsgeer Laotze (600. V. Chr.) leerde dat alles in 
het universum tot stand kwam door samenwerking van het mannelijk met 
het vrouwelijk beginsel. De bi-polariteit van natuur en bovennatuur gaf 
hij weer door een cirkel in twee helften te verdelen door een sinuscurve, 
waarvan het ene deel Yang, het andere Yin werd genoemd. Het eerste 
stelt voor de kosmische scheppingskracht, uitgaande van de goddelijke 
Vader; het laatste de vormende macht van de goddelijke Moeder. 
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Pythagoras (6e eeuw v. Chr.), een Griek die in de geheimen van de 
metafysica werd ingewijd door Egyptische Hiërofanten, drukte het 
scheppingsmysterie uit door middel van de gelijkzijdige driehoek, die de 
grondslag vormt van iedere volmaakte openbaring. Ook Plato leerde dat 
uit het Ongeopenbaarde de geopenbaarde Godheid voortkwam als een 
Eenheid, een potentiële veelheid in Zich bevattend. Om het universum te 
kunnen voortbrengen, trad er deling in de Eenheid op en ontstonden de 
goddelijke Vader (bovennatuur als de bron van scheppende krachten) en 
Moeder (stoffelijke natuur of wereld der verschijnselen) waaraan Zij 
vorm en gestalte geeft. 
Om de gevarieerdheid der stoffelijke werelden, wezens en verschijnselen 
te openbaren, brachten Zij uit de oer-materie of aether de positieve 
elementen vuur en lucht, alsmede de negatieve elementen water en aarde 
voort. 
Elk van deze werd in drieën gespleten naar de goddelijke Beginselen van: 
Wil, Wijsheid en Werkzaamheid. Want om zich te manifesteren is in de 
eerste plaats de wil daartoe nodig, vervolgens wijsheid om een volmaakte 
openbaring te scheppen en ten slotte werkzaamheid om haar tot aanzijn 
(existentie) te brengen. 
Uit de drievoudige wisselwerking met de vier elementen ontstond het 
twaalfvoud en dit verklaart waarom Plato in de Timaeus beschrijft hoe de 
hoogste Godheid het universum de meetkundige vorm gaf van het 
regelmatig twaalfvlak, samengesteld uit twaalf regelmatige vijfvlakken. 
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Plato beschouwd de wiskunde als toegangspoort tot het leren kennen van 
het volstrekt-zekere; als de wetenschap, die in maat en getal het geheim 
van de schepping omvat en de mens in staat stelt een medeschepper te 
worden van de natuur. Dit begrip doorgronden is voor het onverlichte 
verstand niet mogelijk, aangezien het alleen kan raisonneren op grond 
van via de zintuigen verkregen indrukken uit de wereld der 
verschijnselen. Om te leren verstaan waarom scheppende krachten en 
vormende machten naar vaste verhoudingen moeten samenwerken om 
vormen voort te brengen, waarin het wezen der dingen (Ding an sich) 
zich volmaakt kan openbaren, moet men zich tot de metafysica wenden 
en een studie maken van kosmologie, muziekleer en wiskunde. 
Alleen het intuïtieve denken kan toegang verlenen tot de metafysica en 
duidelijk maken hoe ieder ‘wezen’ zich op talloze wijzen kan openbaren, 
afhankelijk van de verhouding waarin de positieve pool met de negatieve 
wordt verbonden, alsmede van het tijdstip waarop dit geschiedt. 
In de oudheid werd de wiskunde beoefend als wetenschap van het denken 
Gods, dat op het scheppen en handhaven van orde en regelmaat is gericht. 
Het Ene werd niet als tegenstelling van het vele beschouwd, doch als 
‘alles in zich bevattend’, waardoor het Immanente gelijk is aan het 
transcendente. 

 
 
Het Ene of “Alles in allen”, werd door de cirkel of de oneindige lijn 
voorgesteld en gold als symbool van de ongeopenbaarde Godheid, in Wie 
aanvang noch einde is. Door een punt in de cirkel te p plaatsen, ontstaat 
het symbool van de universele Zon of geopenbaarde Godheid, naar het 
model waarvan alle overige zonnen werden gevormd. De verticale lijn in 
de cirkel staat voor de scheppende Geest of het mannelijk Beginsel; de 
horizontale lijn stelt voor de vormende Ziel of het vrouwelijk Beginsel. 
Beide beginselen verenigd vormen +, symboliseren de materiële 
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openbaring, welke volmaakt is wanneer het mannelijk-scheppende en het 
vrouwelijk-vormende beginsel elkaar door gelijkwaardigheid van 
verschil in balans houden. Dit drukten de ouden uit door het begrip 
syzygie. Het Oosterse kruis symboliseert, evenals het Yang en Yin der 
Chinezen het evenwicht tussen geest en stof; tussen het mannelijke en 
vrouwelijke, als voorwaarde om harmonie = volmaaktheid te scheppen. 
Het christelijk kruis waarbij de horizontaal de vertikaal niet in het midden 
snijdt, geeft weer dat het komisch evenwicht tussen natuur en 
bovennatuur werd verbroken. Vandaar dat het christendom uitsluitend 
van God de Vader spreekt, doch de Moeder of stoffelijke natuur 
verwaarloost. Het maatschappelijk leven is hierdoor onevenwichtig 
geworden, (alleen op mannelijk leest geschoeid) als gevolg waarvan de 
vrouw werd onderdrukt en de chaos in de plaats trad van harmonie. 
Doordat het Moeder begrip werd verwaarloosd, werd de natuur als 
zondig, slecht of boosaardig voorgesteld. Door de goddelijke Moeder van 
de goddelijke Vader te scheiden, kwam de religie tot verval en ontstonden 
de verschillende confessies, hetgeen aanleiding gaf tot de ontaarding van 
het aardse leven op alle gebieden. Dit maakt het noodzakelijk dat de 
goddelijke Moeder (natuur) wederom in vereniging met de goddelijke 
Vader (bovennatuur) wordt vereerd. Hierdoor zal ook de vijandschap 
tussen de seksen verdwijnen, zodat vrede en verdraagzaamheid op aarde 
hersteld kunnen worden. Het zal er tevens toe bijdragen dat men de 
seksualiteit als een ‘goddelijk Scheppingsvermogen’ leert opvatten, 
waardoor de geslachtsgemeenschap als een heilige daad zal worden 
beschouwd, ten dienste van het scheppen van volwaardig nageslacht. Om 
het lijden op te heffen zullen alle natuurlijke zaken wederom geordend 
dienen te worden overeenkomstig de wetten van de bovennatuur 
(metafysica). 
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Hoofdstuk 5 
Natuur versus cultuur 
Wij zagen hoe oorspronkelijk het huwelijk was verankerd in de 
bovennatuur. Sporen hiervan worden nog aangetroffen in allerlei 
kerkelijke dogmata en voorschriften. Doordat de godsdienst echter in 
steeds dieper verval raakte, dwaalden de mensen van de natuur-orde af. 
Als gevolg hiervan beantwoordt het huwelijk niet langer aan zijn 
bestemming. Het heeft geleid tot wanorde in de gezinnen en onrust in de 
maatschappij, het geen op zijn beurt heeft bijgedragen tot het verdwijnen 
van alle waarachtige cultuur, zodat er slechts sprake kan zijn van 
civilisatie of uiterlijke beschaving. 
Civilisatie duidt p aangeleerde, uiterlijke vormen van wellevendheid: 
goede manieren, gebruikelijk in de hogere kringen van hof en adel; 
welwillendheid in de omgang; organisatie van de maatschappij. Men zou 
haar kunnen samenvatten als datgene wat beschaafde lieden kenmerkt in 
taalgebruik en omgangsvormen, doch ontbreekt bij de ongeletterde 
massa. 
In beschaafde landen zullen welopgevoede lieden zich houden aan 
algemene regels en fatsoensnormen, door wet en traditie bepaald. 
Doordat deze echter aan slijtage onderhevig zijn, ondergaan allerlei codes 
en mores periodiek herzieningen, waardoor ten laatste hun innerlijke 
waarde en betekenis verloren gaan, en weinigen zich er nog iets aan 
gelegen laten liggen. 
Cultuur daarentegen doelt op innerlijke, aangeboren beschaving; op 
levende begrippen, uit eigen gemoed voortspruitend. Hierdoor worden 
moraal, evenals kunsten en wetenschappen beschouwd als op strikte 
wetmatigheid berustend, waaraan een ieder zich vrijwillig heeft te 
onderwerpen, in het belang van een verheven en harmonische levensstijl. 
Vandaar dat cultuur-scheppen wil zeggen: een maatschappij-vorm 
creëren, waarin men wordt aangespoord het denken tot de hoogst-
mogelijke graad te ontwikkelen, met het doel de hogere natuur ‘innerlijk’, 
via de ziel, te leren verstaan; haar immanente wetten leren kennen, en 
deze – zonder enige dwang van buiten-af toe te passen op alle 
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levensgebieden, en zodoende aan de opvoeding van de cultuur uit eigen 
innerlijke behoefte mee te werken. 
Vandaar dat gedurende cultuurtijden ’s mensen gedragingen worden 
bepaald door de wetmatigheid der natuur, die dan wordt aanvaard door 
iedereen zonder enige uitzondering. Door de natuurwetten toe te passen 
bij het ordenen van alle zaken in de persoonlijke-, de familiale- en de 
maatschappelijke sector, is men gezamenlijk in staat alom het Goede, 
Ware en Schone voort te brengen. 
In zijn ‘Wille zur Macht’ sprak Nietzsche van een: “ Abgrundlicher 
Antagonismus von Kultur und Zivilisation” en waarschuwde reeds “die 
auflosenden und notwendig zur Decadence treibenden Mittel der 
Zivilisation nicht mit der Kultur zu verwechseln.” 
Spengler (Untergang des Abenlandes) noemt civilisatie: “Het verstarde 
eindproduct van een cultuur, wanneer deze haar hoogtepunt heeft 
overschreden, en de uit het innerlijk leven der gemeenschap 
voortkomende organische cultuur haar einde vindt in de steenmassa’s en 
organisaties der moderne wereldsteden.” 
Hun stemmen heeft men wel gehoord, doch er verder geen aandacht aan 
geschonken. Men heeft zich laten verblinden door de vorderingen der 
techniek, doordat werd verzuimd de ethiek met haar gelijke tred te doen 
houden. Nu moeten wij ervaren hoe de moderne technocratie, in stede 
van het menselijk geluk en welzijn te verhogen, tot de ondergang van 
onze uitgeleefde civilisatie in sterke mate bijdraagt. 
Thans wreekt zich de kortzichtigheid en machtswaan der middeleeuwse 
kerkvaders, die alle verlichte geesten, welke het Licht van waarheid en 
wijsheid op aarde trachten brandend te houden, tot de brandstapels 
veroordeelden. Hierdoor ging het contact met de levende natuur 
volkomen verloren, en dit verklaart waarom op heden de kerk met lege 
handen staat, en niet bij machte is de mensen de weg te wijzen waardoor 
zij zich zelf uit hun huwelijksellende en seksuele noden kunnen 
verlossen. Het enige middel daartoe is gelegen in de terugkeer tot de 
natuur en haar wetten. Door aanwending van dit middel zal het mogelijk 
zijn de regeneratie van het mensdom in te luiden. 
Oorspronkelijk had iedere cultuur haar wortels in de cultus of eredienst 
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van religieuze aard. Het woord ‘religie’ is afgeleid van het latijnse 
‘religare’, dat verbinden betekent (het aardse met het hemelse). De Oer-
godsdienst was een codificatie van alle immanente natuurwetten, welke 
zijn afgeleid van de Scheppingswet. Door kennis en toepassing van deze 
wet is men in staat de overal in de natuur werkzame tegenstellingen 
zodanig met elkaar te verbinden, dat door ‘gelijkwaardigheid van 
verschil’ evenwicht optreedt. 
In de oudheid werd deze wet via de cultus aan de mensen onderwezen. 
Zij werden erdoor in staat gesteld aan het scheppen van cultuurwaarden 
deel te nemen doordat hu creatieve vermogens tot ontwikkeling werden 
gebracht. Hierdoor was het mogelijk de lagere natuur (driften, begeerten, 
emoties e.d.) onder beheersing te brengen van ’s mensen hogere natuur 
(geest of denken) en zich voor het leven te verbinden met een partner van 
zodanige aard dat de wederzijdse karakters, temperamenten en 
levensritmen elkaar door hun gelijkwaardig-tegengesteld-zijn in balans 
konden houden, zodat op grond hiervan duurzame harmonie mogelijk 
was. Door het toepassen van selectie bij de huwelijkskeuze en het gebruik 
maken van het juiste kosmische tijdstip bij de geslachtsdaad, kon de 
nakomelingschap onder optimale omstandigheden worden geboren, 
waardoor de hoger-planting van het ras binnen menselijk bereik lag. 
Doordat de cultus duizenden jaren reeds in verval verkeert, kon de 
godsdienst zijn taak tot onderrichting van het mensdom in de 
levenswetten of wetten der natuur niet handhaven. Als gevolg hiervan 
kwam ook de cultuur tot verval en ging de kennis van de geslachtswetten 
verloren. Dit heeft geleid tot het failliet van het huwelijksinstituut, de 
verwording van het gezin en de ontwrichting van heel het 
maatschappelijk leven. Weliswaar wordt er getracht de huidige 
moeilijkheden en problemen tot oplossing te brengen, doch waar de 
wijsheid ontbreekt, wordt het geweld ingeschakeld. 
Nu onze beschaving ten einde loopt, dwingen de omstandigheden ons 
genuanceerder over allerlei zaken te gaan denken. In de eerste plaats zal 
er afgerekend moeten worden met de waangedachte als zouden wij een 
tooppunt van cultuur hebben bereikt, omdat wetenschap en techniek het 
mogelijk hebben gemaakt ruimtereizen te ondernemen. Want, om dr. 
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Alexis Carrell te citeren: “Wat voor nut heeft de verhoging van comfort, 
weelde, schoonheid, omvang en samengesteld van de beschaving, 
wanneer onze zwakheid ons belet die tot ons voordeel aan te wenden. Het 
heeft werkelijk geen zin te blijven arbeiden aan een leven, dat tot 
demoralisatie leidt, en tot het verdwijnen van de edelste elementen van 
de grote rassen. Het zou heel wat beter zijn meer aandacht te besteden 
aan onszelf dan grotere schepen, comfortabeler auto’s en goedkopere 
radiotoestellen te bouwen, of telescopen te construeren voor het 
onderzoek van de structuur van ver-verwijderde sterrennevels.” 
Voorts moeten wij ons gaan realiseren dat ONS denken niet het eind 
betekent van ALLE denken. Integendeel, vele antieke wijsgeren wezen 
reeds op het bestaan van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN, dat zij 
toeschreven aan de wereldgeest of supermind, waarvan het menselijk 
denken slechts een zwakke afschaduwing is. Door de evolutiegang is bij 
de mens het instinct intussen uitgegroeid tot ‘intellect’, dat echter 
allerminst als een eindpunt in de menselijke ontwikkeling mag worden 
beschouwd. Want met de intrede van de atoom-era zal het rationele 
denken zich hebben uit te breiden naar de zijde van de geest, teneinde de 
mens in staat te stellen het domein te betreden van de wereldgeest. 
Volgens Hegel is ‘redelijk leven’ een aangelegenheid van het 
zelfbewuste denken, waarbij en waardoor de natuur en het natuurlijke aan 
banden wordt gelegd, en derhalve wordt beheerst. 
Vandaar dat G.M. de Gelder zegt in ‘Enige essentiële gedachten van 
Hegel’s philosophie’: “Weldoordacht en begrepen kan de West Europese 
mens de natuur en het natuurlijke niet tot schoonheid maken voor zover 
en omdat hij het geestelijke niet realiter in het natuurlijke kan laten 
doordringen. M.a.w. het natuurlijke blijft buiten het geestelijke. D.w.z. 
het geestelijke behoort zich als het geestelijke te manifesteren, zal het 
geestelijke het natuurlijke doorlichten en transformeren tot manifestatie 
van zich zelf”. 
Wat Hegel als het element van schoonheid en lichtheid in de Griekse 
wereld heeft herkend, zal dan in de nabije toekomst door de menselijke 
geest weer als het Ideale verwezenlijkt kunnen worden. 
Hoe? 
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Door het zuivere denken te doen doordringen in alle lagen van de bewuste 
en onbewuste psyche, zal een hogere Werkelijkheid tot stand gebracht 
kunnen worden. Buiten het redelijke denken om is geen schepping van 
hogere cultuur mogelijk, en daarom is het aankweken van het intuïtieve 
denken een gebiedende eis van deze tijd. 
De wereld van de techniek moet samengaan met de wereld van de ethiek. 
Dit is slechts mogelijk door de fysica te herenigen met de metafysica; het 
lichaam met de ziel; de stof met de geest. 
Door het intuïtieve denken tot ontwikkeling te brengen zal de mens tot 
WETEN komen, en aangezien alle weten berust op wetten, zal hij – door 
uitbreiding van het denken – in staat zijn straks de wetten van de 
onstoffelijke natuur of metafysica te leren kennen. Dit zal hem in staat 
stellen tot het scheppen van harmonie in de verschillende natuurrijken, 
zowel als in deze rijken onderling, als gevolg waarvan alle problemen die 
voortvloeien uit het door de mens verstoorde natuurlijke evenwicht, door 
het toepassen van de wetten voornoemd, hersteld kunnen worden. 
Om de geheimen van de natuur te ontsluiten is niet alleen een uitgebreider 
instrumentarium nodig, maar dient vóór alles de onderzoeker zelf 
verbeterd te worden. In plaats van zich uitsluitend te wijden aan de studie 
van de fysica, moet de natuuronderzoeker zich mede verdiepen in de 
metafysica. 
Hij dient ‘anders’ over de natuur te gaan denken; zich niet te beperken 
tot het bestuderen van de verschijnselen, maar zich tevens af te vragen 
door welke bovennatuurlijke krachten en machten de verschijnselen 
ontstaan. Dit zal leiden tot het besef dat er oorzakelijke krachten en 
machten bestaan, welke door hen die in de metafysica werden ingewijd, 
aangewend konden worden tot het uitoefenen van invloed op kwaliteit en 
hoedanigheid van de dingen. Door het toepassen van metafysische wetten 
bi het scheppen van nageslacht, kan tot de verbetering ervan worden 
bijgedragen en wordt de menselijke evolutie gediend. Door mutatie moet 
de nieuwe mens ontstaan, bij wie lichaam, ziel en geest als een 
harmonische eenheid zullen samengaan, waardoor hij dieper tot de 
geheimen van de natuur zal weten door te dringen. 
In cultuurtijden was het streven van de geestelijke leiders erop gericht het 
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volk de betekenis der natuurwetten bij te brengen, teneinde het vrijwillig 
te doen meewerken aan de instandhouding van de cultuur. Toe hadden de 
mensen eerbied voor het Bovenzinnelijke, omdat de wezenlijke zin en 
inhoud ervan door hen intuïtief werden verstaan. 
Naar vele antieke wijsgeren ons verzekeren is de ziel het deel van de 
mens dat voort bestaat na diens dood. Nadat de aardse ervaringen deel 
van de ziel zijn geworden, keert zij in een later stadium naar deze wereld 
terug om er nieuwe ondervindingen op te doen, en het bewustzijn uit te 
breiden. Vandaar dat de menselijke bewustzijnsgraad van NU sterk 
verschilt van die toen hij tien- of honderdduizend jaar geleden op aarde 
leefde. Alles wat we NU weten, berust op ervaringen, opgedaan in talloze 
vroegere bestanen. Weliswaar zijn wij ons van de bron van dit weten niet 
bewust, maar in de nabije toekomst behoren wij ons hiervan bewust te 
worden. 
Immers, de meeste mensen gaan nog ‘onbewust’ door het leven, zodat 
hun handelen in hoofdzaak wordt bepaald door hetgeen hun wordt 
voorgehouden of voorgeschreven, dan wel verboden omdat het als 
‘taboe’ geldt. Met de intrede van de atoom-era staat de mensheid voor 
een nieuwe fase in haar ontwikkeling, en dit zal er toe leiden dat het 
individu een hogere bewustzijnsgraad bereikt. De ratio die tot heden als 
’s mensen hoogste vermogen geldt, zal met de intuïtie uitgebreid dienen 
te worden, gelijk hiervoor reeds werd uiteengezet. 
De bewustzijnsgraad der ziel bepaalt het wezenlijk onderscheid tussen 
mens en mens; volk en volk; ras en ras. Indien het anders ware, hoe zou 
dan het verschil in vaardigheid, intelligentie en bekwaamheid tussen 
verschillende mensen en rassen verklaard moeten worden? 
Er is een tijd geweest dat alle mensen onbewust waren opgenomen in een 
‘universeel’ bewustzijn. Zij handelden ‘instinctief’, gelijk de dieren nu 
nog doen. Van nature wisten zij zich zodanig te gedragen dat ze in 
harmonie leefden met de natuur, in een paradijs achtige gelukzaligheid. 
Door de ontwikkeling van het verstand, geraakte het instinct bij de mens 
op de achtergrond. Niet langer reageerde de ziel rechtstreeks op de 
trillingen van de wereldziel. Persoonlijke wensen en verlangens hebben 

Hoe vind ik de juiste levenspartner                                                                         No.1342 
 

72 
 

geleid tot verstoring van de universele natuur-orde, waardoor men in 
strijd kwam met de natuur. 
Toen de culturen bloeiden was het onderwijs erop gericht de kennis, 
welke in iedere mensenziel sluimert, boven de drempel van het 
onbewuste uit te heffen. Hierdoor besefte men hoe de evolutie van wereld 
en mensheid door de wereldziel naar een bepaald doel wordt geleid, 
overeenkomstig strikte wetmatigheid. Bedoeld evolutie voltrekt zich van 
binnen-uit, geleid door het denken. Vandaar dat tijdens cultuurperioden 
het streven erop was gericht het hogere deel der ziel of denkziel tot 
ontwikkeling te brengen, en hierdoor controle uit te oefenen op de 
begeerte-ziel, waarop de driften en instincten uitwerken. Door de 
begeerten en hartstochten te beteugelen is de mens in staat zijn feitelijke 
aardse taak en plicht te leren kennen, c.q. aan de verwezenlijking van het 
door de wereldziel gestelde doel ‘bewust’ mee te werken. Een enkel aards 
bestaan is te kort om de volledige ontplooiing der zielevermogens tot 
stand te brengen. Daarom wordt de ziel talloze malen op aarde herboren, 
teneinde in ieder volgend bestaan haar kennis uit te breiden en in 
bewustzijn te groeien. De overgangstijd die de wereld momenteel beleeft, 
opent perspectieven naar een nieuwe cultuur. Deze eist van de mensen 
dat zij hun dierlijke, instinct-gebonden aard aan banden leren leggen, 
teneinde hun hogere, god-gerichte aard tot ontplooiing te brengen. 
Door de uitbreiding van het verstand is de mens er achter gekomen dat 
de voortplanting in rechtstreeks verband staat met de fysiologische 
periodiciteit, waaraan het vrouwelijk organisme is gebonden. Vandaar 
dat bevruchting slechts op bepaalde tijden mogelijk is. Niet iedere tijd is 
daartoe even geschikt, en het behoort tot de toekomstige taak van de mens 
– door het intuïtieve denken tot ontwikkeling te brengen – de meest- 
geschikte tijden te leren kennen om de bevruchting tot de hoger-planting 
van de mens te doen bijdragen. Vanzelfsprekend eist dit een algehele 
ommekeer in ons denken en handelen op seksueel gebied. Wat op heden 
‘instinctief’ geschiedt omdat de doorsnee-mens geen begrip heeft van de 
bestaande natuur-orde, dienst straks ‘bewust’, d.i. door het denken geleid, 
te geschieden. Dan zal aan het geslachtsverkeer uitsluitend worden 
deelgenomen door juist-gepaarde lieden, op daarvoor bestemde 
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kosmisch-juiste tijden, met het doel kinderen van superieure kwaliteit 
voort te brengen. Door hun hoger-ontwikkelde vermogens van hoofd ne 
hart zullen zulke kinderen in staat zijn cultuur-scheppend werkzaam te 
zijn. Want hun denken zal niet langer door begeerten, emoties en 
hartstochten worden verduisterd, doch integendeel worden verlicht door 
de ziel. 
zolang het innerlijk bewustzijn sluimert, werken in hoofdzaak allerlei 
prikkels uit de buitenwereld via de zintuigen op het verstand in. Als 
gevolg hiervan worden louter ‘persoonlijke’ belangen nagestreefd of 
daden verricht die het bevredigen van eigen lusten tot doel hebben. In dat 
geval word een levensgezel gekozen, zonder zich te realiseren dat hierbij 
onbekende natuurkrachten (genius der soort) in het spel zijn. Het bewust-
geworden individu daarentegen zal – door innerlijke motieven en 
ethische aard bewogen – de natuurdrift kunnen breidelen en in staat zijn 
het dier in zichzelf aan banden te leggen. Hij zal het kosmisch-juiste 
tijdstip af wachten alvorens aan de procreatie deel te nemen. 
Juist omdat d e mensheid een tijdperk van cultuur-bloei tegemoet gaat, 
zien we allerwegen de uitgeleefde vormen en dode tradities hun waarde 
verliezen. De oude wereld gaat onder en een nieuw wereldbeeld en een 
verhevener levensstijl zullen als een nieuwe lente opbloeien, ofschoon 
weinigen dit voorhands nog zullen erkennen. Het gaat echter niet om de 
vraag wat de mensen geloven of willen, want de wereldziel schrijft de 
gang der evolutie voor. Daarom verdient het aanbeveling zich in het 
huidige tijdsgewricht te gaan voorbereiden op de komende cultuur, door 
het denken, voelen en handelen er zoveel mogelijk mee in 
overeenstemming te brengen. 
Doordat er weinig rekening wordt gehouden met de onzichtbare 
invloeden die de wereldziel op de gang van zaken uitoefent, hebben onze 
intellectuelen gemeend de wereld-ontwikkeling naar eigen smaak en 
inzicht te kunnen regelen. Hieruit zijn echter de kolossale 
wereldproblemen ontstaan, die honderd jaar geleden totaal onbekend 
waren. 
Voor het merendeel hangen deze problemen alle min of meer samen met 
de sinds de vorige eeuw ingetreden explosieve toename der 
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wereldbevolking. Een en ander leidde tot uitbreiding van het industriële 
complex, hetgeen op haar beurt de toenemende milieu verontreiniging in 
het leven riep, welke thans het voortbestaan der mensheid in ernstig 
gevaar brengt. 
In de oudheid zijn alle culturen na het overschrijden van het hoogtepunt 
tot verval gekomen en later ondergegaan. Ook de ‘christelijke’ cultuur, 
zo zij ooit een hoogtepunt bereikte, verkeert lange tijd reeds in verval, en 
stat op het punt ineen te storten. Dit behoeft nauwelijks nadere 
toelichting, want iedereen die niet slapend door het leven gaat, kan 
constateren dat moraal en zedelijk besef nagenoeg geheel verdwenen 
zijn, zodat spreken van een ‘christelijke’ beschaving, feitelijk 
eufemistisch is uitgedrukt. 
De ondergang van onze beschaving kwam eerst goed op gang toen de 
medische wetenschap vóór honderd jaar ongeveer, begon met haar 
kruistocht tegen de kindersterfte. Doordat H.H. medici wel de biologie 
bestuderen ,maar de bionomie of de leer der levenswetten verwaarlozen, 
heeft voornoemde kruistocht geleid tot het in leven houden van alle 
onvolwaardige exemplaren die Moeder natuur voorbestemde om jong te 
sterven, met het oogmerk het menselijk ras zuiver en gezond te houden. 
Als gevolg van dit medisch-ingrijpen werden sedertdien in toenemende 
mate allerlei ongewenste erfelijke eigenschappen en hoedanigheden op 
het nageslacht overgedragen. Niet alleen is de wereld overbevolkt 
geraakt, maar bestaat de wereldpopulatie momenteel grotendeels uit 
lieden van inferieure kwaliteit naar lichaam, ziel en geest. Voor hen zijn 
iet slechts steeds meer ziekenhuizen, gestichten en andere inrichtingen 
nodig ter verpleging en verzorging, maar bovendien worden rust en vrede 
op de wereld in stijgende mate bedreigd door de horden van 
onopvoedbare lieden, in wie de dierlijke driften en instincten de overhand 
hebben, zodat zij door agressie en geweldpleging de ondergang 
bespoedigen. 
De vraag zou gesteld kunnen worden: ‘Had men de kindersterfte dan niet 
moeten bestrijden?’ Het antwoord hierop luidt dat de bestrijding met 
positieve middelen had moeten geschieden. D.w.z. men had de mensen 
toen reeds vertrouwd moeten maken met een nieuwe seksuele moraal, 
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uitgaande van de bestaande natuur-orde. 
Indien men een eeuw geleden was begonnen met het verstrekken van 
verantwoorde seksuele voorlichting, en het volk had vertrouwd gemaakt 
met de gedachte dat de mensen het in eigen hand hebben gave en gezonde 
kinderen ter wereld te brengen, dan had veel leed en ellende voorkomen 
kunnen worden. Maar dan had men de mensen ook moeten leren de 
partner-keus ‘bewust’ toe te passen en de geslachtsgemeenschap in dienst 
te stellen van de verbetering van de menselijke soort. Niet alleen was 
hierdoor de kindersterfte uit de wereld geholpen, doch door het invoeren 
van family-planning had overbevolking voorkomen kunnen worden. Dan 
had ook een groot deel van de huidige wereldbevolking bestaan uit 
mensen met een goed ontwikkeld zedelijk besef. Hierdoor hadden 
wereldoorlog 1 en 2 waarschijnlijk voorkomen kunnen worden, en zou er 
van een mogelijke derde oorlog geen sprake zijn. Doordat er echter niets 
werd gedaan om de mensen geestelijk en zedelijk op te voeden, is er 
onnoemelijk veel smart en ellende over de mensheid gekomen. 
Bovendien kan niemand zeggen welke rampen er straks nog nodig zullen 
zijn om het besef te doen ontwaken onder de mensen dat zij het hoofd 
hebben te buigen voor Moeder natuur en aan haar wijze wetten en 
voorschriften hebben te gehoorzamen in hun eigen belang. 
Ons denken zal zich naar nieuwe en verhevener begrippen moeten richten 
om ‘bewust’ te leren deelnemen aan de ontwikkeling die de wereldziel 
aan wereld en mensheid voorschrijft.  
Spelen nu nog de instincten en driften een overwegende rol in het 
menselijk bestaan, straks zal de nadruk meer en meer komen te liggen op 
het innerlijk leven. Door de ziel als een zeer belangrijk deel van de mens 
te leren beschouwen, zal zij het rationele denken verder brengen door er 
de intuïtie aan te verbinden. Hierdoor zullen wij tot de wezensgrond der 
dingen doordringen en leren weten waarheen mensheid en wereld op weg 
zijn. Voor de toekomstige ontwikkeling si niet alleen de techniek van 
belang, ook de ethiek zal hierbij een voorname plats moeten bekleden. 
Het menselijk denken zal in een meer metafysisch-bepaalde richting 
geleid moeten worden om aar den wezen van de kosmische evolutie gang 
te kunnen verstaan. 
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Een van de gebieden waarop ons denken in nieuwe banen geleid behoort 
te worden, is het seksuele. Onze beschouwingen hierover, zowel als onze 
gedragingen dienaangaande, die momenteel volkomen los staan van 
natuur en bovennatuur, moeten op korte termijn daarmede in 
overeenstemming worden gebracht, teneinde de grondslag te kunnen 
leggen voor een nieuwe cultuur. 
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Hoofdstuk 6 
Het mysterie der hogere geboorte 
Het denkbeeld dat de mens, als redelijk wezen, verplicht is tot de 
geboorte van een edeler mensensoort bij te dragen, ligt zo ver buiten de 
gezichtskring van het grote publiek, dat slechts enkelingen in staat zijn 
het als waarheid te accepteren. 
Toch heeft dit denkbeeld eeuwenlang in de kringen van ‘ingewijden’ 
voortgeleefd (Gnostici, Tempelieren, Graalridders, Rozekruisers, 
Vrijmetselaren e.a.) die het aan de jonge generaties overdroegen. sedert 
zij door de machthebbers op kerkelijk en maatschappelijk gebied werden 
gedwarsboomd en gehinderd bij het uitdragen van deze gedachte in 
breder kring, verdween dit denkbeeld zo goed als geheel uit het menselijk 
bewustzijn. vandaar dat het thans als 'geheel nieuw' geldt, ofschoon het 
denkbeeld zo oud is als de wereld zelve. 
Niet alleen hebben alle grote figuren die in hun tijd als godsdienstleraars 
of verlossers optraden, dit begrip aan hun leerlingen verklaard, en 
hiermee de grondslag gelegd voor de hoger-ontwikkeling der mensheid, 
maar ieder van hen, o.a. Orpheus, Hermes, Mozes, Lao Tze, Pythagoras, 
Plato, Boeddha, Jezus, Apollonius van Tyana en Franciscus van Assisië, 
onderscheidde zich van zijn tijdgenoten door het geheimzinnige waas dat 
rond zijn geboorte hangt, en dat door geen theoloog, cultuurfilosoof of 
historicus verklaard kan worden. 
Het meest bekende voorbeeld hiervan is Jezus, die uit een maagd geboren 
heet te zijn, die haar kind ‘onbevlekt’ ontving. Het heeft aan tallozen stof 
tot overdenking geleverd, zonder dat één hunner het mysterie achter deze 
woorden heeft kunnen ontraadselen. 
Boeddha’s geboorte vond onder niet minder geheimzinnige 
omstandigheden plaats. Zijn moeder, koningin Maya, had een vreemde 
droom, naar Edwin Arnold ons meedeelt in zijn onvolprezen werk ‘The 
Light of Asia’. In deze droom daalde een ster, zespuntig, op Maya 
lichtend, uit d’ Aether neer en drong ter rechter zijde in haar schoot. 
Volgens de wijzen was de droom heilspellend, want – zeiden zij – Zon 
en kreeft (het teken van de dierenriem) zijn nauw vereend, en een heilig 
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koningskind treedt, wonderwijs en zegenend, het leven in om d’ aard te 
redden uit onwetendheid. 
Bij de geboorte daalden van hun berg Meru de engelen neer, die in metaal 
ons leven boeken. Geen mens wist dat daar goden op aarde omwandelen 
om getuigen te zijn van het feit dat Boeddha andermaal werd geboren. 
Ook aan de geboorte van Mozes is een mysterie verbonden. Anders zou 
hij niet aan het hof van Farao zijn opgevoed, nadat was bepaald dat alle 
zonen der Hebreeën in de rivier verdronken zouden worden. 
Doordat het mysterie van de maagdelijke geboorte in later eeuwen niet 
meer werd verklaard, ging het besef verloren dat tweeërlei geboorten 
mogelijk zijn. Vandaar dat de mens, zoals wij hem kennen, voor het 
‘normale’ type doorgaat, zonder dat iemand zich afvraagt of er ook 
mensen van hoger orde hebben bestaan of in de toekomst de wereld weer 
zullen bevolken. 
Eigenlijk is dit vreemd, want de bijbel leert ons dat de mens werd 
geschapen ‘naar het beeld en de gelijkenis van Gods’. Hieruit zou 
geconcludeerd mogen worden dat de mens ééns volmaakt was, of althans 
de potentiële mogelijkheid in zich draagt om ooit tot een volmaakt wezen 
uitte groeien. 
Als de mens eertijds volmaakt was, hoe is hij dan tot onvolmaaktheid 
kunnen vervallen? Door de erfzonde, leert de kerk. Nooit heeft zij de 
mensen echter duidelijk kunnen maken wat onder het begrip ‘erfzonde’ 
dient verstaan te worden. Toch was dit mogelijk geweest als de kerk het 
zg. Paradijsverhaal niet letterlijk had genomen, maar had gepoogd tot de 
symbolische betekenis ervan door te dringen. En dat hier symboliek in 
het spel is, begrijpt een eider die zich realiseert da t slangen nu eenmaal 
niet plegen te spreken. De slang moet dan ook veeleer worden gezien als 
een symbool van de hartstocht die de mens ertoe brengt aan de zinnelijke 
driften toe te geven, en door het overtreden van de geslachtswetten de 
goddelijkheid der natuur te schenden en deswege het kwaad voort te 
brengen. Verstoring van de natuur-orde werd eertijds zonde genoemd of 
ne-fas, omdat het indruist tegen Fas of het Goddelijk Recht, dat op wetten 
berust. In het Paradijsverhaal is sprake van een boom, van welks vrucht 
Adam en Eva niet mochten eten. De slang verleidde hen hier toe. In de 
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oudheid gold de slang als een symbool van de zinnelijke begeerten 
(hartstocht), en met de boom wordt de zg. Levensboom bedoeld, die het 
symbool is van de wetmatigheid, waaraan alle ontwikkeling in de 
kosmos, materieel zowel als spiritueel is gebonden. 
Ook het geslachtsleven is aan wetten gebonden, en wie ze kent en toepast, 
weet tussen goed en kwaad te kiezen. M.a.w. wie in overeenstemming 
met de geslachtswetten handelen, zijn in staat ‘kinderen Israels’ voort te 
brengen, d.w.z. kinderen zonder gebreken, maar schoon van aangezicht 
en kloek van verstand en vernuftig in wijsheid en wetenschap (Daniël 1). 
Wie echter van de boom des levens eet, d.w.z. aan het geslachtsverkeer 
deelneemt zonder kennis van de wetten, waaraan dit verkeer van nature 
is onderworpen, diens smart zal toenemen. Als gevolg hiervan zal de 
vrouw haar kinderen met smart baren, terwijl de man heerschappij over 
haar zal hebben. 
Een en ander verklaart waarom er in de afgelopen millenia steeds meer 
geslachten werden voortgebracht die het Kaïnsteken op hun voorhoofd 
dragen. M.a.w. doordat het geslachtsverkeer in strijd met de natuurwet 
werd beleefd, kwamen in toenemende mate kinderen op de wereld met 
een zwakke gezondheid of behept met gebreken, dan wel met een 
verdorven inborst. Het kwaad heeft zich uitgebreid op aarde, en zo wij 
verlangen ooit een eind te maken aan oorlogen, honger, armoede en 
ellende, zal er een aanvang gemaakt moeten worden met het verkeer 
tussen de geslachten opnieuw te ordenen overeenkomstig de wetten, 
waarop alle harmonie berust in het leven. 
Gezien het feit dat de kerk geen verklaring van het Paradijsverhaal heeft 
kunnen geven, en niets er op wijst dat zij hiertoe ooit in staat zal zijn, 
moeten goed-willende mensen een begin maken met het bestuderen van 
allerlei symbolische en allegorische verhalen uit de oudheid, teneinde de 
verborgen zin ervan te leren verstaan. Door vervolgens hun kennis ter 
beschikking te stellen van de jeugd, kan worden bereikt dat de besten 
onder haar zich in dienst van het leven willen stellen door het huwelijk 
op zodanige wijze te beleven dat er naar verbetering van het menselijk 
was wordt gestreefd door zich te onderwerpen aan de immanente 
levenswetten. 
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Doordat men van deze zaken nooit eerder hoorde, beschouwt de 
doorsnee-mens het voortbrengen van gave en gezonder kinderen als iets 
‘onmogelijks’. ‘Zieken en gebrekkigen zijn er altijd geweest’, redeneert 
men, en dus zullen die er ook wel altijd blijven! Een dwaze opvatting 
voorwaar! In het stenen tijdperk kende men geen huizen en geen steden, 
geen auto’s en geen luchtverkeer. Dit alles heeft zich in de loop van 
honderdduizenden jaren ontwikkeld. Waarom zouden dan ziekten en 
gebreken niet te overwinnen zijn? Per saldo is de natuur op evenwicht in 
gesteld, en zodra de mensen leren weten waarop het natuurlijk evenwicht 
berust, kunnen zij aan het scheppen van volmaakte soorten en individuen 
in alle natuurrijken meewerken. 
Met deze gedachte had de kerk de mensen allang vertrouwd kunnen 
maken. Want, als tegenstelling tot Adam en Eva die het geslachtsleven 
in strijd met de natuur-orde beleefden, en dientengevolge onvolmaakte 
kinderen verwekten, brengt de bijbel het verhaal van Maria en Gabriël, 
die op de voorgeschreven wijze de geslachtsdaad volbrachten en aan een 
volmaakt kind (Jezus) het levenslicht schonken. 
Men zal tegenwerpen dat dit laatste nergens letterlijk in de bijbel wordt 
verteld. Maar bijbelboeken kunnen nu eenmaal niet ‘letterlijk’ worden 
genomen, doch behoren naar hun mystieke betekenis geïnterpreteerd te 
worden. In dit geval is dat niet zo moeilijk, want als de bijbel spreekt van 
Jezus, als de mensen gelijk geworden, uitgenomen de zonde, dan ligt 
daarin opgesloten dat de wijze waarop zijn moeder hem ontving, afweek 
van die van Eva, wier kinderen met de erfzonde werden besmet. 
Weliswaar spreekt de kerk vaneen ‘onbevlekte’ ontvangenis, zonder dit 
begrip nochtans nader toe te lichten. Wel is er sprake van een ontvangenis 
door de H. Geest, maar hiervan wordt evenmin een nadere verklaring 
gegeven. Ook deze verklaring ligt tamelijk voor de hand. Want geest, 
opgevat als ‘denken’, wil zeggen dat het kind van Maria niet uit begeerte 
en zinnenlust is ontstaan, doch een gevolg was van een door denken 
voorbereide geslachtsdaad. Men zou kunnen spreken van een ‘gelande’ 
bevruchting, waarbij niets aan het toeval werd overgelaten, zodat vooraf 
was berekend op welk tijdstip het kind geboren zou worden. 
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De verborgen zin van dit geboorte-verhaal is derhalve dat ons in de 
personen van Maria en Gabriël het voorbeeld wordt gegeven, van hoe de 
mensen van de atoom-eeuw seksueel behoren te handelen om het aanzijn 
te geven aan een hogere mensensoort. Deze zal zich niet langer laten 
leiden door allerlei driften en instincten, maar zelf het roer van zijn leven 
in handen nemen, teneinde het aardse bestaan naar een vooraf-bepaald 
doel te leiden. Doordat de kerk allerlei zaken, waarop het voor het 
menselijk geluk in hoge mate aankomt, niet wist te verklaren, heeft zij 
het aan haar hoede toevertrouwde volk in geestelijke duisternis laten 
omdwalen. Hierdoor is het woord in vervulling gegaan: ‘Deze, het kind 
Jezus, wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israel, en tot een 
teken dat weersproken zal worden’ (Lukas 2:34). 
Geen wonder dan ook dat de mensen zich in deze tijd massaal van de 
kerk afwenden. Doordat echter niemand hun een sluitende verklaring 
geeft van het Levensmysterie, zien wij het zedelijk bederf alom 
toenemen. Dit zal onherroepelijk tot de ondergang van de ‘christelijke’ 
beschaving leiden. 
Reeds eerder werd er op gewezen dat het huidige christendom een 
‘vervalste’ godsdienst is. De levende kern of essentie is eruit verdwenen, 
zodat er slechts dode dogmata en verkromde leerstellingen overbleven. 
Het wezenlijk onderscheid tussen O. en N. Testament is geen ander dan 
dat in het eerstgenoemde wordt beschreven hoe het een mensheid vergaat 
die in strijd met de goddelijke Wet leeft en in haar zonden ondergaat. 
In het N. T. wordt de tijd geschetst die wereld en mensheid tegemoet 
gaan, zodra zij in staat is de Scheppingswet toe te passen. Dan wordt de 
onderworpenheid aan de lagere natuur overwonnen, want door zijn 
kennis van het Bovennatuurlijke zal de mens zich niet langer door zijn 
driften en instincten laten meevoeren, doch de seksualiteit ‘bewust’ 
aanwenden om kinderen voort te brengen naar het beeld en de gelijkenis 
van God. 
Betere mensen zullen betere wereldtoestanden scheppen. Op deze 
mogelijkheid behoort in het huidige tijdsgewricht door alle goedwillende 
en wel-denkende mensen het oog gericht te worden. Allengs zal dan het 
besef ontwaken in alle mensen dat zo er ooit vrede, geluk en liefde op 
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aarde mogelijk zullen zijn, deze eerst in de mensen zelf aanwezig moeten 
zijn. Daarom zal het dierlijke in de mens door het Goddelijke vervangen 
moeten worden. 
Door zich in de mystieke betekenis van Jezus’ geboorteverhaal te 
verdiepen, zal het besef ontwaken dat dit verhaal, zoals het telken-jare 
door de kerk omstreeks kerstmis wordt gebracht, niet meer is dan een 
mystificatie. Dit heeft ertoe geleid dat ondanks 2000jaren prediking van 
het christendom, de wereld verder dan ooit verwijderd is van een toestand 
van vrede en geluk. Zou men nog duizenden jaren kunnen doorgaan met 
het verkondigen van dit vervalste kerst-evangelie, dan zou na tienduizend 
jaar de wereldvrede nog niet zijn bereikt. 
De innerlijke betekenis van het geboorteverhaal wijst heen naar de tijd 
(welke thans is aangebroken), waarin de mensen tot geestelijke 
volwassenheid moeten geraken. Zodra Christus in de duisternis van het 
menselijk hart wordt geboren, neemt ook ’s mensen onbewustheid een 
eind. Christus of de ontwaakte ziel wordt zich geleidelijk bewust van 
alles wat zij in haar voorbestanen ervoer, en zal hierdoor meer en meer 
invloed op het denken uitoefenen, als gevolg waarvan het brein voor de 
trillingen van het Bovennatuurlijke uitgaande, toegankelijk wordt. 
Naarmate de ziel bij méér mensen het denken verlicht, waardoor zij de 
staat van geestelijke volwassenheid bereiken, zal het mysterie van de 
goddelijke Geboorte hen meer aanspreken. Zij zullen het als hun hoogste 
taak en plicht beschouwen om op hun beurt kinderen van een goddelijke 
soort ter wereld te brengen, als hoofd-voorwaarde om de erfzonde uit de 
wereld te krijgen en een toestand van liefde, vrede en geluk voor alle 
mensen in te luiden. Zij zullen – naar het voorbeeld van Maria en Gabriël 
– de geslachtsdaad als een ‘sacrale’ handeling volbrengen, en hierdoor 
kinderen doen geboren worden, in wie het kwaad geen weerklank vindt. 
Dan zal het duidelijk zijn geworden dat het kwaad zijn oorsprong heeft 
in het overtreden van de geslachtswetten. Door de geboorte in strijd met 
de Scheppingswet wordt de ziel gekerkerd in een onvolwaardig lichaam, 
dat voortdurend wordt belaagd door onreine geesten (demonen), welke 
tot destructieve daden aansporen. 
Het is noodzakelijk de jeugd met een nieuwe en verhevener seksuele 
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moraal bekend te maken, teneinde de besten onder haar tot reine en 
zuivere begrippen omtrent huwelijkskeus en geslachtsleven op te voeden. 
Duidelijk gemaakt dient te worden dat het geboorteproces niet alleen een 
biologisch gebeuren betekent, maar dat hierbij eveneens metafysische 
factoren (psychologie en bionomie) betrokken zijn. Immers, geboren-
worden betekent in feite dat een ziel, als bovennatuurlijk wezen, in een 
stoffelijk lichaam incarneert, zodat het van kwaliteit en hoedanigheid van 
zo’n lichaam afhangt of de ziel zich in een kerker voelt opgesloten, dan 
wel in staat wordt gesteld via een volwaardig instrument leiding te geven 
aan het stoffelijk bestaan. 
Doordat de metafysica eeuwenlang werd verwaarloosd, zodat er bij het 
geslachtsverkeer geen rekening mee wordt gehouden, nam de 
wereldbevolking toe in kwantiteit ten koste van de kwaliteit. Vandaar dat 
het aantal debielen, imbecielen, psychopaten, neurotici en andere 
onvolwaardigen onrustbarend is gestegen. Ten behoeve van hen moest 
een steeds toenemend aantal gestichten en inrichtingen worden gebouwd 
om al die ongelukkigen te verzorgen en te verplegen, zonder veel kans 
op herstel. Want iemand die bij zijn geboorte lichamelijk of geestelijk 
afwijkingen vertoont, zal hiervan nimmer genezen. Vandaar het immense 
belang er voor te zorgen dat alle kinderen gaaf en gezond worden 
geboren. 
Ook wie voor ‘normaal’ en ‘gezond’ doorgaan, zijn dit als regel 
allesbehalve. Velen hunner lijden aan deze of gene degeneratieve kwaal 
of gebreken. Vandaar dat reuma, kanker, hart- en vaatziekten, 
nietegenstaande alle vooruitgang op medisch gebied, niet afdoende 
verholpen kunnen worden. Het zijn allemaal gevolgen van het geboren-
worden in strijd met de wetmatigheid der natuur, zowel als van het volgen 
van verkeerde voedings- en leefgewoonten (roken, drinken, snoepen, 
onvoldoende lichaamsbeweging etc., etc.). Het enige middel om ziekten 
en kwalen uit de wereld te helpen is leven overeenkomstig de 
wetmatigheid van natuur en bovennatuur. Aan deze voorwaarden behoort 
de hoogste prioriteit gegeven te worden, het geen ertoe zal leiden dat de 
huwelijkskeus op ‘verantwoorde’ wijze zal plaatsvinden en het 
geslachtsverkeer onder controle van de rede zal worden gesteld. 
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Er dient met positieve middelen naar de regeneratie van het mensdom 
gestreefd te worden. De gedachte moet alom ingang vinden dat 
verbetering van  de menselijke soort een eerste vereiste is, waaraan geen 
enkel weldenkend mens zich mag onttrekken. Huwelijk en 
geslachtsleven behoren naar hogere zedelijke maatstaven te worden 
beoordeeld. 
Wij zijn waarlijk niet de eersten die zich op deze noodzaak wijzen. Reeds 
in 1798 schreef Malthus zijn bekende ‘Essay on the Principle of 
population’, waarin hij aantoonde dat de produktie der voedingsmiddelen 
de natuurlijke grens vormt van de wereldbevolking. Wordt deze grens 
overschreden, dan volgen oorlog, hongersnood en epidemieën als 
middelen die Moeder natuur aanwendt om het verbroken evenwicht te 
herstellen. 
Malthus zocht naar middelen om bedoelde rampen te voorkomen, die 
men zich door het ongebreideld toegeven aan de seksuele drift, periodiek 
op de hals haalt. Hij pleitte voor huwen op latere leeftijd (niet vóór het 
25e jaar), alsook voor seksuele beheersing ter beperking van het aantal 
geboorten. Zelve was hij pessimistisch gestemd aangaande de praktische 
uitvoerbaarheid van zijn raad. De loop der gebeurtenissen heeft hem 
gelijk gegeven. Ofschoon overal wordt gezocht naar een oplossing van 
het probleem der overbevolking, beseft onze intelligentia nog steeds iet 
dat de oorzaak ervan dient weggenomen te worden. Deze oorzaak ligt bij 
’s mensen onwetendheid aangaande de natuurwetten die huwelijkskeus 
en voortplanting beheersen. 
Men zou – door bij de keuze van de levensgezel ‘psychologisch’ tewerk 
te gaan – harmonische huwelijken tot stand kunnen brengen, en door het 
geslachtsverkeer te ordenen overeenkomstig de bionomie (leer der 
levenswetten), kunnen voorkomen dat er te veel kinderen worden 
geboren, terwijl hierdoor tevens kan worden bereikt dat alle kinderen 
gaaf en gezond ter wereld komen.  
Wij zeiden het reeds: het is niet mogelijk duurzaam-betere 
omstandigheden voort te brengen, zolang niet eerst de mens zelve wordt 
verbeterd. Deze verbetering moet met de overdracht van betere erfelijke 
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factoren beginnen. Mét prof. Steinmetz zeggen wij dan ook: ‘Verbeter de 
menselijke aanleg, want zonder deze is geen cultuur mogelijk!’ 
Wij weten maar al te goed dat niet alle biologen er zo over denken. Lotsy 
bv. kent slechts betrekkelijke waarde toe aan de erfelijkheidsmassa. Naar 
zijn mening is van een gewenste eigenschap niet te zien of deze erfelijk 
is of door modificatie werd verkregen. Hij zegt o.a. ‘Alle mensen zijn 
bastaarden, en wij weten dus niet welke kinderen zij zullen voortbrengen. 
Indien de besten met elkaar huwen, is er nog geen waarborg dat uit deze 
huwelijken prima kinderen worden geboren’. Hij heeft gelijk, als men de 
zaak uitsluitend van de materiële (biologische) kant beziet. Wordt echter 
ook de metafysische zijde in aanmerking genomen, die bij de overdracht 
van erfelijke factoren een hoofdrol vervult, dan kan er wel degelijk 
invloed ten goede op kwaliteit en hoedanigheid naar lichaam, ziel en 
geest van het komende kind worden uitgeoefend. 
Dr. Ernst de Vries beschouwt het feit dat de mensen bastaarden zijn, juist 
als een voordeel. Hij zegt: ‘Was de mens soort-zuiver, dan was 
verandering en verbetering uitgesloten’. Bovendien verschillen de 
geleerden ten aanzien van de vraag of de constitutie der ouders bepaalt 
wat op de nakomelingschap zal worden vererfd, ofwel dat milieu en 
opvoeding in staat zijn de constitutie erfelijk te veranderen. 
Naar onze overtuiging worden aard en wezen van de mens in hoge mate 
door zijn afkomst bepaald. Hierop zal ook de omgeving (sociaal milieu 
en wijze van opvoeden) invloed uitoefenen in die zin, dat potentiële 
eigenschappen hierdoor manifest kunnen worden. Ze kunnen echter ook 
blijven sluimeren, en dit is weer afhankelijk van andere factoren, gelijk 
dr. Szondi heft aangetoond in zijn studie over de werking der dominante 
en recessieve genen, welke van de voorouders worden geërfd. 
De meeste pedagogen zijn het er nu wel over eens dat kinderen niet als 
onbeschreven bladen ter wereld komen, waarop de opvoeders kunnen 
neerschrijven wat zij van belang achten. Ware dit het geval, dan zouden 
opvoeding en onderwijs alles betekenen, en kon men kinderen kneden 
zoals men ze hebben wou. Gelukkig is dit niet mogelijk, want ieder 
individu komt ter wereld met een uitgesproken eigen aard en karakter, 
welke in feite de resultante zijn van alle door hem opgedane ervaringen 
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in vroegere bestanen. 
Aan hen, voor wie milieu-invloeden en onderwijs alles betekenen, 
zouden wij prof. Steinmetz’ vraag willen voorleggen: ‘Zijn de goed-
opgevoeden allen gelukkig, gezond, edel en begaafd? Staan zij moreel en 
geestelijk hoger dan de doorsnee-mens? Kunnen wij van hen zeggen: als 
de ganse mensheid zo was, dan zou het geluk op aarde heersen’? 
Iedereen kan weten dat dit niet het geval is; dat er onder hen veel egoïsten 
en slappelingen voorkomen, die méér door hun blinde driften worden 
beheerst dan door de rede. Het is dus stellig niet waar dat aard, aanleg en 
karakter van de mens méér worden bepaald door het milieu waarin hij 
opgroeide dan door erfelijkheidsfactoren. 
Studie van het menselijk karakter en gedrag heeft uitgewezen dat de 
psychische en geestelijke aanleg evenzeer erfelijk zijn als de lichamelijke 
constitutie. En ofschoon een kind nooit zonder meer de som is van vader 
en moeder, gedeeld door twee, hebben talloze onderzoekers toch 
aangetoond dat de invloed van milieu en opvoeding beduidend geringer 
is dan die van de aangeboren aanleg. Ter staving hiervan halen wij 
nogmaals Steinmetz aan, die de vraag stelde: 
“Hebben meer scholen, meer leeszalen, meer musea, en meer kranten iets 
tot stand gebracht? Neen, zegt hij, want alle opvoeding – raadpleeg de 
literatuur – laat het intensieve onderscheid tussen temperamenten, aanleg 
en karakter onaangetast. Prullen blijven- ondanks alle moeite en kosten 
aan hen besteed – prullen!” 
In onze dagen wordt gestreefd naar toelating van zoveel mogelijk 
jongeren uit alle milieus tot middelbaar en hoger onderwijs. Dat is 
uitstekend, want hoe veelzijdiger het onderwijs, hoe meer gelegenheid de 
jeugd krijgt om haar horizon uit te breiden. Maar…. draagt méér kennis, 
zoals die op onze middelbare scholen en universiteiten wordt gedoceerd, 
ook bij tot de waarachtige vorming der jeugd in geestelijk/zedelijk 
opzicht? Veeleer worden velen hunner er tot ‘vak-idioten’ opgeleid dan 
in staat gesteld de eigen levensproblemen door zelfstandig denken tot 
oplossing te brengen. 
Hoe kan het ook anders, waar het merendeel der docenten en hoogleraren 
niet over de kennis der levenswetten beschikt, en derhalve niet in staat is 
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de jeugd voor het leven op te voeden. Is het onder deze omstandigheid 
wel fair van de jongeren te verlangen dat zij straks een betere 
samenleving zullen opbouwen? Natuurlijk niet! Want om een nieuwe en 
betere wereld uit de huidige chaos tevoorschijn te brengen, moet de jeugd 
vertrouwd gemaakt worden met de gedachte dat voor het verbeteren van 
de wereld, in de eerste plaats betere mensen noodzakelijk zijn. 
De jeugd kan eerst dan in de gewenste richting actief medewerken, als zij 
bereid is aan de geboorte van een edeler mensensoort haar beste 
gedachten en daden te wijden door bij de huwelijkskeus de levenswetten 
in acht te nemen en het geslachtsverkeer dienovereenkomstig te ordenen. 
Bedoelde wetten kan zij leren kennen door zich in het wezen van natuur 
en bovennatuur te verdiepen. Het zal haar dan duidelijk worden dat 
toepassing of negatie van deze wetten ons in staat stellen tot degeneratie 
zowel als regeneratie van de menselijke geslachten bij te dragen. 
Weliswaar wordt op vele middelbare scholen Grieks en Latijn 
onderwezen, en leren de leerlingen allerlei geschriften van antieke 
auteurs kennen, doch aangaande de symbolische betekenis van vele 
antieke verhalen wordt hun niets meegedeeld. En toch….ligt in menig 
klassiek verhaal (hierop werd reeds gewezen toen de doos van Pandora 
ter sprake kwam) de aanduiding verborgen van de weg die mensen 
hebben te gaan om de geboorte van edeler nageslacht mogelijk te maken. 
Plato wees in zijn tijd reeds de weg naar bewustzijnsverruiming. Zijn 
leerlingen kwamen langs die weg tot ‘innerlijke’ klaarheid. Door het 
bestuderen van geestelijke zaken en mogelijkheden, werd de ziel in staat 
gesteld het verstand te verlichten (intuïtie). Tot diep in de middeleeuwen 
hebben grote geesten geleefd, die deze weg bewandelen. Hun uitspraken 
en ontdekkingen werden aanvankelijk weliswaar bestreden, doch later 
‘wetenschappelijk’ bewezen. Van abstracte Idee werden ze tot practische 
realiteit. 
Eveneens tot ver in de middeleeuwen hebben er mensen geleefd, 
behorend tot de kringen van Tempelieren, Graalridders en Rozekruisers, 
die de goddelijke Scheppingswet kenden, en hun wijsheid aan jongere 
generaties overdroegen. Hun bemoeiingen waren er in eerste instantie op 
gericht bepaalde menselijke geslachten te verbeteren en een nieuwe 
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bloed- en geestesadel in het leven te roepen uit deze adel werden de 
genieën geboren, die op alle gebieden van religie, kunsten en 
wetenschappen nieuwe wegen baanden. Als humanisten werden zij de 
grondleggers der levensvernieuwing, die nu nog bekend is als 
Renaissance. Tot hen behoorden Francis Bacon, Albertus Magnus, 
Marco Polo, Dante Alighieri, Raymond Lully, Fransesco Petrarca, 
Cusanus, Huss, Copernicus, da Vinci, Paracelsus en tal van anderen. 
De geestelijke krachten, door de Renaissance uitgestraald, namen meer 
en meer af, sedert de grondslag van de Wijsheid, nl. de kennis aangaande 
de wetmatigheid van natuur en bovennatuur onder de mensen verdween. 
Zodra deze kennis weer aan de jeugd wordt onderwezen, zal er een 
aanvang gemaakt kunnen worden met het voortbrengen van een edeler 
mensensoort, in staat en bereid een eind te maken aan alle kwalen en 
ellende die het mensdom teisteren. Jongelieden moet duidelijk worden 
gemaakt waarom het seksuele leven op hoger niveau gebracht moet 
worden, en met welk doel de vrouwelijke cyclus door de natuur werd 
ingesteld. Want door van deze cyclus ‘bewust’ gebruik te maken, kan de 
geboorte van onvolwaardige kinderen worden voorkomen. 
Iedereen kan inzien dat een samenleving, bestaande uit gezonde en 
hoogwaardige individuen, tot grotere dingen in staat is op velerlei gebied 
dan een gemeenschap van slappelingen en prullen. Niettemin zijn velen 
bevreesd zich belachelijk te maken door van traditionele opvattingen af 
te wijken en mee te werken aan de sanering van het huwelijk door 
toepassing van de levenswetten. De overheid zou op dit terrein 
baanbrekend werk kunnen verrichten dor studie en onderzoek op 
metafysisch gebied te stimuleren, en waar nodig ingrijpende maatregelen 
te treffen ter zake van wetgeving en meer-verantwoorde voorlichting. 
Om te beginnen zou er een onderzoek ingesteld kunnen worden naar de 
schadelijke gevolgen in genetisch opzicht van tabaks- en drankmisbruik; 
van drugs en andere verslavingsmiddelen. Tevens zou de vraag aan de 
orde gesteld kunnen worden of het voedselpakket van brede lagen der 
bevolking wel op de juiste wijze is samengesteld. Behoort het 
vleesgebruik niet tegengegaan te worden, teneinde de dierlijke aard der 
mensen niet nodeloos te prikkelen? En welke correlatie bestaat er tussen 
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drankmisbruik en het optreden van tbs, imbeciliteit en neurotische 
aandoeningen? Bestudeerd zou moeten worden op welke wijze zij die 
ongewenste elementen in hun erfmassa bezitten, tot het inzicht gebracht 
kunnen worden om vrijwillig af te zien van nakomelingschap, zowel in 
hun eigen belang als in dat van de gemeenschap. 
De overheid behoort de mensen die voorlichting te geven, waardoor zij 
uit innerlijke overtuiging voorstanders worden van eugenese en 
eubiotiek. Hierdoor zal ieder verstandig mens tenslotte zeggen: wij willen 
schoon en welschapen nageslacht dat kerngezond is. Wij zijn niet langer 
tevreden met uitschot en minderwaardig kroost. Wij laten het scheppen 
van onze nakomelingen niet langer aan het toeval over, maar wensen zelf 
invloed op kwaliteit en hoedanigheid ervan uit te oefenen. Dit is allemaal 
mogelijk, zodra de gedachte baan breekt in brede lagen der bevolking dat 
het de mens gegeven is, door het temmen van de natuurdriften, en ze 
onder beheersing te brengen van de bewust-gerichte wil, de liefde op 
hoger niveau te beleven. 
Reeds Nietzsche wees op deze mogelijkheid. Zijn tijdgenoten hebben het 
blijkbaar niet kunnen verkroppen dat hij hun verweet het dier in zichzelf 
te blijven koesteren. Het overwinnen van het dierlijk instinct geldt als 
hoofd-voorwaarde om kinderen van een hogere soort voort te brengen. 
‘Een hoger lichaam moet gij scheppen; een Scheppende moet gij 
scheppen’, luidde zijn advies. Ongetwijfeld bedoelde hij hiermede de 
God-mens. Daar kan het huwelijk toe bijdragen. ‘Eerbied voor elkaar’, 
dat noemde Nietzsche huwelijk….. ‘Maar dat, wat de veel te velen 
huwelijk noemen, deze overtolligen – ach, hoe noem ik dat? Armoe van 
ziel van twee; vuilheid van ziel van twee; erbarmelijk genot van twee. 
Huwelijk noemen zij dit, en zeggen: hun huwelijken zouden in de hemel 
gesloten zijn’! 
Niet alleen denkers als Schopenhauer en Nietzsche hebben heen gewezen 
naar een nieuwe toekomst, waarin de mens meer bewust gebruik zal leren 
maken van zijn creatieve vermogens, met het doel mensen van superieure 
kwaliteit voort te brengen. Ook vele kunstenaars hebben deze visie 
gehuldigd. Beethoven o.a. schreef zijn 9e symfonie, waarmede hij 
tijdgenoot en nazaat aanspoorde het visionaire ‘Alle Menschen werden 
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Brüder’ in vervulling te doen gaan. 
Hoe zal dit ooi werkelijkheid worden, zolang, mensen elkaar als 
verscheurende dieren bejegenen en verzuimen de weg te gaan die naar de 
verbroedering van mensen en volkeren voert? 
Om dit te bereiken zal het christendom van alle ingeslopen fouten en 
vervalsingen gezuiverd moeten worden. Dan zal de ware grootheid en 
heiligheid van Maria in het licht worden gesteld, waardoor zij als het 
proto-type van de moderne vrouw zal gelden, die evenals zij de 
geslachtsgemeenschap ‘bewust’ wenst te beleven, teneinde zodoende 
kinderen van een superieure soort voort te brengen. 
Wagner heeft het onderscheid tussen de zinnelijke- en de hogere liefde 
uitgebeeld in zijn opera Tannhäuser. Deze werd enerzijds getrokken naar 
de Venusgrot, en anderzijds beheerst door zijn hoge verering van 
Elisabeth. Ook in zijn opera Parcifal bezong Wagner de hogere liefde, 
die als reine Minne door de Graalcultus der middeleeuwen werd 
voorgestaan en beleefd. Toen brachten edelvrouwen de scheppende 
kunstenaars en de genieën voort, wier namen voortleven tot op de huidige 
dag. Helaas werd Wagner gedwongen concessies te doen aan de 
kerkelijke domheidsmacht, waardoor hem werd belet het wezen van het 
volkomen huwelijk uit te beelden. Vandaar dat hij in genoemde opera 
Kundry laat sterven, in plaats van – zoals de oorspronkelijke opzet was- 
haar te metamorfoseren tot edelvrouw (Konwiramur betekent conduire 
amour, door de hogere liefde geleid) met wie, als zijn tweelingziel, 
Parcifal in het huwelijk verbonden, kinderen van edelen bloede (o.a. 
Lohengrin) voortbracht. 
Deze idealen kunnen niet verwezenlijkt worden, zolang de mens er niet 
in slaagt de seksuele drift onder beheersing te brengen van de bewust-
gerichte wil. Goethe schetst in zijn Faust waartoe iemand komt die deze 
drift ongebreideld uitleeft. Ook Ibsen heeft hetzelfde thema behandeld in 
zijn Peer Gynt. Maar ofschoon in zijn tijd alle beschaafde mensen deze 
werken kenden, en heftig verontwaardigd waren over, of diep meelij 
hadden met hetgeen de voornaamste ‘dramatis personae’ deden of 
ondergingen, hebben slechts weinigen zichzelf erin herkend, noch er naar 
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gestreefd boven de eigen primitieve driften-aard uit te stijgen. Van 
Schiller is bekend hoe hij de bekende regels dichtte: 
‘D’ rum prüfe, wer sich ewig bindet 
Ob sich das Herz zum Herzen findet. 
Der Wahn ist kurz, die Reue its lang!” 
 
Deze dichter wordt als een levenskenner par excellence geprezen door 
hen die zich de vingers brandden. Maar …hoe weinig aandacht wordt er 
als regel aan zijn woorden geschonken vóórdat men tot de meest-
gewichtige stap van zijn leven besluit? 
Trouwens, Schopenhauer werd evenmin au serieux genomen. Ook hij 
wees erop hoe de geslachtsdrift, ofschoon op zichzelf een subjectieve 
behoefte, zich achter het masker van objectieve bewondering verbergt. 
Hij zag de ‘verliefdheid’ als HET middel dat de natuur aanwendt om een 
bepaald individu ter wereld te laten komen bij de ouders, welke zij op het 
oog heeft. Volgens Schopenhauer is dan ook niet wederliefde, doch bezit 
de drijfveer van verliefden. Want egoisme is een zo diep gewortelde 
eigenschap bij ieder individu, dat alleen zelfzuchtige motieven hem aan 
het werk zullen zetten. Heeft de verliefde eindelijk zijn doel bereikt, dan 
zal hij zich wonderlijk ontgoocheld voelen, en bevreemdt het hem dat de 
zo hartstochtelijk begeerde gemeenschap geen groter geluk schonk dan 
hij ook elders had kunnen vinden. 
Verliefdheid is in wezen: toegeven aan een primitief instinct dat 
weliswaar noodzakelijk is om de wereld bevolkt te houden, maar 
waaraan intelligente mensen zich allang hadden moeten ontworstelen 
door het aankweken van meer inzicht in de werkwijze van Moeder natuur. 
Had men zich meer gerealiseerd dat de mens werd begiftigd met een vrije 
wil, dan had men allicht gepoogd boven het instinct uit te groeien. In dat 
geval zouden de meer intelligenten onder ons reeds een begin hebben 
gemaakt met het aanwenden tot hun eigen voordeel van de wijze woorden 
van genoemde denkers, dichters en kunstenaars. Dan zouden er intussen 
reeds vele ‘harmonische’ huwelijken zijn gesloten overeenkomstig de 
voorschriften van Moeder natuur. Tevens zou er dan reeds een begin zijn 
gemaakt met het doen-geboren-worden van kinderen van een hogere 
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soort. Dan was tevens het bewijs geleverd dat kinderen, in 
overeenstemming met de levenswetten ontvangen en geboren, beslist 
beter, schoner en intelligenter zijn dan andere, uit een willekeurige 
geslachtsgemeenschap ontstaan als ‘toevalligheidsprodukten’. 
In laatstgenoemd geval beslist de genius der soort welke ziel op aarde 
wordt geïncarneerd. In het eerste geval beslist het echtpaar zelf, waardoor 
een meer-bewuste ziel haar intrek in hun midden kan nemen. Dit laatste 
behoeft allerminst in strijd te zijn met de wet van karma, want wie 
‘bewust’ het Goede = Goddelijke natstreven, hebben geen kwade 
gevolgen te duchten. 
Alexander Dumas jr. schreef in 1872 zijn werk ‘Man en vrouw’, waarin 
we lezen: 
“dat het paren van man en vrouw meestal in den blinde geschiedt. Uit hen 
en naar hun gelijkenis ontstaan andere wezen, die sterven zonder te weten 
wat zij doen – gelijk ze ter wereld kwamen, leefden en aan anderen het 
levenslicht schonken….Het zijn menselijke kudden, die gelijk andere 
dieren dooreenlopen, grazen, blaten, zich vermenigvuldigen, vechten, 
komen en gaan, zonder dat één wolk ophoudt te drijven; zonder dat één 
druppel water in de beek terugvloeit naar zijn oorsprong.” 
Verderop in genoemd werk wijst Dumas echter op de hogere bestemming 
van man en vrouw. Daar zegt hij: “De eenheid is gemeenschap geworden 
en door een vooruitbepaalde samenvoeging is een twee-eenheid ontstaan, 
waarin het besef leeft van een begin, een midden en een einde. Een 
zodanige twee-eenheid is zich haar oneindigheid bewust. Zij viert de 
eeuwige bruiloft; immers zij is opgenomen in de orde van de 
eeuwigheid!” 
Hier wordt verwezen naar hetzelfde mysterie dat verborgen ligt achter 
Jezus’ woorden: “In de opstanding nemen zij niet ten huwelijk, noch 
worden ten huwelijk uitgegeven. Zij zijn als engelen in de hemel” (Matth. 
22:30). In de mystieke taal wordt hier gewezen op de hereniging van 
tweelingzielen, die elkaar van eeuwigheid her hebben toebehoord. 
Dr. O. Z. A. Hanisch, Elektor der Mazdaznan Beweging, schreef in zijn 
boek ‘Wiedergeburtlehre’, 
“Dat zolang de man de vrouw als een stuk speelgoed beschouwt, dat hij 
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voor zijn genot kan gebruiken, en zij aan deze vernedering toegeeft, dit 
zal leiden tot de ondergang van gezin, volk en ras. Is de vrouw lichamelijk 
zwak, zo is het een misdaad tegen de gezondheid der moeder, en een 
zonde tegen het levensgeluk van het kind, alsook een misdrijf tegenover 
de samenleving, haar kinderen te laten voortbrengen. Zulke kinderen 
kunnen onmogelijk superieur aan de ouders zijn, doch zullen integendeel 
zwakker en minderwaardiger zijn dan zij; ze maken het ras slechter. Voor 
de verbetering van het ras zouden alle mannen en vrouwen zich moeten 
inzetten, ook al zal hiervoor van andere dingen afstand gedaan moeten 
worden. De offers die voor de gemeenschap worden gebracht, werken in 
volle omvang terug, omdat ze ons rein, onbevlekt en edel houden.” 
Ook Max Heindel, de stichter van de Rosicrusian Fellowship te 
Oceanside USA, legde in zijn publikaties de nadruk op ’s mensen hoogste 
plicht, nl. om meesterschap te verwerven over de animale driften als de 
eerste schrede op de weg naar ‘bewuste’ schepping van superieure 
mensen. In zijn ‘Message of the Stars’ schreef hij: “…toen de mensheid 
de scheppingsdaad begon te volvoeren om het genot, zonder op de 
planeetstanden te letten, deed de dood zijn intrede en begon het baren van 
kinderen met smart gepaard te gaan.” 
Weliswaar zijn in onze dagen duizenden mensen vervuld van goeden wil, 
en ijveren zij ernstig ten bate van de vrede op de wereld, maar….zonder 
merkbare resultaten. Integendeel, want ondanks al hun ijver neemt de 
onrust en de verwarring overal toe. Voor zo ver bepaalde moeilijkheden 
lijken te zijn opgelost, worden ze slechts verschoven naar een later 
tijdstip. Want in alle gevallen worden slechts de kwade gevolgen 
bestreden, doch DE OORZAAK van alle kwaad, nl. ’s mensen geboorte 
in strijd met de Scheppingswet, wordt helaas niet weggenomen. Vandaar 
dar men nog altijd meent betere wereldtoestanden te kunnen scheppen, 
zonder aandacht te schenken aan de primaire eis, dat eerst de mens zelf 
verbeterd dient te worden. Dit is slechts mogelijk door het geboorte-
proces weer in overeenstemming te doen verlopen met de wetmatigheid 
van natuur en bovennatuur. Het impliceert dat huwelijk en seksualiteit 
weer stevig gefundeerd behoren te worden in de kosmische orde, ten 
einde te kunnen bijdragen tot het scheppen van hogere cultuurwaarden. 
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Cultuur scheppen is in alle tijden het werk geweest van een geestelijke 
elite; van lieden die zich niet langer door hun driften en emoties lieten 
ringeloren, maar wier geestelijke volwassenheid hen in staat stelde alle 
zaken te beschouwen in het licht van de ontwaakte ziel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoe vind ik de juiste levenspartner                                                                         No.1342 
 

95 
 

Hoofdstuk 7 
Voedt de jeugd op voor het leven 
Marshall McLuhan is plotseling in het nieuws gekomen, ofschoon hij 
reeds vele jaren geleden de stelling poneerde dat de mens onbewust door 
zijn milieu wordt geconditioneerd. M.a.w. dat hij een slaaf wordt van zijn 
omgeving. Een kern van waarheid mag hieraan stellig niet worden 
ontzegd, want bepaalde denkpatronen en opvattingen zijn a.h.w. 
historisch gegroeid, en worden – zonder dat er verder over wordt 
nagedacht – door het gros der mensen geaccepteerd. Non-conformisten 
die de vraag stellen of deze opvattingen en denkbeelden nog wel passen 
in het kader van de komende tijd, worden argwanend aangehoord ofwel 
schouder-ophalend genegeerd. 
McLuhan wees erop hoe eertijds het wereldbeeld grote veranderingen 
onderging door de uitvinding van de boekdrukkunst. In onze dagen 
worden grote groepen mensen geleidelijk uit hun gezapigheid 
losgekweekt door hetgeen de moderne publiciteitsmedia dag na dag over 
hen heen laten gaan. Ook de electronica, die computers, straalvliegtuigen 
en ruimtereizen mogelijk maakte, heeft tot de verandering van ons 
wereldbeeld in hoge mate bijgedragen. Een en ander heeft er toe geleid 
dat onze opvattingen en gewoonten op huwelijks- en seksueel gebied aan 
het wankelen werden gebracht of zich volledig wijzigden. Werd eertijds 
alles wat op het geslachtsleven betrekking heeft met een waas van 
geheimzinnigheid omhangen, waardoor aan ‘kamertjeszonden’ weinig 
naar buiten uitlekte, thans wordt alles op seksueel gebied open en bloot 
behandeld. Zeer tot ontsteltenis en schrik van conservatieve lieden, die 
wellicht onbewust vrezen dat eigen fouten en misdragingen op dit gebied 
aan het daglicht zullen komen. Het moet als een gezond verschijnsel 
worden beschouwd dat met alle geheimzinnigheid rondom het 
geslachtsleven wordt gebroken. Per saldo is het een ‘natuurlijke’ zaak, en 
het kan de zuiverheid ervan slechts ten goede komen, indien alles wat 
ermee samenhangt, tot ‘natuurlijke’ proporties wordt teruggebracht. Alle 
uitwassen op dit gebeid dienen derhalve te worden weggesneden. 
Helaas….is de wijze waarop het snoeimes in deze materie wordt gezet, 
lang niet altijd te verdedigen. Vaak wordt met het badwater ook het kind 
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weggespoeld! Immers, de manier waarop dit onderwerp door pers, radio, 
t.v. en film over het algemeen wordt behandeld is vaak beneden alle 
redelijke kritiek. Dit is o.i. hieraan toe te schrijven dat deze materie 
doorgaans op ondeskundige wijze wordt behandeld, zodat de zaak 
uitsluitend als een biologisch gegeven wordt beschouwd, waarbij de 
psychologische, bionomische en metafysische aspecten geheel uit het 
oog worden verloren. Zodoende worden veelal halve waarheden 
verkondigd, die schadelijker zijn dan leugens. 
De voorstelling b.v. dat de moderne mens aan de seksuele taboes zou zijn 
ontgroeid, zodat hij er niets meer mee te maken heeft, berust op 
onbekendheid met, en negatie van de bestaande natuurorde. Aan deze 
orde kan niemand zich straffeloos onttrekken, eenvoudig omdat zij de 
grondslag is van ons bestaan. Door zin en betekenis der taboes na te 
speuren, hadden de grondslagen waarop ze rusten bekend gemaakt 
kunnen worden, waardoor het duidelijk zou zijn geworden hoe de taboes 
hebben te maken met bepaalde restricties, waaraan het geslachtsverkeer 
van nature is onderworpen, ter wille van het behoud van gezondheid en 
zuiverheid van het menselijk ras. 
Taboes zijn onbegrepen overblijfselen uit oude cultuurtijden. Doordat de 
cultuur tot verval kwam, bleef wel de natuur-orde bestaan, maar werden 
zin en betekenis der taboes niet meer begrepen. Bewustzijnsvernauwing 
leidde er toe dat het lichaam gaandeweg meer invloed kreeg op de geest 
(het denken); de emoties en driften verduisterden de blik, en doordat met 
het verband niet meer zag tussen het overtreden van natuurwetten en de 
kwalijke gevolgen die dit na zich sleept, ontstond de angst welke 
sedertdien als een soort regulerende factor optrad om te verhinderen dat 
de mens de natuurlijke grenzen geheel uit het oog zou verliezen. 
Angst is immer het gevolg van niet weten. Dan wordt er op ‘goed geluk’ 
gehandeld, maar als het geluk uitblijft, wordt de mens zich bewust dat hij 
verkeerd deed. Dan spreekt het geweten, want diep in het 
onderbewustzijn bewaart de ziel vage herinneringen aan vroegere tijden, 
toen zij de pijnlijke gevolgen moest ondergaan van het negeren der 
natuur-orde. 
Veel van de levensangst concentreert zich nog steeds op het gebied van 
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het sexeleven. Dit is begrijpelijk, want er is geen terrein waarop het 
overtreden van de natuur-orde zulke onheilspellende gevolgen teweeg 
brengt als hier. De doorsnee-mens is zich hiervan helaas niet volledig 
bewust, ofschoon steeds meerderen tot het besef ontwaken dat sedeert zij 
aan het geslachtsleven deelnamen, hun moeilijkheden aanzienlijk 
toenamen. 
Nu kan men de angst wel trachten uit te bannen door allerlei 
hulpmiddelen (condoom, pil, e.d.) aan te wenden, en menen zodoende de 
natuur te kunnen verschalken, maar in feite bedriegt men zichzelf. Want 
op het psychologisch-juiste moment brengt de natuur de kwalijke 
gevolgen van het geknoei met deze middelen tevoorschijn in de vorm van 
ongelukkige huwelijken, ontwrichte gezinnen, ongehuwde moeders, 
stijging van het aantal abortieve ingrepen, toename van homofilie, 
overbevolking etc. etc. uiteindelijk  leidend tot oorlog en revolutie. In 
wezen zijn het allemaal gevolgen die zijn te herleiden tot één enkele 
GROND-OORZAAK, nl. het schenden van de immanente natuurwet, 
waarop alle evenwicht berust. 
Weliswaar leven wij in een periode van technische vooruitgang, maar we 
zijn er niet in geslaagd de ethiek gelijke tred te doen houden met de 
techniek. Aan het ontwikkelen van de rede werd onvoldoende aandacht 
besteed, als gevolg waarvan de driften en instincten momenteel hoogtij 
vieren. Vandaar mag worden verwacht dat onze hooggeroemde 
technocratie er ‘onbewust’ toe zal bijdragen onze verdorven beschaving 
met een grote knal te doen eindigen. Lucht-, water- en bodembederf 
hebben ons reeds een heel eind in deze richting gebracht, en als er niet 
spoedig wordt ingegrepen, moet er ernstig rekening mee worden 
gehouden dat zelfs vele jongeren het magische jaar 2000 niet zullen 
beleven. Dit zou dan het antwoord zijn van Moeder natuur op de 
menselijke onwil om haar onwrikbare wetten in acht te nemen. 
De wetenschap had – door het intuïtieve denken tot ontwikkeling te 
brengen – haar onderzoekingen reeds lang tot het oorzakelijk gebied van 
de onstoffelijke krachten en machten kunnen uitbreiden, en hierdoor veel 
invloed ten goede op de ontwikkeling van wereld en mensheid kunnen 
uitoefenen. 
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In dat geval zouden veel intelligente mensen reeds tot het inzicht zijn 
gekomen dat de mensheid op de verkeerde weg is. Door een studie te 
maken van de natuur-orde had men zich een nieuw wereldbeeld en een 
meer verantwoorde levenshouding kunnen eigen maken. Dit had kunnen 
lieden tot het ontstaan van een nieuwe seksuele moraal, die haar 
grondslag heeft in de natuurorde. Indien deze voorts onder de aandacht 
van onze jongeren zou zijn gebracht, hadden velen hunner reeds de 
voorwaarden gekend waaraan men zich heeft te houden als men 
duurzaam geluk in het huwelijk zoekt, en aan volwaardig nageslacht het 
levenslicht hoopt te schenken. Vele geestelijk-volwassenen onder de 
jeugd hadden dan ingeschakeld kunnen worden bij het opgang brengen 
van het proces dat voorziet in de regeneratie van de menselijke 
geslachten, en het verlossen van de wereld van zieken, zwakken en 
gebrekkigen. 
EENS zal het hiertoe moeten komen! Waarom dan niet NU REEDS 
hiermee een begin gemaakt? Dit is mogelijk door de jeugd met nieuwe 
religieuze en morele waarden bekend te maken. Dan zal men leren inzien 
hoe huwelijksleven en geboorte-proces aan strikte wetmatigheid zijn 
gebonden, zodat – wie harmonie verlangen in hun persoonlijk-, gezins- 
en maatschappelijk leven – zich aan de natuurwet zullen houden. 
Momenteel wordt er langs het leven heen geleefd! Doordat er met natuur- 
of levenswetten geen rekening wordt gehouden, rust ons bestaan op een 
smalle en wankele basis. Dat voelen velen onder de jeugd onbewust aan. 
Vandaar het verzet tegen alle uitgeleefde denkvormen en levenspatronen 
van het z.g. establishment. 
Helaas weten de jongeren nog niet op welke wijze zij met het 
natuurgebeuren in harmonie kunnen komen. Het is niet voldoende het 
bestaande af te breken, als er geen nieuwe en betere zaken voor in de 
plaats gesteld worden. 
Men kan het b.v. wel voor geoorloofd houden oude tradities en taboes 
overboord te zeten, en naar hartenlust aan het vrije  geslachtsverkeer deel 
te nemen, maar riskeert dan wel dat men straks de kwalijke gevolgen 
hiervan op zijn eigen boterham krijgt uitgesmeerd. Weliswaar worden 
jong en oud momenteel met allerlei nieuwe opvattingen en methoden in 
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sexualibus gebombardeerd, doch zolang de voorlichting op dit gebied 
wordt gegeven door hen die weinig kennis bezitten aangaande de 
geslachtswetten, werken hun woorden weinig goeds uit. Doordat de door 
hen gepropageerde methoden aan de laagste driften en instincten van de 
massa appelleren, hebben deze voorlichters succes. 
Bij de seksuele voorlichting behoort van geheel andere praemissen 
uitgegaan te worden, nl. van het natuurfeit dat het tot ’s mensen hoogste 
vermogen behoort volwaardig nageslacht te scheppen. Daartoe behoort 
de jeugd tot het inzicht gebracht te worden dat ware vrijheid aan wetten 
is gebonden; dat zij – in plaats van ‘ongebonden’ te leven, het nut en de 
waarde van zelftucht en zelfbeheersing op sexueel gebied moet leren 
kennen, indachtig het spreekwoord, dat wie zichzelf overwint, sterker is 
dan wie een stad inneemt. Bij het opvoeden der jeugd dient veel aandacht 
geschonken te worden aan goed-gerichte en geleide karaktervorming, ter 
beeindiging van alle decadentie en zedenverval.  
Zodra de jeugd leert weten welke voorwaarden de natuur aan het 
verwerven van het geluk stelt, zal zij zich ook willen beperken ter wille 
van een gezonde geslachtsbeleving. 
Het is niet raadzaam blindelings door het leven te gaan en naar het geluk 
te tasten. Men moet de weg kennen die erheen voert, en die weg ook 
willen gaan! Ook moet men de voorwaarden kennen om het veroverde 
geluk te bestendigen. Want het geluk is broos! De natuur streeft naar 
geluk voor alle mensen. Wie echter haar voorwaarden niet wensen te 
accepteren, omdat dit te veel inspanning en volharding vergt, geven blijk 
het geluk niet waard te zijn. 
Wie vrij-gevochten en bandeloos door het leven gaan, komen bedrogen 
uit, en zullen het ware geluk nimmer vinden. Mochten zij menen het 
gevonden te hebben, dan zal weldra blijken hoe kort van duur het is. Want 
zij blijven onderworpen aan het ‘onverbiddelijk’ lot dat de wet  van 
karma aan hen voltrekt. Dit wist ook Goethe, getuige dit gedicht: 
 
“Wer moet dem Leben spielt, 
Kommt nie zurecht. 
Wer nicht sich selbst befiehlt, 
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Bleibt immer Knecht” 
 
Wie de natuurwet eerbiedigt, zal zichzelf in de hand hebben en met 
vooruitziende blik kunnen handelen. Dit stelt hem in staat tot het 
scheppen van een hogere mensensoort. Van een Epimetheus wordt hij tot 
een Prometheus, die eerst denkt en daarna pas handelt. Evenals hij, zal de 
vrije mens het vuur (wijsheid) van de hemel halen en de oorspronkelijke 
mensenliefde leren kennen. 
Straks moeten de mensen weer vrij Titans worden, in staat om de 
verbroken harmonie tussen de twee naturen, de goddelijke en de aardse, 
te herstellen. Hierdoor zal het mogelijk zijn het dierlijk element in de 
menselijke natuur te bedwingen. Doordat hij aan dit element de vrije loop 
liet, degenereerde de mens, waardoor zijn instinct in chronische 
dierlijkheid en zinnelijkheid ontaardde. Nu hangen deze als een lijkwade 
over de mensheid. 
Aan Eros behoort de macht te worden hergeven. Eros, de hemelse liefde, 
die in haar aardse aanzicht ‘levenskracht’ is of de geest van leven-
schenken. Zij openbaart zich in de mens van hogere allure (genie) als wil 
om verheven dingen (machtige bouwwerken, grootse schilderstukken, 
bezielde en bezielende muziek en tragedies) te scheppen, die niet alleen 
tijdgenoot doch ook toekomstige generaties in vervoering brengen. 
De regeneratie van het menselijk ras behoort te worden voorbereid. De 
jeugd moet voor het leven, voor huwelijk en ouderschap worden 
opgevoed. Zij moet harmonische gezinnen leren stichten, en kinderen in 
eer en deugd leren grootbrengen. Zodra in voldoende mate door 
harmonische mannen en vrouwen aan het maatschappelijk bestuur en 
verkeer wordt deelgenomen, zullen hogere cultuurwaarden voortgebracht 
worden. 
In plaats van de eigen nukken en grillen uit te leven, moet de mens zich 
leren richten naar de ‘kosmische’ tijd, die wordt aangewezen door de 12 
tekens van de dierenriem, waarover zon en maan zich als kleine en grote 
wijzers voortbewegen. Prediker merkte reeds op dat alle voornemen 
onder de hemel zijn bestemde tijd heeft. D.w.z. dat het tijdstip waarop 
men een handeling aanvangt, van groot belang is voor het verloop van de 
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zaak. Door zich te verdiepen in de wetenschap der sterren (astrologie) 
wordt een ieder in staat gesteld met de hemel in vrede te leven en zijn 
invloeden tot voordeel van zichzelf en anderen aan te wenden. Dit blijkt 
o.a. uit het verhaal over Jozef van Egypte. Door de kosmische klok te 
raadplegen was hij in staat de zeven magere jaren te voorzien, en 
gedurende de zeven vette jaren zodanige voorzorgen te treffen, dat 
niemand later van honger zou omkomen. Regeren is immers vooruitzien! 
Door de zaken van een ‘kosmische’ gezichtshoek uit te bezien, kunnen 
ook de huidige problemen rond huwelijk en seksualiteit, met hun 
droevige nasleep van overbevolking, honger, ziekten en ellende, worden 
opgelost. Daartoe behoort het geboorte-proces in overeenstemming 
gebracht te worden met de wetten van natuur en bovennatuur. Gewezen 
werd reeds op het feit dat de bijbel dit op ‘bedekte’ wijze zegt. Want het 
mysterie van de ‘onbevlekte’ ontvangenis houdt in dat de vrouw heeft te 
voldoen aan de voorwaarden door de natuur gesteld om gezonde en 
welgeschapen kinderen vort te brengen, dragende het beeld en de 
gelijkenis Gods. 
Wie uit onwetendheid of onverschilligheid deze voorwaarden met voeten 
treden, en toegeven aan zinnelijke lusten en begeerten, dragen zelf de 
verantwoording voor het voortbrengen van zieke, zwakke en misvormde 
kinderen. De schuld hiervan mag dan ook niet worden toegeschreven aan 
God of de natuur; de schuld ligt uitsluitend bij de overtreders van de 
goddelijke Wet. 
In navolging van Maria zullen straks alle geestelijk-gerijpte vrouwen 
haar kinderen op ‘bewuste’ wijze willen voortbrengen, zodra haar de 
voorwaarden daartoe bekend zijn gemaakt. Het geboorte-proces zal bij 
haar dan zonder één enkele stoornis verlopen. Want indien de 
bevruchting op het juiste kosmische tijdstip heeft plaatsgevonden door 
een partner, wiens levensritme met dat van zijn vrouw overeenstemt, zal 
de a.s. moeder van haar dracht geen enkele moeilijkheid ondervinden. Op 
het vooraf-berekende moment zal zij pijnloos bevallen van een zoon of 
dochter naar keuze, zonder enig nadeel van de baring te zullen 
ondervinden. 
Om straks over ‘bewuste’ moeders te kunnen beschikken, wier kinderen 
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tot redelijk denkende en zedelijk handelende individuen opgevoed zullen 
worden en van hen cultuur-scheppers te maken, moeten NU REEDS de 
besten onzer jonge meisjes met grote zorg en deskundigheid voor het 
verheven moederschap worden opgeleid. Er moet voor worden gewaakt 
dat de seksuele instincten voortijdig worden gewekt, of het meisje wordt 
gedefloreerd vóór het huwelijk. 
Doordat de meeste ouders van natuurvoorwaarden weinig afweten, 
achten zij het niet van zoveel belang als hun dochters zich aan 
promiscuïteit overgeven. Als ze maar zorgen dat het geen gevolgen heeft. 
In de natuur heeft echter iedere daad gevolgen, hetzij lichamelijk, hetzij 
psychisch. Doordat vele ouders zelf in een seksuele roes leven, zijn zij 
willens en wetens blind voor de schadelijke gevolgen die vóór-huwelijk 
geslachtsverkeer bij hun kinderen teweeg brengt. Het feit dat de moderne 
jeugd zo sterk op seksuele bevrediging is ingesteld, mag niet alleen 
worden toegeschreven aan erotiserende films, boeken en 
toneelvoorstellingen. Een deel van de jeugd is psychisch besmet doordat 
veel zwangere vrouwen tot het laatste moment aan het geslachtsverkeer 
deelnemen, en de vrucht hierdoor besmetten met haar erotische driften. 
Helaas weten de meeste artsen en psychologen van deze psychische 
overdracht weinig af, reden waarom niemand hunner zijn 
waarschuwende stem er tegen verheft. Op deze wijze heeft men 
eeuwenlang de geestelijke en zedelijke ontaarding van het mensdom bij 
de vrucht laten beginnen. En dan verwondert men zich nog dat in deze 
tijd zovele kinderen met lichamelijke, psychische en/of mentale 
stoornissen dan wel een verdorven of misdadige aanleg worden geboren. 
Oorzaak en gevolg! 
Indien er meer rekening werd gehouden met de natuurwetmatigheid, 
zouden na drie opeenvolgende generaties alle ziekten, kwalen en 
misstanden van de wereld verdwenen zijn. Men zou dan echter wel 
‘kosmisch’ moeten leren denken. Om dit mogelijk te maken is het 
noodzakelijk het mysterie van leven en dood aan de jeugd te verklaren. 
Dan zal zij niet alleen het doel van het leven leren kennen, doch ook zin 
en betekenis ervan. Hierdoor zal het besef ontwaken hoe het leven, van 
geestelijke oorsprong zijnde, alle sop aarde stuwt in de richting van de 
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volmaaktheid. Dit geschiedt niet willekeurig, doch zuiver wetmatig, en 
daarom moet men de wetten leren kennen, waaraan de aardse 
ontwikkeling is onderworpen. Door deze wetten toe te passen op alle 
terreinen van het geestelijk, maatschappelijk en culturele leven, zullen 
mens en mensheid in staat zijn in de nabij toekomst liefde, geluk en 
harmonie t scheppen in het persoonlijk bestaan, zo goed als in gezin en 
maatschappij. Hierdoor zal de grondslag worden gelegd voor de 
wereldvrede en voor het herstel van het aardse paradijs. 
Ongetwijfeld zal de kritische lezer zijn hoofd schudden over zoveel 
fantasie. Te meer omdat de wereldvrede verder-af lijkt dan ooit, en er met 
een deel van onze jeugd de laatste tijd nogal wat moeilijkheden zijn 
gerezen. Autoriteiten van stad en land zinnen op middelen om hierin 
verbetering te brengen, overigens zonder al te veel gunstige resultaten. 
Sommigen menen dat er strenger tegen de belhamels opgetreden dient te 
worden, maar anderen zien daarin weinig heil. Enkelingen stellen de 
vraag of de OORZAAK van het verschijnsel niet behoort weggenomen 
te worden? Zij wijzen erop dat er naast materiële welvaart heel veel 
innerlijke armoede en onzekerheid is, ook bij vele leidende figuren op 
geestelijk en maatschappelijk gebied. Immers, van de overheden van kerk 
en staat kan stellig niet worden beweerd dat zij met vaste hand naar een 
scherp-omlijnd doel sturen. Geen wonder dan ook dat vele jongeren met 
ieder gezag spotten, en hieraan het recht menen te mogen ontlenen hun 
onbehagen, gevolg van eigen onvoldragen wensen en verlangens, in 
straatschenderijen af te reageren. 
Velen hunner zijn slachtoffers van mislukte huwelijken en/of ontwrichte 
gezinnen. Het heeft hun aan ouderlijk gezag en tucht ontbroken. 
Anderdeels ligt de schuld bij kerk en staat, die deze ouders niet voor het 
leven hebben opgevoed, doch hen er eenvoudig op hebben losgelaten. 
Humanitaire noch geestelijke stromingen hebben de mens waarachtige 
belangstelling voor de verborgen achtergrond der dingen weten bij te 
brengen. Vandaar dat de meeste jongeren, in een soort geestelijk vacuüm 
opgegroeid, niet weten wat er diep in de eigen ziel omgaat, en wat hen 
innerlijk tot allerlei onverantwoordelijke daden drijft, dringt nauwelijks 
tot hun bewustzijn door. Hun diepste verlangens weten zij niet onder 
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woorden te brengen, noch in adequate vormen van kunst uit te drukken. 
Deze innerlijke onmacht, dit onvermogen om met zichzelf in het reine te 
komen is de primaire oorzaak van hun verzet tegen alle ‘autoriteit’. 
In alle tijden heeft de jeugd zich tegen het bestaande afgezet. Dit uit zich 
in het huidige tijdsgewricht sterker dan ooit, omdat met de intrede van de 
atoom-eeuw ‘kosmische’ invloeden van hoger orde op onze planeet 
inwerken, en een algehele ommekeer in het menselijk denken en voelen 
teweeg brengen. 
Mensen van middelbare leeftijd zijn voor deze invloeden minder 
toegankelijk, vastgeroest als zij zijn in allerlei versleten denkpatronen en 
tradities. Dat aan dit vasthouden aan vermolmde waarden de huidige 
chaos zijn ontstaan dankt, willen zij niet toegeven. Liever blijven zij bij 
hun opvatting dat er op aarde nu eenmaal geen vrede en harmonie 
mogelijk is, zodat het nutteloos is hiernaar te streven. De jongeren echter, 
te midden van of kort na de tweede wereldoorlog opgegroeid, beginnen 
zich af te vragen of deze chaos eeuwig moet voortduren, of mogelijk toch 
op de een of andere wijze op te lossen zal zijn? 
De planetaire invloeden die alle sop aarde in de richting van de 
vernieuwing stuwen, ondergaan de jongere generaties veelal onbewust. 
Niemand heeft hun ooit duidelijk gemaakt hoe alles op aarde zich 
ontwikkelt onder invloed van de Wereldziel, die is tre beschouwen als 
een Bron van wijsheid en inspiratie; een soort kosmische Braintrust, 
bestaande uit bovenmenselijke wezens (goden, engelen of hoe men ze 
noemen wil) die door middel van straling nieuwe denkbeelden en 
begrippen wakker roepen in het menselijk brein. 
Sommige jongeren trachten tot bewustzijnsverruiming te komen door het 
gebruik van drugs en andere middelen om ‘high’ te worden. Dit is echter 
dwaasheid, want wil men op ongevaarlijke wijze het bewustzijn 
uitbreiden, dan dient de ziel of de geketende Prometheus te worden 
bevrijd van de rots, waaraan deze is gekluisterd. M.a.w. door de 
zinnelijke lusten en begeerten te overwinnen, en naar Plato’s woord de 
Deugd te betrachten, d.w.z. te handelen in overeenstemming met de 
universele wereldorde. 
De opvoeding van de jeugd behoort in nieuwe banen geleid te worden. In 
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navolging van de klassieken zouden de meest belovende jongeren in de 
geheimen van het Levensmysterie ingewijd kunnen worden, na bepaalde 
proeven met goed gevolg te hebben afgelegd. Iets waarvan de bekende ‘ 
ontgroening’ slechts een zwakke nagalm is. Deze proeven zijn 
noodzakelijk om te bewijzen dat men over doorzettings- en 
uithoudingsvermogen beschikt; over toewijding en zelfverloochening; 
over zedelijke moed en deugd. Slechts wie slagen zijn in staat de 
Waarheid des levens, die een tweesnijdend zwaard is, zonder gevaar voor 
zichzelf en anderen te hanteren. Alle klassieke drama’s beelden de strijd 
uit van de mens die de draak (hartstocht en zinnenlust) overwon en 
hierdoor toonde meesterschap over zichzelf te bezitten. 
De moderne jeugd moet de waarde van tucht, zelfbeheersing en een 
deugdzaam leven opnieuw leren kennen, alvorens de eigen ziel haar de 
weg zal wijzen naar het geluk. Dan immers is het besef in haar ontwaakt 
dat liefde en geluk slechts toegankelijk zijn voor hen die vrijwillig aan de 
voorwaarden voldoen die het leven stelt, dat op wetmatigheid steunt. Dan 
zal zij in staat zijn harmonische huwelijks- en gezinsverhoudingen te 
scheppen en aan de harmonisatie van het maatschappelijk leven deel te 
nemen. Zij zullen het mogelijk maken dat komende generaties bestaan 
uit gezonde en welgeschapen kinderen, met het hart op de juiste plaats en 
een behoorlijk ontwikkeld verstand. Het onderscheid tussen goed en 
kwaad zal men weer kennen, want intuïtief zal men weten dat ‘goed’ is, 
wat met de goddelijke Wereldorde overeenstemt; kwaad daarentegen wat 
ermee in strijd is. Door zich in alle situaties en omstandigheden aan deze 
orde te houden, zullen geluk, liefde en vrede mogelijk zijn tussen 
individuen, zowel als tussen klassen en rassen. Een nieuwe cultuur moet 
worden voorbereid. De wereld moet worden gezuiverd van oorlog en 
barbarij; van geweld, armoede, leed en gebrek. Wetenschap en techniek 
maken het mogelijk alle aardbewoners voor de duur van hun ganse leven 
een gelukkig en voorspoedig bestaan te verzekeren. Het ontbreekt ons 
alleen aan voldoende kennis en inzicht in de geestelijke grondslagen van 
het leven. Er is geen liefde, geluk en vrede onder de mensen, omdat zij de 
levenswetten niet kennen, en door in strijd met deze wetten te handelen, 
overal chaos verwekken, waar harmonie zou kunnen bestaan. 
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Onze wijze van denken behoort te veranderen. De ratio moet worden 
uitgebreid tot ‘intuïtief’ denken, teneinde het mysterie van leven en dood 
te leren verstaan. Dit is mogelijk door de ziel tot ontwaken te brengen en 
hierdoor tot ‘kosmisch’ bewustzijn op te gaan. Men zal zichzelf dan leren 
zien als deel uitmakend van het universum, en beseffen aan dezelfde 
wetten onderworpen te zijn als waarop de wereld-orde steunt. Leven zal 
dan als een ‘kosmisch’ verschijnsel worden opgevat; als een eenheid, 
zich openbarend in een grote verscheidenheid van werelden, wezens en 
verschijnselen, die zich van elkaar onderscheiden door hun graad van 
bewustzijn.  
De ziel der mensheid wordt op heden nog in hoofdzaak beïnvloed door 
demonische machten, gelijk dit steeds het geval is waar een cultuur in 
verval verkeert. Dan verdwijnt de kennis der geslachtswetten uit het 
menselijk bewustzijn, en doordat willekeurige partners zich in het 
huwelijk verbinden, worden uit hen nakomelingen geboren, in wie zich 
het Goddelijke niet volkomen vermag te openbaren. De aldus 
geïncarneerde zielen geraken hierdoor in de macht van de onderwereld 
of het Rijk der demonen. Dit leidt tot degeneratie van het menselijk ras, 
die zich door de millennia heen uitbreidt. Achteruitgang in biologische 
zin gaat steeds gepaard met geestelijk en moreel verval, en naarmate dit 
zich uitbreidt, nadert ook het tijdstip waarop de strijd van allen tegen 
allen een aanvang neemt, die slechts de meest-geschikten zullen 
overleven. 
 
Perioden van cultuurbloei en –verval hebben zich in de historie der 
mensheid regelmatig afgewisseld. Steeds wanneer het verval een 
dieptepunt had bereikt, werd er een begin gemaakt met de regeneratie der 
menselijke geslachten. In het Griekenland van Plato bv. werd er naar 
gestreefd de aristocratie te herstellen. Als aristocraat werd beschouwd de 
mens van zuiver ras. Hij alleen maakte deel uit van de adel. Oude 
overleveringen verhalen ons dat eertijds de koningen werden gekozen uit 
een exclusieve geboortestand, waartoe de edelen (nobiles) van hoge 
geboorte behoorden. In Sanskrit-epen zowel als i vele geschriften van 
Grieken en Egyptenaren werden koningen en edelen beschouwd als 
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afstammelingen van de goden. Nog in de 17e eeuw sprak bisschop 
Bossuet tijdens een prediking tot de koningen: dii estis! 
In onze dagen weet men nauwelijks wat het woord ‘adel’ inhoudt; waarin 
het zijn oorsprong heeft, noch wie tot de edelen worden gerekend en op 
grond waarvan. In Gen. 1:26 staat te lezen dat de goden (Elohim) 
spraken: ‘Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis’. 
Hieruit volgt dat de oorspronkelijke mens volmaakt was en edel van aard. 
Zijn geboorte vond toen plaats overeenkomstig de goddelijke 
Scheppingswet, en zolang aan haar voorwaarden werd voldaan, bleef de 
mens zuiver en gezond. Doch toen er van de wet werd afgeweken, en de 
scheppingsdaad tot bevrediging van het genot werd verlaagd, deed de 
erfzonde haar intrede en kwam het menselijk ras tot verval. 
Evenals het Paradijsverhaal in de bijbel, beschreef Plato deze gang van 
zaken in de Kritias. In dit werk verhaalt hij hoe de Atlantische mens zich 
eeuwenlang zijn goddelijke afstamming bewust bleef, en door in 
harmonie met de natuur te leven, gezond, gelukkig en tevreden was 
gedurende de gouden Eeuw. Doordat allen deugdzaam leefden kon de 
maatschappij voortreffelijk gedijen. Maar….toen de van de goden 
geërfde, verheven eigenschappen begonnen te verminderen, doordat de 
voorschriften van de Scheppingswet uit het oog werden verloren, kregen 
allerlei ongewenste eigenschappen de overhand op de menselijke 
karakters. Er trad ontaarding op en de mensen waren niet langer in staat 
het Geluk te dragen. 
Oorspronkelijk sprak men in Hellas van ‘eugeneia’ en bedoelde hiermede 
het voortbrengen van een geestes-adel, onder invloed van ‘phusis’ of de 
natuurwet. M.a.w. wie de wet eerbiedigen, welke de natuur aan het 
gezonde geslachtsverkeer ten grondslag heeft gelegd, zal de geboorte van 
onvolwaardig nageslacht kunnen voorkomen. ‘De betekenis van ‘edele 
geboorte’ straalt in het nageslacht naar buiten’ zegt Euripides. ‘Daarom 
is het als een zegen te beschouwen’, vervolgt hij, ‘de zoon te zijn van een 
edelman, en te trouwen met een vrouw van aristocratischen bloede’. 
Vandaar dat in tijden van cultuurbloei de aloude wetten, die aan de paring 
van ‘ebenbürtige’ edelen ten grondslag liggen, nauwgezet werden 
nagekomen. Bij het scheppen van nageslacht werd steeds het juiste 
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‘kosmische’ Punt in de tijd in acht genomen, omdat dit voor het ongerepte 
voortbestaan van de bloed- of geestes adel van uitermate grote betekenis 
is. 
Vandaar dat de adel, toen hij nog zuiver was, eertijds een belangrijke rol 
vervulde bij de cultus of eredienst. Slechts aristocraten hadden toegang 
tot de priesterstand, die in dienst stond van het Goddelijke. Vandaar dat 
in die tijden het volk kon worden onderwezen in de wetten die 
huwelijkskeus en geslachtsverkeer beheersten, met het doel uitsluitend 
gezond en welgeschapen nakomelingen voort te brengen. 
Ofschoon er onderscheid was tussen volk en adel, bestond er geen 
tegenstelling van belangen. Integendeel, want door de belangen van het 
volk te dienen, behartigde de aristocratie tevens het eigen welzijn. In de 
kennis van deze wetten werd de jeugd in die dagen onderwezen, teneinde 
haar ‘deugdzaam’ te doen handelen. Plato herhaalt voortdurend dat  de 
edele mens ‘voornaamheid’ bezit, doordat hij de deugd betracht. Toen 
gold de moraal als ‘onaantastbaar’, omdat zij berust op ongeschreven 
wetten van divine aard. 
Door gebrek aan kennis van en inzicht in deze wetten wordt de eugenese 
in onze dagen volkomen verwaarloosd, zodat er bij gevolg niets wordt 
gedaan ten behoeve van de veredeling van de menselijke soort. Het 
geboorte-proces wordt vrij algemeen als een ‘automatisch’ gebeuren 
opgevat, waarop de mens weinig invloed vermag uit te oefenen. Vandaar 
dat er van een bewust-gerichte opvoeding tot het moederschap in deze 
tijd nauwelijks sprake is. 
Begint een kind te vragen waar de baby’s vandaan komen, dan wordt het 
veelal op een dwaalspoor gebracht of met een leugentje zoet gehouden. 
Informeert het, wat groter geworden, naar het verschil tussen jongens en 
meisjes, dan wordt er geheimzinnig gefluisterd, ofwel de zaken worden 
verdoezeld met een waas van schaamte en ongepastheid. Hierdoor tracht 
het kind op straat nadere informatie op te doen, hetgeen doorgaans tot 
spot of gegrinnik aanleiding geeft. Daarom zouden verstandige ouders, 
en moeders in het bijzonder, hun kroost – voor zover het daar rijp voor is 
– het geslachtsleven als iets verhevens, reins, en heiligs moeten leren 
zien. Als iets dat de mens in staat stelt zijn geslacht voort te zetten; zuiver 
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te houden en te verbeteren. Vanzelfsprekend houdt dit in dat ouders zelf 
een helder inzicht bezitten in de volledige betekenis van het 
geslachtsleven, en dit ook zelf rein beleven. 
Vaak hoort men beweren dat vele vrouwen in het huwelijk aan de 
mannelijke lusten worden geofferd. Maar hoe weinig moeders streven er 
naar haar opgroeiende jongens eerbied voor de vrouw bij te brengen en 
hun duidelijk te maken welke rol zij bij het geslachtsverkeer heeft te 
vervullen om gezonde kinderen te kunnen voortbrengen? De meeste 
moeders zijn zelf helaas te onontwikkeld op dit punt, en hierdoor niet in 
staat haar eigen dochters een adequate seksuele voorlichting te geven, 
laat staan haar zoons. Ook de meeste vaders schieten in dit opzicht 
schromelijk tekort, en daarom verdient het aanbeveling hun een beter 
inzicht in deze materie bij te brengen, teneinde ertoe bij te dragen dat hun 
kinderen niet verdrinken voordat ze water gezien hebben. 
Eertijds kende de godsdienst bepaalde riten en ceremonieën, volgens 
welke jonge lieden, die er de leeftijd voor hadden bereikt, in de kennis en 
de gevaren van het seksuele leven werden ingewijd. 
 
De voorschriften van de godsdienst hadden toen ten doel de mensen aan 
het ordenen van het persoonlijk-, zowel als het maatschappelijk leven te 
doen deelnemen. Vandaar dat toen ook de geslachtswetten werden 
onderwezen, teneinde degeneratie en ondergang van het ras te 
voorkomen. 
Iedere godsdienst bestond, zolang hij zuiver bleef bewaard, uit een 
exoterische leer ten dienste van het volk, dat door middel van symbolen 
en gelijkenissen in de moraal werd onderwezen. Voor de enkelingen 
echter, die het hoe en waarom der dingen wilden kennen, gold een 
esoterische leer, door middel waarvan men in het wezen van het 
Bovenzinnelijke kon worden ingewijd. Laatstgenoemde leer werd 
bewaard in de cultus, en onderwezen door ingewijde priesters en 
priesteressen. Zolang de cultus bloeide, kon de cultuur zich handhaven, 
maar zodra de zuiverheid uit de Godsverering verdween, kwam ook de 
cultuur tot verval. 
Het oorspronkelijk Christendom kende eveneens een esoterische leer. Dit 
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blijkt o.a. uit de woorden van Jezus tot Zijn leerlingen: ‘U is het gegeven 
de verborgenheden van het Koninkrijk te verstaan’ (Marc. 4:11). Tot hen 
die buiten (de mysterieschool) waren, werd gesproken in gelijkenissen. 
In latere tijden is de innerlijke leer verloren gegaan, als gevolg waarvan 
alleen een uiterlijk gerichte kerkleer overbleef, die de mensen de weg 
naar het geluk niet vermag te wijzen. 
Iedere innerlijke leer had tot doel de mensen in vrede met de hemel te 
doen leven. Voorwaarde hiervoor was zich met de tweelingziel in het 
huwelijk te verbinden, en door het in achtnemen van de geslachtswetten 
harmonische gezinnen te stichten, en aan de vestiging en bestendiging 
van een harmonische samenleving zijn beste krachten te wijden. 
Door het bestuderen van deze leer kwam men tot het inzicht dat het 
verschijnsel ‘leven’, zoals het zich in alle natuurrijken openbaart, in 
wezen één is en ‘goddelijk’ van oorsprong. Verder leerde men inzien dat 
leven van bi-polaire aard is, gezien het feit dat er mannelijke (positieve) 
krachten en vrouwelijke (negatieve) machten samenwerken aan het 
voortbrengen van allerlei levensvormen. Vandaar dat in de oudheid 
sprake was van een goddelijke Vader en een goddelijke Moeder, alsook 
dat uit de dubbele Godheid al het geopenbaarde is voortgekomen. Hieruit 
volgt dat de geopenbaarde natuur in wezen goddelijk is, en derhalve aan 
strikte wetmatigheid gebonden. 
Ook de mens! 
Vandaar de mogelijkheid om door het volgen van de natuurwet 
volmaakte kinderen voort te brengen, in wie zich het Goddelijke volledig 
kan openbaren. Hiervan moeten de mensen zich weer bewust worden 
gedurende het nieuwe atoom-tijdperk. Lady Emily Lutyens heeft dit 
reeds eerder geschreven in haar werkje ‘De roeping der Moeder’, waarin 
zij o.a. zegt: “De mensen, naar Gods beeld geschapen, hebben het in hun 
macht hun soort te vermenigvuldigen. Dit behoort echter niet t e 
geschieden op de wijze zoals de dieren doen, die een blinde geslachtsdrift 
volgen, doch door dit wel-overwogen en bewust, d.i. wetende wat ze 
doen, tot stand te brengen. Waar dit laatste geschiedt, zal de vrouw haar 
lichaam als een tempel rein bewaren, en haar kind aan God opdragen.” 
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Op het ogenblik wordt het moederschap als een last ondervonden in vele 
gevallen; als iets ‘bijkomstigs’ dat naast een beroep of andere 
werkzaamheden wordt waargenomen. In hogere zin is het moederschap 
echter een roeping, en wel van de meest verheven aard. Deze roeping 
vereist een zorgvuldig en zeer gespecialiseerde opleiding, want in de 
handen der moeders ligt het wel en wee van de toekomst. Er zou dan ook 
voor gezorgd moeten worden dat de bekwaamsten zich hiermede 
belasten, opdat er over het welzijn van de ongeborenen zo goed mogelijk 
worde gewaakt. Helaas wordt hieraan op heden weinig aandacht 
geschonken, zodat er voor het ware moederschap geen enkel jong meisje 
wordt opgeleid. 
Hoe de bevolking over 25 jaar zal zijn samengesteld; of zij welvarend zal 
zijn of misdeeld, en of zij over goede fysieke, psychische en morele 
kwaliteiten zal beschikken of grotendeels uit wrakken en neurotici zal 
bestaan, hangt in eerste instantie af van de wijze waarop de jonge 
vrouwen van nu voor huwelijk en moederschap worden opgevoed. 
Daarom kan er nooit te veel zorg worden besteed aan haar opleiding tot 
uitstekende moeders, aan wie de zorg van het nageslacht met een gerust 
hart kan worden toevertrouwd. 
Bij deze opvoeding en opleiding dient te worden uitgegaan van de 
gedachte dat de vrouw, op grond van haar sekse, priesteres is van de 
oudste aller godsdiensten, de Natuur. Daarom behoorde het in alle tijden 
van bloeiende cultuur tot de hoogste taak van de priesterschap erop toe te 
zien dat al het lagere (onedele, ongecultiveerde) werd omgezet tot het 
hogere of edele en gecultiveerde. Zij zorgde voor de wijding van de 
uitwendige, zichtbare tekenen, opdat het innerlijk, geestelijk wezen zich 
er beter door zoude kunnen openbaren. 
In de oudheid werd de vrouw beschouwd als de grootste omzetster van 
het heelal; als de beschermster van de levenskracht in alle natuurrijken. 
Want het vrouwelijke is de vorm-geefster van al het levende. Haar 
hoogste taak is uit de bestaande vormen meer volmaakte voort te brengen, 
opdat de scheppende geest zich hierin op hoger niveau kan openbaren. 
Iedere vrouw is een symbool van de grote Moeder, onze aarde die in haar 
schoot de zaden ontvangt en ze teruggeeft in de vorm van bloemen en 
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vruchten. Op gelijke wijze behoort de vrouw, die in haar schoot levend 
zaad ontvangt, dit om te zetten tot de bloem der mensheid, het volmaakte 
kind. De wereld zal worden wat de vrouwen van haar maken, want het is 
van haar inzicht en wijsheid afhankelijk of haar vruchten slecht of goed 
zullen zijn. 
In het Oer-christendom gold Maria als de volmaakte moeder; als de 
bewust-geworden vrouw die de natuur diende en uit hoofde hiervan een 
volmaakt kind kon voortbrengen. Later is dit begrip verloren gegaan toen 
de godsdienst in verval kwam, hetgeen de weg opende naar allerlei 
wanbegrippen. Zo kon het gebeuren dat zelfs in ‘christelijke’ kringen de 
oorspronkelijke betekenis van de seksualiteit, als het middel dat de mens 
in staat stelt zijn geslacht hoger te planten, uit het oog wordt verloren. In 
plaats hiervan wordt het geslachtsverkeer beschouwd als een middel tot 
lust-bevrediging, als gevolg waarvan men er ‘ongeremd’ aan wenst deel 
te nemen. 
Welk doel stelt de gemiddelde mens zich bij het voortbrengen van 
kinderen? Gaat het alleen om de reproductie van de lelijken, misvormden, 
verstandelijk-misdeelden, verwaarloosden, losbandigen en misdadigen 
of stelt men zich voor een ras te kweken van wijzen en heiligen; van 
helden en goden? – De keus is aan ons! 
 
Stoddart zegt dat de keus voor de wereld ligt tussen Bolsjewisme en 
biologie. Dit is bepaald een heel aardige alliteratie, maar mensen zijn 
geen konijnen, en behoren niet gelijk deze te worden geteeld. Bovendien 
schiet de huidige biologische wetenschap te kort in kennis om de 
geboorte van de hogere mens mogelijk te maken, ook al zullen H.H bio-
chemici deze opvatting niet delen. 
Nog altijd komen de kinderen via het geboorte-proces ter wereld, zodat 
het een primaire eis is jonge mensen voor het ouderschap op te voeden 
en hun het inzicht bij te brengen dat het van hun houding en gedrag op 
seksueel gebied afhankelijk is of er in de toekomst nog onvolwaardige 
kinderen geboren zullen worden. 
Er zou een bepaalde selectie moeten plaatsvinden, waardoor de 
beschikking wordt verkregen over jeugdige personen die zich in dienst 
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wensen te stellen van een verheven doel, nl. het voorbereiden van een 
nieuwe geestelijke aristocratie. Uit alle lagen der bevolking moeten zij 
zich kunnen melden. Wel dienen zij zich vrijwillig aan de hoogste 
geestelijke en zedelijke normen te onderwerpen, na eerst voldoende 
kennis te hebben genomen van hetgeen hieronder in feite is te verstaan. 
Om aan de vorming van een nieuwe elite mee te werken, behoeft men 
niet noodzakelijk in een paleis geboren te zijn. Men kan van nederige 
afkomst zijn en toch van geestelijk en moreel hoog kaliber. De waarlijk 
innerlijk-beschaafde mens behoort ipso facto tot de aristocratie des 
geestes. Hij zal zich niet door ‘persoonlijke’ eerzucht, motieven en/of 
belangen tot oneervolle daden laten drijven, doch ‘universele’ 
maatstaven aanleggen bij het bepalen van zijn gedrag. Edel mensen zijn 
zij die er naar streven de hoogste eigenschappen van hoofd en hart tot 
ontwikkeling te brengen, en het bewijs willen leveren de ondeugden te 
hebben overwonnen. 
“Wij kunnen”, zegt Lady Lutyens, “een ras van geestelijke koningen, 
vorsten en edelen kweken, wanneer wij dat wensen, en er weloverwogen 
mee beginnen. Wij kunnen ook doorgaan onze aarde te bevolken met 
lelijke en lage karakters; met lichamelijk-, verstandelijk- en zedelijk-
minderwaardige mensen. De keuze ligt bij hen die de juiste waarde van 
het ouderschap verstaan, en het deswege in de hand hebben volwaardig 
nageslacht te telen.” 
In oorsprong gold de aristocratische staatsvorm als de beste om de res 
publica of het algemeen belang te dienen. Want de adel gaf aanvankelijk 
op allerlei gebieden de toon aan op grond van kwaliteiten en 
eigenschappen die hen boven de andere lagen der bevolking deed 
uitsteken. De cultuur verviel echter toen de adelstand niet zuiver bleef 
van bloed (het zg. blauwe bloed) doordat er bij huwelijkskeus en paring 
van de natuurwet werd afgeweken. De uitzonderlijke zedelijke normen 
gingen verloren toen de geldadel op de voorgrond trad, bij wie de deugd 
zich beperkte tot het bekende ‘pecunia non olet’. Een oligarchie of 
regering van weinigen ontstond, waaruit ten laatste de democratie 
voortkwam. In onze dagen beleven wij haar neergang, en te verwachten 
is dat de historie zich zal herhalen door opnieuw een aristocratische 

Hoe vind ik de juiste levenspartner                                                                         No.1342 
 

114 
 

staatsvorm voort te brengen met een priester/koning aan het hoofd. 
Hierbij moet niet uit het oog worden verloren dat de wereld, sedert de 
cultuurbloei van het antieke Hellas verder is geëvolueerd. Beperkte de 
adel zich in het verleden tot een kleine bovenlaag, thans zijn er bredere 
lagen van de bevolking bij wie de intellectuele vermogens zich 
uitbreidden, zodat er slechts weinig toe nodig zal zijn bij hen het 
intuïtieve denken tot ontplooiing te brengen. Zodra de intuïtie toegang 
verleent tot het domein van de ziel, zal de mens  in contact kunnen treden 
met de kosmische Braintrust, teneinde in samenwerking met deze alle 
zaken op de wereld zodanig te ordenen dat het aloude: ‘Een voor allen, 
allen voor één’ in vervulling zal gaan. Zodra zelfs de onderste lagen der 
bevolking geleerd hebben logisch te denken, zullen zij de voorzieningen 
die aan de top worden genomen in het algemeen belang, ook kunnen 
begrijpen. Zodra het volk zich niet langer door de driften en instincten 
laat leiden, zal het aan de verwezenlijking van ideale toestanden willen 
en kunnen medewerken, waardoor tevens de ware democratie zal 
ontstaan. Een ieder zal dan medezeggenschap hebben op grond van zijn 
redelijke en zedelijke vermogens. 
Zulk een toestand zal niet van vandaag op morgen kunnen ontstaan. De 
mensheid moet in deze richting geleidelijk evolueren, zodat er minstens 
drie generaties mee heen zullen gaan om het Ideaal te verwezenlijken. De 
natuur maakt geen sprongen. Want ook toen de Atheens adel geen 
exclusieve kaste meer vormde en geen edel nageslacht voortbracht, 
bleven  in het theater van Athene de woorden van grote, aristocratische 
allure opklinken, geschreven door dichters, tot de geestes-adel behorend. 
Hun woorden hadden ten doel mannen en vrouwen tot nadenken te 
stemmen; tot zich verdiepen in de achtergronden des levens, teneinde de 
deugd niet geheel verloren te doen gaan. 
Het denken in hogere categorieën moet weder op gang worden gebracht, 
met name onder de jongere generaties. Hierbij dient uitgegaan te worden 
van het feit dat van de dingen waarop het in het leven op de eerste plaats 
aankomt, weinig bekend is onder de ouderen, omdat alles wat betrekking 
heeft op het ontstaan en instandhouden van de adel, welbewust werd 
vernietigd of vervalst, toen door de kerkelijke inquisitie het Graal-
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christendom in de Franse Provence werd uitgeroeid (1209-1213). Niet 
alleen werden vele Katharen (welke naam later werd verbasterd tot 
ketter) op de brandstapel ter dood gebracht, ook hun geschriften deelden 
dit lot. Vandaar dat er omtrent het Levensmysterie dat zij bewaarden en 
onderwezen, en dat rechtstreeks verband hield met het hemelse huwelijk 
(Coelibaat), waaruit de adel ontstond, niets aan het nageslacht werd 
overgeleverd. Wat ervan restte, werd door de kerk zodanig bewerkt en 
vervalst dat de meest dolzinnige voorstellingen werden gegeven van bv. 
de troubadours of minnezangers die de ‘hoofse liefde’ bezongen. Zij 
werden voorgesteld als verleiders der edelvrouwen, ofschoon zij in 
werkelijkheid de hoven en kastelen bezochten om de aldaar wonende 
jonge edelen te begeleiden naar de Provence, alwaar in de nabijheid van 
het stadje Foix de Graalburcht Mont Segur zich verhief, waar deze 
jongeren in de geheimen van het Levensmysterie werden ingewijd. 
Een dergelijk centrum van inwijding behoort ook thans weer in het leven 
geroepen te worden. Daar kan de jeugd dan worden opgevoed en opgeleid 
voor huwelijk en ouderschap. Zij zal leren wat onder kuis en maagdelijk 
leven wordt verstaan. Dit betekent allerminst dat de natuur geweld 
aangedaan moet worden door in volledige onthouding te leven. In het 
huwelijk zullen de echtgenoten het seksuele verkeer regelen 
overeenkomstig de natuur-orde. En wensen zij kinderen voort te brengen, 
dan zal hiervoor het tijdstip worden gekozen waarop de vrouw zich in 
optimale conditie bevindt volgens haar bioritme. 
Zodra de jeugd verstaat wat het woord ‘maagdelijk’ inhoudt, zal er een 
eind komen aan alle seksuele slavernij. Dan zal de vrouw over haar eigen 
lichaam leren beschikken door zelf het kosmisch-juiste moment van 
bevruchting en baring te bepalen aan de hand van de astrologie. Dit zal 
een eind maken aan de mens-onwaardige toestand dat de meeste 
vrouwen, zonder het te weten of willen zwanger worden, omdat zij 
slavinnen zijn van de mannelijke en/of de eigen lusten.  
Zouden de vrouwen de verhevenheid van het moederschap als roeping 
verstaan, zij zouden een eind maken aan de vloek der erfzonde. Deze 
heeft eeuwenlang op het mensdom gerust, doordat er ‘onbewust’ aan het 
geslachtsverkeer werd deelgenomen; onbewust in die zin dat men NIET 
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WEET dat dit verkeer aan strikte wetten is gebonden, als gevolg waarvan 
deze uit onwetendheid worden overtreden. 
Redding en verlossing van de mensheid hangen dan ook af van de 
bewust-making der jeugd ter zake van het seksuele leven. Zij moet een 
aanvang maken met het verbreken van de banden der seksuele slavernij, 
om als ‘vrije mensen’ boven de drang der driften en instincten uit te 
groeien. Dan zal zij niet langer demonen wensen te belichamen, maar 
hogere zielen (engelen) in staat stellen zich op aarde te incarneren. 
De evolutie heeft het punt bereikt waarop mens en mensheid een trede 
omhoog moeten klimmen. Daarom moet het bewustzijn zich uitbreiden, 
zodat het besef kan ontwaken in de menselijke geest dat een ideale wereld 
slechts tot stand kan komen door mensen van betere kwaliteit te doen 
geboren worden. Dit is mogelijk zodra de jeugd er toe overgaat 
huwelijkskeus en geslachtsverkeer te ordenen overeenkomstig de 
bedoelingen van Moeder natuur. 
Alle natuur ontwikkeling wordt beheerst door ritmen en cyclussen. Ook 
de mens heeft rekening te houden met de periodiciteit, waaraan zijn 
bestaan is onderworpen. Gelijk in de natuur dag en nacht, zowel als eb 
en vloed regelmatig wisselen, moet ook de mens onderscheid leren 
maken tussen de tijden waarin zijn levensenergie toeneemt (positieve 
periode) en andere tijden waarin deze afneemt (negatieve periode), zodat 
dan meditatie en contemplatie de plaats behoren in te nemen van actie en 
ondernemingslust. 
Vooral in het vrouwenleven speelt de periodiciteit een voorname rol, in 
verband met de taak haar door de natuur toegewezen, nl. om nieuwe 
generaties voort te brengen. Tijdens de grote cultuurperioden der oudheid 
werd dan ook veel zorg besteed aan de opvoeding der vrouwen voor het 
moederschap. Om te e beginnen werd haar het grote belang onder ogen 
gebracht ervoor te waken dat de menstruatie-cyclus wordt verstoord. 
Door het tijdstip waarop dit verschijnsel voor het eerst optreedt, 
nauwkeurig aan te tekenen en het verloop van de cyclus regelmatig te 
controleren, kan later worden berekend wanneer er jongens of meisjes 
geboren zullen worden. 
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De eerste menstruatie is a.h.w. het sein dat een eicel is vrijgekomen van 
het ovarium en in de buikholte terecht kwam. Waar geen bevruchting 
plaatsvond, gaat de eicel te gronde, en wordt het slijmvlies van de 
baarmoeder gedeeltelijk afgestoten, hetgeen de maandelijkse bloeding 
(menses) veroorzaakt. Bij de eerste paring zal het hymen (maagdenvlies) 
door de penis worden verscheurd, hetgeen met enige pijn en geringe  
bloeding gepaard gaat. Het wordt ‘defloratie’ (het plukken van de 
bloesem) genoemd en betekent dat de vrouw haar maagdom heeft 
verloren. 
Streeft zij er naar gave en gezonde kinderen voort te brengen, dan is het 
noodzakelijk dat het meisje haar maagdelijkheid bewaart tot in het 
huwelijk. De natuur heeft het maagdenvlies niet voor niets aangebracht, 
want bij een z.g. ‘onbevlekte’ ontvangenis zal dit vlies zich op een 
bepaald tijdstip ontsluiten, om zich daarna weer te sluiten. Dit zal slechts 
geschieden waar het natuurritme der vrouw nauwkeurig in acht wordt 
genomen. Vandaar dat in de oudheid de jeugd met al deze 
natuurvoorwaarden in kennis werd gebracht, waardoor het mogelijk was 
de levensritmen der huwelijkspartners met elkaar te doen 
overeenstemmen. Dit is noodzakelijk om een bevruchting onder optimale 
omstandigheden te doen plaatsvinden, omdat – zegt prof. Swoboda – de 
vermaarde Oostenrijkse bionoom, bij de volkomen bevruchting de 
biochemische sympathie zal optreden als gevolg van de harmonie van 
beider ritmen. 
Voordat een kind geboren kan worden, dient er een ziel beschikbaar te 
zijn voor incarantie. Is dit het geval dan zal haar negatieve pool inwerken 
op de a.s. moeder; de positieve pool op de a.s. vader. Gezien het feit dat 
de ziel een onstoffelijk wezen is, zal men van deze inwerking niets 
kunnen waarnemen. Doch zodra beide polen zich verenigen tijdens de 
coïtus, wordt de bevruchting ingeluid. 
Het is van het grootste belang dat man en vrouw biologisch, maar ook 
psychologisch zodanig op elkaar zijn afgestemd, dat de samensmelting 
van ei- en zaadcel zonder enige stoornis kan plaatsvinden. Ontbreekt er 
iets aan de harmonie der afstemming, doordat de partners elkaar niet 
aanvullen vanwege de onbewuste partnerkeus, dan zullen de wederzijdse 
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erfmassa’s niet onmiddellijk ineen kunnen vloeien, hetgeen zal leiden tot 
verzwakking of verminking bij het nageslacht. Ook ligt hierin de oorzaak 
van het smartelijk baren, alsook de kans voor de vrouw om enige kwaal 
uit zwangerschap of baring over te houden. 
Dit alles kan worden voorkomen door het huwelijk met een gelijk-
gestemde ziel aan te gaan. Dan wordt het beheerst door Eros, en leert men 
de z.g. Platonische liefde kennen, die slechts mogelijk is tussen tweeling-
zielen. 
In het oude Egypte heette de Farao gehuwd te zijn met zijn zuster (ziel), 
ten teken dat Eros de huwelijksfactor was en niet de zinnelijke liefde. 
Doch dit begrip ligt zo ver buiten het bevattingsvermogen van de 
verdierlijkte mens, dat slecht de geestelijk-volwassenen zich zo iets 
verhevens kunnen voorstellen. En toch….zal dit begrip binnen afzienbare 
tijd aanvaard moeten worden door allen die van het huwelijk nog iets 
goeds verwachten en aan het uitbannen van ziekten en gebreken wensen 
mee te werken. 
De Pythagoreërs leren niet anders! Van overhaaste voortplanting wilden 
zij niets weten. Als argument halen zij het voorbeeld aan van planten en 
dieren, bij welke voortijdigheid zich eveneens wreekt in de vrucht. 
Krachtige en volgroeide lichamen worden met het oog op de vrucht 
geëist. Vandaar de noodzakelijkheid van lichamelijke training en 
inspanning voor jongens en meisjes, en een voeding, geproportioneerd 
aan een arbeidzame, ingetogen en gezonde levenswijze. 
Zorg van de ouders voor hun kroost dient voor de conceptie reeds te 
beginnen. Is het kind recht van lijf en leden geboren, dan moet er op 
worden toegezien dat het ingetogen en gezond leert leven. Overdaad in 
spijs en drank dient vermeden te worden, want de ouders hebben de plicht 
ervoor te zorgen dat de omstandigheden waaronder hun kinderen leven, 
zo gunstig mogelijk zijn. 
Niet anders doen de fokkers van honden, paarden en andere dieren. In de 
oudheid werd er zorgvuldig op gelet met wie men ze liet paren, opdat de 
geboorte op de meest geschikte tijd zou plaatsvinden en op de juiste 
wijze. Aldus dient ook de mens te handelen zei Iamblichus. “Hij mag niet 
op goed geluk telen en opvoeden. Hierin immers ligt de grond van de 
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slechtheid en de minderwaardigheid der meeste mensen”. 
Doordat men in onze dagen van deze zaken weinig afweet, zien wij velen 
reeds op jeugdige leeftijd aan het voor-echtelijk geslachtsverkeer 
deelnemen, met het gevolg dat er volgens het Statistisch Zakboek in 1968 
in ons land bij moeders beneden de 20jaar 1523 buiten-echtelijke 
kinderen werden geboren of meer dan 30 per week. Wist u overigens dat 
in dat jaar 4331 mannen huwden in de leeftijd van 15-19 jaar en dat dit 
cijfer 19158 bedroeg voor vrouwen uit dezelfde leeftijdsgroep, en dat er 
moeders en vaders zijn van 14 en 15 jaar? 
 
Vergelijk hiermede de toestanden van weleer. In het antieke Griekenland 
b.v. was het meisje van vijftien jaar niet toegestaan om zonder 
begeleiding op straat te komen. “Dit waren de moeders”, zegt dr. Unwin 
in zijn ‘Seks and Culture’, “van de mannen die de Perzen versloegen bij 
Marathon en Salamis, en die zo’n geweldige creatieve energie ten toon 
spreidden, dat hun invloed op het denken, de religie en de architectuur 
van Europa nog merkbaar is”. 
Bij jongeren die te vroeg aan het geslachtsverkeer deelnemen, zal de 
seksuele drang toenemen, zodat het uiterst moeilijk is hieraan weerstand 
te bieden. Aan deze aandrift zal als regel steeds opnieuw worden 
toegegeven, waardoor de meisjes vooral spoedig verleppen en zullen 
trachten haar ‘schoolgirl-complexion’ met cosmetica e.d. instand te 
houden. Bovendien drukt het botvieren van de geslachtsdrift zijn stempel 
op kwaliteit en hoedanigheid van het nageslacht. Dit wordt niet alleen 
met een zwakke constitutie geboren, doch zal zich bovendien als gevolg 
van psychische overerving, door een sterke libido kenmerken. Zulke 
erfelijk-belaste kinderen kunnen hun driften en instincten niet beheersen, 
en geven aan allerlei prikkels geredelijk toe. Dit manifesteert zich in 
agressie en vernielzucht, zonder dat de daders beseffen door demonische 
of infernale machten te worden bewogen. 
Vrouwen die aan het ongeordende geslachtsverkeer deelnemen, lopen 
gevaar ‘per ongeluk’ bevrucht te worden, ondanks het gebruik van de pil 
of andere anticonceptiva. Doorgaans wordt dan een demonische ziel 
belichaamd, zodat het kind later blijkt een oerwoud-mentaliteit te 
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bezitten. Het zal de rijen der ongewenste kinderen versterken en de 
horde-vorming in sterke mate bevorderen. In de oudheid had men van 
onzichtbare wezens die mensen tot allerlei wan- en misdaden aanzetten, 
meer begrip. Men leze er Markus 5 maar op na. Toen kon de jeugd leren 
zich tegen deze invloeden te beschermen door alles na te laten wat tot 
verlaging van de bewustzijns-drempel kan bijdragen. Hierdoor kon 
worden verhinderd dat ontlichaamde zielen van laag allooi hun 
slachtoffers tot lust- en andere moorden zouden dwingen; tot zich te 
buiten gaan aan bedwelming door drank, drugs of andere verdovende 
middelen, die op hun beurt tot seksuele uitspattingen aanzetten en/of 
tegennatuurlijke gewoonten (homofilie, lesbische liefde of gemeenschap 
met dieren of kinderen) aankweken. 
Meen echter niet dat binnen het huwelijk alles is geoorloofd; dat er 
binnen zijn grenzen geen ontucht of bandeloosheid kan bestaan. Wie zich 
aan allerlei verderfelijke zinnelijke genoegens of gewoonten overgeven, 
worden hiervan op den duur zelve slachtoffers, terwijl zij bovendien 
anderen tot hun slachtoffers maken. 
Tot de verlossing van de mensheid uit haar driften-gebonden bestaan, kan 
het harmonische huwelijk bijdragen. Daarin zullen man en vrouw als 
gelijkberechtigde persoonlijkheden naast elkaar staan en elkander 
steunen en geestelijk en zedelijk opbouwen. Geen van hen zal  enig recht 
op het lichaam van de andere doen gelden. In hun omgang zal de 
vrijwillige, zedelijk-verantwoorde overgave, naast de menselijke 
waardigheid, een hoofdrol vervullen. Zij zullen volkomen in elkaar 
opgaan, en één gezamenlijk doel nastreven, dat ieder van hen als de 
hoogste levenstaak zal opvatten. Dit doel omvat het vormen van een 
menselijke gemeenschap, waarin allen in eendrachtige samenwerking 
streven naar de verwezenlijking van het Goede, Ware en Schone. Hierbij 
kan en moet een zuiver en gezond geslachtsleven een voorname rol 
vervullen, hetgeen mogelijk is door hierbij de wetmatigheid der natuur 
als uitgangspunt te nemen. 
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Hoofdstuk 8 
Sublimatie van de levenskracht 
Op pag. 33 werd gewezen op de mogelijkheid het menselijk 
scheppingsvermogen onder beheersing te stellen van de rede, om aldus 
de hoger-planting van de menselijke soort als hoogste taak en plicht te 
vervullen. 
Het woord sublimeren kan op tweeërlei wijze worden opgevat: 
1. Iets naar een hoger niveau opheffen en veranderen in iets dat edeler is; 
c.q. primitieve, animale driften omvormen tot strevingen van een hoger 
gedifferentieerd niveau. 
2. Sublimeren, afgeleid van het latijnse ‘limen’, dat drempel betekent, 
kan ook worden gezien als het vermogen om sub-liminale processen, 
welke zich beneden de drempel van het bewustzijn voltrekken, boven die 
drempel te brengen door zich via het denken van hun bestaan bewust te 
worden. 
Bij de doorsnee mens staat het liefde leven onder invloed van allerlei 
onbewust ondergane driften en instincten, welke zich als begeerten, 
verlangens of andere ‘vage’ gevoelens en aandoeningen aandienen. Door 
ze kritisch te analyseren kunnen ze uit de sfeer van het onbegrepene 
worden overgebracht naar het rationele vlak, en aldus benut worden voor 
het volbrengen van doel-gerichte handelingen. 
Seksuele prikkels kunnen ontstaan hetzij door indrukken uit de 
buitenwereld, hetzij door herinneringen, dromen, fantasie e.d. Hoe 
onbewuster het zielenleven zich voltrekt, hoe meer iemand door deze 
prikkels wordt bewogen. Het is afhankelijk van de innerlijke 
bewustzijnsgraad of men meesterschap over de driften en hartstochten 
zal verwerven of niet. 
Door seksuele prikkels kunnen bij de mens spanningen ontstaan, die hij 
door ontspanning zal trachten af te reageren. Doorgaans gaat het hierbij 
niet om een enkele indruk, maar om elkaar activerende stimilu. Vaak 
wordt de ene impressie versterkt door een andere, ofwel door deze 
geremd, in welk geval onzekerheid of angst kan optreden. Waar mensen 
aan zulke spanningen zijn onderworpen, openbaart zich veelal een soort 
infantilisme, waardoor zij – gelijk de dieren – instinctief handelen. De 
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menselijke evolutie is er op gericht – door groei van het bewustzijn – eens 
het stadium te bereiken, waarop alle ‘instinctief’ handelen is 
overwonnen. 
Lange tijd is er strijd gevoerd over de vraag waar het bewustzijn zetelt. 
Homerus beschouwde het hart als de zetel der ziel, maar volgens de 
Veda’s zou het bewustzijn in het hoofd zetelen. Vele antieke filosofen, 
o.a. Pythagoras, beschouwden de ziel als het permanente bewustzijns-
centrum dat na de dood het lichaam verlaat om elders te blijven 
voortbestaan. Dualistisch van aard is zij via haar negatieve pool of 
begeerteziel met het lichaam verbonden door middel van het bloed, en 
via haar positieve pool of denkziel met de geest door middel van zenuwen 
en hersenen. 
In het bloed scheiden de geslachtsklieren bepaalde stoffen (hormonen) af 
onder controle van de hypofyse (slijmklier of glandula pituïtaria). 
Vandaar dat de mens via het bloed aan allerlei passies is onderworpen, 
van welke de geslachtsdrift wel de sterkste is. Deze immers ligt aan de 
meeste handelingen der mensen ten grondslag, zij het ook dat de meesten 
zich hiervan niet bewust zijn. 
De hypofyse is een klier van interne secretie, welke zich in de hersenen 
bevindt, alwaar zij met de epifyse of pijnappelklier (glandula pinealis) 
een soort meet- en regelcentrum vormt, dat zorgdraagt voor het 
harmonisch functioneren van alle organen in het menselijk lichaam. In 
lang vervlogen tijden vormden beide klieren een eenheid, het z.g. oog der 
cyclopen, waarmee de wereld der goden kon worden waargenomen. 
Homerus bericht dat Odysseus door Poseidon van zijn vaderland 
verwijderd werd gehouden, omdat hij de cycloop Polyhemus van zijn 
enige oog had beroofd. 
Zoals u weet heeft alle mythologie betrekking op ’s mensen innerlijke, 
psychische ontwikkeling, ten doel hebbend zich het bestaan van de ziel 
bewust te worden en tot geestelijke volwassenheid uit te groeien. 
Vandaar dat in de school van Pythagoras een speciale training erop was 
gericht om beide klieren met elkaar in resonantie te brengen en de leerling 
in staat te stellen het Goddelijk uit eigen innerlijke aanschouwing te leren 
kennen. Een en ander was slechts mogelijk wanneer de leerling had 
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getoond zich aan de drang van de geslachtsdrift te kunnen ontworstelen, 
en meesterschap had verworven over zijn driften en hartstochten. 
Wie dit stadium hadden bereikt, waren in staat om alle ervaring, welke 
die ziel in haar voor-bestanen opdeed, via de intuïtie aan de ratio kenbaar 
te maken, en zodoende uit een archaïsche herinnering te putten. Het 
verklaart waarom alle antieke filosofen hun leerlingen vertrouwd 
maakten met het leerstuk van karma en reïncarnatie, als de sleutel welke 
toegang verleent tot de geestelijke levensgebieden, alwaar méér dan de 
ons bekende drie dimensies gelden, die ons beletten het gebied van het 
Zijnde te betreden. 
De epifyse is een soort erwt, bestaande uit grijze zenuwstof en gehecht 
aan de achterzijde van het derde hersenventrikel. Pythagoras beschouwde 
deze klier als het orgaan van de geest en de hypofyse als het orgaan van 
de ziel. Psychisch-zien (helderziendheid) wordt teweeg gebracht door de 
moleculaire beweging van deze organen, indien zij rechtstreeks met de 
gezichtszenuw zijn verbonden. 
Aangezien geslachtelijk verkeer door wisselwerking eng verbonden is 
met ruggenmerg en grijze hersenstof, zal het duidelijk zijn dat wie de 
seksualiteit voor het bevredigen van lustgevoelens misbruiken, hun groei 
naar geestelijke volwassenheid tegenhouden. Dit zal nog duidelijker 
worden als u bedenkt dat de mens aanvankelijk een tweeslachtig 
(androgyn) wezen was. Eerst na de scheiding der geslachten ontstonden 
afzonderlijke vrouwen en mannen, hetgeen blijkt uit het verhaal in Gen. 
2:22, waarin sprake is van het ontstaan van Eva uit Adam’s rib. Op dat 
moment werd ook de geslachtsgemeenschap noodzakelijk om de wereld 
bevolkt te houden, en door mutatie tot de menselijke evolutie bij te 
dragen. 
Aanvankelijk vond het geslachtsverkeer plaats onder leiding der goden. 
Dit geschiedde toen ‘instinctief’, gelijk het nu nog plaats heeft bij de 
dieren. Naarmate zijn verstandelijke vermogens toenamen, was het 
mogelijk de mens bekend te maken met de wetten, waaraan conceptie en 
geboorte van nageslacht van nature zijn onderworpen. Deze wetten 
dienen om de zuiverheid en de gezondheid van de soort te bewaren en de 
nakomelingschap met betere eigenschappen en hoedanigheden toe te 
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rusten en zodoende de evolutie te helpen bevorderen. 
In latere tijden verdween de kennis aangaande de geslachtswetten uit het 
menselijk bewustzijn, als gevolg waarvan de geslachtsdaad tot een lust-
gebonden handeling verviel en in hoofdzaak diende ter bevrediging van 
zinnelijke begeerten. Hierdoor nam de degeneratie van het mensdom een 
aanvang, gelijk staat opgetekend in het z.g. Paradijsverhaal van Genesis 
3. 
Reeds Horatius (65-8 v. Chr.) wees erop dat “de generatie onzer vaders, 
slechter dan die der grootvaders, ons voortbracht die nog 
minderwaardiger zijn, zodat wij op onze beurt nog zondiger kinderen 
zullen verwekken (Od. 3, 6).” 
Dit euvel heeft zich de eeuwen door verder uitgebreid, totdat in onze tijd 
het aantal ziekten en kwalen, evenals de misdaden en het zedenverval 
zodanige afmetingen heeft aangenomen, dat het voortbestaan van wereld 
en mensheid momenteel aan een zijden draad hangt.  
De natuur heeft nooit bedoeld dat mensen ziek, mismaakt of ongelukkig 
zouden zijn. Dit hebben zij uitsluitend aan zichzelf te wijten, want zulke 
afwijkingen zijn GEVOLGEN van het overtreden der geslachtswetten. 
Hadden zij de natuur beter begrepen, en de wijsheid en voortreffelijkheid 
harer wetten gekend, dan zouden de mensen uit liefde en eerbied voor 
haar alles vrijwillig volbrengen om het eigen geluk instand te houden, en 
de eigen gezondheid en die hunner kinderen niet te schaden. Doch omdat 
de natuurwetten uit het oog worden verloren, wordt de seksualiteit in 
strijd met de natuurvoorwaarden beleefd, waardoor het kwaad 
oppermachtig regeert op aarde. Niet alleen worden er te veel kinderen 
geboren, waardoor de overbevolking voorlopig geen einde neemt, maar 
bovendien is hun kwaliteit en hoedanigheid in geestelijk-, psychisch- en 
lichamelijk opzicht van dien aard, dat de wereld op weg is één groot 
ziekenhuis te worden, waarin het aan gezonden ontbreekt om alle 
ongelukkigen en gebrekkigen te verzorgen en te verplegen. 
Dit alles wordt door de mensen onvoldoende ingezien, omdat zij niet 
hebben geleerd oorzaken aan gevolgen te koppelen. Het vereist een 
bepaalde graad van bewustzijn, die op zijn beurt samenhangt met het 
vermogen tot denken. Zoals wij zagen is het brein eerst na de scheiding 
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der geslachten ontstaan. Sedertdien heeft het zich verder ontwikkeld en 
is er geen enkele reden om aan te nemen dat menselijke hersenen niet 
verder zouden evolueren. Integendeel, alles wijst erop dat ons ken-
vermogen zich in de nabije toekomst verder zal uitbreiden, hetgeen ons 
in staat zal stellen straks méér aangaande de eigen ziel te leren weten, en 
nu nog sluimerende ziele-vermogens via de ratio tot ons bewustzijn te 
doen spreken. Als gevolg hiervan zullen wij ons dan minder door vage 
gevoelens en aandoeningen laten beinvloeden, doch veeleer tot ‘bewust’ 
handelen in staat zijn, waardoor wij volledige verantwoording zullen 
kunnen dragen voor al onze daden. 
Alvorens dit stadium kan worden bereikt, zullen wij ons moeten 
realiseren hoe véél van hetgeen in de ziel van individu en massa woelt en 
werkzaam is, slechts zeer ten dele tot het bewustzijn doordringt. Het zij 
doordat de hersencellen algemeen van inferieure kwaliteit zijn, hetzij 
doordat de negatieve pool of begeerteziel te sterk domineert, en de massa-
mens bindt aan de lusten en begeerten, welke via de zintuigen op de ziel 
inwerken en hem tot allerlei ‘onbewuste’ strevingen aanzetten. Het 
verklaart waarom het gros der mensen zo geredelijk aan seksuele en 
andere driften (agressie, moordlust e.d.) toegeeft, en allerlei dingen doet 
zonder zich af te vragen welke gevolgen ze na zich zullen slepen. 
Het kenmerk van geestelijke volwassenheid is het vermogen om via de 
denkziel controle uit te oefenen over de begeerte-ziel. In dat geval 
immers zal men zich niet langer – gelijk de dieren – door het instinct laten 
drijven tot toegeven aan de natuurdrang, welke is gericht op de 
instandhouding van de soort. Integendeel, er zal naar worden gestreefd 
de levenskracht (libido) ‘bewust’ aan te wenden tot verbetering van de 
menselijke soort. Hierbij zal worden uitgegaan van het axioma dat de 
stoffelijke natuur, aan het spel van blinde krachten overgelaten, geen 
hogere vormen kan voortbrengen. Hierbij is het denken (geest) 
onontbeerlijk. Daarom behoort de mens zijn denkvermogen tot het 
stadium te ontwikkelen waarop hij de wetmatigheid van de bovennatuur 
(metafysica) leert kennen en aanwenden ten behoeve van het scheppen 
van superieure, d.w.z. aan de evolutie aangepaste levensvormen, 
daaronder begrepen de menselijke lichamen. 
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Door uitbreiding van het denken leert men inzien hoe de natuur ons – 
door het beginsel van de selectieve teeltkeus toe te passen – in staat stelt 
dat de betere exemplaren van een bepaalde soort aan de voortplanting 
deelnemen, met het oogmerk superieur nageslacht voort te brengen.  
Selectie berust op wetmatigheid, en wordt het geslachtsverkeer op hoger 
niveau beleefd, d.w.z. weet men zich via het denken boven de werking 
der animale driften en instincten te verheffen, dan zullen volwaardige 
kinderen hiervan het gevolg zijn. 
Om dit alles nog wart te verduidelijken, lijkt het ons dienstig nader in te 
gaan op de functies van het endocrinon. Zoals u zult weten bestaat dit uit 
een aantal endocrine klieren, welke via een interne secretie allerlei 
vitamines en hormonen produceren en aan de bloedbaan afgeven. De 
lichaamsfuncties, waarbij vitaminen en hormonen zijn betrokken, liggen 
op velerlei gebied. Stofwisseling, groei, spijsvertering, voortplanting, 
zowel als bloedsomloop, functies van spier- en zenuwstelsel en zelfs de 
psyche zijn min of meer afhankelijk van deze stoffen. 
Het endocrinon zou met recht een soort meet- en regelcentrum genoemd 
kunnen worden, ten dienste van het harmonisch functioneren van de 
organen binnen het menselijk lichaam. Deze harmonie behoort zich mede 
uit te strekken tot evenwicht tussen lichaam en ziel; tussen driften en 
lusten enerzijds. Vandaar dat de menselijke evolutie is gericht op de 
ontwikkeling van hogere ziele-vermogens (red een wil), teneinde de 
mens als geketende Prometheus in staat te stellen zichzelf te bevrijden 
van de rots (zinnelijke lusten) waaraan hij is gekluisterd. M.a.w. groei 
naar geestelijke volwassenheid zal bijdragen tot het besef dat deelname 
aan het geslachtsverkeer indirect invloed uitoefent op ruggenmerg en 
grijze hersenstof, zodat excessen op dit gebied de hereniging van de twee 
belangrijkste centra in de hersenen (hypofyse en epifyse) in belangrijke 
mate zullen vertragen. Beide zijn veel nauwer met geest en ziel 
verbonden dan met de fysiologische zintuigen, want met de stoffelijke 
ogen nemen wij alleen de wereld der stoffelijke verschijnselen waar ( het 
HEDEN), terwijl het derde oog ons in staat stelt de werelden der 
oorzakelijkheid waar te nemen, en het oneindige NU te aanschouwen. 
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Door met de stof te worstelen leert men de wetten kennen, waaraan de 
natuurkrachten zijn gebonden. Is men in staat boven de drift 
gebondenheid op seksueel gebied uit te stijgen, dan is het mogelijk 
superieur nageslacht voort te brengen door de geslachtsdaad 
overeenkomstig de universele scheppingswet te verrichten. Bovendien is 
men door deze kennis in staat het persoonlijk- en maatschappelijk bestaan 
te ordenen overeenkomstig de wetmatigheid van de bovennatuur, gelijk 
dit uitvoeriger werd beschreven in ons werk ‘Van Chaos tot Harmonie’. 
De antieke filosofen wisten dat zodra slijm- en pijnappelklier in 
wisselwerking met elkaar functioneren, de mens in twee werelden (de 
stoffelijke of natuurlijke, en de spirituele of bovennatuurlijke) tegelijk 
kan leven. Dit zal hem o.a. in staat stellen de seksualiteit uit de sfeer van 
het onbewuste (dierlijke driften e.d.)., over te brengen naar die der 
‘bewuste’ handelingen. M.a.w. beheersing van de driften-aard maakt het 
mogelijk de scheppende kracht (libido), welke bij de onbewust-levende 
mens een uitlaat zoekt via de genitaliën, door het denken geleid omhoog 
te stuwen naar beide hersenklieren, met het doel hen in wisselwerking 
met elkaar te doen functioneren. Dit stelt de menselijke geest in staat 
onmiddellijk op de ziel in te werken. Hierdoor wordt het verstand verlicht 
(visio dei) waardoor het mogelijk is bovennatuurlijke en bovenzinnelijke 
zaken en waarden te registreren, welke tot heden voor het verstand 
ontoegankelijk waren. 
Creativiteit en verbeeldingskracht zullen toenemen, zodat het genitale 
denken wordt omgevormd tot geniale gedachten. Beheersing op seksueel 
gebied zal tevens leiden tot verhoging van de intelligentie bij de 
nakomelingschap zodra zij met beter functionerende hersen- en 
zenuwcellen wordt toegerust. Dit laatste is van grote importantie voor de 
toekomst, waarin immers wetenschap en techniek steeds hogere eisen 
zullen stellen aan de mens in lichamelijk, psychisch en geestelijk 
(mentaal) opzicht. 
Een en ander eist van de toekomstige generaties dat de regulerende taak 
van het endocrinon zich niet langer buiten het menselijk bewustzijn om 
blijft voltrekken. Om dit mogelijk te maken behoren de verst-
gevorderden onder de thans levenden een aanvang te maken met alle 
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zaken, op het liefde-leven betrekking hebbend, uit de sfeer van het 
onbewuste over te brengen naar die der bewuste gedragingen. 
Huwelijkskeuze en beleving behoren wederom in overeenstemming met 
de wetmatigheid van natuur en bovennatuur gebracht te worden. Het zal 
ertoe bijdragen dat de huidige tragiek, die het liefde-leven van zovele 
mensen overschaduwt, plaats zal maken voor de hoogste vreugd en het 
zuiverste geluk dat Moeder natuur in oorsprong aan het huwelijk 
verbond. 
Wat kunnen ernstige lieden, die naar geestelijke volwassenheid streven, 
doen om beide klieren in nauwer contact met elkaar te doen functioneren? 
Dit laatste is een conditio sine qua non om het zg. derde oog in werking 
te doen treden en het slangevuur (kundalini) te doen gloeien, als 
voorwaarde om de innerlijke verlichting te bereiken. Heden en verleden 
smelten dan samen tot één NU, en de mens die dit stadium heeft bereikt, 
is in staat alle ervaring die de ziel in haar voorbestanen verwierf, via de 
ratio tot her-innering te brengen. 
Alvorens dit stadium kan worden bereikt, moet de ziel talloze malen zijn 
herboren op aarde. In den beginne is zij slechts een kind-ziel met weinig 
ervaring, als gevolg waarvan zij ‘onbewust’ door het leven gaat. Doordat 
de ziel de invloeden van de geest (manas; denken), zowel als die van het 
lichaam ondergaat, en deze wederkerig op elkaar inwerken, ontstaat 
‘zelfbewustzijn’, waardoor de menselijke ziel zichzelf als ‘ego’ of ik-heid 
leert kennen. 
Met de negatieve pool is de ziel met het lichaam verbonden via de 
hypofyse. Men noemt dit stoffelijk deel de begeerte-ziel, omdat hierop 
de impulsen en sensaties uit de buitenwereld via de vijf zintuigen 
inwerken. Lieden, bij wie in hoofdzaak het negatieve aspect der ziel zich 
doet gelden, zullen het lichaam als hun grootste schat beschouwen en al 
hun aandacht richten op het ondergaan van zoveel mogelijk materiële 
geneugten en voordelen. Aangezien echter alle actie tot reactie leidt, zal 
te eniger tijd ook de positieve pool of denk-ziel die met de epifyse is 
verbonden, zijn rechten opeisen. Naarmate het spirituele deel der ziel aan 
kracht wint, zal het centrum van hoger-bewustzijn in de hersenen 
ontwaken, en geleidelijk ook meer indrukken uit de binnenwereld der ziel 



Hoe vind ik de juiste levenspartner                                                                         No.1342 
 

129 
 

op het brein kunnen overdragen. De intuïtie of het boven verstandelijk 
denken treedt in werking; de super ratio dringt door tot het oorzakelijk 
gebied van het zijnde, dat aan alle worden voorafgaat. In 
wetenschappelijke kringen is bekend dat de epifyse werkzaam is tot het 
zevende levensjaar. Daarna wordt het weefsel hoe langer hoe meer 
vervangen door kalkkristallen (hersenzand). Hieruit wordt geconcludeerd 
dat deze klier voor volwassenen weinig betekenis heeft. Verwacht mag 
echter worden dat zij in de toekomst en nieuwe functie zal krijgen, en de 
bewustzijns-uitbreiding in de gewenste richting zal stimuleren. Hierdoor 
zal al datgene wat momenteel ‘irrationeel’ wordt genoemd, via de super-
ratio verklaard kunnen worden. Dit zal echter niet ‘van zelf’ gaan. 
Daartoe moet het bewust-geleide geslachtsverkeer bijdragen. Door hoger 
planting van het menselijk ras zullen brein en zenuwstelsel van komende 
generaties in vermogen zodanig vooruit gaan, dat de mens het tenslotte 
zonder computers zal kunnen stellen. 
In dit verband merkte Fred Hoyle, een bekend Brits astronoom, in het 
werkje ‘Of Men and Galaxies’, waarin de tekst werd opgenomen van een 
drietal lezingen, door hem gehouden in het kader van de ‘John Danz 
Lectures’ aan de universiteit van Washington in 1964, het volgende op: 
“Mijn standpunt is dat wij zelf computers zijn door het universum 
voortgebracht tijdens een langdurig proces van biologische evolutie. De 
in onze laboratoria ontwikkelde computers zijn eveneens door het 
universum voortgebracht, zij het dan via onze bemiddeling. Hoe zeer 
deze conclusie ook aanstoot moge geven, toch is er m.i. weinig reden om 
haar te weigeren, eenvoudig omdat het waar is!” 
Hoger planting maakt het mogelijk mutaties tot stand te brengen. D.w.z. 
veranderingen, verkregen door geslachtelijke voortplanting, welke 
erfelijk zijn. Mutaties in hogere zin zijn slechts mogelijk doorbewust 
geleide selectie; door paring van bepaalde individuen op vrijwillige basis, 
met inachtneming van de geslachtswetten, mag worden verwacht dat hun 
nageslacht over uitgebreider vermogens zal beschikken dan zij zelf. Een 
en ander maakt een mentaliteits wijziging noodzakelijk ter zake van het 
seksuele leven, die op haar beurt weer een gevolg zal zijn van verruiming 
van het menselijk bewustzijn. 
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Wij zagen hoe het geslachtsleven mede onder invloed staat van het 
endocrinon. De hypofyse of slijmklier is het centrum, alwaar voor elke 
klier afzonderlijke hormonen worden gevormd. De geslachtsklieren 
(eierstokken en zaadballen) leveren de benodigde hormonen: testosteron 
en androsteron bij de man en oestrogeen en progesteron bij de vrouw. Ze 
maken het baarmoederslijmvlies geschikt voor de innesteling van het 
bevruchte ei. Is het niet bevrucht, dan wordt het afgestoten, hetgeen 
bloeding tijdens de menstruatie tot gevolg heeft. Bij zwangerschap treedt 
ook de placenta of moederkoek in de rij der hormoon producerende 
organen. Zij levert o.a. een gonadotroop hormoon, dat in de urine 
aangetroffen, een indicatie is van ingetreden zwangerschap. 
Tijdens de jeugd is de aanmaak van geslachtshormonen gering. Naarmate 
de man seksueel rijpt, beginnen de zaadballen meer mannelijke 
hormonen af te scheiden. Deze veroorzaken opvallende veranderingen in 
de groei: de baard begint door te komen, de spieren ontwikkelen zich 
krachtiger, het strottenhoofd wordt groter en daardoor de stem dieper; de 
geslachtsorganen worden volwassen en er ontwikkelen zich 
geslachtelijke aandriften (polluties). Aangenomen wordt dat zij de 
productie van zaadcellen (sperma) door de zaadballen stimuleren. 
Bij de vrouw veroorzaken de vrouwelijke hormonen de ontwikkeling van 
heupen, borsten en andere zg. secundaire geslachtskenmerken. 
Bovendien hebben zij invloed op het gereedmaken van de baarmoeder 
voor het ontvangen en voeden van het bevruchte ei. Heeft er geen 
bevruchting plaatsgevonden, dan stoot de baarmoederwand zacht 
bloedweefsel af. Binnen een paar dagen is de baarmoeder weer gereed 
om het volgende eitje, mocht het zijn bevrucht, te ontvangen en te 
voeden. M.a.w. de menstruatiecyclus, die bij alle geslachtsrijpe vrouwen 
optreedt, is een rechtstreeks gevolg van het toe- en afnemen van de 
hormoonproductie met een min of meer maandelijkse regelmaat. 
 
Het bloed is voor ons het zinnebeeld van het levende. Zonder ophouden 
stroomt het door ons lichaam, vanaf het moment waarop de 
vruchtontwikkeling een aanvang neemt tot aan de laatste snik. Uit het 
moederlichaam gaat het bloed over in dat van het kind, tijdens waken en 
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slapen. Het is het bloed der voorvaderen dat vloeit door de keten der 
generaties, en verleden, heden en toekomst met elkaar verbindt. Derhalve 
is het van grote importantie erop toe te zien welke soort bloed aan de nog 
ongeboren geslachten zal worden overgedragen. 
Het moderne geknoei met het kostbaarste vocht, waarover de mens 
beschikt, ten behoeve van bloedtransfusie, komt deze overdracht bepaald 
niet ten goede, omdat zij een funeste invloed kan hebben op het 
zielenleven van de ontvanger van het vreemde bloed. Weliswaar is alle 
bloed afkomstig van de natuur, maar dit betekent allerminst dat er geen 
verschil zou bestaan tussen de ene of de andere bloedsoort. Het is de 
menselijke ziel, in en door het bloed werkzaam, die kwaliteit en 
hoedanigheid ervan bepaalt. Faust bezegelde zijn overeenkomst met 
Mefistofeles met zijn bloed, en in deze symboliek ligt een veel diepere 
betekenis dan velen vermoeden, wier ziel (bewustzijn) voor hogere 
waarheden is afgesloten. In dat geval bestaan voor hen alleen maar 
‘dingen’, doch geen ‘waarheden’. 
Spinoza wist dat de mens door middel van het bloed aan allerlei passies 
is onderworpen. In een brief aan J.H. Schuller zegt hij: “alle passies zijn 
terug te brengen tot aandoeningen van vreugd of droefheid. Het ligt in de 
aard der begeerte alles na te streven wat vreugde verschaft, en zich af te 
wenden van alles wat bedroeft. Wat vreugde brengt wordt ‘goed’ 
genoemd; wat leed veroorzaakt heet ‘slecht’. Hieruit blijkt, vervolgt 
Spinoza, dat wij de dingen niet nastreven of begeren omdat ze goed zijn, 
maar integendeel de dingen goed noemen, omdat wij ze nastreven, willen 
of begeren. Hoe komt dat? 
Wel, zegt Spinoza, dat komt doordat de mensen menen vrij te zijn; zij 
zijn zich wel bewust van hun wil en begeerte, maar denken zelfs in de 
droom niet aan de oorzaken door welke zij tot willen en begeren worden 
genoodzaakt. Want deze oorzaken kennen zij niet! Vrij is alleen, naar 
Sponiza’s overtuiging, wat krachtens de noodzakelijkheid van eigen 
natuur bestaat en handelt. 
Alle geschapen dingen echter worden door uitwendige oorzaken 
genoodzaakt op een bepaalde wijze te bestaan en te handelen.” 
Hij licht dit toe met het voorbeeld van de steen, die door een uitwendige 
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oorzaak (bv. een stoot) in beweging wordt gebracht, en in die beweging 
zal volharden. Niet omdat het noodzakelijk is, maar als gevolg van die 
stoot. Indien nu zo’n steen kon denken en zich bewust zijn van de 
beweging, en zich daarbij kon voorstellen dat hij de beweging zelf had 
veroorzaakt, zou hij ook geloven dat hij beweegt omdat hij het wil. Zo is 
ook de menselijke vrijheid, concludeert Spinoza, niets anders dan een 
zich bewust zijn van allerlei begeerten, zonder iets te weten omtrent de 
oorzaken, welke tot begeren drijven. Zo geloven de dwaas, de loslippige 
e.d. dat zij uit vrije wil handelen, maar niet dat zij zich door hun driften 
laten meeslepen.  
Wie zich aan hun lagere natuur, als de macht die allerlei driften, lusten 
en instincten over hen hebben, wensen te ontworstelen, moeten een begin 
maken met het trainen van hun wil. Naar Spinoza ons verzekert, behoort 
de wil tot de abstracte begrippen. In feite bestaan er slechts afzonderlijke 
wilsuitingen. De antieke wijsgeren stelden dan ook dat er slechts sprake 
kan zijn van één, universele Wil, nl. de goddelijke die identiek is met de 
ene Wet, waarop de universele wereld- of natuur-orde steunt. Hun 
leerlingen konden in de kennis van deze wet worden ingewijd. Daartoe 
moest een speciale training worden gevolgd, tot doel hebbend denk- en 
begeerte-ziel te verenigen en zodoende het bewustzijn zodanig te 
verruimen dat het ten laatste kon opgaan in het Al bewustzijn. Hierdoor 
werd de eigen wil één met de goddelijke Wil en was men in staat zijn 
handelingen te verrichten in overeenstemming met de goddelijke Wet. Al 
het ‘individuele’ krijgt dan het karakter van het ‘universele’, waarbij 
nochtans het besef blijft bestaan van een ‘persoonlijkheid’ te zijn met 
eigen verantwoording en creatief vermogen. Hiervan hebben vele 
antieken getuigd, o.a. Jezus, die – toen Hij dit bovenmenselijk 
bewustzijnsstadium had bereikt – kon zeggen: ‘De Vader/Moeder 
(universele Algeest en ziel) en ik (geïndividualiseerde geest/ziel) zijn 
één’ (Joh. 10:30). 
De mensen in Jezus tijd verstonden dit niet. Helaas moet worden 
geconstateerd dat ook de mensen van onze tijd het niet verstaan. Vandaar 
dat de meesten hunner in het huwelijk bevrediging zoeken van eigen 
lusten en begeerten, zonder zich te realiseren hierdoor tegen de 
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goddelijke Wet te handelen, die aan het huwelijk als goddelijk Instituut 
ten grondslag ligt. Dit maakt vernieuwing van de godsdienst 
noodzakelijk, want hierdoor zal de Scheppingswet opnieuw verklaard 
kunnen worden. Het zal ertoe bijdragen dat men zich de oorsprong van 
het kwaad, nl. het afwijken van bedoelde wet bewust zal worden die de 
oorzaak werd van de menselijke gebondenheid aan de begeerten en 
dierlijke instincten. 
Inzicht in en begrip van bedoelde wet is noodzakelijk om de nieuwe mens 
voort te brengen, die zal passen in het kader van de nieuwe era, waarin 
atoom-energie, ruimtevaart, electronica en wat de toekomst nog meer aan 
ongekende mogelijkheden gaat brengen, totaal nieuwe denk- en 
levenspatronen zullen scheppen, waaraan geen sterveling zich zal kunnen 
onttrekken. 
Van verschillende zijden wordt gewezen op de noodzaak een beter 
toegeruste mensensoort te scheppen. Verwacht wordt dat de wetenschap 
hiertoe straks de eerste stoot zal geven. Hierbij doemt echter onmiddellijk 
het spookbeeld van in flessen gekweekte baby’s op met tevoren gekozen 
eigenschappen. Ofschoon het niet bij voorbaat uitgesloten mag worden 
geacht dat wetenschappelijk speurwerk tot het ontstaan van de nieuwe 
mens zal kunnen bijdragen, mag toch niet uit het oog worden verloren 
dat zolang hierbij de wetten, waaraan het geboorteproces van nature is 
onderworpen, uit het oog worden verloren, men niet zal slagen. Er zullen 
dan ook andere wegen ingeslagen moeten worden; wegen die voeren naar 
de metafysica. De geestelijke grondslagen van het leven moeten worden 
hersteld. Dan zal tevens blijken hoe zeer de wereld behoefte heeft aan 
lieden die over hun volledige geestelijke en lichamelijk vermogens 
beschikken en een denkvermogen bezitten dat in staat stelt de 1001 
problemen van deze tijd tot duurzame oplossingen te brengen en het 
ontstaan van nieuwe moeilijkheden te voorkomen. Niet alleen moeten zij 
de beschikking hebben over meer kennis om de technische ontwikkeling 
met ver vooruitziende blik in steeds nieuwe banen te stuwen, maar 
bovenal wijsheid bezitten, die in staat stelt hun meerdere kennis op 
verantwoorde wijze aan te wenden tot heil van allen! 
Een superieure mensensoort, waaraan de wereld een steeds dringender 
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behoefte zal blijken te hebben, en zonder wier inspanning deze planeet 
onherroepelijk tot ondergang zou zijn gedoemd, kan slechts ontstaan 
door de gezamenlijke inspanning van alle wel-denkende en zedelijk-
handelende mensen, die zich willen verdiepen in allerlei zaken en 
vraagstukken, direct en indirect samenhangend met de bewuste 
huwelijkskeuze en de geordend-beleefde seksualiteit. Dan zal ook het 
inzicht doorbreken dat de wijze waarop het huwelijk op heden tot stand 
komt en wordt beleefd, in flagrante strijd is met de voorwaarden door 
Moeder natuur dienaangaande gesteld. Zodra dit in brede lagen van de 
bevolking doordringt, zal men bereid en in staat zijn aan opgroeiende 
kinderen die voorlichting en vorming op seksueel gebeid te (doen) geven, 
welke nodig zijn om dezen in staat te stellen straks aan de geboorte van 
een nieuwe en betere mensensoort met hart en ziel mee te werken. 
Daarom moeten zij worden doordrongen van het besef dat betere 
individuen slechts worden verkregen door het geboorte-proces weer in 
overeenstemming te doen verlopen met de wetmatigheid van natuur en 
bovennatuur. 
Hiermede in strijd is de verwachting van hen die de indruk wekken als 
zouden onze biologen, in samenwerking met sommige bio-chemici en 
moleculair-biologen, embryologen e.a. in staat zijn binnenkort een betere 
mens op kunstmatige wijze voort te brengen. Gesteld dat zij slagen, dan 
is de kans groot dat er slechts gedrochten zullen ontstaan; iets in de geest 
van de Golem of homunculi (niet natuurlijk-verwekte mensen). Ook in 
vroegere geologische perioden heeft men getracht een nieuwe 
mensensoort te kweken. Door het negeren van de natuurwetten werden 
toen mens-apen voortgebracht. 
In de natuur heerst geen ‘toeval’. Alles verloopt daarin volgens strikte 
wetmatigheid. Wie haar niet achten, werken degeneratie van de soort in 
de hand. Regeneratie is dan ook slechts mogelijk door terugkeer tot de 
natuurwetten. Daarom zal ook het geslachtsverkeer straks weer in 
overeenstemming met de natuur-orde beleefd dienen te worden en in 
dienst gesteld van de veredeling van het menselijk ras. 
Velen menen dat het de mens volkomen vrij staat aan de seksualiteit deel 
te nemen op een wijze als hem/haar zelf goeddunkt. Zij menen het recht 
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te hebben met hun lichaam te doen wat zij zelf willen. Wie aldus spreken 
geven blijk over de dingen niet scherp genoeg te hebben nagedacht. Zij 
begrijpen in de verste verte niet wat in feite onder ‘vrije wil’, ‘recht’, 
‘zedelijkheid’ e.d. is te verstaan. 
Wanneer men het Goede wil, is het lang niet zeker dat er goede resultaten 
zullen ontstaan. Dit is uitsluitend het geval wanneer het Goede-doen 
berust op het volbrengen van de goddelijke Wil – Wet. Dan eerst wordt 
gehandeld in overeenstemming met het begrip ‘zedelijkheid’. In dit 
verband is het raadzaam te herlezen wat Spinoza hierover schreef (zie 
pag. 130 e.v.). 
Ook naar het woord van Hegel is erkenning van de mens als vrije en 
zelfstandige persoonlijkheid niet het laatste woord inzake het Goede. 
Bayle zegt dan ook terecht: ‘Het verstand kan wel fouten opsporen, maar 
geen waarheid ontdekken’, en Spengler stelde vast: ‘Het wezen van het 
verstand is ‘kritiek’; dat van de rede is ‘scheppen’. 
Om de wil te stalen, moet men zich aan tucht en zelfdiscipline 
onderwerpen. Niet toegeven aan iedere zinnelijke prikkel, doch 
integendeel de lusten intomen. Hierbij dient het denken gericht te worden 
op het verwerven van meesterschap over de hartstochten, hetgeen de een-
wording van denkziel en begeerteziel zal bevorderen. Niet langer zal men 
dan de impressies en sensaties uit de buitenwereld ‘onbewust’ ondergaan, 
maar zich rekenschap leren geven van wat er op ins inwerkt. Dan wordt 
het ook mogelijk om de wil ‘bewust’ in te schakelen, en alles te vermijden 
wat de herinnering ons gebiedt na te laten vanwege de kwalijke gevolgen 
die soortgelijke daden in het verleden veroorzaakten. 
Op deze wijze leert men erotische prikkels te weerstaan door de aandacht 
te richten op creatieve arbeid. 
De massa-mens wiens verlangen niet verder gaan dan het bevredigen 
zijner zinnelijke lusten, zal dit stadium niet gemakkelijk bereiken. Het is 
voorbehouden aan hen die er moeite en inspanning voor over hebben om 
een trede van de ladder der evolutie omhoog te klimmen door ‘bewust’ 
te arbeiden aan de verbetering van het centrale zenuwstelsel (hersenen en 
ruggemerg) bij zichzelf, en tevens zorg te dragen dat hun kinderen de 
beschikking krijgen over en lichaam, waarin zij zich geestelijk en 

Hoe vind ik de juiste levenspartner                                                                         No.1342 
 

136 
 

psychisch meer volkomen kunnen ontplooien. 
Hebben tot op heden mens en mensheid weinig invloed op de werking 
van het endocrinon kunnen uitoefenen, toch zal – nu de atoom-eeuw is 
ingegaan en een nieuwe fase in de evolutie is aangebroken – daarin op 
korte termijn verandering moeten komen. Door het ontwikkelen van de 
denkziel zal het gedachtenleven van de mens zich met andere zaken 
moeten gaan bezighouden. In plaats van zich te verliezen          in 
onbenulligheden en beuzelarijen, zal men zich moeten verdiepen in 
allerlei levens- en wereldproblemen, van welker oplossing ons wel en 
wee afhangt. Ook zal men de samenhang moeten leren zien tussen alles 
wat er op aarde geschiedt en de invloeden, welke vanuit de kosmische 
ruimte op onze planeet inwerken zowel wat het organische- als het 
anorganische leven betreft. Dit zal leiden tot dieper onderzoek naar de 
bestaande ‘kosmische’ wetmatigheid, waarvan wij de betekenis leren 
kennen door het bestuderen van astrologie en muziekleer. 
In plaats van de dingen onbewogen langs zich heen te aten gaan, zal men 
over alles wat men ervaart, dieper moeten nadenken om zin en betekenis 
ervan te leren kennen. Zolang men de dingen uitsluitend via het gevoel 
waarneemt, beperkt men de wereld tot het eigen ik. Begint men zichzelf 
vragen te stellen, dan zal men ook willen weten wie en wat dit ik is. 
Geleidelijk ontstaat dan het besef van een wereld in ons; iets dat blijft, 
ook wanneer de ogen worden gesloten en de oren toegestopt. Deze 
innerlijke wereld wordt met het woord ‘ziel’ aangeduid! 
 
Wie het denken tot hogere ontwikkeling brengen, zullen dingen ervaren 
die buiten de zintuigen om tot hen komen. Ze dringen door tot het eigen 
wezen, d.i. tot het domein van de ziel. Daar leert men het wezen van alle 
dingen als een eenheid zien, en wie dit stadium hebben bereikt, beginnen 
tot kosmisch bewustzijn uit te groeien. De kosmisch-denkende mens is 
de universeel-schouwende die boven het gebied van oorzaak en gevolg 
uit gestegen, zelf creatief werkzaam kan zijn.   
Van Nietzsche is bekend, hoe zijn ganse ‘Zarathustra’ hem als het ware 
werd voorgezegd toen hij in de bergen wandelde, en in een toestand van 
extase de woorden die hij hoorde, zichzelf voorzong. Andere dichters 
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hebben verklaard hun inspiratie te danken aan een goddelijke Geest, 
machtiger dan zijzelf. De ziel is de leidende beschermengel van ieder 
mens, zodat geen demon meer macht over ons bezit dan de eigen ziel. 
Het daimonion van Socrates was de god of het eigen goddelijk inwezen, 
dat hem gedurende zijn ganse leven inspireerde. Het hangt geheel en al 
van de mens zelve af, of hij zich voor het Goddelijke openstelt of afsluit. 
Dat aan de extase bepaalde gevaren zijn verbonden, heeft men in alle 
cultuurtijden geweten. Behalve door een ‘god’ of boven-menselijk 
wezen, kan men ook worden bezeten door en ‘demon’ of onder-menselijk 
(infernaal) wezen. Niet voor niets zegt dan ook 1Joh. 4:1 dat men moet 
onderzoeken of de geesten uit God zijn ofwel valse profeten aan het 
woord zijn. 
Eertijds stonden alle rituele handelingen onder toezicht van ‘ingewijden’, 
wier bewustzijn zich tot het Onzichtbare uitstrekte. Als gevolg hiervan 
konden zij waarnemen of zij met hemelse dan wel met demonische 
wezens hadden te maken. Van laatst genoemde getuigen vele 
middeleeuwse heksenprocessen, die een veel diepere, metafysische 
achtergrond hadden dan nu algemeen wordt aangenomen. 
In vroegere godsdiensten kende men rituele handelingen, waardoor de 
gelovige in een toestand van extase kwam en buiten zichzelf trad, om 
door een god in bezit genomen te worden. De Indiase yogi bv. zocht de 
extase, door hem Samadhi genoemd, door middel van meditatie en adem-
oefeningen te bereiken, terwijl onder Indianen, Eskimo’s e.a. hasjisch, 
marihuana, alcohol of andere bedwelmende middelen werden aangewend 
om de ziel van het lichaam los te maken, waardoor men in een toestand 
van opwinding of trance geraakte. Het zijn echter allemaal ‘negatieve’ 
middelen, waartoe zij hun toevlucht nemen, wier zeilen niet (meer) in 
staat zijn haar positieve pool (denkziel) zo krachtig te ontwikkelen dat 
her-eniging met de geest mogelijk is. Door het aanwenden van positieve 
middelen (gedachten-concentratie, onzelfzuchtig handelen, zelftucht 
e.d.) vermag de menselijke geest het stadium te bereiken, waarop 
eenwording mogelijk is met de goddelijke Geest, van welke hij eens 
uiting. 
Deze terugkeer is slechts mogelijk waar het dier in de mens werd 
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overwonnen, doordat hij geestelijk volwassen werd. Dan smelten 
mensengeest en goddelijke Geest weer samen, gelijk de waterdruppel 
zich verenigt met de oceaan waaruit hij voortkwam. Ofschoon hierbij het 
‘individuele’ blijft gehandhaafd, zal het dit daarna als het ‘universele’ 
ervaren. Deze toestand is niet in woorden uit te drukken, en werd eertijds 
met het begrip ‘wedergeboorte’ aangeduid. 
Ook onder de huidige jeugd is een sterk verlangen naar bewustzijns-
uitbreiding waar te nemen. Door het gebruik van LSD en soortgelijke 
middelen meent men dit doel te kunnen bereiken. Ofschoon sommigen 
(Leary e.a. ) hiermee bepaalde resultaten bereikt schijnen te hebben, zijn 
de gevolgen ervan in de meeste gevallen funest. Men leze in dit verband 
Sidney Cohen’s ‘The Beyond Within’, LSDstory, New York 1964; 
Constance A. Newland’s LSDstory Myself and I; Pierre Bertaux ‘Mutatie 
van de Mensheid’ en ‘De Dageraad der Magiers’ van Pauwels en Bergier. 
In het algemeen gesproken hebben psychedelica eerder een verwoestende 
dan een heilzame invloed op het brein. A. de Kool schreef in de NRC van 
26-9-70: 
“De overgrote meerderheid van de bevolking komt niet met ‘verdovende 
middelen’ in aanraking, ze spelen in het leven van deze mensen niet mee. 
En toch zijn ze er, op de achtergrond, als levensgevaarlijk verschijnsel 
dat alles zal veranderen zodra het er werkelijk is.” 
Verder wijst hij op twee duidelijk dreigende gevaren: 
“De ‘subcultuur’ van druggebruikers schijnt samen te vallen met die van 
Damslapers en ander ‘langharig’ werkschuw tuig’ die onder invloed van 
verdovende middelen een veel uitbundiger geslachtsleven hebben dan de 
ouderen ooit hebben aangedurfd. De andere dreiging ligt bij onze 
kinderen. Hoe kan voorkomen worden dat ook zij verdovende middelen 
gaan gebruiken? Het aanzien van nogal wat bleke, allerminst gezond 
aandoende langharigen maakt ons niet geruster over de toekomst van 
onze eigen kinderen.” 
Er behoeft o.i. van ongerustheid weinig sprake te zijn, indien ouders hun 
kinderen slechts een behoorlijke opvoeding en een verantwoorde 
seksuele voorlichting geven of laten geven. In plaats van zich te verdoven 
met, en te verslaven aan drugs, zou de jeugd             de enige veilige weg 
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bekend gemaakt moeten worden om het bewustzijn uit te breiden, nl. 
door de lagere driften te sublimeren, en hierdoor de sluimerende ziele-
vermogens te activeren. 
Ook al openbaren nadelige gevolgen van het druggebruik zich veelal niet 
onmiddellijk, op de lange duur zullen allen die verwachten op 
gemakkelijke wijze achter bepaalde natuurgeheimen te komen, worden 
teleurgesteld. Immers, de natuur stelt zeer strenge eisen, alvorens haar 
geheimen prijs te geven, gezien de grote gevaren voor het voortbestaan 
van de mensheid, zo deze geheimen in handen komen van onwaardigen, 
die ze in destructieve zin zouden aanwenden (A-, B- en C-wapens). 
Niemand komt tot uitbreiding van het bewustzijn, althans op 
ongevaarlijke wijze, die niet slaagde met het dier in zichzelf aan banden 
te leggen, d.w.z. door zijn gebondenheid aan de driften en instincten te 
overwinnen. In concreto komt het hierop neer dat men meesterschap 
moet hebben verworven over de seksuele driften. Want nimmer zal men 
de juiste levenspartner weten te kiezen, noch op geordende wijze aan het 
geslachtsverkeer kunnen deelnemen omwille van de hoger-planting van 
de nakomelingschap, als niet eerst de geslachtsdrift aan banden werd 
gelegd. 
Deze drift mag echter niet worden gedood, gelijk door Oosterse yogi’s 
wel wordt beweerd. Want wie zich van de levensbron afsluiten, zijn 
gelijk aan levend-doden die geen deel hebben aan het volledige leven. 
Immers, niet de geslachtsdrift per se is te veroordelen. Verkeerd is alleen 
zich er door te laten meeslepen tot onverantwoordelijke gedragingen, 
buiten de bewuste wil om gaande, en deswege kwalijke gevolgen na zich 
slepend. Kwalijk, omdat alles wat tegen de wetmatigheid van de natuur 
indruist, het evenwicht verstoort en tot degeneratie voert, welke eindigt 
in zelfvernietiging. 
Met de intrede van de atoom-eeuw hebben grote veranderingen 
plaatsgevonden op technisch en wetenschappelijk gebied die aan de 
wereld reeds een ander aanzien hebben geschonken. Geluk en welzijn 
zijn er echter meer en meer door in de verdrukking gekomen. Dit maakt 
het noodzakelijk onze aandacht te gaan wijden aan het gebied van de 
geesteswetenschappen. In de komende tijd zullen mens en mensheid 
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geest en materie als een twee-eenheid moeten leren beschouwen. 
Hierdoor zal het leven óók van de geestelijke (oorzakelijke) zijde worden 
benaderd, hetgeen er ten laatste toe zal leiden dat men leert weten wat 
leven an sich is.  
Op zijn beurt zal dit leiden tot de finale oplossing van alle levensvragen 
en –problemen, nadat de verst-ontwikkelde individuen erin zijn geslaagd 
de sublimatie van de levenskracht (libido) tot stand te brengen. Tegen die 
tijd zal alles wat op het liefdeleven betrekking heeft, niet langer 
‘onbewust’ worden ondergaan, maar BEWUST worden geintegreerd in 
een zuiverder levenspatroon. Wie erin zijn geslaagd begeerte- en denkziel 
als een twee-eenheid te doen functioneren, doordat hypofyse en epifyse 
werden herenigd en ‘kosmisch’ bewustzijn is ontstaan, zullen volledige 
controle hebben verkregen over de zinnelijke lusten en begeerten. 
Geestelijk volwassenen zullen zich niet langer door ‘verliefdheid’ 
gedreven, periodiek met onweerstaanbare drang tot allerlei 
onverantwoordelijke avonturen laten drijven, waarvan de uitkomsten niet 
anders dan teleurstellend of rampzalig kunnen zijn. 
Wie naar sublimatie van de libido streven, behoren orde te brengen in de 
wijze waarop aan het geslachtsverkeer wordt deelgenomen. Alle anti-
conceptiva zullen door hen als ‘verderfelijk’ beschouwd moeten worden. 
Het meest verderfelijke is wel de pil, incl. het “the morning-after” 
exemplaar, omdat ze de werking van het endocrinon ontregelen en de 
normale functie van het vrouwelijk organisme verstoren. Onder 
inwerking van de wet van oorzaak en gevolg moet dit te eniger tijd tot 
kwalijke gevolgen leiden. Evenals abortus provocatus en sterilisatie, 
omdat ook hierbij wordt ingegrepen in de normale gang der 
natuurprocessen. 
Het spreekt vanzelf dat de doorsnee-mens, onbewust als deze door het 
leven gaat, voor seksuele beheersing weinig voelt. Doordat hij de 
seksualiteit uitsluitend als een biologisch gegeven beschouwt, en 
zingenot van het hoogste belang acht, zal hij er weinig voor voelen om 
zich te verdiepen in de drijfveren die hem steeds weer tot de 
geslachtsdaad aanzetten. 
Hij realiseert zich allerminst dat er met vuur wordt gespeeld, wanneer er 
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ongeremd aan de seksualiteit wordt toegegeven, omdat de eigen 
gezondheid en die van de partner erdoor op het spel worden gezet. En dat 
het nageslacht nadelige gevolgen zou ondervinden van overmatig 
seksueel verkeer, wordt belachelijk gevonden, ondanks men dagelijks 
wordt geconfronteerd met de grote scharen van gebrekkigen en 
onvolwaardigen, aan dit onverantwoordelijk handelen ontsproten. 
Wordt door de mens geen selectieve teeltkeus toegepast, dan zal hij zijn 
soort niet kunnen hoger-platen, doch integendeel de degeneratie van het 
ras bevorderen. Ten laatste zal dit uitlopen op de vernietiging van alle 
minderwaardige exemplaren, overeenkomstig de wet der natuur die 
uitsluitend de meest-geschikten doet overleven. Dit maakt het 
noodzakelijk voor ‘verstandige’ lieden zich in de waarde van het begrip 
‘mutatie’ te gaan verdiepen, te meer omdat zonder haar geen evolutie 
mogelijk is. 
Wenst men met de natuurlijke teeltkeus geen rekening te houden, en 
worden de geslachtswetten verder veronachtzaamd, dan bereiden wij 
onze eigen ondergang en die onzer kinderen voor. Niet alleen zijn de 
menselijke lichamen de eeuwen door steeds onvolwaardiger geworden, 
als gevolg van voortschrijdende degeneratie, maar doordat bovendien de 
natuurwetten, waarop het evenwicht tussen de verschillende natuurrijken 
berust, meer en meer werden overtreden, werd het leefmilieu van plant, 
dier en mens dermate aangetast, dat onze ondergang erdoor wordt 
bevorderd. Ook al zou een derde wereldoorlog met de modernste 
vernietigingswapens voorkomen kunnen worden, hetgeen allerminst 
zeker is, gezien de toename overal ter wereld van agressie en geweld, dan 
nog is de kans op massale vernietiging oneindig groot, doordat op 
uitgebreide schaal wordt doorgegaan met de vergiftiging van lucht, water 
en bodem. 
Kort en goed, er staan ons twee wegen open: voortgaan op de oude wijze 
en met negatie van de natuurwetten ons leven inrichten, het milieu 
onleefbaar maken en onvolwaardige kinderen ter wereld brengen, of 
nieuwe wegen inslaan en ons inspannen om nieuwe denkbeelden, ideeën 
en begrippen te leren kennen en aan te wenden om ons bestaan naar hoger 
niveau op te heffen. 
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Een en ander brengt met zich de mensen met geheel andere zaken en 
mogelijkheden vertrouwd te maken aangaande het maatschappelijk 
verkeer in ’t algemeen, en het huwelijks- en gezinsleven in het bijzonder. 
Ieder die iets dieper doordenkt zal moeten toegeven dat harmonie, rust en 
vrede in de maatschappij en tussen individuen, volken en rassen 
uiteindelijk worden bepaald door aard en wezen van degenen die de 
samenleving uitmaken. Is het merendeel egoïst, agressief, dom, lui en 
gemakzuchtig, dan zal er van liefde, hulpvaardigheid en samenwerking 
weinig sprake zijn. Om de maatschappij te verbeteren, zal er dan ook aan 
de verbetering van het individu begonnen moeten worden. De enige 
mogelijkheid daartoe is hem overeenkomstig de natuurwet te doen 
geboren worden. 
Doordat men de zaken tot op heden nog niet van deze kant heeft 
benaderd, gelooft men niet in de mogelijkheid om mensen te verbeteren. 
Vandaar dat er niets wordt gedaan om de proef op de som te nemen. In 
het algemeen gesproken beschouwt men de grens van de eigen kennis als 
het eind van alle kennis. Dat komt doordat men zich niet realiseert hoe 
menselijk bewustzijn slechts een klein deel omvat van het universele Al-
bewustzijn. Zouden de leiders van wetenschap en techniek dieper 
doordringen tot het gebied van de metafysica, ongetwijfeld zouden zij 
ontdekken dat nog heel andere mogelijkheden achter het natuurgebeuren 
schuilgaan dan de knapste geleerde in zijn stoutste dromen voor mogelijk 
houdt. 
De mensen bewegen zich in dit tijdsgewricht voor het merendeel 
‘achterwaarts’ naar een verheven doel en bestemming, waarvan 
enkelingen slechts de vage contouren waarnemen. Helaas behoort het 
gros onzer geleerden hier niet toe! Vandaar dat zij de mogelijkheden, 
welke in de schoot der goden verborgen liggen, op een enkele 
uitzondering na, niet als ‘waar’ en ‘mogelijk’ erkennen. Vaak ook vrezen 
zij door de collegae niet voor vol aangezien te worden, als zij de 
platgetreden paden en denkpatronen verlaten. Fred Hoyle schrijft in zijn 
eerder genoemd werkje dat uitbreiding van bewustzijn zal leiden tot het 
contact met hoger ontwikkelde wezens, die het stadium ‘mens’ achter 
zich lieten. Hij drukt dit aldus uit: 
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“Bij het opgroeien ontvangt het kind vele ruwe schokken als het met de 
wereld in aanraking komt. Op gelijke wijze zal de menselijke soort vele 
schokken ondergaan naar mate zij opgroeit. Naar mijn overtuiging zal 
een van die schokken hierin bestaan, dat verschijnselen als: bewustzijn, 
intelligentie, onafhankelijkheid en esthetica wegen zullen inslaan die ons 
vreemd voorkomen. We moeten ons erop voorbereiden in de universele 
ruimte buiten onze planeet niet alleen wezens te ontmoeten, in vele 
opzichten gelijk aan onszelve, maar ook heel andere manieren om dingen 
te doen. Misschien wel anorganische verzamelingen van stof met een 
ingeschapen zin voor ‘recht’ b.v.” 
Verderop vraagt hij: 
“Welke kansen zijn er om met intelligenties op andere sterren en planeten 
in verbinding te treden? 
Hij heeft hierop geen antwoord, maar is overtuigd: “Nodig zijn grootse 
denkbeelden, niet de voetbaluitslagen. Mijn standpunt is dat door het 
uitwisselen van boodschappen met deze wezens de toekomstige 
ontwikkeling van de menselijke cultuur sterk kan worden beïnvloed. 
Hiervoor zal stellig niet nodig zijn om onophoudelijk te wauwelen over 
interstellaire ruimten.” 
Wetenschap en techniek zijn er, dank zij de vooruitgang van het rationele 
denken, in geslaagd apparaten te vervaardigen als telefoon, radio, 
televisie e.d. Ze stellen ons in staat met mensen op afstand te verkeren, 
zonder dat wij hen kennen of zien. Hierdoor kunnen wij ook getuigen zijn 
van gebeurtenissen op ververwijderde plaatsen, b.v. op de maan. Nooit 
zou deze apparatuur door de menselijke geest uitgedacht zijn geworden, 
zo daarin niet in potentie het vermogen bestond om door intuïtie en 
inspiratie beelden van een hogere werkelijkheid in het brein te ontvangen. 
Het potentiële kan tot actuele werkelijkheid worden door denkziel en 
begeerteziel als een hogere eenheid te doen functioneren. Zelfbewustzijn 
zal dan uitgroeien tot kosmisch bewustzijn, waardoor de menselijke geest 
toegang verkrijgt tot de Wereldziel (Anima Mundi of Archaeus, het 
gebied van de archetypische  vormen) dat we nu nog slechts kennen in 
zijn laagste, materiële aanzicht als ‘de natuur’. Door uitbreiding van het 
bewustzijn wordt het Bovennatuurlijke voor de ratio toegankelijk, 
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waardoor alles wat de wetenschap op heden ‘irrationeel’ noemt, zal 
blijken de ratio ver te boven te gaan. 
Het denk- en gevoelsleven der meeste mensen beweegt zich via het bloed 
in de richting der genitaliën, waardoor ze onophoudelijk worden 
bestormd door beelden en gevoelens van seksuele aard. Door het denken 
te richten op verhevener zaken, zoals filosofie, maatschappelijke-, 
sociale- en culturele problemen, kan de bloedstroom naar de hersenen 
worden geleid. Dit zal bijdragen tot de uiteindelijke her-eniging van 
beide ziele-componenten tot een hogere eenheid. 
Max Heindel heeft in zijn ‘Cosmo-conception’ reeds op deze 
mogelijkheid gewezen. Daarin schreef hij: “Indien slijm-en 
pijnappelklier weer als een eenheid functioneren, zal de mens het 
vermogen herkrijgen om in contact te treden met bovenmenselijke 
Wezens (goden en godinnen) die elders in het universum leven. Door dit 
innerlijk waarnemingsvermogen worden nieuwe wegen tot uitgebreider 
kennis geopend, en staan de mens middelen ten dienst om inlichtingen te 
verwerven, waarbij de huidige ‘wetenschappelijke’ methoden van 
onderzoek vergeleken, kinderspel zijn.” 
Max Heindel was esotericus die méér waarde hechtte aan de geestelijke 
zijde des levens dan aan het materiële aanzicht der dingen. Vandaar dat 
aan zijn beschouwingen in wetenschappelijke kringen weinig aandacht 
werd geschonken. Evenmin trouwens als aan die van Mevr. Blavatsky, 
wier visie bovendien met meer doorslaggevende bewijzen werd gestaafd. 
Fred Hoyle merkte in zijn eerder genoemd werkje zeer terecht op: “Pas 
op voor efficieny! Bedenk dat Einstein algemeen werd beschouwd als 
een onpractisch man die zich vaag uitdrukte. Vele geleerden noemen hem 
nog zo. De waarheid is echter dat Einstein’s berekeningen allesbehalve 
vaag waren; ze bereikten een peil van nauwkeurigheid en zuiverheid van 
denken, dat door geen van hen die hem onpractisch noemden, wordt 
geëvenaard. 
Bedenk ook dat het meisje waarmee Mozart wilde huwen, na diens dood 
vertelde dat ze hem had afgewezen omdat ze dacht dat hij een warhoofd 
was, tot niets goeds in staat. 
Het schijnt kenmerkend voor alle werk van betekenis op ieder gebied, dat 
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het spontaan en zonder pretenties lijkt te ontstaan, en dat de scheppers 
ervan de mantel der onnauwkeurigheid schijnen te dragen. Wordsworth 
had gelijk toen hij, over Newton sprekend, schreef: ‘Het kompas van zijn 
brein, dat vreemde denkzeeën bevoer, alleen!’” 
Door te staken met het verspillen van levenskracht aan zingenot, zal de 
energie die anders dient om de seksuele potentie te onderhouden, 
aangewend kunnen worden om de kwaliteit van hersen- en zenuwcellen 
te verbeteren. Door een bepaalde training (askese, zelfbeheersing, 
gedachtenconcentratie) kan het moment naderbij worden gebracht 
waarop hypofyse en epifyse als een soort antenne gaan werken, door 
middel waarvan mededelingen en beelden van hoger orde kunnen worden 
ontvangen. Dienaangaande deelt Hoyle het volgende mede: 
“Thans ben ik aan het punt gekomen om een overpeinzing uit te spreken, 
waarmee ik deze lezingen wil beëindigen. U bent allemaal bekend met 
de telefoongids. Als u iemand wilt opbellen, zoekt u daarin zijn nummer 
op, om dit vervolgens te draaien. Volgens mijn bespiegeling moet een 
soortgelijke mogelijkheid al miljoenen jaren bestaan in ons 
melkwegstelsel. Ik ben overtuigd dat daarin een uitwisseling van 
boodschappen over en weer aan de gang is op grote schaal en tijden lang. 
Wij weten daar evenmin iets van af als de pygmee in het Afrikaanse 
oerwoud enig besef heeft van de radio boodschappen die et de snelheid 
van het licht rond de aarde cirkelen. Uitwisseling van boodschappen 
behoeft niet noodzakelijk te betekenen dat ze worden gesproken of door 
middel van wiskundige symbolen kenbaar worden gemaakt. De 
mogelijkheid bestaat dat er t.v.-beelden worden uitgewisseld, en dit houdt 
voor mij de mogelijkheid in dat wij ééns beelden zullen waarnemen van 
hetgeen op andere planeten voorvalt, gelijk we nu de beelden zien in onze 
bioscopen van gebeurtenissen die ver van ons verwijderd plaatsvinden.” 
 
De evolutie van wereld en mensheid gaat immer voort. Vandaar dat – nu 
de atoom-era is ingegaan – het tijdstip nadert waarop geestelijk 
volwassen lieden het contact met de goden zullen kunnen herstellen. 
Misschien is het duidelijker te zeggen dat zij – door uitbreiding van het 
bewustzijn – in staat zullen zijn met de goden in telepatisch contact te 
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treden, en mogelijkheden leren kennen, waarvan slechts weinigen enig 
vermoeden hebben. 
Wij zeiden het reeds, om de denkziel tot ontwikkeling te brengen, moet 
de levenskracht, welke bij de doorsnee-mens via de genitaliën afvloeit, 
naar omhoog worden geleid via het bloed naar de hersencentra waar het 
denken zetelt. Daartoe dient gebroken te worden met de dwaze opvatting 
als zou het huwelijk een vrijbrief betekenen voor onbegrensd 
geslachtsverkeer. Omdat dit veeleer dient tot voortzetting en verbetering 
van het ras, behoorden juist diegenen, welke hun liefde zuiver en op hoog 
niveau wensen te beleven, er naar te streven aan de veredeling van de 
menselijke soort deel te nemen. Hiervan is immers de verbetering van 
alle aardse toestanden en verhoudingen in eerste aanleg afhankelijk. Prof. 
Steimetz had volkomen gelijk toen hij zei: 
“Ware het aantal dergenen voor wie oorlog waarlijk ONMOGELIJK is 
aanmerkelijk groter, en het getal van hen, uit wier aard oorlog en alles 
wat met het uitbreken ervan gelijkstaat, doorslaggevend kleiner, dan 
zouden oorlogen feitelijk onmogelijk wezen. Zolang echter de bron van 
alle menselijk handelen: de menselijke natuur en aanleg in hoofdzaak 
dezelfde blijft als vóór duizenden jaren, dan zullen ook de menselijke 
gedragingen in hoofdzaak dezelfde blijven.” 
De levenskracht (libido) werkt via de positieve pool van de denkziel, 
zowel als via de negatieve pool van de begeerteziel. Vandaar dat de mens 
tot denken in staat is, en tevens aan het geslachtsverkeer kan deelnemen. 
Zij die zich intensief met denk-arbeid bezighouden, zullen als regel 
weinig behoefte hebben aan uitgebreid geslachtsverkeer. Hun hoofd staat 
er niet naar! Daarentegen blijkt uit de praktijk dat de minst ontwikkelden 
als regel de meeste kinderen voortbrengen, va wie een groot percentage 
zwak van geest en slap van wil en karakter zijn: emotioneel, wellustig, 
ruw in taal en manieren. Velen hunner ontbreekt elk moreel, esthetisch 
en religieus begrip. Voortgedreven door zinnelijke prikkels geven zij het 
aanzijn aan nieuwe scharen nakomelingen van doorgaans geringe 
verstandelijke ontwikkeling. Velen hunner hebben een misdadige aanleg, 
die hen vroeg of laat met politie of justitie in aanraking brengt. Anderen 
leveren het grote contingent van a-socialen, voor wie gevangenissen, 
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gestichten en andere inrichtingen nodig zijn, welke aan de gemeenschap 
handen vol geld kosten. 
Het vorenstaande houdt allerminst in dat de kinderen uit de betere 
standen allen over een uitnemend verstand en edel karakter beschikken. 
Integendeel, want de ervaring leert dat ook zij lang niet allemaal zijn 
zoals men zou wensen. Ook onder hen treft men velen aan die hebzuchtig, 
dom, slap, levenszat, en cynisch zijn. Ware het anders, dan zouden de 
welvarenden en rijken; de machtigen en gelukkigen immers reeds lang 
geleden de wereld anders hebben gemaakt. Onder de beter gesitueerden 
gedraagt men zich op seksueel gebied nauwelijks verantwoordelijker, 
noch worden voor de geboorte van hun kroost de optimale gelegenheden 
benut. Vaak stelt het geld hen in staat ruimschoots aan al hun lusten en 
begeerten toe te geven, en aan ongewenste zwangerschappen een eind te 
maken, zo zij de lasten van het grote gezin niet willen aanvaarden. 
Er zijn mensen, vooral in de middenklasse die naar gezinsbeperking 
streven uit economische overwegingen. Aan twee kinderen kan méér 
aandacht en zorg worden besteed dan aan de leden van grote gezinnen. 
Op zichzelf beschouwd een lofwaardig streven, zij het ook dat het veelal 
op zelfzucht berust. Want in zulke gevallen wordt de geboorten-
beperking niet ingegeven door ethische motieven. Immers, in dat geval 
zouden zij die het gezin BEWUST klein wensen te houden, de seksuele 
gemeenschap moeten beperken tot de steriele perioden der vrouw, 
overwegende dat wie spaarzaam omgaan met de levenskracht, ertoe 
bijdragen dat hun kinderen van een betere soort zullen zijn. 
Tot deze overweging zullen slechts diegenen komen, welke tot het inzicht 
zijn gerijpt dat de geslachtsdaad tot één van de meest verheven 
vermogens van de mens behoort, en daarom slechts volbewust dient te 
geschieden. Want op de juiste wijze volbracht, d.w.z. in 
overeenstemming met de wetmatigheid van natuur en bovennatuur, 
zullen door de geslachtsdaad gave en welgeschapen lichamen worden 
voortgebracht, waarin volwassen zielen incarneeren (mens sana in 
corpore sano). In strijd met de natuurvoorwaarden volbracht, zal deze 
daad tot het ontstaan van onvolwaardige lichamen leiden, waarin geest 
en ziel zich niet volledig kunnen manifesteren. 
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Het zal de oplettende lezer duidelijk zijn geworden dat samenvoeging 
van denk- en begeerte-ziel niet iets is dat zonder slag of stoot tot stand 
komt. Deze toestand zal ontstaan zodra de huidige generaties – door 
terugkeer tot de voorwaarden welke Moeder natuur stelt aan de 
geslachtsgemeenschap- hun streven richten op de regeneratie van het 
mensdom. Door de jonge generaties te wijzen op het belang van selectie, 
zullen de betere exemplaren zich met elkaar in het huwelijk verbinden. 
Het geordende geslachtsverkeer zal er dan toe bijdragen dat hersen- en 
zenuwcellen verbeterd zullen worden, en het endocrinon ten laatste een 
stadium van volmaaktheid bereikt, dat op heden volledig onbekend is. In 
dit verband is het interessant kennis te nemen van de visie van Dr. 
Richard M. Bucke, tijdens zijn leven geneesheer-directeur van het 
krankzinnigengesticht te Londen (Canada). Hij zet in zijn werk ‘Cosmic 
Consciousness’ uiteen hoe door het evolutieproces de mensheid in de 
loop der miljoenen jaren het stadium van zelfbewustzijn bereikte. Hierin 
onderscheidt de mens zich van het dier dat weliswaar intelligentie bezit, 
maar niet over zichzelf kan nadenken. Bucke formuleert dit als volgt: 
“Indien honden, paarden, olifanten of apen ‘zelfbewustzijn’ bezaten, 
zouden we dit opmerken. De taal is de objectieve uiting van iets dat 
zelfbewustzijn tot subjectieve uitdrukking heeft. Zelfbewustzijn en taal 
(twee zijden van een medaille) zijn een conditiosine qua non voor het 
sociale leven der mensen; van hun zeden en gewoonten; hun instellingen, 
industrieën, hun nuttige en schone kunsten. 
Het dier heeft niets van dit alles opgebouwd, en hieruit mag worden 
afgeleid dat dieren geen zelfbewustzijn bezitten. Dit laatste is bij de mens 
ontstaan doordat het denkvermogen zich uitbreidde, en het stadium 
bereikte, waarop hij over zichzelf begon na te denken. Hierdoor ontstond 
het individu, en naar mate zich meer van hen losmaakten uit het massa-
bewustzijn of de clan-geest, nam het zelfbewustzijn toe in de loop der 
millenia, zodat het op heden deel uitmaakt van nagenoeg geheel het 
menselijk ras.” 
Bucke verwacht dat het hierbij niet al blijven. Integendeel, naar zijn 
overtuiging zal deze bewustzijnsgraad door middel van mutatie, zich tot 
een hogere graad uitbreiden, nl. tot ‘kosmisch’ bewustzijn. Hierover zegt 
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hij: 
“Deze trap van bewustzijn is even ver verheven boven zelfbewustzijn als 
de laatste boven dierlijk bewustzijn. Het kenmerk ervan is dat men zich 
de kosmos bewust is, dwz. zich als mens deel weet van de universele 
schepping, en uit dien hoofde onderworpen aan dezelfde wetten, waarop 
de universele wereldorde steunt.” 
Zulke mensen zijn zich met Plato bewust dat de hoogste trap van mens-
zijn hierin bestaat dat men ‘deugdzaam’ leeft, overwegende dat zedelijk 
leven betekent: zich in het persoonlijk leven, zowel als in het 
maatschappelijk verkeer gedragen naar de regels welke samenhangen 
met bedoelde orde. Hierdoor houdt men op ‘voor zichzelf alleen’ te 
leven, zodat men zich in alles zodanig gedraagt dat de wereld-orde, 
zonder welke geen harmonie denkbaar is, er niet door in gevaar wordt 
gebracht. 
Het bereiken van kosmisch bewustzijn gaat gepaard met een soort 
‘verlicht worden’ van het intellect. Doordat denk- en begeerte-ziel als een 
eenheid functioneren, kan de geest, als bron van de zuivere rede, via de 
bewust-geworden ziel het verstand verlichten, waardoor het causale 
denken zich uitbreidt tot intuïtief denken. Wie dit stadium hebben bereikt, 
behoeven niet langer in categorieën te denken, waarbij het een uit het 
andere wordt afgeleid, maar zullen in staat zijn een blik te slaan in het 
Zijnde, waarvan al het wordende slechts de weerspiegeling is. 
Het bereiken van een hogere bewustzijnsgraad gaat gepaard met een 
toestand van morele zuivering; een onbeschrijfelijk gevoel van 
verheffing, vervoering en vreugde, gepaard aan het besef ‘onsterfelijk’ te 
zijn. Hierdoor leert men weten dat LEVEN oneindig is en dood een fictie! 
Evenals voorheen het verstand de mens in staat stelde over zichzelf na te 
denken en een taal te creëren, zo zal de uitbreiding van intellect naar 
intuïtie het mogelijk maken onszelf als ‘kosmische’ wezens te leren 
kennen; als afstammelingen van goden en godinnen (Gen. 1:26), in bezit 
van allerlei latente, immanente vermogens die ons in staat stellen om door 
eigen inspanning uit te groeien tot god-mensen en genieën (halfgoden). 
Begon het zelfbewustzijn zich in vroegere tijden geleidelijk te 
ontwikkelen bij enkelingen, die zich uit de ban van oude gewoonten en 
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gebruiken wisten te bevrijden, zo hebben zich in de loop van de laatste 
2500jaren reeds enkelingen uit het in hun dagen gangbare denk- en 
leefpatroon bevrijd, doordat zij een hogere bewustzijnsgraad wisten te 
bereiken. Tot hen behoren o.a. Gautama, de Boeddha; Jezus, de Christus 
( het bereiken van het Boeddha- zowel als het Christusschap duidt op het 
bereiken van het stadium van kosmisch bewustzijn). Paulus, Plotinus, 
Plato, Pythagoras, Apollonius van Tyane, Dante, Petrarca, Cusanus, 
Francis Bacon, Jakob Boehme, William Blake, Honoré de Balzac, 
Spinoza, Schopenhauer, Nietzsche, Goethe, Schiller, Mozart, Beethoven, 
Wagner en vele anderen hebben in hun aardse leven momenten van 
innerlijke verlichting gekend, waardoor zij in staat waren van aangezicht 
tot aangezicht te staan met een hogere Werkelijkheid. Hiervan hebben zij 
getuigd in hun werken, en deze hebben er op hun beurt toe bijgedragen 
dat velen op zoek gingen naar de eeuwig-onveranderlijke Realiteit. 
Slechts enkelen hunner is het gelukt door de Poort te gaan, welke vanuit 
onze wereld van de schijn toegang verleent tot het gebied van hoger 
Bewustzijn, dat zijn middelpunt overal en zijn grenzen nergens heeft. 
Naarmate de mens zich bij zijn gedragingen laat leiden door de denkziel, 
zal het innerlijk licht hiervan hem in staat stellen bij de universele 
wijsgeren en kunstenaars die waarden te ontdekken, welke hem tot dieper 
nadenken en nader speuren zullen aanzetten, als gevolg waarvan 
waarheden worden ontdekt, die voor het onverlichte verstandsdenken 
ontoegankelijk zijn. 
Zodra de mens het stadium heeft bereikt waarop de denkziel hem in staat 
stelt de begeerteziel aan banden te leggen, en te beletten dat de driften en 
instincten van de hogere waarden des levens afleiden, zal de herinnering 
aan vroegere ervaringen en belevenissen (Mnemosyne) in zijn ziel 
ontwaken. Het besef zal groeien in zijn geest, dat hetgeen filosofen en 
kunstenaars in taal, muziek of andere kunstuitingen tot uitdrukking 
brachten, weerklank vindt in de eigen ziel. Door haar gang door de 
eeuwigheid ligt in de ziel van velen een grote dosis kennis en wijsheid 
opgeslagen, waarvan zij zich het bestaan nog niet bewust zijn. Door de 
schok der herkenning moet zij in hen tot leven worden gewekt. 
Men kan een mens niet méér leren dan hetgeen in diens eigen ziel tot 
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bewustwording is gekomen. Plato reeds zeide: alle leren is zich 
herinneren; zich te binnen brengen wat men eertijds beleefde en welke 
ervaring hieruit werd geput. Mesen, wier ziel nog weinig ontwikkeld is 
omdat ze nog niet vele aardse levens achter zich hebben, kunnen hogere 
waarheden en mogelijkheden niet aannemen, eenvoudig omdat hun het 
innerlijk vermogen daartoe ontbreekt. Hun ziel vermag nog niet op een 
hogere Realiteit te reageren, zo min als een blinde in staat is dingen waar 
te nemen, welke de buitenwereld te aanschouwen geeft. 
De meeste mensen van deze tijd zijn geestelijk-blind, zodat ze niets 
kunnen waarnemen van hetgeen betrekking heeft op de binnen wereld 
der ziel. 
Dit zal echter zo niet blijven! De evolutie gaat voort, en voert de 
onbewuste mensheid mee in haar baan. In deze tijd, die er één is van 
geestelijk ontwaken, worden de mensen uit hun onbewustheid wakker 
geschud. Vandaar de schokkende gebeurtenissen, welke in toenemende 
mate op de wereld plaatsvinden. Steeds méér mensen gaan inzien, of 
krijgen althans het gevoel dat de zaken niet kunnen blijven zoals ze zijn; 
dat er totaal andere waarden en mogelijkheden in de plaats zullen treden 
van de oude die men geleidelijk ziet verdwijnen. Helaas weten slechts 
weinigen wáár de evolutie de wereld en haar mensheid heenvoert. En 
aangezien de publiciteitsmedia voor het merendeel in handen zijn van het 
‘establishment’, dat meent er belang bij te hebben de zaken te laten zoals 
ze zijn, wordt er van die zijde weinig gedaan om de mensen duidelijk te 
maken om welke nieuwe waarden en mogelijkheden het wel gaat. 
“Niemand weet dit!” heet het gewoonlijk. Wel wordt het aantal mannen 
zowel als vrouwen voortdurend groter dat inziet hoe onze ‘christelijke’ 
beschaving volkomen is uitgeput en door een nieuwe Religie behoort 
vervangen te worden: de religie der Waarheid! 
De heersende klasse heeft in alle tijden de vernieuwers op één hoop 
geveegd, en als ‘warhoofden’, ‘tamme idioten’ etc. etc. veroordeeld. Hun 
werken bleven grotendeels ongelezen, en kerk, kapitaal en wetenschap 
beijverden zich om hen verdacht te maken. Tot welke gevolgen heeft dit 
geleid? 
Dat thans, aan het einde van een kosmische tijdkring, een ieder die rustig 
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over de wereldtoestand nadenkt, genoodzaakt is zich af te vragen waar 
de huidige geestelijke verwarring en zedelijke verwording op zullen 
uitlopen? 
Dr. Bucke verwacht dat een geheel nieuwe wereldorde haar intree zal 
doen. Door de vooruitgang van wetenschap en techniek werd reeds een 
economische en sociale revolutie ingezet. Deze zal er onherroepelijk toe 
leiden dat het particulier bezit wordt afgeschaft. Hierdoor zal de aarde 
worden verlost van twee onmetelijke bronnen van ellende: grote 
rijkdommen en bittere armoede! Alvorens dit echter zijn beslag zal 
krijgen, moet eerst de psychische revolutie op gang komen. Het gaat er 
niet alleen om de levensvoorwaarden der volkeren te wijzigen en hen te 
doen delen in de grotere welvaart, doch vóór alles  hen anders te doen 
denken over geestelijke en psychische waarden, teneinde hen ‘bewust’ te 
laten bijdragen tot het eigen welzijn. 
Niet langer mogen de zaken uitsluitend van de materiële kant worden 
beschouwd en benaderd; ook de geestelijke en metafysische aspecten 
behoren hierbij in aanmerking te worden genomen. Dan zal er een 
volledig nieuw wereldbeeld ontstaan, en een meer verantwoorde 
levenshouding worden aangekweekt, als gevolg waarvan het grootste 
gebod: “God lief hebben boven alles, en de naaste als zichzelve” 
geëerbiedigd zal worden. 
Nu nog wordt de doorsnee-mens in hoofdzaak door zelfzucht en egoïsme 
gedreven, waardoor men eigen belangen laat prevaleren. Het onzedelijke 
hiervan ziet men niet in, omdat men in de ban leeft van de lagere driften, 
lusten en begeerten, die er op zijn gericht de lagere, materiële 
persoonlijkheid instand te houden (zelfhandhaving). Deze instelling is 
mede verantwoordelijk voor de verkeerde wijze waarop de levenspartner 
wordt gekozen. Nog wordt niet uitgegaan van de vraag: zal ik haar of 
hem duurzaam gelukkig kunnen maken door wederzijds geven en 
nemen? Neen, van belang is veeleer of er aan ‘persoonlijke’ wensen en 
verlangens wordt voldaan; of de bezitsdrang volledig kan worden 
uitgeleefd, waardoor de partner aan de eigen lusten en luimen wordt 
opgeofferd. Dat onder deze omstandigheden van duurzaam geluk geen 
sprake kan zijn, zien helaas nog weinigen in. Eerder verbeelden zij zich 
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het grote geluk te hebben gevonden, totdat…. op een kwade dag blijkt 
hoe imaginair dit was. Indien het anders ware, zouden er niet zoveel 
echtscheidingen voorkomen, die telkens opnieuw bewijzen hoe uiterst 
onzorgvuldig de doorsnee-mens is in de keuze van zijn partner. 
Het vinden van de juiste levenspartner is een verbazend moeilijke 
aangelegenheid. Geen wonder dus dat de bureaux als paddestoelen uit de 
grond schieten, die pretenderen de gewenste bemiddeling te kunnen 
verlenen, en hierbij vaak succes garanderen. Sommige van deze bureaux 
adverteren zelfs dat zij via de computer de juiste partners bijeen kunnen 
brengen. Nu is een computer een dood ding, dat zijn waarde ontleent aan 
de programmeur. Wanneer deze niet weet om welke imponderabilia of 
onweegbare zaken het voornamelijk gaat bij de juiste selectie van 
huwelijkspartners, dan mag men niet de computer de schuld geven als de 
machine faalt. Want de man of vrouw die het apparaat doet draaien, is de 
enige die verantwoordelijk is voor de uitkomsten der machine. 
Het zou hoogst interessant zijn zo er een enquete kon worden gehouden 
onder hen die via huwelijksbureaux de levenspartner vonden. En niet 
alleen interessant, doch bovendien dringend noodzakelijk, want uit een 
dertigjarige praktijk zijn wij met zo vele lieden in aanraking gekomen, 
wier huwelijk op advies van anderen gesloten, op een mislukking uitliep, 
dat het aanbeveling zou verdienen ook hier het kaf van het koren te 
scheiden.| 
Niet alleen ’s mensen geluk is in hoge mate afhankelijk van de juiste 
partnerkeuze, ook de rust en vrede op de wereld worden er in sterke mate 
door bepaald. Dit is een van de themata, door Edward Bellamy 
uitgewerkt in zijn roman “Terugblik uit het jaar 2000”. Deze auteur was 
een econoom in Amerika die zijn boek op het eind van de negentiende 
eeuw schreef. De hoofdpersoon erin, Julian West geheten, die aan 
slapeloosheid leed, was door een dokter in een zo diepe trance gebracht, 
dat hij eerst na 113 jaar ontwaakte, en toen geheel andere toestanden 
aantrof dan die in 1887 ‘normaal’ werden geacht. Hij komt terecht in het 
gezin van dr. Leete, die hem vertelt dat in de tussenliggende periode een 
maatschappij is gegroeid, waarin de productiemiddelen eigendom zijn 
van de ganse gemeenschap, en dat allen hieruit een gelijk aandeel 
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ontvangen, overwegende dat ieders arbeid van gelijke waarde is voor het 
harmonisch functioneren van de samenleving. Een en ander bleek hierop 
te berusten dat de mensen zelf tot een hoger niveau van geestelijk en 
moreel bewustzijn waren uitgegroeid. De vrouwen werden er niet langer 
als de minderen van de man beschouwd, doch bezaten dezelfde rechten 
en plichten. Als gevolg hiervan was de verhouding tussen de seksen 
geheel gewijzigd. In plaats van elkaar als lustobjecten te beschouwen, 
was er eerbied en zuivere liefde tussen man en vrouw ontstaan. Dr. Leete 
drukte dit aldus uit: 
“Door de verschillen der geslachten vrij spel te laten, in plaats van ze weg 
te werken, hetgeen blijkbaar het doel was van enige hervormers van uw 
tijd, wordt de vreugde door ieder afzonderlijk en de bekoring die ze voor 
elkaar hebben, in gelijke mate verhoogd. Het schijnt ons toe dat vrouwen 
meer dan enige andere klasse slachtoffers van uw beschaving waren, 
waardoor het huwelijk vaak geheel was misvormd en haar gezichtskring 
zich beperkte tot de vier wanden van het huis en de kleine kring van 
persoonlijke belangen. In onze maatschappij betekent het huwelijk voor 
de vrouw geen opsluiting, noch houdt het haar op enige wijze af van de 
hogere belangen der samenleving. Alleen als het moederschap de geest 
van de vrouw met nieuwe belangen vervult, trekt zij zich voor een tijd uit 
het maatschappelijk leven terug, om later weer haar plaats te midden 
harer medewerksters in te nemen. ” 
Voor Mr. West die zich de omstandigheden uit 1887 herinnerde was dit 
vanzelfsprekend een openbaring, maar wij hebben van Bellamy’s 
toekomstvisie reeds veel in vervulling zien gaan. Wat hij evenwel ten 
aanzien van het toekomstige huwelijk in zijn tijd als profetie 
verkondigde, klinkt zelfs in de oren van onze tijdgenoten nog als 
‘onwezenlijk’, ofschoon intelligente lieden die er dieper over nadenken, 
tot de overtuiging zullen komen dat bedoelde visie in de lijn der 
verwachtingen moet liggen. Bellamy zegt aangaande de nieuwe 
huwelijksverhoudingen het volgende:  
“De geslachten gaan thans op volkomen gelijke voet met elkaar om, en 
trouwen alleen uit liefde. Het staat derhalve de vrouw geheel vrij har 
liefde voor een man te doen blijken, zonder haar geslacht in opspraak te 
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brengen. Dat de zuivere liefde als richtsnoer dient bij het aangaan van het 
huwelijk, maakt het mogelijk dat voor het eerst in de geschiedenis der 
mensheid het beginsel van de natuurlijke geslachtskeuze, met zijn 
strekking: de betere typen der soort te bewaren en aan de voortplanting 
deel te nemen, waardoor de minderwaardigen uitsterven, ongehinderd 
kan werken. Hierdoor is het mogelijk de gaven van de uiterlijke 
persoonlijkheid; van de geest en het karakter, zoals schoonheid, humor, 
welsprekendheid, genie en moed met zekerheid op het nageslacht over te 
dragen.  
Iedere generatie wordt aldus door fijnere mazen gezeefd dan de 
voorafgaande. Eigenschappen die de menselijke natuur bewondert, 
worden behouden; die welke haar tegenstaan worden uitgebannen. 
Vrouwen die liefde aan bewondering voor de man verbinden, en een 
voornaam huwelijk wensen te sluiten, zoeken zich geen man met geld of 
titels, doch een die zich door flinkheid en degelijkheid of door zijn aan 
de mensheid bewezen diensten onderscheiden heeft. Zulke mannen 
vormen thans de enige aristocratie, en een huwelijk sluiten met ,één 
hunner wordt als eervol beschouwd.” 
Verder zet Bellamy in zijn boek uiteen dat de verbetering van het 
menselijk geslacht moet worden gezocht in de ongehinderde natuurlijke 
geslachtskeuze, waardoor de vervolmaking zich niet alleen tot fysieke 
zijde beperkt, maar ook de geestelijke en de morele zijde betreft… Het 
zou ook vreemd zijn als het anders ware. 
“Want niet alleen werkt thans”, zegt Bellamy, “een der grootste 
natuurwetten ongehinderd tot heil van het menselijk geslacht, maar een 
diep zedelijk gevoel is haar tevens te hulp gekomen, nl. het diepe 
plichtsbesef om voor het huwelijk de besten en edelsten van het andere 
geslacht te kiezen. Onze vrouwen zijn zich van haar 
verantwoordelijkheid als hoedsters van de komende wereld, aan wie de 
sleutels der toekomst zijn toevertrouwd, ten volle bewust. Haar 
plichtsbesef in dit opzicht bezit de kracht van een religieuze toewijding. 
Het is een cultus, waarin zij haar dochters vanaf de jeugd opvoeden.” 
Het is dan ook aan geen twijfel onderhevig dat, door uitbreiding van het 
menselijk bewustzijn tot de graad van kosmisch bewustzijn, alle 
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bestaande godsdiensten zullen samensmelten tot één universele Religie, 
waardoor het geloof aan een persoonlijk God zal ophouden te bestaan. 
Naar mate de ziel in de mens ontwaakt, zal ook zijn religieus besef 
toenemen. Dan gaat het niet langer om wat iemand ‘gelooft’, doch 
uitsluitend om wat hij weet! Alle weten berust op wetten, zodat men de 
levenswetten moet leren kennen, om ze op alle gebieden van het leven te 
kunnen toepassen; ook de wetten die de keus van de levenspartner 
beheersen. Door weten behoeft men niet langer vast te houden aan 
uitgeleefde riten en tradities, want in het licht van de universele Waarheid 
zijn alle dogmata en naar de materie gerichte leerstellingen volkomen 
onbelangrijk. Twijfel aan het bestaan van een Opperwezen of aan de 
oneindigheid van het verschijnsel ‘leven’ zal even onmogelijk zijn als 
twijfel aan het eigen bestaan dat deel uitmaakt van en zijn wortels heeft 
in de kosmos. Wie over kosmisch bewustzijn beschikt, zal zich niet 
opwinden over de begrippen ‘hemel’ en ‘hel’. Want zijn bewust 
geworden ziel weet dat zij onsterfelijk is, en door groei van het 
bewustzijn deel zal hebben aan het ganse universum, met al het Goede, 
Ware en Schone dat hieraan inherent is. De toekomstige wereld, door 
kosmisch-bewuste mensen tot stand gebracht, zal even ver verwijderd 
zijn van de hedendaagse, als onze wereld is van die uit het stenen tijdperk, 
toen de mensheid nog geen zelfbewustzijn bezat. Maar nooit zou een 
nieuwe en betere wereld kunnen ontstaan, als niet de mensen zelf ervoor 
zorgen dat hun nakomelingen onder gunstiger omstandigheden geboren 
en voor hun toekomstige taak worden opgevoed en opgeleid. In de eerste 
plaats behoren de huwelijken naar hogere maatstaven te worden beleefd, 
en om dit mogelijk te maken moet aan de juiste partnerkeuze de grootste 
aandacht worden geschonken. 
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Hoofdstuk 9 
Breng cultuur in het huwelijk 
Heeft het bewustzijn een hogere graad van ontwikkeling bereikt, dan zal 
men zich min of meer hebben bevrijd van de slavernij der zinnen. Bij de 
partnerkeus zal men zich in dat geval niet meer laten overheersen door 
toevallige ontmoetingen en/of omstandigheden, maar gebruik maken van 
de ede, met het doel ‘bewust’ een ‘harmonisch’ huwelijk voor te 
bereiden. 
Harmonie is mogelijk waar geestelijk volwassenen individuen zich 
verbinden op een wijze die elke zedelijke instorting, elke terugval tot 
zwakheid of willekeur uitsluit. Wie geestelijk gerijpt zijn, zullen de 
driften aan zich onderwerpen, en door uitbreiding van de ziele-
vermogens de stoffelijke omstandigheden verbeteren, want waar geest 
(het denken) zuiver op de ziel inwerkt, kan harmonie worden geschapen. 
Beheersing van de geslachtsdrift zal tot een natuurlijk-geordend seksueel 
leven binnen het huwelijk leiden. Dit zal mannen zowel als vrouwen in 
kracht en gezondheid doen toenemen. Doordat geest en ziel van de 
partners elkaar wederkerig aanvullen, zal iedere vezel van hun wezen 
gelijkmatig worden aangedaan, zodat een wonderbare energiebron wordt 
aangeboord, die de gezondheid en het vermogen van alle natuurlijke 
lichaamsverrichtingen bevordert. 
Een geordend seksueel leven biedt de beste waarborgen tegen 
zenuwziekten, want dat deze in onze tijd zo veelvuldig voorkomen, is 
veelal te wijten aan het overtreden van de geslachtswetten. Wordt het 
geslachtsverkeer overeenkomstig de natuur-orde geregeld, dan behoeft 
de vrouw geen vrees te hebben voor ongewenste zwangerschap. Immers, 
vruchtbare en onvruchtbare tijden wisselen elkaar regelmatig af, omdat 
er bij alle natuur gebeuren periodiciteit optreedt. Vandaar dat er eveneens 
regelmatig seksuele spanningen optreden, die afgereageerd willen en 
moeten worden. Het komt evenwel aan op iemands bewustzijnsgraad hoe 
dit afreageren zal geschieden. De onbewuste mens laat zich bewegen 
door deze spanningen; de bewuste mens daarentegen zal deze energie 
voor een hoger doel aanwenden, bv. in creatieve zin. 
Door een verstandig gebruik te maken van deze periodiciteit kan iedere 
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vrouw het voortbrengen van kinderen beperken tot de tijden, waarop zij 
daartoe lichamelijk en geestelijk het best in staat is. Behalve zekerheid te 
bieden van volwaardig kroost, wordt er onnodige smart door voorkomen 
bij het baren, dat bovendien geen ongewenste en nadelige gevolgen zal 
hebben. Immers, baren is een natuurlijk proces, en waar – door het in acht 
nemen van de natuurwetten – de vruchtontwikkeling op generlei wijze 
wordt verstoord, zal de baring normaal verlopen. Dan wordt de zg. vloek 
beëindigd die op het vrouwenleven heet te rusten vanwege de erfzonde, 
d.w.z. van het overtreden der geslachtswetten. 
Verstandige vrouwen zullen bevallingen niet langer beschouwen als een 
soort straf, haar door de natuur opgelegd. Zulke vrouwen zullen haar tijd 
niet verdoen met allerlei beuzelarijen, die geen gelegenheid vrijlaten om 
zich geestelijk te ontwikkelen. Integendeel, zij zullen ‘anders’ over 
allerlei zaken en toestanden gaan denken door de dingen ‘kritischer’ te 
benaderen. In de eerste plaats zullen zij ‘baas in eigen buik’ willen zijn 
door zich niet langer vanwege allerlei oer-instincten aan haar passies over 
te geven, maar door het denken geleid aan de geslachtsgemeenschap deel 
te nemen. Dit zal niet alleen ongewenste zwangerschap onmogelijk 
maken, doch haar in staat stellen, ondanks het klimmen der jaren een 
goede gezondheid te bewaren, en het vuur en de opgewektheid der jeugd 
zolang mogelijk te behouden. 
Ook de man kan, door orde te brengen in het seksuele verkeer, zijn 
potentie tot op hoge leeftijd ongerept bewaren. Verstandig omgaan met 
de seksuele energie stelt in staat de geestelijke en lichamelijke kracht 
voortdurend op peil te houden. Onder overigens gelijke omstandigheden 
zullen zij die spaarzaam omgaan met de levenskracht, hen in geestelijk-, 
verstandelijk- en lichamelijk opzicht ver overtreffen, die deze energie in 
mateloos geslachtsverkeer verspillen. 
Doordat de natuur-voorwaarden bij de totstandkoming zowel als bij de 
beleving van het huwelijk niet in acht worden genomen, zien wij er vele 
mislukken. Iedere nieuwe generatie gaat voort de partner ‘onbewust’ te 
kiezen, en doordat er voor hen die over trouwen denken geen enkele 
opleiding en voorbereiding bestaat, stappen velen onvoorbereid in het 
huwelijksbootje, met het gevolg dat de meeste op de woelige levenszee 
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vergaan. 
Moet dit tot in alle oneindigheid blijven voortduren? Of zou het niet beter 
zijn jonge mensen het besef bij te brengen dat aan een huwelijk meer 
vastzit dan zij vermoeden? 
Wij ouderen zijn verplicht hun de diepere ondergrond te leren kennen van 
alles wat met huwelijk en geslachtsleven verband houdt. Het besef moet 
weer ontwaken dat het scheppen van nageslacht één van de heiligste en 
meest verantwoordelijke daden is die een mens kan verrichten. 
“Waarom”, vraagt dr. Alice B. Stockham, arts te Evanston, USA, 
“zouden we geen groter zorg besteden; geen hoger verstand en wijsheid 
ten koste leggen aan de voortteling van menselijke wezens dan thans 
wordt gedaan bij het fokken van dieren? Druist het niet in tegen rede en 
verstand, zoals het verwekken van kinderen thans geschiedt? Zullen 
mensenliefde, wetenschap en wijsheid, in vereniging met een profetisch 
inzicht in de eisen voor de verbetering van het ras, eindelijk niet eens een 
theorie der wetenschappelijke voortplanting uitdenken en verkondigen?” 
Harmonische huwelijken en ideaal ouderschap liggen binnen ons 
vermogen, mits wij erin slagen de seksuele voorlichting uit het slop van 
ondeskundigheid te halen en de opvoeding van jong en oud in nieuwe 
banen te leiden. Scholen en soortgelijke inrichtingen behoren samen te 
werken om van de seksualiteit het brandmerk van geheimzinnigheid en 
valse schaamte te verwijderen. Door de mens te bevrijden van de seksuele 
slavernij, zullen vooral de vrouwen het als een voorrecht gaan 
beschouwen om haar meerdere kennis op seksueel gebied aan te wenden 
tot het voortbrengen van ideale kinderen. 
Zodra méér vrouwen inzien dat kinderen voortbrengen, in plaats van een 
vloek, tot haar hoogste roeping behoort, zullen zij het moederschap op 
ideale wijze wensen te beleven. Het zal haar in staat stellen orde in de 
geslachtsgemeenschap te brengen ter wille van het nog ongeboren leven, 
dat zij t.z.t. in de gelegenheid willen stellen zich onder optimale 
omstandigheden op aarde te incarneren. 
Ons denken over de zin van het huwelijk en kinderen krijgen behoorde 
uit de platvloerse sfeer omhoog geheven te worden. Immers, wat een 
bespotting; wat een parodie van de ideale Echt is het gewone huwelijk! 
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Niet alleen in romans, films en toneelstukken, maar evenzeer in 
liefhebbende harten. Hoe vaak breken niet in de dagelijkse sleur vele 
harten, en komen hoopvolle verwachtingen bedrogen uit, wanneer blijkt 
dat de geslachtsgemeenschap uit louter persoonlijke motieven wordt 
gezocht, ter bevrediging van dierlijke zinnenlust. 
Het verklaart waarom de eerste kinderen worden verwekt tegen de wens 
der ouders. Hun komst is eerder toe te schrijven aan het toeval of een 
ongelukje dan aan het bewuste streven een ideaal kind in het leven te 
roepen. Hoe vaak wordt hun ontwikkeling in de moederschoot gestoord, 
waar de vrouw tijdens de zwangerschap aan het seksuele verkeer blijft 
deelnemen? Komen zij ter wereld, dan zijn vele kinderen belast met de 
vloek van hun moeder of de verwensingen van beide ouders. Is het dan 
te verwonderen dat zulke kinderen zich uitgestotenen voelen, en ouder 
wordend, zich als zodanig gaan gedragen? Als velen op heden zich 
misdragen of kritiek hebben op de ouderen, is hun dat –gezien de 
omstandigheden waaronder zo vele kinderen ter wereld komen – niet 
kwalijk te nemen! 
Op kleuterscholen en andere inrichtingen van lager-, middelbaar en hoger 
onderwijs wordt meer  of minder aandacht geschonken aan de opvoeding 
der kinderen. Maar voor hun geboorte krijgen zij veelal weinig aandacht, 
omdat geen enkele vrouw voor het moederschap een adequate opleiding 
ontvangt. Vele ouders zullen hun kinderen een erfenis willen nalaten of 
een bruidsschat ter beschikking stellen, maar wie bekommeren zich om 
de vraag of hun kinderen een gezonde erfmassa werd meegegeven, die 
hen later in staat moet stellen volwaardig nageslacht ter wereld te 
brengen? 
Vergeleken bij de mens uit het stenen tijdperk, mag ons bewustzijn al zijn 
toegenomen, maar realiseert men zich hoe de meeste huwelijken tot stand 
komen in de 20e eeuw, en op welke primitieve wijze de menselijke soort 
wordt voortgeplant, dan is de vraag gewettigd of wij ons in feite wel 
onderscheiden van de wilden en kannibalen, waarop als regel zo laag 
wordt neergezien. 
Er zijn heus niet zoveel mensen die inzien hoe door ons primitief seksueel 
gedrag de wereld tot een hel werd gemaakt. De meeste ontwikkelde 
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mannen en vrouwen beseffen in onvoldoende mate dat het van hun 
houding in sexualibus afhangt of de wereld straks met edele mensen of 
met booswichten zal worden bevolkt. 
Van deze wereld zou een hemel te maken zijn, als méér lieden alle 
consequenties aan de paring verbonden, onder ogen wilden zien, en er bij 
de geslachtsgemeenschap rekening mee hielden. 
Verkeerde toestanden en verhoudingen zijn geen op zichzelf staande 
zaken. Ze worden door de mensen zelf veroorzaakt! Zolang de mensen 
innerlijk niet deugen, kunnen ook de omstandigheden die zij teweeg 
brengen niet goed zijn. Al het verkeerde komt uit ’s mensen innerlijk 
voort; uit zijn verkeerd-gerichte gedachten en gevoelens, als vrucht van 
de algemene onbewustheid ten aanzien van het leven en zijn wetten. 
Hoe is hierin verbetering te brengen? Ten dele door het kind een betere 
opvoeding en begeleiding te geven, maar in hoofdzaak door het streven 
de kinderen onder optimale omstandigheden te doen geboren worden. 
Want als een kind met verkeerde neigingen of lichamelijke en geestelijke 
defecten ter wereld komt, kan zelfs de beste pedagoog noch de knapste 
arts of chirurg deze gebreken herstellen. Dit verplicht ons te zorgen dat 
alle kinderen straks met een goede gezondheid en een harmonische 
aanleg worden geboren. Hiervoor is nodig mannen zowel als vrouwen te 
doen beseffen dat het ideale ouderschap verplichtingen oplegt; dat er 
‘persoonlijke’ offers gebracht moeten worden om de naam vader of 
moeder met ere te kunnen dragen door volwaardig kroost voort te 
brengen. 
Alle verstandige vrouwen die dit inzien, zullen beseffen dat Moeder 
natuur haar in baren en zogen een gewichtiger taak heeft toebedeeld dan 
de man. Daarom zullen vooral zij erop hebben toe te zien dat de 
huwelijksgemeenschap niet wordt verstoord doordat temperament, 
karakter en levensritme van man en vrouw dis-harmonisch op elkaar zijn 
afgestemd.  
In het ideale huwelijk behoren twee zielen gelijk-gestemde gedachten 
voort te brengen, opdat er volledige vrijwillige samenwerking zij tussen 
man en vrouw. Zulk een huwelijk zal tot een geestelijke gemeenschap 
uitgroeien, waarvan de waarde in geluk en duurzaamheid het genieten 
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van vleselijke lusten ver te boven gaat. Het behoeft geenzins deelname 
aan het normale geslachtsverkeer uit te sluiten. 
Het is niet verstandig de seksualiteit te onderdrukken, gelijk zo vele in 
verval geraakte leringen uit het Oosten verlangen. Integendeel, zij 
behoort door het denken geleid en beheerst te worden toegepast. Het is 
tegennatuurlijk een asceet te willen zijn, zolang men de libido niet kan 
beheersen. De scheppingskracht is een deel van de goddelijke Kracht en 
Macht die het Heelal voortbracht en instand houdt. 
In ieder meisje wordt vroeger of later het verlangen naar het moederschap 
wakker. Het is een instinctief verlangen, verband houdend met haar 
natuur, en gericht op de bestendiging van de menselijke soort. Bij de 
onbewust-levende vrouw zal het verlangen naar seksuele gemeenschap 
doorgaans worden ingegeven door een onbestemde drang om kinderen 
voort te brengen. 
Deze biologische werking maakt dat het ongehuwde moederschap door 
zulke vrouwen als ‘normaal’ wordt opgevat; als een gebeuren waartoe de 
natuur iedere vrouw voorbestemt. Zij zullen zich dan ook gemakkelijk 
aan een man geven, ook waar ze hem niet liefhebben, omdat ze door een 
instinctief verlangen worden gedreven om moeder te worden, ook waar 
zij zich van dit verlangen niet in het minst bewust zijn. In vele gevallen 
zal haar liefde voor het kind niet groot zijn, want de vrouw moet het 
moeder-instinct overwinnen, alvorens het moederschap ‘bewust’ te 
kunnen beleven. 
De magische ceremonieën en religieuze riten, zoals ze bij bepaalde 
natuurvolken tot voor kort nog bestonden met betrekking tot de 
seksualiteit, wijzen erop dat men vruchtbaarheid en moederschap 
toeschreef aan ‘demonische’ machten of geesten, die in en door mensen 
werkzaam zijn. Eerder reeds wezen wij in dit verband op het bestaan van 
de zg. genius der soort. 
In onze dagen worden veel mensen zich bewust dat zij aan de seksualiteit 
als een soort onvrijwillige drang zijn onderworpen. Hun denken, 
gevoelens en handelingen worden er sterker door beheerst dan zij zelf 
nuttig of wenselijk achten. Kortom, het besef begint te ontwaken dat de 
libido sexualis hun veel tijd en energie kost, die voor nuttiger zaken 
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gebruikt zou kunnen worden. 
Zij beginnen de strijd met de demon in hun binnenste aan te binden, en 
naarmate zij deze de baas worden, voltrekt zich in hen een psychische 
verandering, waardoor het ik-of zelfbewustzijn geleidelijk als een 
overwonnen standpunt wordt ervaren. Hun persoonlijkheidsstructuur 
ondergaat er een wijziging door, en het bewustzijn breidt zich uit, zij het 
aanvankelijk in onbestemde richting. Het is oorzaak dat er bij een 
eventuele partnerkeus ‘kritischer’ wordt opgetreden, want door groei van 
het bewustzijn zal men meer op psychische overeenstemming letten dan 
uitsluitend lichamelijke bevrediging zoeken, als gevolg waarvan aan de 
geslachts-gemeenschap hogere eisen gesteld zullen worden. 
Voor de ik-gerichte man is de vrouw uitsluitend lust object, zo goed als 
de ik-gerichte vrouw in de man de bezitter ziet van een penis, waar haar 
diepste verlangen naar uitgaat. De psychisch-meer-ontwikkelde vrouw 
daarentegen zal zich afvragen of de man met wie zij zich voor het leven 
wil verbinden, in staat is haar gave en gezonde kinderen te doen 
voortbrengen. 
Doordat in zo’n geval méér aandacht wordt geschonken aan de kwaliteit 
en hoedanigheid van het nageslacht dan aan ‘eigen’ lustbevrediging, zal 
zij er op toezien een zodanige levenshouding aan te kweken dat van haar 
kant evenmin ongewenste erfelijke eigenschappen op het kroost worden 
overgedragen. 
Er is een tijd geweest, waarin de leuze opgeld deed: ‘Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst’. Iedereen spande zich in om de jeugd voor de eigen  
denkbeelden en opvattingen te winnen op religieus, sociaal-economisch 
en maatschappelijk gebied. Wat is er mee bereikt? Dat de geestelijke 
verwarring en zedelijke nood in sterke mate zijn toegenomen, en 
huwelijk en gezin een crisis doorleven. Anderen zeiden: ‘begin met de 
kleuters’. Toen ook dit niet afdoende bleek, kwamen de baby’s aan de 
beurt. Dat ging sommigen nog niet vergenoeg en zij verlangden dat er 
meer zorg besteed zou worden aan de zwangere vrouw, teneinde haar 
kind onder optimale omstandigheden te kunnen baren. Zelfs di blijkt niet 
afdoende te zijn, want alle voor-geboortelijke bemoeiing kan niet 
voorkomen dat vele kinderen met afwijkingen en/of verborgen gebreken 
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worden geboren. Ondanks allerlei medische keuringen bleken gezonde 
ouders vaak kinderen met lichamelijke-, psychische- of geestelijke 
defecten voort te brengen. 
Dit heeft tot het inzicht geleid dat er bij de paring niet alleen biologische 
factoren in het spel zijn, maar dat ook beider psychische gesteldheid 
hierbij een voorname rol vervult. Zijn de bloedgroepen der ouders bv. 
niet op elkaar afgestemd of bewegen beider levensritmen zich ongelijk, 
dan zullen bij de bevruchting ei- en zaadcel niet onmiddellijk 
ineenvloeien, omdat eerst bepaalde chemische weerstanden overwonnen 
moeten worden. Deze strijd zet zich voort gedurende de embryonale 
ontwikkeling, en is oorzaak van het optreden van lichamelijk of andere 
gebreken na de geboorte. 
Wie verlangen naar gave en gezonde kinderen, moeten zich vergewissen 
of de erffactoren, die de partner en men zelf bezit, van dien aard zijn dat 
uit de vermenging van beider erfmassa’s ooit kinderen van goede 
kwaliteit en vrij van gebreken zullen ontstaan. 
Over deze vraag wordt weinig nagedacht. Toch is hij van groot belang. 
Want blijkt het eerste kind gestoord of gebrekkig ter wereld te zijn 
gekomen, dan zullen weinigen slechts besluiten van méér kinderen af te 
zien. Doorgaans hopen zij met latere kinderen meer geluk te hebben, 
zonder dat er enige grond hoegenaamd is voor deze hoop. 
Verstandiger is , alvorens zich voor het leven te binden, te onderzoeken 
of de partnerkeus wel juist was, en of uit de huwelijks gemeenschap 
volwaardige kinderen geboren kunnen worden. Waarbij dan tevens de 
vraag onder ogen gezien behoort te worden of men als a.s. ouders in staat 
en bekwaam genoeg is om eventuele kinderen tot rechtschapen burgers 
op te voeden, op wie de gemeenschap met recht trots kan zijn. 
“Er kunnen zich omstandigheden voordoen”, zegt C.H Hughes in een 
artikel ‘Restricted Procreation’, “waarbij het voortplanten van menselijk 
leven als even misdadig is te beschouwen als het afbreken van reeds 
begonnen leven (abortus provocatus).” 
Sommigen vrezen dat de ‘bewuste’ voortplanting de mensen tot 
fokdieren zal verlagen, terwijl anderen zich afvragen waar in dat geval 
de liefde blijft? Wat het laatste betreft, moest men zich liever afvragen of 
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niet in verreweg de meeste gevallen ‘liefde’ wordt genoemd, wat in feite 
niet méér is dan hartstocht of passie. Het woord liefde wordt niet minder 
misbruikt dan het woord God. 
Zuivere liefde (Eros) is een goddelijke Kracht die twee zielen in een 
hogere Eenheid her-enigt, nadat zij één geworden zijn met de Wereldziel 
of Christus (universeel Bewustzijn). 
Hebben man en vrouw van binnen-uit een harmonisch verbond gevormd, 
dan zal de hogere liefde dit verbond bestendigen. Doordat zij als 
gelijkwaardig verschillende tegendelen (tweeling-zielen) volledig in 
elkaar kunnen opgaan, zullen zij in staat zijn iets hogers uit zichzelf te 
doen ontstaan. 
Zuivere liefde is slechts mogelijk bij mannen en vrouwen die als de 
rechter- en linkerhand elkaar volledig omsluiten. Doordat de 
partnerkeuze op heden in hoofdzaak door passie wordt beheerst, zijn er 
nagenoeg geen huwelijken, waarin man en vrouw elkaar volkomen 
aanvullen. Dit laatste is slechts mogelijk waar men zich bij de keus liet 
leiden door metafysische wetten welke er aan ten grondslag liggen. Als 
gevolg hiervan zal een nooit vermoede harmonie ontstaan tussen de 
echtelieden, welke het ganse leven door zal duren. Daar leeft men voor 
elkaar, en door de geslachtsgemeenschap overeenkomstig de wijze 
wetten van Moeder natuur te ordenen, zal zo’n echtpaar verzekerd 
kunnen zijn van gezonde en welgeschapen nakomelingen. 
In alle tijden van cultuurbloei werd de moeder als voortbrengster en 
hoedster van levensvormen beschouwd, het geen iets anders is dan haar 
het scheppen van nieuw leven toe te dichten. Immers, alle leven is, en 
openbaart zich in alle natuurrijken, terwijl er ook ‘ongeboren’ leven 
bestaat. Leven kan derhalve niet geschapen worden. Wel zullen de 
vormen, waarin het zich openbaart, regelmatig vernieuwd moeten 
worden, nadat de oude vormen door slijtage of anderszins zijn vergaan. 
Het is in hoge mate afhankelijk van de bewustzijnsgraad der vrouw of zij 
kan medewerken aan het voortbrengen van volmaakte vormen of 
lichamen, waarin ‘leven’ zich meer volledig kan openbaren, dan wel 
onvolwaardige lichamen zal voortbrengen. Van zelfsprekend hangt dit 
mede af van de graad van geestelijke ontwikkeling van de man, met wie 
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zij zich in het huwelijk verbindt. 
Momenteel beschouwt de doorsnee-vrouw haar kind algemeen nog als 
van ‘haarzelf’, waardoor het haar ontgaat hoe haar liefde voor dit kind 
veel weg heeft van ‘eigenliefde’. Daarom wordt het kind meestal niet 
behandeld opdat zijn eigen belang erdoor zou worden gediend, maar om 
er zelf vreugde of gemak van te hebben. – In de meeste gevallen is 
‘moederliefde’ niet veel meer dan een instinctief reageren, met 
zelfbevrediging als sterkste prikkel. Bij het ‘bewuste’ individu 
daarentegen zal deze liefde zijn gericht op het hoogste belang van het 
kind, nl. het zo op te voeden dat het vrij en onafhankelijk van de moeder 
leert optreden. 
Bij de dieren trekken de moeders zich na verloop van tijd niets meer van 
de jongen aan, zodat deze geheel op zichzelf zijn aangewezen. Weliswaar 
behoeft het mensenkind voor zijn groei naar volwassenheid de 
psychische en geestelijke leiding der ouders, maar helaas ontbreekt deze 
in al die gevallen, waar door hen alleen op de lichamelijke noden en 
behoeften wordt gelet. Vandaar dat zo weinig mensen geestelijk 
volwassen worden, en in noodsituaties steeds om hun moeder roepen. 
Haycraft zegt in zijn boek ‘Darwinism and Race Progress’, 
“Dat de volgende stap behoorde te zijn in bepaalde gevallen mannen en 
vrouwen te verplichten geen kinderen voort te brengen, wanneer de 
zekerheid bestaat dat deze vanwege enig fysiek gebrek moeten lijden of 
de strijd om het bestaan niet kunnen volhouden.” 
Menger schrijft in zijn boek ‘Neue Sittenlehre’, 
“Dat opgroeiende jongens en meisjes moet worden geleerd dat het 
voortbrengen van kinderen onder bepaalde omstandigheden misdadig 
kan zijn.” 
Vaak wordt beweerd dat de staat kinderen nodig heeft voor zijn 
voortbestaan. Dit is ongetwijfeld waar, maar daarom juist zou er voor 
gezorgd moeten worden dat de kinderen dan ook ‘volwaardig’ zijn. 
Vandaar dat het op de weg van de staat ligt de burgers tot 
verantwoordelijke ouders op te voeden, overwegende dat er meer 
gezondigd wordt tegen de natuur uit onwetendheid dan uit slechtheid. 
Want de mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis kan in wezen 
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niet slecht zijn. Door onbewustheid neemt hij op verkeerde wijze aan het 
leven deel, en wel voornamelijk aan het seksuele leven. De juiste manier 
zou hem moeten worden onderwezen. De moeilijkheid is echter dat men 
het seksuele gebied als iets persoonlijks en intiems beschouwt, dat er 
geen inmenging van derden wordt geduld. Daarom is het zo uiterst 
moeilijk de doorsnee mens te overtuigen dat de wijze waarop hij aan het 
geslachtsverkeer deelneemt verkeerd is, nl. in strijd met de natuur-orde. 
Hiervan trekken de meeste mensen zich geen zier aan. Vooral sedert de 
pil en andere anticonceptiva in zwang kwamen, verloor de vrouw het 
laatste restje van haar natuur-verbondenheid. Nu meent zij reden tot 
juichen te hebben omdat allerlei seksuele taboes werden opgeruimd, 
zonder dat men zich realiseert hoe nodig deze waren om de mens te 
vrijwaren voor het overtreden in onbewustheid van de natuurwetten. 
Gezien de verdere verstandelijke ontwikkeling, hadden kerk, wetenschap 
en school de mensen vertrouwd moeten maken met de oorspronkelijke 
betekenis der taboes. Hierdoor had men de seksualiteit van de 
psychologische en metafysische zijde kunnen benaderen, en zouden 
velen er reeds in geslaagd zijn de liefde op hoger niveau te beleven, 
waardoor een begin gemaakt had kunnen worden met de verbetering van 
de menselijke soort. 
Nu worden uit onkunde en verregaande onnozelheid allerlei taboes – 
omdat men er de zin niet van verstaat – als ‘waardeloos’ overboord gezet, 
zonder enig besef dat hierdoor met het badwater ook het kind wordt 
weggespoeld. En dat in onze ‘verlichte’ eeuw! 
Wie op meer verantwoorde wijze tot de keus van de huwelijks partner 
wensen over te gaan, mogen bedenken dat het een noodzakelijke 
voorwaarde is zelf in de eerste plaats aan de voorwaarden van reinheid 
en kuisheid te voldoen. Wel behoren deze begrippen een nieuwe inhoud 
en betekenis te krijgen, wil de liefde op hoger niveau beleefd kunnen 
worden. 
Kuisheid is méér een kwestie van innerlijke zuiverheid dan van daden 
alleen. Men kan in seksuele onthouding   leven en onkuis zijn (onaneren, 
mastruberen e.d.) alsook in kuisheid aan een gezond huwelijksverkeer 
deelnemen.  
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Overwinning van de hartstocht leidt tot het geheiligde huwelijk. Vandaar 
dat in tijden van cultuur-bloei kuisheid en onthouding van ongehuwden 
werd geëist, en gehuwden zich aan de geslachtsregels hadden te houden. 
‘Geef u over aan de welllust en gij wordt zijn slaaf; bestrijd hem en gij 
wordt een vrij mens’, is een zinspreuk die alle candidaten voor het 
harmonische huwelijk zich ter harte moesten nemen. Wellust en 
harmonie zijn elkaars absolute tegenpolen. De eerste is gelijk aan 
blikseminslag die vernietigend werkt; het is een ontlading van krachten 
die het evenwicht verstoort. Harmonie ontstaat waar twee polen, de 
mannelijke en de vrouwelijke, elkaar door gelijkwaardige verschillen in 
balans houden. 
Onthouding vergt zelfbeheersing, die in feite de grondslag vormt van de 
zedeleer. Jung beschouwde de wet der moraal als de uiterlijke 
manifestatie van de aangeboren innerlijke drang zichzelf aan banden te 
leggen ter bescherming van zichzelf en anderen.  
Baron Ernst von Feuchtersleben zag de opvoeding tot zelfbeheersing als 
de samenvatting van alle moraal, en de onthouding als een uitstekende 
oefening ter versterking van de bewust gerichte wil. 
“Zelfbedwang”, schreef de Engelse dichter James Thomson: “betekent 
strijd, maar leidt tot een deugdzaam leven, dat tot hoger geluk voert.” 
Seksuele onthouding geldt niet langer als een deugd in onze dagen. 
Integendeel, de geslachtsdrift wordt veeleer opgevat als een natuurlijke 
behoefte, waaraan regelmatig moet worden voldaan, gelijk men op 
gezette tijden eet, drinkt en slaapt. Als regel wordt seksueel verkeer vóór 
of buiten het huwelijk niet langer als taboe beschouwd, overwegende dat 
wat IN het huwelijk fysiologisch wenselijk wordt geacht, DAAR 
BUITEN niet plotseling verkeerd genoemd kan worden. 
Wie de seksuele handeling in het huwelijk als weldadig en zelfs 
noodwendig beschouwen, zullen haar daarbuiten niet willen bestempelen 
als een verderfelijk gebrek aan zelfbeheersing. 
Dit lijkt een logische redenering, ofschoon het in feite een goedkoop 
sofisme is. Want ook IN het huwelijk behoort de seksualiteit NIET als 
een spelletje te worden bedreven, noch als een genoegen dat z.g. weinig 
kost. Immers, hoe vaak moeten anderen niet voor dit genoegen betalen in 
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de vorm van verzorging en verpleging van al die gebrekkigen, 
misvormden en debielen, uit dit spel ontstaan? 
Zij, wier moreel besef en verantwoording boven het niveau van de massa 
uitgaan, zullen de seksualiteit beperken binnen het huwelijk in hun 
streven om aan gave en gezonde kinderen het levenslicht te schenken. 
Dezen maken een betere kans om over een geniale aanleg te beschikken, 
en later een geestelijke elite te vormen, in staat om een volmaakter 
cultuur patroon uit te werken. Wat momenteel onder het begrip ‘cultuur’ 
wordt verstaan, lijkt nergens op, want de huidige ‘culturele’ uitingen 
dragen meer het stempel van decadentie. Dit is genoegzaam gebleken uit 
het feit dat onlangs een Staatsprijs voor letteren (P.C. Hooftprijs) werd 
uitgereikt aan iemand die van zichzelf getuigde (NRC 27.8.69) 
“van zijn vroegste jeugd af voorbestemd te zijn geweest een romantisch-
decadent prozaschrijver en dichter te worden in een land, waar nog de 
Romantiek, noch de Decadentie ooit gebloeid hebben.” 
Bedoelde uitreiking werd bovendien door een radio-commentator van 
een onzer voornaamste dagbladen gekwalificeerd als “een evenement, 
dat hij het allerbelangrijkste vond uit de na-oorlogse 
literatuurgeschiedenis en de historie van het culturele overheidsbeleid en 
dat heel terecht (?, schr.) een geweldige publiciteit heeft gehad.” 
Als men zulke woorden leest, vraagt men zich af of zulke journalisten 
wel weten waarover zij schrijven of wellicht zelf tot het decadente deel 
van ons volk behoren? Hoe dit ook zij, de grote van Dale omschrijft het 
woord decadent als: in verval verkeren; kunstenaar wiens werk 
verschijnselen vertoont van een tijdperk van verval, inz. Bijzondere 
verfijning van uitdrukkingswijze bij gebrek aan innerlijke kracht. 
De meeste opvattingen ter zake van het seksuele leven getuigen van 
voortschrijdende decadentie. Vandaar de urgentie om jonge mensen 
betere opvattingen dienaangaande bij te brengen, en aan de ontwrichting 
van huwelijk en gezin een eind te maken. Doen wij dit niet, dan zal de 
ontaarding hand over hand toenemen, waardoor tenslotte het moment 
nadert, waarop Moeder natuur wel moet ingrijpen om een eind aan het 
verderf te maken. 
Keren wij nog even tot het begrip ‘onthouding’ terug. Velen zijn van 
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mening dat onthouding tot allerlei stoornissen en geestelijke aberraties 
zal leiden. Sommigen gaan zelfs zo ver haar onnatuurlijk te noemen of 
een gewelddadige onderdrukking van op zichzelf niet-onzedelijke 
natuurdriften. Dit kan – menen zij – leiden tot organische en psychische 
onrust, en bij het onderdrukken van seksuele verlangens kunnen andere 
zaken en/of de belangstelling voor hogere levenswaarden in het gedrang 
komen ofwel tot fysieke klachten aanleiding geven. Tal van psychiaters 
zijn van mening dat jonge mannen met een sterke geslachtsdrift onder de 
onthouding zullen lijden; overal dringen erotische gedachten bij hen door 
die hun arbeidsvermogen of de nachtrust verstoren en poluties teweeg 
brengen. 
Voorheen zouden artsen in dergelijke gevallen niemand buiten-echtelijk 
verkeer hebben aangeraden. De verantwoording hiervoor hadden zij 
liever niet aanvaard, gezien de gevaren aan dit verkeer verbonden. 
Volgens Treub in ‘Studies in Volkskracht’: 
“is het besmettingsgevaar van omgang buiten huwelijksverband een 
pathologische kwestie, en ongetwijfeld een argument van gewicht, op 
grond waarvan een medicus onthouding kan aanbevelen, ook al is die 
physiologisch minder wenselijk. ” 
Tegenwoordig staan vele artsen geheel anders tegenover dit vraagstuk. 
Zij achten een normaal geslachtsleven zo onmisbaar voor de gezondheid 
in geestelijk zowel als in lichamelijk opzicht, dat zij het als ongerijmd 
beschouwen jonge mensen tot onthouding te verplichten. 
Voor- en tegenstanders echter houden – bij het trekken van hun 
conclusies – onvoldoende rekening met de OORZAAK van een te sterke 
geslachtsdrift. Veelal treedt deze op waar kinderen in hun jeugd werden 
verwend en bedorven of steeds hun zin konden doordrijven. Hierdoor zijn 
ze gewend geraakt om aan iedere prikkel toe te geven. 
Zoals reeds eerder werd opgemerkt zijn veel kinderen psychisch besmet, 
doordat tijdens hun voorgeboortelijke ontwikkeling de ouders het 
seksuele verkeer bleven voortzetten. 
Verstandige lieden zullen dit verkeer staken tijdens de zwangerschap, en 
voorts hun kinderen direct na de geboorte aan orde en regel gewennen, 
waardoor zij leren innerlijke zowel als uiterlijke weerstanden jong reeds 
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te overwinnen. Wie in de jeugd alles wordt toegestaan, zullen zich 
ontwikkelen tot slappelingen die de waarde van zelftucht en 
zelfbeheersing niet leerden kennen. Geen wonder dan ook dat zij, na het 
intreden der puberteit, als de geslachtsdrift zich gaat manifesteren, de 
strijd tegen de in hen wakker geroepen spanningen niet aanbinden, maar 
er de voorkeur aan geven aan alle erotische prikkels toe te geven. 
Zodoende wordt er een uitweg gezocht in onanie, of masturbatie, ofwel 
in homo- of hetero-seksuele relaties om de spanningen af te reageren en 
de lustgevoelens te bevredigen. 
In dit verband dient gewezen te worden op het verschijnsel dat 
homoseksualiteit vooral optreedt, wanneer rassen met elkaar worden 
vermengd. Zeer belangwekkend zijn mededelingen van Th. Lang en K. 
Jensch, die hadden bevonden hoe bij duizenden gezinnen, waarover hun 
onderzoek zich uitstrekte, waarin een homofiele zoon voorkwam, het 
aantal zoons veel te groot was ten opzichte van dat der dochters. (Winkler 
Prins Encycl. No 11:299). 
De natuur streeft naar het gelijk houden van het aantal mannelijke en 
vrouwelijke individuen. Wordt van deze grondregel afgeweken bij 
rasvermenging van mens of dier, dan zullen ongelijksoortige gezinnen 
(worpen) ontstaan, waarbij het aantal vrouwelijke en mannelijk leden te 
ver uiteenloopt. Gezinnen met uitsluitend jongens of meisjes zijn een 
indicatie van een verkeerde paring der ouders of voorouders. M.a.w. de 
wetten worden overtreden die de natuur betracht om de individuen, de 
soorten en de rassen zuiver, gezond en evenwichtig te houden. Alle 
ziekten, gebreken en afwijkingen (homofilie e.d.) zijn dan ook terug te 
voeren op de verkeerde paring van individuen en rassen. Voorts mag niet 
uit het oog worden verloren dat de factoren die beslissen over ‘mannelijk’ 
of ‘vrouwelijk’ in ieder individu sterk kunnen verschillen. Bij sommige 
mannelijke individuen zullen ‘vrouwelijke’ hoedanigheden domineren, 
en omgekeerd bezitten vrouwen soms ‘mannelijke’ eigenschappen. 
Kretschmer kwam tot de conclusie dat de mate van mannelijk- en 
vrouwelijkheid zodanig gegradeerd kan zijn, da men tussen de twee 
einden der schaal een doorlopende reeks verkrijgt van ‘interseksen’. In 
het midden hiervan krijgen de echte hybriden (hermafrodieten) hun 

Hoe vind ik de juiste levenspartner                                                                         No.1342 
 

172 
 

plaats, van wie niet gezegd kan worden of zij tot het mannelijk of het 
vrouwelijk geslacht behoren. Dit verklaart dan ook de trans-seksuele 
operaties, waardoor mannen in vrouwen worden veranderd of 
omgekeerd. 
De Hongaarse arts Benkert, zelf homoseksueel, beschouwde zichzelf en 
zijn lotsgenoten als een natuurlijke variant van het menselijk 
geslachtsleven, waarbij de seksuele neigingen en handelingen zijn gericht 
op personen van het eigen geslacht. Homofilie is in alle tijden 
betrekkelijk frequent voorgekomen. Tot voor kort werd zij als zondig en 
misdadig veroordeeld, maar thans wordt zij of als een soort ziekte, of als 
een aangeboren afwijking beschouwd. 
Hoe dit ook zij, homoseksualiteit is en blijft een afwijking van de natuur-
orde, die het ‘vrouwelijke’ en het ‘mannelijke’ instelde om nieuwe 
levensvormen voort te brengen. Vooraanstaande medici en psychiaters 
zijn van mening dat biologische en hormonale factoren er invloed op 
uitoefenen. Dr. C v. Emde Boas meent de homofilie te moeten 
beschouwen als een psycho-seksuele ontwikkelingsstoornis, behorend tot 
de perversies, ontstaan door wisselwerking van organisch-constitutionele 
en zeer specifieke psychische factoren. 
Naar onze overtuiging houdt deze afwijking verband met de verkeerde 
paring door de eeuwen heen van ouders en voorouders. In 
disharmonische huwelijksverhoudingen worden wederzijds storende 
invloeden op elkaar uitgeoefend, waardoor zich ten laatste psychische 
defecten in het nageslacht openbaren. Verval der menselijke geslachten 
brengt niet slechts degeneratie in lichamelijke opzicht teweeg, maar is 
mede aansprakelijk voor de homofiele aanleg. Lieden, hiermede behept, 
voelen zich meestal innerlijk verscheurd en lijden onder psychologische 
driften en wensen wat betreft hun erotische en algemene 
zielsbetrekkingen, waaraan doorgaans niet kan worden voldaan. Om in 
de toekomst alle ongewenste gevolgen uit te bannen, zou er NU REEDS 
een aanvang gemaakt kunnen worden met het naleven van de 
natuurwetten die huwelijkskeus en geslachtsverkeer regelen. 
Hierbij mag niet uit het oog worden verloren dat na de bevruchting, 
wanneer het embryo zich begint te ontwikkelen, het vrouwenlichaam een 
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verandering ondergaat die gewoonlijk met een wijziging in haar 
psychische toestand gepaard gaat. Voor zover zij de dingen niet slechts 
lijdelijk ondergaat, zal het haar opvallen hoe de gedachten en gevoelens 
een andere richting kiezen, en zich gaan bezighouden met hetgeen straks 
uit haar geboren zal worden. Er kan zich voorkeur voor een jonen of een 
meisje kenbaar maken, ofwel allerlei zaken die met het grootbrengen van 
haar kind samenhangen, duiken uit het onderbewustzijn op om geleidelijk 
vastere vormen aan te nemen. 
Kortom, een zwangere vrouw zal zich van nieuwe levenservaringen 
bewust worden, terwijl de meer-ontwikkelden onder haar zich zullen 
realiseren dat ‘baren’ niet alleen in het persoonlijke vlak ligt, maar tevens 
de vervulling van een hogere natuurwet inhoudt, gericht op hoger-
planting van de soort. 
In het laatste geval zal er niet alleen op worden gelet het kind onder 
optimale omstandigheden ter wereld te brengen, doch zal eveneens de 
nodige zorg worden besteed aan de juiste voeding. “Een vrouw die een 
kind draagt, en later zoogt, mag niet vergeten dat ook de geringste 
hoeveelheid alcohol en tabak, die voor haarzelf weinig betekent, voor het 
zwakke, onvolgroeide wezen daadwerkelijk vergif is. De moeder is de 
enige voedingsbron voor het kind. Daarom moet zij alles verre van zich 
houden wat schaden kan, en alles betrachten wat haar vernieuwing van 
kracht geeft en flink maakt” (zegt mevr. Messer-Platz). 
Bovendien zal verkeerde voeding, met een eiwitgehalte boven het 
noodzakelijk gemiddelde, bij haar kind, zich later openbaren in een 
verhoogde geslachtdrift. Als dan voorts wordt verzuimd de kinderen te 
harden doordat ze in de watten worden gelegd in plaats van hen aan spel 
en sport in de buitenlucht te doen deelnemen, dan zal er gemakkelijk 
verweking bij zulke kinderen optreden. Deze ligt veelal ten grondslag aan 
allerlei ‘onbewuste’ handelingen en gedragingen van hen die slachtoffers 
worden van de demon der wellust. Niet voor niets waarschuwt het 
spreekwoord voor ledigheid  als des duivels oor kussen, en al behoeft 
men niet te geloven aan het bestaan van een persoonlijke duivel, toch 
zullen – wie geen orde op zaken stellen, en aan hun luimen, grillen en 
passies toegeven – vroeg of laat bemerken dat zij in omstandigheden of 
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situaties verzeild raken, die voordien als ‘onmogelijk’ golden. 
Helaas werken radio, tv en andere publiciteitsmedia ijverig mede om de 
indruk te wekken als zou seks HET middelpunt zijn, waar omheen alles 
in het leven draait. Vandaar dat vele jonge mensen zich haasten om zo 
vroeg mogelijk te profiteren van zaken, waarvoor ze niet rijp zijn. Met 
het gevolg dat zij later de wrange vruchten hiervan moeten plukken. 
Daarom kan er nooit sterk genoeg de nadruk op worden gelegd dat in alle 
tijden van cultuurbloei een opmerkelijke correlatie bestond tussen de 
mate van seksuele beheersing, en het beschavingspeil van een volk. 
Zolang men zich beperkte in sexualibus, werd veel creatieve energie 
ontwikkeld ten gunste van kunsten en wetenschappen, hetgeen in hoge 
mate tot de bloei der cultuur bijdroeg. 
Herbert Marcuse schrijft in zijn ‘Eros and Civilisation’ o.a. “Het 
denkbeeld van een niet-onderdrukte (non-repressive) instinctieve orde 
moet in de eerste plaats worden beproefd bij de meest ongeordende van 
alle instincten, nl. de seksualiteit. Een niet op onderdrukking berustende 
orde is alleen mogelijk indien het seksuele instinct, krachtens zijn eigen 
dynamiek, en onder veranderende existentiële en maatschappelijke 
verhoudingen, duurzame erotische relaties voortbrengt onder volwassen 
individuen. Wij moeten ons afvragen of de seksuele instincten, na de 
verwijdering van alle surplus-onderdrukking, een libidineuze 
redelijkheid kunnen ontwikkelen, die niet alleen verenigbaar is met, maar 
ook de vooruitgang bevordert naar hogere vormen van beschaafde 
vrijheid.” 
 Bij het beantwoorden van deze vraag beroept Marcuse zich op Sigmund 
Freud, die in zijn tijd reeds tot de conclusie was gekomen dat “zodra de 
maatschappij geen controle meer uitoefent op de seksuele instincten, het 
geslachtsverkeer zal worden beleefd als in pre-historische tijden. Zulk 
een teruggang zou alle bestaande opvattingen doorbreken en een einde 
maken aan het monogame huwelijk, zowel als aan de taboes aangaande 
perversie.  
Normaliter beperkt het seksuele verkeer in een geordende maatschappij 
zich tot de vrije tijd, en alleen waar de libido door sublimatie tot een hoge 
graad is ontwikkeld, zal zij de creatieve arbeid ten goede komen. Zolang 
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er veel tijd en energie worden besteed aan de werkzaamheden, moet het 
lichaam ont-seksualiseerd worden om behoorlijke prestaties te kunnen 
leveren. Worden nu arbeid en aanwending van energie tot een minimum 
teruggebracht zonder dat de vrijkomende tijd op adequate wijze wordt 
benut voor creatieve ontspanning, dan zal de geslachtsdrift buiten zijn ge 
ïnstitutionaliseerde grenzen treden, binnen welke hij wordt gehouden 
door het werkelijkheidsbeginsel.” 
Elders zegt hij: 
“Te verwachten is, dat zodra de mens op seksueel gebied tot 
volwassenheid is uitgegroeid, en heerschappij over zijn driften heeft 
verworven, gevangenissen en concentratiekampen, zo goed als de 1001 
andere bewijzen van onze pueriele samenleving, geleidelijk zullen 
verdwijnen.” 
Volgens Freud moet dit stadium éérst worden bereikt, en wel uit dezelfde 
natuurlijke oorzaak, die maakt dat bij het opgroeiende kind het melkgebit 
uitvalt, doordat de permanente tanden het opruimen. 
Zoals wij reeds zagen , heeft de staat voor zijn voortbestaan kinderen 
nodig. Hieruit vloeit de plicht voort te zorgen dat alle onderdanen worden 
voorgelicht en opgeleid om zoveel mogelijk gezonde kinderen ter wereld 
te brengen. Velen zullen dit als een schone theorie beschouwen, die toch 
niet in praktijk kan worden gebracht. Zij miskennen echter de 
mogelijkheden welke de natuur biedt aan hen die haar wetten 
eerbiedigen. Hiervoor is nodig  dat de overheid meewerkt om alle 
vrouwen bewust te maken van de verheven taak die op haar schouders 
rust. Door haar de juiste voorlichting en opvoeding te (laten) geven, 
kunnen de vrouwen leren weten wat er gedaan en nagelaten behoort te 
worden om het ideaal tot werkelijkheid te maken. 
Het heeft werkelijk geen zin jong en oud tot het gebruik van 
voorbehoedmiddelen aan te sporen als HET middel om de overbevolking 
tegen te gaan. Deze trad op ALS GEVOLG van het overtreden der 
natuurwetten waarop alle evenwicht berust. Derhalve behoren deze 
wetten aan de mensen onderwezen te worden. Hierdoor zal het mogelijk 
zijn een eind te aken aan het emotionele reageren op allerlei zaken, 
waarvan men de portee niet begrijpt. Het mag dan door velen als 
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‘vanzelfsprekend’ worden beschouwd dat ‘men’ van de seksualiteit wel 
de lusten wil genieten, maar niet de gevolgen wenst te accepteren, maar 
dit primitieve standpunt zal niet lang meer gehandhaafd kunnen worden, 
wil er ooit een einde komen aan de menselijke ellende. 
Malthus wees rees in 1798 op de noodzaak controle op de voortplanting 
uit te oefenen, al was hij zich terdege bewust van de onuitvoerbaarheid 
van zijn advies. Hij geloofde dat de beschaving ééns het moment zou 
bereiken, waarop de mens boven zijn dierlijke aandriften zou uitstijgen, 
teneinde het aantal zijner soortgenoten binnen de grenzen te houden door 
de opbrengst der levensmiddelen bepaald. Direct na de oorlog verscheen 
het werk van dr. Teupken, ‘Zelfmoord der Mensheid’, waarin deze arts 
aantoonde dat het ongelimiteerde voortbrengen van kinderen tot horde-
vorming leidt en overbevolking veroorzaakt, die noodzakelijk oorlog, 
revolutie en andere rampen tot gevolgen heeft. 
Doordat de bevolkings-aanwas niet in de hand werd gehouden, moest 
men tot de industrialisatie overgaan om de mensen werk en geld te 
verschaffen. Niet alleen werd door de uitbreiding van steden en 
fabrieken; van havens en kanalen; van wegen en vliegvelden, etc. etc. 
heel veel recreatie gebied opgeslokt, maar bovendien werd het leefmilieu 
van miljoenen mensen aangetast, terwijl de verontreiniging van water, 
lucht en bodem zodanige vormen heeft aangenomen, en naar te 
verwachten is zich nog verder zal uitbreiden, dat steeds meerderen 
hiervan slachtoffers zullen worden. 
Doordat handel en industrie steeds meer goed opgeleide werkers 
behoeven, werd de behoefte geboren om steeds méér kinderen uit  
lagere milieus aan het middelbaar- en hoger onderwijs te doen 
deelnemen. Nu kan men jonge mensen verstandelijk weliswaar veel 
zaken bijbrengen, maar als ze niet tevens tot hogere begrippen en 
denkbeelden worden opgevoed, en aan de lagere driftenaard gebonden 
blijven, zullen zij zich op een kwade dag verzetten tegen allen die boven 
hen staan. 
Het heeft weinig zin uitsluitend de intellectuele vermogens van de jeugd 
uit te breiden. Haar creatieve vermogens dienen mede geactiveerd te 
worden. Zij behoort een adequate scholing en opleiding te ontvangen, 
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gericht op de beheersing der lagere driften. Het behoort de jeugd duidelijk 
gemaakt te worden dat er ook voor haar eerst betere toestanden en 
verhoudingen zullen ontstaan, naar mate zij zelf medewerkt aan het doen 
geboren worden van een betere mensensoort, in staat de problemen tot 
duurzame oplossing te brengen. 
Francis Place schreef in 1822: 
“Indien 1% van de moeite, besteed aan het bijbrengen van bepaalde 
dogma’s aan de menigte, werd gebruikt om ze op de hoogte te stellen van 
de ware bedoelingen van Malthus, Godwin e.d., zou er binnen afzienbare 
tijd niet alleen een verandering zich voltrekken in de gestalte en 
gewoonten der mensen, maar ook hun levensomstandigheden zouden 
zich wijzigen. Hun intelligentie en comfort zouden toenemen; hun morele 
opvattingen zouden verbeteren en de bevolkingstoename boven een 
geoorloofd welstandspeil zou ophouden. Misdaad, armoede en gebrek 
zouden verdwijnen!” 
Doordat Malthus’ bedoelingen verkeerd werden geinterpreteerd, ging 
men voorbehoedmiddelen gebruiken, in plaats van het geslachtsverkeer 
te ordenen overeenkomstig de natuurvoorwaarden. Ook abortus 
provocatus aanbevolen als een middel om de geboorten te beperken, dat 
vrouwen uit lagere milieus, als ze reeds te veel kinderen hebben, abortus 
laten toepassen is begrijpelijk. Want niemand wijst haar op het misdadige 
van deze ingreep tegen het leven, die is gelijk te stellen met moord. Maar 
dat ‘beschaafde’ vrouwen tot vruchtafdrijving overgaan, is onvergeeflijk. 
Zij kunnen weten dat iedere ingreep tegen de natuur ongewenste 
gevolgen met zich brengt. En dat artsen abortus trachten goed te praten, 
is zonder meer misdadig, tenzij leven en gezondheid van de a.s. moeder 
er van afhangen. 
Door de grenzeloze verwarring op seksueel gebied wordt het door vele 
jongeren als ‘normaal’ beschouwd ongehuwd aan het geslachtsverkeer 
deel te nemen. Vooral verloofden die binnenkort gaan huwen, achten dit 
volkomen geoorloofd. Zij geven blijk geen meesterschap te bezitten over 
de dierlijke driften, en het tijdstip niet te kunnen afwachten, waarop zij 
als gehuwden aan het geordende verkeer kunnen deelnemen. 
De metafysische zijde van de seksualiteit niet kennend, is het begrijpelijk 
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dat men weinig onderscheid maakt tussen eerdere of latere deelname aan 
het verkeer der seksen. 
Maar wie beseffen welke diepere betekenis de seksualiteit heeft en HOE 
er aan deelgenomen moet worden om de vrouwelijke natuur niet te 
verstoren, zullen afzien van voor-echtelijk verkeer, en in het huwelijk 
slechts de geëigende tijden hiervoor bestemmen ten einde de harmonie 
tussen de partners niet te verstoren. 
Moeder natuur stelt strenge eisen en verlangt dat de ongehuwde vrouw 
haar maagdelijkheid bewaart. Wie dit een verouderd standpunt noemen, 
beseffen niet dat de natuur niet met zich laat spotten. Wie haar wijze 
wetten overtreden, krijgen zelf de pijnlijke gevolgen hiervan te dragen. 
Het zij dat de eigen gezondheid er de nadelen van ondervindt, hetzij dat 
de gevolgen zich in zwak of gebrekkig nageslacht openbaren. 
Wat voor de vrouw geldt, is ook van toepassing op de man. Het is alle 
behalve een teken van mannelijke flinkheid als men seksueel uitgeleefd 
een huwelijk aangaat. Veel flinker is zichzelf te beheersen, en in 
geordende huwelijksverhoudingen, verenigd met een gezonde en 
krachtige vrouw, aan de hoger-planting van de nakomelingschap deel te 
nemen. 
Noyes zegt in een Essay on Scientific Propagation’: 
“Zoals het huwelijk bij ons tot stand komt, hangt de paring geheel van 
het toeval af. Want ongeacht voortplantingsvermogen en waarde van de 
man, hangen deze tevens af van het voortbrengingsvermogen van de 
vrouw. Zij wordt meestal in den blinde gekozen, en deze wijze van doen 
begunstigt de slechten. Want de behoorlijke man die zich aan de wet 
houdt, beperkt zich tot één vrouw, terwijl de onbehoorlijke man die er 
geen morele remmen op na houdt, zijn minderwaardig zaad ook buiten 
hem wettelijk toegestane grenzen zal verspreiden.” 
Deze auteur was zich wel bewust dat hier met wettelijk voorschriften 
weinig is te bereiken. Wanneer twee ogenschijnlijk tegenstrijdige 
beginselen met elkaar in botsing komen, nl. het beschermen van de 
persoonlijke vrijheid, en het zuiver-houden van het menselijk geslacht, 
kan alleen verhoging van het morele besef tot het inzicht leiden dat de 
voortplanting wetenschappelijk verantwoord behoort te geschieden. Het 
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aankweken van zelfbeheersing is daarom noodzakelijk, want – zegt 
Noyes – “Zij die de wetenschap liefhebben, zullen uit vrije keuze 
eunuchen willen zijn ter wille van het Koninkrijk der Hemelen”. 
Mensen die willen trouwen, zal men dit – gezien het elementaire recht 
hierop van de mens – nimmer kunnen verbieden. Zelfs wanneer zij 
lichamelijk of geestelijk onvolwaardig zijn, kan deelname aan het 
geslachtsverkeer niet worden verhinderd. Doch zo er al een recht tot 
huwen bestaat (hetgeen door sommigen wordt betwist), zal dit recht zich 
toch niet mogen uitstrekken tot het voortbrengen van nageslacht, waar 
kans bestaat dat de nakomelingschap onvolwaardig zal zijn.  
Havelock Ellis merkt dienaangaande op in zijn ‘Psychology of Sex’:  
“Het huwelijk zelf gaat alleen de daarbij betrokkenen aan en raakt in geen 
enkel opzicht de staat. De voortplanting daarentegen gaat in de eerste 
plaats de gemeenschap aan, welke ontstaat door hetgeen uit het huwelijk 
wordt geboren, en in de tweede plaats de individuen die middel zijn tot 
voortbrenging…. De staat is even onbevoegd de wet voor te schrijven 
over het huwelijk, als het individu aangaande de voortplanting.” 
Het invoeren van gezondheids-certificaten voor huwelijks candidaten, 
gelijk Sir Fr. Galton lang geleden reeds voorstelde, verdient ernstige 
overweging. Niet dat ze wettelijk verplicht gesteld moeten worden, maar 
door jonge mensen op de juiste wijze voor het huwelijk op te voeden, zou 
bereikt kunnen worden dat zij zich VRIJWILLIG voor het 
gezondheidsonderzoek opgeven. De besten zullen er een eer instellen 
voor zo’n certificaat in aanmerking te komen, en bewust aan de 
verbetering van hun geslacht te kunnen medewerken. 
Hieraan aansluitend zou overwogen kunnen worden de mensen medisch, 
in plaats van repressief, preventief te begeleiden. Alle kinderen zouden 
eens per jaar onderzocht kunnen worden. Door de uitkomsten hiervan via 
de computer bij een soort centrale gezondheidsraad te deponeren, zou 
deze vroegtijdig alle latente gebreken kunnen ontdekken en zo mogelijk 
herstellen. Velen zouden op deze wijze voor het huwelijk geschikt 
gemaakt kunnen worden en/of in staat gesteld later gezonde kinderen 
voort te brengen. 
Het hiervoor benodigde geld zou gevonden kunnen worden door de 
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kinderbijslag af te schaffen. In plaats van de geboorte van onvolwaardige 
kinderen aan te moedigen door middel van premies, zou het streven 
gericht moeten worden op het doen geboren worden van uitsluitend 
hoogwaardig nageslacht. Dit zal bovendien miljoenen en miljoenen 
guldens uitsparen, welke nu geïnvesteerd moeten worden in de bouw en 
inrichting van ziekenhuizen, klinieken en andere gestichten, waar alle 
gebrekkige stumpers verzorgd en verpleegd moeten worden. Deze 
miljoenen moeten uiteindelijk door het volk worden opgebracht, zodat 
het in het belang is van ditzelfde volk er voor te zorgen dat het voor het 
‘bewuste’ moederschap wordt opgevoed. 
Het inzicht moet groeien dat uit geestelijk- en moreel hoogstaande 
ouders, welke over een goede lichamelijke gezondheid beschikken, 
kinderen van een betere soort zullen ontstaan, dan wanneer men de 
geboorte van het nageslacht aan het toeval overlaat, omdat men de 
waarde van de geslachtswetten niet kent. 
Zodra de doorsnee vrouw het moederschap als een verheven taak leert 
zien, zal zij het overeenkomstig de wetten der natuur willen beleven. Niet 
alleen zal hierdoor de verbetering van het menselijk ras worden 
bevorderd, maar bovendien wordt dan de grondslag gelegd voor een 
betere samenleving, waarin vrede, geluk en liefde voor allen zullen 
gelden. 
In het antieke Griekenland behoorde de schoonheid tot een der goddelijke 
Deugden. Wat niet schoon was, werd als niet goed beschouwd. Zijn 
inwoners zouden nooit een hoge cultuur hebben gekend, wanneer de 
Griekse moeders niet deugdzaam waren geweest. Toen de deugd 
verdween, op het eind van de vijfde eeuw v. Chr., verviel de cultuur. 
Echtscheiding werd gemakkelijk en gewoon. Homoseksualiteit kwam op. 
Mannen bezaten, naast hun wettige echtgenoten, maitresses; ook de 
vrouwen hadden klandestiene verhoudingen. Hierdoor nam de energie 
der Atheners af, en drie generaties later was de eens zo machtige stad, 
innerlijk verdeeld, onderworpen aan vreemde overheersers. 
Altijd herhaald zich de geschiedenis! 
Ook in onze dagen is de kwaliteit van de menselijke soort zo inferieur 
geworden in geestelijk/zedelijk, zowel als in lichamelijk opzicht, dat ons 
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voortbestaan aan een zijden draad hangt. Dit werd overigens reeds lang 
geleden geconstateerd door Lady Emily Lutyens in haar werkje ‘De 
Roeping der Moeders’. Daarin schrijft zij: 
“Wij staan tegenover de alternatieven van : zelfmoord van het ras 
enerzijds, en erkenning en vervulling van onze plicht tegenover het ras 
anderzijds. Zo wij er niet in slagen dit vraagstuk op te lossen, zal het 
leiden tot de ondergang van onze ‘christelijke’ beschaving. Want een ras, 
dat het voornaamste recht van de ongeborenen niet wil erkennen, verdient 
te gronde te gaan!” 
In dien de vrouwen méé® wisten omtrent de natuurlijke basis van 
huwelijk, seksualiteit en moederschap, zij zouden zonder uitzondering 
medewerken aan de verheffing van het menselijk geslacht. 
Voor zover zij reeds gehuwd zijn en zelf dochters bezitten, zullen zij – 
zo zij beseffen wat wij bedoelen – ongetwijfeld willen medewerken dat 
haar kinderen NIET onvoorbereid het huwelijk ingaan. En wie nog vóór 
het huwelijk staan, moesten beter voorgelicht WILLEN worden omtrent 
alles wat er verband mee houdt, en van grote betekenis is voor de vraag 
of zij het geluk tegemoet zullen gaan of straks met de brokken 
opgescheept zullen worden. 
De jeugd behoort LEVENS-BEWUST gemaakt te worden. Van haar 
hangt het af of de wereld in de toekomst een ras van Boeddha’s en 
Christussen zal bezitten, of dat er demonen belichaamd zullen worden. 
In het eerste geval zal de Olympus worden hersteld, gelijk in de bloeitijd 
der Griekse cultuur, toen hij gold als de verblijfplaats der goden. In de 
christelijke terminologie wordt deze het Koninkrijk der Hemelen 
genoemd, waarvan de vestiging op aarde kan worden verwezenlijkt door 
weer kinderen als goden te doen geboren worden. 
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Hoofdstuk 10 
De verantwoorde Partnerkeuze. 
Alvorens tot de bespreking te kunnen overgaan van HOE nu in feite de 
keuze van de levensgezel dient te geschieden, moesten eerst bepaalde 
zaken verduidelijkt worden die hier rechtstreeks mee samenhangen. 
Immers, de methode om tot een verantwoorde keus te komen is tamelijk 
eenvoudig, maar ziet men niet in waarop de methode berust, dan zal men 
haar waarschijnlijk niet willen toepassen, en liever de oude manier van 
proberen en mislukken blijven volgen. 
Bovendien is er rekening mee te houden dat – zolang men geestelijk nog 
niet een bepaalde graad van rijpheid heeft bereikt – men zich eerder door 
de passies en emoties zal laten overheersen dan tot redelijk kiezen in staat 
te zijn. In dat geval zal iedere, op zichzelf goede keuze falen. Waar nog 
bijkomt dat wie in te sterke mate aan de driften en instincten zijn 
gebonden, heel moeilijk bepaalde erfelijke factoren zullen overwinnen, 
welke hun karakter structuur, en hierdoor hun levenshouding en gedrag 
bepalen. Zodoende blijven zij gebonden aan het lot, dat nu eenmaal 
voorschrijft dat wie krachtens hun innerlijke ontwikkeling niet in staat 
zijn de weerstanden en moeilijkheden op hun levensweg uit redelijke 
overwegingen te overwinnen, niet mogen verwachten in het huwelijk 
veel geluk te zullen ervaren. 
Voor veel mensen bestaat het geluk in de vervulling van allerlei materiële 
wensen en verlangens. Zij beseffen niet dat dit soort geluk niet bevredigt 
op den duur. – Ook vorige generaties hebben zich – bij hun zoeken naar 
geluk – door dezelfde materiële instelling laten leiden. Tenslotte kwamen 
zij tot de ontdekking dat alle uiterlijke dingen op het laatst gaan vervelen, 
en telkens nieuwe wensen en verlangens doen ontstaan. 
Het ware geluk is niet alleen van materiële zaken afhankelijk. Veeleer 
wordt het bepaald door factoren van psychologische en bionomische 
aard. Welke zich niet zo gemakkelijk onder één enkele noemer laten 
samenvatten. Een bijzonder belangrijke factor is b.v. of levenspartners 
voortdurend goed met elkaar kunnen omgaan; of zij in lief en leed ware 
kameraden zijn, die volledig staat op elkaar kunnen maken. Van iet 
minder belang is ook of zij elkaar in alles kunnen aanvoelen en hierdoor 
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aanvullen. Niet alleen gedurende de z.g. wittebroodsweken, maar óók als 
de stormen op de levenszee het huwelijksbootje met ondergang 
bedreigen. 
De praktijk wijst uit dat slechts die huwelijken standhouden, waarin men 
elkaar steunt en schraagt onder de moeilijkste omstandigheden. Waar 
boven de ‘eigenliefde’ de onbaatzuchtige liefde voor de ander uitsteekt 
als een rots boven de woelige baren. Het zijn de huwelijken, bij het 
voorbereiden en tot stand komen waarvan niet alleen werd gelet op 
materiële voorwaarden, doch waar bij de partnerkeus ook met 
psychologische factoren rekening werd gehouden. 
Veel van het huwelijksgeluk is afhankelijk van de wijze waarop partners 
‘innerlijk’ op de dingen reageren, en welke gevoelens, aandoeningen, 
gewaarwordingen en reacties ze bij elkaar wakker roepen. Zijn deze in 
hoofdzaak op de bevrediging der zinnelijke lusten gericht, of stimuleren 
zij de geestelijke en zedelijke bewustwording? 
Het is van belang bij de keus van een levensgezel NIET ALLEEN op 
uiterlijkheden te letten, zoals een knap gezicht, een goed figuur, gunstige 
financiële vooruitzichten e.d. Vanzelfsprekend zijn ze mede van belang, 
maar wie ‘verliefd’ is, verliest zo snel uit het oog dat allerlei ‘irrationele’ 
factoren op de keus van grote invloed kunnen zijn. Omdat het verstand 
dan vaak is uitgeschakeld, dreigt het gevaar dat er niet objectief wordt 
geoordeeld, met een verkeerde keuze tot gevolg. En een onverstandige 
keus is altijd  DE EINDOORZAAK van een mislukt huwelijk! 
Geluk kan slechts duurzaam zijn, waar de partners elkaar ‘bewust’ 
kiezen. Waar men aan weerszijden weet dat beider aard, karakter, 
temperament en levensritme van dien aard zijn, dat door de jaren heen 
hieruit een zodanige toenadering kan groeien, die de zwaarste stormen 
zal weerstaan. 
Dit is niet slechts van groot belang voor de betrokkenen, maar van niet 
minder waarde voor de uit hen geboren kinderen. Immers, vormen de 
ouders geen harmonische combinatie, dan zullen de kinderen noch met 
beide ouders, noch met elkaar harmoniëren. Het gelukkige gezin zal dan 
een vrome wens blijven. 
Kinderen daarentegen, uit harmonisch gepaarde ouders geboren, zullen 
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zelf van nature harmonisch zijn. Zij zullen over een goede gezondheid 
beschikken. Hun psyche zal geen complexen vertonen. Hun opvoeding 
en karaktervorming zal de ouders niet voor onoplosbare problemen 
stellen. Door hun goede aanleg en begaafdheid zullen zij over een hoof 
I.Q. en veel bevattingsvermogen beschikken, waardoor iedere 
schoolopleiding vlot zal verlopen. 
Harmonisch gepaarde ouders, voor wie de geslachtsgemeenschap geen 
problemen oplevert, zullen kinderen voortbrengen, recht van lijf en leden 
en bovendien kerngezond. Zij zullen ertoe bijdragen dat in de toekomst 
steeds minder ziekenhuizen en gestichten nodig zullen blijken. Het geld 
dat momenteel moet worden besteed aan de bestrijding van alle ziekten, 
gebreken en misdaden, zal dan voor constructieve arbeid aangewend 
kunnen worden, waardoor een nieuwe cultuur tot bloei kan komen. 
Doordat zo vele kinderen uit disharmonische echtverbindingen worden 
geboren, ontvangen zij in hun jeugd weinig liefde en warmte. Velen van 
hen voelen zich verschoppelingen die zonder leiding, begrip en 
medegevoel opgroeiden. In hen leeft een sterk verlangen om het allemaal 
ANDERS te doen dan de ouderen. Die hebben er – in hun ogen althans – 
niet veel van terecht gebracht! Zullen zij het zelf echter beter doen, als 
zij niet weten waarop het allemaal aankomt om het huwelijk goed te 
houden? En wie zal hen de waarde van de ‘imponderabilia’ of 
onweegbare zaken bijbrengen, als u en ik het niet doen? 
Jonge mensen mogen in deze tijd van verwarring niet langer blindelings 
naar het geluk blijven tasten. Zij moeten de weg leren kennen die erheen 
leidt, en de voorwaarden willen vervullen om het veroverde geluk te doen 
voortduren. Want toevallig geluk is broos! Daarom heeft Moeder natuur 
speciale voorwaarden gesteld die geëerbiedigd behoren te worden om 
gelukkig te blijven. Wie ‘vrijgevochten’ en roekeloos door het leven 
gaan, zullen bedrogen uitkomen. Zij zullen het geluk niet vinden, en 
menen zij het gevonden te hebben, dan zal het slechts kort van duur 
blijken. Daarom behoort de mens te worden ingewijd in de levenskunst. 
Deze zou op alle scholen onderwezen moeten worden. Momenteel voedt 
de school echter uitsluitend voor een beroep of maatschappelijke functie 
op. Er vindt echter geen karakter-vorming plaats, die de jonge mens in 
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staat stelt van zijn leven ‘iets goeds’ te maken. Dit laatste is veel 
moeilijker dan het lijkt. Het vraagt de inzet van de gehele 
persoonlijkheid. Omdat er zo zelden wordt voldaan aan deze eis, zijn de 
meeste resultaten op alle levensgebieden zo teleurstellend. 
Inwijding in de levenskunst leidt tot het inzicht dat de verantwoorde 
partnerkeus mogelijk is door eerbiediging van de Scheppingswet of Wet 
van kosmische harmonie. Deze toch is gericht op het bewaren van het 
evenwicht in de natuurrijken afzonderlijk, zowel als tussen deze rijken 
onderling, door de tegendelen: warm-koud, nat-droog, snel-langzaam, 
mannelijk-vrouwelijk met elkaar te verbinden op een wijze dat de 
tegenstellingen elkaar door gelijkwaardigheid van verschil in balans 
houden. 
Beschreven werd reeds dat – zodra het natuurlijk evenwicht wordt 
verstoord – een secundaire wet in werking treedt, nl. die van oorzaak en 
gevolg, die de overtreder verplicht het evenwicht te herstellen. Dit gaat 
gepaard met lijden, dat derhalve dient om ons het besef in te scherpen dat 
wij een levenshouding en gedrag hebben aan te kweken, gericht op 
bestendiging van het evenwicht.  
Planten en dieren weten van het bestaan van deze wetten niet af. Zij leven 
instinctief. Door middel van het verstand kunnen wij ons van de 
natuurwetten op de hoogte stellen, en het lijden voorkomen. De denkende 
mens behoeft niet te handelen onder de drang der omstandigheden, doch 
kan zijn gedrag bepalen naar innerlijke noodzaak (wet der moraal). 
Alle antieke wijsgeren wisten dat de Scheppingswet in sterrenschrift aan 
de hemel staat geschreven. Daarom verdiepten zij zich in de wetenschap 
der astrologie, met het doel de paragrafen en artikelen der wet aan hun 
leerlingen te onderrichten. Dezen leerden hierdoor weten dat natuur en 
bovennatuur van oudsher een onverbrekelijke eenheid vormen. Door de 
wijsheid aan te wenden, welke achter de symboliek van de dierenriem 
ligt verborgen, waren zij in staat heerschappij over de stoffelijke natuur 
uit te oefenen, de menselijke natuur (psyche) inbegrepen. 
Deze filosofen beschouwden de natuur niet als een automaat of een 
mechanisch werktuig, waarover het toeval heerst, maar als het 
laboratorium der Godheid, waarin tal van bovenmenselijke Wezens 
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(goden ,godinnen e.d.) werkzaam zijn om de natuurprocessen in veilige 
banen te leiden door eerbiediging van de wetten der bovennatuur. 
Het is een denkfout te menen dat hogere wezens ‘geslachtloos’ zouden 
zijn. Tot in de hoogste regionen van ZIJN berust het scheppen van nieuwe 
vormen, in navolging van God de Vader en God de Moeder, op bewuste 
samenwerking van mannelijke met vrouwelijke wezens overeenkomstig 
de voorwaarden van de Scheppingswet. Iedere gedachte aan 
geslachtelijke omgang, zoals die voor onze wereld geldt, dient echter 
uitgeschakeld te worden. Wel kan de mens, door het verstand te 
ontwikkelen, bedoelde wet leren kennen, en door haar toe te passen, een 
medeschepper worden in de natuur. 
Daartoe behoort het verstand te worden uitgebreid met de intuïtie, door 
de sluimerende ziele-vermogens te activeren. Is dit stadium bereikt, dan 
zal men niet langer de werking van allerlei natuurdriften en instincten 
‘onbewust’ ondergaan, maar meesterschap willen verwerven over de 
eigen driften-aard om tot een geestelijk volwassen individu uit te groeien 
en de koers van het eigen leven zelf te bepalen. 
De menselijke ziel kan worden beschouwd als een soort ponskaart, 
bevattend alle gegevens omtrent de eigenschappen en hoedanigheden, 
verworven in een lange reeks van aardse bestanen. Wordt de ziel op aarde 
herboren, dan wacht haar het lot op voornoemde ponskaart vermeld. Bij 
het intreden in het aardse leven wordt deze a.h.w. in de computer van 
Moeder natuur geplaatst, waarna het lot een aanvang neemt. 
Door zich in de astrologische wetenschap te verdiepen, kan men veel te 
weten komen aangaande de gegevens die bedoeld ponskaart (horoscoop) 
bevat. Men leert inzien welke verstandelijke en morele vermogens 
ontwikkeld behoren te worden om het lot in gunstige richting te doen 
wenden. Zo zal er b.v. door inspanning en volharding aan de verbetering 
van het eigen karakter worden gearbeid, omdat het karakter ons lot 
bepaalt. Zodoende zal aan dreigende moeilijkheden beter het hoofd 
geboden kunnen worden, terwijl door verstandiger optreden nieuwe 
problemen voorkomen zullen worden. Naar mate men zijn geestelijke 
horizon uitbreidt, en de wetten leert kennen waaraan het leven is 
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gebonden, zal men over meer vrijheid van handelen beschikken, en niet 
langer ‘onbewust’ zijn lot moeten ondergaan. 
Via de ziel treedt men dan in contact met de Wereldziel of de Bron, 
waaruit alle aardse leven wordt gevoed. Men zal er meer inzicht door 
krijgen in de totaliteit van ‘kosmische’ krachten en machten, welke via 
zonnen en planeten samenwerken aan het ontstaan, bestaan en vergaan 
van alle aardse vormen en verschijnselen, de mens hieronder begrepen. 
Aard en wezen van deze kosmische krachten en machten liggen besloten 
in de symboliek van de twaalf tekens van de dierenriem. Er is 
overeenstemming tussen deze en de twaalf halve toonschreden, waaruit 
de klaviatuur bestaat, zoals blijkt uit onderstaande opgave. 
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Gelijk een componist, door de wetten van compositieleer en contrapunt 
toe te passen, de schoonste symfonieën vermag te scheppen, zo kan een 
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ieder – door de metafysische wetten in toepassing te brengen, waartoe de 
astrologie ons in staat stelt – harmonie scheppen in zijn persoonlijke 
leven, zo goed als in huwelijk, gezin en maatschappij. 
Om te kunnen vaststellen welke mensen harmonisch met elkaar kunnen 
samenwerken, -wonen en –leven, dient een nieuwe typenleer aangewend 
te worden. Een leer, waarbij de psychologie, verbonden met kosmologie 
en muziekleer, als uitgangspunt wordt genomen. 
Gelijk de astronomie de banen der hemellichamen en hun samenstanden 
vooraf kan berekenen, kan de astrologie vaststellen hoe, en in welke 
verhouding bepaalde kosmische krachten en machten in en door mensen 
werkzaam zijn. Hierdoor kan worden verklaard waarom sommigen 
elkaar aantrekken, en anderen elkaar afstoten. Evenals alle hemelbollen 
regelmatig van plaats veranderen, zullen ook mensen elkaar de ene tijd 
verdragen, en op andere tijden liever geen voeling met elkaar hebben. 
Volgens Plato is achter de natuurverschijnselen een redelijke bedoeling 
werkzaam (teleologie), die de mens moet leren kennen. Dan zal de 
menselijke ziel niets meer gemeen hebben met de dierlijke begeerten, 
doch tot een algemene harmonische neiging der ziel worden, die 
inspirerend op het denken inwerkt. 
Zouden de sterren slechts dode lichamen zijn, ze zouden geen invloed op 
ons denken en handelen kunnen uitoefenen. Uit de ziel der sterren zijn de 
menselijke zielen ontstaan. Het zijn de psychische invloeden der 
hemellichamen die het leven der mensen bepalen, zolang zij zelf niet in 
staat zijn orde in hun bestaan te brengen. Niemand behoeft derhalve 
langer aan deze invloeden onderworpen te blijven dan hij zelf wil. Wel 
heeft Schopenhauer terecht opgemerkt: “Een mens kan weliswaar doen 
wat hij wil, maar niet altijd willen wat hij wil 
!” een diepzinnige uitspraak voorwaar. Door zelf-bewustzijn uit te 
breiden tot ‘kosmisch’ bewustzijn, zal de mens de goddelijke Wil als 
hoogste Wet erkennen, en niet anders willen handelen dan de 
Scheppingswet voorschrijft. De antieke filosofen onderwezen de 
astrologie niet alleen in haar samenhang met de muziekleer, doch 
voegden hieraan ook de wiskunde toe. Om het wezen van het 
Bovenzinnelijke te verduidelijken, maakten zij gebruik van meetkundige 
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figuren. Als de belangrijkste hiervan gold de gelijkzijdige driehoek, 
omdat deze ten grondslag ligt aan iedere volmaakte openbaring. Immers, 
wordt deze driehoek gelegd op een cirkel, waarin de twaalf 
dierenriemtekens in de juiste volgorde afgebeeld, dan zal elk der punten 
het teken aanwijzen, dat een gelijkwaardig element of temperament 
vertegenwoordigt, zodat hierdoor harmonische verbindingen worden 
aangeduid! De gelijkzijdige driehoek werd door Pythagoras voorgesteld 
door 10 punten.  

 
Deze figuur werd Tetraktys genaamd, en toont hoe men zich de 
Schepping in openbaring kan voorstellen. De eerste punt symboliseert nl. 
de ongeopenbaarde Godheid, uit wie de twee beginselen: scheppende 
kracht en vormende macht of het mannelijke en het vrouwelijke 
voortkwamen: goddelijke Vader en Moeder. Door samenwerking van 
beide beginselen overeenkomstig de drie aspecten: wil, wijsheid en 
werkzaamheid is het heelal ontstaan, dat uit de vier elementen: vuur, 
aarde, lucht en water is opgebouwd. 
Het getal 10 werd door Pythagoras als heilig beschouwd, omdat het de 
volmaaktheid der Schepping symboliseert. De 1 stelt voor de phallus, de 
O de baarmoeder. De O gold als het symbool van de harmonische paring, 
waarmee tevens de ‘gelijkwaardigheid’ der seksen werd uitgedrukt, 
terwijl bij deze paring de geslachtsdaad een sacraal karakter droeg, welke 
leidde tot de geboorte van volwaardig nageslacht. 
Uit de vier elementen en de drie aspecten waaronder ze werkzaam 
kunnen zijn, ontstond een twaalfvoudige verdeling van kosmische 
krachten en machten. Naar Plato ons verzekert in de Timaeus, gaf de 
hoogste Godheid het universum de meetkundige vorm van het regelmatig 
vijfvlakken (pentagram). Deze houden verband met het element (quinta 
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essentia) ontwikkelden zich de vier elementen: waterstof, stikstof, 
koolstof en zuurstof, waaruit de stoffelijke wereld bestaat. De metafysica 
leidt ons tot de kennis der wetten, waaraan het vijfde element is 
onderworpen, en door haar toe te passen bij onze scheppingen, zijn wij 
in staat volmaakte vormen voort te brengen in alle natuurrijken. Wel-
gepaarde ouders kunnen – door transmutatie van hun 
scheppingsvermogen – genieën of halfgoden doen geboren worden, in 
staat hogere cultuurwaarden voort te brengen. Deze volkomen paring 
werd eveneens gesymboliseerd door het hexagram of de twee 
ineengestrengelde driehoeken, het z.g. Salomonszegel. 

 
Het begrip ‘harmonie’ is algemeen bekend uit de muziek, ofschoon 
weinigen zich ooit afgevraagd zullen hebben waarom de klaviatuur uit 
twaalf tonen bestaat. Zoals u weet kan het octaaf worden onderverdeeld 
in 12 halve toonschreden (chromatisch) en in 7 hele en halve 
toonschreden (diatonisch). Dit twaalftal stemt overeen met de 12 
kosmische krachten en machten, die het universum tot aanzijn riepen. 
In onze dagen wordt er door sommige componisten van het tonale stelsel 
afgeweken. Zodoende ontstaat de atonale muziek, welke verwoestend op 
het zieleleven inwerkt en mede verantwoordelijk is voor het ontstaan van 
de huidige chaos. 
Volgens de geesteswetenschappen werkt de geest vijfvoudig (zwarte 
toetsen) op de ziel in, die op haar beurt met zeven banden (witte toetsen) 
aan het lichaam is gekluisterd. Drie hiervan zijn verbonden met de 
denkziel, de overige vier met de begeerteziel. Vandaar dat de doorsnee-
mens eerder op de driften en instincten reageert, dan de rede in te 
schakelen. 
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Het muzieksysteem mag stellig niet als een menselijke uitvinding worden 
opgevat. Het werd ons door de goden geschonken als een middel om tot 
de ontwikkeling van de psyche bij te dragen, en het bewustzijn uit te 
breiden tot kosmisch bewustzijn. Hierdoor zal het besef ontwaken in de 
menselijke geest (denken) dat een  onzichtbaar Wereldbestuur de 
ontwikkeling van wereld en mensheid leidt. Dit legt ons de zedelijke 
plicht op ons aan de instructies van dit bestuur te houden. Omdat dit in 
de achter ons liggende millenia uit het oog werd verloren, werd de natuur-
orde door ons verstoord. Tussen de stoffelijke natuur, als vormzijde des 
levens, en de geestelijke bovennatuur, als energiebron, is discrepantie 
ontstaan, zodat beide naturen niet langer synchroon verliepen en de chaos 
intrad. 
De mensheid als geheel vormt eveneens een hiërarchie. Ook in en door 
haar werken de twaalf goddelijke Krachten en Machten, d.w.z. dat de 
mensheid in twaalf kosmische groepen kan worden onderverdeeld. Dit 
werd in de oudheid weergegeven door de 12 stammen Israels, zowel als 
door de zg. Delphische Amphiktyonen, gevormd door de afgevaardigen 
van de oorspronkelijke twaalf volkstammen der Grieken. Hun 
voornaamste taak bestond in het onderhouden van de relatie met de 
vierde dimensie via de tempel van Demeter (Dea Mater) te Anthela bij 
de Thermopylae en die van Apollo, de goddelijke Vader te Delphi. 
Zolang er samenwerking bleef bestaan tussen mensen en goden, kon de 
cultuur bloeien. 
Nu met de intrede van de atoom-era het menselijk bewustzijn tot 
kosmisch bewustzijn zal uitgroeien, is de tijd gekomen waarop men tot 
het besef moet ontwaken, dat gelijk de componist door zijn beheersing 
van de harmonie-wetten (compositieleer en contrapunt) in staat is uit de 
chromatische toonreeks de schoonste harmonieën en symfonieën te 
scheppen ook de levens-bewust-geworden mens in staat zal zijn alle 
menselijke betrekkingen en maatschappelijke verhoudingen te 
harmoniseren, door de wetmatigheid van de kosmos toe te passen bij het 
ordenen van alle persoonlijk-, gezins- en maatschappelijke 
aangelegenheden. 
In plaats van door willekeur, behoren deze betrekkingen en verhoudingen 



Hoe vind ik de juiste levenspartner                                                                         No.1342 
 

193 
 

beheerst te worden door orde-wetten. Dit is mogelijk door de mensen, 
naar het tijdstip van hun geboorte, in te delen in twaalf groepen en voorts 
een zodanige selectie toe te passen, dat slechts diegenen, welke qua aard 
en karakter, temperament en levensritme harmonisch op elkaar zijn 
afgestemd, tot samenwonen-, leven en werken met elkaar komen. Dit kan 
worden bereikt door de mensen straks met elkaar te verbinden naar de 
verhouding van de gelijkzijdige driehoek, welke in de muziek 
overeenstemt  met de overmatige drieklank, b.v. door de tonen c-e-gis, 
die een harmonisch akkoord vormen. 
Doordat – gelijk wij zagen – het muzieksysteem overeenkomst vertoont 
met de dierenriem, stemmen genoemde tonen overeen met de tekens 
Ariës-Leo-Sagittarius, welke in de taal der astrologen de vuur-driehoek 
vormen. Mensen onder deze tekens geboren, bezitten een vurig 
temperament en worden gerekend tot de cholerische typen. Naar het 
tijdstip van hun geboorte zijn alle mensen in te delen in vier groepen, 
overeenstemmend met de vier elementen: vuur, aarde, lucht en water. 
Deze elementen komen tot uitdrukking in de vier psychologische typen, 
nl. cholerici, flegmatici, sanguinici en melancholici. 
De lucht-typen, geboren onder Gemini, Libra of Aquarius, 
vertegenwoordigen het sanguinische temperament; hun tonen d-fis-ais 
klinken harmonisch samen. 
De aarde-typen, geboren onder Taurus, Virgo of Capricornus, 
vertegenwoordigen het flegmatische temperament; hun tonen cis-f-a 
klinken harmonisch samen. 
De water-typen, geboren onder Cancer, Scorpio of Pisces, zijn van het 
melancholische temperament; hun tonen dis-g-b klinken harmonisch 
samen. 
Plato leerde dat in de toenadering van twee gelijkwaardig-verschillende 
tegendelen de oorzaak ligt van harmonie. Want eenheid is samengesteld 
uit een oneindig aantal tegenstellingen, die evenwel ten opzichte van 
elkaar zodanig geordend behoren te zijn, dat elk van deze met zijn 
gelijkwaardig-verschillend tegendeel wordt verbonden, teneinde de 
harmonie te handhaven. Er ligt in opgesloten dat steeds gelijke 
psychologische typen (temperamenten) met elkaar behoren te huwen, dus 
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cholerici met cholerici, flegmatici met flegmatici, sanguinici met 
sanguinici en melancholici met melancholici. 
Harmonie of evenwicht mag stellig niet als een statische toestand worden 
opgevat; als RUST die generlei wijziging toelaat. Kosmische harmonie 
betekent veeleer dat er sprake is van ‘dynamisch’ evenwicht, waarbij alle 
tegenstellingen in voortdurende beweging zijn, doch elkaar door de 
gelijkwaardigheid hunner verschillen niettemin in balans kunnen houden. 
In kristal b.v. heeft ieder atoom zijn eigen plaats, waardoor de indruk van 
‘vastheid’ wordt gewekt. In werkelijkheid echter zijn de atomen in het 
kristal voortdurend in beweging. Heraklitus sprak in dit verband van een 
onzichtbare harmonie, in welke de mengende goden de tegenstellingen 
verborgen. Er behoren derhalve specifieke tegendelen tegenover elkaar 
te staan om harmonie te verkrijgen. In de oudheid werd dit door de 
gelijkzijdige driehoek gesymboliseerd. Wordt deze driehoek namelijk op 
de cirkel gelegd, waarin de twaalf dierenriemtekens staan getekend, dan 
zal elk der punten ervan het teken aanwijzen dat een gelijkwaardig 
element of temperament vertegenwoordigt. 
Doordat ieder mens een zekere affiniteit heeft tot het dierenriemteken, 
waaronder hij werd geboren, en uit dien hoofde verwant is aan de planeet 
die dit teken beheerst, worden aard, aanleg en karakter van alle mensen 
in eerste aanleg bepaald door de wezenstrekken, welke de astrologie 
toekent aan deze tekens en planeten.  
Mensen onder invloed van de planeet Mars vallend krachtens hun 
geboorte-beeld, zullen anders op personen, dingen en omstandigheden 
reageren (veel feller b.v.) dan Venus-typen, die rustiger en gelijkmatiger 
in hun optreden zijn. Jupiter-typen zijn van nature jovialer en 
gemoedelijker dan Saturnus-typen, die veelal somber en neerslachtig van 
aard zijn en vaak de bokkepruik op hebben. 
Verbinden zich in een huwelijk zulke verschillend-gerichte typen, dan zal 
spoedig blijken hoe de tegenstellingen elkaar door ongelijkwaardigheid 
der verschillen niet in balans houden. Er treden vroeger of later botsingen 
op, die verwijten uitlokken, doordat ieder de zaken van een andere kant 
beziet en niet in staat is zich in de psyche van de ander in te leven. 
Naar het moment van zijn geboorte staat ieder mens onder de 
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hoofdinvloed van één der dierenriemtekens en zijn planeet. Aangezien zij 
corresponderen met de chromatische toonreeks, wordt iedere persoon 
gekenmerkt door een specifieke grondtoon, die zijn ganse wezen en 
bestaan beheerst. In ieders grondtoon liggen alle neventonen besloten. 
Vandaar dat alle menselijke eigenschappen en karaktertrekken, zij het in 
andere volgorde, bij ieder mens latent of actief worden aangetroffen. 
Waar de volgorden harmoniëren bij twee individuen, zal aanvulling, 
overeenstemming en samenwerking mogelijk zijn.  

 
Teneinde vast te stellen in hoeverre evtl. huwelijkscandidaten elkaar qua 
aard, karakter en temperament aanvullen, zal er behalve van psychologie 
en bionomie, ook gebruik gemaakt moeten worden van astrologie en 
muziekleer. Immers, doordat eeuwenlang reeds huwelijkspartners zich in 
strijd met de voorwaarden van de Scheppingswet verbonden, en hun 
kinderen op willekeurige tijden verwekten, bestaan er geen zuivere typen 
meer. Door erfelijke overdracht zijn allerlei temperamenten 
dooreengemengd, zodat het heel gemakkelijk kan voorkomen dat lieden, 
die volgens hun geboortetekens ‘harmonisch’ op elkaar zouden moeten 
reageren, dit absoluut niet doen. Er kunnen van de zijde der voor-ouders 
zo vele wezensvreemde elementen in het eigen type zijn ingeslopen, dat 
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er bij het vuurtype b.v. weinig van het cholerische temperament te 
bemerken is, wanneer dit b.v. door het melancholische element wordt 
overschaduwd. Komt nu zo’n Ariës-man met sterke Cancer-invloeden in 
zijn wezen in contact met een Leo-vrouw, bij wie b.v. flegmatische of 
sanguinische elementen het eigen type verdoezelen, dan mag het 
geenzins verwonderen dat zulk een vuurcombinatie weinig houvast biedt, 
en in een huwelijk tot grote conflicten aanleiding kan geven. 
Om te kunnen beoordelen of partners, die qua hun grondtonen in 
harmonie met elkaar zijn, ook werkelijk tot een duurzaam verbond 
kunnen komen, moet worden nagegaan welke invloeden van ouders of 
voorouders in het spel zijn die verhinderen dat er ooit harmonie tussen 
hen zal groeien. 
Tevens behoort er rekening mee gehouden te worden dat overeenkomstig 
de natuur-orde de man als het scheppende element, de grondtoon behoort 
te zijn van het akkoord. De vrouw als het vormende element, dient als 
‘weerstand’ gelijkwaardig-verschillend te zijn aan de scheppende impuls 
van de man. Hun grondtonen behoren als grondtoon en grote terts samen 
te klinken, terwijl het eerste kind geboren dient te worden in het teken dat 
door de derde punt op de cirkel wordt aangewezen. Zijn toon moet 
derhalve als overmatige kwint harmoniëren met de tonen der ouders, 
hetgeen inhoudt dat het van hetzelfde element en temperament als zij 
behoort te zijn. Op deze kosmische verhouding berustte in de oudheid het 
z.g. eerstgeboorte-recht. Het betekent dat de geboorte der kinderen niet 
langer van het toeval mag blijven afhangen. De tijd waarop ze geboren 
moeten worden om de harmonie met de ouders niet te verstoren, dient 
dan ook VOORAF berekend te worden, het geen impliceert dat het kind 
op een bepaald tijdstip door de moeder moet worden ontvangen. 
Voor het vaststellen van dit tijdstip kan gebruik worden gemaakt van de 
astrologie. Immers, naar het model van de dierenriem zijn onze klokken 
vervaardigd. Zij wijzen 12 uren aan, en stellen ons in staat met het 
voortgaan van de tijd rekening te houden. Weinigen geven acht op de 
‘siderische’ tijd, welke verband houdt met de bewegingen der sterren. 
Zon en maan vormen resp. de kleine en de grote wijzer, die 
voortschrijdend langs de hemelse dierenriem, de ‘kosmische’ tijd 
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aanduiden, welke ons in staat stelt het juiste (gunstige) tijdstip te 
benutten, door de hemel aangegeven voor het welslagen onzer 
handelingen en ondernemingen. 
Aangezien de banen der hemellichamen door strikte wetmatigheid 
worden bepaald, is – kosmisch gezien – ieder TOEVAL uitgesloten. 
Wetmatigheid is het kenmerk van het Goddelijke, dat hoogste Orde is, 
benevens bewegende drijfkracht die het universum in beweging houdt. 
In de oudheid werd deze beweging met het begrip ‘tijd’ aangeduid. 
In Prediker 3 staat te lezen dat “alles een bestemde tijd heeft, en alle 
voornemen onder de hemel zijn tijd”. Vaak wordt dit uitgelegd als een 
bewijs dat alles van eeuwigheid her zou vaststaan, zodat de mens niet 
over een vrije wil kan beschikken, maar zonder meer aan het lot 
gebonden zou zijn. Niets is echter minder waar! Want astrologie leert ons 
dat wij – doorgebruik te maken van de kosmische wetmatigheid – het 
Goede of Goddelijke bevorderen kunnen, als gevolg waarvan geluk en 
voorspoed ons wachten. Maar…. dat het eveneens mogelijk is- door 
tegen bedoelde wetmatigheid in te handelen – hetzij uit onwetendheid, 
het zij uit onwil of onverschilligheid – het kwaad voort te brengen. In het 
laatste geval zijn wij gehouden om – onder inwerking van de wet van 
oorzaak en gevolg – de smartelijke gevolgen van het kwaad aan den lijve 
te ondergaan. Hierdoor zal ten laatste het besef worden gewekt in de 
menselijke geest dat er en onwrikbare Wet bestaat, die de mens uit eigen 
vrije wil en op grond van redelijke overwegingen behoort te eerbiedigen, 
wil hij zedelijke aanspraken kunnen maken op duurzaam geluk. 
M.a.w. wie de waarde van de ‘kosmische’ tijd niet kent of acht, en 
bijgevolg op willekeurige  tijden handelt, stelt – zonder zich hiervan 
bewust te zijn – bepaalde bovennatuurlijke krachten en machten in 
werking. Is dan het tijdstip niet gunstig in kosmische zin, omdat bepaalde 
planeten elkaar niet harmonisch beïnvloeden, dan zullen de gevolgen van 
deze handeling in zijn nadeel uitwerken, en op een later tijdstip moeten 
worden geaccepteerd, hoe pijnlijk of onaangenaam ze ook mogen zijn. 
Wie daarentegen over voldoende astrologische kennis beschikken, zullen 
voor hun ondernemingen steeds een gunstig kosmisch tijdstip benutten. 
Doordat dan bepaalde siderische krachten elkaar in gunstige zin 
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versterken, zullen er goede resultaten ontstaan. Wie derhalve rekening 
houden met de kosmische tijd, zullen niet slechts tegenslag en 
teleurstelling weten te voorkomen, maar door steeds de gunstige 
momenten te benutten, hun ondernemingen doen slagen. 
Wie met kosmische invloeden geen rekening houden, omdat zij de 
waarde van het Punt in de tijd niet kennen, handelen ‘op goed geluk’. 
Doorgaans lopen de dingen dan anders dan zij hoopten of verwachtten, 
met het gevolg dat zij later met de brokken zitten. Niet alleen in het 
zakenleven of op het gebied van politiek, economie of staatkunde, maar 
evenzeer in het z.g. liefdeleven. Want wie uit onwetendheid geen 
rekening houden met de metafysische zijde van het leven, kunnen zich 
ook niet voorstellen hoe allerlei kosmische invloeden op het 
onderbewustzijn inwerken en onze gedachten en gevoelens mede-
bepalen. De gevolgen hiervan openbaren zich echter onmiskenbaar in het 
huwelijk als dit op teleurstelling of mislukking uitloopt, dan wel een 
ondraaglijke toestand schept doordat de partners ongeïnteresseerd naast 
elkaar blijven voortleven, omdat zij geen oplossing weten voor hun 
martelaarschap. 
Anderen verwekken, doordat zij geen orde brengen in het 
geslachtsverkeer, ‘onbewust’ een kind op een ongunstig kosmisch 
tijdstip. Ten tijde van de geboorte of anders later worden zij dan 
geconfronteerd met de smartelijke gevolgen van hun onwetendheid, als 
het kind blijkt niet helemaal volwaardig te zijn in lichamelijk of geestelijk 
opzicht. 
De ruimte laat niet toe alle ellende te beschrijven die mensen over 
zichzelf halen, doordat zij in onwetendheid op kosmisch-ongunstige 
tijden handelen. Zij zijn onwetend, doordat kerk noch staat hen omtrent 
kosmische tijden en invloeden hebben voorgelicht. Daarom zou iedereen 
die niet langer onwetend wil blijven omtrent de levenswetten, zich 
moeten verdiepen in de geestelijke grondslagen van de astrologische 
wetenschap. Weliswaar zullen dominee, pastoor, dokter of professor u 
vertellen – voor zover zij haar niet bestudeerden, en er bijgevolg ook niet 
over kunnen oordelen – dat astrologie ‘humbug’ is of bijgeloof, maar als 
u de eigen studie aan de praktijk toetst, komt u zelf wel tot een betere 
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overtuiging. 
Niet alleen zal deze studie tot verdieping van uw levensvisie bijdragen, 
en u in staat stellen uzelf en anderen psychologisch beter te leren kennen, 
maar door de juiste, bij u passende levensgezel te kiezen, zult u tot een 
harmonisch huwelijk en duurzaam geluk in sterke mate kunnen 
bijdragen. Bovendien kan er – door de gunstige kosmische tijden 
hiervoor te benutten – een harmonisch gezin worden gesticht. Immers, 
wenst men kinderen van hetzelfde temperament als de ouders, dan 
behoort voor de conceptie het juiste tijdstip gekozen te worden. Hierdoor 
zullen zij onder een goed gesternte worden geboren en gaaf en gezond ter 
wereld komen. Bovendien kan dan aan de hand van de horoscoop worden 
bepaald wat er gedaan en nagelaten behoort te worden om hun 
karaktervorming in de juiste banen te leiden, en hun later die opleiding te 
laten geven, waardoor zij in staat zullen zijn een beroep te kiezen in 
overeenstemming met de eigen aard en aanleg. 
Door de juiste mensen op de juiste plaatsen te brengen, zal het 
produktieproces met de minste storingen verlopen, en zullen ook alle 
andere werkzaamheden in het belang van de gemeenschap zo vlot 
mogelijk geschieden. Een en ander zal tot de rust, vrede en welvaart in 
hoge mate bij dragen. 
Er werd reeds op gewezen hoe ieder mens een zekere affiniteit heef tot 
het dierenriemteken, waarin de zon stond bij zijn geboorte, en hoe door 
erfelijke invloeden niettemin grote verschillen zijn te constateren bij 
mensen onder eenzelfde teken geboren. Om te kunnen uitmaken of 
bepaalde partners elkaar over de ganse linie zullen aanvullen, moeten 
beider totale karakter-structuren in ogenschouw worden genomen. Niet 
alleen hun grondtonen moeten welluidend samenklinken, ook de bijtonen 
behoren van dien aard te zijn dat de harmonie niet voortdurend door 
bijkomstigheden wordt verstoord. 
De meeste huwelijkskandidaten zullen psychologisch noch 
astrologisch/metafysisch voldoende geschoold zijn om te kunnen 
vaststellen of twee karakters en temperamenten in voldoende mate op 
elkaar zijn afgestemd om duurzame harmonie te waarborgen. Bovendien 
zijn de meeste kandidaten te ‘persoonlijk’ bij de zaak betrokken om zich 
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een ‘objectief’ oordeel te kunnen vormen. Het verdient dan ook 
aanbeveling, als men zelf meent de juiste partner gevonden te hebben, 
het oordeel van een deskundige in te roepen. Dor vergelijking van alle 
details die tezamen het totale karakter vormen van beide partijen is het 
mogelijk een overzicht te geven van de punten die bijzondere aandacht 
vragen en/of noodzakelijk verbeterd moeten worden om ongewenste 
moeilijkheden in het voorgenomen huwelijk te vermijden. 
Sommige mensen immers zijn in het geheel niet geschikt om met wie ook 
samen te leven, vanwege hun verregaande egocentriciteit. Hoe goed, edel 
en verdraagzaam de partner ook moge zijn, op den duur zullen zij er niet 
mee overweg kunnen. Want doordat de één vaak ongewild en ongeweten 
aan de andere een spiegel voorhoudt, waarin hij of zij de minder goede 
eigenschappen van zichzelf telkens weer waarneemt, zal dit tot 
haatgevoelens bij de schuldige kunnen leiden. Er is een ontstellend 
gebrek aan zelfkennis bij zulke mensen, en dit vormt wel één der grootste 
struikelblokken om harmonie te scheppen en te bewaren in het huwelijk. 
Uit de praktijk blijkt dagelijks hoe vaak mensen, in opvolgende maanden 
geboren, met elkaar een verbond aangaan, om later te ontdekken dat hun 
keus niet juist was. Ook ziet men vaak hoe vuur-typen zich verbinden 
met water-typen, waarbij eveneens na verloop van tijd blijkt dat water en 
vuur elkaar niet verdragen. Mensen onder water-tekens en aarde-tekens 
geboren, kunnen evenmin tot harmonie komen met elkaar. Aarde en 
water vermengd vormt modder, en zulke echtparen modderen dan ook 
maar wat aan met elkaar. 
Kort en goed, harmonie in het huwelijk, en gezondheid en gaafheid van 
het nageslacht zijn in eerste instantie afhankelijk van de juiste 
partnerkeuze. Omdat het hierbij steeds om ‘persoonlijke’ gevallen gaat, 
kunnen geen ‘algemene’ regels worden gegeven, die verder gaan dan 
hetgeen in het voorafgaande werd gesteld. 
Wel staat vast dat in alle gevallen, waarin partners van ongelijke 
elementen/temperamenten gehuwd door het leven gaan, zij niet mogen 
verwachten er veel geluk in te vinden. Zeker, wanneer het om verstandige 
en elkaar toegenegen mensen gaat, zullen zij alles doen om het verbond 
zo goed mogelijk te doen verlopen, maar… als zij helemaal eerlijk 
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tegenover zichzelf en de partner durven zijn, zullen zij moeten toegeven 
dat er zoveel dingen zijn die ze graag anders zouden wensen, dat er van 
werkelijk diepgaand geluk weinig sprake zal zijn. Velen vergelijken hun 
eigen toestand met die van anderen. Dan kan inderdaad blijken dat hun 
huwelijk, bij dat van anderen vergeleken, veel en veel beter is. Maar of 
ze zich steeds en onder alle omstandigheden gelukkig met elkaar zullen 
voelen is een andere zaak. 
Bij de beoordeling van dit alles mag niet uit het oog worden verloren hoe 
–tengevolge van een eeuwenlange overtreding va de natuurwetten – de 
mensen zo ver van het ware geluk en hogere liefde zijn afgedwaald, dat 
zij zich niet meer kunnen voorstellen wat liefde en geluk in wezen 
betekenen. Daarom zijn zij zo spoedig tevreden met wat surrogaat. 
Door het overtreden van de natuur-orde zijn bovendien de hogere, meer-
godgerichte eigenschappen in de mensen zo ver zoek geraakt, dat 
niemand mag verwachten – ondanks de scherpste selectie – de 
huwelijksharmonie op korte termijn tot 100 procent te kunnen opvoeren. 
Wel is het noodzakelijk dat jonge mensen voor huwelijk en ouderschap 
worden opgevoed en gevormd. Wanneer zij erin slagen, door de 
voorwaarden van de Scheppingswet in acht te nemen, harmonische 
huwelijken tot stand te brengen, waaruit een hogere mensensoort zal 
worden geboren, dan zullen de volgende generaties reeds over betere 
lichamen en edeler zielen beschikken. Worden deze dan weer fijner 
geselecteerd, dan zullen uit hen de geslachten ontstaan, die het Ideale 
weer dichter zullen benaderen. En zo deze jeugd der toekomst het leven 
volgens de hoogste maatstaven leert beleven, dan zullen ten laatste de 
generaties ontstaan, die bereid en in staat zijn van deze wereld een tehuis 
voor ideale mensen te maken. 
Er dient een begin gemaakt te worden met de regeneratie van het 
mensdom. De driehoek is het symbool van alle generatie en de 
voortbrenger van alle overige veelvlakken. Daarom werd gedurende 
cultuurtijden als ideale verhouding de gelijkzijdige driehoek beschouwd. 
Wordt deze tot uitdrukking gebracht in de kosmische verhouding tussen 
vader, moeder en kind, dan zal er harmonie zijn tussen hen, doordat hun 
wederzijdse verschillen elkaar door gelijkwaardigheid van tegenstelling 
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in evenwicht houden. Plato schreef dienaangaande in de Timaeus: ‘Maar 
zonder een derde is het niet mogelijk dat twee alleen zich volmaakt 
verenigen. In het midden moet voor beiden een bindmiddel worden 
aangebracht, dat zichzelf en de twee die verbonden worden, zo volledig 
mogelijk tot één maakt. En dat vermag de evenredigheid het fraaist te 
volvoeren. Want wanneer van drie getallen ofwel inhouden ofwel 
vlakken, welke dan ook, het middelste staat tot het laatste, zoals het eerste 
staat tot het middelste en omgekeerd het laatste staat tot het eerste, dan 
zal – als het middelste eerste en laatste wordt, laatste en eerste 
daarentegen met hun beide middelste worden, alles noodzakelijkerwijs 
eender blijven. Maar daar zij onderling eender blijven, zullen zij 
gezamenlijk een eenheid vormen’. 
Niet voor niets wordt Plato de duistere genaamd. Het voorafgaande citaat 
is dan ook slechts te verstaan als men de diepere zin van astrologie en 
muzieksysteem met elkaar verbindt en harmonische drieklanken vormt 
door er voor te zorgen dat in het gezin ouders zowel als kinderen tot 
dezelfde temperamenten/elementen behoren. 
Ter verduidelijking moge er nog op gewezen worden dat uit twee 
willekeurig-gepaarde ouders, wier innerlijke afstemming, uitgedrukt in 
elementen, temperamenten en tonen door ongelijkwaardigheid van 
tegenstelling niet in balans is, geen harmonische kinderen zullen 
ontstaan. Bij het stichten van gezinnen gaat het erom positieve 
(mannelijke) en negatieve (vrouwelijke) polen zodanig met elkaar te 
verbinden dat de psychische verschillen elkaar door gelijkwaardigheid 
van tegenstelling in balans houden. 
Op dit beginsel stoelde in de oudheid het sacrament des huwelijks, reden 
waarom het toen met het woord ‘coelibaat’ of hemels verbond werd 
aangeduid, d.w.z. dat het overeenkomstig ‘hemelse’ voorwaarden was 
gesloten. Uit zulke huwelijken werd gaaf en welgevormd nageslacht 
geboren dat de naam kreeg van ‘zonen en dochteren van God’. Deze 
hoogste vorm van huwelijk behoort in de naaste toekomst te worden 
hersteld om de bestaande chaos op elk gebied te herscheppen tot 
harmonie. Dit is mogelijk, want de mens als het enge met rede begaafde 
wezen op aarde, is in staat de Scheppingswet te leren kennen, en de daarin 
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vervatte maatverhoudingen aan te wenden tot het scheppen van 
harmonisch geslacht. 
Door de toevalligheidsfactor uit te schakelen kan de regeneratie der 
menselijke geslachten ter hand worden genomen. Op deze mogelijkheid 
wees Plato eveneens in de Timaeus: ‘Voor het ogenblik heeft dus ons 
denken een drietal soorten te onderscheiden: datgene wat wordt; datgene 
waarin het wordt en datgene naar welks voorbeeld het wordende ontstaat. 
Zo is er dus alle aanleiding het ontvangende te vergelijken met de 
moeder; datgene van wie het ontvangen wordt met de vader, en datgene 
wat tussen die beiden tot stand komt, met het kind.’ 
We zagen reeds hoe bij het scheppen van levensvormen de kosmische 
factor ‘tijd’ een alles beheersende rol vervult. Immers, als vierde 
dimensie opgevat, is zij als roterende beweging, een van de twaalf 
facetten van het levensbeginsel dat geen stilstand kent. M.a.w. om te 
bereiken dat bij de bevruchting de scheppende kracht (zaadcel) zich 
onmiddellijk verenigt met de vormende macht van de eicel, moet het 
tijdstip van de coïtus aldus worden gekozen, dat werking en weerstand 
evenredig tegengesteld zijn aan elkaar. In dat geval zullen beide 
beginselen zonder enige storing kunnen samensmelten, zodat het 
vruchtbeginsel zich harmonisch kan ontwikkelen. 
Bij het scheppen van kinderen dient bovendien rekening gehouden te 
worden met nog andere factoren. Immers, hierbij gaat het om een ziel die 
zich in een lichaam gaat incarneren, hetzij dat zij zich hiervan bewust is 
of niet. Dit allerbelangrijkste feit wordt momenteel uit onbekendheid met 
de metafysische grondslagen van het leven volledig uit het oog verloren. 
In de oudheid echter wist iedere filosoof/psycholoog dat de aardse 
geboorte een voortzetting betekent van het bestaan der ziel op een astrale 
wereld. Het moment nu waarop bij de bevruchting het fundament wordt 
gelegd voor de aardse woning der ziel, bepaalt niet alleen vorm en 
hoedanigheid ervan, doch daar normaliter ook het tijdstip van de geboorte 
door het bevruchtingsmoment wordt bepaald, is het mede hiervan 
afhankelijk onder welke omstandigheden de ziel haar aardse bestaan zal 
beleven. 
Indien ouders in spe zouden weten hoe zeer het lot hunner kinderen ten 
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goede kan worden beïnvloed door het juiste moment van bevruchting te 
benutten, zij zouden er wel voor waken hun kinderen als toevallligheids 
produkten op de wereld te zetten. Bovendien zal dit hun zelf veel verdriet 
en teleurstelling besparen bij het opgroeien der kinderen, wanneer dezen 
zich voorspoedig ontwikkelen in ieder opzicht. 
Ten tijde van de bevruchting begint de ‘tijd’, opgevat als beweging, de 
kosmische spiraalgang der embryonale ontwikkeling in te zetten. Om te 
bereiken dat het kind straks tot het temperament/element der ouders zal 
behoren (hetgeen zoals we zagen noodzakelijk is voor de harmonie in het 
gezin) dient er voor gezorgd te worden dat de vruchtontwikkeling 
aanvangt op het gewenste vlak. Dit wordt bepaald aan de hand van het 
vierkant, dat gelegd op het regelmatig twaalfvlak, de vier elementen met 
elkaar verbindt. 
Als voorbeeld moge het volgende dienen. Is de man onder Arïers (toon 
C) geboren, en zijn vrouw onder Leo (toon E), en wensen zij een 
harmonisch kind, dan dient dit geboren te worden tussen 23 november en 
21 december, wanneer de zon door het teken Sagittarius (toon Gis)gaat. 
Legt men nu het vierkant op de cirkel van de dierenriem op een wijze dat 
één der hoeken het teken Sagittarius aanwijst, dan ziet men hoe het 
volgende punt ligt bij het teken Pisces. Een eventuele bevruchting met 
het oogmerk een Saggitarius kind voort te brengen, moet derhalve plaats 
vinden tussen 19 februari en 20 maart, en wel gedurende de vruchtbare 
periode van de a.s. moeder. Het dient te geschieden op een tijdstip waarop 
allerlei kosmische factoren samenwerken ten gunste van een optimale 
vruchtontwikkeling. 
Nogmaals willen wij er op wijzen dat natuurprocessen allerminst 
‘toevallig’ of ‘’willekeurig plegen te verlopen. Integendeel, alles in de 
natuur verloopt ‘ordelijk’, als gevolg van het optreden van strikte 
wetmatigheid. Hieraan zijn ook de 12 hiërarchieën van natuurwezens 
onderworpen die aan het bouwen van de stoffelijke vormen in het 
planten-, dieren- en mensenrijk deelnemen. Elfen, feeën, kabouters e.d. 
zijn geen aan de fantasie ontsproten figuren, doch wezens die ieder hun 
geëigende taak hebben in het bestel van de natuur. Zij worden geleid door 
intelligibele Wezens, die op hun beurt behoren tot hen die respectievelijk 
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zon, maan en planeten bewonen. Veelal wordt aangenomen dat alleen de 
aarde is bewoond, maar het is tekort doen aan de goddelijke Almacht als 
men ‘gelooft’ dat andere hemellichamen niet bewoond kunnen zijn, 
omdat de omstandigheden er totaal verschillen van de ons bekende. Maar 
evenals er in de diepten der zeeën dieren leven, aangepast aan de daar 
heersende toestanden, moeten wij ons voorstellen dat er op sterren en 
planeten hoger-ontwikkelde Wezens wonen, die het stadium ‘mens reeds 
miljarden jaren geleden achter zich lieten en uit dien hoofde weten wat 
mens-zijn betekent, en hoe moeilijk het is zich aan het dier-menselijk 
milieu te ontworstelen. Vandaar dat zij de mensen bijstaan in hun strijd 
door op hun denken (intuïtie, inspiratie e.d.) in te werken en het besef in 
hun geest tot ontwaking te brengen dat er meer is tussen hemel en aarde 
dan waarvan de schoolse wetenschap enig idee heeft. 
 
Afhankelijk van het tijdstip waarop het zaad in de akker valt of van het 
moment waarop het enten, stekken etc. een aanvang wordt gemaakt, of 
waarop menselijk zaad- en eicellen zich verenigen, begint één der 12 
hiërarchieën met de arbeid, en drukt hiermede een stempel op aard en 
wezen van de te bouwen vorm, hetzij dat deze tot het planten-, het dieren- 
of het mensenrijk behoort. Ieder van de 12 hierarchiën is met een bepaald 
teken van de dierenriem verbonden, alsmede met de planeet welke dit 
teken beheerst. Vandaar dat bepaalde gewassen gebonden zijn aan 
verschillende tijden waarop ze gezaaid moeten worden als men gunstige 
resultaten verwacht. 
Hierbij dient tevens op de stand van de maan gelet te worden. sommige 
gewassen behoren bij wassende maan, andere bij afnemende maan 
gezaaid te worden. Nu men de ganse natuur-orde heeft verstoord door 
kunstmest te gebruiken en allerlei insecticiden, herbiciden e.d. toepast ter 
bestrijding van ziekten en plagen, acht ment het overbodig de maan er 
nog bij te halen. In wetenschappelijke kringen wordt dit als ‘bijgeloof’ 
beschouwd, met het gevolg dat ondanks steeds sterker land- en 
tuinbouwvergiften de ziekten zich allerwegen uitbreiden, en men 
tenslotte wel gedwongen zal zijn de biologische wetenschap op de helling 
te zetten om te onderzoeken wáár men fout is. Onherroepelijk zal men 
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dan tot het inzicht komen dat de fouten begonnen toen men de natuur-
orde losliet, en meende via het menselijk verstand Moeder natuur te 
kunnen corrigeren. 
Ook de ziekten en gebreken bij de menselijke soort zijn gevolgen van het 
afwijken van de natuur-orde. Daarom zal men van de nood een deugd 
moeten maken en straks weer moeten terugkeren toto het kiezen van het 
kosmisch-juiste moment voor de bevruchting. Dan zal de harmonische 
samenwerking der natuurwezens niet langer worden verstoord, en zal de 
embryonale ontwikkeling zonder enige stoornis verlopen, hetgeen zal 
resulteren in de geboorte van gaaf en gezond nageslacht. 
Doordat men zich geen rekenschap geeft van de betekenis van kosmische 
invloeden, beseft men niet dat alle verschillen tussen de mensen in eerste 
aanleg zijn terug te brengen tot de tijdstippen van hun geboorte. 
Vanzelfsprekend zijn hierbij ook erfelijke factoren in het geding, doch 
deze zijn van minder betekenis dan algemeen wordt aangenomen. 
Immers, kinderen zijn allerminst een optelling van vader en moeder, 
gedeeld doortwee. Tussen kinderen van eenzelfde ouderpaar openbaren 
zich vaak zeer grote verschillen, die hun oorzaak hebben in de tijden 
waarop ze werden geboren.  
Beschouwen wij de tijd als beweging of vierde dimensie, dan wordt 
hiermee bedoeld dat alle stoffelijke vormen zich in de ruimte bewegen 
om groei en ontwikkeling mogelijk te maken. Was er geen tijd of 
beweging, dan stond alles stil en was leven onmogelijk. De factor tijd is 
derhalve van grotere betekenis voor ons bestaan dan algemeen wordt 
aangenomen. In feite is ‘tijd’ beweging zowel als beweger, die invloed 
heeft op ontstaan, bestaan en vergaan van alle dingen. Het begrip ‘tand 
des Tijds’ die alle dingen aantast, is dan ook veel méér dan een 
gemeenplaats. 
De tijd wordt een ‘kosmische’ factor genoemd, omdat in het universum 
alles in beweging is en door de tijd de hemellichamen een steeds zich 
wijzigende positie ten opzichte van elkaar innemen. Als gevolg hiervan 
versterken hun invloeden elkaar periodiek, terwijl deze elkaar tijdens 
andere perioden verzwakken. Het kosmische karakter van het begrip tijd 
vinden wij weerspiegeld in het feit dat de tijdsduur van het jaar wordt 
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afgemeten naar de duur van de aardse omloop rond de zon. Het jaar werd 
ingedeeld in 12 maanden, omdat dit verband houdt met de doorgang van 
de zon door de 12 tekens van de dierenriem. Insgelijk werden de dagen 
van de week in verband gebracht met de zeven planeten, en met de 
omloop van de maan rond de aarde. 
Dat wij van de kosmische tijdrekening zijn afgeweken, moge blijken uit 
het feit dat wij het nieuwe jaar op 1 januari laten ingaan, terwijl het bij de 
Romeinen nog aanving als de zon opnieuw het lentepunt bereikte. 
Sedertdien is men steeds verder  van de kosmische tijds-indeling 
afgeweken, als gevolg waarvan aardse zaken niet langer naar hemelse 
maatstaven worden geordend. Bovendien wordt er weinig aandacht 
geschonken aan kosmische invloeden, zoals ze door de hemellichamen 
worden uitgezonden. Wel weet iedereen dat zonder de invloed der 
zonnestralen geen leven op aarde mogelijk zou zijn, alsook dat de 
wisseling der getijden van de invloed der maan afhankelijk is, maar dat 
ook de overige planeten invloeden uitoefenen op het lichamelijk, 
psychisch en/of geestelijk welzijn der mensen, ofwel allerlei storingen op 
deze gebieden kunnen veroorzaken, wil er bij de meesten niet in. 
In de oudheid wist men dat de maan niet alleen invloed heeft op de 
wisseling van vloed en eb, maar ook de waterhuishouding in ons lichaam 
beheerst. Ook heeft zij grote invloed op onze stemmingen en 
aandoeningen door de vermenging van zekere lichaamsvochten (bloed, 
gele en zwarte gal en slijm). Men spreekt niet ten onrechte van 
‘maanzieken’, en zo kunnen ook bepaalde maan- en andere kosmische 
invloeden ten tijde van de conceptie de ontwikkeling benadelen van het 
embryo, welke ontwikkeling zich immers in het vruchtwater voltrekt. 
Onze onwetendheid op dit punt houdt verband met het feit dat sterren en 
planeten slechts als ‘hemellichamen’ worden beschouwd.  
Hierbij wordt evenwel over het hoofd gezien dat – evenals het menselijk 
lichaam door geest en ziel wordt belevendigd – ook de sterren en planeten 
zich ontwikkelen krachtens energieën, welke zij aan hun ziel en geest 
ontlenen. 
Keppler zegt dan ook in zijn ‘Harmonices Mundi’: ‘In de kosmos staat 
alles met elkaar in verband door een onverbrekelijke, onderlinge 
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samenhang, die zijn oorsprong heeft in de Godheid. Alles wat bestaat ,is 
levend en bezield. Geen ster die geen wezen is; die geen ziel heeft. De 
ziel der sterren is de oorzaak harer bewegingen en van de affiniteit welke 
de sterren onder elkaar verenigt. Zij verklaart tevens de regelmaat aller 
natuurverschijnselen’. 
Het zijn dan ook psychische invloeden van de hemellichamen die 
vruchtzetting en embryonale ontwikkeling beheersen. Is derhalve het 
tijdstip van de conceptie niet goed gekozen, dan zal het embryo zich niet 
‘normaal’, d.i. overeenkomstig de normen van de natuur-orde kunnen 
ontwikkelen. Later zullen zich dan ook ziekten, afwijkingen en/of 
gebreken manifesteren. 
In de oudheid was de vrouw nauwer met de natuur verbonden. Als zij 
toen een kind verlangde, wendde zij zich tot de preisteres in dienst van 
Isis of Demeter (Dea mater), die aan de hand van de bewegingen van zon, 
maan en planeten het kosmisch-juiste tijdstip bepaalde waarop zonder 
bezwaar tot conceptie kon worden overgegaan. Deze priesteres 
vervaardigde aan de hand van de bewegingen voornoemd een astraal 
levenspad, weergevend onder welk gesternte het kind geboren zou 
worden, en welke mogelijkheden de incanerende ziel tijdens haar nieuwe 
aardse bestaan werden geboden om het bewustzijn uit te breiden.  
Later is hieruit de horoscopie ontstaan. Toen werd van het moment 
waarop iemand werd geboren een horoscoop (van hora = uur en scoop = 
beeld) gemaakt, waaruit kon worden afgeleid welke mogelijkheden in het 
nieuwe bestaan verwezenlijkt kunnen worden, en welke moeilijkheden 
(innerlijk zowel als uiterlijke) hierbij overwonnen behoren te worden. 
Het verdient aanbeveling van iedere nieuw-geborene onmiddellijk een 
horoscoop te (laten) maken. Niet alleen leert men hierdoor aard, aanleg 
en karakter, met alle goede en minder-gewenste eigenschappen en 
hoedanigheden kennen, hetgeen noodzakelijk is om zijn opvoeding en 
opleiding, zowel als de karaktervorming zo jong mogelijk in goede banen 
te leiden, maar bovendien kunnen er – mochten er indicaties zijn die 
heenwijzen naar bepaalde ziekten en/of afwijkingen – onverwijld die 
maatregelen getroffen worden, waardoor ze voorkomen of verholpen 
kunnen worden. 
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Van veel groter nut en waarde is het echter de horoscoop niet te maken 
nadat het kind reeds geboren is, want eventuele fouten en gebreken zijn 
dan doorgaans niet meer te herstellen. Neen, er dient naar gestreefd te 
worden een hemelbeeld te maken voordat er tot de conceptie van een kind 
wordt besloten. Dan alleen kan er sprake zijn van bewuste 
gezinsvorming. Immers, dan zal er naar worden gestreefd het kind onder 
optimale omstandigheden te doen geboren worden. In dat geval zal het 
risico gering zijn dat de kinderen met fouten en gebreken naar lichaam, 
ziel of geest worden geboren. 
Moest men zich voorheen tot de priester wenden voor dit doel, thans zijn 
veel mensen verstandelijk ver genoeg ontwikkeld om hun intuïtieve 
vermogens uit te breiden, en verantwoording te dragen voor de eigen 
gedragingen, die in zo’n geval wel dienen overeen te stemmen met de 
natuur-orde. 
Naarmate de chaos op de wereld zich zal uitbreiden in de komende jaren, 
en steeds meer mensen tot het inzicht zullen komen dat de basis waarop 
het huwelijk rust, niet langer deugt voor deze tijd, en dat de wijze waarop 
tot de gezinsvorming wordt overgegaan evenmin nog langer aan het 
toeval mag worden overgelaten, zullen steeds meerderen hunner 
positieve middelen en methoden willen toepassen om zich met de juiste 
partner in het huwelijk te verbinden, en zich vooraf te vergewissen of met 
hem of haar de mogelijkheid is gegeven gezonde en welgeschapen 
nakomelingen in het leven te roepen. Vervolgens dient dan die 
mogelijkheid tot werkelijkheid gemaakt te worden door het  huwelijk te 
beleven overeenkomstig de wetmatigheid die natuur en bovennatuur 
beheerst. 
Het is de hoogste tijd dat de besten en verstandigsten onder de jeugd zich 
gaan beraden over de vraag of de ellende te midden waarvan zij 
opgroeiden, zonder meer moet worden voortgezet met de dooddoener 
‘het zal onze tijd wel uitduren’, dan wel tot een eind gebracht dient te 
worden. Dit laatste vergt offers, niet in de laatste plaats in geestelijk en 
zedelijk opzicht; het eist uitbreiding van ons denken, dat van het banale 
genitale vlak omhoog gevoerd dient te worden naar het geniale. Dit is 
mogelijk door de ratio met de intuïtie uit te breiden, en aldus het bewijs 
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te leveren dat om te regeren men over een vooruitziende blik moet 
beschikken. Vooruitzien zou niet mogelijk zijn als het toeval over ons 
wel en wee besliste. Dat doet het uitsluitend, zolang wij zelf niet in staat 
zijn het roer van ons levenschip in handen te nemen. Door ons echter in 
de kosmische verhoudingen, maten en gewichten te verdiepen door de 
grondslagen van astrologie, muziekleer en symbolentaal te bestuderen, 
zal onze blik in de toekomst zich verhelderen, waardoor wij straks in staat 
zullen zijn ons leven te richten naar een welgekozen doel. 
Gezien het feit, dat alles op aarde zich ontwikkelt onder invloed van 
kosmische werkingen die voorspoed zowel als tegenslag brengen, gaat 
het er om of wij gebruik weten te maken van de ‘gunstige’ invloeden om 
ons doel te bereiken. Vooral nu bij het ingaan van de atoom-era van de 
mensen veel meer zal worden geëist in mentaal, psychisch en lichamelijk 
opzicht, is er alles aan gelegen dat komende generaties door de wijze 
waarop zij door verlichte ouders in het leven worden geroepen en voor 
hun toekomstige taak voorbereid, in staat worden gesteld aan deze eisen 
te voldoen. Naarmate méér mensen tot de overtuiging komen dat de 
toekomst ongekende mogelijkheden in haar schoot verbergt, zullen zij 
hun denken en gevoelens willen omzetten in wel-overwogen daden, ten 
doel hebbend de wereld uit de impasse te halen door bij het begin te 
beginnen, nl. door te zorgen dat hoger-ontwikkelde zielen van passende 
lichamen worden voorzien. Dan zal er weer een waarachtige elite 
ontstaan; een geestes-adel, in staat leiding te geven aan de aardse 
ontwikkeling op geestelijk-, staatkundig-, sociaal/economisch- en 
cultureel gebied. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoe vind ik de juiste levenspartner                                                                         No.1342 
 

211 
 

Hoofdstuk 11 
Naar regeneratie 
In het algemeen gesproken wordt het menselijk gedrag bepaald door de 
hoedanigheid der hersenen, d.w.z. van het bewuste denkvermogen of 
argumenterende, logische intellect. Aangenomen wordt dat dit zetelt in 
de hersenschors of de bovenste laag der hersenen, welke werd gevormd 
gedurende meer recente tijden van de menselijke evolutie. Daaronder 
bevinden zich de oudere lagen, als zetel van de primitieve driften en 
instincten. 
Hoe dichter iemand bij het primitieve stadium staat, hoe minder het 
bewuste denkvermogen werkzaam is. Vandaar dat onontwikkelde lieden 
doorgaans niet voor redelijke argumenten vatbaar zijn. Eerder nemen zij 
hun toevlucht tot het geweld, onder invloed van de onbewuste drang der 
emoties en/of driften. 
Het verklaart waarom grote massa’s op het kudde-instinct reageren, en 
agressief optreden zodra enkele raddraaiers de emoties bij hen wakker 
roepen. Primitieve driften zetten dan tot actie aan, zoals in het verleden 
noodzakelijk was om zich tegen wilde dieren en andere dreigende 
gevaren te verdedigen. 
Willen wij het geweld van de wereld verwijderen, dan zal er een aanvang 
gemaakt moeten worden met de massa meer verstandelijk op te voeden. 
Dit is mogelijk door ook de jeugd uit de lagere sociale milieus aan het 
middelbaar- en hoger onderwijs te doen deelnemen. Naast de 
ontwikkeling van het verstand, moet ook ‘innerlijke’ beschaving worden 
bijgebracht. D.w.z. de groei naar geestelijke volwassenheid dient te 
worden gestimuleerd door de mens te leren de emoties en instincten 
onder controle te brengen van de rede, en zodoende het dier in eigen 
innerlijk aan banden te leggen. 
Het laatste is niet slechts een kwestie van opvoeding en onderwijs, maar 
bovenal van eugenese. Hieronder is te verstaan het wetenschappelijk 
onderzoek naar alle factoren, waardoor het menselijk ras verbeterd zou 
kunnen worden. Een primaire eis hierbij is dat huwelijkspartners zich met 
een harmonische wederhelft verbinden door een verantwoorde, 
selectieve keuze. 
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Hierdoor immers wordt de grondslag gelegd voor kroost dat over betere 
eigenschappen en hoedanigheden zal beschikken naar lichaam, ziel en 
geest dan zijzelf. 
Prof. G. Herman schrijft in zin werk ‘Das Gesetz der Zeugung’ hoe de 
blanke Brahmanen op de hoogte waren van de schadelijke gevolgen die 
rasvermenging heeft voor de bastaardering van de menselijke soort. 
Onder hen leefde nog het besef dat de bloedadel (Arya) bewaard moest 
blijven, en door bepaalde natuurwetten bij de voortplanting in acht te 
nemen, het z.g. ‘blauwe bloed’ instand kon worden gehouden, waardoor 
de adel zich inwezenlijk van de massa onderscheidt. 
Een zwakke echo hiervan leeft nog voort in de Kamasutra van 
Vatsyayana, welke werk oorspronkelijk was bedoeld om de Brahmaan in 
de geheimen van de hogere liefde-cultus in te wijden. Alles wat 
betrekking heeft op de wetten, waaraan het scheppen van veredelde 
mensen van nature is gebonden, is door vertaling en bewerking in de loop 
der tijden uit dit werk verdwenen, zodat de verborgen zin ervan verloren 
is gegaan. Vandaar dat Ovidius ‘Ars amandi’ in zekere zin als een parodie 
van de oorspronkelijke Kamasutra is te beschouwen. 
Onze tijd staat zo ver af van het begrip ‘natuurlijke teeltkeus’ naar hogere 
beginselen, dat Prof. Herman zeer terecht opmerkt dat speciaal de 
wetenschappelijk-opgeleide denkers zodanig met allerlei dogmata 
worden volgegoten, dat zij de uiterste consequenties van de 
Darwinistische leer der natuurlijke teeltkeus niet op zichzelf willen 
(durven?) toepassen. In dit verband merkte ook Heinr. Solger op: 
“Hoe merkwaardig dat er zo weinig aandacht aan de 
geslachtsverhoudingen wordt geschonken. Toen ik voor het eerst las wat 
Darwin aangaande de geslachtelijke teeltkeus opmerkte, was ik verbaasd 
over de mogelijkheden welke de natuur biedt om de voortplanting tot 
hoger-planting te doen bijdragen. 
Waarom, dacht ik, wordt ons mensen zo weinig over deze mogelijkheden 
meegedeeld? Hoe zelden denken zij die een huwelijk aangaan, aan 
hetgeen er uit hun paring voor nageslacht zal ontstaan; of het gezond 
ofwel kreupel ter wereld zal komen?” 
Elders spreekt hij van ‘onnatuurlijke’ zinnelijkheid, welk aan de 
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degeneratie van de menselijke soort ten grondslag ligt. Beide geleerden 
schreven hun werken reeds vóór het jaar 1900, en nog is in het gangbare 
denkpatroon weinig verandering ten goede gekomen. Integendeel, de 
menselijke degeneratie is sindsdien steeds sterker toegenomen, getuige 
het aantal erfelijk-belaste individuen; de geestelijk-gestoorden, de 
gehandicapten en de lijders aan hart- en vaatziekten, om van de 
reumapatiënten en andere ernstig zieken maar te zwijgen. 
Het heeft weinig zin te spreken van ‘vooruitgang der medische 
wetenschap’, zolang aan het zeikte verschijnsel zelf geen paal en perk 
wordt gesteld. Het heeft er alle schijn van dat H.H. medici zich niet 
wensen te verdiepen in de natuur en haar wetten! Mogelijk omdat zij geen 
belangstelling hebben voor mensen zonder gebreken, op wie zij hun 
technische vaardigheid immers niet kunnen uitleven. Vaststaat dat aan 
gezonde mensen minder te verdienen is dan aan al die stumpers, die hun 
hoop gevestigd hebben op doktoren, chirurgen, psychiaters, e.d. die hen 
toch niet kunnen genezen. Want aangeboren gebreken kunnen niet 
verholpen worden. Hoogstens kan men geholpen worden om zo goed 
mogelijk met zijn gebrek door het leven te komen. 
Max Seiling uit Helsingfors stelt de vraag hoe in het algemeen het leven 
van de cultuurmens verloopt? 
“Door een zieke vader verwekt bij een zieke moeder, kan nauwelijks 
worden verwacht dat het kind gezond en krachtig zal zijn. Vandaar dat 
velen na het 40ste levensjaar sporen van de naderende ouderdom beginnen 
te vertonen, en als 60-jarigen duidelijk de kenmerken van ‘bejaarden’ 
dragen. Weliswaar wordt dit over het algemeen als ‘normaal’ beschouwd, 
ofschoon het van het standpunt der natuur bezien, als een afwijking is te 
beschouwen. Want wie de voorwaarden van de natuur vervullen, zullen 
tot op hoge leeftijd over al hun lichamelijke en geestesvermogens kunnen 
beschikken.” 
Het bestaan van deze mogelijkheid is bekend geweest in alle 
cultuurtijden. Doordat de geslachtswetten aan het volk werden 
onderwezen, konden allen samenwerken om iedere volgende generatie 
uit méér individuen van superieure kwaliteit te doen bestaan dan de 
voorafgaande. De overweging hierbij was dat mensen van edele inborst 
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niet alleen beschikken over een hoog I.Q., maar naarmate meer rijpe 
zielen incarneren, er ook meer innerlijk besef zal zijn dat men zich naar 
universele normen van fatsoen en moraal heeft te gedragen om naar 
waarheid aanspraak te mogen maken op het predikaat ‘innerlijk 
beschaafd’. 
Doordat deze maatstaven ontbreken, zal een man zijn vrouw afranselen, 
omdat zij de toast liet verbranden. Ofwel een moeder slaat haar baby bont 
en blauw, omdat het geschreeuw haar irriteert en buiten zichzelf brengt. 
Ofwel een tiener zal het meubilair in haar kamer vernielen uit ergernis 
over haar broer, die vraagt met het eeuwige gedraai van plaatjes op te 
houden. Onder normale omstandigheden zijn heel veel mensen heus wel 
aardig en vlot. Maar…. soms verliezen zij plotseling alle zelf-controle en 
gaan dan als barbaren tekeer! Uitgeraasd zijnde, hebben zij reuze spijt en 
schamen zij zich over hun onbeheerst gedrag. 
Om een eind te maken aan alle uitingen van barbarij is het noodzakelijk 
met de verbetering van het individu op korte termijn een aanvang te 
maken. Het inzicht moet veld winnen dat in de vrouwelijke baarmoeder, 
gelijk in de doos van Pandora, allerlei goede en minder-gewenste 
erfelijke factoren aanwezig zijn, door de voorouders overgedragen. Dr. 
Hermann Swoboda, die in het begin van deze eeuw als privaat docent aan 
de Weense universiteit de bionomie onderwees, legde in zijn werk ‘Das 
Siebenjahr’ de uitkomsten neer van zijn onderzoekingen naar de invloed, 
welke door het tijdstip waarop de geslachtsgemeenschap plaats heeft, 
wordt uitgeoefend op kwaliteit en hoedanigheid van het nageslacht. 
“In de natuur”, zegt hij, “zijn bepaalde wetten werkzaam, door toepassing 
waarvan regeneratie van de menselijke soort mogelijk is. Als voorbeeld 
neemt hij de chemie, waarbij geen willekeurige grondstoffen in 
willekeurige verhoudingen vermengd kunnen worden om een verlangde 
uitkomst te verkrijgen. Want de chemicus kan geen nieuwe stoffen 
scheppen, tenzij deze in potentie aanwezig zijn in de gebruikte 
grondstoffen. Evenzo is het bij het fokken van nieuwe gewassen en 
dieren.” 
Bij mensen kan het voorkomen dat bepaalde ouders een kind 
voortbrengen, welks kwaliteiten in de volgende generatie weer verloren 
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gaan. Is iemand b.v. een getrouw evenbeeld van haar moeder, doch 
brengt zij op haar beurt geheel andere kinderen voort, dan wijst dit op een 
andere genetische orde in haar kiemcellen. Ook kan het anders-zijn 
worden toegeschreven aan invloeden, afkomstig uit de vaderlijke 
erfmassa. 
In ieder mens komt slechts een deel van de hoedanigheden en 
eigenschappen zijner voorouders tot openbaring. Bovendien – en dit 
wordt vrij algemeen over het hoofd gezien – zal door de incarnerende ziel 
onder bepaalde omstandigheden invloed op de embryonale ontwikkeling 
uitgeoefend kunnen worden, gelijk uitvoerig werd beschreven in het werk 
‘Van Chaos tot Harmonie’ (pag. 438/441). 
Afhankelijk van het tijdstip, waarop een bevruchting plaats vindt, zullen 
bepaalde genen van de potentiële toestand tot werkzaamheid overgaan. 
Het geen van de gen-inhoud in het nageslacht niet manifest wordt, blijft 
rusten en wordt als recessieve genen overgedragen, zodat het zich onder 
bepaalde omstandigheden in volgende generaties opnieuw kan 
openbaren. Vandaar dat soms gezonde vrouwen ziekelijke of misvormde 
kinderen ter wereld brengen, en soms erfelijk belaste vrouwen normaal 
kroost baren. Laatst genoemden zullen dan echter de ziekten of kwalen 
der voorouders ‘latent’ in hun erfmassa meedragen, met de kans dat deze 
zich later weer bij het eigen kroost zullen openbaren. Vooral als ook hun 
echtgenoten dragers zijn van zulke latente kwalen of gebreken. 
Was er nu meer begrip onder de mensen dat het tijdstip, waarop een 
bevruchting plaats vindt, van invloed is op de vrucht ontwikkeling, dan 
zouden ook ouderparen die dragers zijn van erfelijke kwalen, behoed 
kunnen worden voor het voortbrengen van onvolwaardig nageslacht. 
Immers, kinderen ontstaan niet alleen uit de ouderlijke kiemcellen, doch 
uit hetgeen deze aan voorouderlijke h=genen bevatten. In ieder mens zal 
slechts een deel der genen zich openbaren, en in zijn nageslacht kunnen 
zich weer voorouderlijke kwaliteiten en kenmerken openbaren, die bij 
hem/haarzelf niet manifest werden. 
Een en ander berust geenzins op ‘toeval’, doch houdt verband met de wet 
van karma en reïncarnatie, onder invloed waarvan iedere ziel in haar 
nieuwe aardse bestaan de gevolgen moet dragen van hetgeen zij in 
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vroegere bestanen heeft voorbereid. Het verschijnsel ‘leven’ heeft een 
veel diepere zin en betekenis dan vele mensen vermoeden. Daarom is het 
zo jammer dat slechts enkelingen zich in de zin en betekenis ervan 
wensen te verdiepen. Indien dit meer algemeen geschiedde, zou er minder 
leed en verdriet op de wereld zijn. 
In feite is de mens de universele erfgenaam van het kiemplasma 
(materiële basis der erfelijkheid) der totale mensheid. Opvolgende 
generaties mogen zich dan ook veeleer beschouwen als erven van 
bepaalde voorouderlijke genen dan van bepaalde personen. Ouders 
dragen hun eigenschappen of hoedanigheden geheel noch gedeeltelijk 
over op het nageslacht, doch uitsluitend de som der mogelijkheden, van 
welke zij er zelf één of meerdere hebben gerealiseerd. Hun spruiten 
kunnen dan ook dezelfde kenmerken vertonen, of geheel andere. Het 
hangt in sterke mate af van het tijdstip waarop de paring geschiedde, 
d.w.z. welke ‘kosmische’ invloeden hierbij in het spel waren. Ook is 
hierbij van belang de vraag in hoeverre er overeenstemming bestaat 
tussen de genen der huwelijkspartners. Vandaar dat de geslachtsdaad, 
niettegenstaande deze een ‘persoonlijk’ karakter draagt, in wezen een 
‘universele’ aangelegenheid is. 
Overeenstemming tussen ei- en zaadcel bestaat, gelijk Swoboda dit 
uitdrukte, waar bij de bevruchting ‘biochemische sympathie’ optreedt als 
gevolg van harmonie der ritmen van bedoelde cellen. Kunnen deze cellen 
op harmonische wijze samensmelten, dan zullen er gave en gezonde 
kinderen uit ontstaan. Bij gebrek aan bionomisch inzicht zal men tot 
uitspraken komen als die van dr. Forst de Battaglia, een bekend Zwitsers 
genealoog, die in zijn werk ‘Wissenschaftliche Genealogie’ schreef: 
“Wij kunnen nooit vooraf raden welke erfelijke krachten uit het 
geheimzinnige stuwbekken der geslachtstabel plotseling tevoorschijn 
zullen treden. Onze genealogische wetten zijn slechts statistische, geen 
onontkoombare der natuurwetenschap.” 
En nog veel minder van de metafysica, zouden wij hieraan toe willen 
voegen. Zij leert ons dat bij het bepalen van een gunstige tijd voor een 
voorgenomen bevruchting aandacht geschonken behoort te worden aan 
de stand der maan. Max Heindel schreef in zijn ‘Boodschap der sterren’, 
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hfdst. 11: 
“de vormende krachten worden door de maan geconcentreerd tijdens haar 
gang door de zodiac. Afhankelijk van het teken waarin zij zich bevindt 
bij de paring, oefent zij haar invloed uit op de vorming van het foetus 
gedurende de zwangerschap, vanaf het moment van de conceptie tot aan 
de geboorte.” 
Mevr. Blavatsky schreef dienaangaande in haar ‘Geheime Leer 1, 300: 
“Indien op de zondagscholen in plaats van nutteloze lessen uit de bijbel, 
astrologie werd onderwezen – ten minste voor zover de occulte 
eigenschappen der maan en haar verborgen invloed op de voortplanting 
betreft – dan zoude men zich weinig bezorgd behoeven te maken over de 
toename der bevolking, en – om die tegen te gaan – evenmin zijn 
toevlucht behoeven te nemen tot de twijfelachtige letterkunde der 
Malthusianisten. Want het zijn de maan en haar conjuncties die de 
ontvangenissen regelen, en iedere astroloog in India weet dit.” 
Niet alleen het moment waarop de bevruchting plaats vindt, bepaalt 
wezen en hoedanigheid van het komende kind. Daarop is mede van 
invloed welke man met welke vrouw paart. Darwin wees reeds op het 
bestaan van een natuurlijke selectie, die van de grootste betekenis is voor 
de evolutie van de soort. Immers, er treedt ontaarding op zodra de 
erfelijkheidswetten, waaraan voortplanting en selectie van nature zijn 
onderworpen, uit het oog worden verloren. 
Het vorenstaande overwegende, zal men tot de overtuiging komen dat 
verbetering van de menselijke soort niet zo zeer een kwestie is van 
opvoeding en onderwijs, doch in eerste instantie wordt bepaald door de 
overdracht van gunstige erfelijke factoren. M.a.w. ons streven dient 
gericht te zijn op het voortbrengen van kinderen met een goede aanleg, 
die zich niet alleen mag openbaren in allerlei lichamelijke eigenschappen 
en een hoog I.Q., doch tevens in hun geestelijke en morele kwaliteiten. 
Want, om nogmaals prof. Steinmetz te citeren: 
“Oorlogen zouden onmogelijk zijn, indien in méér mensen het morele 
besef leefde dat doden van de medemens in strijd is met humaniteit en 
moraal.” 
Onze tijd is er een van misplaatste humaniteit. Er wordt meer zorg en 
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geld besteed aan het in leven houden van allerlei zieke en gebrekkige 
stumpers, dan aan het voorkomen dat onvolwaardig nageslacht wordt 
geboren. Nog altijd is het zo als H. Treub in zijn ‘Studies in Volkskracht’ 
opmerkte: 
“Het enige dier dat de regels der erfelijkheid kent, en zichzelf als het 
hoofd der schepping aanduidt, die kennis met de grootste luchthartigheid 
in de win slaat, waar het de voortbrenging van het eigen kroost geldt. 
Alsof het niet oneindig gewichtiger ware onze toekomstige generaties toe 
te rusten met al die lichamelijke, psychische en mentale vermogens en 
eigenschappen, welke niet ontbeerd kunnen worden om de producten van 
onze technische vindingen en maatschappelijke ontdekkingen op een 
juiste en verantwoorde wijze aan te wenden tot nut en heil van de ganse 
mensheid.” 
Niemand heeft hieraan in ’t verleden aandacht geschonken, noch één stap 
ondernomen om zijn woorden in daden  om te zetten. Evenmin trouwens 
aan woorden van gelijke strekking, zoals anderen die neerschreven, 
o.a.Christian von Ehrenfels, Oostenrijks psycholoog (1859-1932) die er 
op wees: 
“dat de geschiedenis der volkeren niet zo zeer wordt beslist op de 
slagvelden of door de strijd der industriëlen, als wel in het huwelijksbed. 
Hierbij gaat het minder om het aantal, doch om het gehalte der geborenen. 
De grootheid van een volk wordt bepaald door de lichamelijke en 
geestelijke kenmerken en eigenschappen en de karakteraanleg van zijn 
leden. Op hun beurt worden deze bepaald door de soort ouders, waaruit 
de kinderen worden geboren.” 
Sir. Francis Galton sprak in dit verband van ‘rashygiëne, en bepleitte het 
wetenschappelijk onderzoek naar alle invloeden , welke kunnen 
bijdragen tot de verbetering van de aangeboren kwaliteiten van een ras in 
lichamelijk en geestelijk opzicht. Hij was de eerste die een leerstoel 
bezette in de eugenetiek en pleitte voor ‘eerbied voor de voortplanting’. 
Door de eugenese als hoogste ideaal van innerlijk beschaafde mensen aan 
te prijzen, richtte hij de aandacht op de noodzaak om krachtig, gezond en 
hoogwaardig nageslacht voort te brengen. Hierbij stond hem voor de 
geest de opvoeding der mensen te leiden naar het toepassen van selectie 
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bij de voortplanting, in stede van onbewust toe te geven aan een blinde 
natuurdrang. 
‘Indien’, schreef Galton, ‘5% van de kosten en moeiten, besteed aan het 
fokken van raspaarden en stamboekvee, aangewend werden voor de 
veredeling van de menselijke soort, dan zouden er ongetwijfeld heel wat 
genieën worden voortgebracht’. 
In dezelfde geest liet Theognis van Megara zich uit in de 6e eeuw voor 
Chr. in zijn ‘Elegieën’: “Met runderen en paarden handelen wij naar 
verstandige regels, en kiezen een paar van gezond ras zonder gebrek of 
smet. Maar dagelijks huwen mannen om geldredenen en worden vrouwen 
om dezelfde redenen ten huwelijk gegeven. Wanneer ge ons dan in 
voorkomen, gedaante en geest een gedegenereerd, vervallen soort van 
mensen vindt, is de oorzaak duidelijk en het bewenen van de gevolgen 
nutteloos!” 
Tot de verbetering van de menselijke soort zou bijgedragen kunnen 
worden door bv. alle zieken, gebrekkigen, geestelijk gestoorden en 
psychisch defecten van de voortplanting uit te sluiten. Slechts 
volwaardigen zouden kinderen mogen voortbrengen. Doch omdat bijna 
iedereen zichzelf als ‘normaal’ beschouwt, zou een medisch 
psychologisch bionomisch onderzoek moeten uitwijzen wie van het 
voortbrnegen van nageslacht behoren te worden uitgesloten, in het belang 
van de gemeenschap. 
Hoe zal echter voorkomen kunnen worden dat in dronkenschap kinderen 
worden verwekt, of dat lijders aan syphilis en andere ernstige ziekten uit 
lichtzinnigheid of zinnelijkheid het ene kind na het andere op stapel 
zetten? Doorgaans realiseren zulke lieden zich geen moment welke 
gevolgen hun onverantwoord gedrag heeft, noch hoeveel moeite, zorg en 
geld er voor hulp en verzorging van hun onvolwaardig kroost moet 
worden opgebracht door de gemeenschap. 
Uit een eugenetisch oogpunt zou een ieder zich bij het bereiken van het 
18e levensjaar moeten laten onderzoeken op zijn/haar erfelijke 
kwaliteiten. Wie geen certificaat van erfgezondheid kan overleggen, zou 
van het huwelijk uitgesloten moeten worden, c.q. niet zonder meer 
kinderen mogen voortbrengen. Maar….als desondanks de 
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geslachtsgemeenschap toch kinderen oplevert? Moeten de ouders dan 
voor alle kosten van verzorging en verpleging aansprakelijk worden 
gesteld als mocht blijken dat hun kinderen met erfelijke kwalen en/of 
gebreken werden geboren?... en als hun daartoe de nodige geldmiddelen 
ontbreken? 
Voorts kan men zich afvragen: moet zo’n medisch/genealogisch 
onderzoek wettelijk verplicht worden gesteld of als facultatief gelden? In 
het laatste geval zou het onderzoek het karakter krijgen van een morele 
eis, waaraan serieuze huwelijkskandidaten zich ongetwijfeld zullen 
onderwerpen, overwegend dat zij er persoonlijk bij gebaat zijn een erf-
gezonde partner te trouwen, met wie kinderen zonder gebreken 
voortgebracht kunnen worden. Maar zullen ook de dubieuze gevallen 
deze eis aanvaarden? 
Nog altijd worden zaken, met huwelijk en geslachtsleven verband 
houdend, vrij algemeen tot de persoonlijke en intieme sector gerekend, 
waardoor de meeste mensen op dit gebied volledige vrijheid voor zichzelf 
opeisen. Toch dient de vraag onder ogen gezien te worden of, indien de 
gemeenschap de zorgen op de hals worden geschoven voor allerlei zieke 
en mismaakte kinderen, en zij bovendien financieel betrokken wordt bij 
allerlei gevolgen van gestrande en ontwrichte huwelijken (verlaten 
echtgenoten, verwaarloosde kinderen etc. etc.), diezelfde gemeenschap 
dan ook niet het recht heeft zodanige eisen te stellen en maatregelen te 
treffen om eventuele mislukking van het huwelijk en de geboorte van 
gedegenereerde kinderen zoveel mogelijk te voorkomen? 
Met dwang zal op dit gebied weinig worden bereikt. Wel zouden de 
massa-communicatiemiddelen aangewend kunnen en moeten worden om 
het grote publiek beter voor te lichten. Men moet leren inzien dat 
huwelijk en geboorte niet langer als een prive aangelegenheid beschouwd 
mogen worden, doch als een zaak waarbij de ganse gemeenschap in de 
meest directe zin is betrokken. 
Vooral de vrouw, die eeuwenlang als een tweederangs wezen werd 
beschouwd, en zich dienovereenkomstig liet behandelen, zal uit haar 
geestelijk isolement bevrijd moeten worden. Zij moet leren inzien dat het 
in hoge mate van haar houding ten opzichte van huwelijk en seksualiteit 
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afhangt, met welke mensensoort de wereld straks bevolkt zal zijn. Vooral 
jonge meisjes moet onder het oog worden gebracht van hoeveel belang 
het antwoord is op de vraag of degeen met wie zij een huwelijk wensen 
aan te gaan, wel de juiste man is om levenslang mee op te kunnen trekken. 
Ook is het van belang te weten of de man van haar keuze in staat zal zijn 
in samenwerking met haar gave en gezonde kinderen op de wereld te 
brengen, en aan hun opvoeding en vorming op adequate wijze bij te 
dragen. 
De doorsnee man beschouwt zich nog altijd als de jager, die de vrouw als 
zijn prooi of buit verovert. Het is een overblijfsel uit archaïsche tijden 
toen Eva uit de zijde van Adam ontstaan was. Sedertdien zoekt hij 
‘onbewust’ naar het verloren tegendeel, teneinde de her-eniging met de 
tweelingziel tot stand te brengen. Dit zoeken behoort in deze tijd echter 
‘bewust’ te geschieden. Daarom mag de vrouw niet langer haar rol als 
verleidster vervullen, omdat hierdoor meestal de verkeerde partner in 
haar netten raakt verstrikt. Door de jeugd voor het leven op te voeden, zal 
zij leren weten hoe de juiste partner te kiezen en wat allemaal nodig is 
om gave en gezonde kinderen op de wereld te zetten. 
Het geldt als een eis van deze tijd te bevorderen dat zoveel mogelijk jonge 
mensen uit alle lagen der bevolking tot het middelbaar- en hoger-
onderwijs worden toegelaten, teneinde hen straks beter toegerust aan 
allerlei maatschappelijke functies te doen deelnemen. Aan de opvoeding 
en vorming van diezelfde jeugd voor leven, huwelijk en ouderschap, 
wordt helaas nauwelijks aandacht geschonken. En toch…. Zolang er niet 
naar wordt gestreefd mensen van hoger intellectueel en moreel gehalte 
voort te brengen, zal zelfs het beste onderwijs weinig zin en effect 
hebben. Hoogstens zal de kloof tussen techniek en ethiek er door worden 
verbreed, met de kans dat binnenkort de ganse mensheid daarin zal 
verdwijnen. 
Alle onderwijs behoorde gericht te zijn op de ontplooiing van ’s mensen 
hoogste vermogens en karaktereigenschappen. Het 
verantwoordelijkheidsbesef moet groeien, opdat het inzicht baanbreke 
dat de nog ongeborenen recht hebben op een gaaf en gezond lichaam om 
de onsterfelijke geest tot volwaardig instrument te kunnen dienen. 
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‘Het voortplanten van een ziekelijke aanleg is erger dan bloedschande en 
ontucht’, zegt F. Müller Lyer, en Ellen Key propageerde het denkbeeld 
dat een vrouw slechts van die man een kind zou mogen wensen, wiens 
eigenschappen zij in haar eigen kinderen door overerving bestendigd wil 
zien. Ook Nietzsche schreef in zijn ‘Zarathustra’: 
“Gij zijt jong en verlangt naar kinderen en huwelijk. Maar ik vraag u: 
bent u iemand die kinderen mag verlangen? Onder huwelijk versta ik: de 
wil van twee om het ene te scheppen dat méér is dan die het 
voortbrachten.” 
In onze verlichte eeuw had de geboorte van onvolwaardig koost reeds 
lang als een ‘schande’ beschouwd moeten worden. Immers, lang geleden 
reeds schreef e vermaarde Finse wijsgeer, socioloog en ethnoloog Eduard 
Westermarck overtuigd te zijn: “dat toekomstige geslachten zich eenmaal 
zullen verwonderen over de voortijd waarin de seksualiteit, als één van 
de gewichtigste, en in haar gevolgen meest verstrekkende verrichtingen 
van de mens, volkomen werd overgelaten aan zijn persoonlijke luimen 
en begeerten.” 
Weliswaar wordt op heden meer en meer aangedrongen op het beperken 
van het aantal geboorten, maar aan de verbetering van de geborenen 
denkt welhaast niemand. Vandaar dat voorbehoedsmiddelen vrij 
algemeen als een uitkomst worden beschouwd. 
Immers, zij stellen in staat om naar hartenlust te genieten van de bijslaap, 
zondergevaar van ongewenste zwangerschap. En mocht deze onverhoopt 
toch optreden, wel – dan moet ze via de abortus arte provocatus maar 
worden beëindigd. Welke gevolgen dit in lichamelijk en psychisch 
opzicht na zich kan slepen bij de betrokkenen blijft buiten beschouwing. 
Toch worden de zielen der vrouwen die zich laten aborteren belast met 
de schuld van deze misdaad. En welke gevolgen de artsen, als 
medeschuldigen moeten ondergaan in latere incarnaties (want leven is 
oneindig) is een vraag, waarin geen hunner zich momenteel verdiept. 
Vooralsnog is de huidige mensheid geestelijk nog niet ver genoeg 
ontwikkeld om de geslachtsgemeenschap in dienst te stellen van het 
scheppen van hoog-waardig kroost. Velen hebben het geslachtsverkeer 
nodig om innerlijke spanningen af te reageren. Voor hen kan verstandig 
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toegepaste periodieke onthouding uitkomst brengen. Bovendien zal hun 
het beoefenen van zelfbeheersing ten goede komen op andere gebieden, 
waardoor het mogelijk is het dier in de mens te temmen en de 
natuurdriften te leren aanwenden voor hogere doeleinden. 
Door sublimatie van de libido zullen de creatieve vermogens zowel als 
de verbeeldingskracht toenemen, zodat het mogelijk is hogere 
cultuurwaarden voort te brengen. Tevens zal – door heerschappij over de 
seksuele kracht – de liefde verhoogd kunnen worden tot het niveau van 
de zuivere erotiek. Hierbij staat niet de bevrediging der zinnelijke 
begeerten centraal, doch wordt de versmelting der zielen nagestreefd, 
waardoor hogere ziele aandoeningen ondervonden zullen worden. 
Ware kunst-beleving bv. is niet denkbaar zonder gesublimeerde erotiek. 
Dat onze moderne kunst een decadent karakter heeft, moet worden 
toegeschreven aan de degradatie van de seksualiteit tot louter zingenot. 
Ook de grote vraag naar pornografie en obscene foto’s en tekeningen is 
hieraan toe te schrijven. Doordat grote mensengroepen het stadium van 
geestelijke volwassenheid nog lang niet hebben bereikt, willen zij wat zij 
niet in werkelijkheid kunnen of durven beleven, in hun verbeelding 
meemaken. Zodra zij dit infantiele stadium achter zich hebben, zullen 
deze mensen zich over hun jeugdzonden schamen. 
In alle tijden van cultuur werd de zuivere Eros als de hogere liefde 
bezongen. Dit zou zeker niet het geval zijn geweest, als hieraan geen 
duurzame betekenis ware te hechten. 
In onze dagen is het aantal mensen gering, dat beseft hoe de liefde in haar 
zuivere uitingsvorm de meest verheven aandoening is van de menselijke 
ziel. Daarom ontbreekt het in zone dagen aan waarachtige dichters, en 
wordt de wereld overstroomd met het werk van prul-poëten, die in vele 
gevallen nog worden gesubsidieerd of een uitgever vinden die hoopt er 
wat mee te verdienen. 
Iedere periode van verval wordt – zo leert ons de historie – opgevolgd 
door een nieuw cultuurtijdperk. Dan opent het menselijk bewustzijn zich 
opnieuw voor het besef dat in de natuur alle processen aan wetmatigheid 
zijn onderworpen. Zodra de mensen deze wetten leren kennen en 
toepassen, zijn zij in staat meesterschap uit te oefenen over de natuur en 
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cultuur-scheppend werkzaam te zijn. 
In de eerste plaats behoren deze wetten toegepast te worden bij de keus 
van de huwelijkspartner, en voorts moet de geslachtsgemeenschap 
geordend worden beleefd, overeenkomstig bedoelde wetmatigheid. Dit 
zal leiden tot de vorming van harmonische gezinnen, waarvan de 
kinderen zonder aangeboren gebreken naar lichaam, ziel of geest zullen 
zijn. Door dezen een verantwoorde opvoeding en adequaat onderwijs te 
(laten) geven, zullen zij opgroeien tot staatsburgers en burgeressen die er 
een eer in stellen de gemeenschap te dienen en hun plichten te vervullen, 
voordat er eisen worden gesteld. Wordt voorts de regering gevormd door 
mensen van edele soort, dan zal zij er op toezien dat een ieder naar echt 
en billijkheid zal worden behandeld. In dat geval is ook een waarachtige 
democratie mogelijk. 
Momenteel kan geen enkel ideaal worden verwezenlijkt, omdat het aantal 
geestelijk-rijpe lieden te gering is. Laat ons dus streven naar het op korte 
termijn doen geboren worden van mensen van een betere soort, aan wie 
het scheppen van nieuwe cultuurwaarden zonder enig gevaar kan worden 
toevertrouwd. 
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Hoofdstuk 12 
De geest van de ongeborenen 
De menselijke evolutie nadert een ogenblik waarop allerlei 
mogelijkheden, in de voorafgaande bladzijden besproken, tot 
verwezenlijking zullen komen onder inwerking van bepaalde kosmische 
invloeden. Deze zullen leiden tot een algehele mentaliteitsverandering bij 
de mensen, waarvan de voortekenen in onze dagen reeds zijn waar te 
nemen. Als gevolg hiervan zullen de in deze studie naar voren gebrachte 
denkbeelden en begrippen meer en meer ingang vinden, niet in het minst 
doordat steeds meerderen de logica ervan leren ontdekken. 
Nog wordt dit proces vertraagd doordat het kerk-christendom uit 
kortzichtigheid allerlei versleten dogmata en uitgeleefde tradities instand 
tracht te houden. Deze hebben intussen hun tijd gehad en moeten 
noodzakelijk dor betere opvattingen vervangen worden. Dit laatste is 
door niemand tegen te houden, eenvoudig omdat de ontwikkeling van 
wereld en mensheid periodiek in nieuwe banen wordt geleid door 
bovennatuurlijke (metafysische) krachten en machten, uitgaande van 
bepaalde sterrengroepen, die beter bekend zijn als de tekens van de 
dierenriem. 
Om de circa 2100 jaar betreedt de zon, bij het ingaan van de lente, een 
ander teken van de zodiac. Hierdoor treden, naar de historie ons leert, 
overal vernieuwingen in op godsdienstig maatschappelijk en cultureel 
gebied. 
Evenals na de winter de lente komt, en de schijnbaar-dode natuur 
herleeft, evenzo worden – omstreeks het tijdstip waarop een ander 
sterrenbeeld als lentepunt aan de hemel verschijnt – de restanten van de 
uitgeputte godsdienst opgeruimd, om plaats te maken voor nieuwe 
cultuurwaarden. 
In concreto betekent het dat het Christendom, dat zijn intrede deed toen 
het teken Pisces als lentepunt begon, gaat verdwijnen om plaats te maken 
voor een universele Religie, onder invloed staande van het sterrenbeeld 
Aquarius, de Waterman. D.w.z. straks zal het levenswater (kennis 
aangaande het levensmysterie) rijkelijk over de aarde stromen, waardoor 
het mysterie van leven en dood aan de mensen verklaard zal worden. 
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Niemand behoeft dan nog langer op gezag van wie ook iets te ‘geloven’ 
of voor ‘waar’ aan te nemen. Een ieder die wil, zal tot weten kunnen 
komen en aard en wezen van het Goddelijke leren verstaan. 
Dr. Anna Kingsford schreef in haar werk ‘De ware Weg’: “Het 
christendom is – door de letter en het symbool in plaats van de geest en 
de betekenis voorop te stellen, veranderd in een afgodendienst, in alle 
opzichten even grof als welke voorafgaande ook. Deswege is het niet 
gelukt de wereld te verlossen, want het christendom is mislukt, niet 
omdat het vals is, maar doordat het vervalst werd.” 
“Wij zijn dus wel genoodzaakt”, om een zin uit Jung’s boek ‘De 
Catastrofe’ aan te halen: “om op vóór-christelijke en buiten-christelijke 
wereldbeschouwingen terug te grijpen, overwegende dat het mens-zijn 
geen prerogatief is van het westerse mensentype; dat het blanke ras geen 
door God bevoorrechte soort is van Homo Sapiens. Trouwens, wij 
kunnen ook zekere hedendaagse collectieve verschijnselen niet goed 
vatten, wanneer wij niet teruggrijpen op daaraan beantwoordende vóór-
christelijke voorstellingen.” 
Eén van deze verschijnselen is de collectieve waanzin die de wereld 
beheerst en ons naar de afgrond voert. Allerlei demonische machten 
(geweld, agressie, onderdrukking van minderheden, genocide etc. etc.) 
die hieraan medewerken, heeft de mensheid zelf in het leven geroepen, 
doordat niet de minste aandacht werd besteed aan kwaliteit en 
hoedanigheid van het nageslacht. Men gaf er de voorkeur aan de 
seksualiteit op ‘onbewuste’ wijze (lust- en driftgebonden) te beleven, 
hetgeen de hordevorming in de hand heeft gewerkt. 
Aan deze onbeheerstheid in sexualibus zal op de kortst mogelijke termijn 
een eind moeten komen willen wij verhinderen dat straks de collectieve 
wereldbevolking ondergaat. De dreiging van het  atoomgeweld; van 
bacteriologische- en chemische verdelgingsmiddelen en methoden; van 
lucht-, en water- en bodemvergiftiging, zo goed als het gebruik van soft- 
en harddrugs hebben een omvang aangenomen, waardoor voortgaan op 
deze weg de dood betekent voor alles wat leeft en groeit op deze planeet 
vóór het jaar 2000. 
Het is dringend gewenst méér aandacht te schenken aan de vraag: Hoek 
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na het geslachtsleven op korte termijn in overeenstemming worden 
gebracht met de voorwaarden van Moeder natuur, teneinde een betere 
mensensoort voort te brengen, waarover demonische machten geen 
invloed kunnen uitoefenen? 
Nietzsche wees reeds op de noodzaak de lagere, d.i. de demonisch-
gerichte mens te vervangen door een hogere soort, de supermens. De 
mogelijkheid hiervan bestaat! In dat geval mag de seksualiteit echter niet 
langer als een doel op zichzelf worden beschouwd, doch moet zij als een 
middel worden opgevat om de elite-mens te doen geboren worden. 
Hiertoe dienen dan de geslachtswetten in achtgenomen te worden. 
Ouspensky schreef dat de hogere mensensoort zal ontstaan, zodra er een 
mentaliteits-verandering onder de mensen plaat vindt, en de oude, 
uitgeleefde denkpatronen en immorele normen worden vervangen. Er 
moet meer ‘kosmisch’ worden gedacht, waardoor het besef zal ontwaken 
onder de mensen da ter hogere trappen van bewustzijn bestaan. Wie tot 
kosmisch bewustzijn uitgroeien, zijn in staat hun denkvermogen af te 
stemmen op de kosmische Braintrust, gevormd door vele hiërarchieën 
van bovenmenselijke Wezens, die van Godswege zijn belast met de zorg 
voor de evolutie van mens en mensheid. 
In verband met het nieuwe ontwikkelingsstadium dat voor de menselijk 
evolutie is ingegaan, worden de geestelijk verst gevorderden in de 
gelegenheid gesteld aan het bevorderen van de geestelijke en zedelijke 
voortgang van het mensdom ‘bewust’ deel te nemen. Hun denken zal dan 
echter niet langer mogen draaien om ‘persoonlijke’ zaken en belangen, 
doch gericht behoren te worden op de ‘universele’ ontwikkeling van 
wereld en mensheid. Hierdoor zal tenslotte telepatisch contact mogelijk 
worden met voornoemde bovenmenselijke Wezens. Via de intuïtie zal 
men dan leren weten welke middelen en methoden aangewend moeten 
worden om de wereldchaos tot oplossing te brengen, en de mensen weer 
in harmonie met de hemel of bovennatuur te doen leven. 
 
Meer dan 40 jaar geleden werd in Amerika door ‘twee werkers’ een klein 
boekje uitgegeven onder de titel ‘The Spirit of the Unborn’. Volgens hun 
eigen verklaring was er geen woord bij van henzelf. De inhoud werd hun 
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gedicteerd door een Entiteit, die zich aandiende als “De Geest van de 
Ongeborenen”. Het boekje opent met de woorden: “Ik ben de geest van 
alle nog ongeboren kinderen, die straks de wereld zullen bevolken, en 
richt mij tot allen die de ongeborenen in de komende jaren van lichamen 
zullen voorzien. Ik pleit voor reinheid, want nimmer zal een van hen als 
kind komen bij een vader of een moeder, die niet in ieder opzicht 
onbevlekt zijn. Nimmer zal uit onreine ouders een rein en hoog staand 
kind geboren worden, maar slechts onzelfzuchtige ouders, die zichzelf in 
dienst willen stellen van een hoog ideaal, zullen het levenslicht schenken 
aan kinderen van een hogere soort, waarin Ik, de Geest van de 
ongeborenen, mij vrij kan openbaren. Nog hangt boven de huizen en 
steden der mensen een troebele, kleverige, astrale wolk van zinnelijkheid, 
gevormd door de wellustige daden, de zinnelijke taal en gedachten der 
mensen. Hoe kunt ge verwachten dat mijn geest in die vuile walm der 
aarde passende lichamen zal vinden, waarin mijn komend ras zich zuiver 
kan openbaren? 
Wat hebben de mensen gemaakt van het huwelijk, door middel waarvan 
Ik verwachtte reine lichamen te vinden? Het is ontheiligd en verlaagd tot 
een instelling van gewettigde onzedelijkheid, ter voldoening van 
vleselijke lusten. De macht tot scheppen als hoogste vermogen, waarin 
de menselijke gelijkenis ligt met God, wordt misbruikt voor zingenot. 
Hoe worden de kinderen in het leven geroepen? Door gedachten van 
liefde of door hartstocht die bevrediging eist en de hogere gevoelens tot 
zwijgen brengt? Als het jonge lichaam zich ontwikkelt in de 
moederschoot, wordt de heiligheid van die ontwikkeling dan 
geëerbiedigd, of blijft ge doorgaan met het bevredigen der zinnen? 
De meeste kinderen worden geboren uit zonde; uit zonde tegen de 
H.Geest, omdat gij handelt tegen de voorschriften van de natuur, door 
Mij gegeven. Vandaar dat ook in hen de zinnelijkheid wordt opgewekt. 
Doordat hun geen juist inzicht in de grote levensvragen wordt 
bijgebracht, zullen zij zich vrijelijk overgeven aan allerlei geheime 
zonden. 
Hartstocht is de onnatuurlijk geprikkelde goddelijke Aandrift, welke door 
zondige gedachten aangroeit tot een schier onbedwingbare kracht. Zelf 
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hebt ge deze natuurlijke kracht tot een kunstmatige afwijking doen 
ontaarden, en zelf zult ge haar moeten bedwingen, opdat gij moogt leren 
nieuwe lichamen op te bouwen door het volbrengen van de 
scheppingsdaad zonder hartstocht. 
Het komende ras zal zich verheffen boven de heerschappij der zinnen. In 
plaats van de hartstocht, zal het reine, zuivere liefde leren kennen die 
geen lichamelijke bevrediging zoekt. Uit liefde voor het nog-ongeboren-
leven zal het nieuwe ras de heiligste natuurdaad verrichten, en daardoor 
aan incarnerende zielen het hoogste geven, waartoe het in staat is. 
Liefde is de grondslag van de Schepping. Waar liefde heerst, wordt de 
Scheppingswet in werking gesteld, en worden de levensvoorwaarden 
vervuld die harmonie brengen in alle dingen. 
Menselijke wetten en menselijke hersenen zijn iet volmaakt; de reinheid 
ontbreekt aan beide. In de kinderen van het nieuwe ras zal het verstand 
zuiver zijn. Zij zullen geen wetten kennen, slechts de Wet der Liefde. 
Naar deze wet zullen zij leven, zonder eigengemaakte voorschriften 
nodig te hebben, en meer weten dan gij nu kunt weten. 
De mens is momenteel de enige wanklank in de symfonie der natuur, en 
een bedreiging geworden voor de algehele vervulling van Gods 
wereldplan. Toch is hij geschapen, en nog steeds bestemd om de 
glorierijke kroon op het werk te zijn. Want God schonk hem het 
vermogen om te denken, opdat het besteed zoude worden aan de 
ontplooiing zijner goddelijke eigenschappen. In het nieuwe ras zal de 
mens zich bewust worden van het goddelijk Zelf dat aller schepselen Zelf 
is, omdat alle leven één is. Hij zal leren allen en alles lief te hebben, gelijk 
hij nu zichzelf liefheeft. 
Leert de Wet en leeft haar na! Dan zult ge weten en zien: God is alle 
leven; de geheimzinnige kracht die het Goddelijke zelf is; het ene ware 
Wezen in allen; in u, in Mij! 
De mensen van het nieuwe ras zullen eens goden zijn, zodra zij hun ware 
wezen kennen. De mensen van nu zijn nietige afgodsbeeldjes op een door 
mensen gemaakt voetstuk. Beeldje en voetstuk zijn beide hol, met als 
enige inhoud: verstikkende lucht, waarmee zij het ‘ikje’ opblazen van 
eigen onbeduidendheid. Wat doet men niet al om het eigen ik te believen, 
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zichzelf wijsmakend een en ander in zelfverloochening te verrichten voor 
anderen? 
Werkt men om het eigen stoffelijk bezit te vermeerderen of om 
verbetering te brengen in de levensomstandigheden van de medemens? 
Waarom zijt ge getrouwd? 
Omdat ge geluk begeerde; omdat ge dacht aan de behaaglijkheid die het 
huwelijk u geven zou? Hebt ge niet van hetgeen gij ‘liefde’ noemt, 
voornamelijk de eigen voordleen overwogen? Veins niet dat ge uit liefde 
trouwde, want in werkelijkheid ging het om uw klein, zelfzuchtig ‘ik’ te 
gerieven. 
Mijn kinderen zullen nimmer door dergelijke minderwaardige 
overwegingen gedreven worden, maar onbaatzuchtige redenen zullen 
hun schreden leiden. Hierdoor zullen zij zich een geluk verwerven, dat 
uw verbeelding u zelfs door de uiterste herseninspanning niet kan 
voortoveren. 
De tijd breekt aan, waarin ge zult beseffen dat ‘leven’ oneindig is. Dan 
zal uw kleine, zelfzuchtige IK u als een last toeschijnen die uw groei 
belemmerd heeft. Bevrijd van uw ‘ikheid’ zult ge in onafgebroken 
bewustzijn leven. Volgens de wet van evolutie zal zelfs de grootste dwaas 
ééns uitgroeien tot een werktuig in handen van de grote Bouwmeester, 
die uiteindelijk de glorie van zijn Wezen in en door al Zijn schepselen zal 
openbaren. Werk mee met deze wet, en gij zult de voortgang van uw 
eigen ontwikkeling bespoedigen, en de komst van het nieuwe ras 
verhaasten! 
Bedenk dat de huidige maatschappelijke vragen en problemen u worden 
voorgelegd, opdat ge – door ze op te lossen – uw innerlijke, geestelijke 
vermogens zoudt ontwikkelen. Wie hierin slagen, wacht een promotie en 
worden toegelaten tot Mijn ras. D.w.z. zij zullen in dat verlichtte ras 
worden herboren. Doch zolang ge niet hebt begrepen dat liefde de enige 
sleutel is voor het oplossen van uw vraagstukken, hebt ge het 
allernoodzakelijkste niet geleerd en kunt ge niet bevorderd worden. Dan 
wordt ge aan de hoede toevertrouwd van een eigen Meester: lijden 
genaamd. Als ieder ander middel faalde, zal uw eigen lijden uw liefde en 
mededogen tevoorschijn roepen. Deze leermeester, de bevrijder van het 
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Goddelijke in de mens, zal geduld met u hebben en met uw opstandig 
vasthouden aan zelfzuchtige belangen, totdat ge de last van uw ‘ik’ hebt 
afgeworpen, en uw bewust leven in het Zelf is aangevangen. 
Leed is de kortste weg tot bevrijding; tot de bewustwording dat alle leven 
‘goddelijk’ is. Leed is de donkere tunnel, die een ieder moet doorgaan 
om het ;land van onverwelkelijke schoonheid; van eeuwige jeugd en 
gelukzaligheid te bereiken. Geen menselijk schepsel heeft ooit zijn 
bestemming bereikt zonder de tunnel van het lijden te zijn doorgegaan. 
Alles wat de mens moet doormaken en lijden is goed, en geschiedt voor 
zijn bestwil! Het sluit echter het feit niet uit dat het beter zou kunne, en 
dat het ééns beter zal zijn! 
Er kan geen onrechtvaardigheid bestaan in een door liefde bestuurd 
heelal, over hetwelk als almachtige gebieder de Liefde zelve heerst. 
Daarom is lijden geen straf, u door een wrekend god opgelegd, maar het 
natuurlijk gevolg van uw eigen daden; van uw voortdurend streven om 
uw lager ‘ik’ te dienen in plaats van uw ware geestelijk wezen. 
Leed, en iedere andere slag die ge aan het noodlot toeschrijft, zijn 
geneesmiddelen, door uzelf bereid om u te genezen van uw lager ik. 
Uiterlijke toestanden en omstandigheden zijn voortbrengselen van 
innerlijke hoedanigheden; ze gelden voor het individu zo goed als voor 
de massa. Vandaar dat de mens innerlijk, in denken en voelen, moet 
veranderen om zijn eigen lot te verbeteren. Bovendien draagt de 
verbetering van het individu bij tot het verbeteren van de 
wereldtoestanden. 
Op heden hebt ge uw gevoelens en aandoeningen nog niet gewijzigd. Gij 
zijt nog negatief en laat u nog leven! door invloeden van buiten-af, in 
stede van uw leven te besturen door uw eigen innerlijk zelf. Al uw 
prikkelende genoegens zullen later worden beschouwd als speelgoed, 
waarmee een jonge mensheid zich vermaakt in haar kinderlijk 
bewustzijn. Maar ééns zal uw geest de trillingen kunnen opvangen van 
nu nog ongeweten openbaringen van leven rondom en in u. speelgoed is 
heel nuttig, zolang de geest nog zwak is. Maar wie er zich te lang mee 
bezighouden, worden belemmerd in hun verdere geestesgroei. 
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De kinderen van het nieuwe ras zullen een uitgebreider bewustzijn 
kennen, nl. ‘kosmisch’ bewustzijn. Dit staat even hoog boven het uwe, 
als dit staat boven het bewustzijn van de atomen, waaruit uw lichaam is 
samengesteld. Kosmisch bewustzijn voert tot begrip van en inzicht in het 
bestaan van hogere levensvormen op andere werelden, en zal leiden tot 
liefde voor allen en alles. 
Uitbreiding van bewustzijn wordt verkregen door heerschappij over de 
zinnen en aandoeningen. Deze moeten niet worden gedood, doch 
gereinigd en gelouterd en onder streng toezicht gehouden van uw ware 
wezen. Gij moet evenwichtig worden, doch niet onverschillig. Evenwicht 
is beheerste aandoening. Onverschilligheid is vernietigde aandoening. 
Door uw aandoeningen in bedwang te houden , zult ge waarachtig 
medelijden betonen, en de lijders kunnen troosten, steunen en 
onderrichten. Wordt steeds gevoeliger, maar niet overgevoelig! Het 
nieuwe ras zal in hoge mate gevoelig, maar niet emotioneel zijn. 
Ook uw gedachten leven moet gezuiverd worden. Door uwe gedachten 
schept ge uw eigen toekomst. Wat ge denkt, zult ge zijn! Tot heden werd 
de praktische kennis van het scheppend vermogen der gedachte u 
onthouden, omdat die voor zelfzuchtige doeleinden zou worden 
aangewend, en de belemmerende invloed van uw ‘ikheid’ zou versterken. 
De gedachte is de hoogste scheppende kracht. De arche-typen van alle 
stoffelijke dingen in de makrokosmos werden eerst in het gedachte-
gebied gevormd. Zo zullen ook de kinderen van het komende ras via het 
denken de modellen vormen van alles wat in de toekomstige 
mikrokosmos zal vóórkomen. 
De miljoenen vage en onbetekenende gedachten, van de meesten uwer 
onophoudelijk uitgaande, trekken elkaar aan volgens de wet van ‘soort 
zoekt soort’, en versterken elkander. Doordat ze meestal van zelfzuchtige 
aard zijn, zullen ze van tijd tot tijd rampen veroorzaken; epidemieën, 
catastrofes of een oorlog, als voortbrengselen van menselijke gedachten. 
Niet voordat ge uwe gedachten verreint, zal er een einde komen aan al 
deze ellende. Daarom hangt het van de mensen zelf af wanneer het Rijk 
van Vrede, Liefde en Welzijn werkelijkheid zal worden op aarde. 
De grondtoon van het huidige ra sis: hebben; die van het komende is: 
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zijn. Het eerste tracht te verkrijgen, het andere zal leven om te geven, als 
een uiting van onzelfzuchtigheid, die hoogste vreugde der mensen zal 
zijn. 
De leus van het huidige ras is: concurrentie; die van het komende zal zijn: 
co-operatie, samenwerking. In het nieuwe ras zullen allen wedijveren om 
anderen te geven wat zij voor zichzelf het liefste wensen. Allen zullen als 
broers en zusters hun uiterste krachten inspannen voor het 
gemeenschappelijk welzijn. 
Het tegenwoordige ras vernielt, het toekomstige zal opbouwen. Doordat 
het komende ras ongevaarlijk en behulpzaam zal zijn voor al zijn 
medeschepselen, zal het de vriendelijke bijstand herwinnen van de 
natuurgeesten die de wereld zullen verfraaien. D.w.z. de elementen 
zullen met de mensen samenwerken. Deswege zullen zij niet langer te 
lijden hebben van cyclonen, aardbevingen, overstromingen en andere 
natuurrampen. Al deze catastrofes worden door de mensen zelf 
veroorzaakt doordat zij het evenwicht der natuur verstoorden.  
Het nieuwe ras zal nu nog onbekende natuurkrachten leren aanwenden. 
Deze worden nog geheim gehouden, want in handen van een 
vernielzuchtige mensheid zouden ze gevaarlijk zijn.   
Het huidige ras kent de tegenstelling van beide geslachten; in het nieuwe 
ras zal hun gelijkwaardigheid uitkomen. Voor de kinderen van het 
nieuwe ras zal het geslacht van ondergeschikt belang zijn. Er zal weinig 
verschil zijn in kleding, in voorkomen…. Zelfs in karakter. Beide 
geslachten zullen het hoogste, dat nu in ieder afzonderlijk leeft, dan meer 
gelijkelijk openbaren. Wetenschappelijke kennis is de roem van het 
tegenwoordige ras. Voor het komende zal Wijsheid het hoogste zijn. De 
wetenschap houdt zich alleen bezig met de uiterlijke zijde der dingen, en 
dringt slechts heel langzaam tot het innerlijk door. 
Het pad der wijsheid voert niet van buiten-af, doch van binnenuit naar 
het doel. Nu nog laat uw intelligentia zich leiden door het verstand; straks 
zal zij op de intuïtie leren vertrouwen. Dit betekent: onderwijs van 
binnen-uit, die leidt tot onbegrensde, ware kennis van het Zelf. 
Door het ontwikkelen van de intuïtie zult ge alles weten wat in het heelal 
te weten is. Uw bewustzijn krijgt dan deel aan het Al-bewustzijn, want in 
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uw Zelf zijt ge één met al wat leeft. 
Het tegenwoordige ras belijdt verschillende godsdiensten; het komende 
zal één universele godsdienst kennen. Deze zal opvoeden tot her-eniging 
van de mens met God. Deze her-eniging zal een ieder persoonlijk en 
rechtstreeks verwezenlijken, zonder leerstellingen, dogmata, 
godsdienstige plechtigheden, riten of belijdenissen. 
Het huidige ras is omgeven door lelijkheid; het komende zal in 
schoonheid zijn gehuld. In plaats van zinnelijke schoonheid die men nu 
zoekt, zal in het nieuwe ras de geestelijke schoonheid overheersen. De 
schoonheid der ziel zal zich openbaren in gelaatstrekken en gedaante; in 
prettige en welluidende stemmen, en in vriendelijke, liefderijke daden. 
De innerlijke schoonheid zal het uiterlijk verfraaien. Ook de natuur zal 
haar pracht tentoon spreiden als nooit te voren, daar de mens het werk 
der natuurgeesten niet langer zal verstoren. 
Het lijden, waaronder het tegenwoordige ras gebukt gaat, zal door de 
kinderen van het nieuwe ras worden opgeheven en in vreugde verkeren. 
Want kenmerkt de huidige mensheid zich door afgescheidenheid; door 
eenheid zal de toekomstige zich onderscheiden. Mensen van heden 
hechten aan vormen en vormelijkheden; aan uiterlijke schijn. Mijn 
kinderen zullen van iedere levensopenbaring de geestelijke zijde 
onderscheiden; in alles het eeuwige zien en hierdoor onafhankelijk zijn; 
bevrijd van de vrees enig stoffelijk bezit te zullen verliezen, d.w.z. 
bevrijd van alle vrees. Zij zullen ontvankelijk zijn voor 
gewaarwordingen, welke een kleine mensenziel nauwelijks kan bevatten. 
In vergelijking daarmede zal alles, wat nu als ‘geluk’ wordt beschouwd, 
in het niet verzinken. 
In het nieuwe ras zal de mens worden opgenomen in het stroomgebied 
van de universele liefde. Alle persoonlijke liefde is begrensd en sluit uit, 
en is derhalve het onvolmaakte beeld van de goddelijke Liefde. Door de 
vervolmaking van de hoogste persoonlijke liefde is het mogelijk te 
worden opgevoerd tot waar de blijvende stroom van universele liefde u 
kan beroeren en doordringen. Universele liefde is volmaakt, oneindig, al-
omvattend. Wanneer zij zich in u openbaart, zullen allen u even dierbaar 
zijn als zij, die ge bovenal bemint. 
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Al deze zaken heb ik u bekend gemaakt, omdat ze onmisbaar zijn voor 
hen die zich willen voegen bij de kleine groep die er naar streeft mijn ras 
in ernst voor te bereiden. Liefde en reinheid zullen hen tot edele 
gedachten en daden aansporen, waardoor minder edele invloeden hun 
macht snel zullen verliezen. Ik geef u de keus. Wilt ge uit vrije wil 
groeien, medewerken met de kosmische wet en zodoende uw 
ontwikkeling bespoedigen, of wilt ge blindelings voortworstelen, 
onwetend of onwillig zelfs, waardoor ge langer dan nodig is blijft 
voortleven in de ellende van het niet-weten, waarin ge nu verkeert? 
Ik ben de Geest van het nieuwe ras en heb tot u gesproken als de geest 
der ongeborenen, omdat – om hunnentwil, evenals voor u – het nieuwe 
ras spoedig moet worden geboren. 
Mijn kinderen zullen een nieuw, ideaal geslacht vormen. Zij zullen 
komen, wanneer gij hun een weg baant. Zij zullen wachten op reiner 
lichamen; op reine ouders die overeenkomstig een reiner liefdesbeginsel 
hun huwelijk zuiver willen beleven, om zodoende het nieuwe ras te doen 
geboren worden, dat de wereld zal verlossen van alle ellende. 
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